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Van de redactie. 
Soms wil het echt niet lukken met de inspiratie om weer een 
voorwoord op het scherm te krijgen, ook al komt de Strooier nu 
nog maar 3x per jaar uit, het blijft iedere keer weer een uitdaging dit 
stukje vol te schrijven. Daar komt bij dat ik (en met mij waarschijnlijk 
meer mensen) momenteel helemaal geen behoefte heb om te 
denken aan de waanzin in de wereld laat staan daar nog een 
toepasselijke tekst bij te bedenken, ik begrijp het gewoon allemaal 
niet meer en wil er ook niet teveel over nadenken want daar los je 
geen enkel probleem mee op, daar bereik je alleen maar mee dat je 
somber wordt en dan de mooie dingen niet meer opmerkt. 
Gelukkig hebben we ondertussen al een klein voorproefje gehad 
van hoe het buiten weer lichter en warmer wordt, dat doet een 
mens toch goed, gewoon genieten van de zon en de aangename 
temperatuur, van het voorzichtige begin van kleur en groen. Vooral 
dat groen maakt je toch weer blij, ik roep ieder voorjaar wel een 
keer: ik heb geen last van gebrek aan licht maar van gebrek aan 
groen! Iedere keer weer ben ik verbaasd over hoe mooi onze 
omgeving is als alles langzaam weer groen kleurt, alsof je in de 
winter het besef kwijt raakt hoe mooi en rustig het hier eigenlijk is.  
Dat is wat wij in deze Strooier iedereen toe willen wensen, 
verwondering, genieten van het moois in de omgeving en het los 
kunnen laten van de krankzinnigheid van de wereld, maar toch ook 
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wel heel veel hoop dat er snel een periode komt dat iedereen weer 
licht kan zien in deze wereld. 
En dat er echt wel fijne mensen bestaan ontdekte ik afgelopen 
week weer, terwijl ik met een collectebus in mijn hand liep stapte er 
een jongedame van haar fiets die een bedrag in de bus deed, 
zomaar een extra lichtpuntje. 

Fijne en vredige Paasdagen toegewenst. 

Petra en Katrien  
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Liturgische kalender

van 6 april 

t/m  
6 juli 2017. 

  

6 april zo 10:00 uur Gebedsdienst met zang van het dames- en 
herenkoor. Na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

20 april zo 1e Paasdag 
09:30 uur Gebedsdienst met zang van het dames- en 
herenkoor. Na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

4 mei zo 10:00 uur Gebedsdienst met zang van het dames- en 
herenkoor. Na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

29 mei do Hemelvaartsdag 
Geen dienst in Boekelo, wel in Haaksbergen.

1 juni zo 10:00 uur Gebedsdienst met zang van het dames- en 
herenkoor. Na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

8 juni zo 1e Pinksterdag 
Geen dienst in Boekelo, wel in Haaksbergen.

6 juli zo 10:00 uur Gebedsdienst met zang van het dames- en 
herenkoor. Na afloop gezamenlijk koffiedrinken.
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Voor wie de stilte zoekt.  
Stiltevieringen in de Vastentijd 
Op weg naar Pasen. Samen dromen - Liefde wordt daad. 

Door de vastentijd heen komen we telkens als katholieken, protestanten, 
belangstellenden, samen om God en elkaar in de stilte te ontmoeten. 
Centraal staat dit jaar een hongerdoek. We sluiten daarmee aan op een 
oude traditie uit de Middeleeuwen, waarin dergelijke doeken in kerken 
werden opgehangen tussen het priesterkoor en het middenschip. Het 
stond symbool voor de verbanning van de mens uit het paradijs. Je ziet 
afbeeldingen rondom lijden en pijn verbonden met het leven van Jezus 
Chrisus en zijn weg naar het kruis. Het doek, waarnaar wij gaan kijken, 
ontstond in de aanloop naar 2025. De Duitse kunstenares Konstanze 
Trommer heeft het ontworpen. 
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De viering is kort en krachtig, met veel stilte en eenvoudige gezangen. Je 
bent van harte welkom. 
Telkens op woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur. 
-19 maart: Protestante Kerk Usselo, Haaksbergerstraat 815 
-26 maart: Johanneskerk Twekkelo ,  Twekkelerweg 110 
-2 april: kleine kerkje Buurse, Alsteedseweg 22 
-9 april: Momentum Boekelo, Beckumerstraat 169 
-16 april: Protestante Kerk Haaksbergen, Jonkheer van Heijdenstraat 4. 



Kerkhof klaarmaken voor Pasen. 

Allerheiligen en Allerzielen liggen alweer een 
hele tijd achter ons. De lente is in aantocht. 
Thuis zijn we begonnen met de grote 
schoonmaak. Ook de tuinploeg van de kerk is 
alweer aan de gang op het kerkhof.  

Wij vragen u dan ook om de verlepte bloemen en kransen op te 
ruimen zodat alles er weer netjes bij ligt.  
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Maandelijkse herdenking overleden 
parochianen.


Tijdens de gebedsdienst op de eerste zondag van de maand herdenken 
wij de parochianen die de laatste 12 maanden zijn overleden en de 
parochianen die in die maand vermeld staan in één van de 
herdenkingsboeken. Deze herdenkingsboeken kunt u vinden op de tafel 
naast de deur naar de rouwkapel. 

Inzameling voor de Voedselbank.

U kunt achter in de kerk houdbare producten 
neerleggen voor de Voedselbank. U kunt ook geld in 
de collectebus doen. Bij de collectebus vindt u een 
lijst, waarop de opbrengsten van de vorige 
gebedsdiensten en de ingeleverde enveloppen vermeld 

staan. Voor dit geld worden bij de CooP in Boekelo die producten 
gekocht waaraan de Voedselbank het meest behoefte heeft. Ook kunt u 
zelf producten kopen en onder de carport leggen op het adres 
Beckumerstraat 168. Wij zorgen er dan voor dat het bij de voedselbank 
komt. Ook een envelopje met geld mag daar in de brievenbus gedaan 
worden. 

Wie zou er volgens u een bloemetje moeten krijgen?

Bij het Mariabeeld naast de altaartafel staat altijd een 
bloemetje bestemd voor iemand die het erg nodig 
heeft. De naam van de persoon wordt aan het einde 
van de dienst genoemd en er wordt soms ook 
gevraagd wie het bloemetje wil wegbrengen. Als u 
iemand kent die als bemoediging een bloemetje zou 
moeten ontvangen, dan horen wij dat graag. 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Van het  
Pastoraal team. 

Teruggeworpen op jezelf  

door José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster 

Bij Lucas 4, 1-13 
Wie maakt dat niet mee? Je voelt je verlaten, 
alleen en aan jezelf overgelaten, je leven voelt 
dor en droog aan. Ons leven is als een 
woestijn, waarin je moet zien vol te houden en 
te overleven. Waar haal je dan de kracht 

vandaan om door te gaan en opnieuw je weg te vinden? 

In de veertig dagen die Jezus in de woestijn verblijft haalt Hij kracht uit 
woorden van geloof en wijsheid die Hij uit de Schrift (de heilige boeken) 
heeft leren kennen: “de mens leeft niet van brood alleen” en “de Heer uw 
God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”. Deze woorden geven 
Hem moed en vertrouwen om zich te blijven oriënteren op wat Hij in zijn 
leven wil uitdragen, wie Hij wil zijn. 

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om (op)nieuw doordrongen te raken 
van wat ons leven grond en oriëntatie geeft. Wat geeft u kracht, wat geeft 
jou moed en vertrouwen in dorre tijden of misschien juist wel in tijden van 
overspoeld worden door alles wat er in de wereld gebeurt? Is er een al 
dan niet Bijbelse wijsheid, een tekst of gedachte die je met je meedraagt 
of een bepaalde waarde die je in je leven wil uitdragen? Om je in dorre 
tijden of juist in tijden van overstroming op de goede weg te houden … 
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Website Vier nu.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar 
het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in 
het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt 
in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte 
Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.  

Graag verwijzen wij u naar de website Vier, een bisschoppelijke website 
over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de 
Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de 
eigen plaatselijke Kerk. Het is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en 
Pasen bewust te beleven.  
De website biedt een aantal handige links en downloads, die allemaal 
inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er 
voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar 
het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen 
uitgelegde en biedt de site nog veel meer. 

ZALIG PASEN. 
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Van de  
Pastorale raad. 

Soms raak je ontroerd door een 
berichtje dat je in de brievenbus 
vind. Dat overkwam ons als 
liturgiegroep van Boekelo. De 
afgelopen jaren hebben we ons 
met veel plezier ingezet om de 
maandelijkse gebedsvieringen in 
stand te houden. Ook wanneer 
door ziekte of overlijden de 
groep kleiner werd hebben we 
geprobeerd de vieringen in 
Boekelo voor te blijven doen, 

en wanneer je dan een briefje 
met de volgende tekst ontvangt dan ontroert je dat 

ontzettend.  
Namens de liturgiegroep Boekelo willen we deze medeparochiaan 
ontzettend danken voor zijn/haar blijk van dank. We zullen ons blijven 
inzetten voor de viering in de Marcellinus zolang dat mogelijk is.  

Namens de liturgiegroep Boekelo:  
Tineke van de Pol, Annie Bellers, Hannie Landewé, Katrien De Bock en 
Marion Reinderink.  
Zaterdag 10 mei a.s. 
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Locatie: Momentum  
Kledinginzameling 

zaterdag 10 mei 
Beckumerstraat 169 

11.00 tot 13.00 uur. 

De vrijwilligers zijn daar aanwezig om uw goederen in 
ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan 
leermiddelen voor Stichting Leergeld. Kom in actie en draag ook 
uw steentje bij! Stichting Leergeld. 
 

In Nederland groeit 1 op de 12 
kinderen op in armoede en 
spreken we van een 
toenemende mate van 
problematiek die vraagt om een 
brede aanpak, waarbij alle hulp 
welkom is. Deze kinderen 
kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun 

leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. 

Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in 
Nederland. De 114 Leergeldstichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen 
in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo wordt er 
bijvoorbeeld geholpen met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, 
sport, muziekles of een verjaardag pakket. Ouders kunnen zo het beste 
aan hun kind geven én elk kind kan meedoen! 
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Hulp bieden aan hen die het nodig hebben is de missie van onze 
stichting.  
Gezien de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 
Nederland, met als gevolg een grote hoeveelheid aanvragen bij Stichting 
Leergeld, heeft Sam’s Kledingactie besloten dit voorjaar de opbrengsten 
van de aankomende actie nogmaals (gedeeltelijk) te besteden aan 
schoolspullen, zoals een rekenmachine, schriften, woordenboeken, 
pennen, etc. Zo kunnen we vele kinderen helpen kansen te creëren voor 
een betere toekomst en zijn we samen goed voor elkaar! 

Ook in Burundi.

“Meedoen is geen gunst, het is een recht” 
Niet alleen in Nederland zijn er problemen waarbij armoede een rol speelt, 
maar ook in veel ontwikkelingslanden. Bij veel kinderen in Burundi wordt 
een beperking voor het vijfde levensjaar niet opgemerkt, waardoor er een 
achterstand ontstaat in de ontwikkeling en kinderen bij het volgen van  
basisonderwijs vastlopen. Veel van de signalen hadden vroegtijdig 
gesignaleerd kunnen worden, maar worden nu gemist tijdens de 
zwangerschap of bij controles na de geboorte bij gebrek aan artsen met 
de juiste kennis. 

Liliane Fonds.

Om kinderen met een beperking gelijkwaardig en zo volledig mogelijk 
mee te laten doen, is het Liliane Fonds een project gestart waarbij het 
trainen van gezondheidsmedewerkers en het oprichten van 
gezondheidscentra en revalidatiecentra centraal staat, maar ook de 
leeromgeving. In diverse gemeenschapscentra wordt voorschoolse 
dagopvang ingezet om kinderen met en zonder beperking samen te laten 
spelen, waarbij ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen spelen. 
Dankzij dit project kunnen beperkingen vroegtijdig opgespoord worden 
en kunnen kinderen met een beperking ook gewoon gelijkwaardig en zo 
volledig mogelijk meedoen 
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Pelgrims van hoop. 
In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd in het Jubeljaar vraagt 
paus Franciscus om na te denken over wat het betekent om 
samen op weg te gaan in hoop, en over de oproep tot bekering die 
God tot ons allen richt, als individu en als gemeenschap. 

Pelgrims. 
Het thema van het Jubeljaar “Pelgrims van hoop” verwijst naar de reis 
van het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land waarvan het 
boek Exodus verhaalt. Het is moeilijk dit bijbelse verhaal te lezen zonder 
te denken aan die broeders en zusters die ellende en geweld ontvluchten 
op zoek naar een beter leven voor zichzelf en hun geliefden. Paus 
Franciscus: “Een eerste oproep tot bekering komt dus voort uit het besef 
dat we allemaal pelgrims zijn in dit leven; ieder van ons wordt uitgenodigd 
om stil te staan en zich af te vragen hoe ons leven dit feit weerspiegelt. 
Ben ik echt op reis, of sta ik stil, beweeg ik niet, verlamd door angst en 
hopeloosheid of onwillig om uit mijn comfortzone te stappen? Zoek ik 
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manieren om de gelegenheden van zonde en situaties die mijn 
waardigheid aantasten achter me te laten?” 

Op weg zijn. 
Als christenen zijn we samen op weg. De Kerk is geroepen om samen op 
te trekken, om synodaal te zijn. De Heilige Geest zet ons ertoe aan om 
onszelf los te laten en voorwaarts te gaan op weg naar God en onze 
broeders en zusters. 
Paus Franciscus: “Samen op reis gaan betekent zij aan zij lopen, zonder 
anderen te duwen of te vertrappen, zonder afgunst of hypocrisie, zonder 
iemand achter te laten of uit te sluiten. Laten we allemaal in dezelfde 
richting lopen, op weg naar hetzelfde doel, met aandacht voor elkaar in 
liefde en geduld.” 

Hoop. 
De paus daagt ons uit verder te trekken in hoop, omdat ons een belofte 
gegeven is: de hoop stelt niet teleur (Romeinen 5, 5). “Dit is dus de derde 
oproep tot bekering: een oproep tot hoop, tot vertrouwen in God en zijn 
grote belofte van eeuwig leven”, aldus de paus. “Laten we onszelf 
afvragen: Ben ik ervan overtuigd dat de Heer mijn zonden vergeeft? Of 
doe ik alsof ik mezelf kan redden? Verlang ik naar verlossing en roep ik 
Gods hulp in om die te bereiken?” 
Daarbij vraagt de paus ook om na te denken over gerechtigheid en 
broederschap: “Ervaar ik concreet de hoop die me in staat stelt om de 
gebeurtenissen in de geschiedenis te interpreteren en die me inspireert 
om me in te zetten voor gerechtigheid en broederschap, om te zorgen 
voor ons gemeenschappelijke huis en op zo'n manier dat niemand zich 
buitengesloten voelt?” 
Hoop is het “zekere en standvastige anker van de ziel”. Het beweegt de 
Kerk om te bidden dat iedereen gered wordt en om uit te zien naar de 
vereniging met Christus, haar bruidegom in de glorie van de hemel. 
Bron: Katholiek leven.nl 
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EU-bisschoppen roepen op tot  
Europese eenheid  

en solidariteit met Oekraïne. 

In de context van toenemende complexiteit en geopolitieke onzekerheid 
rond vrede in Oekraïne heeft de Commissie van de 
Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) op dinsdag 4 
maart 2025 een verklaring uitgebracht. Daarin wordt nadrukkelijk steun 
voor Oekraïne uitgesproken. COMECE: “De vredesstrijd van Oekraïne zal 

ook bepalend zijn voor het lot van Europa en de wereld”. 
De verklaring benadrukt dat “de strijd van Oekraïne voor vrede en de 
verdediging van zijn territoriale integriteit niet alleen een strijd voor zijn 
eigen toekomst is. De uitkomst ervan zal ook bepalend zijn voor het lot 
van het hele Europese continent en van een vrije en democratische 
wereld.” 
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Verenigd blijven.

In een geopolitiek landschap dat de EU-bisschoppen omschrijven als 
“complex” en gekenmerkt door “de onvoorspelbaarheid van de acties 
van sommige leden van de internationale gemeenschap“, roepen de 
bisschoppen van COMECE de Europese Unie en haar lidstaten op om 
verenigd te blijven in hun inzet om Oekraïne en zijn bevolking te steunen. 
“De invasie van Rusland in Oekraïne is een flagrante schending van het 
internationaal recht. Het gebruik van geweld om de nationale grenzen te 
wijzigen en de gruwelijke daden tegen de burgerbevolking zijn niet alleen 
niet te rechtvaardigen, maar vereisen ook een consequent streven naar 
gerechtigheid en verantwoording”, stelt de verklaring. 

Vredesonderhandelingen.

De bisschoppen van de EU bevestigen dat een alomvattende, 
rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne alleen kan worden bereikt 
door middel van onderhandelingen, die moeten worden ondersteund 
door sterke trans-Atlantische en wereldwijde solidariteit en waarbij 
Oekraïne moet worden betrokken. “Om duurzaam en rechtvaardig te zijn 
– stellen de EU-bisschoppen – moet een toekomstig vredesakkoord het 
internationaal recht volledig respecteren en worden ondersteund door 
effectieve veiligheidsgaranties om te voorkomen dat het conflict opnieuw 
uitbreekt.” 

De verklaring besluit met de hoop dat de Europese Unie “trouw zal blijven 
aan haar roeping om een belofte van vrede en een anker van stabiliteit te 
zijn voor haar buurlanden en voor de wereld”, vooral in een tijd waarin de 
contouren van een nieuwe mondiale veiligheidsarchitectuur worden 
hertekend. 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Sobere maaltijd 
woensdag 16 april  

van 18:00 uur tot 19:00 uur 

Richtershof  
Von Heydenstraat 8, Haaksbergen. 

Een uur met een eenvoudige maaltijd, een bezinning, een lied, een 
moment van samen zijn in geloof en solidariteit en met 
gezelligheid ! 
U kunt een vrijwillige bijdrage geven  voor het vastenactie project in 
Oeganda. 

Opgeven kan bij: 
Rina van der Hulst; email: rinavdhulst@kpnmail.nl of  
Joske Muller; email: g-mullerer@kpnmail.nl. 

20



Palmpasenstok. 

Als je op Palmzondag met 
je palmpasenstok in je handen 
staat, dan heb je eigenlijk de hele 
Goede Week in je handen. Maak 
hem zelf, en kijk samen of je de 
betekenis van alle onderdelen weet. 

Zo kun je een palmpaasstok maken. 

Materiaal: 
• Houten kruis: 
- latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang  
- touw of metaaldraad 
• Buxustakjes 
• Stroken gekleurd crêpepapier 
• Plakband 
• Rozijnen of krenten 
• Draad en naald 
• Pinda's in de dop 
• Citroen of sinaasappel 
• Een ei (echt of chocolade) 
• Broodhaantje 
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Doen. 
Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of metaaldraad. 
Dit werkje kunt u het beste vooraf doen. 
Omwikkel het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig pinda's een slinger. 
Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten. Versier het kruis met 
de verschillende onderdelen. Zet het broodhaantje er tot slot bovenop. 

De betekenis van de versiering. 
Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem 
(Palmzondag) (deze takjes liggen op palmzondag klaar bij de ingang van 
de kerk). Het brood van het haantje : Jezus verdeelt brood 
bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan herinnert ons aan 
de haan die kraaide 
nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede 
Vrijdag). Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf 
(Goede Vrijdag). De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf 
werd weggerold en als teken van nieuw leven (Paaszondag). 
Verder. 
• Slingers met ronde vormen die symbool staan voor de kringloop van 
het leven (geboren worden / sterven / opstaan na de dood) 
• Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de twaalf 
apostelen 
• 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken die 
Judas betaald kreeg voor het verraden van Jezus. 
• Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente, 
hoop en vertrouwen in wat komt. 
• Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn die Jezus 
te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing 
• Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat op uit de 
dood. 
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Gaat u ook met ons mee op  
5-daagse voorjaarsbedevaart  

naar Banneux? 
30 mei t/m 3 juni 2025 (met Bisdom Den Bosch) 

5 sept t/m 9 sept 2025 (met Bisdom Haarlem) 

We gaan dit jaar vanuit het Bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer 
samen met gasten en vrijwilligers uit het Bisdom Den Bosch en Bisdom 
Haarlem. 
Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen 
Maria in 1933 aan Mariette Beco.  
Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, 
brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt 
in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en 
uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan.  
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We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst 
gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen 
van een souveniertje. In de vijf dagen volgen we een compleet 
pelgrimsprogramma.  
Elke dag is er een Eucharistieviering, bidden we samen bij de bron en 
brengen we kaarsen- en/of bloemenhulde aan Maria. Er is hopelijk een 
bisschop aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen 
zijn in het Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. 
Er is voldoende tijd voor ontspanning.  

En dit alles voor een prijs van € 450,- alles inbegrepen. Voor een 1-
persoons kamers er een toeslag van € 50,- (dus dan komt de reis op € 
440,-). 

Meer informatie bij coördinator Bert Elferink, tel. 06-2377341 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Rust vinden in een klooster! 
13 t/m 15 juni 2025 

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Hier 
woont een kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met 
hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-
eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer 
(kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van de broeders. 
We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun 
gebedstijden. 

Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. 
Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima 
uitwaaien op de dijk langs de rivier. 
Thema 'Worden of zijn' 
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Dit keer zoomen we in op ‘Worden of zijn?’. De bestuurssocioloog Mark 
van Ostaijen stelt dat iedereen tegenwoordig vooral bezig lijkt iets te 
willen worden. Terwijl niemand nog iets wil zijn. Velen willen namelijk, liefst 
zo lang mogelijk, ‘zichzelf kunnen blijven ontwikkelen’, ‘groeien’ of ‘leren’. 
Of zelfs ‘een leven lang leren’ om ‘te blijven werken aan jezelf’. ‘Stilstand 
is achteruitgang’. Als je dat een prikkelend thema vindt? Van harte 
welkom om dit samen met anderen te onderzoeken. 

Praktische informatie: 
• 	Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger. 
• 	Data: Kloosterweekend juni 2025 voor 55-minners: 

vrijdagmiddag 13 t/m zondagmiddag 15 juni 2025. 
• 	Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 45,--. Het 

weekend geldt als twee dagen. 
• 	Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 

06 300 988 33. 
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Bedevaart naar Lourdes. 
6 mei t/m14 mei 

of  
13 juni t/m 21 juni 2025 

Dit voorjaar is er nog de gelegenheid om een pelgrimsreis naar Lourdes 
te maken met een (rolstoel) bus. Verzorging en verpleging zijn aanwezig. 
Deze reis is in samenwerking met Stichting Bedevaartgroep Salland 
Twente. 
In deze reizen zijn nog enkele plaatsen vrij.  
Let op: De najaarsreis van 4 t/m 12 oktober naar Lourdes is volgeboekt. 

Nadere info en inschrijving:   
• 	Ans Olde Theussink, tel. 06 27 40 82 73, email: ansot@live.nl  
• 	Bert Elferink: tel. 06 23 77 03 41, email: ejm.elferink@gmail.com 
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Jongerenreis naar 
Rome  

ROME2025.NL
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Kinderkamp en tienerkamp 
2025. 

Na de succesvolle editie van 2024 organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
ook in 2025 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden 
van 2 t/m 7 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in 
Haarle. De aanmelding is geopend! 

Kinderkamp: “In het 
begin.” 

“In het begin” zijn de eerste woorden 
uit het scheppingsverhaal. Tijdens 
het kinderkamp gaan we aan de slag 
met dit thema. Want waar God licht 
bracht in de duisternis, brengen 

hulpdiensten veiligheid en rust.  
In teams als brandweer, politie en ambulance ondernemen we deze 
week vele activiteiten: we gaan naar het bos, zwemmen, knutselen en 
nog veel meer! Dus wil je graag iets moois meemaken samen met andere 
kinderen? Meld je dan snel aan! 
• 	Wanneer?: 2 tot en met 7 augustus 2025 
• 	Waar? Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a 

– Haarle 
• 	Voor wie?: Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
• 	Aantal deelnemers: Maximaal 30 
• 	Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin 

meegaan op kinderkamp, is er een speciaal tarief van € 75,- per 
extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-). 

• 	Meer informatie: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 
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Tienerkamp 
goes Hollywood. 

Tienerkamp staat in 
2025 in het teken van 
het witte doek. Een 
week vol glitter, glamour, 
geloof en popcorn 
wacht op jou. Van actie 
tot komedie, van drama 

tot avontuur: we gaan het allemaal beleven tijdens de vieringen, 
catecheses en spellen. Bewandel onze rode loper en ontdek meer over 
geloof, vriendschap en je eigen rol in het leven. 

• 	Wanneer? 2 tot en met 7 augustus 2025 
• 	Waar? Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a 

– Haarle 
• 	Voor wie? Tieners van 13 t/m 16 jaar 
• 	Aantal deelnemers: Maximaal 25 
• 	Kosten: € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin 

meegaan op tienerkamp, is er een speciaal tarief van € 95,- per 
extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 

• 	Meer informatie: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 
	 www.jongaardsbisdom.nl. 
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Strooiertje
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Alifa Welzijn Senioren ondersteunt senioren 
vanaf 65 jaar in hun streven om zelfstandig 
te blijven en deel te blijven nemen aan de 
samenleving. U kunt bij Alifa Welzijn Senoren 
terecht voor:  

1) Automaatje: vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten. 
2) Vind gezelschap: voor het vinden van activiteiten en contacten. 
3) Boodschappendienst: helpt senioren die niet zelfstandig hun 

boodschappen kunnen doen. 
4) Maatje voor een praatje: voor wie op zoek is naar contact. 
5) Senior Whizzkids: voor computerhulp. 
6) Preventiemakelaar: voor het vinden van een geschikte daginvulling. 
7) Thuisadministratie:voor ondersteuning bij uw administratie. 
8) Ouderensoozen ESO: voor het ontmoeten van leeftijdgenoten, het 

leggen van een kaartje of het doen van een praatje.  
9) Alzheimer Café en Theehuis: voor mensen met dementie en hun 

familie en vrienden. 
10)Stadspost voor senioren: periodiek informatieblad, gratis voor 

senioren. 
11)Seniorenwijzer 2025: een uitgebreid boekje met informatie over 

diverse organisaties en voorzieningen voor senioren in Enschede.  

Meer informatie:

info@alifa.nl, tel. 0534801200 / website: www.alifa.nl 

🌷  
Nog meer, vooral landelijke informatie vindt u op de 

volgende website:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/familie, zorg en 

gezondheid. 
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Adressen 
parochie Sint Franciscus van Assisië. 

✝  
Centraal parochiesecretariaat. 
Adres: Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen. 
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag-van 09.30 uur tot 11.30 uur. Tel.: 
053-5743929; e-mail:secretariaat@franciscusparochie.nl.  
Website: www.franciscusparochie.nl 

Contactgegevens pastoraal team. 
- Vicaris RT. Cornelissen (waarnemend) 
- Parochievicaris Willy Rekveld; tel. 06-20874866 

e.w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
- Pastoraal werker Frank de Heus; tel. 06-30098833 

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl   
- Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os; tel. 0613664717 

j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl 
✝  

Doopvieringen. 
Voorbereiding en vieringen geschieden met meer ouders en dopelingen 
samen. Meld u zich ruim van tevoren aan bij het secretariaat.  
Voor het planningsoverzicht van de doopvieringen voor de komende 
maanden zie www.franciscusparochie.nl  

✝  
Huwelijken. 
Opgave ten minste een half jaar van tevoren per mail bij het secretariaat: 
huwelijk@franciscusparochie.nl. De voorbereiding vindt samen met 
andere stellen plaats.  

✝  
Ziekenzalving en -zegening. 
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Neem hiervoor een aantal dagen van tevoren contact op met het 
secretariaat: tel. 053 5743929. De zalving of zegening wordt ontvangen 
ter sterking van de zieke. Het is dan ook goed als deze de zalving of 
zegening bewust kan meemaken. De pastores zijn beschikbaar tussen 
08.00 uur en 22.00 uur. Het kan enige tijd duren voordat een pastor 
bereikbaar is. Is het secretariaat gesloten, dan wordt u via een 
antwoordapparaat doorverwezen naar een beschikbare pastor. 

✝  
Uitvaarten. 
De uitvaartondernemer neemt contact op met de uitvaart coördinator van 
onze parochie. Van maandag tot en met vrijdag worden uitvaarten 
verzorgd door de pastores, op zaterdag door leken. Uitvaartcoördinator 
is Albert Hassink, tel. 0648039860. Het kerkelijk afscheid kan 
plaatsvinden in onze kerk in Boekelo. Op verzoek van de nabestaanden 
kan dit verzorgd worden door leden van onze Boekelose uitvaartgroep.  
Contactpersonen locatie Boekelo: 
Uitvaart: Tineke Van der Pol, t. 053-428 17 00 
Mortuarium: Gerry Leferink, m. 06-51 17 07 04 
Kerkhof: Herman Vossebeld, t. 053-428 26 94 

✝  

Parochiële Caritas Instelling (PCI). 
Haaksbergen, Boekelo, Buurse  
e-mail: pci-hbb@live.nl. Kent u iemand of een gezin in moeilijkheden, dan 
kunt u contact opnemen met een van de pastores via hun 
telefoonnummer of per mail via bovenstaand mailadres.  

✝  
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Locatie Marcellinuskerk Boekelo. 
Beckumerstraat 169, tel. 053 4282694/4281472; e-mail: 
marcellinus@franciscusparochie.nl; Bankreknr. NL53RABO 0316711764 
t.n.v. Locatieraad Marcellinuskerk Boekelo.  

✝  
Stichting Vrienden van de Marcellinuskerk. 
Doel: het mede in stand houden en onderhouden van Momentum (v/h 
Marcellinuskerk) voor de gehele Boekelose bevolking. Naast religieuze 
activiteiten vinden er ook concerten, lezingen, workshops, koorrepetities, 
uitvoeringen, uitvaarten etc. Inlichtingen: Gerry Leferink  
(tel. 06-51170704).  
De stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties 
IBAN: NL13 RABO 0147 5606 83 t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Marcellinuskerk.  
De stichting heeft de ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar.  
Wilt u nog meer weten? 
email: vriendenmarcellinus@ziggo.nl, t. 053-428 14 72, 
www.kerkendorp.nl 

Facebook: @franciscusoverijssel Franciscusparochie @parfranciscus 

https://www.youtube.com/channel/UCNKlIhHuqVrU_lB5Qzxa5jA
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