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Pastores  
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Pastoor A. Monninkhof, teamleider 

Aandachtsgebied Liturgie 

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151 

a.monninkhof@katholiekenschede.nl  

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av. 

Pastoraal werker C. Berbée,  

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw 

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria 

Telefoon: 06 – 41 25 25 58 

c.berbee@katholiekenschede.nl. 

Pastoraal werker H. van der Hulst,  

Aandachtsgebied diaconie 

H. Jacobus en St. Joseph 

Telefoon: 06-24566025 

Telefoon privé: 053 –  572 34 40 

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl 

Pastoraal werker I. Schraven,  

Aandachtsgebied catechese en  

opbouwwerk jongeren. 

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis 

Telefoon: 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen 

Pastoraaal werker 

J. van den Nieuwendijk 

Aandachtsgebied diaconie 

Citypastoraat 

Telefoon: 06-45860554 

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl 

Diaken P. van Blijswijk,  

Aandachtsgebied diaconie 

Paulusparochie 

Telefoon: 074 – 349 48 15 

p.blijswijk@kpnplanet.nl 
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Hemelvaart 
 
‘Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart 
gespannen nastaarden, stonden 
opeens twee mannen in witte 
gewaden bij hen die zeiden: 
 “Mannen van Galilea, wat staat gij 
naar de hemel te kijken? Deze Jezus 
die van U is weggenomen naar de 
hemel, zal op dezelfde wijze 
terugkeren als gij Hem naar de hemel 
hebt zien gaan”.´ 
Handelingen 1;10 

 
Eén van de 
leukste aspec-
ten van het 
pastoraat zijn 
de gesprekken 
met kinderen in 
de vele scholen 
die onze 
parochie rijk is. 

Zo ook deze weken in de groepen vier 
waar de voorbe-reiding op de Eerste 
Heilige Commu-nie in volle gang is. 
Uiteraard gaat het dan over Jezus die 
graag wil dat wij het op aarde met 
elkaar mooier en beter maken. Eén 
meisje van zeven verbeterde mij 
onlangs: ”Een beetje slecht(s) heid is 
ook nodig” zei ze, “anders weten we 
niet wat een goede wereld is, waar we 
aan moeten werken.” We waren er 
allemaal even stil van. 
Het is als het licht dat alleen te waar-
deren is als je ook de donkerte kent. 
Want soms gebeuren er dingen in de 
wereld of in je leven die zo ingrij-
pend zijn dat je er geen woorden voor 
kunt vinden. Je voelt je onmachtig en 
niet in staat te handelen. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn er in 
ons land doden te betreuren; niet door 

een terroristische daad waar veel 
mensen bang voor waren, maar door 
een jonge man op een gewone zater-
dagmorgen. In de media horen en 
lezen we verhalen van ooggetuigen. 
Mensen zoeken steun en gehoor bij 
elkaar.  
Zo moet het ook geweest zijn voor de 
apostelen die na de gruwelijke dood 
van Jezus ontredderd verder moesten. 
Hij was hun leraar, hun raadgever en 
leidsman. Zij spraken over hem en af 
en toe leek het of hij er nog echt was 
en voelden zij zijn aanwezigheid. Zo 
hebben ze sterk het gevoel gehad dat 
hij niet helemaal weg was. Maar er 
kwam een moment dat zij zich 
realiseerden dat hij echt verdwenen 
was, en zij zonder zijn raadgevingen 
en commentaar verder moeten. 
Mensen die een dierbare medemens 
verloren hebben vertellen vaak het-
zelfde verhaal. Zij spreken over de 
warme belangstelling na het afscheid, 
de kaarten en bezoekjes die ze moch-
ten ontvangen. De dierbare herinne-
ringen die verteld worden. Er is veel 
te doen en te regelen. En dan komt 
het moment waarop dit afneemt en je 
alleen verder gaat. Zonder degene die 
commentaar levert en alles mee 
beleeft. 
 
De joodse auteur Elie Wiesel schrijft 
daar na het sterven van zijn vriend het 
volgende over:  
"Daar kun je je schuldig aan voelen. 
Waarom mag jij doorleven? Maar die 
schuld legt een taak op je schouder. 
Voortaan zul jij de wereld bekijken, 
mede door de ogen van je gestorven 
vriend. De krant zul je lezen, de eers-
te aardbeien proeven, de sneeuwvlok-
ken in december en de bloesem in 



 3 

april zien, mede door de ogen van die 
ene ander." 
Een opdracht wordt hier gegeven niet 
naar de hemel te staren, maar op 
aarde aan de slag te gaan, handen en 
voeten te geven aan ons geloof, de 
wereld te zien en te waarderen, in de 
alledaagse dingen, de schoonheid van 
de natuur en de medemens. 
“Wij hoeven de wereld niet te redden, 
die is al gered”, schreef pastor 
Kortstee een jaar geleden. Als we 
kunnen kijken met de ogen van 
kinderen, in al hun onbevangenheid, 
is daarvan een spoor te zien! 
 
Pastor Ingrid Schraven 
 

 

Pauselijke onderscheiding 
voor Rien Tiehatten bij zijn 
afscheid  
 

“HIJ WAS WEL EENS VOORZITTER, 

PASTOOR EN TEAMLEIDER TEGELIJK” 

 

Vorig jaar, toen 

op 1 april het 

fusieproces vol-

tooid werd met 

de vorming van 

een rooms-katho-

lieke parochie 

voor heel 

Enschede, trad een nieuw bestuur 

aan. In dat bestuur werd Rien 

Tiehatten vice-voorzitter. Een 

logische keus, want Rien had als 

voorzitter van het Parochieverband 

Enschede een zeer belangrijke rol 

gespeeld bij de vorming van een 

nieuwe parochie. Met zijn aantreden 

was een gestroomlijnde overgang ge-

waarborgd. Tegelijkertijd was toen 

echter al duidelijk dat Rien de termijn 

van vier jaren niet zou volmaken. Dat 

gaf hij ook heel duidelijk aan. En hij 

had daar – toen en nu - een aantal 

goede redenen voor. 

 

Een van die redenen is het feit dat de 

jaren als voorzitter van het Parochie-

Verband Enschede zeer intensief zijn 

geweest. Bovendien - en dat is 

onvermijdelijk in een fusieproces, 

waarbij veel bij één persoon op het 

bureau terecht komt – is er een zeker 

centralisme gegroeid. Dan wordt het 

moeilijk om te delegeren. Enerzijds 

omdat mensen gewend zijn je bij 

alles en nog wat te betrekken, ander-

zijds omdat het ook voor iemand zelf 

niet meevalt de knop om te draaien. 

Daarom had Rien al bij de fusie 

besloten weg te gaan zodra katholiek 

Enschede in rustiger vaarwater zou 

zijn beland. Bovendien vindt Rien dat 

het tijd wordt meer aandacht te 

besteden aan vrouw, kinderen en de 

vier kleinkinderen en aan hobby’s, 

zoals schrijven. 

  

Veel mensen hebben Rien de afge-

lopen jaren vooral meegemaakt als 

een bruggenbouwer, een onmisbare 

en zeer welkome eigenschap bij een 

fusie. In vele opzichten nam hij vaak 

een middenpositie in. Hij wachtte met 

een conclusie tot hij het verhaal van 

meerdere kanten gehoord had, pro-

beerde zich in te leven en eenieder in 
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zijn waarde te laten. Dat was niet 

altijd gemakkelijk, want in de drie 

jaren die het proces van samen-

voeging vergde, was niet altijd ieder-

een in staat over de eigen schutting 

heen te kijken en het gemeenschap-

pelijke belang voor te laten gaan. Dan 

was Rien er om daar op te wijzen of, 

zoals iemand het zei: “Dat de fusie zo 

goed verliep was vooral aan zijn 

doortastendheid te danken”.  

Ook kerkelijk gezien nam Rien een 

middenpositie in. Hij is geen aan-

hanger van onbezonnen modernisme,  

hij is ook wars van de gelijkhebbe-

righeid, waar sommige vernieuwers 

patent op lijken te hebben. Maar hij 

heeft evenzeer moeite met pogingen 

tot restauratie, met tunnelvisies en 

met conservatieve profeten van het 

eigen gelijk, die niet open staan voor 

de mening en visies van anderen, die 

niet beseffen dat er “meer wegen naar 

de hemelpoort leiden”. Voor Rien 

heeft geloven ook meer met mensen 

dan met gebouwen of een instituut te 

maken. 

 

Lid zijn van een kerkbestuur is 

boeiend, maar niet altijd eenvoudig. 

We leven in een tijdperk van toene-

mende secularisatie, van ontzuiling, 

van ontkerkelijking. Er zijn grote 

financiële tekorten, die nopen tot 

drastisch bezuinigen, er is de dreiging 

van het moeten sluiten van kerk-

gebouwen, er is de vergrijzing die het 

steeds moeilijker maakt vrijwilligers 

te vinden. Daarnaast is er de kwestie 

van: hoe houden we jongeren vast, 

onlangs nog weer actueel geworden, 

nu blijkt dat onder de kerkverlaters de 

groep van 20- tot 40-jarigen het 

sterkst vertegenwoordigd is. Ook het 

misbruik van jongeren vraagt aan-

dacht. Het instituut kerk reageert daar 

niet altijd even prudent op. Er is 

volgens velen zo weinig compassie, 

er is – als bij vele andere vormen van 

criminaliteit – relatief zoveel aan-

dacht voor de daders en zo weinig 

voor de slachtoffers, die zo onnoeme-

lijk veel leed is aangedaan.  

 

Bij velen heeft dit alles begrijpe-

lijkerwijs tot onrust en verontwaardi-

ging geleid. Je moet als pastor, als 

bestuurder tegenwoordig bijna ver-

antwoording afleggen voor dat je niet 

alleen in de Kerk blijft, maar vooral 

ook dat je daar al of niet als vrij-

williger werkzaam in bent.  

 

Wat ook niet helpt, en daar heeft Rien 

tot zijn ergernis ook vaak mee te 

maken gehad, is de verre van opti-

male communicatie tussen de paro-

chies en het bisdom. Ook op dat 

gebied is er nog een wereld te win-

nen. We moeten er met zijn allen 

voor zorgen dat de tegenstellingen 
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niet onnodig worden vergroot, we 

moeten voorkomen dat er groepsvor-

ming ontstaat, dat mensen van elkaar 

vervreemden. Daarbij zou men aan 

Rien een voorbeeld kunnen nemen. 

Want ook al werd hij soms gedwong-

en tot enig solistisch optreden: de 

grondhouding was altijd die van 

samen verantwoordelijk zijn.  

 

Ondanks dat alles bleef het lid zijn 

van onze geloofsgemeenschap voor 

Rien een per saldo positieve erva-

ring. Dat moet ook wel, want anders 

ga je niet in een kerkbestuur zitten. 

Tenminste niet, zoals hij er in zat: 

bescheiden, gericht op samenwerking 

en het delen van verantwoordelijk-

heden, zonder gehechtheid aan het 

pluche. 

 

Naast zijn toewijding en inzet, wordt 

ook Rien’s betrouwbaarheid ge-

roemd. Hij is iemand van “een man, 

een man, een woord, een woord”. Hij 

is ook een echte teamplayer, die zijn 

medebestuursleden altijd steunde. En, 

daarover zijn vriend en vijand (als hij 

al echte vijanden heeft) het wel eens: 

hij is aimabel, hoffelijk, innemend en 

“every inch a gentleman”.  

 

Er zijn perioden geweest dat er wel 

erg veel van Rien werd gevraagd. Bij 

voorbeeld toen door de ziekte van Jan 

Kortstee en het ook anderszins in-

compleet zijn van het pastoraal team 

hij de spil werd waar veel om 

draaide, de persoon die de boel bij 

elkaar moest houden, de tijdelijke 

stadhouder in een stadhouderloos 

tijdperk. Of, zoals iemand het 

formuleerde: “Hij was wel eens voor-

zitter, pastoor en teamleider tegelijk”.  

 

Juist vanwege die enorme betrokken-

heid zal het hem mogelijk niet 

meevallen het parochiewerk helemaal 

los te laten. Rien blijft gelukkig be-

schikbaar als adviseur van het 

bestuur, als vraagbaak en vooral ook 

als de persoon die waarschijnlijk van 

alles wat er de afgelopen jaren is 

gebeurd, wat is afgesproken, wat is 

geregeld het beste op de hoogte is. 

Hij blijft ook nog in wat kleinere 

besturen, maar het grote werk zit er 

op. Hij gaat dan wel weg, maar de 

sporen die hij nalaat zullen nog vele 

jaren zichtbaar blijven. Bij voorbeeld  

in het goedlopende centrale secreta-

riaat dat hij op poten zette en  in de 

doordachte en heldere structuur van 

de gefuseerde parochie, waaraan hij 

zo’n belangrijke bijdrage leverde.   

 

Rien Tiehatten heeft een lange 

carrière als vrijwilliger. Al vanaf 

1977 was hij vijf jaar lang lid van het 

kerkbestuur van de militaire parochie 

Hesepe. Daarna voorzitter van de 

parochieraad en lid van het kerkbe-

stuur van de St. Jacobusparochie. Hij 

was lid van de dekenale vereniging 

Enschede, voorzitter van de Inter-

Parochiële Vereniging Enschede, 

voorzitter van de regionale stuurgroep 

Kerk en Samenleving, lid van het 

Overijsselse KESA-beraad, lid van 

het platform City Pastoraat Enschede. 
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Vanaf 1995 ook secretaris, later en 

ook nu nog voorzitter van het Joseph-

zangkoor en tot voor kort secretaris 

van de Larinkstichting en voorzitter 

van de stuurgroep PVE.  

 

Het is een enorme lijst, die illustreert 

dat Katholiek Enschede hem ontzet-

tend veel dank verschuldigd is. Hij 

heeft zich in deze stad en vooral in 

onze geloofsgemeenschap bijzonder 

onderscheiden. Hij heeft betekenis 

gehad, hij heeft er toe gedaan.  

Met dat laatste voor ogen heeft het 

Bestuur al enige tijd geleden stappen 

ondernomen 

om Rien te 

doen eren. Op 

aanvraag van 

het bestuur en 

na een positief 

advies van de 

vicaris en de 

aartsbisschop, 

heeft Zijne 

Heiligheid de Paus Rien 

onderscheiden met het ereteken Pro 

Ecclesia et Pontifice.  

Het Bestuur dankt Rien voor zijn 

enorme inzet en wenst hem, mede 

namens de leden van de St. Jacobus 

de Meerdere parochie, alle goeds 

voor de toekomst. 

 

Namens het Bestuur, 

Guus Berkien, vice-voorzitter 

 
(Bovenstaande tekst is een verkorte versie 

en bewerking van de toespraak, waarmee 

Rien Tiehatten door zijn opvolger werd 

uitgeluid) 

 

 
Bestuur op bezoek bij de 
bisschop 
 

Het bijna voltallige bestuur heeft op 

13 april in Utrecht een bezoek 

gebracht aan de aartsbisschop en zijn 

staf. Aanwezig waren Mgr. Eijk, 

Mgr. Hoogenboom (vicaris-generaal), 

vicaris R. Cornelissen van het vicari-

aat Deventer en de heer Zuidwijk 

(econoom, tot voor kort kanselier). 

Onderwerpen van gesprek waren 

onder andere het afgeronde fusie-

proces, de samenstelling van het 

bestuur en van het pastoresteam en de 

recent gepubliceerde nota over het 

pastoraal-liturgisch beleid. 

In een ruim twee uur durend gesprek, 

dat in een goede sfeer verliep en 

verder het beste als openhartig kan 

worden gekwalificeerd, werd van 

weerszijden informatie uitgewisseld. 

Bijvoorbeeld over de wijze waarop de 

fusie zonder al te grote problemen tot 

stand is gekomen. Daarnaast werd 

van bestuurszijde verwoord hoe de 

nota in het Enschedese is ontvangen. 
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Nadrukkelijk hebben we gewezen op 

de ongelukkige en gebrekkige wijze 

van communiceren. Met name het 

top-down karakter en het gemis aan 

vooroverleg met de parochie ( pasto-

resteam, bestuur en locaties) zijn 

genoemd. Ook dat de nota overkomt 

als een dictaat, waardoor de onver-

wachte publicatie op verschillende 

locaties tot nogal wat emotie heeft 

geleid. Het bestuur heeft er tevens op 

gewezen dat het tijdstip van publi-

ceren, zo vlak na afronding van het 

fusieproces, onnodig veel wantrouw-

en heeft opgeroepen. Ten slotte is aan 

de bisschopsstaf overgebracht dat het 

gekozen eucharistisch centrum zeker 

niet aan alle in de nota genoemde 

criteria (zoals bereikbaarheid en toe-

komstige vitaliteit) voldoet en dat 

bepaalde criteria kennelijk belangrij-

ker waren dan andere.  

Naast bovengenoemde kritische kant-

tekeningen heeft het bestuur ook be-

grip getoond voor de beweegredenen 

die hebben geleid tot de nota en voor 

de noodzaak tot nieuw beleid. Na een 

gezamenlijke maaltijd sloot een rond-

leiding door het aartsbisschoppelijk 

paleis het bezoek af. 

 

Guus Berkien, vice-voorzitter 
 

 
Parochieberaad van 14 april 
 

Het eerste deel van de avond, die 

verder geheel in het teken stond van 

het afscheid van Rien Tiehatten (zie 

elders in dit nummer van Pelgrim) 

zijn mededelingen gedaan over de 

nieuwe samenstelling van het bestuur 

en de herverdeling van taken. Daar-

naast is kort verslag gedaan van het 

bezoek van het bestuur aan de bis-

schop en is er gesproken over de 

reacties in de locaties op de nota over 

het pastoraal-liturgisch beleid. Velen 

verwoordden het gebrek aan voor-

overleg, het top-down karakter en het 

feit dat het hier om een dictaat lijkt te 

gaan. Vanuit het pastoresteam werd 

door de pastoor gemeld dat men daar 

begrip heeft voor de emoties die het 

stuk heeft opgeroepen, maar ook dat 

de nota veel kansen biedt.  

Uiteindelijk werden de aanwezigen 

het min of meer eens over de gedach-

te vooral op die kansen in te zetten. 

Verder overleg volgt, o.a. door de 

vice-voorzitters in regioverband en 

afgesproken is waar nodig en nuttig 

de locaties opnieuw te raadplegen. 

 
Guus Berkien, vice-voorzitter 
 

 
Vacature in het Bestuur  
St. Jacobus de Meerdere 
vervuld 
 

Zoals u heeft kun-

nen lezen in ons 

blad Pelgrim nr. 2 

zal Rien Tiehatten, 

vice-voorzitter van 

het bestuur, met 

ingang van 1 april a.s. zijn functie en 

taken overdragen aan Guus Berkien, 

de huidige secretaris. In hetzelfde 

artikel is tevens aangegeven dat een 

opvolger de open plaats in het bestuur 
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zou willen innemen. Inmiddels is de 

benoeming door het bisdom een feit 

en met ingang van 1 april 2011 ben ik 

toegetreden tot het bestuur voor een 

periode van vier jaar.  

Ik ben Dorien Oude Elberink en ben 

69 jaar. De St. Joseph is mijn kerk. 

Een aantal mensen kennen mij mo-

gelijk nog doordat ik een periode als 

interim vice-voorzitter heb gefunctio-

neerd voor deze parochie. Ik realiseer 

me echter heel goed dat het besturen 

van een parochie als de St. Jacobus 

de Meerdere Enschede heel wat meer 

stuurmanskunst vraagt dan ik daar-

voor gewend was. Maar het is 

geruststellend te weten dat je deel 

uitmaakt van een groep mensen, 

waarvan elk lid beschikt over speci-

fieke deskundigheid en ervaring en 

dat geeft veel vertrouwen.  

 

Het zal ongetwijfeld visie en energie 

vragen om het samengaan van de 

zeven geloofsgemeenschappen op 

harmonieuze wijze verder te ontwik-

kelen en te bestendigen. Ik hoop van 

harte dat ik daar een klein steentje 

aan kan en mag bijdragen.  

 

Dorien Oude Elberink 

 

 

Pelgrim is voor iedereen! 
Pelgrim kan van ons allen 
worden! 
 

Pelgrim bestaat nu een aantal 

maanden. We hopen dat u het een 

lezenswaardig blad vindt. 

Dat vinden we belangrijk. Want een 

parochieblad is vaak het laatste 

draadje dat mensen verbindt met de 

locale kerkgemeenschap. We willen 

graag meer bieden dan alleen een 

mededelingenblaadje waarin de 

vieringen, de gedoopten en de 

overledenen staan. 

Mensen verwachten van de kerk dat 

ze daar de ander herkennen in iets 

gemeenschappelijks (algemeen pries-

terschap van de gelovigen).  

Om dat gevoel te versterken is het 

misschien een goed idee om meer 

gebruik te maken van Pelgrim en de 

website van de R.K. Parochie St. 

Jacobus de Meerdere te Enschede.  

We willen nog beter communiceren 

met u, dat wil zeggen, niet alleen 

zenden maar ook ontvangen. U kunt 

daartoe bijdragen door artikelen, 

gedichten, oproepen, aankondigingen, 

berichten uit o.a. de werkgroepen aan 

de redactie te sturen:  
centraleredactie@katholiekenschede.nl. 

Dit kan ook schriftelijk:  

Centrale Redactie Pelgrim, Nieuwe 

Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. 

 

Hoe is Pelgrim opgebouwd 

In Pelgrim is een algemeen gedeelte 

waarin allerlei onderwerpen van 

binnen en van buiten de parochie van 

St. Jacobus de Meerdere aan de orde 

komen. Onderwerpen die parochie 

overstijgend zijn, zoals bezinnende 

artikelen die betrekking hebben op de 

feestdagen als Kerstmis en Pasen, 

nieuws uit het bisdom. Daarnaast 

nieuws vanuit het bestuur, artikelen 
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gericht op de jongeren en kinderen 

van onze gemeenschap. Maar ook 

artikelen die het gemeenschapsgevoel 

binnen R.K. Enschede kunnen 

versterken zoals lezingen, cursussen, 

boekbesprekingen, aankondigingen 

van belangrijke gebeurtenissen. 

Eenieder kan artikelen aandragen om 

te plaatsen in Pelgrim. 

Dan is er voor elke locatiekerk en 

haar gelovigen een locaal gedeelte 

waarin zij zich kunnen presenteren. 

Wat er leeft in die locale geloofsge-

meenschap: speciale bijeenkomsten, 

vieringen, gebeurtenissen, berichten 

uit de werkgroepen, persoonlijke 

verhalen, oproepen en vooral ook 

foto’s van mensen en gebeurtenissen. 

Je leert elkaar daardoor beter kennen. 

Dit versterkt het saamhorigheidsge-

voel binnen een locatie, het mede-

verantwoordelijk voelen voor de 

eigen locatie. Het maakt ook mensen 

van andere locaties nieuwsgierig: 

‘Gluren bij de buren’.  

Hieruit kunnen ook goede samen-

werkingsvormen ontstaan op allerlei 

gebied, zoals diaconie in de wijk, 

koren, kosters, collectanten, kortom 

vanuit diverse werkgroepen. Elkaar 

helpen met ideeën. Graag ontvangen 

wij ook hierover informatie. 

Pelgrim staat ook in zijn geheel op de 

website: www.katholiekenschede.nl 

 

Pelgrim en de website 

Zoals hierboven is vermeld, Pelgrim 

staat op de website, maar nog veel 

meer. De website kan veel actueler 

zijn dan Pelgrim. De website wordt 

regelmatig bijgewerkt. Wanneer een 

bericht te laat voor Pelgrim is, kan 

het altijd nog op de website. Wanneer 

er tussentijdse veranderingen in 

vieringen zijn (tijden, voorgangers, 

koren) kan dat onmiddellijk op de 

website geplaatst worden.  

Voor slechtzienden is dit ook een 

heel toegankelijk medium. 

 

Ook kunt u artikelen, aankondi-

gingen, oproepen voor de website 

aanleveren. Dat kan via de webmaster 

(naam en adres staan in Pelgrim) van 

de eigen locatie maar ook via: 

secretariaat@katholiekenschede.nl of 

schriftelijk:  

Secretariaat Katholiek Enschede, 

Nieuwe Schoolweg 2,  

7514 CG Enschede. 

 

Namens de redactie, 
Trees H.J.M. Schaap 
 

 

Misbruik in de katholieke kerk 
 

De avond over misbruik en seksueel 

geweld in onze kerk heeft de aan-

wezigen diep geraakt en ook meer 

helderheid verschaft. De inleider liet 

zien hoe Jezus vermoedelijk tegenover 

het misbruik van kinderen heeft ge-

staan, want ook in Zijn tijd was er vol-

op sprake van misbruik. Over de 

daders zegt Hij: “Het ware beter dat zij 

met een molensteen om hun hals in het 

diepst van de zee werden geworpen”. 

Daarmee deelt hij in onze maatschap-

pelijke verontwaardiging. 
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Maar zijn wij dan geen gemeenschap 

van vergeving? En ja, wij zijn een 

gemeenschap die leeft van vergeving. 

Vergeving als een genade om niet, die 

ons toevalt. Niet vergeving als een 

steenharde plicht voor het slachtoffer! 

De voor het leven beschadigde mens, 

die zijn last vaak in stilte, jaren en 

jaren heeft moeten dragen, draagt in 

feite die strijd in zichzelf mee. 

“Vergeven, ik kán het niet! Degenen 

die schuld hebben erkennen dat niet 

eens!” En daar zit onze zwakte. 

‘Vernieuw ons hart elke nieuwe dag. 

Dat wij onszelf mogen zien zoals we 

zijn’ 

Dát is communie: dat wij samen de 

last dragen van ons tekort schieten, dat 

wij sámen de pijn en ellende (=buiten-

geslotenheid) erkennen die enkelen 

van ons zijn aangedaan. Zowel de 

daders als de toedekkers dragen 

schuld. Een schuld die velen van hen 

nú pas gewaar worden, door de vele 

publiciteit over dit onderwerp. “Ik 

weet nu pas wat het voor die vrouw 

betekende en ik heb er niets mee 

gedaan” vertelde iemand mij. “Het 

schaamrood staat me op het gezicht als 

ik er aan denk” 

Dat is een last die wij als gemeenschap 

meedragen. Daarom schaam ik mij, 

omdat onze gemeenschap aan som-

mige priesters en broeders en zusters 

de ruimte heeft gegeven zó om te gaan 

met sommige van onze kinderen.  

En samen hebben wij de opdracht nú 

de slachtoffers de erkenning te geven 

die zij verdienen. De erkenning dat het 

voor de daders beter was geweest als 

zij met een molensteen om de hals in 

het diepste der zee zouden worden 

geworpen.  

Dat ís niet gebeurd en het zal ook niet 

gebeuren. Letterlijk misschien omdat 

de misdaad is verjaard, omdat er geen 

bewijslast meer is, zelfs geen aan-

nemelijke bewijslast, maar het méést 

omdat wij niet zelf degenen zouden 

willen zijn die met een molensteen om 

in de zee zouden willen worden 

geworpen. Omdat wij zelf degenen 

willen zijn die op Gods oneindige 

erbarmen willen hopen, als wij onze 

schuld erkennen, zoals Petrus toen hij 

Jezus tot drie keer toe verried. 

Met veel pijn moeten we erkennen dat 

wij de slachtoffers niet meer hun 

onbeschadigde kinderjaren kunnen 

teruggeven.  

Wij kunnen hun psychisch lijden niet 

omkeren. Wij kunnen hun levenslang 

verstoorde relaties niet goed maken. 

Maar wij kunnen ons omkeren door te 

erkennen: “Ja wij zijn één gemeen-

schap en jouw leed raakt ons allemaal” 

en “Ja wij zijn één gemeenschap en 

wij dragen allemaal schuld omdat we 

je niet hebben gezien”  

 

J. Molleman 

 

 
Chatelion Counet over 
seksueel geweld  
 

De uitnodiging voor deze avond 

begon met de zin “We zijn in zak en 

as en de kerk worstelt met haar 

recente geschiedenis”. De heer 
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Chatelion Counet leidde ons op deze 

avond door die worsteling, de pijn en 

het verdriet heen op een integere 

wijze waarbij hij oog had voor alle 

betrokkenen. Wat mijzelf bijzonder 

heeft geraakt is dat men in de 

juridische procedure over barricades 

is heengestapt. Er wordt niet gekeken 

of de zaak verjaard is. Ook kijkt men 

of er meerdere klachten zijn van één 

dader, dus de aannemelijkheid dat de 

daad heeft plaatsgevonden weegt mee 

in de juridische procedure. Wel blijft 

het heel pijnlijk voor de slachtoffers 

als de dader is overleden en de daad 

niet bewezen kan worden. 

Herhaaldelijk werd op deze avond 

aangegeven dat dit niet inhoudt dat de 

daad niet heeft plaatsgevonden, maar 

ik kan mij voorstellen dat het 

slachtoffer juist de erkenning nodig 

heeft om tot verwerking over te 

kunnen gaan. Het na zoveel jaren, 

soms veertig of vijftig jaar na de 

gebeurtenis het hele gebeuren 

opnieuw te herbeleven is een uiterst 

pijnlijke zaak. Maar de realiteit is ook 

dat onze herinneringen niet altijd de 

werkelijkheid meer goed weergeeft. 

Het is dan ook goed dat deskundige 

mensen die deze procedures bege-

leiden uiterst zorgvuldig te werk 

dienen en willen gaan. Op de avond 

zelf werd de vraag gesteld ‘Hoe 

kunnen de slachtoffers, maar ook wij 

als geloofsgemeenschap’, omgaan 

met het begrip vergeving. Ik denk dat 

het nog veel te vroeg is voor deze 

vraag. Eerst zal er recht en erkenning 

gedaan moeten worden aan de 

slachtoffers en misschien ook wel aan 

de gelovigen. Erkennen dat deze 

misstanden hebben plaatsgevonden 

en wij de worsteling plaats moeten 

laten vinden voordat wij over 

vergeving kunnen praten en tot 

vergeving kunnen komen. Ik kan mij 

heel goed voorstellen dat er situaties 

zijn dat je wel wilt, maar niet kunt 

vergeven. Vergeven is ruimte maken 

in jezelf. Het verdriet, de pijn en de 

herinnering een plek geven waardoor 

er weer ruimte ontstaat om te leven.  

In goed vertrouwen hoop ik dat 

iedereen op zijn eigen vakgebied 

zorgvuldig en integer om blijft gaan 

met de slachtoffers en de daders en 

mensen niet in een openlijk conflict 

situatie raken tussen waar en niet 

waar. Maar vooral met elkaar in 

gesprek blijven.  

Ik wil via deze weg mijn dank 

uitspreken aan het pastorale team dat 

zij deze avond hebben georganiseerd, 

maar vooral ook aan de heer 

Chatelion Counet voor zijn verhaal en 

warme, en daar waar nodig, zakelijke 

reflectie op de huidige situatie over 

dit beladen onderwerp. 

 

Carin Timmerman 

 

 

Biddend lezen 
 

Al vele jaren doe ik mee in een 

Bijbelgroep in de kapel in onze wijk. 

Aanvankelijk was ik gewoon deel-

nemer, maar na enige jaren, toen de 

groep behoefte kreeg om op een 
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andere manier te gaan lezen, vroeg 

men mij de coördinatie op me te 

nemen. Een aantal seizoenen hebben 

we toen uit de evangelies gelezen, 

eerst een selectie uit Matteüs en 

vervolgens het complete evangelie 

van Marcus. Voor dit jaar heb ik een 

ander voorstel gedaan (even ter 

toelichting: het werkseizoen begint 

hier in maart, na afloop van de 

zomervakanties. In Argentinië vallen 

de seizoenen andersom). We lezen nu 

uit het Oude Testament, en daarvoor 

volgen we de geschiedenis van het 

volk Israël. Het Oude Testament is 

uiteraard minder bekend, de eerste 

lezingen van de zondagse vieringen 

blijven altijd in de lucht hangen. Als 

je geen Bijbelse vorming hebt gehad, 

verandert dat ook niet. De groep had 

zin om zich daar eens aan te zeten. 

 

In onze groep gaat het niet in de 

eerste plaats om het vergroten van 

kennis, maar om samen te bidden, te 

lezen, te praten en ons te laten inspi-

reren. We zijn met vijf tot acht 

personen, dus de gesprekken kunnen 

vertrouwelijk worden. Ik beschouw 

het als mijn taak om ervoor te zorgen 

dat alle aspecten het Bijbellezen aan 

bod komen. Ik gebruik daarvoor een 

methode die ‘lectura orante’ heet. 

‘Biddend lezen’ betekent dat letter-

lijk. Ik zorg ervoor dat er ruimte is 

om elkaar te vertellen hoe het met ons 

gaat, wat ons bezighoudt. Soms roept 

dat verrassende vragen op aan de 

tekst die we later samen lezen. Ik let 

erop dat we in alle rust de tekst lezen 

en dat iedereen alles begrijpt. Het 

leukste is om samen antwoorden te 

zoeken op de vragen die worden 

opgeroepen. Natuurlijk kan ik met 

mijn kennis het nodige verduide-

lijken. We kijken vervolgens welke 

vragen de tekst ons stelt en proberen 

daar onze antwoorden op te geven.  

Eigenlijk is mijn belangrijkste taak 

ervoor te zorgen dat we alle tijd 

nemen, iedereen aan het woord laten, 

dat we zowel luisteren als vragen als 

antwoorden. Dit is al bidden, ruimte 

geven aan de Geest, vandaar de naam 

‘biddend lezen’. Maar in mijn groep 

wordt ook maar al te graag hardop 

gebeden, voor zieken, voor collega’s 

met problemen, om te danken en 

noem maar op.  

 

We lezen nu over hoe het volk Israël 

in stamverband met elkaar leefde. Er 

was geen koning, niemand was de 

baas, het land was van God, dus van 

iedereen. Het leven was ook hard, 

want er was geen machtige vorst die 

bescherming bood, maar men was 

vrij. Onderlinge problemen werden in 

vergadering opgelost. 

“Wat betekent dit voor ons?” bleef 

gisteren als laatste vraag liggen. Daar 

gaan we a.s. donderdag rustig over 

nadenken. Ik let erop dat de vraag 

werkelijk bij ons aankomt. God wil 

via de Bijbel tot ons persoonlijk 

spreken. Dan kunnen we ook zelf 

antwoord geven. 

 

Marc van der Post 
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Zelfstandig geloven (II) 
Levende vragen 
  

Pasen is een feest dat kan maken dat 

je jezelf levende vragen gaat stellen: 

Geloof ik in de verrijzenis? Wat 

bedoelen ze daar eigenlijk mee? En 

hoe zou dat met mij te maken kunnen 

hebben? Dat leven van Jezus, waar 

die eerste leerlingen over spraken wat 

is dat eigenlijk. Hier in deze moderne 

tijd?  Nu in deze tijd waarin we weten 

hoe ons brein alles stuurt wat we 

weten en kennen en ervaren?  

Als je zelfstandig wilt gaan geloven 

kun je niet om zulke vragen heen. 

 

De leer van de kerk, de dogmatiek, 

geeft je veel antwoorden, maar die 

versta je meestal helemaal niet. Dus 

wat moet je ermee? Ze blind 

aanvaarden? Ik kan je verzekeren, 

daarmee krijg je geen levend geloof. 

Nee, die vragen kun je jezelf 

levenslang blijven stellen… Niet 

omdat je zo’n twijfelaar bent, maar 

omdat het vragen zijn die je gegeven 

zijn. Vragen die je richten. Is er 

zin?  Waarom zou ik leven? Het zijn 

vragen om in jezelf te laten 

geworden. Vragen die je zoekende 

houden en open. Vragen die maken 

dat je gaat luisteren. Luisteren naar 

wat anderen echt te vertellen hebben. 

In boeken of in preken of in wat de 

buurman zegt die helemaal niet 

gelooft.  

Want dat zegt Pasen; dat Christus 

midden onder ons is in het dagelijks 

leven.  

Dode vragers hebben hun antwoorden 

al klaar. Hun antwoorden zijn hard 

als steen. Het geeft geen voeding 

voor je dagelijks leven. Levende 

gelovigen blijven open, misschien 

onzeker of angstig, maar open voor 

nieuw leven dat op hun weg komt. Zo 

kwetsbaar zijn we en tegelijk zo 

levend. 

 

Vriendelijke groet, Jeanine Molleman 

 

 

Mariamaand 
 

De maand mei 

heeft in wes-

terse landen 

een symbo-

lische 

betekenis ge-

kregen die 

verwijst naar 

Maria. Het is 

een gevolg van 

de grote en 

populaire Mariaverering in de mid-

deleeuwen. In die tijd en later had 

iedere kerk een Maria-altaar met een 

beeld of schilderij van haar. Ook 

waren er veel bedevaartsoorden met 

een wonderdadig beeld. Tot haar 

verering behoorde ook het vlechten 

van bloemenkransen, waarmee het 

beeld werd omhangen en versierd. 

Soms was het een krans van rozen. 

Deze rozenkrans werd ook sym-

bolisch en geestelijk verstaan en dan 

waren het weesgegroetjes die ter ere 

van Maria werden gebeden.  

Bijzondere mariale symbolen waren 
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de roos en de lelie. Laatmiddeleeuw-

se schilders stelden haar voor 

omkranst met bloemen of gezeten in 

een bloementuin. Dit deed denken 

aan het aardse paradijs en de oude 

Eva die vóór de zonde maagdelijk 

was. Maria werd immers al in de 

oude kerk als de nieuwe Eva gezien. 

Maria werd de schoonste van alle 

vrouwen genoemd en daarom paste 

de bloemrijke en schone maand bij 

haar. Dus werd de maand mei die als 

de bloeimaand gold, na de mid-

deleeuwen aan Maria toegewijd. 

Hierin hebben de Jezuïeten een 

belangrijke rol gespeeld. Vooral door 

hen kreeg de maand-mei-devotie een 

vaste vorm. Toonaangevend was o.a. 

het boekje van A. Dionisi S.J.: ’De 

maand van Maria ofwel de maand 

mei’ (Verona,1725) dat in honderd 

jaar 18 uitgaven kende. Hierin staat 

zelfs een hoofdstukje over de 

versiering van het Maria-altaar en 

beeld. 

 

Ook werd het zogenaamde Marialof 

in parochiekerken gepropagandeerd. 

In het midden van de 19e eeuw was 

de devotie vanuit Italië in heel 

Europa verspreid. Niet-westerse land-

en hebben vanwege een ander klimaat 

en andere bloementijd een andere 

maand gekozen. Zo oktober in Bra-

zilië, november in andere Zuid-

Amerikaanse landen, oktober in India 

en december in het Koptische Egypte. 

Pausen hebben maar spaarzaam de 

mei-maand-devotie bevorderd. Wel 

publiceerde Paulus VI op 29 april 

1965 de encycliek ‘Mense maio’ (de 

maand mei) met een oproep tot gebed 

tot de maagd Maria voor de noden in 

de wereld, maar de volksdevotie had 

al in westerse landen haar beste tijd 

gehad. Toch is ze nog steeds min of 

meer levend, opvallend in de vorm 

van bedevaarten naar een heiligdom 

van Maria. 

 

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus 
(Bron: Parochiebladenservice) 

 

 

Twentse Mariakapellendag 
 

Evenals vorig jaar 

zal ook dit jaar 

weer een Maria-

kapellendag word-

en gehouden en 

wel op 29 mei 

2011. 

Alle kapellen 

doen mee aan 

deze dag. Bij 

enkele kapellen zullen weer extra 

activiteiten plaatsvinden. Dat kan 

zijn: het zingen van een koor, een 

muzikaal optreden met instrumenten, 

maar ook een Maria-opdracht. 

De eindviering zal dit jaar in Borne 

zijn om 18.00 uur. 

 

Te zijner tijd zal in de dagbladen en 

meer over deze dag te lezen zijn. 

 

Mariakapellenwerkgroep, 

Ans Booijink, secretaris 
Oude Dijk 54, 7588 RW Beuningen 
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De IJsheiligen 
 

De IJsheiligen zijn Sint Mamertus, 

Sint Pankratius, Sint Servatius en Sint 

Bonifatius. We vieren hun naamda-

gen op achtereenvolgens 11, 12, 13 

en 14 mei. Ze hebben hun bijnaam 

ontleend aan het gevaar van koud 

voorjaarsweer voor het gewas, dat in 

mei vaak al in volle bloei staat in 

West-Europa. Een late vorstnacht kan 

dan veel schade aanrichten. Het is 

echter niet zo dat tijdens de 

IJsheiligen de kans op een overgang 

naar koud weer groter is dan op 

andere dagen in het voorjaar, dat 

gevaar loert nog zeker tot juni. Wel 

neemt na half mei de kans op vorst 

sterk af en aan het eind van deze 

maand zijn temperaturen onder nul 

heel uitzonderlijk. In dat opzicht 

markeren de IJsheiligen meestal de 

overgang naar een periode met een 

meer zomers karakter. 

De eerste berichten over deze 

‘strenge heren’ dateren van rond het 

jaar 1000. Het fenomeen heeft 

verschillende spreuken opgeleverd 

die de wijsheid doorgeven pas na 

IJsheiligen te beginnen met het 

planten in de volle grond.  

Enkele van deze spreuken: 

“Pancraas, Servaas, en Bonifaas, 

brengen sneeuw en ijs helaas!” 
 

“Al is Mamertus oud en grijs, 

houdt hij van vriezen nog en ijs.” 
 

“Wie zijn schaap scheert voor St. 

Servaas, houdt meer van wol dan van 

het schaap.” 
 

Bron: Honderd en één heiligen; 

Die Heiligen im Jahreslauf 

 

 

Dankbetuiging 
 

Zoals U misschien wel vernomen 

heeft, is op zaterdag 2 april j.l. mijn 

zus Caroline Goorhuis Oude 

Sanderink-Monninkhof overleden. Zij 

was 48 jaar. Zij was al enige tijd 

ernstig ziek. Op donderdag 7 april 

was voor haar de Uitvaartmis in 

Zutphen; aansluitend was haar 

crematie in crematorium “De Slang-

enburg” te Doetinchem.  

Op vrijdag 8 april heb ik samen met 

familie, vrienden en parochianen op 

ingetogen wijze mijn 50
e
 verjaardag 

mogen vieren.  

Uiteraard heb ik afgezien van elke 

vorm van uitbundigheid. Rondom het 

sterven en het afscheid van mijn zus 

Caroline is op hartverwarmende 

wijze met ons meegeleefd. Ook 

vanuit Enschede waren velen 

aanwezig. Het verdriet om het gemis 

van mijn zus in groot. Maar dat 
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zovelen hun betrokkenheid hebben 

laten zien heeft ons (mijn familie en 

ik) goed gedaan.  

Ook voor mijn verjaardag mocht ik 

diverse attenties en goede wensen 

ontvangen. Ondanks het dubbele 

gevoel waarmee ik mijn verjaardag 

heb gevierd, was het goed te weten, 

dat velen van U ook aan mijn 

verjaardag hebben gedacht. Door Uw 

belangstelling toonde U zich met mij 

dankbaar voor leven en welzijn en het 

mogen bereiken van deze mooie 

leeftijd.  

 

Het was een bewogen week. Maar 

door Uw medeleven is het ook een 

goede week geworden. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 

Pastoor André Monninkhof 
 

 

Lezing door Leo Fijen  
op dinsdag 10 mei  
 

Op dinsdag 10 mei a.s. komt Leo 

Fijen (bekend van radio en tv: RKK, 

KRO, Kruispunt) naar Enschede om 

een lezing te geven over: "Kansen 

voor een locale geloofsgemeenschap 

om vitaal te worden".  

De lezing vindt plaats in de JP-zaal 

van de Pauluskerk, G.J. van Heek-

straat 414 te Enschede. Aanvang 

19.30 uur. Deze lezing wordt 

georganiseerd door onze Enschedese 

parochie "Sint Jacobus de Meerdere" 

en door de parochie "De Goede 

Herder" te Hengelo (Ov.).  

U bent allen van harte welkom op 

dinsdagavond 10 mei om 19.30 uur in 

de JP-zaal van de Pauluskerk, G.J. 

van Heekstraat 414 te Enschede. 

 

André Monninkhof, pastoor 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

 

“Als het thuis niet meer kan…..” 

Met sterven krijgt ieder mens vroeg 

of laat te maken. Als iemand weet dat 

het einde nadert, komt de vraag naar 

voren waar en hoe hij zijn leven wil 

voltooien. Als dat thuis niet kan, 

biedt het Hospice Enschede de 

mogelijkheid om in een comfortabele 

en huiselijke omgeving te verblijven. 

In het hospice heeft iedere een eigen 

kamer waar gastvrijheid, begeleiding 

en verzorging aan terminaal zieke 

mensen hoog in het vaandel staan. 

 

Er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de wensen van de 

bewoners. Speciaal geschoolde vrij-

willigers stemmen de zorg af op de 

mens die afscheid van het leven moet 

nemen. Een dankbare taak, waarbij 

‘er zijn’ bijdraagt aan menswaardig 

sterven. De sfeer in het hospice is 

heel bijzonder. De vrijwilliger biedt 

oprechte belangstelling en een 

luisterend oor. 
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Vrijwilligers vormen een onmisbare 

schakel tussen bewoner, familie en de 

professionele zorg. Zij dragen de zorg 

voor de continuïteit in het hospice en 

zijn in grote mate bepalend voor de 

sfeer en het huiselijke veilige gevoel 

dat het hospice aan de bewoners 

biedt. Vrijwilligers hebben en nemen 

de tijd voor de zieke mensen en hun 

familie. Dat is mooi en waardevol, 

brengt rust.  Het zijn vaak de kleine 

dingen die in die laatste periode zin 

geven. Dat brengt alles terug naar de 

oorsprong. Een hand vasthouden, een 

lepeltje vla geven, een warme blik; 

dat geeft voldoening. Als vrijwilliger 

doe je wat je hand vindt om te doen. 

Alles wat je in het hospice doet, doet 

er toe, Het is een dankbaar gevoel dat 

je iets kunt betekenen voor iemand 

die zijn leven moet loslaten. 

De vrijwilligers krijgen naast een 

introductieprogramma begeleiding en 

steun tijdens het werk. Er worden 

regelmatig trainingen en themabij-

eenkomsten georganiseerd.   

 

Momenteel zijn er zo’n 50 vrij-

willigers actief bij het Hospice 

Enschede. Deze mensen zijn voor het 

hospice van grote waarde, zij krijgen 

veel respect en waardering, niet allen 

vanuit de vaste begeleiders maar ook 

van bewoners en hun familie. 

 

Het vrijwilligersbestand vraagt om 

een uitbreiding, dus voelt u zich 

aangesproken: maak dan een afspraak 

met Trudy van Gils, Hoofd Hospice 

Enschede, tel. 053-4753040  of stuur 

een emailtje naar: t.vangils@hospice-

enschede.nl 

 

Vriendelijke groeten, 

Trudy van Gils, Hoofd Hospice 

 

 
Bedevaart naar Eggerode 
 
Zaterdag 14 mei wordt een bedevaart 
naar Eggerode georganiseerd voor 
alle parochianen van de St. Jacobus 
de Meerdere parochie. We starten de 
dag met een korte uitleg over de 
bedevaartsplaats Eggerode en het 
genade beeld. Daarna bidden we 
lopend samen de kruisweg waarna er 
gelegenheid is voor stille meditatie in 
de genade kapel en/of een kaars op te 
steken. Als afsluiting is er een Eucha-
ristieviering in de Maria Geboorte-
kerk met als voorganger pastor Jan 
Kortstee. Als afsluiting van de dag 
heeft u de mogelijkheid gebruik te 
maken van een gezamenlijke warme 
maaltijd in Hotel-restaurant Winter in 
Eggerode. Aanmelding vooraf is 
noodzakelijk. 

U kunt zich tot uiterlijk 5 mei 2011 
aanmelden door het formulier geheel 
ingevuld door te sturen naar: 
rietfranke@telfort.nl  of deponeren in 
de brievenbus bij het secretariaat van 
de St. Jozefkerk aan de Nieuwe 
Schoolweg 2 of van de Jacobuskerk 
aan de Langestraat. Formulieren lig-
gen achter in de kerk.  
 
De informatie vindt u ook op: 
www.katholiekenschede.nl 
(profielen/bedevaarten) 
 
Riet Franke 



18 

Dauwtrappersmis 
 

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op 

Hemelvaartsdag, 2 juni, ‘s morgens 

om half zeven in het openlucht-

theater van Hertme (bij Borne) de 

traditionele Dauwtrappersmis gevierd 

De vier parochies van de regio Borne, 

Hertme en Zenderen dragen zorg voor 

de organisatie hiervan en bij toerbeurt 

verlenen die hun medewerking aan 

deze sfeervolle Eucharistieviering. 

Dit jaar wordt dat gedaan door de 

parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-

vangen te Zenderen. De voorganger 

in de viering is pastor L. Calis. Het 

dames- en herenkoor van deze 

parochie zingt, en ondersteunt de 

samenzang. 

Na afloop is er in de kantine bij het 

openluchttheater gelegenheid om 

onder het genot van een kopje koffie, 

chocolademelk of limonade nog even 

na of bij te praten. 

Iedereen is van harte welkom. 

 

De bezoekers wordt aangeraden om 

een kussentje mee te nemen, omdat 

de zitplaatsen in het theater op dit 

vroege tijdstip nogal koud optrekken.  

Het openluchttheater wordt in deze 

periode eveneens gebruikt voor de 

passiespelen. De viering van de 

Dauwtrappersmis hoeft hier gelukkig 

geen hinder van te ondervinden. 

Veeleer kan men genieten van een 

decor dat nog fraaier is dan ge-

woonlijk.  

 

Zie artikel hiernaast (Redactie) 

De Twentse Passiespelen: 
een moment van bezinning 

 
Van 3 t/m 13 juni worden in het 
Openluchttheater van het Twentse 
Hertme de Passiespelen uitgevoerd. 
Tijdens de Passiespelen staan de 
laatste dagen van Jezus Christus 
centraal. Het Openluchttheater is 
voor de gelegenheid omgebouwd tot 
een klein Jeruzalem, waarin zelfs het 
hof van Getsemane en de Calvarie-
berg zijn opgenomen. De liefde van 
Maria voor haar zoon loopt als een 
rode draad door het verhaal. In het 
theaterstuk spelen ook muziek en 
zang een belangrijke rol. De sfeer-
volle entourage van het openlucht-
theater, de prachtige kostuums en de 
enorme groep spelers maken van de 
opvoering een ervaring om niet snel 
te vergeten. Helemaal bijzonder zijn 
de avondvoorstellingen met speciale 
verlichting in het schemerduister. 

 

De Passiespelen vinden plaats op 3-4-

5 en 10-11-12-13 juni in het Open-

luchttheater in Hertme. Aanvang: 

20.30 uur, behalve op 5 en 13 juni: 

14.00 uur. Het theater biedt ruimte 

aan een groot aantal rolstoelen. 

 

Kaartverkoop en meer informatie: 

www.passiespelenhertme.nl 

 

Oproep voor vrijwilligers voor 

kerkewacht m/v in de Jacobuskerk 

op de Oude Markt 

Info: J. van der Woning 

tel. 06-10698869 
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HERDENKEN                        KIEK 

 
Vrede Vrijheid     
                         
Oma is wat stiller. Niet zo vrolijk als normaal vindt 
Koosje. Ze is meer in gedachten en ze kijkt in de verte alsof ze iets ziet. 
“Laat haar maar”, had mama gezegd toen ze er haar bij het naar bed 
gaan naar vroeg. “Oma denkt terug aan de oorlog. Ze was toen nog maar 
een klein meisje, net zo oud als jij nu bent. Haar papa, mijn opa dus, 
moest Nederland verdedigen en hij is gesneuveld, gedood, en dus nooit uit 
de oorlog terug naar huis gekomen.  
Oma is bang dat, nu ze ouder wordt, het kleine beetje dat ze zich van haar 
vader herinnert, ook nog vergeet. Gisteren zei oma nog dat ze oorlog 
vreselijk vindt: “Niemand wordt er beter van, zo zinloos, iedereen houdt 
van vrede en veiligheid. Oorlog brengt alleen maar verdriet!” En ik ben 
het helemaal met haar eens!” zegt mama. Als mama naar beneden gaat 
ligt Koosje nog een poosje na te denken.  
Ze is maar wat blij dat er nu in Nederland geen oorlog is. En blij dat papa 
gewoon elke dag thuis komt en ze is zelfs blij met haar broertje Coen.  
Ze neemt zich voor minder ruzie met Coen te maken en voor oma maakt 
ze morgen een mooie tekening met een vlinder en met een echte 
vredesduif! 
Ze zegt haar avondgebedje en vraagt GOD of Hij veel ruimte wil laten in 
het hoofd van oma, zodat die haar papa nooit kan vergeten! 

 
VREUGDE 
 
VERDRIET 
 
VREDE 
 
VRIJHEID 
 
VRIENDSCHAP 
 
VERGEVEN 
 

4 en 5 mei 

Dodenherdenking 

en 

Bevrijding 

                         Ђ 
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Tieners – Jongeren – 
Studenten uit Enschede 
 

Het Heilig 
Vormsel:   
Ariënsge-
dachtenis 
en St. Jan - 
H. Michaël 

  

Eind januari hebben 14 jongens en 

meisjes uit de Ariënsgedachtenis 

zich gepresenteerd tijdens een 

viering. Ze vertelden toen wat 

belangrijk voor ze is. 

Daarna hebben ze samen met 14 

jongens en meisjes van de St. Jan – 

H. Michaël enige bijeenkomsten 

gehad om zich verder voor te 

bereiden, met thema’s als: keuzes 

maken en wat betekend het H. 

Vormsel eigenlijk voor jou. Op een 

van deze bijeenkomst hebben ze 

kennisgemaakt met de vormheer: Drs. 

P. Kuipers, rector van het Ariëns-

instituut en mochten ze hem vragen 

stellen met leuke gesprekken als 

gevolg. Zo hebben ze Iconen gemaakt 

en gezellig met de hele groep Chinees 

gegeten. 

Op 12 maart werden: 

Damian Brilman, Patrycja Pawelec, 

Amber Poell, Lars Epping, Anne 

Nijhuis, Lisa Bakker, Fabian Kroep, 

Isabel Berkel, Tijn Koopman, Anouck 

Dollenkamp, Jasmijn Beernink, 

Stefano Zwiggelaar, Emma Ankone, 

Joelle Ongenae, Lisa Booij Femke 

Dekker, Rens Hevink, Marjolein 

Poppe, Luc Spronk, Tim Hampsink, 

Jelle ter Harmsel, Nina ter Huurne, 

Tiemen Molendijk, Suzan Hofsink, 

Ruben Gimenez Garcia, Sara 

Gimenez Garcia, Antonio di Stefano 

en Naomi Wiggers door vormheer P. 

Kuipers gevormd in de St. Jankerk 

Het was een prachtige viering, met 

mooie verhalen, teksten en zang van 

Come Back. 

  

Ingrid Schraven, Lisette Janssen en 

Erna Perik 

 

 

• Reis naar de Wereld-

jongerendagen in 

Madrid 

Deze zomer organiseert 

het aarts-bisdom Utrecht 

een jongerenreis naar de 

Wereldjongerendagen (WJD) in 

Madrid. De reis vindt plaats van 10 

t/m 23 augustus en is bestemd voor 

jongeren tussen de 16 en 30 jaar. 

Inschrijving gebeurt digitaal via 

www.yougle.nl. Je kunt je inschrijven 

t/m 15 mei. Op deze site vind je meer 

info over de WJD.  

Voor vragen kun je terecht bij 

jongerenwerker Hao Tran:  

tran@aartsbisdom.nl of 06-16842077. 

 

• Travelling....Tienerkampen 

17 t/m 23 juli 2011 

24 t/m 30 juli 2011 

12 t/m 15 jaar 

Hengelo. Kosten € 135 

Alle info over de kampen, de hoofd-

leiding, de locaties enzovoorts is te 

vinden op: www.yougle.nl 
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Allerhande 
 
• SchuldHulpMaatje: Rots in de 

branding voor medemens in finan-

ciële nood. 

Een toenemend aantal mensen raakt 

in financiële problemen. Financiële 

problemen hebben verstrekkende ge-

volgen en brengen veel menselijk leed 

met zich mee. SchuldHulpMaatje is 

een project van Kerk in Actie, het 

landelijk Katholiek Diaconaal 

Beraad, Samen Kerk In Nederland – 

de migrantenkerken, de Evangelische 

Alliantie en de Protestants Christe-

lijke Ouderen Bond. Wat is een 

SchuldHulpMaatje? Een SchuldHulp-

Maatje is een vrijwilliger die het 

toerustingsprogramma van PCS heeft 

doorlopen. Hij/zij is de steun en 

toeverlaat voor mensen die financieel 

zijn vastgelopen of dat dreigen te 

raken. De lokale coördinator van 

SchuldHulpMaatje werkt samen met 

de burgerlijke gemeente. 

Wie geïnteresseerd is in het project 

SchuldHulpMaatje vindt alle informa-

tie op: www.SchuldHulpMaatje.nl  

of kan mailen naar: 

info@SchuldHulpMaatje.nl  

of contact opnemen met de helpdesk 

0900-1177771. Voor mensen die 

bezig zijn met (voorkomen van) hun 

schulden is de objectieve website 

www.uitdeschulden.nu een belang-

rijke bron van informatie. 

• De nieuwe Gids Betaalbare 

Vakanties 2011 is verschenen. De 

werkgroep Arme Kant van 

Nederland/EVA stelt deze veel 

gevraagde gids al een aantal jaren 

samen. In deze publicatie wordt een 

breed scala aan relatief goedkope 

vakantiemogelijkheden op een rij 

gezet, met korte beschrijvingen, 

prijzen, adresgegevens en webtips. 

Aan het eind van elk hoofdstuk zijn 

'wwweetjes' toegevoegd: links naar 

websites die op de een of andere 

manier tips hebben over betaalbare 

vakanties. Deze weblinks zijn ook via 

de website van de werkgroep Arme 

Kant van Nederland/EVA aan te 

klikken: www.armekant-eva.nl. 

Gids Betaalbare Vakanties 2011, 

ISBN/EAN: 978-90-75684-25-4,  

46 p., prijs € 1,50 per stuk (+ porto). 

Bij een afname van 50 exemplaren of 

meer € 1,20 per stuk (+ porto).  

De gids is te bestellen bij de werk-

groep: Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-

Hertogenbosch,  

073-6121939, info@armekant-eva.nl, 

www.armekant-eva.nl.  

• Zaligverklaring Paus Johannes 

Paulus II. 

Op zondag 1 mei vanaf 11.00 uur 

zendt het RKK de eucharistieviering 

uit rond de Zaligverklaring van Paus 

Johannes Paulus II.  

Live vanuit Rome. Commentaar: 

Wilfred Kemp. 

Karol Józef Wojtyla werd in 1920 in 

het Poolse Wadowice geboren. In 

1964 werd hij aartsbisschop van het 

Poolse Krakau, in 1967 kardinaal. In 

oktober 1978 werd hij tot paus 

verkozen; hij nam toen de naam 

Johannes Paulus II aan. Hij overleed 

2 april 2005. 
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H. Jacobus 
 

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04 

E-mailadres: 

jacobusenschede@kpnmail.nl 
Spreekuur:  

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.  

 

 
Pastoraatgroep  

Mevr. J. Molleman, contactpersoon 

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 
Locatieraad 

Hr. A.M. Bakker, contactpersoon 

e-mail: am-bakker@hetnet.nl 

Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester 
Penningmeester 

Mevr. Ineke Keizer. 

SNS-bank  91 15 30 037 
Webmaster 

Hr. Jos Gruyters 

josgruyters@concepts.nl 
Redactie: 

Voorlopig vacature,  

Wilt u uw bijdrage sturen naar het secreta-

riaat van de Jacobuskerk? 

Bezorging 

Mevr. I. Hoog Antink,  

Spelbergsweg 13  478 79 51 
Weekendvieringen  

Zondag om 9.30 uur. 
Vieringen door de week:  

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u. 

Vespers in de veertigdagen tijd 
 
De vespers die we in de veertig-
dagentijd hebben gebeden hadden een 
intiem karakter. Door de aanwezigheid 
van zusters van Denekamp die in de 
stad wonen konden we nog beter 
zingen en bidden. Deze klassieke vorm 
van het kerkelijk avondgebed wordt al 
eeuwen en over de hele wereld door 
groepen christenen gebeden. Na de 
vieringen hebben we telkens samen 
een kopje koffie gedronken. In de 
gesprekken bleek hoe de aanwezigen 
zich verbonden voelen met alle 
biddende christenen, zowel met hen 
die ons zijn voorgegaan als met dege-
nen die over de hele wereld nu samen 
of alleen in hun binnenkamer bidden. 
De woorden van de psalmen leiden ons 
weg uit ons egocentrisch denken en 
maakt dat we mee bidden met armen 
en verdrukten. Ook onze rouw over 
alles wat verkeerd gaat en onze hoop 
op een nieuwe toekomst krijgt in de 
beelden van de psalmen een uiting die 
we kunnen vertalen naar onze dage-
lijks verdriet en onze dagelijkse hoop. 
Kerk is dan niet meer iets institu-
tioneels maar een stille gemeenschap 
van mensen die bidden en verder gaan.  
 
Vastenaktie in de Jacobuskerk 
 
Zondag 3 april, In de Woord- en 
Communieviering was speciale aan-
dacht voor de vastenaktie. De bijeen-
komst na de viering om weer zicht te 
krijgen op wat vasten bij christenen 
kan beteken was goed bezocht door 
ouderen en jongeren en leverde voor 
meerdere mensen weer nieuwe pers-
pectieven. Door het open gesprek ont-
stond er al doende meer verbonden-
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heid en voelden de meesten zich meer 
betrokken bij onze gemeenschap. Zo 
wordt gemeenschapsopbouw waar. 
 
Rondom Pasen 
 
Restauratie, het einde nadert...... 

We zijn al weer ruim een jaar bezig 

met de restauratie van onze Jacobus 

kerk. Door de verschillende bedrijven 

is in al deze maanden keihard gewerkt 

om onze kerk weer in volle glorie te 

doen stralen, zowel aan de buitenkant 

als de binnenkant. U zult het vast al 

hebben gezien. De laatste hand wordt 

de komende weken gelegd aan het 

dak. 

 

Natuurlijk willen we de afronding van 

de restauratie niet voorbij laten gaan 

zonder hier op gepaste wijze bij stil te 

staan. Dit doen we op donderdag 12 

mei aanstaande.  

Om 14.00 uur zal dan op symbo-

lische wijze de restauratie worden 

afgerond door plaatsing van het kruis 

op de kerk. Onze pastoor André 

Monninkhof zal samen met medewer-

kers van het bedrijf Koenders het 

kruis op de kerk plaatsen. Na deze 

officiële handeling is er gelegenheid 

onder het genot van een hapje en een 

drankje het resultaat van alle werk-

zaamheden te bekijken. Voor een ge-

paste omlijsting wordt gezorgd. Graag 

willen we dit met u allen vieren en 

nodigen u dan ook van harte uit. 

 

Namens de locatieraad 

Ineke Keizer, penningmeester 
 

Op 15 mei ’s middags is er een 
concert door het kamerkoor Cante-
claer. 
Op 29 mei is er om half vier een 
uitvoering van een Cantateconcert 
door de Bachbeweging Twente. 
Met Pinksteren is er op eerste 
Pinksterdag om half vijf een oecu-
menische vespers in samenwerking 
met de leden van het Jazzfestival dat 
dit weekend in de stad plaats vindt. 
Op tweede Pinksterdag is er een 
Gospelviering aanvang 10 uur.  
 
Parochiekroniek 
 
Gehuwd:  
Op 25 maart vond het huwelijk plaats 
van Thecla van der Vaart en Marijn 
Wesseler.  
Dat zij elkaar gelukkig mogen maken 
 
Gedoopt: 
Op 13 maart vond de doop plaats van 
Daan, geboren op 21 juni 2010. Hij is 
de zoon van Martin en Suzan van der 
Meulen.  
Eveneens op 13 maart werd Annyka , 
geboren op 24 september 2010, 
gedoopt. Zij is de dochter van Bertil 
en Ilse Klumpers.  
Dat ze mogen opgroeien in liefde. 
 
Lokaal beraad Jacobuskerk 
Omdat onze kerk nu deel uitmaakt van 
de Stadsparochie St. Jacobus spreken 
we niet langer van Parochieel Beraad 
maar van het Lokaal Beraad Jacobus-
kerk. Dit beraad, waarin de werk-
groepen verslag doen van hun 
activiteiten, vindt plaats op maandag-
avond 11 april, om 20.00 uur.  
Iedereen is van harte welkom op deze 
avond. 
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St. Joseph 
 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG   

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: stjosephenschede@12move.nl 

(ook redactieadres) 

 
Openingstijden parochiecentrum: 

Maandag t/m donderdag van  

9 tot 12 uur.  Ook in de vakantietijd!  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Spreekuur pastores: 

H. van der Hulst, dinsdagochtend. 

 

Pastoraatgroep 

Mevr. Lies van Veldhoven  

Mevr. Edith Elstak 

 
Locatieraad 

Hr. Jos Marsman, contactpersoon/ 

penningmeester 

e-mail: jos.marsman@home.nl 

Hr. Henk Jan Krake 

Hr. Paul Wolbert 

 

Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 
 

Redactie 

Mevr. L. Onland 

 

Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden vermelden wij graag de 

volgende nummers: 

ING-bank: 80 52 51 of  

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403 
 

Kerkbijdrage 

ING bank 30 44 773 of 

ABN-Amro 44.51.07.324 

Beide ten name van  

St. Josephparochie Enschede 

 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de maand 

om 09.30 uur. 
 

Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen 

 

 

Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep 
 
- Op 17 maart hebben de locatieraad 
en de pastoraatsgroep vergaderd. 
We hebben afgesproken om eens in 
de 6 weken samen te komen voor 
overleg.  
 
- Er zijn zorgen over de financiële 
toestand van de stichting behoud Sint 
Jozefkerk. We zijn in gesprek met het 
bestuur van de stichting en wij zoeken 
naar mogelijke oplossingen. 
In ieder geval moeten er meer inkom-
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sten bronnen komen. 
Zodra er meer duidelijkheid is komen 
we hierop terug. 
 
-Een ander zeer belangrijk onderwerp 
is natuurlijk de beleidsnota van het 
bisdom. Zeer veel moeite hebben we 
met de wijze van communiceren. 
Het gevoel ontstaat dat alleen de 
Eucharistievieringen van belang zijn 
en alle andere vieringen inclusief alle 
vrijwilligers (sters) 2

e
 rangs zijn. 

Per 1 januari 2012 moet de parochie 
aan het nieuwe beleidsplan voldoen. 
Wij hopen dat we de komende maan-
den de gelegenheid krijgen om binnen 
de parochie St. Jacobus de Meerdere 
het gevoel dat nu onstaan is weg te 
nemen en om te zetten in een 
positieve richting die bijdraagt aan de 
vitalisering van onze locaties. 
 
-Binnen onze locatie wonen veel ge-
zinnen met kinderen. We merken dit 
ook duidelijk aan het aantal doop-
vieringen. 
Voor onze volgende vergadering staat 
de uitbreiding van gezinsvieringen 
hoog op de agenda. 
 
-De communicantjes zijn zich aan het 
voorbereiden voor hun Eerste Heilige 
Communie. 15 Mei is het zover. 
Ze hebben al een rondleiding en uit-
leg gekregen in de kerk en samen 
brood gedeeld. Tot nu toe maakt 
vooral de beklimming van de toren en 
het uitzicht over Enschede de grootste 
indruk. 
Wij hopen om uit deze groep een of 
meer misdienaars te kunnen werven. 
In ieder geval verwachten wij op 15 
mei een volle kerk met gelovigen die 
deze jonge mensen met warmte en 

liefde in haar geloofsgemeenschap 
opneemt. 
 
Wij nodigen u graag uit om een 
reactie te geven op bovenstaande 
onderwerpen. Uw mening en ideeën 
stellen we zeer op prijs. 
 
Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman,  
053-4355320 
jos.marsman@home.nl 
 

 

Overleden 
 
In Memoriam Lasse Klijn  

 

Op 23 maart hebben we Lasse Klijn 

uitgezwaaid temidden van heel veel 

grote en kleine mensen. Lasse was 

pas 3½  jaar en vrij plotseling geveld 

door een ziekte die hij altijd al bij 

zich had gedragen; gelukkig zonder 

dat iemand dit wist. Daardoor kon hij 

een onbezorgde peutertijd genieten. 

En niet alleen hijzelf: ook zijn ouders, 

zijn zusje Merel, familieleden, de 

mensen in de buurt en op het kinder-

dagverblijf. Zijn ziekte, waar geen 

medicijn voor bestaat, verzacht het 

afscheid; maar zijn sprankelende 

aanwezigheid blijft een groot gemis. 

Met kaarsjes, zijn “Toeter-muziek” in 

de kerk en zeepsopbellen op het 

kerkhof hebben we hem welteruste 

gezegd. En we wensen Angela, Sjoerd 

en Merel veel handen toe die hen 

mogen steunen in deze tijd. 

 

Dat hij mag rusten in vrede 
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Gedoopt 
 
Op 10 april, Dex v.d. Sande. 
Hij is geboren op 17 oktober 2010 en 
woont in Den Haag. 
Op 10 april, Nevio Pili. 
Hij is geboren op 13 juni 2010 en 
woont aan de Texellaan 65. 
 

Welkom in onze geloofsgemeenschap 
 

 

ARCHITECT JAN STUYT 

 
Over de grote bouwmeester Jan Stuyt, 
hij was ook actief betrokken bij de 
bouw van de Jozefkerk, is een zeer 
leerzaam boek verschenen. Hij werkte 
intensief samen met het bureau van 
Cuypers. Zelf zo intensief dat men 
niet altijd weet wie wat heeft ge-
bouwd. Net als zoveel van zijn vak-
genoten is hij rondom 1900 in het 
Osmaanse Rijk geweest, o.a. in 
Istanbul- Bursa- Jerusalem. De groot-

ste indruk maakten de koepelmos-
keeën en de Hagia Sofia in Istanbul. 
Deze koepel gebedshuizen zijn nog 
altijd de skyline van Istanbul komen-
de vanuit de Bosphorus. Jan Stuyt 
heeft daar goed naar gekeken, toen hij 
de neo-gotiek verliet, kwam hij met 
de koepels. By the way, hij was ook 
betrokken bij de Mariakerk samen 
met Joh. Sluymer.  
Jan Stuyt, 1868-1934, uitgegveven 
door Radboud Universiteit Nijmegen.  
 
BASISSCHOOLNAMEN IN 
ENSCHEDE 
 
Ooit had Enschede lagere scholen met 
degelijke r.k. namen zoals  b.v. Maria 
en Jozef. Waar zijn ze gebleven. Nu 
hebben we de Menkotoren, perfect 
voor mensen met een historisch 
erfgoed achtergrond. In de landelijke 
top-10 besisschoolnamen staat 
JOZEF (91x) op de tweede plaats. 
Moet ook vaststellen dat ik van 
namen als de Windroos ook weinig 
r.k. in kan vinden.  
 
DE JOZEF IN ASSEN 
 
De Jozefkerk in Assen heeft het 
aandrijfmechanisme van de klok 
kapot. Het herstsellen kost 30.000 
euro. Ook het orgel in deze Jozef 
moet worden opgeknapt voor meer 
dan een half miljoen. Zie in deze ook 
de vorige Pelgrim over het muziek-
instrument van onze Jozef. Een aantal 
mernsen vroeg me: ‘werkt het orgel 
nog?’ Is er een orgelvrouw of -man 
die dat kan vertellen en uitleggen? 
 
John Schiffel 
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Ariënsgedachtenis 
(voormalig H. Hart van Jezus, de 
Goede Herder) 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: Maandag, dinsdag, donder-

dag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur 
 

 

Pastoraatgroep 

Mevr. C. Timmerman, contactpersoon 

e-mail: c.tim@tiscali.nl 06-250 913 77 

Hr. K.A. Grabmaier 

Mevr. H.G.M. Pluijmers 
 

Locatieraad 

Hr. J. Lurvink, contactpersoon / 

secretaris 433 81 36 

e-mail: joslurvink@hotmail.com  

Hr. A.F.H. Rolevink, penningmeester 

Mevr. A. Koiter-Bon 

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck 
 

Kerkbijdrage:  

SNS-bank 91 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 
a.a.schaapmsc@kpnmail.nl 
 

 
Redactie-adres 

Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

Hr. G.H. Germes 431 96 73 

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede 
Eindredactie 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl 
Bezorging 

Voorheen Goede Herder: 

Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

Voorheen Heilig Hart: 

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62 

Tussen 18.00 en 19.00 uur  

Weekeindeviering 

Zaterdag 19.00 uur of zondag 9.30 u. 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk 

 

 
Van de Locatieraad 

 
Als de vierde Pelgrim uit komt zijn 
wij op weg van Pasen naar Pinksteren 
het feest van de H. Geest. 
Na de viering van de 1 ste zondag in 
de veertigdagentijd hebben wij met 
tien mensen nagedacht over de vraag 
“Hoe vasten wij in de hedendaagse 
tijd?”. Het was een inspirerende 
bijeenkomst. Je merkt dat mensen op 
een eigen manier bezig zijn om in 
deze tijd extra aandacht te besteden 
aan de vastentijd. Maar het is ook 
goed om samen te kijken hoe vasten 
is ontstaan in onze geloofstraditie en 
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om naar elkaars verhalen te luisteren 
en elkaar te inspireren.  
Donderdag 31 maart was er een werk-
groepenoverleg. Pastor Ingrid Schra-
ven heeft uitleg gegeven over de nota 
van het bisdom “Pastoraal Liturgisch 
Beleid”. Ingrid gaf aan dat naar aan-
leiding van deze nota er verschillende 
groepen met elkaar in gesprek zijn om 
duidelijkheid te krijgen hoe Pastores, 
Diakens, Pastoraalwerkers en wij als 
parochianen met de nota om dienen te 
gaan. Niet alles wat in deze nota staat 
is ook in de praktijk uit te voeren. Het 
pastoresteam zoekt dan ook de ruimte 
en kijkt naar kansen en mogelijk-
heden binnen de grenzen van het be-
leid. Het was wel goed te horen dat de 
leden van de verschillende werk-
groepen de pastoraalwerk(sters)ers 
net zo waarderen als de priester-
pastor en dat wij als geloofsgemeen-
schap ook wel zien dat voorgaan in de 
liturgie maar een deel  van het werk 
is.  
Verder zijn er in dit overleg een aan-
tal adviezen en vragen gekomen naar 
de locatieraad en de pastoraatgroep 
waar wij weer mee aan het werk 
kunnen. Trees Schaap zal een aantal 
advertenties plaatsen voor plekken 
waar wij nog mensen nodig hebben.  
Het is wel fijn te horen dat mensen 
helpen denken en elkaar blijven 
ondersteunen ook daar waar de bezet-
ting van werkgroepen wel erg mini-
maal is.  

De Heilige Geest is uitgegoten voor ieder 

mens op deze aard 

niet speciaal voor jou en mij 

voor iedereen die Jezus aanvaardt 

De Heilige Geest is uitgegoten 

een ieder mag spreken van de Heer 

Hem lof betuigen en bedanken 

in liefde en vrede leven tot Zijn eer 

De Heilige Geest is uitgegoten 

als een waterval kwam Hij op ons neer 

helemaal doorweekt zijn van Zijn glorie 

dank U voor Uw gulheid Heer 

 

Namens locatieraad en de pastoraat-

groep, Carin Timmerman 

 

 
Ik geef de pen door aan…… 
 
Ik kreeg de pen van 
Herman Oosten. 
Er is mij gevraagd 
een stukje te schrij-
ven in Pelgrim. Dat wil ik graag doen. 
Mijn naam is Marcel Smits en ik ben 
in 1976 getrouwd met Gea Meijer. 
Wij woonden van 1976 tot 1994 aan 
de Van Heutzstraat. Daarna zijn wij 
verhuisd naar het Mariëndaal. Sinds 
2008 wonen wij in een appartement 
aan de Brinkstraat. Sinds 1985 ben ik 
lid van het collectantencollege en dat 
doe ik met veel plezier. Het collec-
tantencollege bestaat uit 4 groepen 
van 4 collectanten en 2 reservecol-
lectanten. Ik ben de secretaris van de 
groep. Ik maak o.a. de lijsten voor de 
collectanten wanneer ze aan de beurt 
zijn om te collecteren. Wij vergade-
ren 2 keer per jaar en ik zorg dan voor 
de uitnodigingen en de notulen etc. 
Wij hebben een hele leuke groep en 
ik hoop nog lang collectant te blijven. 
Ik geef de pen door aan….. 
Mieke Beckers. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marcel Smits 
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Meimaand rozenkransmaand 
 
Het is al jaren de gewoonte in onze 
parochie om in de meimaand de 
rozenkrans te bidden bij de beeltenis 
van Maria. Ook dit jaar willen wij dat 
weer doen en wel op de donder-
dagochtenden 5, 12, 19 en 26 mei om 
negen uur, daarna volgt dan de 
wekelijkse viering. Op woensdag 18 
mei om 19.00 uur is er een speciale 
Mariaviering met zang van het 
dameskoor. Voorganger is pastor 
Schraven. Eventuele intenties kunnen 
worden opgegeven op het parochie-
centrum of in de brievenbus gedepo-
neerd worden. Wij hopen met velen 
die avonden samen te zijn om de 
voorspraak van Maria te vragen voor 
de noden in de kerk en ook voor onze 
eigen intenties. 
 

 
† Overleden  
 
Gerhardus Johannus Joseph 
Kroep. Hij was de echtgenoot van 
Berendina Maria Kroep-Kappen. Hij 
werd 80 jaar. Op 8 maart was zijn 
uitvaart in de Mariakerk. Voor een ‘In 
Memoriam’ zie het gedeelte van de 
locatie Maria-H. Geest. 
 
† Overleden  
 
Op 23 maart overleed op 86-jarige 
leeftijd De heer Johannes (Johan) 
Antonius ter Heijne, echtgenoot van 
Lies ter Heijne Poppink. 
Hij woonde aan de Oosterstraat 176. 
Wij hebben afscheid van hem 
genomen op 29 maart jl. 
Johan werd geboren in Vasse waar 
hij, na zijn technische opleiding, in 

Enschede kwam werken. Samen met 
zijn vrouw Lies hebben ze een huis 
gebouwd aan de Oosterstraat waar hij 
zeer trots op was. Zij kregen twee 
kinderen en later 6 kleinkinderen. In 
zijn jonge jaren was Johan de 
supersnelle spits van de plaatselijke 
voetbalvereniging. Een andere hobby 
van hem was muziek en dan in het 
bijzonder zingen. Hij heeft vele jaren 
gezongen, eerst in het koor van de 
voormalige Goede Herder Parochie 
en later in het Ariënskoor. Hij heeft 
daar dan ook de gouden St. Gregorius 
medaille voor mogen ontvangen, een 
onderscheiding voor de vele jaren dat 
hij met het koor verboden was. 
De laatste jaren ging het echter steeds 
slechter met zijn gezondheid, het was 
zijn chronische benauwdheid die hem 
parten speelde, maar je hoorde hem 
nooit klagen. 
Helaas is hij na zijn korte ziekbed in 
het ziekenhuis niet meer hersteld. 
Het kaarsje is op. Het lichtje uit.  
Johan wij willen jou bedanken voor al 
jou liefde, grapjes, hulpvaardigheid 
en interesse, en voor alles wat je voor 
jou dierbaren hebt mogen betekenen. 
We hopen dat je de verdiende rust 
hebt gevonden en dat jou naam 
geschreven staat in Gods hand. 
 
Carina Meijer, 
namens de Avondwake Werkgroep 
 
† Overleden  
 
Op 28 maart overleed Herman 
Johan Hendrik Klein Breteler, 
echtgenoot van Josephina Elisabeth 
Temmink. Hij woonde in de 
Pelmolenstraat. Hij werd 76 jaar. Zijn 
uitvaart was 4 april. 
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Op zijn bidprentje staat: 
Hij was een sportieve vastberaden 
man en alles wat hij deed, deed hij 
vol overgave. Hems genoot van de 
wereld om hem heen en was een 
onuitputtelijke optimist. 
Zijn jeugd heeft hij in Enschede door-
gebracht, opgroeiend in een gezin van 
7 broers en zussen. Zijn leven stond 
in het teken van sport, spel en compe-
titie. Jarenlang heeft hij gevoetbald 
bij zijn Vosta, menige fietstocht 
uitgestippeld en over de hele wereld 
de golfsport beoefend. In de winter 
samen met zijn vrouw José in 
Kirchberg om te skiën. Zijn levens-
tempo was hoog want hij wilde alles 
meemaken en met volle teugen van 
het leven genieten. “Geen verspil-
ling” was op ieder front zijn motto. 
In de laatste maanden verloor hij de 
krachten in zijn leven en nam zijn 
ziekte steeds meer bezit van hem. 
Ook in deze tijd bleef hij optimistisch 
en opgewekt. Tot het laatst toe stak 
hij zijn duim omhoog.  
Nu hebben we afscheid van hem 
moeten nemen. 
 
Dat hij moge rusten in vrede 
 
† Overleden  
 
Op 5 april 2011 is plotseling in haar 
slaap Jolanda Maria Aagten over-
leden. 
Jolanda woonde al jaren in Duitsland 
en heeft 2 zonen. Vroeger woonde ze 
aan de van Riebeekstraat. 
Jolanda was in haar jeugd lid van het 
Jongerenkoor Hogeland en toen ook 
lectrice in onze kerk. De tijd bij het 
koor was voor Jolanda heel belangrijk 
geweest vertelden haar ouders. 

Tijdens de avondwake op 12 april 
werden mooie liedjes uit die tijd 
gezongen door Come Back (een koor 
van oud-leden van dat jongerenkoor)  
Tijdens haar afscheid stond de roos 
centraal in de tekst en muziek omdat 
dit haar lievelingsbloem was. 
Op 13 april was de afscheidsviering 
en crematieplechtigheid. 
Jolanda is 54 jaar geworden. 
 
Wij wensen haar ouders en zonen veel 
sterkte. 
 
Erna Perik,  
namens de Avondwake Werkgroep 
 

 
Oproep  
 
Welke man/vrouw wil in het week-
einde af en toe de koster vervangen? 
 
Welke man/vrouw kan onze 
ledenadministrateur een handje 
helpen? 
 
Informatie en aanmelding bij de 
locatieraad: de heer J. Lurvink. 
Tel. 053-433 81 36 of via de email: 
joslurvink@hotmail.com 
 

 

Sluiting parochiecentrum 
 
Het parochiecentrum is gesloten van 
vrijdag 29 april tot maandag 9 mei, 
met uitzondering van donderdag 5 
mei, dan is het parochiecentrum 
geopend tussen negen en twaalf uur. 
Voor dringende zaken is iemand 
bereikbaar via de telefoonbeant-
woorder. 
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H. Paulus 
St. Paulus secretariaat 
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62 

7521 EN Enschede 

e-mail: stpaulusparochie@home.nl 

maandag  09.30 - 11.00 uur 

donderdag 19.30 - 20.00 uur 

Neem contact op voor o.a. Doop, 

1
e
 H. Communie, Trouwen 

H. Vormsel, Overlijden, Ziekenzalving 

Misintenties 

Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk 

 

 
Persoonlijk pastoraat 
Diaken P. van Blijswijk 

074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur) 

 
Pastoraatgroep 

Hr. E.G.T. Seinen, contactpersoon 

e-mail: edwin_seinen@hotmail.com 

 
Locatieraad 

Hr. W.J.L. Hemme, contactpersoon 

e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl 

 
Webmaster 

Hr. Manfred van Kerckhoven 

mvkerckhoven@kpnmail.nl 
http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus 

 

 

Vieringen 

Eucharistievieringen:  
Iedere zondag 9.30 uur (nl);  

1e  en 3e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel) 

Stille aanbidding (kapel) 

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur 

Marialof (kapel) 

In de maand mei en oktober 19.00 uur 

 

Kinderwoorddienst 

Zondag tijdens de  

Eucharistieviering 

 

Koffie – theedrinken 

Iedere zondag na de Eucharistieviering 

 

Pauluskoor  

Info via secretariaat 

 

Bijbelgroep / alfacursus 

1x per maand voor info 

Diaken van Blijswijk 

 

Diaconie St. Paulus 

Is er voor U:  

- wilt u vervoer naar de 

St. Pauluskerk om de 

H. mis bij te wonen. 

- Heeft u hulp nodig voor kleine 

reparaties in en om het huis. 

- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje 

of een serieus gesprek 

- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. 

Neemt u gerust contact op met het 

secretariaat, u kunt ook langskomen op 

het spreekuur.  

 

Faciliteiten 

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met 

zowel auto en bus en heeft voldoende 

parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten 

voor minder validen mensen en baby’s. 
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Liturgische kalender St. Pauluskerk 

 

1 mei: BELOKEN PASEN 

Zondag van de Goddelijke 

Barmhartigheid. 

 

“ZALIG VERKLARING 

JOHANNES PAULUS II” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Mis 9.30 uur. 

 

3 mei: dinsdag 

Feest van de apostelen HH. Filippus en 

Jacobus. 

Rozenkrans bidden 19.00 uur in de kapel. 

 

6 mei: 1e
 vrijdag van de maand, toegewijd 

aan het H. Hart van Jezus. H. mis om 

19.00 uur in de kapel. 

 

8 mei: 3e zondag van Pasen 

H. Mis 9.30 uur m.m.v. St. Pauluskoor. 

 

10 mei: dinsdag  

Rozenkrans bidden 

 19.00 uur in de kapel. 

 

13 mei:  vrijdag  

Gedachtenis van de H. maagd Maria van  

Fatima. 

 

14 mei: zaterdag 

Feest van de Apostel Matthias. 

 

 

 

15 mei:  

4e zondag van Pasen 

Zondag van de Goede  

Herder 

“Roepingenzondag” 

1
e
 H. COMMUNIE 

Van Carla en Lucas. 

H. Mis 9.30 uur 

m.m.v. St. Pauluskoor. 

 

17 mei: dinsdag  

Rozenkrans bidden 19.00 uur in de kapel. 

 

20 mei:  vrijdag  

H. mis om 19.00 uur in de kapel. 

 

22 mei : 5e zondag van Pasen 

H. mis 9.30 uur m.m.v. St. Pauluskoor. 

 

24 mei : dinsdag 

Rozenkrans bidden 19.00 uur in de kapel. 

Wereldsgebedsdag voor de kerk in China. 

 

29 mei : 6e zondag van Pasen 

H. mis 9.30 uur.  Kinderwoorddienst 

 

31 mei: dinsdag  

PLECHTIGE SLOTLOF 

19.00 uur in de Kerk 

m.m.v. St. Pauluskoor. 

 

 

Bijbelgroep 

 
Dinsdag 17 mei is er weer  

Bijbelgroep om 19.30 uur  

in de  JP – zaal van de St. 

Pauluskerk, onder leiding 

van diaken Paul van Blijswijk. Voor meer 

informatie neem gerust contact op  074 – 

3494815. 
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FOTOSPECIAL “KAPEL” 

 

MEIMAAND = MARIAMAAND. 

Er is dan iedere dinsdag om 19.00 uur 

rozenkrans bidden in de kapel. 

 

 
 

 

Sinds kort is de  

kapel voorzien 

van een traplift. 

 

Op dinsdag 31 

mei is er een 

plechtig slotlof 

in de kerk. 

 

 

De kapel is iedere dag open 18.30 – 19.30 

uur. Iedereen is welkom. Als je even de 

stilte wilt opzoeken. Het allerheiligste is 

uitgesteld zodat je dicht bij God kan zijn. 

 

De 1
e
  en 3

e
 vrijdag van de maand is er H. 

mis om 19.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO - TIPS 

 

Kinderen van God bidden met Maria 

Hoe en waarom bid je de rozenkrans? In 

dit rozenkransboekje vindt u voor elk van 

de 20 geheimen een prachtige icoon- 

illustratie met op de pagina ernaast 

bijbehorende uitleg uit de Bijbel en een 

kort gebed.  

Het is met name geschreven voor 

kinderen van ongeveer 8-12 jaar, maar het 

is ook heel geschikt voor jongeren en 

volwassenen die nog niet zo bekend zijn 

met het bidden van de rozenkrans.  

 

De H. Maagd Maria heeft herhaal-

delijk gevraagd dat juist ook kinderen de 

rozenkrans zouden gaan bidden.  

In handig klein zak- formaat. 

10,5 x 15 cm. 56 pag. Full colour, 

geïllustreerd. Nr. 2262:  

2, 50 euro 

Bestellen bij www.colomba.nl 

071-5127242 
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 212  435 71 44 

7522 CL Enschede 

e-mail: mariaparochie@telfort.nl 

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur. 

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za. 

19.00 uur elke 3
e
 zaterdag van de maand. 

 
Pastoraatgroep 

Mw. E. Vije, contactpersoon 

e-mail: elly@kleisman.nl 
Locatieraad 

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm, 

contactpersoon 

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl 
Pastorale zorg 

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 

Ziekenbezoek: W. Huuskes en  

W. v.d. Kolff 

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 

Uitvaarten Coördinatrice: 

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 

Kerkbijdragen, misintenties en overige: 

Rabobank 316 76 98 00 

ING bank: 79 99 01 

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 

Redactie Mw.Ine Reuver contactpersoon 

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl 

penrgieske@marthedes.nl 

Kopij 
Kopij inleveren vóór ma. 23 mei 
Periode 11 juni t/m 16 juli, is incl. 
Pinksteren.  

VERGADERAGENDA  
vrij. 13 mei 14.00 u Info 1

e
 comm. 

wo. 18 mei 19.30 u Raad v. Kerken 
vrij. 20 mei 14.00 u Info 1

e
 comm. 

ma. 23  mei 09.30  u Red. par. blad 
wo. 25 mei 19.00 u KVG 
wo. 25 mei 19.30 u Locatieraad 
vrij. 27 mei 14.00 u Info 1

e
 comm. 

 

EERSTE H. COMMUNIE 2011  
Door de werkgroep Eerste Communie  

 
De eerste H. Communie van 12 kin-
deren zal plechtig worden gevierd op 
zondag 29 mei 2011 in de Mariakerk. 
 

WIJ HERDACHTEN HEN IN 
ONZE GEBEDEN: 

Regina Margaretha Koelink-
Dikhoff, Jos 
Stijntjes-Punte en 
overl. fam., onze 
zieken, Annie 
Beckers, fam. 
Beckers, Tadeusz 
Maciejczyk, fam.  
Maciejczyk, fam. 
Berent, fam. 
Kleinsman-Bevers, 
Ans Lucassen-Weersink, Johan en 
Annie Mekkelholt-Witbreuk, 
overl. ouders Jansink-Kleisman, 
Leo Huuskes. 

 
OVERLEDEN 

Gerhardus Johannus 
Joseph Kroep.  
Hij was de echtgenoot 
van Berendina Maria 
Kroep-Kappen. Hij 
werd 80 jaar.  
Op 8 maart deden we 
Gerard Kroep uitge-



 35 

leiden. Gerard werd geboren aan de 
Drienerweg in 1930 in het gezin van 
de kapper. Met zijn vrouw Dinie en 
zijn 2 dochters heeft hij het grootste 
deel van zijn leven op het Hogeland 
gewoond; de laatste jaren aan het 
Korteland. En door de samenwerking 
van de locaties kon zijn laatste wens 
in vervulling gaan: dat hij vanuit de 
Mariakerk waar hij eens gedoopt was, 
zou worden uitgedragen. 
Gerard was een vrolijke man, vol 
grapjes en streken. Het leven moest je 
niet te moeilijk opnemen, volgens 
hem. Dinie wist daar wel mee om te 
gaan. Zijn dochters Tanja en Lilian 
gaf hij veel van het katholieke geloof 
mee: de kinderen verhalen vertellend 
terwijl ze op zijn knie zaten. En voor 
zijn kleindochters Veron en Ghitte 
was hij een geweldige opa. Daarom 
stond op het uitvaartboekje een 
afbeelding van Christoffel op de 
voorkant. Dat wij allemaal iets van 
Christus in ons mogen meedragen; 
ook het speelse van het Jezuskind, en 
van Gerard Kroep. 
Zijn uitvaart was op 8 maart 2011 in 
de Mariakerk, waarna de crematie in 
Usselo. 
 
K.V.G. Enschede Noord 
 

oensdag 27 mei om 19.00 uur 

Rozenkransgebed in de 

Mariakerk waarna een bingoavond 

met vele leuke prijsjes! 

 

€OLLECTES MARIAKERK 

Januari: € 952,37 / Februari: € 860,20 

Maart: € 627.70 / Caritas: € 39.90  

 

DE  TWENTSE FUCHSIA CLUB 
Door Ine Hasselerharm, secretaris 

 

e  "Twentse Fuchsia 
Club" organiseert op zaterdag 

14 mei van 10.00 tot 15.00 uur een 
stekkenmarkt bij de 
Mariakerk aan de 

Deurningerstraat 
214 in Enschede. 
De stekkenmarkt 
wordt gehouden 
naast de kerk op het 
plein vóór de 

'Kajuit'. Bij slecht weer in de Kajuit. 
Er worden voordelige stekken van 
fuchsia's en meststoffen aangeboden.  
Voor al uw vragen over verzorging 
van deze mooie planten adviseren u 
onze vakmensen." Wij verwachten 
dan ook een grote opkomst! 
 

ONEVENWICHTIG 

Door Jos Vermeulen 

 
et spijt schrijf ik het volgende 
berichtje: Door de centralisatie 

raakt de zeggingskracht van locaties 
ernstig beperkt. 

Dit blijkt o.a. uit het 
rooster van diensten.  
In de locatie H.Geest 
/ Maria (!) is de zon-
dagse dienst verscho-
ven van 10.15 naar 
11.00 uur. En dan 
wordt er gewezen op 
het grote nut van 
koffiedrinken na de 

dienst als sociaal trefpunt: ja, ja, om 
twaalfuur dus op zondag!! Onze 
poging om vóór de dienst van elf uur 
koffie te schenken is volslagen mis-
lukt en werd zelfs als storend ervaren. 

W

D

M
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Triest hoogtepunt staat dan voor de 
Mariakerk de Eerste Communie-
viering gepland: op 29 mei om 11.30 
uur. Dat is voor kinderen van 6/7 jaar 
midden op de dag! Hoe houd je het 
als ouder rustig en feestelijk. 
En dan: Witte Donderdag zonder 
viering in de eigen kerk. Is dat 
soms “wennen aan de toekomst?” 
Met het aangeven van een “hoofd-
kerk”, waar elke zondag een Eucha-
ristieviering is, wordt de balans 
verbroken: “daar wel” betekent “hier 
niet”. 
Ik proef de ontevredenheid (en meer) 
aan de Deurningerstraat.  

 

MENEER PASTOOR…  

                             EN DE HOEFSMID 

 
ij het verlaten van de lagere 
school in 1903 vroeg de 

'Hogemeester' aan mijn vader: "wat 
wil jij worden jongen". "Hoefsmid 
meneer". "Hoefsmid, dat is het vak 
van de toekomst! Steeds meer mensen 
kopen een koets met een paard 
ervoor. Nu nog alleen de rijken, maar 
voorwaar, dat zal veranderen! Ik geef 
jou een stalen rei en twee passers, 
daar kan je goed mee meten, want het 

paard moet goed 
passende hoefijzers 
hebben anders krijgt 
het…" "Pijn in de 
benen, meneer". "Juist 
een paard heeft benen 
en een koe.." "Poten 

meneer". "Jij zal het ver schoppen 
jongen". 
In de Achterstraat hoek Hoogstraat, 
wist moeder, is een stoomsmederij, 
naast de zeepziederij. Het zijn broers. 

De een maakt ijzeren dingen, de 
ander zeep. Ze zijn Doopsgezind 
geloof ik. De smid is een aardige 
vent, ik kocht laatst een knopje voor 
de kachel; dat soort dingen maakt hij 
ook. Ik zal wel vragen of je daar kan 
gaan werken. 
Het was gauw geregeld. 
Ik mocht kleine dingen smeden en 
kachelplaatjes maken, soms bij de 
mensen thuis een kachel of ijzeren 
hek repareren. Ik mocht nog niet met 
paardenhoeven aan de gang maar, het 
eelt bij de hoef glad vijlen had ik al 
gauw 'in de vingers'. Ik leerden van 
alles en kwam altijd thuis met zwarte 
handen want: "was thuis je handen 
maar jongen, dan kan je moeder zien, 
dat je gewerkt hebt"! 

Op zekere dag kwam 
pastoor Teunissen 
van de Spaarnekerk 
op bezoek bij vader 

en moeder. Toen ik thuis kwam zag 
hij mijn vuile handen. "Waar werk 
jij" vroeg meneer pastoor...... "Oh, bij 
dié! Die is Doopsgezind".  
Twee dagen later kwam de pastoor 
zeggen dat ik naar een andere baas 
moest. Een notaris. Notaris Daman 
woonde aan het Donkere Spaarne 
en…. was Rooms. Daar moest ik 
brieven rondbrengen, daar kreeg ik 
geen vuile handen én de klerken 
waren ook, allemaal Rooms! 
Brieven rondbrengen was echter niets 
voor mij en na 'n paar weken werd ik 
boerenknecht: 'van de benen naar de 
poten' dacht ik, maar… de boer was 
gelukkig Rooms. 
Zo schrijft mijn vader, met een 
glimlach, in zijn curriculum vitae. 

P GP GP GP G 

B
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St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl 

Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Pastoraatgroep 

Mevr. C.J.M. Hannink, contactpersoon 

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 
Locatieraad 

Hr. A.G.M. Oude Elferink, 

contactpersoon / penningmeester 

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl 

Hr. H.A.G. Bolster 

Hr. H.J.M.  Huitink 

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker 

 

Postbank 966093 of 1023 468 

ING-Bank 66.51.62.138 

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592 
Webmaster  

Vacature. Tijdelijk: 

secretariaat@katholiekenschede.nl 
 
Vieringen 

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur 

om de week. 

Oecumenische vieringen 

Door het jaar zijn er in samenwerking met 

de Apostel Thomaskerk enkele oecume-

nische vieringen of vesperdiensten. 

 

 

In gesprek over de beleids-
nota van de bisdomstaf 
 
Geachte parochianen, 
Er is een beleidsnota verschenen die 
nogal wat stof heeft doen opwaaien. 
Eén kerk binnen onze parochie is 
aangewezen als liturgisch centrum. 
Wat betekent dit voor de andere loca-
ties? Niet duidelijk is wat de moge-
lijkheden en onmogelijkheden zijn als 
gevolg van deze nota. 
Enkele dingen staan vast, maar ande-
re dingen kan iedere locatie op haar 
eigen manier invullen. Er is daarbij 
ook veel wél mogelijk. 
Op gebied van gemeenschapsop-
bouw, catechese, vieringen e.d. kan 
iedere locatie haar eigen gebruiken en 
inbreng hebben. Wat zijn de moge-
lijkheden om van onze locatie een 
plek te maken waar ieder zijn geloof 
in verschillende facetten kan be-
leven? Zou het hierbij belangrijk zijn, 
als de eigen aandachtpastor vooral in 
eigen kerk voorgaat in de diensten? 
Wat zijn andere belangrijke punten in 
onze locatie? 
Graag wil de pastoraatgroep, met 
daarbij Carla Berbée, hierover praten 
met actieve en betrokken parochianen 
van onze locatie. 
Wij vragen u allen te komen om hier-
over met ons van gedachten te wisse-
len. Dat kan op 12 mei, 20.00 uur, in 
de parochiezaal. 
U bent allen van harte welkom! 
Tiny Hannink 
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Koffiedrinken na de 
kerkdienst 
 

Op iedere 1
e
 zondag van de maand 

dat er een dienst is, is er de moge-
lijkheid om na afloop koffie te 
drinken in de parochiezaal.  

De komende tijd is dat op: 
Zondag 8 mei 
Zondag 5 juni 
Zondag 3 juli 
Zondag 14 augustus 
De locatieraad en de pastoraatgroep 
heten u allen van harte welkom. 

 

 
Doop 
 
Op zondag 3 april zijn in de St. Jan-
kerk gedoopt: 
 
Mart Geesing  
Zoon van Manix Geesing en Marije 
Geesing-Koster 
Nijmansbos 16 
 
Roos Beumers 
Dochter van Roy en Rianne Beumers 
Wethouder Nijhuissrtaat 14 
 

 
Overleden 
 
Op 7 april is overleden 
Gerard Schiphauwer  84 jaar 
echtgenoot van Mw. Th Schiphauwer. 
Hij woonde aan de Ypkemeulen-
straat 14. 
 
 
 
 
 

In Memoriam Harry Reuvers 
 
Op 8 en 9 maart hebben we afscheid 
genomen van Harry Reuvers (Ploeg-
straat 4). Riki zijn vrouw, zijn twee 
kinderen en hun gezinnen hebben 
veel mensen zijn leven herdacht in 
een herdenkingsdienst. Hoe Harry 
vooral een ‘gelovige-met-handen-en-
voeten’ was; die voor veel mensen 
klaar stond. Al had hij vaak een 
ongezouten mening. Zijn gezondheid 
liet hem al langer in de steek en hij 
heeft zich op dit afscheid voor 
kunnen bereiden. Maar over de grens 
van de dood heen had hij nog oog 
voor anderen: tijdens zijn afscheid 
werd er gecollecteerd voor een 
project in Ghana. Dat tekent zijn 
nagedachtenis. Harry woonde aan de 
Ploegstraat en werd 67 jaar. 
 
 

VIERINGEN IN DE CROMHOFF 

EN HATTELER 

Alle diensten beginnen om 16.00 u. 
 
Cromhoff 
Donderdag    28 april      protestant 
Donderdag    05 mei       geen dienst 
(bevrijdingsdag) 
Donderdag    12 mei       protestant 
Donderdag    19 mei       eucharistie 
Donderdag    26 mei       protestant 
Donderdag    02 juni      geen dienst 
(Hemelvaart) 
Donderdag    09 juni      protestant  
(Pinksteren)  
Hatteler 
Woensdag    18 mei      protestant 
Woensdag    15 juni     Wo-Co 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588,   476 06 06 

7544 JM Enschede 

e-mail: 

secretariaat@verrijzenisparochie.nl 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

maandag t/m vrijdag. 

 

 
Pastoraatgroep 

Mevr. J.H.M. van der Pieterman, 

contactpersoon 

e-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 
Mevr. J.E.M. Tenbergen 

Mevr. M. van den Berg 

Mevr. F.C. Ezendam 
Locatieraad 

Hr. M.F.J. Greuliker, penningmeester 

/contactpersoon 

e-mail: frans_en_thea@mac.com 

Hr. W.G.J. Lieven, contactpersoon 

w.lieven@connexxion.nl 

Hr. J.W.C. van der Pieterman 

Hr. J. Vaneker 
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 

verrijzenis@ezendam.com  
Locale redactie 

Gerard Oude Lenferink 

redactie@verrijzenisparochie.nl 

 

Vieringen: 

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk 

Zondag 10.00 u. Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is alle werkdagen van 9 tot 16 uur 

geopend voor gebed en devotie. 

 

 
De Verrijzeniskerk is gebouwd in 
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek. 
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt 
hier haar diensten. 
Op de Helmerhoek in Mediant 
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
Het secretariaat van onze locatie is 
dagelijks geopend van 9 tot 11 uur. 
U bent van harte welkom. 
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Parochiekroniek 
 
 

 Op 13 maart zijn er tijdens de 

presentatieviering van de 

communicanten 2 aanstaande 

communicantjes gedoopt: 
Enriqué Joshua Korver, zoon van 
James Korver en Leonie van der 
Zeyde en 
Shirley Keller, dochter van Aubrey 
Keller en Angeles Garcia Gomez. 

 
Op Palmzondag, 17 april, zijn 
gedoopt Chesney Jordan Dutrieux 
en Darryl Keith Dutrieux. Het zijn 
respectievelijk dochter en zoon van 
Alex Dutrieux en Cindy Dutrieux-
Oosting. 
 

 

� Op 17 februari is op 

69-jarige leeftijd 

overleden Alijda(Alie) 

Beuker-Sluiter. De 

crematie vond plaats op 

22 februari te Usselo. 
 

 

 
 
 
 

Donderdag 2 juni Hemelvaart 
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Doopzondagen 
 

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan de Nieuwe Schoolweg 2, 
aanvang 19.30 uur. 
 
10 mei 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juni 
14 juni 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juli  
 
Voor de doopvieringen in de  
St.Jan-Michaëlkerk:      zondag 1 mei 
Josephkerk   zondag 8 mei 
Ariënsgedachteniskerk: zondag 15 mei 
 
Voor de doopvieringen in de  
Maria-H.Geestkerk  zondag  5 juni  
Josephkerk  zondag 12 juni  
Verrijzeniskerk  zondag 19 juni  
Pauluskerk  zondag 26 juni  
 
Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots 

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. 

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. 

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs. 

Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk: 

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 

                                                                                            Toon Hermans 

 

 
Lezingen bij de zondagen 
 

1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 

Hand. 2, 42-47 Hand. 2, 14-32 Hand. 2, 14+36-41 Hand. 6, 1-7 

1 Petr. 1, 3-9 1 Petr. 1, 17-21 1 Petr. 2, 20-25 1 Petr. 2, 4-9 

 Joh. 20, 19-31 Lc. 24, 13-35 Joh. 10, 1-10 Joh. 14, 1-12 

 

29 mei 2 juni Hemelv. 5 juni 12 juni Pinkst. 

Hand. 8, 5-17 Hand. 1, 1-11 Hand. 1, 12-14 Hand. 2, 1-11 

1 Petr. 3, 15-18 Ef. 1, 17-23 1 Petr. 4, 13-16 1 Kor. 12, 3-13 

Joh. 14, 15-21 Mt. 28, 16-20 Joh. 17, 1-11 Joh. 20, 19-23 

 

Zonder wet geen staat, zonder gezag geen wet, zonder God geen gezag.  

(A. Weiss) 
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Weekeindevieringen  Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

      KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
WEEKEND  30 april/1 mei 2011  2

e
 zondag van Pasen 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Samenzang 

met orgel 
A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Samenzang A.Monninkhof 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor H. Kronenberg 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Volkszang G. Kolmschot 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u gezinsvierin Gem.koor J. Vermeulen 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  parochiekoor H. v.d. Hulst 
 

WEEKEND 7/8 mei 2011  3
e
 zondag van Pasen 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Zanggroep 

St. Joseph 
werkgroep 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co jeugdkoor werkgroep 
St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Wo-Co samenzang C. Berbée 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor A.Monninkhof 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he. koor J. Kortstee 
H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Gebedsvieri

ng /Wo-Co 

Gemengd 

koor 

werkgroep 

Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie  A.Monninkhof 
 
WEEKEND 14/15 mei 2011  4

e
 zondag van Pasen 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Zo. 10.30 u 1

e
 H. Comm. kinderkoor A.Monninkhof 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Eucharistie Ariënskoor H. Antonissen 
St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie All 

Together 
J. Kortstee 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor W. Weemaes 
H. Paulus Zo. 9.30 u 1

e
 H. Com-

munie, Kin-

derwoorddie 

Da/he. koor H.Kronenberg 
+ P.v.Blijswijk 

H. Geest/ Maria Za. 19.00 u Eucharistie Op Toon H. Bruggeman 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Vormsel-

viering 
Binnenstads 

Jongerenkoo 

T.Hoogenboom

+ I. Schraven 
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Vervolg Weekeindevieringen 
      Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

      KWD = KinderWoordDienst 

WEEKEND 21/22 mei 2011 5 
e
 zondag van Pasen 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co BJ Koor J.v.d.Nieuwendijk 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co dameskoor J.v.d.Nieuwendijk 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Eucharistie Gemengd 
koor 

H.Antonissen + 

C. Berbée 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Wo-Co Jacobuskoor J.v.d.Nieuwendijk 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he. koor G. Kolmschot 

H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Wo-Co Schola C. Berbée 

Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u 1
e
 H. 

Communie 
 J.Kortstee + 

I.Schraven 

WEEKEND 28/29  mei 2011 6
e
 zondag van Pasen 

Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za.17.00 u Eucharistie ZangSt.Joseph J. Ritzen 
Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u 1

e
 H. 

Communie 

Kinderkoor 
+Heart Beat 

A.Monninkhof 
+ I. Schraven 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u 1
e
 H. 

Communie 

projectkoor J. Kortstee en 
C. Berbée 

St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor J. Ritzen 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie 

Kind.woord. 

 G. Kolmschot 

H. Geest/ Maria Zo.11.30 u 1
e
 H. 

Communie 

Toontje 
Hoger 

J. Kortstee en 
C. Berbée 

Verrijzenis des Heren Zo.11.30 u 1
e
 H. 

Communie 

 A.Monninkhof 
en I. Schraven 

HEMELVAART woensdag/donderdag 1/2 juni 2011 
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Woe.19.00u Wo-Co  C. Berbée 
Ariënsgedachtenis Do. 9.30 u Eucharistie Ariënskoor J. Kortstee 
St. Jan/H. Michaël Do. 9.30 u Eucharistie samenzang A.Monninkhof 
St. Jacobuskerk Do. 9.30 u Wo-Co Jacobuskoor H. v.d. Hulst 
H. Paulus Woe.19.00u Eucharistie Da/he. koor G. Kolmschot 
H. Geest/ Maria Woe.19.00u Wo-Co Gem. koor H. v.d. Hulst 
Verrijzenis des Heren Geen viering    
WEEKEND 4-5 juni 2011  
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Samenzang 

+ orgel 
A.Monninkhof en 

C. Berbée 

Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Wo-Co Ariënskoor C. Berbée 

St. Jan/H. Michaël Zo. 9.30 u Wo-Co samenzang H. v.d. Hulst 
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St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoor J. Kortstee 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie Da/he. koor A.Monninkhof en 

C. Berbée 

H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Gezinsviering Toontje Hoger J. Vermeulen 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Wo-Co  I. Schraven 
EERSTE PINKSTERDAG 11/12 juni 2011  
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zanggroep 

St. Joseph 
J. Kortstee en H. 

v.d. Hulst 

Ariënsgedachtenis Zo. 9.30 u Eucharistie Ariënskoor H. Bruggeman en 

I.Schraven 

St. Jan/H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Gem. koor A.Monninkhof 
St. Jacobuskerk Zo. 9.30 u Eucharistie Jacobuskoo J. Kortstee 
H. Paulus Zo. 9.30 u Eucharistie 

Kind.woordd. 
Da/he.koor H. Kronenberg 

H. Geest/ Maria Zo. 11.00 u Eucharistie Gem. koor A.Monninkhof 
Verrijzenis des Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochie-

koor 

W. Weemaes en 

I. Schraven 

TWEEDE PINKSTERDAG 13 juni 2011  
Kerk dag en tijd Viering koor voorganger 
St. Joseph, Ariënsgedachtenis, H. Paulus, H. Geest/ Maria en Verrijzenis    Geen viering 

St. Jan/H. Michaël Ma. 9.30 u Eucharistie samenzang A.Monninkhof 
St. Jacobuskerk Ma. 10.00 u Jazz viering Gospelkoor J. Kortstee 

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 

St. Jacobus, Langestraat Zo. 9.30 u Di + vr  9.00 u 

St. Joseph, Oldenzaalsestraat Za. 17.00 u Woe. 19.00 u 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 u en zo. 9.30 uur 

om de week 

Do. 9.00 uur 

H. Paulus,  

G.J. v. Heekstraat 

 Zo. 9.30 u. Eucharistie 1e + 3e vrijdag 19.00 u. 

in kapel  Eucharistie 

H.Geest/Maria,  

Deurningerstraat. 

Zo. 11.00 u 

Za. 19.00 op 3
e
 za v.d. mnd 

Do. 9.30 uur 

St. Jan/H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 u en zo. 9.30 u  

om de week 

Do. 19.00 u 

Verrijzenis, Het Leunenberg Zo. 11.00 u Do. 9.30 uur 

Openingstijden dagkapellen: 

St. Jacobus weekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is 

rolstoeltoegankelijk. St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 

10.00 -18.00 uur. Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het 

Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang. 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

parochiecentrum. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
parochie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 

Website: www.ogh-enschede.nl 

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755  

 

 
Citypastoraat 

Voor hulpvragen via telefoon: 430 61 

90 Openingsuren zijn: maandagmiddag 

t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hermien Maartens 

 

 
De Wonne 

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 

Tel. 431 87 87 
 

 
De Maristen 

Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 

 
Sexueel misbruik – meldpunt RK 
Kerk 

Binnen de Rooms Katholieke kerk is 

een meldpunt voor seksueel misbruik 

in een pastorale relatie. Hiervoor kunt 

u terecht bij het volgende telefoon-

nummer: 06-19 114 307 (lokaal)  
 
 

Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

maandag donderdag 

 
23 mei 9 juni 
27 juni 14 juli 
29 augustus 15 september 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 

E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 

 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochie Secretariaat Katholiek 
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.  
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2 
7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
Ouderentelefoon: voor een 
vertrouwd gesprek 
De ouderentelefoon biedt ouderen de 
mogelijkheid eens van zich af te 
praten. Alles wat besproken wordt is 
vertrouwelijk. 
Telefoon 074 - 255 25 52 en is 
bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 

Colofon 
 
Pelgrim 2011 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  4  apr i l /mei  2011 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

    

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 

Leden Redactie  

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Hr. G. Oude Lenferink 

Mevr. L. Oude Egberink 

Hr. en Mevr. van Kerckhoven 

Mevr. L. Onland 

Mevr. A.E. Kenter-ten Have 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. R. Tiehatten, vice-voorzitter 
Hr. G. Berkien, secretaris 
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 
Mevr. T. Schaap, aandachtsgebied 
communicatie 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 
Hr. G. Oude Egberink, lid 
Hr. O. Fisscher, lid 
 



 47 

 

 

 

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

435 07 79 - 431 75 31 

 
Hemmers 

Beeld en Geluid 
 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 

 
www.hemmers.nu  

 
Schilderatelier  
Gabriel Martinez-Almeida 

• Cursus olieverf- 

schilderen en 

tekenen 

• Workshops etsen 

• Schildervakantie in 

        Noord-West Spanje 

Tel: 053 – 4331701 

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl 

Verkoop van schilderijen, kunst 

en tevens verhuur van moderne 

schilderijen. Wij verkopen ook 

religieuze artikelen zoals 

beelden, rozenkransen, 

kinderbijbels, enz. 

Kuipersdijk 100, 7512 CK 

Enschede.Tel. 053-4313888 

Winkelcentrum “Het Stroink” 

Tel/Fax 053-4768300 

Uw adres voor: 

Versgebrande noten, Salades, 

Patés, olijven. 

Binnen- en buitenlandse kaas.Ook 

voor hapjes, salades en 

relatiegeschenken 

 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

 

Alphons 

Ariëns priester 

tegen onrecht 

voor een          

sociale Kerk. 

 

Stichting 

Het Ariëns-Comité 

Rabobank nr.: 1180.41.738 

www.arienscomite.nl 
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Gespecialiseerd in nylon 

Spuitgietgranulaten 

 

Espro compounds B.V. 
Zwartkate Es 17 

7541 CC Enschede 
Tel. 053-4302915 

E-mail: jan@espro.nl 
 

 
Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 

 

 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor boeien 

en kappen van 

woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Schurinksweg 53, 
7523 AP Enschede 

T: 053-7891946 

 

Stichting 
Katholiek 
Onderwijs 
Enschede 

 

 
Image lichtreclame B.V 
Postbus 50 7570 AB 
Oldenzaal 
0541-533470 
 
www. 
imagelichtreclame.nl 

 

RestauraRestauraRestauraRestaurantntntnt    
“De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” “De Stiftsschuur” 

WeerseloWeerseloWeerseloWeerselo 
 

Fam. G. Nijhof 

Het Stift 13 

7595 LE Weerselo 

0541-661428 

Stiftsschuur@ 

t-online.de 

 

 

Hier had 
uw 

advertentie 
kunnen 
staan! 

 


