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Pastores  
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Pastoor A. Monninkhof, teamleider 

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151 

a.monninkhof@katholiekenschede.nl  

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond 

W. Rekveld, priester, 06-20874866 

Aandachtsgebied Liturgie.  

Vrij op maandag. 

w.rekveld@mariavlucht.nl 

Pastoraal werker C. Berbée,  

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw 

Tel. 06–41252558 

c.berbee@katholiekenschede.nl 

Vrij op vrijdag. 

Pastoraal werker I. Schraven,  

Aandachtsgebied catechese, diaconie, 

jongeren. Tel. 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag. 

 

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999 

Aandachtsgebied diaconie 

pastor.huitink@mariavlucht.nl 

Vrij op maandag. 

Pastoraal werker J. Klaassen,  

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen 

en –middag, vrijdagmiddag en -avond 

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw 

j.klaassen@mariavlucht.nl. 

Pastoraal werker F. de Heus, 

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied 

catechese, liturgie, gemeenschapsopb. 

f.deheus@franciscusparochie.nl 

Vrij op: donderdag. 

 

Diaken P. van Blijswijk,  

Aandachtsgebied Paulusparochie 

T. 074–3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl 
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Het valt mee 
 

Dezer dagen ging ik met frisse 

tegenzin naar een toerustingsdag voor 

pastores. Het onderwerp sprak mij 

minder aan. Ik was bang, dat ik weer 

‘creatief’ zou moeten worden, met 

bibliodrama, rollenspelen, en wat al 

dies meer zij. Daar houd ik niet zo 

van. Veel liever luister ik naar een 

‘hoorcollege’ over een bepaald onder-

werp, waar ik iets van kan leren. 

Echter, belofte maakt schuld; dit had 

ik met collega’s afgesproken, dus ik 

ben toch gegaan. Het ging over een 

“verhalencirkel”, een nieuwe metho-

de om met mensen in gesprek te 

komen. Deze “verhalencirkel” is een 

draaischijf, met vier schijven, waar je 

aan kunt draaien. Aan de buitenkant 

staan thema’s als zomer, lente, winter 

en herfst (wat roept dit bij je op); 

naar mate je meer naar binnen 

komt,kan de draaischijf komen stil te 

staan bij thema’s, die raken aan 

diepere vragen van het leven: “Wat 

zou je anders willen doen”; “waar 

heb je angst voor”; “wat geeft je 

energie” en dat soort vragen. Er was 

inderdaad een rollenspel. We waren 

met ons drieën. Om beurten waren we 

de pastor, de observator en degene, 

met wie het pastorale gesprek wordt 

gevoerd (de pastorant). Ook ik was 

op een gegeven moment de pastorant. 

Bij mij viel de draaischijf stil bij 

“winter”. Dat riep bij mij de 

associatie op van een frisse neus 

halen in een winterbos, waar de 

takken kaal zijn, maar waar je even 

tot de kern kunt komen (via de 

wortels van de stam). Wat meer naar 

binnen toe op de verhalencirkel viel 

de draaischijf stil bij: “Waar ben je 

bang voor?”. Dat heb ik ook verteld. 

Ik ben bang, dat er oorlog komt 

(Oekraïne) en ik ben bang, dat ik 

(weer) ernstig ziek zou worden. 

Gelukkig vond ik (in het rollenspel) 

aandachtige gesprekspartners, die 

goed naar me luisterden. Het was wel 

confronterend, maar het was ook 

leerzaam. Achteraf ben ik blij, dat ik 

gegaan ben. De volgende ochtend 

kwam ik op de fiets iemand tegen. Hij 

was ook bij die toerustingsdag. Hij 

zei me: “Het valt toch wel mee, hè”. 

Toeval of niet? 

 

Pastoor André Monninkhof 
 

 

Van Passion naar Paaswake: 
op weg naar een nieuwe 
bevlogenheid…” 
 

De vorige maand hebben mensen 

weer kunnen genieten van uitvoering-

en van de Mattheus Passion, van The 

Passion, van de Jesus Christ Super-

star-musical (o.a. van Vocaal Theater 

Studio ’65, Enschede) en de paas-

vieringen in de kerken. 

 

Theo Krabbe, redacteur van de 

Twentsche Courant Tubantia, schreef 

zaterdag 19 april jl. zijn column 

(“Jezus als kijkcijferkanon”) over de 

stijgende belangstelling voor The 

Passion. The Passion maakt hierbij 
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gebruik van muziek en beelden die 

jongeren, maar ook veel ouderen 

aanspreken. 

In kerkelijke kringen zet men nogal 

eens vraagtekens bij de uitvoeringen 

van The Passion. Het hoeft niet zo 

platvloers, zo gewoon opgevoerd te 

worden. 

Het een en ander moet met een 

sacrale distantie beschreven worden. 

Maar zoals Theo Krabbe ook aan-

geeft: de kerken hebben niet het 

exclusieve alleenrecht op de uit-

voering van het lijdensverhaal van 

Jezus. Ook The Passion heeft in deze 

tijd veel zeggingskracht.  

 

De Paaswake waar ik was, was ook 

nadrukkelijk goed bezocht. Helaas 

was de geluidsinstallatie (gedeelte-

lijk) defect. Jammer genoeg was er 

voor deze dienst ook geen eigen, 

aangepast boekje gemaakt vanuit de 

parochie. 

Nu ik al een tijdje geen vaste kerk-

bezoeker meer ben, was ik wel be-

nieuwd of er nieuwe accenten in deze 

viering zouden zijn waar te nemen. 

Niet dat dit een voorwaarde is, maar 

toch… 

Wat mij opviel was – evenals jaren 

terug – dat er nog steeds sprake is van 

een stroom van woorden en teksten 

die gelezen “moeten” worden. Hier-

door is er weinig sprake van verstil-

ling, van meditatie en verdieping. 

In dit verband ben ik alleen, maar ook 

met een aantal jongeren enkele keren 

naar de oecumenische kloosterge-

meenschap van Taizé (Frankrijk) 

geweest, waarbij juist het accent ligt 

op “momenten van rust, aandacht of 

alerte bezinning”, zoals Joke 

Hermsen dit schrijft in haar laatste 

boek Kairos, Een nieuwe bevlogen-

heid  (2014). Je komt dan tot minder 

“betekenisloos” uitspreken van teks-

ten en meer besef voor wat je wél 

zegt en/of zingt. 

Uit respect voor het woord zou je 

meer kunnen doen met minder tekst. 

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 

om audio-visuele middelen te 

gebruiken. 

Ik denk dan vooral aan beelden die 

getoond kunnen worden die een tekst 

kunnen aanvullen, verrijken of uit-

dagen. Ook kun je vanuit de stilte 

beelden tot je nemen. 

Ik opteer niet voor een “I-pad” of 

“Powerpoint kerk“: er is genoeg indi-

vidualisme en ook wordt er al genoeg 

weggekropen achter de social media. 

De kerk moet juist iets van gemeen-

schap, van “samen” uitstralen. 

Maar toch zou het gebruik van beel-

den een meerwaarde kunnen hebben. 

In de kerk worden sowieso beelden 

gebruikt (denk hierbij bijvoorbeeld 

aan kruiswegstaties, hongerdoeken). 

Waarom ook niet aansluiten bij de 

digitale mogelijkheden van deze tijd.  

Een meer gepassioneerde viering in 

de kerk van deze tijd zou volgens mij 

passend zijn. Niet dat bij elke viering 

de rillingen over je lijf moeten lopen, 

of dat je met betraande ogen het een 

en ander beleeft. 

Nee, maar wel een viering die de 

aanwezigen aanspreekt op een bij 
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deze tijd passende en uitnodigende 

manier. Die de mensen ruimte biedt 

om zoals bijvoorbeeld bij deze Paas-

wake zich  te verdiepen in opstan-

dingsverhalen. Ook die van 2014. 

 

Ja, en dan moet de geluidsinstallatie 

het natuurlijk wel doen. 

Of was het een signaal van Boven om 

aan te geven de woordenstroom iet-

wat te temperen…     

 

20 april 2014, Peter van Lange, 
docent Levensbeschouwing, 
Bonhoeffer College,  
locatie Van der Waalslaan. 
 

 
Pastoraal beleidsplan in de 
maak  
 

In de eerste week van mei hebben de 

pastores van het samenwerkingsver-

band “Maria Vlucht” (Losser en 

omgeving), “Sint Jacobus de 

Meerdere” (stad Enschede) en “Sint 

Franciscus van Assisie” (Haaksber-

gen-Boekelo-Buurse) een concept van 

een nieuw pastoraal beleidsplan het 

licht doen zien. Op vrijdag 16 mei is 

het stuk vervolgens gepresenteerd aan 

de besturen van de drie parochies.  

Het pastoraal team stelt in het 

beleidsplan het begrip ‘Ontmoeting’ 

centraal. Daarbij gaat het om ont-

moetingen in tal van verschijnings-

vormen, zoals de ontmoeting met God 

en de Christus, met de andere mens, 

met onszelf en met de wereld om ons 

heen. 

Het beleidsplan probeert een ant-

woord te geven op wat er aan vragen 

en keuzes in deze regio, zowel als 

individuele gelovige als in gezamen-

lijkheid, op ons afkomt. Daarom 

wordt in het stuk ingegaan op onder-

werpen als het pastoraat, de diakonie, 

de liturgie als ook sociaal-maat-

schappelijke vraagstukken.  

Het maken van een beleidsplan is 

geen kleinigheid. Het stuk moet de 

geloofsgemeenschap voorbereiden op 

tal van vragen van de toekomst. 

Beantwoording van die vragen noopt 

tot keuzes, noodzakelijke, maar soms 

ook pijnlijke keuzes. Er zijn tal van 

dilemma’s op de verschillende be-

leidsterreinen. Om er slechts enkele 

te noemen: hoe slagen we er in, bij 

alle veranderingen, elkaar als gelo-

vigen toch vast te blijven houden? 

Hoe slagen we er in begrippen als 

‘nabijheid’ en ‘presentie’ ook werke-

lijk waar te maken? Hoe slagen we er 

in dat het verhaal dat we te vertellen 

hebben ook jongeren aanspreekt en 

het karakter blijft houden van een 

blijde boodschap? Hoe blijven we 

oog en oor houden voor de noden van 

onze naasten? Hoe geven we bij 

voorbeeld liturgisch vorm aan ons 

individuele en gemeenschappelijke 

geloof?  

Het beleidsplan wordt uitgewerkt 

rondom een drietal begrippen:  

de kerntaken (liturgie; katechese, 

diakonie, en gemeenschapsvorming); 

pastorale nabijheid (in de geloofs-

gemeenschappen zelf) en  

pastoraal ondernemerschap (ver-

nieuwende initiatieven).  
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Deze driedeling is in ons hele bisdom 

inmiddels gebruikelijk in pastorale 

beleidsplannen. Conclusie van de 

gedachtewisseling tussen het pasto-

raal team en de drie parochiebesturen 

over dit concept-pastoraal beleidsplan 

is, dat verdere gesprekken nood-

zakelijk zijn. Binnenkort zal een dele-

gatie van het team om de tafel gaan 

zitten met de drie vicevoorzitters van 

de parochiebesturen om samen te be-

raadslagen over het verdere traject. 

We houden U op de hoogte. 
 
Pastoor André Monninkhof 
Guus Berkien, vicevoorzitter Bestuur 
 

 
Oproep - Vermist 
 

Wie weet waar de ‘rode’ kelk (met 
halfedelstenen) is? Deze vraag komt 
vanuit de Ariënsgedachteniskerk. 
Als vervolg op het inventariseren van 
alle kerkelijke goederen door de 
Inventaris Beheercommissie is men in 
de Ariënsgedachteniskerk begonnen 
met stickers met namen te plakken 
onder de voorwerpen waar iemand 
een emotionele binding mee heeft. 
Deze mensen hebben schriftelijk aan 
ons als Inventaris Beheercommissie 
aangegeven belangstellig voor deze 
voorwerpen te hebben wanneer deze 
voorwerpen niet meer gebruikt 
worden in de toekomst. Dit geldt o.a. 
voor een set bestaande uit 2 kande-
aars en een kelk (van binnen verguld 
en de buitenkant rood geglazuurd met 
een ingegraveerde afbeelding), ver-
sierd met halfedelstenen door een 
(reeds overleden) echtgenoot van een 
parochiaan. Deze set is geschonken 

aan de toenmalige Goede Herderkerk.  
In de Paaswake (19 april) was deze 
nog aanwezig. We hopen dat iemand 
weet waar deze gebleven is. 
Misschien (uit)geleend?  
Zonodig zal de Inventaris Beheer-
commissie hiervan aangifte bij de 
politie doen. 
 
De Inventaris Beheercommissie 
 
 
Vragen en 
verhalen 
Nieuwsbericht van 
het KCWO 
 
We hebben allemaal wel onze eigen 
vragen bij wat er op ons af komt.  
Vaak gaan dingen anders dan we 
willen of gehoopt hadden en past het 
niet goed in ons eigen verhaal. 
 
Het is niet gemakkelijk de vele erva-
ringen op een rij te krijgen. We ver-
wachten dat bezinning weer een basis 
schept: een grond van vertrouwen en 
geloof biedt. De geloofsgemeen-
schappen/parochies zoeken naar een 
aanbod  dat mensen hierbij helpt. Dat 
is niet gemakkelijk.  
Het KCWO helpt hierbij om tot 
concrete en aansprekende activiteiten 
te komen rond levensvragen en 
zingeving en daarmee uiting geven 
aan barmhartigheid en gerechtigheid. 
We gaan de toekomst in met vier 
kernprojecten: 
1. Levensvragen in aandacht zowel 
gericht op individuele gesprekken als 
ontmoetingen. 
2. Diaconale presentie: de activering 
van de geloofsgemeenschap. 
3. Vrijwilligersacademie ter onder-
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steuning van burgerinitiatieven. 
4. Verbinden in de dorpsgemeen-
schap voor de vitalisering van 
geloofs- en dorpsgemeenschap. 
 
Ook als in je (samen-) werk als 
vrijwillig(st)er problemen ontstaan 
zijn wij er. Bijvoorbeeld bij de 
ervaring: “Ik trek het niet meer, ik 
moet minder gaan doen!” of 
“Waarom begrijpt niemand mij?” Wij 
helpen u met een coachgesprek weer 
op weg. We geven u zicht op een 
passende aanpak van het probleem.  
 
Op onze website staat meer infor-
matie over ons werk, bij activiteiten 
aan de linkerkant. Ons dagelijks werk 
en een compleet overzicht in de 
Prospectus treft u er ook aan: 
www.kcwo.nl.  
U kunt ons ook bellen (074 2432271) 
of mailen met uw vraag! 
 

 
Diaconie / Oecumene 
 
Bijeenkomst over humanitaire 
hulp in Syrië 
In Glane zal op vrijdag 20 juni 2014 
(Wereldvluchtelingendag) van 11.00 
tot 16.00 uur een seminar worden 
gehouden over de rol van de kerken 
in de humanitaire hulp aan Syrische 
vluchtelingen. 
In de ochtend spreken verschillende 
organisaties over kerkelijke 
hulpverlening in en om Syrië. Partner 
van Kerk in Actie (ACT Alliance) 
dhr. Samer Laham uit Damascus; 
coördineert de humanitaire hulp van 
ACT in Syrië. Bisschop Aktas van de 
Syrisch Orthodoxe kerk uit Oost 
Turkije; coördineert daar hulp voor 

vluchtelingen. Een vertegenwoor-
diger van CORDAID zal uitleggen 
wat CARE doet.  
Tijdens het middagprogramma gaan 
Tweede Kamerleden en vertegen-
woordigers van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de Verenigde 
Naties (UNHCR) met elkaar in 
gesprek over de hulpverlening die 
Nederlandse organisaties in Syrië 
bieden. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
het Syrisch-Orthodoxe Klooster St. 
Ephrem, Glanerbrugstraat 33, 7585 
PK in Glane (bij Enschede). 
Belangstellenden voor deze dag 
kunnen zich per e-mail aanmelden 
bij: secretariaat@oecumene.nl o.v.v. 
naam en adresgegevens. De toegang – 
inclusief  lunch - is vrij. 
De bijeenkomst vindt plaats onder 
auspiciën van de Raad van Kerken in 
Nederland en wordt georganiseerd 
door Kerk in Actie (PKN), de As-
syrische Mesopotamische Vereni-
ging, de Stichting ‘Help Christenen in 
Syrië’ en de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene. 
 
Jan Schukkink 
 

 
Ontmoeting rondom Wereld-
vredesvlam in De Wonne  
 
Een maandelijkse serie bijzondere 
vredesontmoeting in De Wonne aan 
de Noorderhagen 25 te Enschede. 
Sinds maart 2012 brandt in de 
wintertuin van woon- en leefgemeen-
schap De Wonne de Wereldvredes-
vlam Twente. Om de symboliek van 
dit licht levend te houden nodigen de 
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initiatiefnemers mensen van diverse 
levensbeschouwingen en wereldreli-
gies uit om hun visie op vrede met 
elkaar te delen. Dit kan elke laatste 
donderdag van de maand. 

Donderdag 26 juni  
ISN afd. Selimiyemoskee Enschede 

(Islam) 
Tijd: 19.30-20.30 uur. Na afloop 
koffie en thee. De toegang is gratis, 
we ontvangen je graag! Informatie: 
info@wereldvredesvlamtwente.nl 
 

 

Liturgische kalender 
 
8 juni PINKSTERZONDAG 
De liturgische kleur is rood, de kleur van 

vuur, liefde en kracht van de Heilige 

Geest. Voor het alleluia en het evangelie 

wordt de sequentie (feestgezang) van 

Pinksteren gezongen om de Heilige aan 

te roepen. 
12 juni donderdag 
Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester (Feest) 
15 juni zondag na Pinksteren 
H. Drie – eenheid (hoogfeest) 
De leer van de drie-eenheid gaat over 

het centrale mysterie van het christelijk 

geloof en leven. De Kerk leert dat de ene 

God zich heeft geopenbaard als de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

23 juni zondag 
Sacramentdag – Heilig 
sacrament van het 
Lichaam en Bloed van 
Christus (hoogfeest 
Deze dag staat in het teken 

van het grote geschenk van 

de Eucharistie, het Heilig Sacrament. 

Vaak wordt er op deze een processie 

gehouden waarbij in de uitgestelde 

hostie Jezus ‘Lichaam voor iedereen 

zichtbaar is, en we met Hem op weg 

gaan. 

27 juni vrijdag  
H. Hart van Jezus (hoogfeest) 
We gedenken dan zijn grote goedheid en 

liefde, die Hij vooral toonde toen Hij 

voor ons aan het kruis zijn eigen leven 

gaf. 

29 juni zondag 
H.H Petrus en Paulus, apostelen 
(hoogfeest) 
Petrus en Paulus zijn twee van de 

belangrijkste apostelen uit het christen-

dom. De naam Petrus betekent ‘Rots’. 

Jezus zegt in de evangeliën dat hij op de 

rots zijn kerk zou bouwen, daarom wordt 

Petrus door de Katholieken beschouwd 

als de grootste apostel en de eerste paus 

Paulus wordt de ‘Apostel der heidenen’ 

genoemd. Oorspronkelijk heette hij 

Saulus. Opgevoed als joods wetgeleerde 

vervolgde hij aanvankelijk de kerk, maar 

kwam door een visioen tot bekering. 

Daarna noemde hij zich met zijn 

Romeinse naam Paulus (= klein)  

3 juli donderdag 

H. Thomas (feest) 

 

 
Wat en waarom tijdens de H.Mis 
 

Gloria = Eer aan God in den Hoge 
Na de schuldbelijdenis slaat de stemming 

van de eucharistie om in de uitbundige 

vreugde van het Gloria. Vreemd is dit 

niet: na elke vergeving is Gods vreugde 

zo groot dat Hij het vetgemeste kalf wil 

slachten! En Gods vreugde werkt 

aanstekelijk. 

Het Gloria is een zeer oude eerbied-

waardige hymne. De tekst van deze 

hymne kan niet door een andere ver-

vangen worden. Het wordt ingezet door 
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de priester of eventueel door een cantor 

of door het koor; het wordt of door allen 

tegelijk gezongen, of door het volk 

afwisselend met het koor, of door het 

koor alleen. Als het niet gezongen wordt, 

dient het door allen samen gezegd te 

worden of in 2 koren die elkaar 

antwoorden. Het wordt gezongen of 

gezegd op de zondagen buiten de 

adventstijd en buiten de 40 dagentijd, 

evenals op hoogfeesten of feesten en bij 

bijzondere vieringen met een meer 

plechtige karakter. 

Het Gloria zingt over de ontmoeting 

tussen hemel en aarde, tussen God en 

mens.  

Maar beleven we dit zo? Als we het Eer 

aan God uitspreken of zingen, merk je 

dan iets in je hart van de vreugde om de 

vergeving die je kreeg? Iets van dank-

baarheid om de overweldige liefde Gods 

die onder wou wonen? Die ons kan 

bevrijden als wij het willen. 

Als we dit ten diepste zouden aanvoelen, 

dan zongen we het wellicht het dak van 

de kerk. Het is een scherpe vraag in onze 

tijd: stralen we als christenen nog wel iets 

uit van die vreugde die ons zou moeten 

vervullen om wie God is? Maakt geloven, 

maakt God ons nog gelukkig? Dat is toch 

een noodzakelijke voorwaarde om het 

geloof te kunnen doorgeven. 

Tijdens het Gloria is het aan te bevelen 

om te staan. Staan is als sinds de eerste 

christenen de houding voor het gebed. 

 

Manfred 

 

 

Allerhande 
 
Voedselbank 
Er staat ieder weekend een krat achter 
in de kerk waar de parochianen hun 

voedselproduct(en) kunnen plaatsen. 
Deze wordt iedere week opgehaald 
door de voedselbank.  
Alleen houdbare producten zijn 
welkom. Geld geven mag ook. 
Wilt u meer weten over de Voedsel-
bank neem dan contact op met: 
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 
info@voedselbankenschede.nl 
http://www.voedselbankenschede.nl 
 

 

Dotpainting cursus 
 
De Aborigines van Australië hebben 
een bijzondere manier om hun ver-
halen te schilderen, namelijk met be-
hulp van symbolen en puntjes. 
Tijdens de dotpainting bijeenkomsten 
in de pastorie van de Verrijzeniskerk 
(Het Leunenberg 588) wordt deze 
techniek gebruikt om onze eigen 
verhalen te vertellen. 
Deze doorlopende cursus wordt 
gegeven door Ben Engelbertink (vier 
jaar werkzaam geweest bij de 
Aborigines) gewoonlijk op een 
woensdagmorgen om de drie-vier 
weken.  
Er zijn een paar plaatsen vrij. 
Deelname kost 5 euro per keer voor 
materialen en koffie. Aanmelding: 
benengelbertink@yahoo.com of  
06-14660314.  
Volgende data 14 mei en 11 juni, van 
9.00 – 11.30 (’s morgens). 
 

 

22 juni: Schitterend Katholiek 
Studentenfeest! 
Hebben jullie zin in een feestelijke 
verjaardag? Kom dan 22 juni naar de 
dies natalis van Ariëns Katholieke 
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Studenten Enschede. Met trots kun-
nen we zeggen dat Kardinaal Wim 
Eijk onze inspirerende hoofdcele-
brant is. Hij komt speciaal naar de 
mooie Jacobuskerk in hartje Ensche-
de. Hier komt hij ons laten zien dat je 
Jezus écht kan ontmoeten. Toevallig 
is het dan ook de verjaardag van 
Kardinaal Eijk: dubbel feest dus. Dit 
wordt een schitterende zondag om 
samen te vieren! 
We beginnen deze dag om 10.30 uur 
met Kardinaal Eijk en de interna-
tionale studenten in een feestelijke 
multiculturele jongerenmis. Het Bin-
nenstads Jongerenkoor zorgt voor een 
mooie selectie muziek. Na de mis is 
het feest nog niet afgelopen. In de 
parochiezaal is er gelegenheid om 
kennis te maken met de studenten van 
Ariëns en met Kardinaal Eijk. En 
uiteraard kun je hun dan feliciteren 
met hun jubileum. Mis het niet: jullie 
zijn van harte uitgenodigd! 
 
Dies Natalis Ariëns Katholieke 
Studenten. 
Hoofdcelebrant: Kardinaal Wim 
Eijk.  22 juni, 10. 30 uur, 
Jacobuskerk, Enschede 
Info: ariens.utwente.nl (zonder www) 
 
Ariëns Katholieke Studenten 
 

 

Alpha Cursus  
 

Wat is de zin van het leven? 
Wat gebeurt er als we sterven? 
Wat heeft Jezus met ons leven 
vandaag te maken? 
Hoe omgaan met schuld? 
 
Als u met één of meer van deze 

vragen rondloopt, dan is de Alpha 
cursus iets voor u. 
Een kennismaking met het 
christelijke geloof voor mensen van 
vandaag. 
Wat is de Alpha- cursus? 
Alpha staat voor : 
Allen zijn welkom 
Iedereen die meer wil 
weten over het 
christelijk geloof is 
welkom. 
Leren en lachen 
Dingen ontdekken over het christelijk 
geloof en tegelijkertijd plezier hebben 
samen. 
Pizza's en pasta's 
De avonden beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. Samen eten 
geeft mensen de gelegenheid elkaar te 
leren kennen. 
Helpen van elkaar 
Kleine groepen geven gelegenheid 
om door te praten over eigen vragen. 
Alle vragen mogen worden gesteld 
Alpha is een plek waar geen enkele 
vraag als te simpel of te bedreigend 
wordt gezien. 
 
Voor wie is Alpha? 
Alpha is voor iedereen! Speciaal 
voor: 
-mensen die meer willen weten over 
het christelijk geloof 
-mensen die pas christen zijn 
geworden 
-mensen die hun geloof nog eens 
vanaf het begin willen doordenken. 
 
Hoe werkt de Alpha-cursus? 
Vaak wordt een Alpha bijeenkomst 
begonnen met een maaltijd, gevolgd 
door een inleiding van -hooguit- een 
half uur. In kleine groepen is er 
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vervolgens gelegenheid om door te 
praten over allerlei vragen die de 
inleider oproept. Het is een goede 
manier om vrij snel mensen te leren 
kennen die ook meer willen weten 
over onderwerpen als: 
- Wie is Jezus? 
- Waarom stierf Jezus aan het kruis? 
- Waarom zou ik de Bijbel lezen? 
- Waarom en hoe kan ik bidden? 
 -Wie is eigenlijk de Heilige Geest? 
- Hoe leidt God ons leven? 
- Wat heeft de kerk er mee te maken? 
 
De inleiders zijn Paul van Blijswijk,  
diaken van de  St. Jacobusparochie te 
Enschede en mevrouw Cecilia van 
Blijswijk-Collon. 
 
Wilt u meer weten? 
De informatieavond is op donder-
dagavond 25 september om 19 uur. 
Data cursus 
De cursusavonden beginnen steeds 
met soep en brood en zijn op donder-
dagavond van 18 uur tot 20.00 uur in 
de parochiezaal van de Jacobuskerk. 
2, 9, 16, 23 en 30 oktober  
6, 13, 20 en 27 november  
4 december. 
Aan de cursus zijn geen kosten ver-
bonden, een vrijwillige bijdrage voor 
de maaltijd – kostprijs 2 euro- wordt 
op prijs gesteld.  
De slotavond wordt gehouden met 
een maaltijd in de vorm van een 
buffet. 
 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij 
het Parochieel Dienstencentrum,  
tel. 053-4785306, of bij Paul en/of 
Cecilia van Blijswijk,  
Tel. 074-3494815 
E- mail p.blijswijk@kpnplanet.nl 

Expositie ‘Thuis in de Bijbel’ 
nog t/m 10 augustus te zien 
 
In samenwerking met het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) organiseert 
het Utrechtse Museum Catharijne-
convent de tentoonstelling Thuis in de 
Bijbel. Nog t/m 10 augustus 2014 is 
te zien hoe Bijbelse verhalen ingebed 
zijn in de kunst en cultuur van de 
Lage Landen. Als geen ander gebrui-
ken kunstenaars als Jan Steen en 
Pieter Aertsen hun vertrouwde om-
geving voor het weergeven van deze 
grote verhalen. De tentoonstelling 
brengt een unieke combinatie van 
prachtige Bijbelverhalen verbeeld in 
een alledaags decor, zoals de Ver-
loren Zoon in een eigentijdse kroeg, 
de Emmaüsgangers op reis door een 
Hollands landschap en Jezus op 
bezoek bij Marta en Maria in een 
zeventiende-eeuwse keuken.  
 
Kunstenaars uit de Lage Landen 
gebruiken in de zestiende en 
zeventiende eeuw de eigen omgeving 
als decor voor het weergeven van 
Bijbelse geschiedenissen. De Hol-
landse en Vlaamse meesters schil-
deren “naer het leven.” Verhalen uit 
de Bijbel worden moeiteloos ge-
plaatst in de dagelijkse realiteit. 
Bekende geschiedenissen spelen zich 
niet af in verre warme streken, maar 
in gewone dorpen en steden in de 
Lage Landen, herkenbaar voor de 
toeschouwer. Kerken, kroegen en 
keukens vormen het decor voor 
bekende Bijbelse figuren als Jakob en 
Esau of Lazarus. Behalve een 
verbeelding van de Bijbelse geschie-
denissen geven deze schilderijen een 
indruk van de rijkdom en pracht, 
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maar ook van de grofheid en 
armoede, van het leven in de Neder-
landen. 
 
De Bijbel dichtbij 
Bijbelse helden en heldinnen funge-
ren vaak als voorbeeld. Daarom 
komen zij niet alleen voor in spec-
taculair geïllustreerde Bijbels en op 
kostbare schilderijen, maar ook op 
gebruiksvoorwerpen. Tabaksdozen, 
wiegen, kasten: de verhalen uit de 
Bijbel zijn altijd dichtbij mensen. 
Zelfs in portretten: opdrachtgevers 
laten zich portretteren als bijbel-
figuur, soms zelfs in hun eigen 
woonplaats. Zo spelen niet alleen de 
Lage Landen, maar ook de inwoners 
ervan een rol in weergaven van 
Bijbelverhalen, mensen zijn letterlijk 
‘thuis in de Bijbel’.  
 
200-jarig jubileum Nederlands 
Bijbelgenootschap 
In 2014 bestaat het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG) 200 jaar. 
Tijdens dit jubileumjaar wil het NBG 
niet alleen naar het verleden, maar 
vooral naar de toekomst kijken en 
mensen laten ervaren dat de Bijbel tot 
op de dag van vandaag relevant is. 
Museum Catharijneconvent en het 
NBG zetten zich met Thuis in de 
Bijbel in om het rijke erfgoed van de 
Bijbelverhalen op een vernieuwende 
manier onder de aandacht te brengen.  
 
‘Thuis in de Bijbel’, t/m 10 augustus 
2014 in Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38 Utrecht,  
telefoon: 030 2313835,  
www.catharijneconvent.nl, 
di-vr 10.00-17.00 uur, za-zo en 
feestdagen 11.00-17.00 uur. 

Heiligenbeeldenmuseum 
‘Zoek uw eigen Heilige’ 
 
Het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg bij Vorden heeft dit 
voorjaar weer haar deuren geopend. 
Het thema voor 2014 is ‘Zoek uw 
eigen Heilige’. Bezoekers worden in 
de gelegenheid gesteld om te speuren 
naar de oorsprong van hun voor-
naam/voornamen en aan welke 
heilige die naam is ontleend. Zij 
ontvangen dan gratis een boeken-
legger waarop een korte beschrijving 
staat van de betreffende heilige. 
Naast de vele beelden uit eigen col-
lectie is de thematentoonstelling aan-
gevuld met beelden uit de nalaten-
schap van de onlangs plotseling 
overleden Henk Ensink uit Deur-
ningen, ere-vriend van de stichting 
VKK en het Heiligenbeeldenmuseum. 
Het thema is bedacht door Harry van 
Rijn, één van de oprichters en oudste 
vrijwilliger van het museum.  
 
Vanwege de vele enthousiaste reac-
ties is, in afgeslankte vorm, boven-
dien de tentoonstelling ‘Religieus 
Erfgoed van bouwmeester Pierre 
Cuypers’ nog te bewonderen. Ook het 
klankbeeld over Cuypers wordt ver-
toond. Tijdens de zondagsopenstel-
ling is, op gezette tijden, een bezoek 
aan de kloosterkapel wederom moge-
lijk. Aan de balie van het museum 
zijn hiervoor entreekaartjes te koop 
die ook recht geven op een kop koffie 
of thee in het kloostercafé. 

Heiligenbeeldenmuseum, 

Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranen-

burg-Vorden, tel.: 0575 556488 

(alleen tijdens openingstijden), 
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www.heiligenbeeldenmuseum.nl. 

Informatie over reserveringen van 

groepen: VVV-kantoor Vorden, tel.: 

0575 553222 en via de website. 

Openingstijden: t/m donderdag 30 

oktober, iedere dinsdag, donderdag en 

zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

 
Bron: Parochiebladenservice 

 

 

Nieuwe Schoolweg 
Ooit genoemd naar de school van de 
St Joseph, nu staat er o.a. het 
Parochie Centrum. In medio 2016 
wordt de school I.O.K. de Globe 
afgebroken. Het zou interessant zijn 
deze straat opnieuw te benoemen naar 
de bouwmeester van de Sint 
Josephkerk: Ir. J. Th. J. Cuypers met 
onderschrift. 

Religie en lekkernij 
 Vermoedelijk 

het mooiste 

beeld in onze 

wijde omgeving 

is Der Herrgott 

von Bentheim = 

De Here God 

van Bentheim. Uiteraard uitgevoerd 

in Bentheimer steen. Het beeld is van 

ca. 1100 en bevindt zich in de slottuin 

van het kasteel in Bentheim. Nu 

maakt Bäckerei Lagemann een ban-

ketpop een soort speculaas en jawel 

net zo lekker als de St. Bavokoek in 

Haarlem. Welke Enschedese banket-

bakker gaat deze uitdaging aan en 

maakt een St. Josephkoek als lekker-

nij?  

John Schiffel 

Logeren, herstellen & bezinnen 
in Residentie Alleliefs 
 

Angeli Custodes in Raalte kent een 
rijke historie. Het mooie, sfeervolle 
gebouw is vooral bekend als het 
klooster van de Zusters van Liefde, 
die er jarenlang werkten vanuit barm-
hartigheid en eenvoud. Vandaag de 
dag is er een kleinschalig verpleeg- 
en verzorgingshuis gehuisvest, waar 
het gedachtegoed van de ‘liefdewer-
kers’ nog altijd levendig is en per-
soonlijke aandacht en zorg centraal 
staan. Het authentieke pand met haar 
prachtige tuin en originele kapel 
ademt bovendien het bijzondere ge-
voel van rust, bezinning en gast-
vrijheid. 
 
Residentie Alleliefs heeft een plek 
gekregen op Angeli Custodes. Hier-
voor zijn enkele sfeervolle hotel-
kamers ingericht waar u gebruik van 
kunt maken als u, bijvoorbeeld na een 
ziekte of een operatie, in rust wilt 
herstellen. Alleliefs biedt het gehele 
jaar arrangementen aan die naar eigen 
wens zijn in te vullen. U kunt bij 
Alleliefs ook terecht voor een ont-
spannen vakantie in de mooie Sal-
landse omgeving. Mocht u zorg-
afhankelijk zijn dan is dit geen 
probleem, er is 24 uur per dag zorg 
aanwezig. U bent van harte welkom 
bij Alleliefs. 
 
Voor meer informatie kijk op 
www.residentiealleliefs.nl of neem 
contact op via (0572) 744 010 of 
info@residentiealleliefs.nl 
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Kroniek 
Gedoopt 
 

Behorend tot de H. Geest-Mariakerk: 
11 mei Bente (21-09-2013) Vissia, dochter van Susanne en 
Erik Vissia-Springmann  
18 mei Djolien (22-08-2013) Vaanholt, dochter van Marleen 
Vaanholt. 
 

Behorend tot de H.Jacobuskerk:  
30 maart: Cealen (31-10-2009) Baars,  
Aislinn (02-01-2013) Baars, 
Eilantha (02-02-2014) Baars,  
Marinea (02-02-2014) Baars,  
kinderen van N.J. Baars en C.M.M. Baars-Roosemalen 
4 mei: Sam Dol (24-10-2013), zoon van Atiye Dol-Aydin en Sander Dol 

 

Overleden 
 

Ariënsgedachteniskerk 

23 april: Lenie Koolenbrander op de leeftijd van 78 jaar.  

Ze woonde aan de C.F. Klaarstraat 158. 

12 mei: Elly Koning-Beckers, echtgenote van Rudy E.M. Koning 

op de leeftijd van 73 jaar. Ze woonde aan de Hogelandsingel 78. 

 

H.Pauluskerk 

8 april: Henny A. Aarnink, weduwnaar van mevr. M.J. Aarnink-Roelink, op 

de leeftijd van 66 jaar. Hij woonde aan de Toekomststraat 114 A. 

 

St. Jan-H. Michaël 

3 mei: Sijbrand Laurentius Bruning, echtgenoot van Mevr. A. Hengelman, op 

de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Volksparksingel 27. 

13 mei: Johannes Bernardus Hietbrink, echtgenoot van mevr. Riekie Scholten, 

op de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde aan de B.W. ter Kuilestraat 233. 

 

H. Geest-Mariakerk 

23 april: Jan Wessels, echtgenoot van Mieke Wessels-Bouwhuis op de leeftijd 

van 79 jaar. Hij woonde aan het Mendelssohnplein 9. 
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Jeugd en jongeren 
 

Wat zoekt ge de levende bij de 
doden? –  
Algemene Audiëntie op 23 april 
 

Van 18 april tot en met 26 ben ik met 
ongeveer 40 medeleerlingen uit 4 en 
5 Gymnasium van het Bonhoeffer 
College op reis geweest naar Rome. 
Het was een hele leuke en leerzame 
reis. Tijdens het verblijf in Rome 
mocht ik, dankzij een brief die een 
lerares aan de Prefectuur voor de 
Pauselijke Huishouding had gestuurd, 
samen met een andere lerares de 
Algemene Audiëntie van paus 
Franciscus bijwonen op het Sint-
Pietersplein. Tijdens de reis heb ik 
voor de website van mijn school het 
volgende verslagje van de audiëntie 
geschreven. 
 
's Morgens vroeg vertrokken we om 
6.45 uur vanaf het hotel in Rome naar 
het metrostation Termini. Met de 
metro reisden we naar het station 
Ottaviano, vlakbij de Sint-Pieter. 
Toen we richting het plein liepen 
zagen we al veel mensen in de rij 
staan voor de audiëntie. We sloten 
aan en kwamen na enige tijd bij de 
controle en konden toen het plein op. 
Daar kwamen we er achter dat onze 
zitplaatsen boven op de trap van de 
Sint-Pieter waren, vlakbij het podium 
waar de paus zou gaan zitten. Toen 
we er zaten begon het steeds harder te 
regenen. Gelukkig werd het later, nog 
voor de paus kwam droog. 
Vervolgens begon er orgelmuziek te 
klinken en kwam de paus er aan in de 
pausmobiel. In de auto reed hij een 

tijdje rond over het plein, waarna hij 
naar boven kwam en na het maken 

van het kruisteken ging zitten.  
Daarna werd er in verschillende talen 
uit het evangelie gelezen. Het ging 
over de vrouwen (onder andere Maria 
Magdalena) die bij het lege graf van 
Jezus kwamen. Hier zaten twee 
engelen die tot hen zeiden: "Wat 
zoekt ge de levende bij de doden?" 
(Lucas 24,5) Jezus was immers niet 
dood, maar verrezen op zondag. 
Deze vraag van de engelen gebruikte 
de paus ook als kern van zijn 
toespraak die hierop volgde. Hij 
legde de link naar mensen die 
tegenwoordig hun geluk zoeken in 
vergankelijke dingen, zoals geld of 
macht. Ook liet hij de mensen op het 
plein de vraag driemaal herhalen. De 
toespraak van de paus werd ver-
volgens in meerdere talen samengevat 
herhaald. 
De audiënie werd besloten met het 
gezamenlijk zingen van het Onze 
Vader in het Latijn en een plechtige 
zegen. Daarna begroette de paus de 
aanwezige kardinalen en bisschoppen 
en liep hij rond om onder andere pas 
getrouwde bruidsparen te begroeten. 
Na de audiëntie gingen we met de bus 
naar het treinstation San Pietro. 
Vanaf dat station gingen we naar het 
plaatsje Cerveteri, waar we door de 
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buschauffeur werden opgehaald en 
ons weer aansloten bij de rest van de 
groep. 
De audiëntie was heel bijzonder om 
mee te maken. Het zien van de 
hoogste leider van onze Kerk, de 
plaatsbekleder van Christus op aarde, 
van dichtbij was een hele speciale 
belevenis. 

 
James Keuben (leerling uit de vierde 
klas van het Bonhoeffer College en 
misdienaar in de H. Jacobus- en 
Ariënsgedachteniskerk) 
 

 
KATHOLIEKE 
JONGEREN DAG 
 

In het weekend van 
28 en 29 juni vindt  
in Nieuwkuijk het 
KJD Festival plaats 
in een compleet 
nieuw jasje. 

Lekker met je blote voeten in het 
gras terwijl je geniet van goede 
muziek op het hoofdpodium. En als 
je dan toch je patatje zit te eten in de 
achtertuin van een echte abdij, 
waarom niet wat meer de diepte in, 
vragen durven stellen over waar het 
écht om gaat in jouw leven? 
 
Op zondagmorgen is er een grootse 
Eucharistieviering in de openlucht, 
gevolgd door een programma met 
diverse artiesten en bands en - in 
diverse tenten - bekende en minder 
bekende gasten, sprekers en work-
shops. Over het hele festivalterrein 
zijn er tal van organisaties die zich 
presenteren.  
 
Nieuw, Puur en Intens is het 
festivalmotto. Durf jij deze nieuwe 
ontmoeting aan te gaan met jezelf, 
anderen en de Ander? 
 
Het festival richt zich op ontmoeting 
met katholieke jongeren, maar is 
toegankelijk voor iedereen vanaf 12 
jaar, ongeacht geloofsovertui-
ging. Ben je 16 jaar en ouder dan is 
er de gelegenheid om te overnachten 
op de camping die op het festival-
terrein zelf wordt ingericht. 
 
Voor vragen en opgave, neem 
contact op met Jong Katholiek:  
Postbus 13049, 3507 LA Utrecht  
[t] 030 - 232 69 00 
[e] kjd@jongkatholiek.nl 
facebook.com/jongkatholiek;  
twitter.com/jongkatholiek 
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Twitteren met God 
 
Geloven wij eén God of in drie 
Goden? [1] 
Wij geloven in een God in drie 
personen. ‘God is niet eenzaamheid, 
maar volkomen gemeenschap’. 
Christenen bidden niet tot 3 verschil-
lende goden, maar tot eén enkel 
wezen, dat zich drievoudig ontplooit 
en toch één blijft. Dat God drievuldig 
is weten wij door Jezus Christus: Hij 
de Zoon, spreekt over zijn hemelse 
Vader (de Vader en ik zijn één ‘Joh. 10:30). 
Hij bidt tot Hem en schenkt ons de 
Heilige Geest, die de liefde is van de 
Vader en de Zoon. Wij worden dan 
ook gedoopt ‘in de naam van de 
Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest’(Mat. 28:19) 

Kun je logisch beargumenteren dat 
God drievuldig is? [1] 
Nee, Gods Drievuldigheid is een 
mysterie. Wij weten dankzij Jezus 
Christus dat God drievuldig is. 
Mensen kunnen niet met hun eigen 
verstand concluderen tot Gods 
Drievuldigheid. Maar zij erkennen 
wel de redelijkheid van dit mysterie, 
als zij de openbaring van God in 
Jezus Christus aanvaarden. Als God 
eenzaam en alleen zou zijn, zou Hij 
niet eeuwig liefheb-ben. Omdat 
Jezus het ons uitlegt, 
vinden wij al in het 
Oude Testament (b.v. 

Gen. 1:2; 18:2; 2 Sam. 23:2) 
maar zelfs in de hele 
schepping sporen van 
Gods Drievuldigheid. 
Hoe kun je drie 
eenheid begrijpelijk 
uitbeelden?  
Op vakantie bij mijn 

familie in Ierland heb ik de betekenis 
van de H. Drie Eenheid geleerd. De 
klaver of Shamrock heette vroeger 
de "Seamroy" en het symboliseert 
het katholieke kruis en de gezegende 
drie-eenheid van de vader de zoon 
en de heilige geest. De zeer bekende 
legende van de Shamrock is 
onlosmakelijk verbonden met St. 
Patrick en zijn uitleg van het klaver 
symbool.St. Patrick predikte in de 
openlucht over de leer van de drie-
eenheid. Om een beeld te geven aan 
de drie-eenheid schijnt hij een 
klavertje drie 
geplukt te heb-
ben uit het gras 
onder zijn voe-
ten om de ver-
bondenheid aan 
te tonen bij de 
mensen van zijn 
gehoor. 
 

Maurice, tot de volgende keer 
(parochiaan en bestuurslid van de Ariëns 

Katholieke Studenten) 

Bron:  [1] Youcat, Jongerencatechismus v.d. 

katholieke kerk. 

 

 

Tarcisiusdag – Misdienaarsdag 
24 mei 2014 
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KIEK   kind en kerkkind en kerkkind en kerkkind en kerk    
 

Een mevrouw, die ik erg aardig vind, vertelde me dat ze 

onderstaand versje heel erg mooi vindt. Ze bad het vroeger 

vaak. Het hielp haar als ze niet in slaap kon komen! 

 

Misschien mag je het plaatje wel uitknippen, mooi versieren (of ) inkleuren en in een 

lijstje dicht bij jouw bedje hangen! Dan kan iemand je het altijd voorlezen! Misschien 

kun je zelf al lezen en heerlijk dromen over alle lieve mensen in jouw omgeving.  

En natuurlijk over de (B)Engeltjes! 

 

's Avonds als ik slapen ga volgen 14 engeltjes mij nas Avonds als ik slapen ga volgen 14 engeltjes mij nas Avonds als ik slapen ga volgen 14 engeltjes mij nas Avonds als ik slapen ga volgen 14 engeltjes mij na    
2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn hoofdeind, 2 aan mijn hoofdeind,         2 aan mijn voeteneind2 aan mijn voeteneind2 aan mijn voeteneind2 aan mijn voeteneind    
2 aan mijn linkerzij, 2 aan mijn linkerzij, 2 aan mijn linkerzij, 2 aan mijn linkerzij,         2 aan mijn rechterzi2 aan mijn rechterzi2 aan mijn rechterzi2 aan mijn rechterzijjjj    
    2 die mij dekken, 2 die mij dekken, 2 die mij dekken, 2 die mij dekken,         2 die mij wekken2 die mij wekken2 die mij wekken2 die mij wekken        

2 die mij wijzen naar hemelse paradijzen2 die mij wijzen naar hemelse paradijzen2 die mij wijzen naar hemelse paradijzen2 die mij wijzen naar hemelse paradijzen    
Thea Elfrink, redactie 
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H. Jacobus 
 
Langestraat 51, 7511 HB   431 59 04 
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl 
Spreekuur:  
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U kunt dan terecht voor afspraken,  
doopbewijzen e.d.  
U komt het secretariaat binnen door de 
houten poort tussen de pastorie en 
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 
Brievenbus is in de voordeur aan de 
Langestraat 51. 
 
Redactie locatie H. Jacobus: 
Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u 
sturen naar oostdam@xs4all.nl 
 
Locatieraad: 
Hr. A. M. Bakker, contactpersoon 
e-mail: adriebakker@ziggo.nl 
Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester 
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl. 
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37 
Mevr. A Kattenpoel, algemeen en 
verhuur 
Hr. F. Rijckenberg, bouwzaken 
 
Pastoraatgroep 
Hr. L. Gasthuis, contactpersoon 
e-mail: ljgasthuis@ziggo.nl     
4767640. 
 

Weekendvieringen  
Zondag om 9.30 uur 
Vieringen door de week:  
Vrijdagmorgen om 9.00 uur. 
 

 

Stolperstein bij ingang pastorie onder 

grote belangstelling gewijd 

 
Indrukwekkend eerbetoon 
aan Kapelaan Reinier de 
Hosson (1912-1944) 
Het is al jaren een goede gewoonte in 

de Jacobuskerk: op de zondag die het 

dichtst bij de dodenherdenking op 4 

mei valt wordt wijlen kapelaan De 

Hosson in de viering herdacht. Zijn 

portret staat in die week in de kerk 

met daarbij een korte levensbe-

schrijving. 

Jan Willem Berns, historicus en 

parochiaan van de Jacobuskerk, vond 

dat de kapelaan, die in oktober 1944 

door de Gestapo werd gefusilleerd, 

meer aandacht verdiende. Hij zocht 

contact met de Stichting Levend 

Verleden Oost- Nederland. Deze 

stichting stelt zich ten doel “zgn. 

Stolpersteine (struikelstenen) te leg-

gen voor alle mensen die door de 

nazi’s zijn vermoord om hun geloof, 

overtuiging, geaardheid of levens-

wijze. Deze Stolpersteine zijn kleine 

herinneringsmonumenten die worden 

aangebracht in de stoep voor de laat-

ste, vrijwillig gekozen woonplaats, 

van de slachtoffers. Het idee is dat je 

in gedachten over deze geschiedenis 

struikelt en dat een mens pas vergeten 

is wanneer zijn naam vergeten is.”  
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Reinier de Hosson woonde in de 

pastorie aan de Langestraat. Hij was 

als kapelaan verbonden aan de 

Jacobusparochie en zette zich o.a. in 

voor onderduikers. Toen hij op 13 

oktober 1944 de pastorie verliet om 

op ziekenbezoek te gaan werd hij 

gearresteerd, om nooit meer terug te 

keren. Op 31 oktober 1944 werd hij 

in Gronau door de Duitsers dood-

geschoten. Volgens de Duitsers bij 

een “vluchtpoging”. Volgens getuig-

en nadat hij was “vrijgelaten”.  

 

Op vrijdag 28 maart jl. is voor de 

voordeur van de pastorie aan de 

Langestraat 51 een zgn. “Stolper-

stein” ingemetseld. Op de steen staat: 

Hier woonde Regnerus Aloysius 

(Reinier) de Hosson, geb. 1911 

Gearresteerd 13 oktober 1944 

Doodgeschoten bij “vluchtpoging” 

31-10-1944 Gronau 

4 mei viel dit jaar op een zondag. Een 

mooiere gelegenheid om de Stolper-

stein aan de Langestraat te zegenen 

kon er niet zijn.  

Na de Eucharistieviering, waarin 

kapelaan de Hosson herdacht werd, 

liepen alle aanwezigen in processie 

naar de plaats, waar de Stolperstein is 

ingemetseld. Het portret van kapelaan 

De Hosson stond voor “zijn” voor-

deur, er werden bloemen gelegd 

(oranje!) en de Nederlandse vlag 

stond aan weerszijden van dit een-

voudige maar indrukwekkende monu-

ment. 

Nadat pastoor André Monninkhof de 

Stolperstein met wijwater bespren-

keld en bewierookt had, zongen allen 

het Wilhelmus. 

Een mooie en emotionele ochtend 

voor alle aanwezigen, maar vooral 

voor Jan Willem Berns, zijn inspan-

ningen hebben tot dit mooie monu-

mentje geleid:  

Reinier de Hosson is na 70 jaar 

“thuisgekomen”.  
 

Hetty Mulder 
 

Zie ook  www.stolpersteine-enschede.nl. 
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Bijzondere gift voor de Jacobuskerk 

 

De drie stoelen van Hendrik 
Willem Valk 
 
Dit bijzondere verhaal begint op ’n 

zaterdag in het najaar van 2013, als 

een echtpaar tijdens de openstelling 

de Jacobuskerk bezoekt. Zij komen in 

gesprek met Frits Heijne, een van de 

kerkenwachten. Wat blijkt: het 

echtpaar wil de Jacobuskerk graag 

een cadeau geven: drie kerkelijke 

stoelen voor het priesterkoor. Ze 

vertellen hoe zij ooit in het bezit zijn 

gekomen van deze stoelen. De ouders 

van mevrouw waren vroeger bevriend 

met het echtpaar Valk en zij vertelde 

dat haar ouders de stoelen van hen 

cadeau hadden gekregen. Veel later 

heeft zij ze op haar beurt geërfd van 

haar ouders. Ze heeft de stoelen al die 

jaren goed bewaard, maar vond 

inmiddels dat ze eigenlijk thuis horen 

in een kerk. Het liefst in een kerk, die 

ook nog eens is ontworpen door 

Hendrik Willem Valk.  

Na het verhaal van Frits gehoord te 

hebben zijn Fons Rijckenberg en 

ondergetekende in de auto gesprong-

en om de stoelen op te halen. Wij 

waren direct onder de indruk van 

deze prachtige stoelen, die elk een 

religieuze afbeelding (houtsnijwerk) 

in de rug hebben. De stoelen, die nu 

al weer geruime tijd op het 

priesterkoor staan, zijn niet meer weg 

te denken uit onze kerk. Het lijkt wel 

of ze ervoor gemaakt zijn! Wij zijn 

het echtpaar dan ook enorm dankbaar 

voor het beschikbaar stellen van zo’n 

bijzonder geschenk. 

Bent u bij gelegenheid in de Jacobus-

kerk, vraagt u dan gerust eens aan de 

koster of kerkenwacht of u de stoelen 

van dichtbij mag bekijken.  

T.z.t. zal het locatiebestuur op ge-

paste wijze de gulle gevers van deze 

prachtige stoelen bedanken. Mis-

schien heeft de meubelmaker/ schrijn-

werker H.W. Valk ( wat hij in zijn 

jaren voorafgaand aan zijn architect 

schap was), de stoelen (onbewust) 

wel voor de Jacobuskerk willen 

maken. 

Want er wordt wel eens gezegd: 

toeval bestaat niet!!! 
 

Jan Kattenpoel 

 
 

Openstelling Jacobuskerk op 
donderdagavond 
 

Sinds 2006 is de Jacobuskerk op 

donderdagavond geopend van 18.30 

uur tot 20.00 uur voor bezoekers en 

passanten. Eric Sanders, een van de 

drie kosters van de Jacobuskerk, komt 

iedere donderdag uit Apeldoorn naar 

Enschede om belangstellenden de 

gelegenheid te geven de kerk van 
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binnen te bekijken, een kaars aan te 

steken of zomaar even stil te zijn 

midden in de drukke binnenstad. 

Er wordt dan rustige kerkmuziek 

gedraaid.                          (Eric Sanders) 

 

Eric voert mooie 

gesprekken met 

bezoekers, die 

vaak van oudsher 

een persoonlijke 

band hebben met 

de Jacobuskerk 

door een doop, eerste communie, 

vormsel, huwelijk of overlijden. 

De bezoekers waarderen het dat de 

kerk extra open is, vragen ook vaak 

om informatie of informeren naar de 

tijden van de vieringen binnen de 

hele parochie. 

Een baken van rust, bezinning en 

contact in een roerige en drukke 

wereld. 

Bent u op donderdagavond in de 

Enschedese binnenstad, loop dan eens 

binnen! U bent van harte welkom! 

 

 

Rommelmarkt op 14 juni 
 

Zaterdag 14 juni 

is het weer zover: 

de jaarlijkse rom-

melmarkt van de 

Jacobuskerk staat 

dan op de agenda! 

Van 10 uur ’s 

morgens tot 5 uur 

’s middags kunt u heerlijk 

rondneuzen op de markt, achter de 

kerk op de ruime parkeerplaats aan de 

Walstraat. In – en bij goed weer 

buiten – het parochiehuis wordt 

koffie of thee met gebak geserveerd 

voor een vriendelijke prijs. Er zijn 

alweer heel veel spullen verzameld, 

dus het is zeker de moeite waard om 

te komen! 

 

Tot ziens op zaterdag 14 juni a.s.!! 

 

 

Bedevaart naar Eggerode 
 

Het begint traditie te worden: in de 

maand mei – de Mariamaand – wordt 

er een bedevaart naar Eggerode in 

het Münsterland georganiseerd. Dit 

jaar voor de vierde keer. Op zaterdag 

17 mei vertrekken we ’s ochtends 

rond half 9 met een vriendelijk 

lentezonnetje vanaf het parkeer-

terrein van de Jacobuskerk. Een 

kleine dertig parochianen verdeeld 

over 7 auto’s. 

 

Geschiedenis 
Na aankomst worden we verwelkomd 

door een van de zusters, die ons een 

korte rondleiding door Eggerode zelf 

geeft. Ze vertelt het verhaal van het 

verdwenen Mariabeeld, dat in het jaar 

1566 door de huishoudster van de 

toenmalige pastoor in de waterput 

verstopt werd. Na achttien jaar werd 

het beeld teruggevonden. Sindsdien 

heet deze waterput “Marienbrunnen”. 

 Dicht bij Eggerode voegen twee 

beken zich samen tot de rivier de 

Vecht, die van Eggerode tot aan 
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Zwolle stroomt. In Eggerode is een 

watermonument gebouwd, waar op 

diverse stenen alle steden en dorpen 

staan, waar de rivier de Vecht 

doorheen stroomt. De zuster wil ons 

de werking van het watermonument 

laten zien, maar een van de 

parochianen heeft de knop al eerder 

gevonden: uit alle stenen bruist het 

Vechtwater omhoog.  

 

 
 
Kruisweg 
Na deze korte rondleiding beginnen 

we aan de kruisweg, die fraai 

gesitueerd is langs een idyllisch 

bospad. De 14 staties werden in 1961 

uit zandsteen gemaakt, iedere statie 

werd door een familie uit Eggerode 

gedoneerd. Lector Gerrit Groothuis 

leest de teksten bij de staties, pastor 

Jan Kortstee houdt bij iedere statie 

een korte, treffende en ontroerende 

overweging. De zingende vogels 

voeren onze blik omhoog. Ieder heeft 

zijn eigen gedachten. De stilte is 

bijna tastbaar….  

 

Eucharistieviering 
Bij de laatste statie luiden de kerk-

klokken al. Ze heten ons welkom in 

het mooie, intieme kerkje van 

Eggerode. Het oudste deel van deze 

kerk stamt uit de 12
e
 eeuw! Hier 

vieren we Eucharistie met Jan 

Kortstee als voorganger en Gerrit 

Groothuis als lector. Marieke en 

James zijn acolieten en de 

plaatselijke koster verzorgt het 

orgelspel. Een mooie, intieme viering 

als waardige afsluiting van een 

indringende kruisweg. 

 

 
 

“Mittagstisch” 
Naar goed Duits gebruik moet na de 

ziel ook de maag verzorgd worden. 

En dat is de mensen van hotel Winter 

in Eggerode wel toevertrouwd. Een 

prima driegangenbuffet staat op ons 

te wachten, we laten het ons smaken! 

Mooie gesprekken komen aan tafel op 

gang. Meer dan tevreden keren we 

rond de klok van half 5 via de 

toeristische route terug naar Ensche-

de.  

 

Met dank aan Riet Franke voor de 

uitstekende organisatie.  

Op naar de lustrumeditie in 2015!! 

 

Hetty Mulder 
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St. Joseph 
 

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 

Telefoonnummer 435 48 08 

E-mail: stjosephenschede@12move.nl 

(ook redactieadres) 

 
Openingstijden locatiesecretariaat 

Maandag t/m donderdag ’s morgens 

van 9 tot 12 uur.  

Op vrijdag de gehele dag gesloten. 
 

Pastoraatgroep 

Mevr. Lies van Veldhoven  

Mevr. Edith Elstak 
Locatieraad 

Hr. Jos Marsman, contactpersoon/ 

penningmeester 

e-mail: jos.marsman92@gmail.com 

Hr. Henk Jan Krake 

Hr. Paul Wolbert 

Mw. R. Everink 

 
Webmaster 

Hr. Henk Jan Krake 

henk.jan.krake@hetnet.nl 

Redactie 

Vacature 
 

Voor misintenties, stipendia of  een 

andere reden vermelden wij graag de 

volgende nummers: 

ING-bank: 80 52 51 of  
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403 
Kerkbijdrage 

ING bank 30 44 773 of 
ABN-Amro 44.51.07.324 
Beide ten name van  
St. Josephparochie Enschede 
 
Doordeweekseviering 
Iedere woensdagochtend om 09.30 

uur. Aansluitend is er koffiedrinken 

in het parochiecentrum. 
Vieringen Florapark 

Eerste en derde dinsdag van de 

maand om 09.30 uur. 
Bijbel leesgroep 

Elke donderdagmorgen. 

 

 
Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep 

 

Was Jezus in hun midden of niet? 
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is 
een bijzondere tijd. Ontluikend groen. 
Vogels druk in de weer. Je krijgt 
weer zin naar buiten te gaan, er op uit 
te trekken. De natuur in. Diep adem-
halen. Ruimte voelen. In Handeling-
en, het verhaal over de leerlingen van 
Jezus, in de tijd tussen Pasen en 
Pinksteren, gebeurt het tegenover-
gestelde. Ze voelen zich angstig, diep 
ongelukkig. Ze sluiten zich op, in een 
huis in Jeruzalem, met de deuren en 
ramen dicht. Voor hun gevoel heeft 
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Jezus hen in de steek gelaten. Zou het 
ooit nog wat worden? Alle mooie 
dromen van samen op weg, zijn 
verdwenen. Allerlei verhalen doen de 
ronde. Dat Thomas Jezus ontmoet 
zou hebben, zijn handen in zijn 
wonden gelegd. Dan die twee 
onderweg naar Emmaus. Een derde 
kwam er bij. Kun je daar nou geloof 
aan hechten? Dat ze samen gingen 
eten en toen aan tafel viel alles op 
zijn plaats. Het was Jezus zelf. Ze 
werden zo enthousiast dat ze meteen 
teruggingen naar Jeruzalem. Ze 
konden niet anders dan er over 
vertellen. Kun je daar troost uit 
putten? Uit die verhalen? Over 
opstanding, nabijheid, hoop, nieuwe 
moed, geestkracht. Doe nou die 
ramen en deuren maar weer open. Ga 
naar buiten. Jezus leeft. Vertel wat je 
met Hem hebt meegemaakt. Sluit je 
niet langer op. Treur niet meer. Hij is 
onder ons.  
 
En wij? Wat draagt ons? Wat 
inspireert ons? Wat verbindt ons? Het 
wordt steeds duidelijker. Het komt 
steeds dichterbij. Kerkgebouwen 
gaan sluiten. Christenen vormen een 
minderheid in de samenleving, zeg-
gen allerlei onderzoeken. Maar cijfers 
zeggen niet wat ik voel. Het gaat om 
mijn vertrouwde plek. De kerk waarin 
ik me thuis voel. Allerlei mensen 
hebben veel vrijwilligerswerk gedaan. 
De verleiding is groot het bijltje er bij 
neer te gooien. Mijn kerk, waarmee ik 
me zo verbonden voel, gaat dicht. 
Alleen nog maar herinneringen koes-
teren hoe mooi en goed het was. 
Tegelijk weet je, voel je wel aan, dat 
zou de wind uit de zeilen nemen, tot 
stilstand leiden. Herinneringen delen, 

daarover in gesprek gaan, je pijn 
kenbaar maken is waardevol, geeft 
hopelijk lucht en ruimte. En dan, als 
het kan de moed vatten samen verder 
te gaan. De drempel over. Die stap. 
Het zal vreemd zijn, onwennig. 
Opnieuw een plek vinden. Zien ze mij 
staan? Zien ze mij zitten? Weten ze 
wel waar ik goed in ben? Mijn 
kwaliteiten? Mijn ervaring? Waar 
mijn hart ligt? De leerlingen van 
Jezus lieten elkaar niet in de steek. Ze 
durfden een nieuwe leertijd aan te 
gaan… De gemeenschap in Jeruzalem 
en andere gemeenschappen in de 
omgeving probeerden ze met vallen 
en opstaan vorm te geven. Zorgen 
werden gedeeld. Er werd overlegd. Er 
werd geleerd, gevierd, naar ieders 
behoefte gedeeld. Ieder werd op zijn 
kwaliteiten en ervaringen aange-
sproken. Paulus schreef brieven die 
een aardig inkijkje geven hoe het in 
de eerste christentijd er aan toe ging. 
Zij toen. Wij nu. En altijd maar weer 
die vraag: was , is Jezus nu in hun, 
ons  midden of niet. Hoe denkt u er 
over? 
 

Lies van Veldhoven 
 

 

Tapijtschildering 
 

De restauratie in de kerk wordt 

afgesloten. Er blijven jammer genoeg 

zaken liggen. Waaronder het fraaie 

tapijtschildering. Reden is heel 

simpel: de financiën. Wie helpt ons?  

 

John Schiffel 
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Ariënsgedachtenis 
 

Hogelandsingel 39, 7512 GB. 

Tel.: 053-431 57 13.  E-mail: 
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl 

Geopend: dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagochtend van 9 tot 12 uur. 
Buiten de openingstijden voor 
uitvaarten: 
uitvaarttelefoon 06-38236370. 
 

 

Pastoraatgroep 

Hr. K.A. Grabmaier, contactpersoon 

 433 50 60 

e-mail:  grabmaier@kpnmail.nl 

Mevr. C. Meijer 

Mevr. M. Oosterveld 

Mevr. E. Perik 

Locatieraad  
Hr. H. Agterbosch, 430 65 09 

e-mail: henkagterbosch@home.nl 

Dhr. H. Pahlplatz 

Mevr. L. Heetbrink  

Mevr. J. Pastoor, penningmeester 

Kerkbijdrage: SNS-bank  

IBAN:  NL91SNSB 091 15 53 401  

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere, 

locatie Ariënsgedachtenis 
 

Webmaster 
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 
Redactie-adres 

Mevr. Th.G.M.Elfrink  

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de 

Hr. G.H. Germes 431 96 73 

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede 
Eindredactie 

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16 

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede 

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
 
Bezorging 

Dhr. Pahlplatz 

Lipperkerkstraat 432 432 23 52 

 06-10131112  
 
Weekeindeviering 

Zaterdag 19.00 uur of zondag 9.30 u. 
Na elke viering in het weekeinde is er 

gelegenheid om koffie of thee te 

drinken 
Vieringen door de week 

Donderdagochtend 9.00 uur. 

Ook na deze viering is er gelegenheid 

om koffie of thee te drinken 

In de Eschpoort op de vierde 
zaterdag van de maand om 16.00 uur. 

 
Bijbel leesgroep 

Elke 1
e
 woensdag van de maand om 

09.30 uur in het parochiecentrum van 

de Ariënsgedachteniskerk. 
 

 
Ontmoeten is: 
Samen delen, ervaren, 
beleven… 
 

Dat onze kerk gaat sluiten weten we 

allemaal…. maar dan? 

Tja, dat kan ik u ook (nog) niet 

vertellen, voor velen van ons voelt 

het alsof dat nog ver in de toekomst 
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ligt.  

Wat ik wel weet is, dat ook als de 

kerk straks gesloten is, er mensen zijn 

die behoefte hebben om samen te 

komen of elkaar te ontmoetten zoals 

dat nu gebeurt bij b.v. de wekelijkse 

donderdagmorgen viering in onze 

parochiezaal. 

Ik hoor dat om mij heen en er is mij 

ook al gevraagd, "hoe gaat dat nu 

straks met onze donderdagmorgen?"  

Ja, hoe gaat dat straks, samen vieren 

is heel belangrijk maar samen koffie 

drinken ook! 

Misschien zijn er ook wel andere 

groepen wel een plek willen hebben 

om b.v. te kunnen vergaderen of om 

samen naar een film (daar wordt 

overigens aan gewerkt) te kijken. 

Wat een mogelijkheid zou kunnen 

zijn, is een Padista. Een Padista? 

U heeft er misschien al over gelezen 

of over gehoord het woord is in de 

afgelopen maanden al een paar keer 

voorbij gekomen in Pelgrim. 

PA-DI-STA:  
Pastoraal Diaconale Staties. 
Het woord statie (Latijns) betekend 

stilstaan of plaats. Kortom gezegd 

een plaats om samen te komen en/of 

samen stil te staan om b.v. te bidden 

samen van gedachten te wisselen al 

dan niet onder het genot van een kop 

koffie. 

Een plaats waar mensen de gelegen-

heid krijgen elkaar te ontmoeten. 

Wij, de Locatieraad en Pastoraat-

groep, willen dit de komende tijd 

gaan inventariseren of dit voor onze 

geloofsgemeenschap ook mogelijk is 

en kans van slagen heeft. 

Het is van belang om dit bij de Loca-

tieraad of de Pastoraatgroep aan te 

geven zodat wij duidelijk krijgen om 

welke groepen het gaat en om 

hoeveel parochianen. 

Hoe meer mensen aangeven hier 

behoefte aan te hebben hoe meer kans 

van slagen. 

Het gaat hier ook om vrijwilligers/ 

groepen die, als de kerk eenmaal 

gesloten is, toch behoefte hebben aan 

een ruimte om samen te komen. 

Als de behoefte groot genoeg is 

kunnen we dit bij het bestuur onder 

de aandacht brengen zodat er naar 

gekeken kan worden of dit binnen 

onze locatie mogelijk is. 

Maar wacht niet tot de kerk gesloten 

is want dan zijn we te laat, want het 

realiseren van een Padista of een 

ontmoetingsplek kost tijd en voor-

bereiding. 

Dus als u al met die wens rondloopt, 

laat het ons weten!!  

 

Even samen gevat, een Padista of 
een Ontmoetingsplek zou dus: 
Een plaats kunnen worden waar men-

sen samenkomen en weer verder 

trekken. 
Een ontmoetingsplek voor de paro-

chianen en van de vrijwilligers van de 

geloofsgemeenschap. 

Een plek waar activiteiten kunnen 

worden georganiseerd voor de paro-

chianen. 

Een plek voor mensen uit de buurt 

kunnen worden, voor sociale contac-

ten, om even een luisterend oor te 
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hebben, om even stil te staan bij wat 

er is, om even een kaarsje op te 

steken of om even te bidden. 

Een plaats voor een kleine viering of 

voor een gebedsbijeenkomst of medi-

tatie kunnen zijn. 

 

Schroom niet en maak uw wens 
duidelijk aan een van de leden van 
de Locatieraad of Pastoraatgroep 
of mail/bel naar ons secretariaat. 
(let wel even op de openingstijden). 

Een kop koffie komen drinken mag 
natuurlijk ook! 
Wij staan u graag te woord. 
 
Namens de locatieraad en Pasto-

raatgroep, Carina Meijer 
 

 

In volle overtuiging vrijwil-
liger Door Hackmann-Heutinck 
loopt niet met zichzelf te koop 
De Koninklijke onderscheiding maakt 

haar trots. 

 

Uit krantenartikel TC Tubantia van 5 

mei 2014, foto Reinier van Willigen. 

 

Ze werd Lid in de Orde van Oranje- 

Nassau. 

Oproep - Vermist 
 

Wie weet waar de ‘rode’ kelk (met 
halfedelstenen) is? In de Paaswake 
was deze nog aanwezig. We hopen 
dat iemand weet waar deze gebleven 
is. Misschien (uit)geleend? Deze kelk 
is afkomstig uit de voormalige Goede 
Herderkerk en maakt deel uit van een 
set met 2 kandelaars, die er nog wel 
zijn. 
Zonodig moeten wij de Inventaris 
Beheercommissie hiervan in kennis 
stellen, zodat deze dan aangifte bij de 
politie kan doen. 
 

 
Opbrengst Vastenactie 
 
De Vastenactie voor Gambia heeft in 
onze kerk € 1469,66 opgebracht.  
Waarvoor onze hartelijke dank. 
 

J. Pastoor, penningmeester 
 

 

Eerste H. Communie 
 

Op zondag 18 mei heeft ook Hugue 
Ntahonankwa de Eerste Heilige 
Communie ontvangen. 
 

Ingrid Schraven, pastoraal werker 
 
 

Acceptgiro 
 

Door een misverstand hebben de 
parochianen die in het verspreidings-
gebied van de Ariënsgedachteniskerk 
wonen geen acceptgiro in de vorige 
uitgave van hun parochieblad aan-
getroffen. Bij deze alsnog een 
acceptgirokaart. Citaat uit het artikel 
dat hierover ging in het vorige 
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nummer: “…voor een vrijwillige bij-
drage ten behoeve van ons paro-
chieblad dat 10 keer per jaar gratis 
bij u wordt thuisbezorgd. Het 
parochieblad is voor sommigen van u 
het laatste draadje waarmee u ver-
bonden bent met de kerk en in het 
bijzonder met de kerk in Enschede. 
De bijdrage is geheel vrijwillig. Uw 
giften worden uitsluitend aangewend 
om de kosten van drukwerk van ons 
parochieblad voor RK Enschede te 
kunnen blijven betalen”. 
Het banknummer is: 
IBAN: NL90INGB 000 19 02 122 
t.n.v.  
Parochieblad Katholiek Enschede 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
 
De redactie 
 

 
Ziekenzalving 
 
Zoals in voorgaande jaren is er ook 
dit jaar gelegenheid tot deelname aan 
de gemeenschappelijke ziekenzal-
ving. Deze viering zal plaats vinden 
op zaterdag 13 september om 10.00 
uur. Pastor Jan Kortstee zal hierbij 
voorgaan. 
Het sacrament geeft kracht om ons in 
moeilijke tijden weer op te richten en 
bemoedigt ons om verder te gaan. Het 
is niet alleen bestemd voor zieken, 
maar ook voor mensen die de last van 
de ouderdom moeten dragen. 
Uw naasten, kinderen, familieleden 
of vrienden zijn van harte 
uitgenodigd om deze viering met u 
mee te vieren. 
Na afloop is er gelegenheid voor het 
drinken van een kopje koffie of thee 
in onze gezellige ontmoetingszaal. 

U kunt zich opgeven bij het parochie-
centrum, Hogelandsingel 39,  
telefoon 431 57 13.  
Als u vervoer nodig heeft en graag 
opgehaald wilt worden dan kunt u dit 
bij opgave doorgeven aan het 
parochiecentrum. 
 
Namens de bezoekersgroep, 
Ceciel Weernink 
 

 
In Memoriam 
 
Op 12 mei is overleden Engelina 
Maria Koning-Beckers, Elly, 
echtgenote van Rudie E.M. Koning.  
Ze werd 73 jaar. Haar uitvaart was op 
20 mei vanuit de Ariënsgedachtenis-
kerk. Ze was jarenlang actief als 
vrijwilliger in onze geloofsgemeen-
schap. Ze was lid van de werkgroep 
liturgie, lector, lid van de ziekenbe-
zoekgroep, ze ging voor in avond-
wakes en zong in het dameskoor. Dat 
alles met zorg, toewijding en aan-
dacht. Elly liet niets aan het toeval 
over, het moest perfect zijn. Daar-
naast schonk ze koffie in het 
Ariënszorgpalet en was ze vrijwillig-
ster bij de bloedbank.  
Elly was een lieve echtgenote, zorg-
zame moeder en fantastische oma. 
Haar manier van leven en geloven 
maakten haar tot een bijzondere 
vrouw, een mens om lief te hebben. 
Er is dankbaarheid dat jullie, als echt-
genoot en kinderen, voor haar hebt 
mogen zorgen en tot steun hebt 
mogen zijn.  
Elly is nu aan de overkant, een plek 
van rust en vrede in het licht van de 
Heer. 
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H. Paulus 
 

H. Paulus secretariaat 
Coördinator: dhr. J. Vaanholt 
G.J. van Heekstraat 414, 
7521 EN Enschede 4359562,  
Mail: stpaulusparochie@home.nl 
Maandag  09.30 - 11.00 uur 
Banknr. 969206429 t.n.v. 
St.Pauluskerk 
 

 
Persoonlijk pastoraat 
Diaken P. van Blijswijk 
074-3494815 (8.30-9.30 uur) 

 
Pastoraatgroep 

Hr. E.G.T. Seinen, contactpersoon 

mail: edwin_seinen@hotmail.com 

 
Locatieraad 
mail: stpaulusparochie@home.nl 

 

Webmaster/site 
www.katholiekenschede.nl/h-paulus 

mvkerckhoven@kpnmail.nl 

 

 

 

 

Vieringen 
Voor een overzicht van de vieringen 

in het weekend: zie roosteroverzicht 

weekendvieringen achter in het 

boekje. 

Vieringen H. Pauluskapel 
Stille aanbidding (St. Pauluskapel) 

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur 

H. Missen op vrijdag om 19.00 uur op 

9 en 23 mei  

 
St. Pauluskoor 
Dames- Herenkoor 

Info via secretariaat. 

 
Faciliteiten 
De H. Pauluskerk is goed bereikbaar 
met zowel auto als ook met de bus en 
heeft voldoende parkeergelegenheid 
en er zijn faciliteiten voor minder- 
valide mensen en baby’s. 
 
Ontmoetingspastoraat en Diaconie 
Bent u aan huis 
gebonden en stelt u 
prijs op een bezoek 
van de pastoor, de 
diaken of pastoraal 
werker of lid van de diaconiegroep. 
Is uw vader of moeder opgenomen in 
het ziekenhuis en zou een bezoek 
goed kunnen doen? Voelt u zich 
eenzaam en wilt u weleens wat 
verder doorpraten. 
 
Wilt u vervoer naar de H. Paulus-
kerk om de H. mis bij te wonen. 
Heeft u hulp nodig voor kleine 
reparaties in en om het huis. 
Bel of schrijft u gerust. Wij horen 
wel veel maar niet alles. Laat het 
daarom alstublieft even weten wan-
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neer u behoefte heeft aan een ge-
sprek met een van onze mensen. Een 
briefje in de brievenbus van de JP 
zaal, of tijdens het koffiedrinken in 
de JP zaal is voldoende. 
 

NIEUWS PASTORAATGROEP & 

LOCATIERAAD 

1e Pinksterdag 
Zondag 8 juni om 9.30 uur H. mis in 
de H. Pauluskerk. 
 
Sacramentszondag 
Zondag 22 juni om 9.30 H. mis in de 
H. Pauluskerk. 
 
H.H Petrus en Paulus 
Zondag 29 juni om 9.30 uur H. mis in 
de H. Pauluskerk 
 
Vragen over sluiting H. Pauluskerk 
Heeft u vragen omtrent het sluiten 
van de H. Pauluskerk en het 
aansluiten bij de nieuwe 
gemeenschap Noord in de St. 
Jozefkerk, neem dan gerust contact 
op met locatiesecretariaat of de leden 
van de pastoraatgroep en locatieraad 
of de diaken Paul van Blijswijk. We 
proberen u zo goed mogelijk te 
informeren en indien nodig te 
begeleiden. 
 
EXTRA OPROEP 
Namens de pastoraatsgroep van de 
huidige locatie H. Paulus, vragen we 
aan de parochianen die zich willen 
inzetten voor de nieuwe gemeenschap 
Noord, om zich op te geven voor de 
nieuw te vormen pastoraatsgroep en 
locatieraad van de gemeenschap 
Noord. 
 

KINDERWOORDDIENST 

Er zijn kinderwoord-

diensten op zondag  

8 en 22 juni tijdens de 

H. mis van 9.30 uur. 

 

POOlSE KATHOLIEKE 

GEMEENSCHAP 

Iedere zondag is er een Poolse H. mis 
om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na 
afloop is er koffie-theedrinken in de 
JP zaal.  
Iedere donderdagavond is er om 
19.00 uur een H. mis in de H. 
Pauluskapel. Na de H. mis is er nog 
aanbidding met gebed en zang. En 2 x 
per maand op zaterdagochtend is er 
kindercatechese. Voor meer info: 06 
– 16018086 
 
 

KINDER 
KATECHESE 
ENSCHEDE 

 
We hebben op 4 juni samen  
Voor wie bestemd 
Voor alle kinderen van de parochie 

Enschede. Er zijn 2 groepen 

Groep A: leeftijd van 4 – 8 j 

Groep B: leeftijd van 8 – 12j  

 
Hoe laat en locatie  
Woensdag 2 juli van 14.00 – 15.30 uur. 

Parochiezaal en tuinzaal v.d. 

St. Pauluskerk 

 

Thema:   AFSCHEID&VAKANTIE 
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De school-
vakantie staat 
voor de deur. 
Je neemt af-
scheid van je 
oude klas en 
misschien van 

je school. Na de vakantie is er weer 
een nieuw begin. 
Vakantie betekent voor veel kinderen 
op reis gaan, lekker uitslapen etc. 
Maar vakantie is niet vanzelfsprekend 
niet iedereen kan op vakantie en moet 
de vakantie in en om het huis zich 
zien te vermaken. 

Voor God maakt het niet uit waar je 
bent. Ieder kind is welkom in Gods 
hart. 
 
Wie zijn de begeleiders 
Linda ter Braak en Begona 
Bruggeling. Zij hebben beiden de 
toerusting cursus gevolgd van 
Samueladvies en zij hebben ook 
ervaring met kinderwoorddiensten. 
Wilt u meer weten, kom gerust eens 
langs of mail voor info naar:  
lindaterbraak@live.nl  
bferpan@hotmail.com  
 
Opvang voor kinderen < 4 jaar 
We zijn op zoek naar iemand die het 
leuk vindt om op de peuters op te 
passen tijdens de kindercatechese, 
mail gerust. 
 
 

Zomerkampen 2014:kinderkamp 
 

Evenals in andere jaren organiseert 
het Aartsbisdom Utrecht ook in 2014 
een aantal zomerkampen. Voor 
meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar 
is er een kinderkamp met als thema 
‘In het begin’. Tieners van 12 t/m 16 
jaar kunnen naar één van de 
tienerkampen getiteld ‘DARE!’. Voor 
jongeren van 16 tot 30 jaar wordt er 
een trektocht georganiseerd naar 
Echternach. Alle kampen vinden 
plaats in juli en augustus 2014.  
‘In het begin’ 
In het begin: met deze woorden 
begint het scheppingsverhaal. Hoe zat 
het ook alweer? Dag en nacht, hemel 
en aarde, de zee, de bomen, sterren, 
zon en maan, dieren en natuurlijk JIJ. 
Wil jij ook in zes dagen iets moois 
(mee)maken?! Ga dan mee op 
kinderkamp naar Ermelo. Tijdens dit 
kamp ontdekken we wat er met het 
scheppingsverhaal bedoeld wordt. 
Ook gaan we leuke activiteiten doen, 
spelletjes spelen, knutselen, slapen, 
keten, lekker eten en nog veel meer. 
Er is weer een fantastisch kamp op 
komst, maar zonder jullie is het kamp 
niet af! Dus meld je snel aan! 
Kinderkamp: 27 juli t/m 1 augustus, € 
115 (als er meerdere kinderen uit één 
gezin meegaan, is er een speciaal 
tarief van € 60 per extra kind. 
Voorbeeld: twee kinderen =  
€ 175 i.p.v. € 230). 
 

Meer informatie (inclusief flyer) over 
de zomerkampen en aanmelden:  
www.jongaartsbisdom.nl, menu 
‘kampen’. 
 

Bron: Parochiebladenservice
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H. Geest - Maria 
Deurningerstraat 212  435 71 44 
7522 CL Enschede 
e-mail: mariaparochie@telfort.nl 
Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur. 
Vieringen: Zondag 10.00 uur en 
zaterdag vóór de 3

e
 zondag 19.00 uur. 

Pastoraatgroep 
Mw. E. Vije, contactpersoon 
e-mail: elly@kleisman.nl 
Locatieraad 
Contactpersoon: vacant  
Pastorale zorg 
Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72 
Ziekenbez.:W. Huuskes en W.v.d.Kolff 
Tel.: 477 82 65 en 432 34 32 
Uitvaarten Coördinatrice: 
Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00 
Financiën 
Misintenties en overige: 
Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489 
Kerkbalans: 
ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01 
T.n.v. Locatie Maria/H.Geest 
 

Redactie Mw.Ine Reuver 
contactpersoon 
e-mail: ine.reuver@gmail.com 
e-mail: pgieske@kpnmail.nl 
►K o p i j: 
Kopij inleveren vóór do. 12 juni 
(Periode: 6 juli t/m 7 sept. 2014) 
Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske 
pgieske@kpnmail.nl 
Website: katholiekenschede.nl 
Klik op: Mariakerk  

A C H T E R V O O R T 

�Elke 4
e
 maandag van de maand om 

18.30 uur een Eucharistieviering met 

volkszang. 

S l o t v i e r i n g 
De slotviering van dit seizoen is op 

zondag 29 juni om 10.00 uur. Waarna 

gezellig samenzijn in de tuin achter 

het parochiecentrum met drankje, 

hapje en natuurlijk het 'Rad van 

Fortuin'. U hoort er t.z.t. meer over! 
 

******************* 

Bericht van de  

Z i e k e n b e z o e k g r o e p 
Beste Medeparochianen, 
Al enige tijd weten we dat onze kerk 
gesloten wordt. Er liggen verschil-
lende ideeën klaar om de kerk 
opnieuw te gebruiken. 
Maar ook -al zal onze kerk niet meer 
gebruikt worden- de mensen, die tot 
onze parochie horen, kunnen nog wel 
onze zorg gebruiken. 
De ziekenbezoekgroep bestaat nog 
steeds en wil ook blijven bestaan als 
blijkt dat u dat ook wilt. 
Enkele leden van onze groep willen 
ook de communie rondbrengen, als 
parochianen niet meer in staat zijn 
naar de kerk toe te gaan. 
En als u voor langere tijd naar het 
ziekenhuis moet, brengen wij ook 
daar een bezoekje. Dit alles kan 
alleen als u daar behoefte aan heeft 
en ons meldt om wie het gaat. 
�Neem rustig contact op met een van 
ons, dan kunnen wij dat samen 
regelen. 
Namens de bezoekgroep: 
Willy Huuskes, tel. 477 82 65 
Will van der Kolff, tel. 432 34 32 
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Website Locatie Maria/H.Geest 
 

Weet u dat de startpagina van de 

website van de Mariakerk minimaal 

elke week wordt bijgewerkt. Zo kunt 

u de wijzigingen die plaats vinden 

betreffende de vieringen op tijd te 

weten komen.  

Want wijzigingen komen nog wel-

eens voor en zo komt u nooit voor 

verrassingen of een dichte (kerk)deur 

te staan..  

����Toch mooi om te weten! 

Onze website bezoeken? 

Het is zo simpel, zo eenvoudig; ga 

naar Internet Explorer of een andere 

provider en type: 

www.katholiekenschede.nl  

en klik op: 'Locatie Mariakerk' en u 

ziet meer dan u verwacht. Zo ziet u 

ook nog namen en adressen staan, 

telefoonnummers en e-mailadressen 

voor als u iets wilt weten wat u niet 

weet. 
 

************************ 

F e e s t m i d d a g F e e s t m i d d a g F e e s t m i d d a g F e e s t m i d d a g     
60 jaar K B O60 jaar K B O60 jaar K B O60 jaar K B O    

 

KBO afdeling Enschede bestaat 60 

jaar. 

Op woensdag 18 juli wordt het 60 

jarig bestaan van KBO Enschede in 

het dorpshuis in Lonneker, op fees-

telijke wijze herdacht.  

Het feest begint om 14.00 

uur. Capricio zal optreden 

met Weense muziek en tal 

van liedjes van vroeger 

ten gehore brengen. U 

komt ook om samen 

een toast uit te 

brengen op dit 

jubileum? Wel even 

opgeven vóór 11 juni bij de bekende 

adressen! 

K B O 
Katholieke Bond voor Ouderen 

 

Beste Medeparochianen, 

Weet u dat er in Enschede een 

afdeling is van de Katholieke Bond 

van en voor Ouderen, de KBO? 

Deze afdeling bestaat al 60 jaar. Dat 

gaan we met onze leden in juni 

vieren. 

De KBO werkt vanuit de katholieke 

geloofsopvatting en behartigd de be-

langen van de ouderen in het alge-

meen en van de leden in het bij-

zonder, vooral voor hen, die daar zelf 

niet meer toe in staat zijn. 

De Unie KBO is het overkoepelende 

orgaan en is de waakhond van de 

Ouderenzorg.  

Een van de belangrijkste doelstelling 

van de KBO is voorwaarden te schep-

pen, zodat ouderen volwaardig en 

zelfbewust aan de samenleving kun-

nen deelnemen. 

Populair gezegd houdt dit in dat de 

KBO zich sterk maakt voor een goed 

pensioen, een betaalbare en optimaal 

functionerende gezondheidszorg, een 

veilige en comfortabele woonom-

geving, goed vervoer en een uitge-

breid scala aan ontspannings- en 

opleidingsmogelijkheden.  

De afdelingen hebben hun eigen 

doelstellingen en werkvormen. 
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In het algemeen bestaat dit werk uit 

3 pijlers B.I.O. 
B = belangenbehartiging. Dat is op-

komen voor de leden in allerlei 

vormen, zoals bv. lobbywerk bij de 

lokale overheid. 

I = informatie. Allerlei onderwerpen 

die leden bezig houden worden via 

bladen, Nestor en Nieuwsbrief, 

informatiebijeenkomsten, cursussen 

enz. overgebracht. 

O = ontmoeting en ontspanning. Er 

worden regelmatig leuke dingen 

georganiseerd. 

Wilt u nog meer informatie?  

Telefoon: 053 432 34 32 of kijk op 

onze website: www.kbo-overijssel.nl 

dan afdelingen aantikken en ver-

volgens de E van Enschede. 

U krijgt nog meer informatie over de 

afdeling.  

Bestuur KBO Afdeling Enschede. 
 

***************  
Algemeen 

 
Vlaamse barok in Rijksmuseum 
Twenthe 
 

Heroïsche Christusfiguren, vrouwe-
lijke rondingen en mythologische 
goden met dramatisch wapperende 
haren: dat is waar wij aan denken bij 
Vlaamse kunst uit de 17

de
 eeuw. Een 

groter contrast met de sobere land-
schappen van Ruisdael en de met 
symboliek geladen genrestukken van 
Jan Steen uit de reformatorische 
Noordelijke Nederlanden lijkt niet 
mogelijk. Maar klopt dit beeld eigen-
lijk wel? Is er werkelijk zo’n groot 
verschil tussen noord en zuid? 

Rijksmuseum Twenthe presenteert in 
samenwerking met het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen nog t/m 28 september de 
tentoonstelling ‘Rubens, Van Dyck, 
Jordaens – de Vlaamse barok’. Aan 
de hand van meer dan vijftig schil-
derijen en enkele tientallen prenten 
geeft de tentoonstelling inzicht in de 
betekenis, het functioneren en de 
impact van de 17

de
-eeuwse kunst 

zoals ze in Vlaanderen werd gepro-
duceerd. Het merendeel van deze 
meesterwerken is nooit eerder in 
Nederland te zien geweest. 
 

Paden naar het Paradijs 
In hetzelfde museum is t/m 25 januari 
2015 de tentoonstelling ‘Paden naar 
het Paradijs’ te zien. Zijn Adam en 
Eva vegetariërs? Sprak men Vlaams 
in het Paradijs? Eet men in het 
hiernamaals elke dag haring voor het 
ontbijt? Rijksmuseum Twenthe vroeg 
schrijver Atte Jongstra zich een 
voorstelling te maken van het 
Paradijs door middel van een 
hemelsbrede keuze uit de 
museumcollectie, aangevuld met 
recent werk van hedendaagse 
kunstenaars. 
 

Rijksmuseum Twenthe, 
Lasondersingel 129-131 Enschede, 
tel.: 053 4358675, e-mail: 
info@rijksmuseumtwenthe.nl, 
www.rijksmuseumtwenthe.nl, 
dinsdag t/m zondag en feestdagen 
11.00-17.00 uur. 
 
Bron:Parochiebladenservice van het 
Aartsbisdom
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St. Jan - H. Michaël 
 

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 

7545 GH Enschede 432 44 87 

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl 

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur. 

Centrale contactpersonen 

Mw. L Oude Egberink 476 31 05 

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 

Mw. G. Leurs  435 12 22 

e-mail: gleurs@hetnet.nl 

 

 
Pastoraatgroep 

Mevr. C.J.M. Hannink, contactpersoon 

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 

Hr. P. Pikkemaat 
Locatieraad 

Hr. H.A.G. Bolster 

Hr. H.J.M.  Huitink 

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker 

Administrateur: vacature 

Postbank 966093 of 1023 468 

ING-Bank 66.51.62.138 

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592 

 

T. Oude Elferink, Bestuursgedelegeerde 

 
Webmaster  

Mevr. A. Dorlas 

e-mail: famdorlas@gmail.com  
 
Vieringen 

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur 

om de week. 

PAKISTAN-KARACHI-DAR 
UL-SUKUN 
 

In Karachi staat een kinderhuis voor 

lichamelijk en geestelijk gehandicapt 

kinderen. Het huis heet:  

"DAR UL SUKUN" Dat betekent: 

'HUIS VAN GELUK' 

Dit huis is opgericht door een 

Nederlandse vrouw, Truus Lemmens. 

Ze was lerares Engels in Karachi en 

kwam zodoende in contact met arme 

gezinnen. 

In die gezinnen trof ze vaak 

gehandicapte kinderen aan, die 

weggestopt en verwaarloosd werden. 

Dit was de reden dat ze een huis 

opzocht om die kinderen op te 

vangen. 

Dat is uitgegroeid tot dit huis, waar 

nu ongeveer 200 kinderen leven en 

verzorgd worden. 

Al veel jaren bezoek ik dit tehuis en 

voel me er thuis. Ik zeg altijd " My 

second home”. 

Ik help mee de kinderen aan te 

kleden, eten te geven, zorg dat ze 

buiten komen in wagentjes en wandel 

met hen in de tuin. Ik ben er vaak met 

kerstmis en moet dan vijf kerstbomen 

opzetten en versieren (en na 

Driekoningen ook weer opruimen). Het 

hele huis wordt versierd, daar ben ik 

dagen druk mee. 

Veel van deze kinderen krijgen nooit 

bezoek, de ouders schamen zich dat 

ze een gehandicapt kind hebben, dat 

is een schande voor de familie. 

De meeste kinderen komen uit heel 

arme gezinnen. Ik ben wel eens in 

zo'n hutje geweest. Een rieten dakje, 
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een grote matras op de grond en 

daarop slapen de ouders en de 

kinderen slapen in een hoekje op een 

matrasje. En buiten staat een vuurtje 

om hun sepaties op te bakken. Echte 

armoe. Ze bedelen of staan langs de 

straat ballonnen te verkopen of 

pruldingen. 

Sommige kinderen zijn na de 

geboorte al slecht gevoed, soms 

alleen met thee, ze hebben dus 

meteen al een achterstand.Met als 

gevolg verlamde armpjes en beentjes, 

en geen verstand. Ze worden ouder 

maar groeien niet. 

Mensen vragen me vaak of het wel 

veilig is in Karachi. Er zijn vaak 

bomblasts, mensen die zichzelf 

opblazen om anderen te doden, vaak 

in drukte. 

Ik ben in dat tehuis en blijf daar. Je 

moet daar als blanke niet alleen over 

straat gaan, niet in drukte, niet alleen 

in riksja of taxi. Als ik ergens heen ga 

ben ik met de car en de driver. 

De taal is daar Urdu, maar er wordt 

ook engels gesproken, daar red ik me 

wel mee. Een paar woorden Urdu ken 

ik wel en daar kom ik een heel eind 

mee. 

Er is veel hulp vanuit Nederland. Er 

is een thuisfront met donateurs die 

helpen. Ook ons koor doet daaraan 

mee. Elke maand een klein bedrag. 

Truus Lemmens is in 2000 overleden. 

Ze was 86 jaar. Haar werk gaat door. 

Om het verhaal niet te lang te maken 

stop ik nu. 
 

Clara Ikink 
 

Ouderen en 
kerk 2014 
 
Ook dit keer 

heeft het bestuur 

weer een leuk 

jaarprogramma 

samen kunnen stellen. 

22 oktober is er dan weer de traditio-

nele bustocht. Een ontspannen dagje 

uit waarbij u langs de mooiste plekjes 

van Twente komt. ’s Middags staat er 

een geweldig diner op u te wachten. 

Speciale menuwensen moeten vooraf 

opgegeven worden. De kosten voor 

die dag zijn 24 euro. Geef u op tijd op 

want de bus heeft 50 zitplaatsen dus 

’op is op’. 

Begin december sluiten we het jaar af 

met een adventsviering in de paro-

chiezaal. We beginnen met een 

broodmaaltijd, er wordt een kerst-

verhaal verteld en iedereen gaat met 

een leuke attentie naar huis. 

De definitieve datum wordt later 

bekend gemaakt. 

We hopen dat u allen aan dit 

programma deel zult nemen. 

 

Het bestuur: 

Henk Bolster, tel. 432 36 75, 

Hermine Leppink-slot, tel. 4312138, 

Marian Steffens, tel. 430 69 06, 

Henk Thüss, tel. 4330322 of e-mail: 

h.thss@kpnplanet.nl, 

Joop Hassink, tel.476 30 60 of e-mail: 

Joop@joophassink.nl 
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In Memoriam 
 

Mieke van der Bles Doodkorte, 
geboren 10-11-1934 en overleden op 
30-04-2014. Zij woonde aan de 
Jupiterstraat 15, maar kerkte enthou-
siast in de Michaël en later in de St. 
Jankerk.  
Mieke was jarenlang lid van het 
gemengde koor van de St. Jankerk. 
Haar afscheid was in het cremato-
rium. Op 24 mei hebben we haar 
herinneringskruisjes opgehangen in 
de kerk. 
  

In de nacht van 
Palmzondag op 13 
april is tot ieders 
verbijstering dode-
lijk verongelukt 
Marianne Köiter. 
Ze was nog maar 

25 jaar. Mariane was de jongste van 
vier kinderen in het gezin van Ietje en 
Willy Köiter die vele jaren in de 
Ypkemeulenstraat wonen. Deze 
levenslustige jonge vrouw was erg 
gezien op het MST waar ze zich in 
het Vrouw&Kind Centrum een plek 
had verworden, met veel knokken. 
Ook was ze de liefde van haar leven, 
Heinse tegengekomen en ze woonde 
pas met hem samen op de Wesse-
lerbrink. Haar onrechtvaardige dood 
heeft veel mensen binnen de St.Jan-
locatie geschokt. Haar afscheid was 
in de Usselerschool. Maar op zater-
dag 24 mei hebben we tijdens een 
Mariaviering haar gedachteniskruisje 
in de kerk opgehangen. Wij wensen 
haar familie en partner, haar vrienden 
en collega's troost en kracht om 
verder te leven met dit grote verlies. 
Carla Berbée, pastoraal werker 

Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 
 
Cromhoff 
Donderdag 12 juni protestant 

Donderdag 19 juni eucharistie 

Donderdag 26 juni protestant 

Donderdag 3 juli eucharistie 

Donderdag 10 juli protestant 

 

Hatteler 
Woensdag 18 juni protestant 
 

 

God van vrede, 

help mij zoeken naar de geestelijke 

waarden in mijzelf, in anderen, 

in de wereld rondom mij. 

Het moet uitkomen tot een verdieping 

van mijn relatie met U. 

Help mij de oppervlakte die mijn 

bovenlaag is, open te breken om te 

weten wat mijn drijfveer is van mijn  

handelen. 

Ik leg dan de eigenlijke betekenis 

van mijn diepste diepte open. 

Ik ontdek wat mijn verlangens zijn 

en mijn gevoelens. 

Help mij te luisteren en te handelen 

naar Uw Woord, zodat ik in de 

praktijk van het dagelijks leven, 

de weg vind naar een betere wereld 

die 

bij mij beginnen moet. 

Vader, Zoon en heilige Geest 

geef mij en de wereld Uw Vrede, 

Amen. 
 
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Verrijzenis des Heren 
 

Het Leunenberg 588,    

7544 JM Enschede 

Secretariaat:  476 06 06 

Bereikbaar van 9 - 11 uur op 

donderdag- en vrijdagmorgen. 

 E-mail: 
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl  
 

Pastoraal werker: I. Schraven 
Tel. : 06-22924657 

i.schraven@katholiekenschede.nl 
 
Pastoraatgroep 

Mevr. J.H.M. van de Pieterman, 

contactpersoon. E-mail: 

jvandepieterman@hotmail.com 

Mevr. J.E.M. Tenbergen 

Mevr. M. van den Berg 
 
Locatieraad 

Mevr. W. Bathoorn, penningmeester 

Hr. W.G.J. Lieven, contactpersoon 

w.lieven@connexxion.nl 

Hr. J.W.C. van de Pieterman 
Vacature: lid  
 
Bankrekening 
IBAN:  NL29 INGB 0677 6835 96 
 
 

 
Webmaster 

Hr. Bert Ezendam 

verrijzenis@ezendam.com  
 
Locale redactie 
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl 

Vacature  

 

Vieringen: 

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk 

 

Zondag 10.00 u. Mediant, 

De Oecumenische Geloofsgemeen-

schap Helmerhoek; 

 

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 

Verrijzeniskerk 

 

De 2e vrijdag van de maand 10.00 

uur: De Posten 

 

De dagkapel van de Verrijzeniskerk 

is buiten de zomervakantie op werk-

dagen van 9 tot 16 uur geopend voor 

gebed en devotie. 

 

 

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 

1968 voor de zuidwijken Wes-

selerbrink, Stroinkslanden en Hel-

merhoek. 

Ook de Christelijk Libanese Kerk 

houdt hier haar diensten (1x per 

maand op zondagmiddag). 

 

Op de Helmerhoek in Mediant 

"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 

Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  

U bent van harte welkom. 
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Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep (LRV/PGV)  
 

Op dinsdag 7 mei hebben we als loca-

tieraad en pastoraatgroep van onze 

kerk weer vergaderd.  

 

Ik bracht de vorige keer al het 

ontmoetingsmoment voor alle paro-

chianen te berde. We hebben besloten 

dat we op zondag 24 augustus gaan 

frűhschoppen. Wij zijn op zoek naar 

vrijwilligers die dat willen organi-

seren. Heeft u interesse laat dat dan 

even weten bij de locatieraad of 

iemand van de pastoraatgroep. 

 

De padista (pastoraal diakonale 

statie) is bedoeld als wijksteunpunt 

op plekken waar kerken, zowel 

protestantse als katholieke, worden 

gesloten. Daarom is ook in overleg 

tussen protestanten en katholieken 

nagedacht over de invulling van de 

Schalm als padista. Dat blijkt nog niet 

eenvoudig. In het overleg met de 

protestantse kerk is naar voren ge-

komen dat veel van de mogelijke akti-

viteiten al worden verzorgd op andere 

plekken in de wijk. En we willen 

natuurlijk niet onder andermans 

duiven schieten. Bijkomende moei-

lijkheid is dat onze kerk openblijft 

waardoor de funktie van wijksteun-

punt niet op de helling staat.  

Wij bekijken daarom welke moge-

lijkheden er nog zijn. Waarbij samen-

werking inzake de beide parochie-

zalen wellicht mogelijkheden biedt 

voor de beperkte capaciteit van onze 

eigen parochiezaal. Het is maar een 

schot voor de boeg. Dit hebben we 

nog niet overlegd met de protestantse 

gemeente.  

In dit kader moeten we ook bekijken 

wat we willen met onze eigen 

parochiezaal. Opknappen is dringend 

noodzakelijk. Maar dan moet je wel 

weten wat je allemaal wil faciliteren 

in die zaal. Koffiedrinken is simpel 

genoeg. Maar voor bijvoorbeeld koor-

repetities, filmavonden, kinderaktivi-

teiten, feestelijke bijeenkomsten is er 

meer nodig. En kunnen al die funkties 

worden verenigd in één relatief kleine 

zaal (en achterliggende keuken)? 

 

Voor onze energievoorziening be-

kijken we de mogelijkheden voor 

deelname in een kollektief (Energie 

voor Kerken). Als kerk verstoken wij 

nogal wat gas en elektriciteit en we 

hopen dat deelname kan leiden tot 

reduktie van de energiekosten.  

 

Er zijn mogelijk weer een aantal 

nieuwe vrijwilligers te verwelkomen 

van buiten onze eigen kerk. We 

hebben binnenkort een aantal 

gesprekken en hopen dat we nieuwe 

mensen kunnen aantrekken.  

 

Tenslotte zijn er een hoop praktische 

zaken aan de orde geweest die 

eigenlijk elke vergadering terug-

komen. Dan gaat het over onderhoud 

van gebouwen, huurverzoeken, admi-

nistratie en meer.  

En uiteraard komt elke vergadering 

de penningmeester aan het woord. En 

net als de grootgrutter in de buurt 
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moeten ook wij zorgvuldig op de 

kleintjes letten.  
 

Graag tot de volgende keer. 
 

Wim Lieven 

w.lieven@connexxion.nl  

 

 
Vakantiesluiting secretariaat 
 

Het secretariaat van de kerk zal in de 

vakantieperiode van 6 juli t/m 18 

augustus alleen op de donderdag-

morgen geopend zijn van 9.00 tot 

11.00 uur.  
 

 

Vrijplaats 

Daglicht 
 
 

De weg van de Pelgrim 
 

Dit was het thema van de laatste 

avondviering van dit seizoen van de 

Vrijplaats, op 16 mei. 

In het begin worden de volgelingen 

van Jezus mensen van de weg 

genoemd, niet wetend waar de weg 

naar toe gaat, en hoe het verder zal 

gaan. 

Het verhaal gaat over liefde en 

gerechtigheid, en dat verhaal is nog 

niet af. 

Mensen worden bij elkaar geroepen 

door dat eeuwenoud verhaal over 

liefde en gerechtigheid voor vriend en 

vreemde, solidariteit en mededogen 

voor alles wat kwetsbaar is. 

Dat hardnekkige verhaal heeft, 

algaande, wortel geschoten: ga op 

weg, blijf niet staan bij de oude 

wereld, bij de oude gebruiken en 

gewoonten; blijf in beweging, ga op 

zoek naar evenwicht en balans; blijf 

mensen van de weg, maak die nieuwe 

wereld, van vrede en gerechtigheid 

voor vriend en vreemde; het kan, 

als jij/u het wilt. 

 

 

Eerste Communie 
 

Als u deze Pelgrim leest, hebben de 

kinderen hun Eerste Communie al 

ontvangen. Maar op weg naar het 

grote feest, hebben we samen een 

maaltijd genuttigd in de parochiezaal. 

En tijdens die maaltijd hebben de 

kinderen uitleg gekregen over het 

goede doel waarvoor gespaard wordt: 

we sluiten aan bij de Vastenaktie en 

geven voor Gambia, later zullen we u 

nog berichten wat de kinderen 

gegeven hebben. De maaltijd was 

goed en gezellig en de uitleg 

leerzaam.  
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Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel 
 
In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij 
kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook 
voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.  
U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Diensten-
centrum: secretariaat@katholiekenschede.nl  

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op 
www.katholiekenschede.nl. 
Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsge-
wijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de 
datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats 
zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozef-
kerk en de H. Jacobuskerk. 
Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook 
kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering 
op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.  
Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen 
kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid 
van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoor-
delijkheid voor Catechese. 
 

 

Lezingen bij de zondagen 
 

7 juni   8 juni  9 juni   15 juni 
Gen. 11, 1-9 Hand. 2, 1-11 Hand. 19, 1-6 Ex. 34, 4-9 

Rom. 8, 22-27 1 Kor. 12, 3-13  2 Kor. 13, 11-13 

Joh. 7, 37-39 Joh. 20, 19-23 Joh. 14, 15-17 Joh. 3, 16-18 
 

22 juni 29 juni 6 juli 13 juli 
Deut. 8, 2-16 Hand. 12, 1-11 Zach. 9, 9-10 Jes. 55, 10-11 

1Kor. 10, 16-17 2 Tim. 4, 6-18 Rom. 8, 9-13 Rom. 8, 18-23 

Joh. 6, 51-58  Mt. 16, 13-19 Mt. 11, 25-30 Mt. 13, 1-23 
 

Wist u dat de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede, bestaande uit 7 kerken, 

17.802 parochianen telt en het aantal RK huishoudens 10.693 is? 

Maar ook dat er 918 vrijwilligers zijn? 

Bron: KASKI - telling maart 2014. 
 

Het bestaan ondoorgrondelijk noemen, is verklaren dat de zin ervan nooit 
vaststaat, dat voortdurend een nieuwe zin gevonden moet worden.  
Simone de Beauvoir (1908-1986)
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Weekeindevieringen Wo-Co = Woord- en Communiedienst 

     KWD = KinderWoordDienst
 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 

onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  

 
WEEKEND 7/8 juni, Pinksteren                Collecte: Week voor de Missionaris 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zangg.Joseph A.Monninkhof 
Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor H. Antonissen 
St. Jan-H. Michaël Zo. 09.30 u Wo-Co Gem.koor C. Berbée 
H. Jacobus Zo. 11.00 u Eucharistie Hymnus A.Monninkhof 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Da/he.koor 

+ KWD 
G. Kolmschot 

H.Geest-Maria Zo. 10.00 u Èucharistie Gem. koor B.Engelbertink 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Wo-Co Parochiekoor C. Berbée 
MAANDAG 9 juni, Tweede Pinksterdag 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
H. Jacobus Ma. 09.00 u Eucharistie Hymnus A.Monninkhof 
 

WEEKEND 14/15 juni, Drievuldigheidszondag            Collecte: voor Lourdes 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Zang Joseph C. Berbée 
Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
St. Jan-H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Samenzang H.Kronenberg 
H. Jacobus Zo. 09.30 u Eucharistie Hymnus W. Rekveld + 

P.v.Blijswijk 
H. Paulus Zo. 09.30 u Wo-Co Volkszang C. Berbée 
H.Geest-Maria Za. 19.00 u Eucharistie Op Toon A.Monninkhof 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochiekoor W. Rekveld 
 

WEEKEND 21/22 juni, Sacramentsdag 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor H.Kronenberg 
St. Jan-H. Michaël Zo. 09.30 u Wo-Co All Together Werkgroep 

gebedsvier. 
H. Jacobus Zo. 10.30 u Eucharistie BJK Kardinaal Eijk 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Da./he.koor 

+ KWD 
G. Kolmschot 

H.Geest-Maria Zo. 10.00 u Wo-Co Schola C. Berbée 
 

DINSDAG 24 juni, Johannes de Doper 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
H. Jacobus Di. 09.30 u Eucharistie  A.Monninkhof 
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VRIJDAG 27 juni, Heilig Hart van Jezus 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
H. Jacobus Vr. 09.00 u Eucharistie  A.Monninkhof 
 

WEEKEND 28/29 juni, Petrus en Paulus 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Wo-Co Zangg.Joseph C. Berbée 
Ariënsgedachtenis Zo. 09.30 u Wo-Co Ariënskoor I. Schraven 
St. Jan-H. Michaël Za. 19.00 u Eucharistie Gem. koor A.Monninkhof 
H. Jacobus Zo. 09.30 u Eucharistie Hymnus W. Rekveld 
H. Paulus Zo. 09.30 u Eucharistie Da./he.koor A.Monninkhof 
H.Geest-Maria Zo. 10.00 u Eucharistie 

eindviering 
Da./he.koor B.Engelbertink 

+ C. Berbée 
Verrijzenis d. Heren Zo. 11.00 u Eucharistie Parochiekoor W. Rekveld 
 

WEEKEND 5/6 juli, 14
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Joseph Za. 17.00 u Eucharistie Zangg.Joseph J. Kortstee 
H. Jacobus Zo. 09.30 u Eucharistie Hymnus H.Kronenberg 
H. Paulus Zo. 09.30 u Wo-Co Volkszang C. Berbée 
 

WEEKEND 12/13 juli, 15
e
 zondag door het jaar 

Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
Ariënsgedachtenis Za. 19.00 u Eucharistie Ariënskoor H.Kronenberg 
H. Jacobus Zo. 09.30 u Eucharistie Marcellinus-

koor Boekelo 

J. Kortstee 

H. Geest-Maria Zo. 10.00 u Wo-Co Da./he.koor I. Schraven 
 

Internationale missen (in de Engelse taal) 
Zondag 6 juli 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel. 

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:  
in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.  

For more information and time schedules go to: 

http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html 
 

Openingstijden dagkapellen: 
H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.  
St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.  
Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  
H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het 
Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang. 
Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
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Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 
H. Jacobus, Langestraat Zo. 9.30 uur  Vr. 9.00 uur 

St. Joseph, Oldenzaalsestraat Za. 17.00 uur Woe. 9.30 uur 

Ariënsgedachtenis,  

Hogelandsingel 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 

om de week 

Do. 9.00 uur 

H. Paulus,  

G.J. v. Heekstraat 

 Zo. 9.30 uur  

Eucharistie / WoCo 

1e + 3e vrijdag 19.00 

u. in kapel Eucharistie 

Maria-H.Geest,  

Deurningerstraat. 

Ariënsstaete (kapel), Lijsterstraat 

Zo. 10.00 uur 

Za. 19.00 op 3
e
 za v.d. mnd 

 

Do. 9.30 uur 

 

Vr. 19.00 uur 

St. Jan-H. Michaël, 

Haaksbergerstr 

Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur  

om de week 

 

Verrijzenis des Heren, 

 Het Leunenberg 

Zo. 11.00 uur Do. 9.30 uur 

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK 
Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een 
kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het 
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. 
Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht 
e-mail:  secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl 
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 

Bent u zelf of een van uw huisge-

noten of buren ziek of opgenomen in 

het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 

op prijs, geef dit dan door aan uw 

locatiesecretariaat. 
 

 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  

 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 

Website: www.ogh-enschede.nl 

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755  

 

 
Citypastoraat 

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 

Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m 

zaterdagmiddag 13-17 uur.  

En dinsdag-  en donderdagmorgen 

10.00 - 12.30 uur. 

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 

www.citypastoraatenschede.nl 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  

Secretariaat:  

Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.  

Tel. 053 - 431 62 88 

www.huisvanverhalenenschede.nl 

Directeur: Hadassa Meijer 

 

 
De Wonne 

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 

Tel. 431 87 87 
 

 
De Maristen 

Hogelandsingel 41, 7512 GB 

Enschede. Tel. 435 20 41 
 
 
Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 

 

Een praktische hulpdienst van R.K. 

Enschede voor wie informatie, ad-

vies, een luisterend oor of tijdelijke 

(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 

werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 

 

 

Kopij Pelgrim 
 

Inleveren  verschijnt 

Uiterlijk donderdag donderdag 

  
12 juni 3 juli 
14 augustus 4 september 
18 september 9 oktober 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 

400 woorden (in Times New Roman 11) 
E-mail: 

centraleredactie@katholiekenschede.nl 
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
 

De bereikbaarheidsdienst voor pasto-

res geldt de gehele week voor plotse-

linge situaties rond het sterfbed of een 

andere situatie: 06 275 11 272. 
 

Alle pastores, (behalve de diaken) 

hebben een werkkamer op de Nieuwe 

Schoolweg 2. 

 

 

Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochieel Dienstencentrum  
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 

 

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 

en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  

Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede. 

E-mail: 

secretariaat@katholiekenschede.nl 

www.katholiekenschede.nl  
 

 
Sensoor telefonische hulpdienst  
 

Het 'luisterend oor voor de mens in 

nood en ouderen' is 24 uur per dag en 

7 dagen per week bereikbaar.  

Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

 
Het leven is liefde, 

het levenszout is werk, 
het levenszoet is poëzie, 

en levenswater het geloof 
Anna Jamesson (1794-1860) 

 

 

Colofon 
 
Pelgrim 2013 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  

 

Nr.  5 ,  jun i  2014 

Voor de zeven locaties van de parochie  

St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  

    

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 

Adres: Nieuwe Schoolweg 2 

7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 

 
Leden Redactie  
Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske 

Mevr. A. Tenbergen 

Mevr. L. Oude Egberink 

Hr. en Mevr. van Kerckhoven 

Mevr. C. Oostdam 

Mevr. Th.G.M. Elfrink 

Mevr. T.H.J.M. Schaap- 

Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 

 

 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
 
Hr. G. Berkien, vice-voorzitter 
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester 
Mevr. T. Schaap, secretaris, 
aandachtsgebied communicatie 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 
Mevr. D. Oude Elberink, 
aandachtsgebied personeel 
Hr. M. Eijssink, lid 
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Banknummer 

Parochie  

St. Jacobus 

De Meerdere 

Enschede 

SNS IBAN: 

NL31SNSB  

091 02 53 129 

 

 

 

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

 

Voor al uw glas-, schilder- 

en behangwerk 

groot of klein moet u bij 

 

 

 

zijn.  

Ribbeltsweg 39 

T 435 07 79 - F 435 18 24 

Alphons Ariëns 

priester  

tegen onrecht 

voor een  

sociale Kerk 

 

Het Ariënscomité steunen? 

Dat kan! 

Stichting Het Ariëns-Comité 

Rabobank nr.: 1180.41.738 

www.arienscomite.nl 

 

Olieverfschilderen  
• Cursus olieverfschilderen 

   & houtskooltekenen 

• Portret, stilleven, landschap 

• Workshops etsen 

www.schildercursusinenschede.nl 

 

Tel: 053 – 4331701 

Gabriel Martinez-Almeida 

Verkoop van schilderijen, 

kunst en tevens verhuur van 

moderne schilderijen. Wij 

verkopen ook religieuze 

artikelen zoals beelden, 

rozenkransen, kinderbijbels, 

enz. 

Kuipersdijk 100, 7512 CK 

Enschede.T 053-4313888 

 

Wim Wijfjes 
053 - 4763342 
06 - 34051135 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

Beeldenatelier 

Religieuze artikelen 

Reparatie van gipsen beelden 

Velveweg 69,  

7553 XE Enschede 

Tel. 053 – 432 30 44 

www.stiepeltje.nl 
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Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 
 

 
Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u 

klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief 
goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg 
verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke 
aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn 
keuze voor een kleine en transparante onderneming, die 
meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. 
Bij elke uitvaartverzekering 
 

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl 

 

Onderhoudsvrije 

beplating voor 

boeien en kappen 

van woningen en 

bedrijven 

 

Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Pelgrim wordt gedrukt door: 
 

 

 

 

Zutphenstraat 6 

7575 EJ - Oldenzaal 

Tel:  0541 - 531001 

Fax:  0541 - 531138 

Internet: www.verhaag.nl 

 
Alle informatie over de scholen 

vindt u op  www.SKOE.nl 

 

 

   - Renovatie 

   - Nieuwbouw 

   - Onderhoud 
 

 

Tel. 053 – 482 40 10 

 

LA “FROMAGERIE “ 
De delicatessen zaak bij uitstek…  

Het juiste adres voor een heerlijk stukje 

Hollandse kaas (45 soorten). 

Tevens hebben wij een groot assortiment 

met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans) 

Een ruim assortiment met olijven en tappas 

Diverse heerlijke salami worsten.  

En natuurlijk kunt u voor een lekker 

kaasplankje ook bij ons terecht. 

Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel 

(Naast ijssalon De singel) 7512 GN 

Enschede. Tel: 053-4315093 

 
 
 

Hemmers 
Beeld en Geluid 

 

De Heurne 79 
7511GS Enschede 

053-4315936 
 

www.hemmers.nu 

 

 

 


