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Op weg naar Pasen 
 

Nu ik dit schrijf zijn we ruim twee 
weken onderweg naar Pasen. Voor 
mij is het een tocht, die door de 
woestijn voert, met af en toe een oase.  

 
Zojuist heb ik de Mis opgedragen in 
één van de kerken in ons grote 
werkgebied: in een kerk, die zo’n 
300-400 mensen kan herbergen, zaten 
zegge en schrijve 27 mensen. Nu ben 
ik blij met iedereen die naar de kerk 
komt. Maar zo weinig mensen in zo’n 
grote kerk, dit put me als pastor uit. 
Dan rijd ik terug naar huis, en vraag 
me wel eens af: waar doe je het 
allemaal nog voor ? Een inspirerende 
ervaring daarentegen was de As-
woensdagviering in de Sint Jan. Ik 
was blij verrast met een volle kerk. 
Ook de zang van het koor van de H. 
Geest-Maria was mooi. Prachtig om 
in zo’n entourage (met veel mensen 
dicht bij elkaar) te mogen vieren. 
Daar word ik nou enthousiast van! 
Vanavond, in de viering met maar 27 
mensen, lazen we het evangelie van 
de vijgenboom. Er komen al drie jaar 
geen vruchten meer aan. De land-
eigenaar overweegt om de boom om 
te hakken. Maar de wijngaardenier 

vraagt om nog wat geduld: laten we 
er nog een beetje mest bij doen, 
misschien draagt de boom volgend 
jaar wel vrucht. In deze wijngaar-

denier herkennen we Jezus, 
“het gelaat van de barm-
hartigheid van de Vader”, 
die steeds weer bereid is 
om ons een nieuwe kans te 
geven en hiertoe zijn leven 
geeft aan het Kruis. Voor 
mij is het komende Paas-
feest: het feest van Gods 
barmhartigheid: getekend 
met de wonden van het 

Kruis komt Hij ons kwetsbare mensen 
tegemoet. In deze wonden mogen wij 
ook onze eigen pijn en zorgen 
herkennen. We mogen ook moed 
putten uit Zijn nabijheid. Zou het ook 
zo kunnen zijn dat Zijn offer aan het 
Kruis ons de kracht geeft om te 
geloven in nieuwe kansen? Met de 
geloofsgemeenschap, waar ik van-
avond – met maar zo weinig mensen 
– de Mis mocht vieren, zou ik graag 
in gesprek gaan over hun geloofs-
bronnen: wat is voor hen de mest, die 
ze nodig hebben om in hun midden de 
vijgenboom weer tot bloei te 
brengen? En wat kunnen wij hieraan 
als pastores bijdragen?  
Ook na de Pasen zullen er nog 
woestijnervaringen zijn. Maar we 
mogen leven uit de belofte, dat kale 
steppen eens tot bloei zal komen.  
Van harte wens ik U en allen die U 
lief zijn een goede opgang naar Pasen 
en een Zalig Paasfeest! 
 
Pastoor André Monninkhof 
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Mededeling 
Pastoraal werker Ingrid 
Schraven gaat ons verlaten.  
Na 8 jaar gewerkt te hebben in de 
parochie “Sint Jacobus de Meerdere”, 
waarvan de laatste twee jaar tevens in 
de parochies “Sint Franciscus van 
Assisië” en “Maria Vlucht”, heeft zij 
op verzoek van onze Aartsbisschop 
Kardinaal Eijk per 1 mei a.s. een 
nieuwe benoeming aanvaard in de 
parochie “Lumen Christi” (Dene-
kamp-Ootmarsum en omgeving). 
Dit is een grote verandering voor ons 
pastorale team en voor de parochie. 
We gaan uiteraard op gepaste wijze 
afscheid van pastoraal werker Ingrid 
Schraven nemen. Daarover wordt U 
nog geïnformeerd. 
Op voorhand zijn we dankbaar voor 
alle inzet die pastoraal werker Ingrid 
Schraven voor onze samenwerkende 
parochies heeft gedaan. 
Over het opvullen van deze vacature 
volgt nog nader overleg. Op dit 
moment is daar nog niets over te 
zeggen. 
 
Parochiebestuur en pastoraal team 
 
 
Hij droeg onze smerten 
 
't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, 
die u kruisten, 
Noch die verradelijk u togen voor 't 
gericht, 
Noch die versmadelijk u spogen in 't 
gezicht, 
Noch die u knevelden en stieten u vol 
puisten, 

't En zijn krijgslui niet die met haar 
felle vuisten 
De rietstok hebben of de hamer 
opgelicht, 
Of het vervloekte hout op Golgotha 
gesticht, 
Of over uwe rok t'zaam dobbelden en 
tuisten: 
 
Ik ben 't, o Heer, ik ben't die u dit heb 
gedaan, 
ik ben de zware boom die u had 
overlaan, 
Ik ben de taaie streng daarmee gij 
gingt gebonden, 
 
De nagel en de speer, de gesel die u 
sloeg, 
De bloed-bedropen kroon, die uwe 
schedel droeg: 
Want dit is al geschied, eilaas! om 
mijne zonden. 
 
Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen 
en dichten (Deventer 1630). 
 
 
Katholiek zijn wij 
 
Een reflectie op de katholiciteit van 
Nederlandse Rooms Katholieken en 
Libanese Rooms Katholieken in het 
algemeen en in Enschede in het 
bijzonder, als bijdrage aan discussies 
over hedendaagse kerkgemeenschap-
pen. 
Het woord katholiciteit heeft als oor-
spronkelijke betekenis de Christelijke 
stroming die wereldwijd verbreid is. 
Hiervoor worden de oorspronkelijke 
woorden van de geloofsbelijdenis van 
Nicea gebruikt: We belijden één, 

http://www.dbnl.org/tekst/revi001over01_01/
http://www.dbnl.org/tekst/revi001over01_01/
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heilige, katholieke en apostolische 
kerk . 
Bij de scheiding tussen Christenen 
van oost en west, van Constantinopel 
en Rome, ten tijde van het concilie 
van Chalcedon in 451, waren er 
enkele groepen in het Oosten die zich 
aansloten bij de Christenen van het 
Westen, bij Rome, met behoud van 
hun eigen taal en rituelen, de 
zogenaamde Oosters Katholieke 
Kerken. De Chaldeeuwse Christenen 
van Irak, van oorsprong de Maro-
nitische kerk, de kloostergemeen-
schap van de heilige Maron, hoorden 
bij deze groepen. Later werden ze 
bekend onder de naam Libanese 
Christenen, een verzamelnaam voor 
deze Christenen uit Irak en Iran, 
omdat naderhand de meesten zich in 
Libanon vestigden.   
De Oosterse Katholieke Kerken heb-
ben ongeveer 18 miljoen gelovigen, 
twee % van de Katholieke Kerk. 
Ik zal hier niet ingaan op de politieke 
omstandigheden die de grote uittocht 
naar het Westen veroorzaakten. 
Net zoals de Syrisch Orthodoxe 
Christenen in Nederland trouw zijn 
aan de patriarch van Constantinopel, 
zo zijn de Libanese Christenen trouw 
gebleven aan hun kardinaal en 
patriarch, maar in vereniging met de 
paus van Rome; de bisschop voor de 
Libanese Christenen in Nederland 
zetelt in Parijs en is onlangs hier op 
bezoek geweest om een nieuwe 
pastoor voor deze Christenen hier te 
installeren.  
Kardinaal Bechara Rai is Patriarch 
van Antiochië en hoofdverantwoor-

delijke voor de Libanese Christenen. 
Hij woont in Bkirke, Libanon; het 
aantal gelovigen is 3.400.000, waar-
van 2.400.000 in de diaspora. 
Gelijkenissen kunnen getroffen wor-
den met de Poolse katholieken in 
Nederland, die pastoraal verzorgd 
worden door vier priesters, die niet 
geïncarneerd zijn in een Nederlands 
bisdom, maar gezonden zijn door een 
bisschop in Polen. Hun activiteiten 
worden gesubsidieerd enigszins door 
de Nederlandse kerkprovincie en 
begeleid door Cura Migratorum. (Ik 
ben niet meer goed bekend met de 
huidige situatie van Cura Migrato-
rum, waarvan ik algemeen secretaris 
was van 1994-1995; in ‘mijn’  tijd 
werd een deel van hun salaris betaald 
door de Ned. Kerkprovincie via Cura 
Migratorum). Hun liturgie en 
devotioneel leven is sterk verbonden 
met Polen.  
Sommige Spaans- en Portugeesspre-
kende priesters werden ook gefinan-
cierd door hun oorspronkelijk bisdom 
totdat ze geheel overgingen naar de 
Nederlandse kerkprovincie. 
De Nederlandse strijdmachten en de 
zeelieden (Stella Maris) hebben ook 
eigen bisschoppen toegewezen gekre-
gen in deeltijdfuncties. 
De Libanese Christenen, meestal 
vluchtelingen uit voornoemde landen, 
hebben zich evenals de Syrisch 
Orthodoxe Christenen in het alge-
meen goed geïntegreerd in de Neder-
landse samenleving. Hun kinderen 
spreken Nederlands, ook onder 
elkaar. Werkeloosheid is bij hen 
minder dan bij andere groeperingen. 
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Hun gedachtegang is vooral bij 
degenen van middelbare leeftijd en 
ouderen sterk oosters gebleven, ook 
in de beleving van het Christelijk, c.q. 
katholieke geloof. 
Er is een duidelijke integratie in de 
Nederlandse katholieke kerk op gang 
gekomen, vooral nu de meeste kinde-
ren niet meer de oorspronkelijke taal 
machtig zijn. Het is met groot gemak 
dat zij deelnemen aan de Nederlandse 
katholieke vieringen, aangezien ook 
de ouderen deze taal verstaan en de 
gebruiken herkennen. Hierbij moet ik 
opmerken dat velen de schrijftaal niet 
machtig zijn. 
Zoals bij vele buitenlandse groepe-
ringen, bv. de Spaanstaligen, Itali-
aanssprekenden, Indonesiërs, stellen 
ook zij het op prijs om af en toe een 
eigen viering te hebben, met een 
eigen priester en in hun eigen 
kerktaal, het Armeisch. 
Ongeveer 15 van hen nemen deel aan 
de donderdagmorgenviering in de 
Verrijzeniskerk, enkele jongeren zijn 
misdienaar, een van hen is koster en 
een is lectrice in de Nederlandse 
diensten. 
Kerkrechtelijk is het mogelijk dat een 
priester voorgaat in de eucharistie-
viering van de Libanese Christenen 
en omgekeerd. De eucharistische 
theologie is namelijk hetzelfde, of-
schoon de beleving enigszins anders 
kan zijn, maar dat is ook het geval bij 
mensen van eenzelfde kerkgemeen-
schap. 
Met betrekking tot de veranderingen 
in de Verrijzeniskerk zijn zij dan ook 
sterk voorstander van het continueren 

van de donderdagmorgenvieringen in 
de dagkapel in plaats van De Schalm. 
Ze hechten aan kerkruimte meer dan 
de doorsnee Nederlandse gelovige. 
Er is ook een oecumenische verbon-
denheid, misschien ook gebaseerd op 
hun afkomst, met de Syrisch Ortho-
doxe kerk. Dit ligt natuurlijk voor de 
hand vanwege hetzelfde taalgebruik 
in de kerk. Bovendien zijn er ook veel 
familieverbanden. 
Mijn overweging leidt me er toe te 
zeggen dat de Libanese Christenen 
zich grotendeels integreren in de 
gemeenschap van de Verrijzeniskerk. 
Het lijkt me dan ook toe dat ze niet 
gezien moeten worden als huurders 
maar als medeparochianen. Deelname 
aan Kerkbalans is een voor de hand 
liggende financiële oplossing, die ze 
dan ook van harte nastreven. De 
verwachting is dan ook dat t.z.t. men 
als het ware oplost in de Nederlandse 
kerkprovincie. Positief gesproken kan 
de Libanese Kerk een verrijking zijn 
voor de Nederlandse kerk, zoals reeds 
dikwijls wordt gezegd in de Randstad 
dat de allochtoonse Christenen de 
overleving kunnen zijn van de 
Nederlandse Kerk. 
Theologische overwegingen moeten 
echter de overhand hebben, wanneer 
men spreekt over integratie, deelname 
aan vieringen, gebruik van kerk-
ruimte. Het theologisch en kerkorde-
lijk karakter van de wederzijdse 
relatie er is een van broeders en 
zusters in Christus. 
 
Ben Engelbertink 
Enschede, 6 februari 2016 



6 

Ja, ik wil ………. 
 
Gezamenlijke huwelijksvoorbe-
reiding drie parochies Mariavlucht, 
Jacobus en St. Franciscus. 
Dinsdagavond 16 februari hebben 
drie bruidsparen de eerste stap gezet 
in de voorbereiding naar het sacra-
ment van het huwelijk. Dit gebeurde 
in het Parochieel Dienstencentrum in 
Enschede. Er waren twee bruidsparen 
die in Enschede gaan trouwen (Jozef-
kerk en Jacobuskerk), het derde 
bruidspaar trouwt op 24 juni in de 
Pancratiuskerk in Haaksbergen.  

 
Pastor de Heus leidde de bijeenkomst. 
Na een voorstelronde met introdu-
cerende vragen, werd een bezinnende 
tekst gelezen voor een huwelijks-
zegen. We spraken over de betekenis 
van het inzegenen van een huwelijk. 
Ook vragen als waarom trouw je in de 
kerk, wat vind ik belangrijk in mijn 
leven en dat van mijn partner en 
welke waardering geef ik aan bepaal-
de waarden en normen werden 
besproken, in de groep of met elkaar. 
Daarbij is eenieder vrij om te 
vertellen wat hij of zij wil. 
 
Er werd in een goede sfeer een 
aanloop gemaakt naar de tweede 
bijeenkomst die op maandag 4 april 
gepland staat. Tijdens de tweede 

avond gaan we in op de betekenis van 
het sacrament van het huwelijk en de 
liturgie van de huwelijksviering. 
 
Elles Veltkamp, 
Huwelijksadministratie parochie  
St. Franciscus van Assisië 
 
 
Diaconie 
 
Paascollecte 2016 voor de PCI 
De Parochiële Caritas St. Jacobus de 
Meerdere heeft de afgelopen jaren 
veel aanvragen om hulp gekregen. 
Mensen die om heel verschillende 
redenen het even niet alleen redden en 
een (financieel) steuntje in de rug 
nodig hebben om weer verder te 
kunnen gaan. Wij zijn blij dat wij 
deze mensen een helpende hand 
kunnen bieden. 
Om het werk van de PCI ook in de 
toekomst mogelijk te blijven maken 
wordt er enkele keren per jaar gecol-
lecteerd. Dat gaat ook gebeuren na de 
vieringen tijdens de paasdagen. 
Wij bevelen deze collecte van harte 
bij u aan. 
Namens de PCI wensen wij u prettige 
paasdagen. 
 
Henk Everink, secretaris 
 
 
Oecumene 
 
Sobere maaltijd  
Al vele jaren organiseert de oecu-
menische werkgroep van de Protes-
tantse wijkgemeente Apostel Tho-
maskerk en de Locatie St. Jan – H. 
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Michaël van de Jacobusparochie aan 
het eind van de 40-dagentijd een 
sobere maaltijd.  
Dit jaar valt Palmzondag op 20 maart 
en dan zal om 18.00 uur de sobere 
maaltijd gehouden worden in de 
ruimte bij de Apostel Thomaskerk. 
De maaltijd zal bestaan uit bruine 
bonen met rijst, aangevuld met 
komkommer. Een maaltijd die voor 
ons sober is, maar waar velen op deze 
wereld blij mee zouden zijn en graag 
dagelijks zouden eten. 
Het geld dat we bij deze maaltijd 
uitsparen (en graag nog iets meer) 
wordt aan een goed doel besteed. Dit 
jaar is dat de St. Noodopvang voor 
dakloze asielzoekers. Zr. Josephine, 
die dit behartigt, zal tijdens en na de 
maaltijd hierover vertellen. 
Aansluitend is dan in de Eudokia-
kapel, (naast de ruimte waar de 
maaltijd gehouden wordt) om 19.00 
uur de laatste Vesper. Deze heeft als 
thema licht en donker. 
U bent van harte welkom in de 
Apostel Thomaskerk, Thomas de 
Keijserstr. 20. 
U moet aan de zijkant, aan de kant 
van de Rembrandtlaan, naar binnen.  
 
Nadere informatie en aanmelden voor 
de maaltijd bij: 
Tiny Hannink 053-4340559 of  
06-28696426.  
Email: Hannink-starre@zonnet.nl 
 
 
Vroeger was er ook een jeugd van 

tegenwoordig 

Oecumenisch Citypastoraat 
zoekt vrijwilligers en 
bestuursleden 
 
Het bruist  op het Citypastoraat. Er 
gebeurt van alles. Er komen veel 
mensen de drempel over stappen, er 
wordt getekend, aan dotpainting 
gedaan, gekookt, geknutseld, gepraat 
over het leven en over wat het leven 
betekent, er wordt gehuild, gedeeld en 
naar wegen gezocht om te gaan. En 
dat is goed! Het is zelfs heel goed, dat 
er in het hart van de stad een open 
huis is van de kerken en een 
huiskamer van de Buurt in Enschede, 
waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten, hun talenten kunnen ont-
plooien en elkaar nabij kunnen zijn.  
In 2015 hebben we 5162 bezoeken 
geteld. Daar zijn we blij mee. De 
drukte is ons lief! 
Onze vrijwilligers zijn vaak jarenlang 
bij dit werk betrokken. Er is weinig 
verloop, maar door allerlei oorzaken 
wordt het moeilijker alle openings-
tijden te bezetten. Daarom zijn we op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
Heb je zin en tijd om je enkele uurtjes 
per week of twee weken in te zetten 
voor dit dankbare werk, laat dan van 
je horen. Even een mailtje of 
telefoontje naar Ellen Sonneveld, 
onze professionele ondersteuner: 
info@citypastoraatenschede.nl of 
053-4306190 / 06-48838079 
In het bestuur zijn twee leden al weer 
(bijna) tien jaar actief. Voorzitter en 
secretaris zoeken daarom opvolging. 
De huidige penningmeester wil wel 
voorzitter worden maar dan zoeken 
we een nieuwe penningmeester. Wie 

mailto:info@citypastoraatenschede.nl
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kan / wil een keer per maand op de 
vrijdagochtend (kan in overleg 
natuurlijk ook een ander tijdstip 
worden) met dit bestuur vergaderen 
om de goed lopende zaken van het 
Citypastoraat te behartigen?  
Navraag mogelijk bij mw. Thijn 
Thijink, vz. 053-4281918 en/of   
dhr. Klaas Hessels, penningmeester 
053-4282654.  
Wij horen graag van u/jou! 
 
 
Parochiemedewerker catechese 
 
In het najaar van 2014 is het Aarts-
bisdom Utrecht een meerjarige oplei-
ding gestart tot parochiemedewerker 
catechese. Het doel is het trainen van 
(toekomstige) vrijwilligers die het 
pastorale team kunnen ondersteunen 
bij het uitvoeren van catechetische 
projecten. Hiermee worden projecten 
bedoeld ter voorbereiding op de 
viering van de sacramenten en 
projecten van permanente vorming 
voor kinderen, tieners, jongeren, 
volwassenen en ouderen. In het najaar 
van 2016 start de tweede editie van 
deze opleiding. Hans Pauw (bisschop-
pelijk vicaris voor catechese): “Het 
Aartsbisdom Utrecht heeft een lange 
traditie in het opleiden van vrijwil-
ligers, zodat gedoopte en gevormde 
gelovigen een zegenrijk aandeel kun-
nen hebben in het pastoraat. Dat geldt 
zeker ook binnen het werkveld cate-
chese. We willen als bisdom goede 
basisvorming geven aan vrijwilligers 
die in toenemende mate de verant-
woordelijkheid dragen voor de 

geloofsoverdracht binnen de paro-
chies.” Deelnemers die de cursus met 
goed gevolg hebben afgerond, kunnen 
een zending van de bisschop ont-
vangen, steeds voor een periode van 
vier jaar, als medewerker in de 
parochiecatechese.  
Duur van de opleiding: De tweede 
editie van de opleiding start in 
september 2016 en omvat drie jaren. 
Iedere module wordt gegeven op een 
zaterdag van 10-16 uur, daarnaast 
wordt enige tijd voor literatuurstudie 
en opdrachten thuis verondersteld. De 
dag begint met de viering van de 
Eucharistie. Het eerste jaar wordt 
afgesloten met een toets. Het resultaat 
van de toets geeft al dan niet toegang 
tot de volgende leerjaren. 
Cursusplaats: 
Ariënsinstituut, Keistraat 9 te Utrecht. 
Aanname van cursisten geschiedt 
enkel op schriftelijke voordracht van 
de pastoor van de parochie, met 
toetsing vooraf door de gedelegeerde: 
Drs. J.G.M. Pauw (bisschoppelijk 
vicaris voor catechese) Maliebaan 40 
3581 CR Utrecht tel.: 030 2361570 
e-mail: pauw@aartsbisdom.nl 
 
 
Paaswake op TV vanuit Delden 
Op Paaszaterdag 26 maart om 23.20 
uur wordt in een rechtstreekse TV-
uitzending (NPO 2) van de Paaswake 
vanuit Delden Mitchell Boers, docent 
geschiedenis, gedoopt. Hij is opge-
voed door een niet-gelovende vader 
en een katholieke moeder en heeft als 
twintiger de keuze gemaakt katholiek 
te worden. 
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Allerhande 
 
Sint Clemens-
kerk van Nes 
op Ameland  
Van droefenis 
naar blijdschap: 
nadat op 5 febru-
ari 2013 de kerk 
tot de grond toe 
afbrandde, het 

prachtige bouwwerk van Pierre 
Cuypers, wordt er nu met man en 
macht gewerkt aan de herbouw. Als u 
op Nes bent, moet u maar even gaan 
kijken. Het staat uiteraard aan de 
Kardinaal Johannes de Jongstraat 
(1885-1955).  
U weet natuurlijk allen dat Kardinaal 
de Jong R.K. Nederland door de 
Tweede Wereldoorlog voerde.  
Pierre Cuypers bouwde de kerk in 
1878 in de toentertijd geliefde Noorse 
bouwstijl.  
 
John Schiffel 
 
 
“Wat houden we nog over?” 
Te midden van geloofscrises en 
moreel verval is dat een veelgehoorde 
vraag. 
Drs. Peter van Lange spreekt woens-
dag 13 april over... de stilte. Willem 
Barnard vertaalde Psalm 66: “De 
stilte zingt u toe, o Here.” En Stef Bos 
zingt: “Niets is sterker dan de stilte.” 
Peter van Lange is docent Levens-
beschouwing, schoolopleider, en 
begeleider nieuwe docenten van het 
Bonhoeffercollege in Enschede. 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. 

Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscher-
straat 1, Hengelo. 
Deelnamebijdrage: € 5.--. 
Aanmelding van deelname: 
Joop Breukel, 0541 – 521 226, b.g.g. 
voice-mail. Organisatie:  
Marienburgvereniging Twente. 
 
 
Landelijke Inspiratiedag 
Laudato Si’ 
De Landelijke Inspiratiedag is een 
interkerkelijk initiatief die mensen wil 
inspireren en uitdagen werk te maken 
van de ‘zorg voor ons gemeenschap-
pelijk huis’. Vertegenwoordigers van 
andere religies zullen bijdragen leve-
ren aan de dag. Hoofd, hart en handen 
zullen worden aangesproken in een 
afwisselend programma. 
Organisatie: Konferentie Nederland-
se Religieuzen (KNR), missiesecre-
tarissen, interkerkelijke werkgroep 
Kerk & Schepping Wageningen, 
i.s.m. Kerk in Actie. 
Datum en plaats: 23 april 2016, 
Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41  te 
Bennekom. 
Aanmelding: vóór 16 april 2016 via 
e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321 
Kosten: € 10,- (graag gepast betalen 
bij binnenkomst) als bijdrage voor de 
lunch. 
 
Meer informatie: KNR (Gerard 
Moorman), tel. 073-6921301 of 
 e-mail: LS@knr.nl  
Zie ook: www.laudato-si.nl  
 
 
 

mailto:LS@knr.nl
mailto:LS@knr.nl
http://www.laudato-si.nl/
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Bisdom bedevaart naar Polen 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert 
van 10 t/m 18 september a.s. een 
bedevaart naar Polen, het land van de 
heilige paus Johannes Paulus II. 
Deze bijzondere bedevaart - per luxe 
touringcar - staat in het teken van het 
door paus Franciscus afgekondigde 
"Heilig  jaar van de Barmhartigheid". 
Kosten: € 849,- per persoon op basis 
van volpension en tweepersoons-
kamer. Meer informatie: 
dhr. Arie Vreeswijk, vicariaatsver-
tegenwoordiger voor Twente m.b.t. 
bedevaarten, tel.06-50251252, 
e-mail: ahvreeswijk@caiway.nl 
 
 
KEBH & Friends 
Op zaterdag 16 april om 20.00 uur 
geeft het KEBH een concert in het 
Kottenparkcollege, Lyceumlaan 30, 
Enschede. Toegang: € 10,-. 
Reservering via:  
www.kebh.nl/reserveren 
 
 
Is een club op basis van religie 
nog van deze tijd? 
Op 21 april om 19.30 uur wordt een 
symposium gehouden waar Henk 
Kesler, Anne van der Meiden en 
Henk Bolhaar zullen spreken. 
Avondvoorzitter is Jan Riesewijk. 
Plaats: Clubgebouw R.K.S.V. EMOS, 
Dr. Zamenhoflaan 175 te Enschede. 
 
 
Schaepmandag 
Op 9 april wordt van 10.00 tot 16.00 
uur in Tubbergen een Schaepmandag 
gehouden. Met o.a. : 
‘Laudato Si’ en de praktijk 
Verbinding moet je doen 

Het wordt een bijzondere inspirerende 
dag met reflecties van onder andere 
Theo Bovens, gouverneur van 
Limburg en Mgr. Gerard de Korte, 
bisschop. 
‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60,  
7651 CK Tubbergen 
Voor meer informatie: 
piet.kuijper@planet.nl 
barbaraberger@mensenmeteenmissie.nl 
Aanmelden via: 
www.socires.nl/Schaepman 
 
 
‘The Petra Singers’ zingen “The 
Crucifixion” van sir John Stainer. 
Woensdag 23 maart om 19.30 uur in 
de Ontmoetingskerk (de vroegere 
Vredeskerk), Varviksingel, Enschede. 
 
 
Voedselbank 
Er staat ieder weekend een krat achter 
in de kerk waar de parochianen hun 
voedselproduct(en) kunnen plaatsen. 
Deze wordt iedere week opgehaald 
door de voedselbank.  
Alleen houdbare producten zijn 
welkom. Geld geven mag ook. 
Wilt u meer weten over de Voedsel-
bank neem dan contact op met: 
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 
info@voedselbankenschede.nl 
http://www.voedselbankenschede.nl 
 
 
Wist u … 
Dat u Pelgrim ook op de website 
van www.katholiekenschede.nl kunt 
vinden en lezen? Dat u Pelgrim ook 
digitaal kunt ontvangen door een e-
mail te sturen naar: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
 

mailto:ahvreeswijk@caiway.nl
mailto:piet.kuijper@planet.nl
mailto:barbaraberger@mensenmeteenmissie.nl
http://www.socires.nl/Schaepman
http://www.voedselbankenschede.nl/
mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
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Liturgie van Beloken Pasen  
 
De 1e zondag na Pasen wordt ook wel 
Beloken Pasen genoemd. 
“Beloken" komt van beluiken, een 
oud Nederlands woord dat "afsluiten" 
betekent.  
De Latijnse naam van Beloken Pasen 
is Dominica in albis (zondag in witte 
kleren), een verwijzing naar de witte 
doopkleren van de doopleerlingen. 
Deze dag wordt ook wel aangeduid 
als Barmhartigheidszondag (of zon-
dag van de Goddelijke Barmhar-
tigheid). 
Op Barmhartigheidszondag wordt 
gevierd dat God iedere zondaar die 
berouw heeft zal vergeven. 
 
De liturgische kleur is wit. 
 
 
Ontmoetingsdag Gebedskring 
 
De ontmoetingsdag voor de leden van 
de Diocesane Gebedskring om Roe-
pingen vindt dit jaar plaats op zater-
dag 16 april in Utrecht.  
Leden zijn van harte uitgenodigd om 
deel te nemen en andere leden van de 
gebedskring uit het Aartsbisdom 
Utrecht te ontmoeten. 
Het programma is als volgt: 
11.00 uur: Pontificale Eucharistie-
viering in de St. Catharinakathedraal 
(Lange Nieuwstraat 36) 
12.30 uur: Lunch in het Bonifacius-
huis (voormalige pastorie) 
13.30 uur: Korte wandeling door het 
historische centrum van Utrecht 
14.30 uur: Middagprogramma op het 
Ariënsinstituut 
- inleiding door rector Kuipers 

- lezing door mgr. Woorts: ‘Passie en 
Verheerlijking in de christelijke 
kunst’ 
15.45 uur: Afsluiting met een hapje 
en een drankje 
 
Momenteel zijn er zo’n 800 mensen 
lid van de Diocesane Gebedskring, 
die is opgericht door de Roepingen-
raad van het Aartsbisdom Utrecht. 
Dat zijn dikwijls gelovigen die het 
belangrijk vinden in hun persoonlijk 
gebed te bidden om roepingen. Maar 
er zijn ook leden die in bestaande 
gebedsgroepen bidden om roepingen. 
Er zijn onder meer gebedsgroepen 
actief in Hengelo (Ov), Lichten-
voorde, Enschede en Utrecht. 
 
Voor meer info kunt u contact opnemen 
met mvkerckhoven@kpnmail.nl namens 
de gebedsgroep pastoor van Ars 
 
 
Ariënslezing 
 
Op dinsdag 26 april van 14.30 – 
16.00 uur houdt Dr. Lodewijk 
Winkeler, hoofd Katholiek Documen-
tatie Centrum een lezing met als titel: 
‘Ariëns en zijn studietijd in Rome’. 
Plaats: Katholiek Documentatie 
Centrum, Erasmuslaan 36,  
6525 GG Nijmegen.  
Instructiezaal 1.05b. Toegang is 
gratis. 
 
Jan Hinke, secretaris Ariënscomité. 
Tel. 074-242 96 86. 
E-mail: secretaris@arienscomite. 
 
 

mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl
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Jeugd en jongeren 
 
27 Jonge parochianen gevormd 
Afgelopen januari zijn 27 jonge 
parochianen in de Sint Jozefkerk ge-
vormd. Vormheer was vicaris Hans 
Pauw, die een aansprekend voor-
ganger was. Zo kwam het in ieder 
geval terug in de evaluatie. Voor mij 
persoonlijk was het een genot om met 
de vormelingen en hun ouders te 
werken. Het was voor het eerst, dat ik 
van begin tot einde bij de Vormsel-
voorbereiding in Enschede betrokken 
was. Wellicht zou de groep voor een 
stad als Enschede groter mogen zijn, 
maar de groep was wel zeer gemo-
tiveerd. Dit seizoen waren er voor het 
eerst zes bijeenkomsten voor de voor-
bereiding gepland. Dat is soms even 
wringen met sportactiviteiten of 
andere afspraken, maar eigenlijk was 
iedereen telkens aanwezig. Als werk-
groep vonden wij, dat we die inves-
tering best van ouders en kinderen 
mochten vragen. Het Vormsel is 
immers niet niets. De opname in de 
geloofsgemeenschap wordt met het 
Vormsel afgerond. Je gaat staan in 
een traditie en om daarin thuis te 
raken, moet je erin ondergedompeld 
worden. Naast de leden van de 
werkgroep ‘Vormselvoorbereiding’ 
was er telkens een aantal ouders bij. 
Ook dat was voor het eerst. Die hulp 
hadden we nodig, maar maakte het 
project ook meer tot een project, dat 
we samen dragen. We werkten met 
een goed uitziend en inhoudelijk 
degelijk werkboek ‘In Vuur en 
Vlam’. De gesprekken naar aan-
leiding van het werkboek gingen heen 
en weer, waarbij kinderen én ouders 
heel wat van zich zelf lieten zien. Er 

waren nogal wat kinderen bij met 
wortels in het buitenland: Italië, 
Polen, Syrië… Dat merk je in de 
voorbereiding. Ik vond er meer geloof 
en geloofskennis dan ik elders 
aantref. Op bijgaande foto zie je 
overigens hoe vormelingen het 
Pinksterverhaal uitbeelden op het 
moment dat de leerlingen aangeraakt 
worden door de heilige Geest. 
In september beginnen we weer met 
de voorbereiding voor het volgend 
seizoen. De werkgroep met Ria 
Everink, Ben Tenbergen, Lisette 
Janssen en Erna Perik voor de losse 
klussen gaat de schouders er weer 
onder zetten. Ik zie ernaar uit. Zonder 
hen loopt er niets. 
 
Pastoraal werker Frank de Heus 
 
 
Eerste H. Communie 
 
De kinderen, die waren aangemeld 
voor de voorbereidingen op de 1e 
Communie zijn begonnen met het 
project. In totaal hebben zich nu 43 
kinderen gemeld, een hele grote, maar 
enthousiaste groep kinderen en 
ouders. Inmiddels hebben ze allemaal 
kennis gemaakt met de St. Jankerk. 

De communicantjes zijn in twee 
groep rondgeleid: door Henk Thüss 
de ene helft van de groep en door de 
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werkgroep met behulp van Rein 
Staats de andere helft van de groep.  
Daarna zijn er ook nog twee scholen 
gekomen met de hele klas. Iedereen 
was geïnteresseerd en heeft er wat 
van opgestoken. En met deze kennis 
kunnen ze de opdrachten  in het 
projectboekje maken.   
 
 
Wereldjongerendag op zondag 
20 maart 2016  
 
Paus Franciscus heeft de Wereld-
jongerendag van dit jaar het thema 
gegeven: “Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid onder-
vinden”. Er is een informatiemarkt. 
Eigen Bijdrage € 5,-. 
De Wereldjongerendag vindt plaats in 
Dijnselburg, Amersfoortseweg 10, 
Zeist op 20 maart 2016.  
Opgave kan via: 
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, 
telefonisch via 06 - 48 45 95 98 of via 
facebook: jong aartsbisdom. 
 
 
Oproep kleuterkerk 
 
Onlangs is de werkgroep kleuterkerk 
van start gegaan. We willen 1 keer in 
de maand een viering houden die 
maximaal een half uur duurt. In zo’n 
viering worden liedjes gezongen, een 
verhaaltje gelezen, gesprekjes ge-
voerd, gebeden en geknutseld. Alle 
kinderen zijn uitgenodigd! Wilt u ook 
meedoen aan de voorbereiding dan 
kunt u zich opgeven bij het 
secretariaat katholiek Enschede of bij 
Ingrid Schraven p.w.  

Gezinsviering Palmpasen 
 
Op zaterdag 19 maart is er om 17.00 
uur in de St. Jozefkerk een gezins-
viering rond Palmpasen. 
In deze gebedsviering staan de 
kinderen centraal. Ze mogen thuis een 
palmpasenstok maken en deze 
meenemen naar de kerk. Tevens 
bestaat er de mogelijkheid om een 
palmpasenstok te maken op  
19 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur 
in het parochiecentrum aan de 
Nieuwe Schoolweg 2. 
Hiervoor kunt u zich opgeven bij 
Louise Meulenbroek:  
louisemeulenbroek@hotmail.com 
Tijdens de viering wordt uitgelegd 
hoe de palmpasenstok is opgebouwd 
en wat de betekenis is van de 
verschillende versieringen. 
Ook wordt er aandacht geschonken 
aan de gebeurtenissen in de Goede 
Week. De palmpasenstokken zullen 
worden gewijd en de kinderen mogen 
er een ronde mee lopen door de kerk. 
Voorganger in deze viering is Bert 
Elferink en de zang wordt verzorgd 
door het kinderkoor van de Paus 
Joannesschool o.l.v. Marjan 
Vleeming. 
We hopen veel kinderen te zien 
samen met hun ouders. 
 
Op zondag 20 maart is er om 9.30 
uur een eucharistieviering met een 
palmpasenprocessie. 
Ook voor deze viering wordt u van 
harte uitgenodigd. 
 
Ria Everink 

mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com
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ACTIVITEITEN 
KINDERENCLUB  
ST. JOZEF  

 
Voor wie 
Alle kinderen (ongeacht afkomst, 
geloof, etc.) zijn welkom op dit 
initiatief van de  
St. Jacobus de Meerdere parochie 
Enschede   
Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar  
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar 
Waarom  
We willen de kinderen graag spelen-
derwijs (d.m.v. bijv. strips en icoon-
tjes) het leven van Jezus en het 
katholieke geloof laten ontdekken. 
De kinderclub is “niet alleen heel 
educatief, ook gewoon heel leuk: uw 
kinderen genieten!”  
 
Wanneer en thema 
Zaterdag 9 april 2016:  
‘Op pad naar een nieuw leven’ 
10.00 – 11.30  uur. 
Parochiezaal  St. Jozefkerk   
 (Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede) 
 
Wie zijn wij 
Linda ter Braak, Begona Bruggeling 
beiden ervaren moeders met jonge 
kinderen.   
Wilt u meer weten, kom gerust eens 
langs of mail voor info naar Linda of 
Begona: lindaterbraak@live.nl of  
bferpan@hotmail.com 
Of u belt naar: 06-536 35 215  
 
 

KINDERWOORDDIENST  
ST. JOZEFKERK  
 
Voor wie 
Voor alle kinderen (3-12 jaar).  
Tijd en kerk 
Tijdens de 
Eucharistie-
viering van 
9.30 uur in de 
St. Jozefkerk. 
20 maart 
Palmzondag 
Zaterdag 16 april 19.00 uur! 
Luisteren en volgen 
Contactpersoon KWD 
Wilt u meer weten, kom gerust eens 
langs of mail naar Louise Meulenbroek 
louisemeulenbroek@hotmail.com 
Wilt u digitaal op de hoogte worden 
gehouden  mail dan naar 
mvkerckhoven@kpnmail.nl 
 
 
Tienerkampen 
Voor kinderen van 8-12 jaar: 
zie faceboekpagina 
Kinderkamp Aartsbisdom Utrecht. 
Voor tieners van 12-16 jaar: 
info: pastoorzweers@gmail.com 
In het volgend nummer van Pelgrim 
meer informatie. 
Zie ook www.katholiekenschede.nl 
 
 
Kindergebed 
God is mijn vader, bij Hem is het 
goed. 
Hij zorgt voor Zijn kinderen zoals 
niemand dat doet. 
Met Hem kan ik praten over alles wat 
ik weet. 
Want God is mijn Vader die mij nooit 
vergeet. 

mailto:bferpan@hotmail.com
mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com
mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl
mailto:pastoorzweers@gmail.com
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KIEK   (Kind en Kerk) 
 
Pasen Lente 
Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar, want Pasen valt altijd op 
de eerste zondag na volle maan in de lente (21 maart). De zon 
staat dan loodrecht boven de evenaar.  

 
 

Pasen is feest. Pasen is het allergrootste feest  
van de mensen die in Jezus geloven. 
Pasen is feest, want Jezus leeft! 
Pasen is nieuw leven,een nieuw begin, 
zoals de lente of een hoopvolle morgen 
van een nieuwe dag. 

 
Lachen is heel gezond! 
"Ik ga naar zicht met Pasen", meldt 
Jantje. "Hoezo naar Zicht en waar 
ligt dat"? vraagt Koosje. "Dat weet 
ik ook niet, maar in de krant stond 
dat er met de Paasdagen  mooi weer 
in zicht is!' antwoordt Jantje. 
 

 In de les zegt juf: "Een ezel zit vast aan een touw van 10 meter. De hooiberg is op 20 meter 
afstand. De ezel wil eten. Hoe komt de ezel toch bij het hooi"? Koosje steekt de vinger op en 
antwoordt: "De ezel loopt naar het hooi en begint te eten". Zegt de juf: "Ik heb toch gezegd dat 
de ezel aan een touw van 10 meter zit!". "Ja, dat verstond ik wel", zegt Koosje, maar u hebt niet 
gezegd dat het touw ergens aan vast is gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie wenst jullie  
     een prettig voorjaar! 

 
  Th. Elfrink 
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Kroniek 
Gedoopt 
 
28 februari: Suzanne Marina van Elk (roepnaam Olivia), geboren 
op 13 april 2015. Dochter van Maurice van Elk en Ocha Rosari. 
28 februari: Olivia Demirdag, geboren op 14 oktober 2015. 
Dochter van Babil Demirdag en Dora Demirdag-Jedlieska. 
28 februari: Lincey Ewa Wiehink, geboren op 31 augustus 2015. 
Dochter van Berto Wiehink en Beate Velle. 
 
Overleden 
 
St. Jozefkerk 
12 februari 2016: Freek Peters, 78 jaar.  
15 februari: Henny Eijkelenkamp-Bornebroek, 88 jaar. 
Echtgenote van E. Eijkelenkamp. 
15 februari: Vito Miceli, 65 jaar. 
16 februari: Henk Mekkelholt, 82 jaar. Echtgenoot van Dina 
Susanna Mekkelholt-Hagemeier. 
 
Jacobuskerk 
8 februari: Gezina Susanna Theresia (Siny) Keuters-Wigger, 88 jaar.  
Weduwe van Bertus Keuters. 
 
St. Jankerk 
16 februari: Marian Hagemeier-Verbeek, 73 jaar. Weduwe van Johan 
Hagemeier. 
 

 
Het Ariënskoor wil blijven zingen! (Foto Richard Morsman, Ceciliafeest 2015) 

Wilt u ons koor komen versterken? Meldt u dan aan via de redactie.
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H. Jacobuskerk 
 
Langestraat 51, 7511 HB   431 59 04 
E-mail: 
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl 
 
Openingstijd secretariaat:  
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U kunt dan terecht voor afspraken. 
U komt het secretariaat binnen door de 
houten poort tussen de pastorie en 
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. 
Brievenbus is in de voordeur aan de 
Langestraat 51. 
 
Redactie locatie H. Jacobus: 
Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u 
sturen naar oostdam@xs4all.nl 
 
Beheergroep Jacobuskerk 
Mw. G.J.M. Keizer, coördinator 
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl  
Hr. A. M. Bakker 
Hr. F. Rijckenberg  
Mw. H. Mulder 
 
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37 
 
Weekendvieringen  
Zie vieringenrooster achter in deze 
Pelgrim 
 
 

Vieringen door de week:  
Maandagavond  om 18.15 uur met 
aansluitend gelegenheid tot biecht. 
Vrijdagmorgen om 9.00 uur. 
Eerste zaterdag van de maand om 
12.00 uur het Angelusgebed. 
In de Eschpoort elke vierde zaterdag 
van de maand om 15.00 uur. 
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg. 
 
De kerk is elke donderdagavond open 
van 18.15 tot 20.00 uur. 
 
 
Klein Paaslied 
 

 
 
Tussen waken, tussen dromen, 
in het vroege morgenlicht 
wordt de steen van 't graf genomen 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
 
Zij die zich als eerste buigen 
over leven in haar schoot, 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 
Uit een sprakeloos verleden, 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden 

mailto:oostdam@xs4all.nl
mailto:inekegerrit@kpnplanet.nl
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open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 
 
Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
 
Juichend stemt het leven in 
Met de toon van het begin 
 
Hanna Lam 
 
 
Walter Boeykens 
Klarinetconcours 

Op zaterdagavond 30 januari jl. vond 
in de Jacobuskerk met Goddelijke 
muziek de afsluiting plaats van het 
Walter Boeykens Klarinetconcours. 
Dit werd georganiseerd in samen-
werking met het Nationaal Muziek-
kwartier. Overdag waren er work-
shops in het muziekcentrum onder 
leiding van klarinettist André Kerver. 

Meer dan 100 personen in alle 
leeftijden en nationaliteiten maakten 
muziek, ieder op zijn eigen niveau. ’s 
Avonds verzorgde de bekende 
trompettist Eric Vloeimans samen  
met Andre Kerver een optreden. Als 
kers op de taart trad de wereld-
beroemde Oostenrijkse klarinettist 
Wenzel Fucks van de Berliner 
Philharmoniker, met een speciaal 
voor deze gelegenheid gevormd 
orkest op. Deze roemde de sfeer en de 
akoestiek van de Jacobuskerk. Ruim 
400 enthousiaste bezoekers hebben 
hiervan kunnen genieten. 
 
Joop van der Woning 
 
 
Openstelling kerk vanaf Pasen 
 

 
Met ingang van het Paasweekeinde 
zal de Jacobuskerk weer iedere 
zaterdag van 12 tot 4 uur geopend 
zijn voor bezoekers. Onze enthousi-
aste kerkgidsen zullen u graag rond-
leiden en al uw vragen beantwoorden. 
Diverse zaterdagen zal er ook muziek 
zijn, o.a. door ensembles van het 
Orkest van het Oosten.  
 
U bent van harte welkom! 
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Rommelmarkt bij de Jacobuskerk 
op zaterdag 4 juni 2016 

 
Dit jaar wordt er weer een 
rommelmarkt georganiseerd, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede komt 
aan de locatie St. Jacobuskerk. Zowel 
bij de voorbereiding, als op de 
dag zelf kunnen we vrijwilligers 
gebruiken die willen helpen. 
Heeft u interesse neem dan contact op 
met Ineke Keizer, tel: 06-51954521. 
Heeft u bruikbare spullen, meubels, 
kleding, boeken, we zijn er blij mee! 
 
Stuurt u een mail naar  
jacobusenschede@kpnmail.nl en we 
maken graag een afspraak met u over 
het brengen of eventueel afhalen van 
uw spullen! 
 
 
Presentatie over project 
“Bron van Liefde” in 
parochiehuis 
 
Op zondag 21 februari gaf mevrouw 
Nthabiseng Matube na de Interna-
tionale Mis een presentatie in het 
parochiehuis over haar project “Tree 

of Love” in Lesotho in Zuidelijk 
Afrika. Voor een aandachtig gehoor 
vertelde zij, waar het geld dat tijdens 
een deurcollecte in december in de 
Jacobuskerk was opgehaald, aan 
besteed is. In het geboortedorp van 
mevrouw Matube wonen veel kinde-
ren, die door de ziekte Aids beide 
ouders verloren hebben. Tree of Love 
is een actie om een organische 
groentetuin voor deze kinderen te 
realiseren. Het geld is besteed aan een 
hekwerk om de inmiddels aangelegde 
tuin, zodat deze beschermd wordt 
tegen rondlopende dieren.  
Mevrouw Matube reist jaarlijks naar 

haar geboortedorp om deze kinderen 
te steunen. In een boeiende dia-
presentatie liet ze vol trots zien, hoe 
haar project vorm is gegeven en hoe 
blij de kinderen daar mee zijn. Wilt u 
ook een bijdrage leveren aan dit 
sympathieke project? 
Het rekeningnummer is: 
NL51ABNA0629341656 o.v.v. Actie 
Tree of Love.  
Nadere informatie kunt u krijgen van 
mevrouw Matube zelf: 
mohloling.oa.lerato@gmail.com 
 
 

mailto:jacobusenschede@kpnmail.nl
mailto:mohloling.oa.lerato@gmail.com
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St. Jozefkerk 
Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat  115 
 
Geloofsgemeenschap Noord 
Parochiecentrum: 
Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG 
Telefoonnummer 435 48 08 
E-mail: 
secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl  
(ook redactieadres) 
Openingstijden locatiesecretariaat 
Maandag, woensdag en donderdag 
 ’s morgens van 9 tot 12 uur.  
Op vrijdag en dinsdag de gehele dag 
gesloten. 
 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. Lies van Veldhoven  
Mw. Edith Elstak 
Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie 
Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek 
Lokale Beheergroep 
Hr. Jos Marsman, coördinator 
e-mail: jos.marsman92@gmail.com 
Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders, 
Hr. Gabriel Karagoz,  
Hr. Remco ter Brugge 
 

Webmaster 
Hr. Henk Jan Krake 
henk.jan.krake@hetnet.nl 
Redactie 
Vacature 
Voor misintenties, stipendia of  een 
andere reden vermelden wij graag de 
volgende nummers: 
ING-bank: NL52INGB0000805251 
of ABN-Amro-bank: 
NL60ABNA0445681403 
Kerkbijdrage 
ING bank NL42INGB0003044773 
of ABN-Amro 
NL78ABNA0445107324 
Beide ten name van  
St. Josephparochie Enschede 
 
Doordeweekseviering 
Iedere woensdagochtend om 09.30 
uur. Aansluitend is er koffiedrinken in 
het parochiecentrum. 
Vieringen Florapark 
Eerste en derde dinsdag van de maand 
om 09.30 uur. 
Bijbel leesgroep 
Elke donderdagmorgen. 
 
Koffie-thee drinken zondag  
Iedere zondag na de Eucharistie-
viering van 9.30 uur, bent u van harte 
uitgenodigd  voor een kopje koffie of 
thee in het parochiecentrum. Voor de 
kinderen is er ranja. 
 
 
Gevonden 
In de St. Jozefkerk zijn diverse artike-
len gevonden. U kunt ze afhalen bij 
het parochiecentrum aan de Nieuwe 
Schoolweg. 
 

mailto:henk.jan.krake@hetnet.nl
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Ontmoetingsplaats 
Paulusgemeenschap 

heet nu: 
Pauluszaal 
 
De aan de eredienst 
onttrokken kapel 
boven de sacristie. 
Er is een traplift 
aanwezig. 
Open: elke maan-
dag tussen 09.30 en 
11.30 uur aan de 

Eenhoornstraat, dat is de achteringang 
van de kerk. Truus en Johan Vaanholt 
zijn dan aanwezig voor een praatje. 
Contactpersoon: Johan Vaanholt 
Tel: 06-22351941. E-mailadres: 
jhvaanholt@home.nl 
 
Het parochieblad Pelgrim kan men 
daar ook ophalen en tevens in de 
bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte 
van de wijkraad van Twekkelerveld 
(Rigelstraat). 
 
 
 
 
 
Het St. Pauluskoor in 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. 
Vaanholt of bij het secretariaat van de 
St. Jozefkerk. Banknummer: 
NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. 
Parochie St. Jacobus de Meerdere 
o.v.v. datum, naam en locatie 
De kerkbijdrage kunt U overmaken 
op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. 
Parochie St. Jacobus de Meerdere 
 
 
Oproep 
Wie wil helpen? 
 
Wij zijn op zoek naar een gastvrouw / 
heer voor de dinsdag- en woensdag- 
ochtend.  
Hij of zij zorgt voor de administratie, 
de zaken rond de kerkvieringen, is de 
contactpersoon voor de parochianen 
en regelt de misintenties e.d. kortom: 
een leuke afwisselende vrijwilligers-
taak met veel contacten met mede-
parochianen. 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact 
opnemen met Jos Marsman via 
telefoonnummer 435 48 08. 
 
Edith 
 

mailto:jhvaanholt@home.nl
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Ariënsgedachtenis 
 
De geloofsgemeenschap is nu onder-
deel van de Geloofsgemeenschap 
Zuid met als kerkgebouw de St. 
Jankerk aan de Haaksbergerstraat. 
 
Voor uitvaarten: 053-7113460 
 
 
Lokale Pastoraatgroep 
Hr. K.A. Grabmaier, coördinator 
 433 50 60 
e-mail:  grabmaier@kpnmail.nl 
Lokale beheerder  
Hr. H. Pahlplatz, coördinator 432 23 52 
e-mail: henny.thea@hetnet.nl 
Bezorging Pelgrim 
Dhr. Pahlplatz 
Lipperkerkstraat 432 432 23 52 
 06-10131112  
 
Vieringen door de week 
Donderdagochtend 9.30 uur in De 
Roef, Pastoor Geertmanstraat 17. 
Ook na deze viering is er gelegenheid 
om koffie of thee te drinken 
 
In de Eschpoort  
Op de vierde zaterdag van de maand 
om 15.00 uur. 
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg. 
 
 

Bijbel leesgroep 
Elke 1e woensdag van de maand om 
09.30 uur in De Roef, Pastoor 
Geertmanstraat 17. 
 
 
Waar kan ik met mijn vragen 
terecht?  
Na 10 januari is het secretariaat van 
de Ariënsgedachteniskerk gesloten, 
voor eventuele vragen kunt u dan 
terecht bij het Parochieel Diensten-
centrum Enschede van de parochie  
St. Jacobus de Meerdere, Nieuwe 
Schoolweg 2 (voor het telefoon-
nummer zie pag. 1 van Pelgrim) of 
via telefoonnummer 06 273 81 693 
van mevr. C. Meijer. Ook zij zal 
proberen uw vragen te beantwoorden. 
Elke donderdagmorgen is er om 
09.30 uur in De Roef, Pastoor Geert-
manstraat 17, een gebedsviering, 
waarna er gelegenheid is elkaar te 
ontmoeten bij een kop koffie of thee. 
Alle jaargedachtenissen zullen wor-
den doorgestuurd naar de St. Jan. 
 
 
Slottekst namens de 
pastoraatgroep en locatieraad 
in de laatste viering 
Onze kerk gaat uit 
Het is zover, 10 januari een datum 
waar we lang naar toe hebben geleefd 
maar geen datum waar we verlangend 
naar uitkeken. Een datum waarvan we 
wisten dat die onvermijdelijk zou 
komen. Het is moeilijk, onze kerk 
gaat uit; een kerk met een groot ver-
leden maar te weinig toekomst. 
Een kerkgebouw dat bol staat van 
herinneringen. 
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Vele duizenden voetstappen zijn er 
achtergelaten in onze kerk. 
Er zijn in de loop van de jaren allerlei 
vieringen bijgewoond; zoals Eucha-
ristievieringen soms met drie heren, 
woord- en communievieringen, ge-
bedsvieringen en Kerstvieringen, 
vieringen voor het hele gezin, of 
speciale kindervieringen. 
Er waren vieringen met blijdschap als 
er een kindje werd gedoopt of als 2 
mensen met elkaar trouwden en ook 
als kinderen hun Eerste Heilige 
Communie deden of het Heilig 
Vormsel ontvingen.  

Maar er waren ook verdrietige 
momenten in afscheidsvieringen als 
iemand was overleden. 
Vieringen waar verschillende leden 
van pastorale teams voorgingen en 
tegenwoordig ook vrijwilligers.  
Meerdere koren maakten de vieringen 
nog mooier door prachtig te zingen. 
Er zijn in al die jaren heel veel vrij-
willigers actief geweest. 
Ieder op zijn eigen manier, met zijn 
eigen kwaliteiten en mogelijkheden. 

In onze kerk was er altijd gelegenheid 
om bij Maria een kaarsje op te steken. 
Wat nu? 
Onze kerk gaat uit, een gemeenschap 
lijkt uit elkaar te vallen. 
Maar ons geloof in Jezus niet, als we 
hem willen blijven volgen moeten we 
samen verdergaan. 
Met drie locaties een nieuwe geloofs-
gemeenschap vormen zal tijd nodig 
hebben, maar als we er allemaal 
samen de schouders onder zetten 
moet het gaan lukken. 
Ik wil dit graag visualiseren met 3 
bossen  bloemen: 

symbolisch zijn dit de drie locaties:  
Ariëns, Verrijzenis en St. Jan/Michaël  
afzonderlijk zal het niet gaan lukken. 
Net als met deze bloemen zal het 
even schikken worden maar alleen 
samen kunnen we er een eenheid van 
maken. 
Samen gaan we over de horizon. 
 
Op de website www.katholiekenschede.nl 
onder recente berichten zijn meer foto’s 
te zien.           (Redactie) 

http://www.katholiekenschede/
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Inmiddels zijn we al enige weken 
verder 

Filmavond 
Op 18 januari was er in de Roef een 
filmavond voor alle parochianen van 
de parochie St. Jacobus de Meerdere. 
Een avond die door parochianen uit 
meerdere locaties werd bezocht, er 
waren bijna 30 filmliefhebbers. 
We hebben gekeken naar de film: 
Young at Heart. 
Het waargebeurde verhaal van de 
laatste repetitie weken van het 
"Young at Heart" koor, waarvan de 
gemiddelde leeftijd 81 jaar is en van 
wie de meeste tegen hun gezondheid 
ingaan om deel te nemen. Hun muziek 
is onverwacht, druist in tegen het 
stereotype van de leeftijdsgroep met 
nummers van bijvoorbeeld James 
Brown en Sonic Youth. Deze docu-
mentaire gaat over de voorbe-
reidingen van hun nieuwe optreden, 
een concert in hun thuisplaats. Het 
gaat goed, ondanks allerlei hartver-
scheurende gebeurtenissen. 
De film was ontroerend en mooi, 
iedereen heeft genoten. 
Er werd gevraagd om snel een 
volgende filmavond te organiseren. 
Dit gaan we zeker doen en deze wordt 
dan aangekondigd in de pelgrim. 
 
St. Jan-Michaël 
Er zijn goede contacten met de St. 
Jan-Michaël en ik heb daar parochi-
anen van de Ariëns ontmoet bij de 
viering en bij het koffie drinken. 
De jaarintenties van overleden paro-
chianen van de Ariëns van het afgelo-

pen jaar worden daar tijdens de voor-
beden genoemd. 
Op 6 maart om 10.30 uur zal Come 
Back de zang en muziek tijdens de 
viering verzorgen. 
 
Namens de pastoraatgroep, 
Erna Perik 
 
 
 
Een klein wonder! 
De vermiste 
kelk is terug! 
Bij het leeg-
halen van de 
kluis in de 
sacristie van de 
Ariënsgedach-
teniskerk, om 
de kunstschat-
ten te voorzien 
van een etiket, is de kelk terug-
gevonden.  
Deze stond in de kluis in de originele 
zwarte kist alsof de kelk nooit weg is 
geweest. 
We houden het maar op een klein 
wonder. 
 
Namens de inventarisbeheer-
commissie, Trees Schaap 
 

 
 
 
 
 
 
Mariabeeld uit de 
Ariënsgedachteniskerk 
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H. Geest - Maria 
 
Vanaf 3 januari onderdeel van de 
 Geloofsgemeenschap Noord.  
 
Diverse locatiegebonden groepen 
zullen blijven doorgaan voor onze 
locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, 
ledenadministratie / kerkbijdrage, 
felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. 
Ook het Gemengd Koor, de Schola en 
Op Toon zullen hun activiteiten voor 
de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, 
waar 'gekerkt' kan worden, voort-
zetten.  
Vanaf januari 2016 is het Kajuit-
gebouw (links naast de kerk), de 
inloopplek om het contact te be-
houden voor de mensen die zich 
verbonden weten aan deze locatie; er 
is ruimte voor koffiedrinken, voor 
ontmoeting en vergadering.  
Ook de Pelgrim zal hier worden 
gedistribueerd. 
Getracht zal worden om ook de don-
derdagmorgenviering in onze locatie 
te handhaven; de vorm zal nader 
worden ingevuld. 
 
Het adres is Deurningerstraat 216. 
Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50 
Beheerder: Hr. Johan Lubberink 
 

Dankjewel middag 
 
Het is alweer een aantal weken 
geleden dat onze Mariakerk gesloten 
is. Echter veel van onze vrijwilligers 
gaan gewoon door. Daar zijn we hen 
uiteraard dankbaar voor. Er zijn ook 
vrijwilligers die misschien al wel 
langer overwogen hebben om te 
stoppen, maar doorgewerkt hebben 
tot het moment van de kerksluiting. 
Dit stellen we zeer op prijs. We 
willen daarom al onze vrijwilligers 
uitnodigen voor een dankjewel 
middag. 
Deze zal gehouden worden op zater-
dag 2 april a.s. vanaf 15.30 uur in 
de Kajuit naast de kerk. 
U bent van harte welkom. Voor een 
hapje en een drankje wordt gezorgd. 
Tot ziens op 2 april! 
 
Bert Elferink / Elly Vije 
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St. Jankerk 
 
Geloofsgemeenschap Zuid 
St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253 
7545 GH Enschede 432 44 87 
e-mail: 
secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl 
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur. 
Centrale contactpersonen 
Mw. L Oude Egberink 476 31 05 
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl 
Mw. G. Leurs  435 12 22 
e-mail: gleurs@hetnet.nl 
 
 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. C.J.M. Hannink,  
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl 
Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij 
Hr. P. Pikkemaat 
Lokale Beheergroep 
Hr. H.A.G. Bolster 
Hr. H. Huitink 
Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, coördinator 
NL08INGB0000966093 of  
NL70INGB0001023468 
NL57INGB0665162138 
NL89ABNA0592622592 
 
Webmaster  
Mw. A. Dorlas 
e-mail: famdorlas@gmail.com  
 
Vieringen 
Zie vieringenrooster achterin deze 
Pelgrim. 

Van de pastoraatgroep 
 
Sinds kort is de Ariënskerk dicht en 
de Verrijzeniskerk zal spoedig vol-
gen. Dat betekent heel veel veran-
deringen. Iedereen moet daaraan wen-
nen, zowel de mensen die gewend 
zijn naar de St. Jan te komen, als ook 
de mensen die eerder meestal naar de 
Verrijzenis of de Ariënskerk gingen. 
Maar evengoed het pastoresteam en 
de pastoraatgroepen.  
De pastoraatgroep van de St. Jan 
komt geregeld bij elkaar. De laatste 
keer heeft ze heel nadrukkelijk geke-
ken naar de vieringen. Want, hoewel 
er nu veel koren zijn, die graag zingen 
en de vieringen daarmee onder-
steunen, stonden er dit keer ook 
vieringen met samenzang. Hoewel 
ook dat fijne vieringen kunnen zijn, 
vond de pastoraatgroep dát voor 
eerste Paasdag niet fijn. Gelukkig is 
het gelukt toch een koor en organist 
hiervoor te vinden.  
Ook de bloemen na de kerkdienst, om 
mede-parochianen een steuntje in de 
rug te geven, is een bespreekpunt. 
Want ook de andere gelovigen uit 
Zuid gunnen we dit bloemetje graag.  
Ben Engelbertink kwam ons bijpraten 
over de Libanese kerk. De Libanese 
kerk is onderdeel van de Rooms 
Katholieke kerk en erkent de Paus als 
hoogste gezagsdrager. Veel mensen 
van deze kerk, zijn verbonden met de 
Verrijzeniskerk. Zij bezoeken de 
vieringen en mensen van hen zijn 
koster, lector en misdienaar.  
Daarnaast hebben zij eigen vieringen, 
nu 1x per maand, maar zij willen 

mailto:secretariaat.stjan@katholiekenschede.n
mailto:hm.oudeegberink@hetnet.nl
mailto:gleurs@hetnet.nl
mailto:hannink-starre@zonnet.nl
mailto:famdorlas@gmail.com
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graag 2x per maand. Daar komt een 
eigen priester voor uit het Westen. 
Deze vieringen zijn in het Aramees, 
en zij willen die graag voortzetten. In 
Enschede wonen + 100 gezinnen. Zij 
spreken in het algemeen goed Neder-
lands. Zij hebben een vrouwengroep, 
Bijbelgroep en geven de kinderen 
catechese. Zij hebben een meer 
traditionele geloofsopvatting. Veel 
van hen komen op donderdagmorgen 
naar de vieringen in de Verrijzenis. 
Binnenkort gaan we met alle pasto-
raatgroepen uit Zuid met elkaar om de 
tafel. Dan zullen veel zaken die op 
pastoraal gebied in Zuid spelen, 
besproken worden en zoeken we naar 
goede oplossingen. In de stedelijke 
pastoraatgroep komen de punten ter 
sprake, die voor de hele parochie 
gelden. 
 
Namens de pastoraatgroep, 
Tiny Hannink 
 
 
Vieringen rondom Pasen 
 
Vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag- is 
er om 19.00 uur een Kruisviering 
m.m.v. All Together. Er staat een 
vaas bij het Maria-altaar waarin u 
meegebrachte bloemen kunt zetten. 
Zondag 27 maart - 1e Paasdag - is er 
om 10.30 uur een eucharistieviering 
m.m.v. het Ariënskoor. Na deze 
viering is er koffie in de parochiezaal. 
Voor overige vieringen in de Goede 
Week en met Pasen kunt u het beste 
Pelgrim raadplegen. 

Een goede voorbereiding op Pasen 
gewenst. 
 
Werkgroep liturgie 
 
 
Sobere maaltijd 
 
Dit jaar valt Palmzondag op 20 maart 
en dan zal om 18.00 uur de sobere 
maaltijd gehouden worden in de 
ruimte bij de Apostel Thomaskerk. 
Aansluitend is dan in de Eudokia-
kapel, (naast de ruimte waar de 
maaltijd gehouden wordt) om 19.00 
uur de laatste Vesper. Deze heeft als 
thema licht en donker. U bent van 
harte welkom in de Apostel Thomas-
kerk, Thomas de Keijserstr. 20. 
 
Zie ook pagina 6. 
 
 
Vieringen in de Cromhoff en 
de Hatteler 
 
Alle vieringen beginnen om 16.00 u. 
 
Cromhoff 
1e en 3de donderdag van de maand 
Eucharistie, de andere zijn Protestant. 
 
Hatteler 
Woensdag 20 april protestant. 
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Verrijzeniskerk 
 
Geloofsgemeenschap Zuid 
Het Leunenberg 588, 
7544 JM Enschede 
Secretariaat:  476 06 06 
Bereikbaar van 9 - 11 uur op 
donderdag- en vrijdagmorgen. 
 E-mail: 
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl  
 
Uitvaart telefoon: 053-7113460 
 
Lokale Pastoraatgroep 
Mw. J.E.M. Tenbergen 
Mw. J.H.M. van de Pieterman,  
E-mail: 
jvandepieterman@hotmail.com 
Mw. M. van den Berg 
 
Lokale Beheergroep 
Hr. W.G.J. Lieven, coördinator 
e-mail: w.lieven@connexxion.nl 
Mw. W. Bathoorn 
 
Bankrekening 
IBAN:  NL29 INGB 0677 6835 96 
 
Webmaster 
Hr. Bert Ezendam 
verrijzenis@ezendam.com  
 
Locale redactie 
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl 
Vacature  

 
Vieringen in de Verrijzeniskerk: 
Zie het vieringenrooster achter in 
deze Pelgrim.  
 
Zondag 10.00 uur Mediant, 
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek; 
 
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel 
Verrijzeniskerk 
 
De 2e vrijdag van de maand 10.00 
uur: De Posten 
 
De dagkapel van de Verrijzeniskerk 
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor 
gebed en devotie. 
 
 
De Verrijzeniskerk is gebouwd in 
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek. 
Ook de Christelijk Libanese Kerk 
houdt hier haar diensten (1x per 
maand op zondagmiddag). 
 
Op de Helmerhoek in Mediant 
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische 
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
U bent van harte welkom. 
 
 
Van de locatieraad en de 
pastoraatgroep (LRV/PGV)  
 
Bijna het laatste stukje van mijn hand 
voor Pelgrim. Ik betrap mezelf erop 
dat ik nadrukkelijk aan het aftellen 

mailto:verrijzenis@ezendam.com
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ben naar 17 april. Dat heeft alles te 
maken met de onvermijdelijkheid van 
de sluiting van onze kerk. Maar als ik 
dan in Pelgrim zie dat onze kerk 
veruit het meeste geld heeft opge-
haald voor de Actie Kerkbalans slaat 
de twijfel toe. Hebben we dan ook de 
meeste kerkgangers? De zg. Kaski-
tellingen zijn nog niet gepubliceerd. 
Gaat dat nog gebeuren en zijn we dan 
de grootste kerk in termen van 
wekelijkse bezoekers? 
En is het dan verstandig om onze kerk 
te sluiten?  
 
We hebben inmiddels de hoorzitting 
achter de rug. Het ging er beschaafd 
aan toe. Berustend ook.  
Als ik het verslag van de hoorzitting 
er op terug lees zie ik de term “de 
omstandigheden” terugkomen in de 
vraag waarom er nu andere over-
wegingen gemaakt zijn door het 
pastoresteam. De argumenten voor 
behoud van de Verrijzeniskerk, ten 
dele aangevuld met nieuwe 
argumenten, zijn opnieuw beoordeeld 
en anders gewaardeerd. Gevraagd 
naar “de omstandigheden” blijkt het 
te gaan om de (on)verkoopbaarheid 
van respectievelijk de St.Jan en de 
Verrijzenis.  
En dat laat een kriebelig gevoel 
achter, een onbestendig kip-ei-gevoel. 
Het bestuur houdt vol dat de wensen 
van het pastoresteam doorslaggevend 
waren terwijl het pastoresteam stelt 
de heroverweging gemaakt te hebben 
in het kader van, wederom, “de 
omstandigheden”.  
Een gevoel dat ook leeft in onze 

geloofsgemeenschap en dat menigeen 
verhindert om naar de St. Jan te gaan. 
En dat is dan weer heel jammer.  
 
Want mijns inziens is er geen verwijt 
te maken naar de mensen van de St. 
Jan. Zij hebben, net als wij, hun best 
gedaan hun kerk open te houden. En 
uiteindelijk zullen wij dus moeten 
verkassen naar de St. Jan.  
 
Een beperkt groepje gaat al naar de 
vieringen in de St. Jan. Onze eh… 
verkenners.  
En zoals ik elders in Pelgrim ook al 
schrijf. Nodeloos om te zeggen dat de 
liefde zoals altijd van twee kanten 
moet komen. Van de mensen van de 
St. Jan verwachten we een hartelijke 
ontvangst, van de mensen van de 
Ariëns en Verrijzenis een open hart 
voor alle nieuwigheid.  
En dat er in de St. Jan ruimte wordt 
geboden voor vrijwilligers die zich, 
net als in de Verrijzeniskerk, willen 
inzetten voor de geloofsgemeenschap 
Zuid. Er waren al voorbeelden. En de 
eerste vrijwilligers zijn al aan de slag 
maar we hopen op een verregaande 
samenwerking.  
 
In dat kader wil ik alle vrijwilligers 
van Ariëns en Verrijzeniskerk 
nogmaals wijzen op donderdag 17 
maart. Vanaf 19.30 uur hebben we 
hier een gezellige avond met als doel 
alle werkgroepleden van de drie 
kerken nader kennis met elkaar te 
laten maken. We hopen uiteraard op 
een grote opkomst.  
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Tenslotte vraag ik wederom uw 
aandacht nog voor het boekwerkje 
waarmee Piet Timmermans bezig is. 
Hij is bezig de geschiedenis van onze 
kerk te beschrijven. Heeft u nog een 
bijdrage in de vorm van enkele regels 
tekst, foto’s, anekdotes die u mon-
deling wilt doorgeven dan kan dat via 
email adres:  
pcw.timmermans@hotmail.com.  
U kunt hem ook bellen als u het lastig 
vindt om zaken op papier te zetten. 
Het telefoonnummer is: 4771053. 
 
Graag tot de volgende keer. 
Wim Lieven 
 
 
Koffiedrinken ook op maandag 
 
Ook op maandagmorgen bent u van 
harte welkom voor een kop koffie of 
thee in de parochiezaal van de 
Verrijzeniskerk. Er is gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan over 
wat ons bezighoudt, angstig of 
verdrietig maakt of juist bemoediging 
geeft. Vanaf 10 uur staat de koffie 
klaar, u hoeft zich niet aan te melden, 
u kunt binnenlopen via de zij-ingang 
van de kerk. 
 
 
Goede Vrijdag 
25 maart 2016 
15.00 uur 
Verrijzeniskerk 
 
Als een koning 
binnengehaald en 
binnen een paar dagen verguisd en 

naar het kruis geschreeuwd. Zijn 
boodschap van barmhartigheid en 
mededogen was kennelijk niet duide-
lijk genoeg geweest. Of juist wel, en 
vormde hij daardoor ook een bedrei-
ging voor de geestelijke leiders, de 
wereldlijke leiders en de bezetter? 
Sindsdien is het kruis voor ons een 
teken van lijden, droefheid, verdriet, 
pijn. Maar toch ook van hoop en 
hardnekkig vertrouwen, soms tegen 
beter weten in. Het kruis roept het 
beeld op van zijn solidariteit met 
mensen die lijden, die pijn en verdriet 
hebben, mensen die aan de kant zijn 
gezet, mensen die geen stem hebben, 
mensen die letterlijk en figuurlijk 
buiten staan. 
De vraag is nu: laat je je raken door 
dit kruis, ook als teken van 
solidariteit? 
Neem je dan ook inderdaad dat kruis 
op, om hem na te volgen, solidair te 
zijn? 
Soms kun je je machteloos voelen: 
Daar kan ik toch niets aan doen? 
Vaak heb je alle moed nodig om het 
lijden en het onrecht om je heen aan 
te durven en er niet voor op de loop te 
gaan. Het is zoveel en het is zo groot 
en ook nog buiten jouw macht. Soms 
kun je toch iemand op de been 
helpen, met een klein gebaar, en zelfs 
zonder dat je het zelf in de gaten hebt. 
De hoop op gerechtigheid in deze 
wereld moet je bij jezelf soms met 
een heel klein waxinelichtje zoeken. 
Je kunt het maar beter in je hand 
bewaren en beschermen, tegen 
moedeloosheid en juist als teken van 
solidariteit, van hoop en vertrouwen. 

mailto:pcw.timmermans@hotmail.com
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Daar kan dan verlichting uit lijden op 
neerstralen. 
Goede Vrijdag is niet het laatste 
woord. Goede Vrijdag gaat vooraf 
aan Pasen. Dan vieren wij de verrezen 
Jezus, die tegen alle verdrukking in 
een beweging van barmhartigheid en 
mededogen in gang heeft gezet. Deze 
vrijdag kan daarom ook een Goede 
Vrijdag zijn, omdat hij de weg wijst 
naar een betere wereld; waar 
gerechtigheid en vrede heerst voor 
ieder; nog aan deze kant van de tijd. 
 
Op Goede Vrijdag, ’s middags om 
15.00 uur, staan wij stil bij de 
gebeurtenissen die wij op deze dag 
herdenken: een meditatieve viering 
met gebed, luisteren, samen stil zijn, 
liederen en muziek. 
 
 
Vervoer 
 
De Verrijzeniskerk sluit definitief 
haar deuren voor de katholieke 
geloofsgemeenschap op 17 april a.s. 
Voor alle mensen die geen eigen 
vervoer hebben om naar de St. Jan te 
gaan, proberen we iets te regelen. 
Maar daarvoor moeten we eerst 
inventariseren: Wilt u wel naar de St. 
Jan maar hebt u geen eigen vervoer? 
Geef het even door bij het secretariaat 
van onze kerk. En dat geldt ook voor 
diegenen die een plaatsje over hebben 
in hun auto: wilt u (af en toe) wel 
iemand meenemen, laat het even 
weten.  
 
 

Sobere maaltijd 
 
Dit jaar valt Palmzondag op 20 maart 
en dan zal om 18.00 uur de sobere 
maaltijd gehouden worden in de 
ruimte bij de Apostel Thomaskerk. 
Aansluitend is dan in de Eudokia-
kapel, (naast de ruimte waar de 
maaltijd gehouden wordt) om 19.00 
uur de laatste Vesper. Deze heeft als 
thema licht en donker. U bent van 
harte welkom in de Apostel Thomas-
kerk, Thomas de Keijserstr. 20. 
Zie ook pagina 6. 
 
 
Jezus Christ Superstar in de 
Verrijzenis op 25 maart 
 
Dit is het laatste jaar dat Studio 65 in 
de Verrijzeniskerk Jezus Christ 
Superstar zal opvoeren. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur, de 
voorstelling begint om 20.00 uur. Na 
afloop vragen wij een vrije gift 
middels een deurcollecte. 
 
 
Slotviering in de Verrijzeniskerk 
 
Op zondag 17 april om 10.30 uur is 
de laatste viering in de Verrijzenis-
kerk.  
Tijdens deze viering zal het voltallige 
pastoresteam samen met Ben 
Engelbertink voorgaan. 
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Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel 
In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort 
na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen 
om hen op een later tijdstip te laten dopen.  
U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: 
secretariaat@katholiekenschede.nl  
tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op 

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd 
voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst 
wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats 
zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk.  
Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.  
Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op 
zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.  
Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor 
informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, 
te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese. 
Doopvoorbereiding volwassenen 
U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U 
bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te 
worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid 
geboden u op het sacrament van het Doopsel  voor te bereiden, of als u reeds gedoopt 
bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het 
sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel 
Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306 
 
 
Lezingen bij de zondagen 
 
20 maart Palmzondag 26 maart 27 maart 28 maart  
Luc.19,28-40 Jes.50,4-7  Gen. 1,1-2,2 Hand.10, 34-43 Hand. 2, 14-32 
Fil. 2, 6-11    Rom. 6, 3-11 Kol. 3, 1-4   
Luc. 22, 14-23,56    Luc. 24, 1-12 Joh. 20, 1-9 Mat. 28, 8-15 
3 april 10 april 17 april 24 april 
Hand. 5, 12-16 Hand. 5, 27-41 Hand. 13, 4.43-52 Hand. 14, 21-27 
Apok. 1, 9-19 Apok. 5, 11-14 Apok. 7, 9-17 Apok. 21, 1-5 
Joh. 20, 19-31 Joh. 21, 1-19 Joh. 10, 27-30 Joh. 13, 31-35 
 
Vertrouwen 
 
God geeft ons Zijn vertrouwen, Zijn warmte, Zijn Licht, Zijn liefde. 
Wij geven elkaar vertrouwen, onze geheimen, onze zorgen, onze liefde. 
Laten wij ook God vertrouwen geven, onze angsten, onze dankbaarheid 
 en onze liefde.    Pauline Schuffelen 

mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
http://www.katholiekenschede.nl/
mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl
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Weekeindevieringen Wo-Co = Woord- en Communiedienst 
    KWD = KinderWoordDienst

 

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn 
onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl  
 
WEEKEND 19/20 maart, PALMZONDAG 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozefkerk Za. 17.00 u 

 
Zo. 09.30 u 

Gezinsvier. 
 
Eucharistie  
KWD + 
palmproces 

Kinderkoor 
PJ school 
Zanggroep 
St. Joseph 

B. Elferink 
 
A.Monninkhof 
+ P.v.Blijswijk 

H. Jacobuskerk Zo. 11.00 u Eucharistie 
Internat.mis 

Vocal 
Moments 

A.Monninkhof 

St. Jankerk Zo. 10.30 u Geb.viering
Fam.viering 
Palmpasen 

Kinderkoor 
Verrijzenis+ 
Projectkoor 

B. Elferink 

Maandag 21 maart, Boeteviering + biecht 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozefkerk Ma. 19.00 u Geb.viering Ariënskoor A.Monninkhof 
Witte Donderdag 24 maart 
Kerk dag en tijd Viering Koor Voorganger 
St. Jozef Don. 19.00 u Eucharistie Schola J. Kortstee + 

I. Schraven 
Goede Vrijdag 25 maart 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Vrij. 15.00u  

 
Vrij.19.00u 

Kruisweg 
 
Eucharistie 
Kruisver-
ering 

Gem.koor H. 
Geest-Maria 
Ariënskoor 

parochiaan 
 
J. Kortstee + 
I. Schraven 

H. Jacobus Vrij. 15.00u kruisweg samenzang G. Groothuis 
St. Jankerk Vrij. 19.00u kruisweg All Together parochiaan 
Verrijzenis d.Heren Vrij. 15.00u 

 
Kruisweg 
 

samenzang parochiaan 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.katholiekenschede.nl/
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WEEKEND  26/27/28 maart Pasen                                                Collecte PCI 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Za. 21.00 u 

 
Zo. 09.30 u 
 
Ma.09.30u 

Eucharistie 
Paaswake 
Eucharistie 
 
Eucharistie 

Zanggroep 
St.Joseph 
Gem.koor H. 
Geest-Maria 
 

J. Kortstee + 
I. Schraven 
H. Antonissen 
 
W. Rekveld 

H. Jacobus Za. 19.00 u 
Zo. 11.00 u 

Avondgebe 
Eucharistie 

BJK 
samenzang 

C. Berbée 
H. Kronenberg 

St.Jankerk Zo. 10.30 u Eucharistie 
gezinsvierin 

Ariënskoor B.Engelbertink 

Verrijzenis d.Heren Za. 20.00 u 
 
Zo. 10.30 u 

Eucharistie 
paaswake 
Wo-Co 

Gem.koor St. 
Jan-H.Michaël 
All Together 

A.Monninkhof 
 
C. Berbée 

 
WEEKEND 2/3 april Beloken Pasen 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 10.30 u Eucharistie  

Eerste 
H.Commun 

Kinderkoor 
Paus Joannes 
school 

A.Monninkhof 
+ I. Schraven 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Internat.mis 
Eucharistie 

AMM J. Kortstee 

St.Jankerk Zo. 10.30 u Eucharistie Gem. koor 
H.Geest-Maria 

H. Antonissen 

Maandag 4 april 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef ma. 09.30 u Eucharistie samenzang A.Monninkhof 
 
Weekend 9/10 april 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30u Eucharistie 

 
Op Toon W. Rekveld 

H. Jacobus Zo.11.00u Wo-Co Vocal 
moments 

F. de Heus 

Verrijzenis d.Heren Zo.10.30u 
Zo.12.00u 

Eucharistie 
kleuterkerk 

Samenzang 
Kinderkoor 
Verrijzenis 

B.Engelbertink 
parochiaan 

 
Religie 
De zandkorrels aan de zee, de druppels van de regen en de dagen van de eeuwigheid, 
wie kan ze tellen? 
De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde, de overvloed en de wijsheid, wie kan 
ze meten? 
H. Gregorius de Grote (540-604). Paus en een van de kerkvaders 
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Weekend 16/17 april 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Za. 19.00u Eucharistie 

KWD 
Zanggroep 
St. Joseph 

A.Monninkhof+ 
P. v. Blijswijk 

Verrijzenis d.Heren Zo.10.30u 
 

Eucharistie 
slotviering 

Dames / 
kinderkoor 
Verrijzenis 

Past.Team + 
Past. groep 

 
WEEKEND 23/24 april 
Kerk dag en tijd Viering Koor voorganger 
St. Jozef Zo. 09.30 Eucharistie 

 
Marcellinus 
koor Boekelo 

W. Rekveld 

H. Jacobus Zo. 11.00 u Wo-Co Schola C. Berbée 
St.Jankerk Zo. 10.30 u Wo-Co Gem.koor St. 

Jan-H.Michaël 
parochiaan 

 

Italiaanse mis 
Maandag 28 maart in Enschede, aanvang 11.00 uur 
Gronau: kapel St. Antonius Hospital, Möllenweg 22, Gronau 
Enschede: St. Jan-H.Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede 
 
 

Viering in het Spaans 
Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke 
viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte 
welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de 
Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. 
 

 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK 
Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, 
Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.  
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
 
 
Wij zijn lopers, wij zijn pelgrims, wij zijn onderweg.… Wij moeten ons 
onvoldaan voelen met wat wij zijn, als wij willen bereiken waar wij naar 
uitkijken.  
Als we tevreden zijn met wat we zijn, zullen wij niet verder trekken. Als wij 
onszelf ervan overtuigen dat dit voldoende is, zullen wij geen stap meer willen 
zetten. Laten we proberen om niet onderweg stil te staan of terug te gaan.  

Aurelius Augustinus (354-430) 

http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl/
mailto:contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
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Openingstijden dagkapellen: 
 
H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.  
St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.  
Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.  
Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl 
 
 
Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen 
Locatie Weekend Door de week 
H. Jacobus, Langestraat Zo. 11.00 uur 1e+3e internat. 

2e + 4e WoCo 
Ma. 18.15 uur daarna 
gelegenheid tot biecht 
Vr. 9.00 uur 
Za. 12.00 uur, eerste 
van de maand 
Angelusgebed 

St. Jozef, Oldenzaalsestraat 115 Zo. 09.30 uur Eucharistie en 
Za. 17.00 uur  Gebedsdienst 

Woe. 9.30 uur 
Dins. 18.15 uur 
stille aanbidding 

De Roef, Pastoor Geertmanstraat  Gebedsdienst Do. 9.30 uur 
De Kajuit, Deurningerstraat 216 
Ariënsstaete (kapel), Lijsterstraat 

Gebedsdienst 
Eucharistie / WoCo 

Do. 9.30 uur 
Vr. 19.00 uur 

St. Jan-H. Michaël, 
Haaksbergerstraat 253 

Zo. 10.30 uur  
 

 

Verrijzenis des Heren, 
 Het Leunenberg 588 

Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. 
Eucharistie / WoCo  

Do. 9.30 uur 

 
Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage 
overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977 
 
 

http://www.katholiekenschede.nl/
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Ziek? Opgenomen in het 
ziekenhuis? 
 
Bent u zelf of een van uw huisge-
noten of buren ziek of opgenomen in 
het ziekenhuis en stelt u een bezoekje 
op prijs, geef dit dan door aan uw 
locatiesecretariaat. 
 
 
Gaat u verhuizen? 
 
Stuur uw verhuisbericht 
ook naar het secretariaat 
van uw eigen locatie. Of 
deponeer een berichtje in 
de brievenbus van het parochie-
centrum of pastorie van uw eigen 
locatie met daarop vermeld: Naam, 
Voornaam, Geboortedatum, namen 
van (eventuele) gezinsleden, huidig 
adres met postcode en plaatsnaam. 
Verhuisdatum, nieuw adres met post-
code en plaatsnaam. 
  
 
De Maristen 
 
Hogelandsingel 41, 7512 GB 
Enschede. Tel. 435 20 41 
 
 
Citypastoraat 
 
Voor hulpvragen via telefoon: 4306190 
Openingsuren zijn: maandagmiddag 
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag-  en donderdagmorgen 
10.00 - 12.30 uur. 
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. 
www.citypastoraatenschede.nl 
 
 

Huis van verhalen –  
voorheen Pastoraat na Ramp.  
Secretariaat:  
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.  
Tel. 053 - 431 62 88 
www.huisvanverhalenenschede.nl 
Directeur: Hadassa Meijer 
 
 
Caritas Enschede: 06 38 76 50 54 
 
Een praktische hulpdienst van R.K. 
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke 
(materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op 
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. 
Caritas Enschede is onderdeel van de 
PCI Enschede. Die is voor haar werk 
afhankelijk van giften. Deze zijn 
daarom van harte welkom op reke-
ning NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. 
PCI Caritas Enschede.  Giften zijn 
fiscaal aftrekbaar want  de PCI heeft 
de ANBI-status. Bij de aangifte is de 
vermelding  ‘RK PCI St.  Jacobus de 
Meerdere Enschede’ daarvoor vol-
doende. 
 
 
Kopij Pelgrim 
 
Inleveren  verschijnt 
Uiterlijk donderdag donderdag 
  
31 maart 21 april 
12 mei 2 juni 
16 juni 7 juli 
 
Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 
400 woorden (in Times New Roman 11) 
E-mail: 
centraleredactie@katholiekenschede.nl 
 
 

http://www.citypastoraatenschede.nl/
mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl
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Bereikbaarheidsdienst pastores 
 
De bereikbaarheidsdienst voor pasto-
res geldt de gehele week voor plotse-
linge situaties rond het sterfbed of een 
andere situatie: 06 275 11 272. 
 
Alle pastores, (behalve de diaken) 
hebben een werkkamer op de Nieuwe 
Schoolweg 2. 
 
 
Telefoonnummers voor hulpvragen 
 

Parochieel Dienstencentrum  
Enschede.  Tel. 053 - 478 53 06 
Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2 
7514 CG Enschede. 
E-mail: 
secretariaat@katholiekenschede.nl 
www.katholiekenschede.nl  
 
 
Oecumenische 
geloofsgemeenschap 
Helmerhoek 
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. 
Website: www.ogh-enschede.nl 
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755 
  
 
De Wonne 
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede 
Tel. 431 87 87 
 
 
Sensoor telefonische hulpdienst  
Het 'luisterend oor voor de mens in 
nood en ouderen' is 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. 0900 – 0767. 
www.sensoor.nl/oostnederland 
 

Colofon 

 
Pelgrim 2016 
contactblad voor 
R.K.  Enschede  
 
Nr.  3 ,  maart  2016 
Voor de zeven locaties van de parochie  
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.  
 

 

Centrale Redactie  
Mevr. T.H.J.M. Schaap 
Adres: Nieuwe Schoolweg 2 
7514 CG Enschede  
centraleredactie@katholiekenschede.nl 
 
Leden Redactie  
Mevr. I. Reuver 
Mevr. A. Tenbergen 
Mevr. L. Oude Egberink 
Mevr. C. Oostdam 
Mevr. Th.G.M. Elfrink 
Mevr. T.H.J.M. Schaap- 
Scholte Lubberink (Eindredacteur) 
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com 
 
 
Inventarisbeheercommissie 
Hr. R. Tiehatten  
martiehatten@kpnmail.nl 
 
Leden van het Bestuur St. Jacobus 
de Meerdere R.K. Enschede 
Hr. G. Berkien, vicevoorzitter 
Mevr. T. Schaap, secretaris, 
aandachtsgebied communicatie 
Mevr. J. Pastoor, penningmeester 
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied 
personeel 
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied 
gebouwen 

http://www.katholiekenschede.nl/
http://www.ogh-enschede.nl/
http://www.sensoor.nl/oostnederland
mailto:treesh.j.m.schaap@gmail.com
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Banknummer 
Parochie  
St. Jacobus 
De Meerdere 
Enschede 
SNS IBAN: 
NL31SNSB  
091 02 53 129 

 
 
 

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd. 

 

Natuurleien  Torenwerk • Leipannen 
Lood-, Zink- en Koperwerk 

 

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19 
Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl 
Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl 

 
Voor al uw glas-, schilder- 
en behangwerk 
groot of klein moet u bij 
 
 
 
zijn.  
Ribbeltsweg 39 
T 435 07 79 - F 435 18 24 

Alphons Ariëns 
priester  
tegen onrecht 
voor een  
sociale Kerk 

 
Het Ariënscomité steunen? 
Dat kan!  ANBI status 
Stichting Het Ariëns-Comité 
NL67RABO00118041738 
www.arienscomite.nl 

 
Olieverfschilderen  
 Cursus olieverfschilderen 
   & houtskooltekenen 

 Portret, stilleven, landschap 

 Workshops etsen 

www.schildercursusinenschede.nl 

 

Tel: 053 – 4331701 

Gabriel Martinez-Almeida 

Verkoop van schilderijen, 
kunst en tevens verhuur van 
moderne schilderijen. Wij 
verkopen ook religieuze 
artikelen zoals beelden, 
rozenkransen, kinderbijbels, 
enz. 
Kuipersdijk 100, 7512 CK 
Enschede.T 053-4313888 

 
Wim Wijfjes 
053 - 4763342 
06 - 34051135 

NIEUWBOUW   VERBOUW   RENOVATIE   ONDERHOUD 

 

Olieslagweg 106 

7521 JG Enschede 

Tel. 053 – 432 30 34 

www.siers.nl  /  info@siers.nl 

 
VREDE 

mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl
http://www.schildercursusinenschede.nl/
http://www.siers.nl/
mailto:info@siers.nl
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Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid. 

Korte lijntjes via direct contact. 

Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer. 

Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht. 

 

 Mobiel 06-81026062    www.Bertvanderheide.nl 

 
Onderhoudsvrije 
beplating voor 
boeien en kappen 
van woningen en 
bedrijven 
 
Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede 
T: 053 – 4335844   F: 053-4360734  
www.renokap.nl 

Pelgrim wordt gedrukt door: 
 
 
 
 

Zutphenstraat 6 
7575 EJ - Oldenzaal 
Tel:  0541 - 531001 
Fax:  0541 - 531138 

Internet: www.verhaag.nl 

 
Alle informatie over de scholen 

vindt u op  www.SKOE.nl 

 
 

   - Renovatie 
   - Nieuwbouw 
   - Onderhoud 

 
 

Tel. 053 – 482 40 10 

 

 
Lipperkerkstraat 49 
7511 CV Enschede 
Tel. 053-4305296 

 

 
 
 

Hemmers 
Beeld en Geluid 

 
De Heurne 79 

7511GS Enschede 
053-4315936 

 
www.hemmers.nu 

 
 

 

http://www.bertvanderheide.nl/
http://www.renokap.nl/

