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Kerkgebouw:
Oldenzaalsestraat 115

Locatiesecretariaat:

Nieuwe Schoolweg 2 7514 CG Enschede
telnr.. 053- 478 53 06

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Bijbel leesgroep:
Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal
Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Locatiesecretariaat:

Langestraat 51 - telnr: 053 - 478 53 06
Bezoek op afspraak via
secretariaat@katholiekenschede.nl

Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een
stempel in uw Camino paspoort of de
Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via
bovenstaand mailadres.

Openstelling Jacobuskerk:

Met ingang van 11 april is de H. Jacobuskerk op
zaterdag geopend van 12.00-16.00 uur voor
bezoekers. Onze kerkgidsen zijn aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Van harte welkom!

Adreswijzigingen, aanvragen voor doop, huwelijk etc. doorgeven aan Centraal Secretariaat

Enschede (zie pag. 3).

Misintenties geeft u door via het daarvoor bestemde mailadres (zie pag. 3).
Vieringen door de week zie pagina 18; Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16, zie ook

vitrinekast of kijk op www.rkzuidoosttwente.nl

Centrale beheergroep:

De centrale beheergroep bestaat uit Harold Beugelink, Remco ter Brugge

en Marcel Zweers.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres van het centraal secretariaat van de parochie:

secretariaat@katholiekenschede.nl

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Everink, Eric Sanders, Annelies Tenbergen, Marijke van der Tol, Elly Vije.

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
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Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.rkzuidoosttwente.nl

rekeningnr NL15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere, Enschede

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95
b.g.g.: 06-20 87 48 66

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 2.

Pastoor Patrick Kuipers
06-81274995
p-kuipers@rkzuidoosttwente.nl

Pastor W. Rekveld, priester-assistent
06-2087 4866
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
06-30098833
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os

06-136467 17

j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en
donderdag
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Van de Redactie

Mei maakt iedereen blij, het mooie weer ligt
in het verschiet,

in mei leggen alle vogeltjes een ei, maar mei
is ook de Mariamaand.

Ter ere van haar is onderstaand gedicht.

Groetjes,
Annelies, Clara, letje en Ine

Maria

Stil en rustig staat zij daar
Haar lieflijk gezichtje kijkt mij aan
Haar handen zijn geopend
'Kom maar bij mij, zo voelt het.

Stil en rustig staat zij daar
Dienares van onze God en Vader
Uitverkoren tot moeder van Zijn Zoon
Maar alfijd maagd gebleven

Stil en rustig staat zij daar
Zij heeft haar Zoon zien sterven
Plles heeft zij moedig gedragen

Nls voorbeeld voor ons allen

Stil en rustig staat zij daar
Moeder van alle moeders
Ik begin met "Wees gegroet"
En zij ontfermt zich over mij.

12, 20 JOOTJE




Maria(maand)

Vandaag - als ik dit schrijf is het Goede Vrijdag — denk ik
samen met vele andere mensen in het bijzonder ook aan
Maria. Zij is met Jezus meegegaan op zijn levensweg.
Ergens op die weg heeft zij Hem los moeten laten, zoals
elke ouder zijn kind los moet laten opdat het zijn of haar
eigen leven kan gaan leiden. Maar ze is Hem blijven volgen,
met hart en ziel, ook en vooral toen zijn weg een lijJdensweg
werd. Ze is Hem nabij gebleven tot waar ze niet verder kon
gaan. Juist vanwege deze ervaring, vinden veel mensen
herkenning en troost bij haar. "Ze heeft het zelf meegemaakt’,
zo zei een moeder die haar dochter aan de dood heeft
verloren.

Gisteravond was The Passion op televisie, inmiddels voor de zestiende
keer. Telkens weer raakt deze uitvoering van het lijdensverhaal veel
mensen, gelovigen en niet-gelovigen.

Persoonlijk vond ik deze Passion heel mooi uitgevoerd met een
prachtige vertolking van Maria door Roxeanne Hazes. Vooral het
moment waarop Maria haar hand op het grote, verlichte kruis legt,
blijft mij bij. Een 'kantelmoment; waarop ze — opnieuw, nu definitief —
haar zoon moet loslaten maar in liefde met Hem verbonden blijft.

“Vrouw, daar is nu je zoon,” heeft Jezus op het kruis tot haar gezegd.
Hij sprak over ‘de leerling van wie Hij hield. Op het kruis vertrouwde
Hij hem aan haar toe. Het doet me denken aan een moeder wiens
zoon was overleden, die zei: “lk heb mijn zoon verloren, maar ik heb
er een dochter bij gekregen!” Na zijn overlijden was haar
schoondochter als een dochter voor haar geworden. Ondanks alles
nieuw perspectief.

En tegen die leerling heeft Jezus gezegd: “zie daar, je moeder!” En van
dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis (Johannes 19,
25-27). Een laatste gebaar van zorg van Jezus: Hij geeft zijn moeder
aan zijn leerling en daarmee aan alle mensen die Maria als hun
geestelijk moeder willen opnemen in hun hart en in hun leven.

Als u dit leest, is er een grote groep pelgrims uit ons bisdom, ook
vanuit onze parochies, in Lourdes. Om dicht bij Maria te zijn en
nieuwe levenskracht op te doen. Dat wens ik alle pelgrims van harte
toe. En wie thuis blijft wens ik toe dat Maria in deze meimaand u nabij
komt en nieuwe vreugde geeft.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster



Bericht van de vicevoorzitter

Samen verder na een gezegend Paastridudm

Beste parochianen,

Met dankbaarheid kijken wij terug op een mooi en waardig Paastridutim. De vieringen
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake waren goed bezocht en hebben
velen zichtbaar geraakt. Ook Palmzondag was bijzonder: met een recordaantal
kinderen, maar liefst vijftig paasstokken, en een feestelijke processie hebben wij samen
de Goede Week mogen beginnen. Het zijn tekenen van leven en groei in onze
parochie, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Groei brengt ook verantwoordelijkheid

Tegelijk merken wij dat deze groei ook praktische vragen met zich meebrengt. Zowel in
het Parochieel Dienstencentrum als in de St. Jozefkerk ervaren wij dat de beschikbare
ruimte onder druk staat. Dat vraagt om zorgvuldige en toekomstgerichte keuzes. Als
bestuur werken wij hier hard aan. Dit kost echter tijd, omdat wij integraal moeten
kijken naar het geheel van ons vastgoed. Onze parochie beschikt over meerdere
gebouwen, en het is van belang om deze in samenhang te bezien: liturgie, ontmoeting,
catechese en beheer moeten in balans zijn.

Wij willen benadrukken dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Wij
bevinden ons in een fase van verkenning en studie, waarin wij verschillende scenario’s
zorgvuldig afwegen. Daarbij nemen wij ook het parkeerterrein bij de St. Jozefkerk en
het Dienstencentrum mee. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover
informeren.

Nieuwe gelovigen en groei van de gemeenschap

Met vreugde mogen wij constateren dat het aantal kerkgangers blijft toenemen. Ook
tijdens de Paaswake hebben wij weer nieuwe dopelingen mogen verwelkomen in onze
geloofsgemeenschap. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis
voelen in onze parochie. Hun keuze voor het geloof is een bemoediging voor ons allen.

Gastvrijheid en herkenbaarheid

Als parochie willen wij een gastvrije en herkenbare gemeenschap zijn. Daarom hebben
wij recent geinvesteerd in representatieve en herkenbare kleding voor onze gastheren
en gastvrouwen. Wij verzoeken hen vriendelijk om deze jas ook daadwerkelijk te
dragen tijdens de vieringen, zodat zij goed zichtbaar zijn voor nieuwe parochianen en
voor mensen met vragen. De kleding is beschikbaar in de tweede sacristie van beide
kerken.



Wij zullen dit initiatief evalueren en bezien of een dergelijke herkenbaarheid ook
wenselijk is voor andere groepen, zoals kosters, de filmploeg en kerkwachten. Dit zal
vanzelfsprekend in goed overleg plaatsvinden. Ook ons acolietenteam is inmiddels
voorzien van een passende kledingset. Zij vervullen regelmatig taken binnen het
aartsbisdom en in andere parochies, en het is mooi dat zij daarbij herkenbaar en
representatief zijn. Tegelijk draagt dit bij aan onderlinge verbondenheid en
groepsgevoel.

Financiéle betrokkenheid

De betrokkenheid van u als parochianen blijkt ook uit de financiéle steun. De
opbrengsten van Kerkbalans blijven goed op peil en lopen niet achter op voorgaande
jaren. Ook de collecteopbrengsten laten een duidelijke stijging zien. Daarvoor zijn wij
u zeer dankbaar. Kerk-zijn vraagt immers niet alleen inzet en gebed, maar ook
financiéle middelen voor onderhoud, energie, personeel en de voortgang van onze
activiteiten.

Samenwerking en afstemming

Het parochiebestuur heeft recent een goed en open gesprek gevoerd met de
pastoraatgroep. Om de onderlinge afstemming te versterken en goed zicht te houden
op wat er leeft in de parochie, is afgesproken dat vertegenwoordigers van de
pastoraatgroep eenmaal per kwartaal aansluiten bij de bestuursvergadering. Op deze
wijze willen wij voorkomen dat er blinde vlekken ontstaan en blijven wij samen
verantwoordelijkheid dragen voor het geheel.

Ook heeft inmiddels een eerste afstemming plaatsgevonden tussen de koren en onze
coordinerend kerkmusicus, Sander Harperink. Dit is een goede stap in het verder
stroomlijnen van de samenwerking en het ondersteunen van de liturgische muziek in
onze parochie.

Met vertrouwen vooruit

Als bestuur zien wij een parochie die groeit, leeft en in beweging is. Dat vraagt om
inzet, om zorgvuldigheid en soms ook om geduld. Tegelijk mogen wij vertrouwen
hebben dat wij samen, geleid door het geloof en gedragen door uw betrokkenheid, de
juiste stappen zetten.

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid, uw inzet en uw gebed. Laten wij, in de
vreugde van Pasen, samen verder bouwen aan een sterke en gastvrije
geloofsgemeenschap.

Met hartelijke groet,

Koen Kuijpers
Vicevoorzitter Parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere



Doe mee aan het gesprek over Kerkbalans

Een uitnodiging om samen na te denken over
bereik en betrokkenheid

Kerkbalans gaat goed. Elk jaar opnieuw mogen we constateren dat meer mensen een bijdrage
doen en dat onze parochiegemeenschap zich betrokken toont. Daar zijn we oprecht dankbaar
voor. Het is een teken van verbondenheid dat verder reikt dan een envelop of een formulier.

Maar we weten ook: er zijn mensen die we nog niet bereiken. Parochianen die misschien niet
weten wat Kerkbalans is, of die nooit persoonlijk zijn aangesproken. Mensen die wél willen
bijdragen, maar ergens tussen de post en de drukte van het leven afhaken. En misschien zijn er
nieuwe manieren om mensen te bereiken die wij nog niet hebben ontdekt.

Daarom willen we niet alleen verder gaan op de ingeslagen weg. We willen luisteren. Want de
beste ideeén komen vaak van mensen die midden in de gemeenschap staan, die hun buren
kennen, hun straat, hun kring.

Wij nodigen u uit voor een open avond waarop we samen nadenken over Kerkbalans. Hoe
bereiken we meer mensen? Welke manieren werken, en wat kan beter? Zijn er nieuwe wegen
via persoonlijk contact, sociale media of andere initiatieven die we nog niet bewandelen? Uw
ervaring, uw netwerk en uw ideeén zijn precies wat we nodig hebben.

De avond vindt plaats op woensdag 6 mei 2026 van 19:00 tot 21:00
uur in het Parochieel Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2
U hoeft geen kant-en-klaar plan te hebben. Een gedachte, een vraag, een ervaring uit uw eigen
omgeving is genoeg om een waardevol gesprek op gang te brengen. Juist de verscheidenheid
aan stemmen maakt zo'n avond rijk.

Want Kerkbalans is uiteindelijk geen administratieve actie. Het is een uitnodiging aan mensen
om zich verbonden te tonen met iets wat hen dierbaar is. En hoe meer mensen die uitnodiging
ontvangen, op de juiste manier en op het juiste moment, hoe meer die verbondenheid groeit.

Kunt u op 6 mei niet aanwezig zijn maar wilt u toch meedenken? Stuur uw gedachten naar
penningmeester@katholiekenschede.nl. Uw inbreng wordt meegenomen in het gesprek.

We hopen u te ontmoeten op deze avond.

Van harte welkom.

Lynn Nieboer
Secretaris Parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere
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Tweede Paasdag exira feestelijk met
jubileum pastor Rekveld

In Overdinkel werd op 6 april, Tweede Paasdag, gememoreerd dat het 300 jaar geleden was dat
Gerardus Majella werd geboren in Muro Lucano, in Zuid-Italié. Maar Tweede Paasdag stond vooral in
het teken van het 12,5 jarig dienstverband van pastor Rekveld en zijn emeritaat. De Gerardus
Majellakerk was goed gevuld met parochianen uit al onze parochies; met samenzang werd het extra
feestelijk. Pastor Rekveld blijft gelukkig priester-assistent in onze parochies en woonachtig in
Overdinkel in de pastorie, dus we zullen hem nog vaak kunnen ontmoeten in komende vieringen. Tot
besluit van de viering kreeg hij een prachtige koormantel overhandigd uit handen van
vice-voorzitter Jozef Evering van parochie Maria Vlucht. Een schitterende, blauwe mantel met het
Maria-monogram. Na afloop was er koffie met cake en krentenwegge en volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Foto's staan op onze website!

Dank in grote dankbaarheid

Het was een mooie dag Tweede Paasdag om te vieren
dat ik 12 %2 jaar als pastor mocht werken in de
samenwerkende parochies Zuidoost Twente. Dankbaar ook dat ik mag blijven werken als pastor,
als priester. Met 75 jaar ga je met emeritaat maar je blijft priester. En samen met allen die
toegewijd zijn hoop ik gestalte te geven aan wat wij met Pasen en daarna ook mogen vieren. Het
leven ons gegeven in de verrijzenis van de Levende Heer. Dat kwam voor mij tot uitdrukking in de
Eucharistie viering die wij samen mochten vieren. Gewijd en toegewijd. Zonder namen te
noemen wil ik u, jullie allen in grote dankbaarheid danken. Dank voor het samen vieren, Dank
voor het samen zingen. Dank voor de mooie woorden
gesproken in de preek en dankwoorden. Dank voor de
attenties, de kaarten en bloemen. Dank voor het
ongedwongen samenzijn na de viering. Dank aan de
geloofsgemeenschap van de heilige Gerardus Majella die
dit mogelijk heeft gemaakt. Dank voor de mooie albe en
de woorden daarbij geschreven op een mooie kaart. Dank
voor de prachtige Maria koorkap, gekregen van de
gezamenlijke parochies, en de woorden daaraan vooraf.
Maar in alle oprechtheid mijn grootste dankbaarheid is
dat u, jullie er allemaal waren om dit samen te vieren. En
om met mijn eigen woorden af te sluiten: Dat zouden we
vaker moeten doen! Dank en good gaon.

Pastor Willy Rekveld ;,j;;‘



Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de
moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italié het gebruik om mei toe te wijden aan
Maria, de Moeder Gods. Oktober wordt beschouwd als de tweede Mariamaand.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt
gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en
oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de
eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Veel parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt
door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het
houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand
wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een
heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het
meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van
de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geidentificeerd.

De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de
Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord paia (maia) betekende
oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin
omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord maior (='groter’) is dan
ook aan maia verwant.

Projectie op Maria

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en
vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel
als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italié de idee om de meimaand
geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het
vooral de jezuieten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Encycliek

Paulus V1 (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio ('In de
maand mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin
het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en
gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het
welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.

Bron:kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/mariamaand



Licht en Vrede

De dagen lengen. We genieten van het licht en de warmer wordende zon. Meesjes
vliegen achter elkaar aan en buitelen van tak naar tak. Hommels en bijen bezoeken de
bloesems. Het Laudato Si boompje in de parochietuin bloeit enthousiast mee. Nu kan
het echte tuinwerk beginnen. Het begint te kriebelen. Handen uit de mouwen. Het
wilde bloemenzaad kan nu gezaaid worden.

Een troost in deze barre tijden van oorlog en geweld. Afspraken worden geschonden.
Gewapende conflicten voeren de boventoon op onze zo kwetsbare aarde. "Ik begrijp
er niets meer van’, hoor ik verzuchten. Ruimte, levensruimte voor elkaar, vr,agen om
stille diplomatie, om gesprek en dialoog.

Om wegen naar vrede te vinden. Elke stap, elk gesprek, elke ontmoeting is er een in de
goede richting. Met de herinnering aan de goede week en Pasen nog in ons
geheugen, is het aan ons om in de voetsporen van Jezus verder te gaan. Gaande de
weg van Pasen naar Hemelvaart, naar Pinksteren, zeven weken lang onderweg.

We lezen de verhalen die vertellen over de ontmoetingen van Jezus met zijn vrienden.
Zelfs na zijn dood - door de dood heen gegaan - spreekt Jezus zijn leerlingen moed in.
Het is nu aan jullie, aan jou, aan ons. In Johannes 20 lezen we: Ineens stond Hij in hun
midden en zei: "Vrede!" Hij liet zijn handen en zijde zien. "Vrede", zei Jezus nogmaals.
Telkens opnieuw klinkt in dit hoofdstuk het woord vrede. Zelfs als je twijfelt, als je het
niet meer ziet zitten, kan deze vredeswens je hart verwarmen. Thomas kan het niet
geloven. Hij was er niet bij. Hij wil het zelf meemaken. Dan heb je bewijs. Dan weet je
het zeker. Jezus nodigt Thomas uit een mens van geloven te worden. Een mens van
vertrouwen. Een mens vol liefde. Zonder bewijzen op pad durven gaan. Gewoon maar
beginnen. Niet spelen op zeker, op bewijzen. Maar met een open hart, een open blik,
een luisterend oor. Om licht en vrede waar te maken. Waar je ook komt, waar je ook
bent. De Helper, de heilige Geest, zal je bijstaan.

Woorden aan Aurelius Augustinus toegeschreven:

Fluister het mij in, heilige Geest: ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest: ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest: ik zal het goede zoeken.

Geef me Rracht, heilige Geest: ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest: ik zal het goede nooit verliezen

Lies van Veldhoven



God wil geen oorlog!

Als ik dit schrijf weet ik nog niet wat Paus Leo zal zeggen bij
zijn zegen ‘Urbi et orbi, ‘voor de stad en de wereld'
Maar hij zal het beslist hebben over de oorlogen in de wereld om ons heen.

Afgelopen week zei hij al: ‘God wil geen oorlog' en hij verwees naar mensen, die God voor hun
karretje spannen en oorlogen met God legitimeren.

‘Die mensen), zo zei de paus, hebben bloed aan hun handen’

Conflicten worden nooit beslecht met het voeren van oorlog.

Pas wanneer mensen werkelijk tot elkaar komen, zich mogen uitspreken, hun wonden mogen
laten zien, kan er werkelijke vrede groeien.

Daarover gaat het evangelie van komende zondag (Johannes 20, 19-31).

We zien we hoe Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, die Hem in de steek hadden gelaten.
Menselijkerwijs zouden we boosheid verwachten. Maar Jezus komt niet met verwijten.
Hij zegt eenvoudig: “Vrede zij u." Tot drie keer toe.

Zijn eerste woord is vergeving.

Spiritualiteit

Omdat het om mensen gaat ...

Daarin ligt een diepe les.

Vergeving is geen vanzelfsprekendheid.

Vaak zeggen wij te snel: “Laat maar,” terwijl er van binnen nog pijn zit.

Echte verzoening vraagt tijd, eerlijkheid en openheid.

Ze kan pas groeien waar mensen bereid zijn elkaar werkelijk te ontmoeten en te erkennen wat
er gebeurd is. Dan pas kan er iets nieuws ontstaan: ruimte, vrede, een nieuw begin.

Thomas, een leerling van Jezus, kan dat niet zomaar geloven. Jezus ziet dat.

Hij wijst Thomas niet af, maar nodigt hem uit om te zien, te voelen, aan te raken.
Zo leert Tomas dat geloof niet blind is, maar mag groeien door ervaring en zoeken.
Overal waar mensen samenleven is telkens weer verzoening zoeken noodzakelijk.
Alleen zo kunnen we immers werkelijk samenleven.

Ook al gaat er af en toe wat fout. Jezus vertrouwt ons dit toe.

In zijn Geest roept Hij ons op vredebrengers te worden.

Ik wens jou vrede en alle goeds!

Frank de Heus



Lezing Stijn Fens over het conclaaf
en eerste jaar van Paus Leo XIV.

Op donderdag 28 mei komt Stijn Fens voor een lezing naar Losser.

Stijn Fens is een Nederlandse journalist, schrijver en religie-deskundige, vooral bekend
om zijn werk rond het katholicisme en het Vaticaan.

Hij studeerde geschiedenis en ontwikkelde al vroeg een sterke interesse in religie,
cultuur en kerkgeschiedenis.

In zijn artikelen en analyses legt Stijn Fens vaak de relatie tussen religie, samenleving
en politiek.

Hij schrijft ook essays en boeken over religie, cultuur en de rol van geloof in de
moderne samenleving.

Stijn Fens is veel in Rome. Zeker als er iets te doen is rond de paus.

Als dé kenner van het Vaticaan in Nederland was dat zeker het geval in het voorjaar van

2025. Vanaf het moment dat paus Franciscus ziek werd, stond Stijn Fens paraat.

Op de ochtend dat Franciscus overleed, was hij net weer terug uit Rome en had zijn
telefoon even weggelegd.

Toen hij hem niet veel later oppakte was het ding ontploft: Franciscus was overleden.
Hij moest linea recta terug naar Rome om verslag te doen van de gebeurtenissen die
de hele wereld in zijn greep hielden: het afscheid van Franciscus en de keuze van de
nieuwe paus Leo XIV.

Stijn Fens komt naar Losser om te vertellen over die ene maand, nu een jaar geleden,
waarin ook in Nederland iedereen naar Rome keek. Hij laat zien wat er achter de
schermen gebeurde bij de uitvaart van de Argentijnse paus. Hoe kwam de
Amerikaanse paus kardinaal Robert Prevost op de stoel van Petrus terecht? En hoe
heeft Leo XIV het in zijn eerste jaar gedaan? Waar liggen zijn prioriteiten en wat doet
hij anders dan zijn voorganger?

Datum: donderdag 28 mei 2026
Locatie: Pastorie Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 Losser
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden véor 14 mei 2026 bij
f.beuger@home.nl of 06-23090356
Entrée: € 5,-- (te voldoen bij ingang zaal)

Nota bene: De lezing is verplaatst van Haaksbergen naar Losser! Een initiatief van
Geloven in Zuidoost Twente.

[ it gop
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JONGEREN: NU AL AANMELDEN !

Kloosterweekend voor oudere tieners en twintigers.

Kennis maken met Franciscus van Ossisi en de minderbroeders

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant).
Hier woont een kleine (relatief) jonge kloostergemeenschap van broeders.

Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse
Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers
(cellen) van de broeders.

We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we
ons eigen programma: gesprek, film, wandelen.

Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs
de rivier. De broeders ontvangen tegenwoordig alleen nog gasten jonger dan 30 jaar.

Dit keer zoomen we in op de persoon van Franciscus van Assisi. 4 Oktober vieren we dit jaar zijn
800e sterfdag. Je leert meer over wie hij was, over zijn leven en hoe broeders en zusters door
hem geinspireerd zijn.

Op de zaterdagavond wonen we de vespers bij de zusters Clarissen bij, die ook in Megen een
klooster hebben.

Begeleiders: Frank de Heus (theoloog en pastor) en Frank Beuger (theoloog en docent).
Data: vrijdagmiddag 12 tot en met zondagmiddag 14 juni
Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 30,—. Het weekend geldt als twee dagen.

Aanmelding mogelijk tot 4 mei (max. 8 deelnemers):

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06-30 09 88 33.




14-03-2026
17-03-2026
18-03-2026
21-3-2026

23-03-2026
27-03-2026
23-03-2026
01-04-2026
08-04-2026

05-04-2026

04-04-2026

KRONIEK

OVERLEDENEN

Nicolaas J. Klaver, 84 jaar, e/v C.G. Klaver-Hassing

Johannes L.G. Badart, 84 jaar

Hendrikus J. Herik, 87 jaar, e/v A.M. Herik-Wolters

Willem de Ridder, 77 jaar, w/v Leny Brouwer

Hendrik P.M. Plass, 70 jaar,

Kelvin Krijgsman, 28 jaar

Willemina H. Roeten-Moerkotte, 93 jaar, w/v dhr. Roeten
Sandor J. Kurcsics, 86 jaar.

Gerhardus O.W. Freriksen, 79 jaar, e/v M.H.T. Freriks-Borghuis

DOPELINGEN

(In de H. Jacobuskerk)

Jessica Chizaram Okeke, geboren op 14 januari 2026, d/v
Johnbosco Okeke en Helen Okeke,

CATECHUMENEN

(in de St. Jozefkerk)

Muriél Sophie Beugelink

Alex Kurt Hilgerink

Yannick van Lienen

Noah Aaron Schonewille

Martijn Smit

Joanie Melissa Christine Mia Tielman
Kim Clementine Johanna Wildeman



waar
Zondag 26 april
St. Jozefkerk
Zaterdag 2 mei

St. Jozefkerk

Zondag 3 mei
H. Jacobuskerk

Zondag 10 mei
St. Jozefkerk

Donderdag 14 mei
H. Jacobuskerk

Zondag 17 mei
St. Jozefkerk

Zondag 24 mei
St. Jozefkerk

Maandag 25 mei
H. Jacobuskerk

Zondag 31 mei

vieringenrooster

tijd voorganger soort viering koor

4e zondag van Pasen / deurcollecte Roepingenzondag

11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
doopviering

5e zondag van Pasen

19.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang
Meezingviering

5e zondag van Pasen

11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd Samenzang
internationale mis

6e zondag van Pasen

11.00 uur W. Rekveld Eucharistie Schola

Hemelvaart

11.00 uur W. Rekveld Eucharistie Schola

Familiezondag 1e H. Communie-viering

11.00 uur P. Kuipers en Eucharistie Kinderkoor JM

J.van den Bosch 1e h. communie

Pinksteren / deurcollecte Pinksteractie/Week van de Nederl. Missionaris
11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor

Maria Moeder Kerk / deurcollecte Pinksteractie/Week van de Nederl. Missionaris
11.00 uur P. Kuipers Eucharistie Samenzang

H. Drieéenheid / deurcollecte Pinksteractie/Week van de Nederl. Missionaris

St. Jozefkerk 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang
Meezingviering

Zaterdag 6 juni Sacramentsdag

St. Jozefkerk 19.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang
Meezingviering

Zondag 7 juni Sacramentsdag

H. Jacobuskerk 11.00 uur Mgr. Hoogenboom en Eucharistie + kwd BJK

P. Kuipers internationale mis
Zeg het met bloemen ..

We proberen wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een bloemetje te brengen
bij iemand die wel wat steun kan gebruiken. Dat mooie gebaar, begonnen in
de St. Jankerk, willen we binnen de parochie graag in stand houden. Kent u
iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, laat het dan één van
de leden van de pastoraatgroep weten (zie pagina 2 van Pelgrim). Aan het
eind van de viering, bij de mededelingen, wordt gezegd voor wie de bloemen
zijn en dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de bloemen wil bezorgen.
Een stukje nabijheid vanuit de geloofsgemeenschap. Brengt u ook een keer
de bloemen bij een mede-parochiaan?

. !_.



Maria Koningin van het Oosten - kerk,
vieringen in de St. Jankerk

Velen van onze parochie zijn aanwezig geweest bij de wijding van de St. Jankerk voor
de Maronitische Geloofsgemeenschap. Voor wie vaker naar een viering in deze kerk
wil, staan hieronder de datums dat er gevierd wordt. Er is (nog) geen vast schema, het
verschilt per weekend.

Zondag 26-4-26 18:30
Zaterdag 2-5-26 18:30
Zondag 10-5-26 13:30
Zondag 17-5-26 10:30
Zondag 24-5-26 10:30
Zondag 31-5-26 13:00 Eerste Heilige communie

Kinderagenda

Zondag 26 april
Kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk, tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 3 mei

Kinderwoorddienst in de H. Jacobuskerk, tijdens de viering van 11.00 uur >
S

Zondag 17 mei - Familiezondag - viering 1e H. Communie =

De kinderen die aan de voorbereiding hebben meegedaan, ontvangen
vandaag hun 1e H. Communie in de St. Jozefkerk

Zondag 24 mei, Pinksteren
Kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk, tijdens de viering van 11.00 uur
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Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Donderdag 18.00 uur H. Jacobuskerk - aanbidding met biechtgelegenheid
Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering

Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Openingstijden dagkapellen
H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25
Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne
Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur

Daarna drinken we een kop koffie of thee. I T )

o o



Dauwtrappersviering ,f;..','.,‘:,,,..":,'.'."""‘"f ’

te Hertme

Hemelvaartsdag 14 mei 2026 om 6.30 uur

Op 14 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het
Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen Jansen van de H.H. Jacobus en
Johannesparochie te Borne, met ondersteuning van zang door het dames- en herenkoor
van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er
a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog
erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee
te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen
Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme, Namens deze,
H. Harink, Zenderen,

tel. 06-17113843
e-mail: h.harink@live.nl



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 26 april, 4e zondag van Pasen

Thema: Hij roept je bij je naam

Jezus is de Goede Herder. Hij kent jou. Hij roept jou bij jouw naam en
houdt van iedereen evenveel.

Locatie: St. Jozefkerk

Zondag 3 mei, 5e zondag van Pasen

Thema: Jezus is de weg

Jezus is de weg naar de Vader. Wie Hem ziet, ziet God de Vader.
Locatie: H. Jacobuskerk

24 mei, Pinksteren A

Thema: De Heilige Geest komt! k- |
= In het Evangelie lezen we dat de leerlingen de Heilige Geest ontvangen. ;;Q
e Locatie: St. Jozefkerk




Dauwtrappen én Dauwtrapviering
Openluchttheater Brilmansdennen - Losser

Vanuit de gezamenlijke Losserse kerken wordt op Hemelvaartsdag, 14 mei a.s. een

wandeling georganiseerd waarbij deelnemers, de dauwtrappers, om 7.00 uur op pad
gaan.

ledereen is welkom om aan de ruim 1%z uur durende wandeltocht deel te nemen. Het
vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater Brilmansdennen aan de
Gildehauserweg 27 in Losser.

Na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater om 9.00u een
Oecumenische gebedsdienst plaats; deze wordt door ds. Gerlof van Rheenen en
pastoraal werker Frank de Heus voorgegaan.

Muzikale medewerking wordt -net als voorgaande jaren- verleend door
muziekvereniging ‘Sempre-Excelsior’ Tijdens de dienst vindt een collecte plaats,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan ‘De Kraambank - Losser. Marieke
Ruyter-van der Weide is kraamverzorgende en zal het doel en het werk van De
Kraambank toelichten.

Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar en is er gelegenheid voor een
gezellig samenzijn: al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2026.

Wellicht onnodig om te vermelden: mocht deelname aan de wandeling niet mogelijk
zijn, het is vanzelfsprekend dat -ook zonder deel te nemen aan de wandeling-
deelname aan de Oecumenische dienst mogelijk is: wees welkom!
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Uit de oude koker 12

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle
parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de
Mariaparochie. De foto is gemaakt tijdens de bouw van
de kerk in1926. De gedenksteen wordt geplaatst.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze
foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:
Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het
parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.
Rien Tiehatten, beheerder archief







'Hemelvaart' betekent letterlijk 'opgang ('vaart’) naar de hemel.

De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de 'goddelijke werkelijkheid'. Met
Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die
goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en ruimte
niet gelden.

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen.
Op Paaszondag begint de vijftigdaagse Paastijd.

Het is een blijde tijd, waarin de vreugde om de overwinning op de dood
doorklinkt. De Paastijd mondt na zeven weken (vijftig dagen) uit in
Pinksteren.

Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van
Hemelvaart.




Tekst: Landelijke Werkgroep Synodaliteit

Vuur! Kaarslicht, een brandende barbecue, een
open haard- of kampvuur. Vuur brengt vreugde,
warmte en gezelligheid. Maar datzelfde vuur
heeft een vernietigende kracht. Als je niet

weet hoe om te gaan met vuur veroorzaak je
ongelukken.

En zo is het ook met woorden. Woorden kunnen
iemand bemoedigen, gelukkig maken en zelf-
vertrouwen geven. Woorden kunnen mensen
met elkaar verbinden. Dat kan bij een tweetal in
een band van liefde of binnen een grotere ge-
meenschap. Maar woorden kunnen ook kwetsen
en verdelen. Kinderen die gepest worden dra-
gen daarvan vaak levenslang de gevolgen. Wie
mensen tegen elkaar uitspeelt, ophitst en haat
zaait, die verdeelt en neemt het risico geweld te
oogsten.

“Vuur en woorden: het
gaat erom wat je ermee
doet”

%E Meer inlormatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl

Luisterend op weg

Luisterend op weg

Vuur en woorden: het gaat erom wat je ermee
doet. Pinksteren is het feest van het woord en
het vuur. Boven de hoofden van de apostelen
waren tongen als van vuur zichtbaar terwijl zij
spraken. En alle aanwezigen, die verschillende
talen spraken, verstonden hen in hun eigen taal.
Men begreep elkaar. De Heilige Geest bracht dat
teweeg. En waar begrip is tussen mensen is het
feest. Dat is Pinksteren!

Dat is het feest dat synodaliteit ook wil zijn.
Geen abstract concept. Geen ver-van-mijn bed-
theorie. Maar een manier van met elkaar en met
onze onderlinge verschillen omgaan. Begrip
laten ontstaan. Door geinspireerd door de
Heilige Geest in alle rust naar elkaar te luisteren
en te voelen wat jou raakt en wat de ander raakt.
Er is geen synodaler feest dan Pinksteren. Het
feest van begrip. Laten we het samen vieren,
niet alleen op Pinksteren maar dagelijks, jaar in,
jaar uit.

Zalig Pinksteren!

/ AR,
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Het Mirakel |

Het in 1345 gebeurde mirakel herdenken we nu als
de Stille Omgang. Deze herdenking en processie vond dit jaar
weer plaats op 21 maart.

Tijdens deze stille bedetocht gedenken katholieke gelovigen
uit Amsterdam en verder uit heel Nederland het eucharistisch
wonder.

De overlevering spreekt over een stervende man in de
Kalverstraat die de geconsacreerde heilige hostie had
uitgebraakt, samen met voedsel dat door hem ervoor
genuttigd was.

Dit vond plaats nadat hem door een pastoor het viaticum (de ziekencommunie) was
gegeven. Het braaksel, inclusief de geconsacreerde heilige hostie, werd vanwege de
kerkelijke voorschriften in zo'n situatie, in het haardvuur geworpen. Toen men de
volgende ochtend het haardvuur wilde aanmaken, bleek de geconsacreerde hostie
ongeschonden in de as te liggen.

Na de kerkdienst van 10.30 in "De Nicolaas" een deel van de bedetocht gelopen.
In "De Nicolaas"zijn de zogenaamde Testa relikwieén bekeken. Deze kwamen uit
Jeruzalem via Constantinopel naar Amsterdam.

Na de Jozefkerk-De Papegaai van binnen gezien te hebben, de middag besteed om een
rondje Posthoorn te maken.

De Posthoorn heet eigenlijk Onze lieve Vrouwe Onbevlekt ontvangen. De bouw werd
goedgekeurd op 26-05-1860 en gegund aan de architect P. Cuypers vanwege zijn
voortreffelijke werk aan de historische Munsterkerk in Roermond. De eerste steen werd
gelegd op 24-09-1861.

In 1976 is de sloopvergunning, aangevraagd door het RK Erfgoed, geweigerd door
minister Harry van Doorn (CRM), lid van de PPR en oud voorzitter van de KRO.
Trouwens veel katholieken waren lid van de PPR. Ook Eric Jurgens, bekend als
columnist in het Mariénberg magazine van en voor kritische katholieken.

Ps. Gezien aan de Minkmaatstraat: Vlaggen dat Vosta 100 jaar bestaat, ooit de
voetbalclub van de Jozefkerk.

John Schiffel, Stichting Behoud Sint Josephkerk

Foto's Secil Arda

/
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Cursus Icoon schilderen

Al heel veel jaren (12 ' jaar ) wordt er 2 x per jaar een
cursus lcoon schilderen gegeven door Jos Bentert.

Eerst zaten we in een zaaltje van de Verrijzeniskerk, daarna
werden de lessen verzorgd in een mooie ruimte van de
St.Jankerk en sinds 2023 wordt de cursus gegeven in de
ontmoetingsruimte van De Blenken, Oldenzaalststraat 10
(aan de achterzijde is de ingang).

(Vlakbij de Mediamarkt.)

In het najaar beginnen we aan een nieuwe cursus van 10
maandagen:

Van maandag 7 september t/m maandag 9 november van
09.30-12.00 uur.

Er is weer plaats voor nieuwe liefhebbers. Er is geen schilder- of tekenervaring voor

nodig.
U wordt bij alles geholpen.

De kosten zijn € 210,00 inclusief materiaal en goud. Voor de plank komt daar nog

€ 35,00 — € 55,00 bij, afhankelijk van de grootte.

Als u belangstelling hebt kunt u bellen met Jos Bentert 06-22908707 en/of mailen met

jbentert@gmail.com

Clazien Span

iconen uit een eerder cursusjaar
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL -
ANNO 2026 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen
Ben Engelbertink, mhm kunt u doneren op

Gravenstate 30, NL67 RABO 0118 0417 3¢

7591 PE Denekamp t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl




“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 VinthOE -
info@leidekkershedrijf-koenders.nl wannos-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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