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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2
Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen
Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Parochie
ST. JACOBUS
DE MEERDERE

H. Jacobuskerk

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB
Locatiesecretariaat:

Bezoek op afspraak via
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een
stempel in uw Camino paspoort of de
Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via
bovenstaand mailadres.

Openstelling Jacobuskerk:

Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Adreswijzigingen, aanvragen voor doop, huwelijk etc. doorgeven aan Centraal Secretariaat

Enschede (zie pag. 3).

Misintenties geeft u door via het daarvoor bestemde mailadres (zie pag. 3).
Vieringen door de week zie pagina 18; Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16, zie ook

vitrinekast of kijk op www.rkzuidoosttwente.nl

Centrale beheergroep:

De centrale beheergroep bestaat uit Harold Beugelink, Remco ter Brugge

en Marcel Zweers.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres van het centraal secretariaat van de parochie:

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Everink, Eric Sanders, Annelies Tenbergen, Marijke van der Tol, Elly Vije.

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
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Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.rkzuidoosttwente.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95
b.g.g.: 06-20 87 48 66

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 2.

Pastoor Patrick Kuipers
06-81274995
p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
06-2087 4866
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
06-30098833
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os

06-136467 17

j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en
donderdag

Pelgrim

februari 2026/2

20 februari - 26 maart

Inhoud

2 St. Jozef - H. Jacobus colofon

Wi

Voorwoord van pastor
Willy Rekveld

6 Overzicht activiteiten in de
40-dagentijd in ZuidOostTwente

11 Parochievicaris Willy Rekveld met
emeritaat

20 Vieringenrooster mét agenda

voor kinderen
21 Nieuw! Familie-zondagen
26 Bedevaart naar Banneux
27 Lezing Marinus van den Berg

28-29 Van het Bestuur




BEDANKT!

Voor het eerst in onze redactiegeschiedenis hebben we
zoveel copy ontvangen dat we 8 pagina's extra hebben.
Dank voor al uw inbreng.

Tevens kregen wij een mooi compliment van José
Heitbrink omdat zij vindt dat de Pelgrim er altijd mooi,
overzichtelijk en verzorgd uit ziet. Ook hiervoor
bedankt!

Een bedankje aan alle vrijwilligers kunt u ook
zien/lezen op pagina's 13, 14 en 15 van deze Pelgrim.

Een bedankje op z'n tijd doet iedereen goed!

Redactie,
Annelies, Clara, letje en Ine




veertigdagentijd

Veertig dagen krijgen wij de tijd om op te
gaan naar Pasen.

De tijd van bezinning begint met
Aswoensdag.

Wij beginnen met ons te laten tekenen met
het teken van het kruis. Met de gewijde as
van de palmtakken van vorig jaar wordt dit
teken gezet. Als een teken dat ons aardse
bestaan eindig is.

Het roept ons ook op tot een omkeer, tot
geloof in het Evangelie.

Dat wordt ons gegund, zo wordt gebeden in
de prefatie van de Veertigdagentijd. Het feest
der Zotten, Carnaval is gevierd. Even de
beslommering van het dagelijks leven
loslaten. Loslaten van een wereld die zot lijkt
door oorlog en geweld.

Door ongerechtigheid tegen het leven.

De rode draad door de Lezingen roept ons op
daarin een omkeer te maken.

Jezus maakte keuzes in zijn leven. Dat laat hij
ons zien. Ook wij mogen kiezen. Nemen wij
veertig dagen de tijd om met Hem mee te
gaan. Hij werd beproefd.

Ook wij kennen beproevingen.

Hij ging de berg op en er was veel licht in
Hem. Hij straalde dat uit. Maar Hij bleef er
niet steken. Hij daalde weer af.

Hij die de bron van levend water is. Bron van
eeuwig leven. Hij die blindheid wil genezen,
Hij liet de blinde zien. Hij die vroeg: “gelooft
ge in de Mensenzoon

Hij die het leven terug gaf aan wat dood was.
Een oproep klonk daarin “Kom naar buiten
en leef. "

Laten wij de tijd nemen, even buiten ons
eigen ik treden en het leven delen in deze

Veertigdagentijd, in de keuzes die wij maken.

Dat is ons gegund. Ik citeer uit de prefatie |
van de Veertigdagentijd.

Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde
Jaarlijks met een zuiver hart naar het
paasfeest toe te gaan:

dit is een tijd van meer toeleg op het
bidden, van grotere aandacht voor de
liefde tot de naasten,

een tijd van grotere trouw aan de
sacramenten waarin wij zijn herboren.
Zo groeien wij tot de volheid der genade
die Gij uw kinderen hebt toegezegd.

Ik wens ons allen dat groeien in liefde toe.
Dat wij in het teken van het kruis ontvangen
op Aswoensdag, de weg van Jezus gaan op
weg naar Pasen.

Veel inspiratie hierin.

Willy Rekveld, parochievicaris



ceesssssoIN DE VEERTIGDAGENTLID

in Zuid Oost Twente

. Vastenapp

. Ook dit jaar is er weer een Vastengroepsapp. In de Veertigdagentijd ontvang je op de
woensdagen en de zondagen een appje met een korte bezinning ter inspiratie. Je kunt
je opgeven via een appje naar 06 13646717 (pastor José van den Bosch). Meedoen kan
helpen om net iets bewuster naar Pasen toe te leven en de Vastentijd tot een zinvolle
tijd voor jezelf te maken.

Op weg naar Pasen

Wat betekent Pasen voor ons? Hoe bereiden we ons voor?

In de Veertigdagentijd staan we hierbij stil aan de hand van het evangelie van de komende

zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van het evangelie gaan we met elkaar

in gesprek om te ontdekken waar en hoe dit raakt aan ons eigen leven. Je kunt elke week

meedoen of een enkele keer.

Datums en plaats

- donderdag 19 februari: In de woestijn. In het Parochieel Dienstentrum aan de Nieuwe
Schoolweg 2 in Enschede

- dinsdag 24 februari: Op de berg. In de pastorie bij de Maria Geboortekerk in Losser

- dinsdag 3 maart: Bij de bron. In het Ariénshuis bij de Bonifatiuskerk in Haaksbergen

- donderdag 12 maart: Naar het licht. In het Parochieel Dienstencentrum in Enschede

- dinsdag 17 maart: Tot leven gewekt. In de Jacobsschelp (pastorie) bij de H. Jacobuskerk
Lonneker

Tijd: 19.30-21.00u (inloop vanaf 19.15u)

Begeleiding: José van den Bosch, pastoraal werkster parochies Zuidoosttwente.

Aanmelden (niet verplicht, wel fijn): via mailadres: j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl of

telefonisch: 06-13 64 67 17.

"Bidden met de Psalmen"
Gespreksavonden waarop we aan de hand van de podcast van Bidden Onderweg samen in
gesprek gaan over wat ons raakt, met als geleide elke week een andere psalm. Je kunt elke
week meedoen of losse avonden.

Datums: woensdag 25 februari, woensdag 4 maart, woensdag 11 maart en
woensdag 18 maart.

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Plaats: parochiehuis Jacobuskerk, Walstraat Enschede

Begeleiding: Juliétte Kemp en Hetty Mulder

Aanmelden: kan via secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of
catecheet@rkzuidoosttwente.nl




eeesseseoIN DE VEERTIGDAGENTLID

in Zuid Oost Twente

Oecumenische stiltevieringen Vastentijd Franciscusparochie

Laten we ons in deze onrustige tijd regeren door de angst of kunnen, willen, moeten, zullen we
onverschrokken zijn? We overwegen deze vragen in de viering aan de hand van teksten uit de
Bijbel en werken uit de kunst.

Tijd: Elke woensdagavond van 25 februari t/m 1 april van 19.00 tot 19.30 uur

Locatie: 25/2: Prot. Kerk Usselo; 4/3: Bonifatius Haaksbergen; 11/3: Kleine Kerkje Buurse;

18/3: Pancratius Haaksbergen; 25/3: Johanneskerkje Twekkelo; 1/4:Prot. Kerk Haaksbergen.

Franciscusbende

Vossenjacht rond het leven en sterven van Jezus.

Kinderen, ouders, opa’s en oma’s, gezinnen gaan in het centrum van Haaksbergen op zoek naar
figuren uit de tijd van Jezus. Je kunt op je eigen tijd beginnen.

Datum, tijd en plaats: vrijdag 20 maart, 18.30-20.00 uur, start: Onder de toren Pancratiuskerk te
Haaksbergen

Kosten: Vrije gift voor goed doel.

Als alles duister is:

Een avond over de liturgie en spiritualiteit van het Paastriduim

Het Paastridutim, hart en hoogtepunt van heel het liturgisch jaar, helpt ons stil te staan bij het
lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer. In de loop van de eeuwen heeft de Kerk vaste
gebruiken, teksten en liederen ontwikkeld om dit grote verhaal vorm te geven. Maar ook om
daarin haar geloof te belijden dat de dood en de verrijzenis van Jezus ook betekenis heeft voor
ons, hier en nu.

Pastoor Patrick Kuipers neemt ons mee op
een reis langs de vieringen en momenten .
van het Paastridulim. Hij zal stilstaan bij de .

historische ontwikkeling en de vormgeving
van de verschillende dagen en ons op die
manier binnenleiden in het mysterie van
lijden, dood en verrijzenis van Christus.
Datum en tijd: maandag 23 maart om
19.30 uur

Plaats: Parochieel Dienstencentrum aan de
Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.

De avond is bedoeld voor iedereen die zich
wil verdiepen in de liturgie en spiritualiteit
van Pasen: parochianen medewerkersin de
liturgie, lectoren, acolieten, kosters en
andere geinteresseerden. Aanmelden is niet
nodig.

Jesus Christ Superstar in Haaksbergen

In de Heilige Bonifatius kerk in Haaksbergen brengt Studio '65 verschillende liederen uit de
rockopera Jesus Christ Superstar ten gehore. Daarbij worden teksten ter bezinning en ter
overweging gedeeld om dieper in te gaan op het lijdensverhaal van Jezus.

Datum en tijd: dinsdag 24 maart, 20.00u. Toegang is gratis.
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in Zuid Oost Twente

Sobere maaltijd

De maaltijd is een oecumenisch initiatief en wordt georganiseerd door vrijwilligers van de
gezamenlijke kerken in Enschede. ledereen is welkom! Wilt u uw komst aan ons doorgeven via de
telefoon, de e-mail of de lijst in de Ontmoetingskerk. Dank u wel!

Els Kortman (tel.4325531) Rina van der Hulst 5723440. Email: rinavdhulst@kpnmail.nl

Datum, plaats en tijd: dinsdag 31 maart, 17.30-18.30u in de Ontmoetingskerk in
Enschede. ayanmn agapé
Agapeé maaltijd !
Naar het voorbeeld van de eerste christenen houden wij een maaltijd, waarin onze /)
onderlinge verbondenheid in Christus tot uitdrukking komt.

Datum, plaats en tijd: Witte Donderdag 2 april, 18.00-19.00u in het parochiehuis

bij de Jacobuskerk aan de Walstraat in Enschede.

U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden, uiterlijk dinsdag 31 maart. Dat kan via:
pastoraatgroep@katholiekenschede.nl of telefonisch bij één van de leden van de organisatie:

Tiny Hannink (06-28696426) of Annelies Tenbergen (053-4768667). Jonge gezinnen met

KINDEREN zijn van harte welkom! Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Twentse Passion in Buurse

Op Goede Vrijdag is Buurse het toneel van een mooi Twents Paasverhaal omlijst met muziek van
muziekvereniging Crescendo met zang van het Pablo Koor uit Haaksbergen en het Allegro Koor
uit Buurse, gevolgd door een indrukwekkende stille tocht door het dorp.

Datum, tijd en plaats: Goede Vrijdag 3 april, 19.00u bij de Heilige Maria Praesentatie Kerk in
Buurse.

Via Crucis

Muziek- en theaterkoor Encore brengt op Goede Vrijdag de Via Crucis van Franz Liszt ten gehore.
Dit werk is gewijd aan de veertien kruiswegstaties en wordt uitgevoerd met zang en pianospel.
Liszt begon met de compositie van dit werk in het najaar van 1878 in Rome en hij voltooide het in
februari 1879 in Boedapest. De Via Crucis neemt een bijzondere plaats in het oeuvre van Liszt. De
soberheid van dit werk leert ons een totaal nieuwe Liszt kennen. In veel van zijn briljante
pianowerken is de verpakking indrukwekkend en de inhoud eerder mager. Hier is juist het
omgekeerde het geval. De verpakking is uiterst sober, maar de inhoud wordt geweldig rijk met
aangrijpende solo passages op piano, mediterende koorwerken en op Bach geinspireerde koralen.
Richard von den Benken bespeelt de piano en zal het koor op subtiele wijze begeleiden tijdens
deze uitvoering.

Encore is een ambitieus gemengd koor met 45 zangers. Het beschikt over een breed repertoire:
van klassiek tot populair, van kerkelijkt tot wereldmuziek, van evergreens tot close harmony.
Datum, tijd, plaats: Goede Vrijdag 3 april, 19.00u, Jacobuskerk in Lonneker. Vrije gift na afloop.

Jesus Christ Superstar in Overdinkel

In de Heilige Gerardus Majella Kerk in Overdinkel brengt het koor Dynamique, voor de twaalfde
keer, verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ Superstar ten gehore. Daarbij worden
teksten ter bezinning en ter overweging gedeeld om dieper in te gaan op het lijdensverhaal van
Jezus.

Datum en tijd: Goede Vrijdag, 3 april, 20.00u. Toegang is gratis.
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Samen aan tafel voor een sobere maaltijd

"De aarde biedt genoeg Dinsdag 31 maart in de Ontmoetingskerk
voor ieders behoefte, Varviksingel 139 Enschede

niet voor ieders hebzucht" van 17.30- 18.30 uur
(Gandhi)

Waarom houden we een sobere maaltijd?

Dagelijks sterven wereldwijd 21.000 mensen aan honger als gevolg van conflicten, volgens een nieuw
Oxfam-rapport uit 2024. In Nederland verspillen huishoudens gemiddeld 35,4 kilo eten per persoon
per jaar.

Het streven is om de voedselverspilling in 2030 niet meer dan 21,6 kilo voedsel per jaar te laten zijn.
Voedselverspilling heeft aanzienlijk gevolgen voor het milieu, de economie en de samenleving. Het is
cruciaal om deze verspilling te verminderen om een duurzame toekomst te waarborgen.

Nu is het té simpel om te zeggen: als wij hier in Nederland al dat voedsel niet hadden weggegooid,
dan zouden er minder mensen van honger zijn omgekomen. Maar het zegt echter wel iets over de
maatschappij waarin wij leven.

Dat zoveel mensen honger lijden getuigt veeleer van grote onrechtvaardigheid. Kant en klare
oplossingen voor bovengenoemde problemen hebben wij ook niet. Dit is echter nog geen reden om
dan maar niets te doen. Daarom organiseren we een eenvoudige maaltijd. En willen we samen ons
bezinnen op onze verantwoordelijkheid voor onze medemensen, ook wereldwijd. De wereld
verandert pas als we zelf meewerken om haar te veranderen.

Tijdens de maaltijd wordt er een verhaal verteld, er klinkt muziek en er is een stand van de
Wereldwinkel. We vragen u om een vrijwillige bijdrage voor de financiering van het
vastenactieproject 2026 voor betere voorzieningen van huizen voor Filipijnse kinderen met een
beperking. Graag aanmelden, zie pagina 8.

Agapé is een Grieks woord. Het betekent zoveel als

Agapé maaltijd belangeloze liefde, gericht op de ander en datgene
Donderdag 2 april waaraan de ander behoefte heeft. De eerste
Parochiehuis Jacobuskerk, christenen kwamen regeimatig thuis bij elkaar.
Walstraat Enschede Zij brachten eten en drinken mee; naar de gewoonte
18.00 uur van het land was dat brood en wijn, druivensap

en wellicht andere spijzen: producten gemaakt van
het goede van de aarde.

De Agapémaaltijd wordt vaak omschreven als een
maaltijd onder vrienden, die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge
verbondenheid in Christus tot uiting komt.

Geleidelijk is de oorspronkelijke Agapémaaltijd verdwenen en gingen we Eucharistie vieren,
waarin we het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer gingen gedenken en waar we
ons Zijn woorden in herinnering brengen ‘Blijf dit doen om mij te gedenken’

Tegen deze achtergrond is het eigenlijk voor de hand liggend, dat de Agapé een onderdeel kan
zijn van een andersoortige viering op Witte Donderdag. De Agapéviering is een teken van
onze verbondenheid met Christus en met elkaar en met hen die het in deze wereld moeilijk
hebben om het hoofd boven water te houden. We delen dus op andere wijze brood en
druivensap, gemaakt van het goede van de aarde. Symbolen, die ons zo vertrouwd zijn!

U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden, viterlijk dinsdag 31 maart. Dat kan via:
pastoraatgroep@katholiekenschede.nl of telefonisch bij één van de leden van de
organisatie: Tiny Hannink (06-28696426) of Annelies Tenbergen (053-4768667).
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Viering van barmhartigheid:

een weg van inkeer op weg naar Pasen

In de veertigdagentijd nodigt de Kerk ons uit om stil te staan, te vertragen
en naar binnen te kijken.
Deze veertig dagen vormen een bijzondere tijd van inkeer en bekering, een weg die ons
voorbereidt op het grote feest van Pasen: de verrijzenis van Christus, het nieuwe leven dat
sterker is dan zonde en dood.

In dit licht organiseren wij een Viering van Barmhartigheid op vrijdag 27 maart in de
H. Jacobuskerk te Enschede. Deze viering begint om 19.00 uur en is een moment van gebed en
bezinning waarin Gods liefdevolle nabijheid centraal staat.

Barmhartigheid is immers het hart van het evangelie. God komt ons niet tegemoet met oordeel,
maar met een open hart, altijd bereid om te vergeven en opnieuw te beginnen.
De veertigdagentijd herinnert ons eraan dat wij die barmhartigheid mogen ontvangen én
doorgeven.

Tijdens deze viering is er ruimte voor Schriftlezing, stilte, gebed en symboliek die ons helpt om
ons eigen leven te bekijken in het licht van Gods liefde.
Waar lopen we vast? Wat weegt er op ons hart? Waar verlangen we naar vernieuwing?
Bekering betekent niet alleen het loslaten van wat ons van God en elkaar verwijdert, maar ook
het opnieuw kiezen voor het goede, voor liefde en gerechtigheid.

Een bijzonder onderdeel van de viering van barmhartigheid is de mogelijkheid om het
sacrament van boete en verzoening (de biecht) te ontvangen. Dit sacrament is een kostbaar
geschenk van de Kerk: een persoonlijke ontmoeting met Gods vergevende liefde.

In een vertrouwelijk gesprek mogen we uitspreken wat ons bezwaart en horen we woorden van
vergeving en bemoediging.

Zo mogen we met een lichter hart en hernieuwde kracht onze weg vervolgen, op weg naar
Pasen.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze viering. Of u nu regelmatig
biecht of dat nog nooit hebt gedaan, u bent welkom.
Laat deze viering een moment zijn om op adem te komen, om u te laten raken door Gods
barmhartigheid en om met nieuwe hoop toe te leven naar het paasfeest.




met emeritaat

Parochievicaris Rekveld

Op zondag 1 maart hoopt parochievicaris Willy Rekveld 75 jaar te worden.
Dat betekent dat hij aan de aartsbisschop zijn ontslag heeft aangeboden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de kardinaal hem dat ontslag eervol heeft
verleend, onder dankzegging voor zijn grote inzet.

Pastor Rekveld gaat echter niet op zijn handen zitten, maar wil zich blijven inzetten
zolang zijn gezondheid dat toelaat.

Daarom wordt hij benoemd tot priester-assistent, hetgeen betekent dat hij zich als
emeritus aan onze drie samenwerkende parochies verbindt en beschikbaar is voor
vieringen en activiteiten waar ik hem als pastoor voor vraag.

Voorlopig zal hij blijven wonen op de pastorie van Overdinkel. In de praktijk verandert
er dus niet heel veel, maar voor hemzelf is het toch een bijzonder moment. De moeite
waard om even bij stil te staan.

Daarom zal er op tweede Paasdag, maandag 6 april, een speciale eucharistieviering
zijn in de H. Gerardus Majellakerk in Overdinkel waarin pastor Rekveld zal voorgaan.

In de andere kerken van onze regio zal er die dag geen eucharistieviering zijn, zodat
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld bij deze viering in Overdinkel aanwezig te
zijn.

Het is ook het moment waarop wordt stilgestaan bij het feit dat hij

op 1 maart ook 12,5 jaar in onze samenwerkende parochies werkzaam is.

Mede namens mijn collega’s van het pastoraal team en de parochiebesturen van de
parochies van Zuidoost Twente wil ik pastor Rekveld heel hartelijk danken voor de
jaren van trouwe inzet voor het pastoraat, met name ook in de periode dat er geen
pastoor was en wens ik hem veel zegen en gezondheid toe voor de tijd die komen
gaat.

Pastoor Patrick Kuipers
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Podcastavonden in de 40-dagen tijd
in het parochiehuis aan de Walstraat

Inmiddels een traditie: ook dit jaar willen we in de vastentijd op woensdagavonden
met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een podcast retraite uit “Bidden
Onderweg" Dit jaar kiezen we voor een selectie uit “Bidden met Psalmen’.

Aan de hand van de podcast, die we samen beluisteren gaan we met elkaar in

gesprek, waarbij vooral het luisteren naar elkaar centraal staat. Inloop vanaf 19.00
uur, we starten om 19.30 uur en eindigen uiterlijk om 21.00 uur. Koffie en thee staan

klaar.

Aanmelden is fijn (secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl), maar je bent ook
zonder dat welkom!

Datums: 25 februari, 4, 11 en 18 maart. Graag tot dan!

Juliette Kemp en Hetty Mulder




Geslaagde vrijwilligersmiddag in
Mystiek theater Enschede

§ Voor het eerst sinds de samenvoeging van de locaties
was er een feestelijke middag voor de vrijwilligers van
de Parochie St. Jacobus de Meerdere. De locatie was
verrassend: Het Mystiek theater op het terrein van
Rigtersbleek. Waar sommigen buiten misschien nog
dachten: “Waar zijn we nu terechtgekomen?’, vond
men bij binnenkomst een warme en sfeervolle
theaterzaal. Nagenoeg alle plaatsen waren bezet en er
was volop ontmoeting en verbinding. De zingende
obers, in de parochie vooral bekend als het vroegere
Vocal Moments, zorgden niet alleen voor hapjes en
drankjes, maar vooral ook voor een prachtige muzikale
invulling. Dat er zegen op deze middag rustte bleek,
toen er een ware engel neerdaalde om de mensen al
zingend te danken voor inzet en betrokkenheid. Aan
het einde gingen de voetjes van de vloer tijdens een
meeslepende Abba medley. Kortom: een zeer
geslaagd evenement! Met dank aan allen die hier aan
hebben bijgedragen!

Hetty Mulder




De Knikengel (melodie: Het Dorp)

Misschien herkende u mij al,
ik ben de knikengel uit de stal,
heb een mooie plek in het verhaal.
U vraagt zich nu waarschijnlijk af,
gaat het wel goed of heeft hij straf,
is hij misschien niet meer loyaal?
De andere beelden zijn gepakt,
en staan nu samen heel compact,
mooi opgeruimd, zo mag u weten,
Maar bij het ruimen van 't geheel,
na kindje, ezel en kameel,
zijn ze mij gewoon vergeten.

Van alle beelden van de kerststal
blijf ik nu over ... ik blijf staan.
Gewoon vergeten op te ruimen,
Daardoor ben ik wel wat aangedaan.

Misschien herkende u mij al,
ik ben de knikengel uit de stal,
zit meestal helemaal vooraan.

In december kom ik uit de kast,
en is iedereen weer heel verrast,
dat ik nu nog steeds kan bestaan.
Want in een tijd van QR en pin,
ben ik als engel niet te min,
om uw contanten te ontvangen.
Voor ieder muntje, klein of groot,
knik ik geduldig en devoot,
probeer ze in mijn bakje op te vangen.

En langs de kerststal van de Heiland
zie ik een stoet van mensen gaan.
Ik ben een engel, wil ze vragen,
of ze Kerkbalans hebben voldaan.

Misschien herkende u mij al,
ik ben de knikengel uit de stal,
zit meestal op de eersterrij.

Ik dank u voor het vele werk,
dat u doet voor onze kerk,
dat maakt een engel heel erg blij.
We zijn vanmiddag bij elkaar,
een attentie ... een gebaar
om u van harte te bedanken.
In diaconie, bestuur of koor,

u gaat er met zijn allen voor,
vandaar deze bijzond're klanken.




En langs de kerststal van de Heiland
zie ik een stoet van mensen gaan.
Ik ben een engel, ik kan weten,
hoeveel goed werk er wordt gedaan.

Misschien herkende u mij al,
ik ben de knikengel uit de stal,
voor op het randje is mijn plek.
Vandaar heb ik uitstekend zicht,
of mensen wel worden verlicht,
bij een preek of een goed gesprek.
Inspireren is mijn taak,
soms tot lering en vermaak,
om 't Evangelie te begrijpen.
In een tijd van oorlog en geweld,
waar de waarheid niet meer telt,
moet Gods woord in ons gaan rijpen.

En langs de kerststal van de Heiland
zie ik een stoet van mensen gaan.
Ik ben een engel, ik kan weten,
of ze de boodschap ook verstaan.

Misschien herkende u mij al,
ik ben de knikengel uit de stal,
kan zomaar uren zitten kijken.
Maar vergist u zich niet in mij,
van binnen voel ik mij heel blij,
om allen die de kerk verrijken.
Het voelt goed, echt heel vertrouwd,
zoveel mensen, jong en oud,
die hun beste krachten geven.
Ik bid het Kind van Bethlehem,
en vraag Hem echt met klem,
dat ze nog heel lang mogen leven.

Ik wil u danken voor uw inzet,
uw trouwe dienst aan God en kerk.
Nu mag u horen: u bent nodig,
alleen samen staan we sterk.

(tekst: Patrick Kuipers pr.- 2026)




Verwondering

Het voorjaar komt er aan, we zijn op weg naar Pasen.
Vasten, een tijd van bezinning.

De vrijwilligers van de Pathmos Oase hebben afscheid genomen. Van elkaar en van de
oase achter de pastorie bij de St. Jan. Overgegaan in andere handen. Nog even
omkijken met elkaar. Nog even samen aan tafel herinneringen ophalen. Het begon
met het graven van een vijver voor de goudvissen. Een groente- en bloementuin
volgden. Een oase in de wijk waar iedereen uit de wijk welkom was. Bijenkorven
werden geplaatst. Fruitboompjes geplant, naast de oude monumentale bomen. Elke
dinsdag- en donderdagmiddag stond de poort naast de pastorie open. Gastdames en
- heren schonken koffie en thee. Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
Schoolkinderen maakten onder begeleiding kennis met de tuin. Laarzen aan, aan het
werk, met de handen in de aarde. In het voorjaar gingen allerlei zaden de grond in.
Water geven, zorgvuldig leren omgaan met de tere plantjes. Vol verwachting uitzien
naar wat het zou brengen. Dat vroeg om geduld, goed kijken. Leren dat er kapers op
de kust waren, rupsen, bladluizen. In feite werden er ook zaadjes in de kinderen
geplant.

Liefde voor de natuur, eerbied voor de schepping. Verwondering, leren
samenwerken in een open sfeer. We wensen dat de kinderen de oase een leven
lang met zich mee zullen dragen.

In het boek Genesis wordt de mens in een tuin geplaatst. Om te behoeden en te
bewaren voor de toekomstige generaties. In het onderricht van Jezus komt de
natuur in veel gelijkenissen naar voren. "Kijk naar de vogels in de lucht"
(Mattheus 6, 26). "Een zaaier ging uit om te zaaien". Het mosterdzaadje, het
kleinste van alle zaden" (Mattheus 13). De eerste christenen beseften dat ieder
mens een plaats in de schepping, ons gemeenschappelijk huis, verdiende. In
Handelingen 4, 32 - 34 lezen we: "Er was geen enkele noodlijdende onder hen".
Voor ieder mens een plaats onder de hemel. Wat je aan een mens hebt gedaan,
heb je aan heel de wereld gedaan.

In deze traditie leefde Zr. M. Werenfried. We kenden haar als Ans Slotman. Zij was 67
jaar lid van de congregatie van de zusters Franciscanessen in Denekamp. Jarenlang
woonde ze met enkele medezusters op de pastorie naast de Mariakerk. Ze werkte in
de wijkzorg. Daarnaast deed ze veel vrijwilligerswerk. We zijn dankbaar voor haar
tomeloze inzet.

Lies van Veldhoven

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde
in elkaars armen

Hans Andreus
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nderdagmorgenviering de Roef.

Na sluiting van de H.Hartkerk op 10 januari 2016 is de donderdagse viering voor ouderen van
het Hogeland voortgezet in buurtcentrum de Roef.

14 januari jl. was het dus 10 jaar geleden dat wij met deze vieringen zijn gestart in een
bescheiden vergaderzaal in de Roef. Pastoraal werker Carla Berbée zette ons in die begintijd op
dit pad en gaf ons steun en het vertrouwen dat het zou lukken.

Spannend was het: wie gaan er komen? Allemaal dus!...... en langzamerhand werd het een vaste
groep van ca. 20 personen.

Mooie vieringen, waarin bij aanvang van de viering onze intenties worden gedeeld door het
aansteken van een kaarsje. Na de viering is er koffie/thee en tijd voor een gezellig samenzijn.
Lief en leed wordt met elkaar gedeeld.

Verjaardagen, Sinterklaas en Kerstmis worden gevierd; op Witte Donderdag is er een
Paasontbijt. In coronatijd konden we in de grote zaal terecht en op anderhalve meter afstand
van elkaar zitten, zodat de vieringen toch zoveel mogelijk konden doorgaan.

Een 10-tal vaste bezoekers zijn ons in de afgelopen 10 jaar door de dood ontvallen; in een
mooie viering, voorgegaan door Elly, hebben wij hen herdacht.

Per 1 april 2025 moesten we, wegens verkoop, weg uit de Roef. Graag waren we op het
Hogeland gebleven, maar het is ons niet gelukt een geschikte locatie te vinden.

Sindsdien hebben we onze wekelijkse viering
op donderdagmorgen in het parochiecentrum
van de Jozefkerk, waar we ons inmiddels ook
weer thuis voelen.

Weer was het spannend: wie gaan er komen?
Allemaal dus!!

Elly Workel / Door Hackmann
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De woning als startpunt

In 2024 kon Vastenactie aan ruim 202.000
mensen zicht geven op een beter leven. Dat
deden we samen met 94 partners over de
hele wereld via kleinschalige projecten én
uiteraard samen met alle mensen die vanuit
Nederland hun solidariteit hebben laten
blijken.

In 2026 richten we vanuit Oost Twente onze
aandacht op één van die bijna honderd
partners, ditmaal in de Filipijnen.

De Walk and Work Foundation, opgericht in
2009, probeert in de stad lloilocity het leven
van kinderen met een beperking te
verbeteren. De Stichting Loop en Werk uit
Denekamp heeft al meer dan 15 jaar contact
met deze Filipijnse organisatie en werkt met
hen samen.

Samen met Vastenactie proberen we in 2026 vanuit Oost Twente iets meer dan 10 duizend euro bij
elkaar te brengen voor het verbeteren van de huisvesting van kinderen zoals Jazmin.

De 9-jarige Jazmin is een enthousiast meisje met een blije lach en een innemend gezichtje. Ze
heeft een vorm van dwerggroei, deels veroorzaakt door ondervoeding. Samen met haar ouders en
kleine broertje woont ze bij haar oma, omdat hun huis is verwoest door harde wind

Bijna de hele familie werkt in de houtzagerij, waar ze hard moeten ploeteren om rond te komen.
Toch merkt Jazmin daar gelukkig nog niet veel van. Ze gaat met plezier naar school en houdt
enorm van dansen. Sterker nog, haar grootste droom is om danseres te worden!

Een aangepaste leefomgeving vergroot de zelfstandigheid van de kinderen en vermindert de
zware zorgdruk voor ouders. Tegelijk versterkt het gevoel van waardigheid en eigenwaarde
binnen het gezin. Door deze verbeteringen krijgen kinderen meer kansen om naar school te gaan,
deel te nemen aan het dagelijks leven en te bouwen aan een stabielere toekomst. Door huizen en
sanitaire voorzieningen aan te passen, krijgen kinderen zoals Jazmin
meer zelfstandigheid, gezondheid en toekomstperspectief.

Doet u ook mee?

In deze Pelgrim vindt u een vastenzakje. U kunt deze met een gift
deponeren in de bus in de kerk, of

Gebruik de QR-code en maak het bedrag over via iDEAL/wero, of
doneer direct op:

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 Vastenactie, Gouda,
0.v.v. 403067

Van 18 februari t/m 4 april zijn alle deurcollectes in de Enschedese
kerken voor dit doel van Vastenactie.




02-01-2026
04-01-2026
05-01-2026
06-01-2026
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29-01-2026
30-01-2026
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28-12-2025

31-01-2026

OVERLEDENEN

Ria Poorthuis-Kattenbeld, 94 jaar, w/v Dhr. Poorthuis

Hendrikus J.G. Plettenburg, 90 jaar, e/v G.M.P. Plettenburg-Tonis
Antonia J. ter Borg-Broekhuizen, 93 jaar, w/v dhr. Ter Borg
Anna Huls-Le Loux, 80 jaar, e/v Johannes H.J. Huls

Sjouke F.C. Bootsma, 86 jaar, e/v M.J. Bootsma-Kamphuis

Ria Wigbers-Richters, 92 jaar, w/v Cas Wigbers

Hermina J.M. Kamphuis, 80 jaar

Frans Tigchelaar, 80 jaar, e/v Cathy Tigchelaar-Parel

T.H.M. Volkering-Ticheler, 84 jaar, w/v dhr. Volkering

DOPELINGEN

(In de St. Jozefkerk)

June Lori Marissa Monsalve Sanchez, geboren op 4 augustus 2024,
d/v Sebastian Monsalve Sanchez en Lorrana Nogueira de Camargos

TOEGETREDEN TOT DE RK-KERK

(in de St. Jozefkerk)

Marcel Jaco Zweers



waar
Zondag 22 februari
St. Jozefkerk

Zaterdag 28 februari
St. Jozefkerk

Zondag 1 maart
H. Jacobuskerk

Zondag 8 maart
St. Jozefkerk

Zondag 15 maart
H. Jacobuskerk

Donderdag 19 maart
St. Jozefkerk

Zondag 22 maart
St. Jozefkerk

Woensdag 25 maart
H. Jacobuskerk

Vrijdag 27 maart
H. Jacobuskerk

Zondag 29 maart
St. Jozefkerk

Donderdag 2 april
Parochiehuis Jacobus
St. Jozefkerk

Vrijdag 3 april
St. Jozefkerk
H. Jacobuskerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 4 april
St. Jozefkerk

St. Jozefkerk

Zondag 5 april
H. Jacobuskerk

Maandag 6 april
Gerardus Majellakerk
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vieringenrooster

tijd voorganger soort viering koor
deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie
11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
Doopviering

deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie

19.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang + cantores

deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie

11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd All Together
internationale mis

deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie

11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd Schola
Familie-zondag / deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie
11.00 uur P. Kuipers + Eucharistie BJK
J.van den Bosch mis met uitleg tbv
voorbereiding 1e H. Communie
H. Jozef
19.00 uur P. Kuipers Eucharistie St. Jacobuskoor

deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie

11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
Maria Boodschap

19.00 uur P. Kuipers Eucharistie Samenzang
19.00 uur P. Kuipers Viering van Woord en Gebed = Samenzang

Viering van barmhartigheid met biechtmogelijkheid
Familie-zondag Palmpasen / deurcollecte voor de Bisschoppelijke Vastenaktie
11.00 uur P. Kuipers Eucharistie Kinderkoor JM
Familieviering

Witte Donderdag

18.00 uur Pastoraatgroep Agapéviering Samenzang
19.00 uur P. Kuipers Eucharistie Schola

Goede Vrijdag

15.00 uur Parochiaan Gebedsviering-Kruisweg  S. Harperink
15.00 uur H. Mulder Gebedsviering-Kruisweg  J. Kemp

19.00 uur P. Kuipers Viering van Woord en Communie St. Jacobuskoor

Kruisverering

Stille Zaterdag / deurcollecte voor Parochiéle Caritas Instelling

18.15 uur N. Jansen + B. Dieben Gebedsviering All Together
Viering Vuur en Water
20.30 uur P. Kuipers Eucharistie Paaswake BJK

Eerste Paasdag / deurcollecte voor Parochiéle Caritas Instelling

11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
internationale mis

Tweede Paasdag

10.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang



Op dinsdag 17 maart om 14.30 uur
Ziekenzalving in het Parochiehuis aan
| de Walstraat, achter de H. Jacobuskerk

Het sacrament van de ziekenzalving kan
vertroosting bieden en versterkt, maar biedt
tevens rust en perspectief. En op moeilijke
momenten een veilige structuur, waarbinnen
gevoelens opgeroepen en geuit kunnen worden.

Na de H. Mis, waarin pastoor Patrick Kuipers celebrant is, is er nog een gezellig
samenzijn met koffie en thee.

U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 (na 18.00 uur)

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat
hierover een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis
gebracht.

De Bezoekersgroep van de H. Jacobuskerk.

Kinderagenda

Zondag 22 februari 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Zondag 1 maart 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk
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Zondag 8 maart 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk
Zondag 15 maart 11.00 uur Familiezondag H. Jacobuskerk

Zondag 22 maart 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Zondag 29 maart: Familiezondag Palmpasen: 09.30 uur palmpasen-
stokken maken en aansluitend om 11.00 uur viering in de St. Jozefkerk




22

Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Donderdag 18.00 uur H. Jacobuskerk - aanbidding met biechtgelegenheid
Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering

Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Openingstijden dagkapellen
H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25
Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne
Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur

Daarna drinken we een kop koffie of thee. I T )
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Telefonische hulpdienst Caritas Enschede - Overzicht 2025

De telefonische hulpdienst wordt
vertegenwoordigd door een groep
mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot.
Diaconie Enschede. Acht personen hebben
in 2025 om beurten een maand de mobiele
telefoon gehad. Hier kunnen mensen terecht
als ze (tijdelijke) hulp willen bij hun financiéle
problemen en/of boodschappen nodig
hebben, om een maand te overbruggen.
Ook wordt er een luisterend oor geboden
voor andere hulpvragen.

De vergaderingen van de telefonische
hulpdienst worden om beurten gehouden in
de Ontmoetingskerk en de Sint Jozefkerk. De
telefonische hulpdienst is in 2025 tweemaal
bijeengeweest, om ervaringen uit te wisselen
en de stand van zaken te bespreken. Het
tussentijdse telefonische en digitale contact
onderling, is van groot belang.

Regelmatig worden de mensen die hulp
vragen, doorverwezen naar andere vormen
van hulp en begeleiding. Afgelopen jaar is er
weer intensief samengewerkt met o.a. de
wijkcoaches in Enschede, vluchtelingenhulp,
Alifa en met meer hulpinstanties in
Enschede. De kosten, voor de telefonische
hulpdienst, worden door het bestuur van de
R.K. Caritas en het bestuur van de
Protestantse Diaconie gedeeld.

Op 6 november ontvingen wij het bericht
dat Jos Marsman overleden is. Wij gaan Jos
heel erg missen vooral zijn betrokkenheid en
het altijd positief blijven denken. Vanuit de
Caritas had Jos zitting in de telf hulpdienst.

De hulp die werd geboden in 2025:

- Met 45 verschillende huishoudens of
individuele personen werd in totaal 69 keer
boodschappen gedaan, voor een
totaalbedrag van ongeveer € 4.200,--

- Caritas Enschede heeft in samenwerking
met de diaconie van de PGE voor de
kerstpakketten 2025 gezorgd. Er zijn 800
kerstpakketten samengesteld en bezorgd
door meer dan 80 personen, in Enschede en
Glanerbrug. Dat is altijd weer een behoorlijk
logistieke uitdaging. Deze kerstpakketten
zijn bezorgd bij mensen/gezinnen die het

moeilijk hebben. Op deze wijze willen wij
deze mensen een steuntje in de rug geven.
Deze adressen hebben wij ontvangen via
o.a. wijkcoaches, St. Leergeld en
parochianen. De pakketten zijn bekostigd
met o.a. het verzamelen van
statiegeldbonnen, giften en donaties van
particulieren. Ook hebben we een donatie
vanuit de PGE ontvangen. De pakketten van
Glanerbrug zijn bekostigd en bezorgd
door de PCl Maria Vlucht.

- Op o.a. het Steunfonds Katholiek Enschede
hebben we in 2025 weer een beroep
kunnen doen.

- Het DPE (Diaconaal Platform Enschede)
heeft een Schuldhulpmaatjesproject,
waarnaar wij ook hulpvragen
doorverwijzen.

Er hebben zich de laatste tijd, na intens
zoekwerk, zes personen aangemeld om de
telefonische hulpdienst te versterken. Wij
zijn hier enorm blij mee.

Het rooster wordt nu aangepast zodat de
leden om de twee weken de mobiele
telefoon hebben.

Via deze weg willen wij als u belangstelling
hebt om vrijwilliger te worden bij de tel.
hulpdienst contact op te nemen met de
coordinator Edwin Seinen tel. nr.
0622448644.

Achter in de kerken ligt de gezamenlijke
folder, daarnaast wordt iedere maand in het
parochieblad “Pelgrim” naar het
telefoonnummer verwezen. De folder is op
verschillende plekken in Enschede verspreid,
om de bekendheid van de telefonische
hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe in (financiéle) nood
zitten of mensen uit uw omgeving kennen,
neem dan contact met ons op via

06 38 76 50 54. Wilt u graag een steentje
bijdragen, denk dan aan de collectes voor
Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar
wordt gehouden in alle kerken.

Namens de telefonische hulpdienst Caritas
en Prot. Diaconie Enschede,
secretaris Ans Koiter
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Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 22 februari, Te zondag van de veertigdagentijd
Thema: Trouw zijn aan God

We lezen dat de duivel Jezus op de proef wil stellen.
Maar Jezus gaat er niet op in.

Locatie: St. Jozefkerk

Zondag 1 maart, 2e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Luister naar Jezus

Samen lezen we het Evangelie over Jezus die gaat bidden op de berg Thabor.
Dan klinkt de stem van God: “Dit is mijn zoon. Luister naar hem.”

Locatie: H. Jacobuskerk

Zondag 8 maart, 3e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Jezus is het Levende Water

Wij kunnen niet leven zonder water. Wij kunnen ook niet leven zonder Jezus,
de Bron van het levende water.

Locatie: St. Jozefkerk

Zondag 15 maart, 4e zondag van de veeertigdagentijd

Familie-zondag, geen kinderwoorddienst maar: om 09.30 uur wordt in het parochiehuis de
betekenis van de Veertigdagentijd en de bijzondere dagen in de Goede Week uitgelegd, zowel voor

de kinderen als voor de ouders/volwassenen.

In de 'kindvriendelijke’ eucharistieviering hierna om 11.00 uur worden de verschillende
onderdelen van de viering toegelicht;

Locatie: H. Jacobuskerk

Zondag 22 maart, 5e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Jezus geeft nieuw leven

Jezus is sterker dan de dood. Wie in Hem gelooft, zal leven voor altijd.
Locatie: St. Jozefkerk

Zondag 29 maart, Palmpasen

Deze zondag is een Familiezondag. Om 09.30 u beginnen we met het
maken van de Palmpasenstokken in het parochiecentrum aan de Nieuwe
Schoolweg 2. Ook de ouders zijn van harte welkom om mee te helpen.
Koffie en thee staan voor jullie klaar.

Om 11 uur vieren we met de hele parochie Palmpasen in de St. Jozefkerk.

Wil jij ook een palmpasenstok maken?

Omdat we op zondag de palmpasenstokken maken, moeten we de
materialen van tevoren kopen.

Op zondag kunnen we niet even snel naar de bakker en de bouwmarkt.
Daarom is het belangrijk dat jij wordt aangemeld via
kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl, zodat we voor alle
kinderen een stok en een broodhaantje hebben.

We vragen een bijdrage van € 3,- per kind.




Familie-zondagen in de Jacobusparochie

Bij familiezondagen gaat het om een totaal concept: het gaat niet alleen om de zondagse
viering, maar ook om een catechese-moment voor of na de viering én om de ontmoeting
met andere parochianen. Het woord ‘familie’ benadrukt de gedachte dat verschillende
generaties elkaar in het geloof kunnen versterken. De visie hierachter is om een
handreiking te doen aan ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen en om
gezinnen met (jonge) kinderen te laten ervaren dat ze zich thuis mogen weten in de kerk.

Deze vorm is in verschillende parochies in Nederland al succesvol ingevoerd en vanaf de
komende Veertigdagentijd zal er ook in de St. Jacobusparochie maandelijks — met
uitzondering van de zomermaanden — een familiezondag zijn. Deze is in principe op de
derde zondag van de maand in de H. Jacobuskerk, maar kan in verband met een
bijzondere kerkelijke feestdag ook op een andere zondag in de St. Jozefkerk zijn.

Een familiezondag is als volgt opgebouwd:
- ontvangst met koffie/ranja in het parochiecentrum (9.30-9.45u);

- catechesemoment (9.45-10.45u), voor zowel kinderen als ouders (soms apart, soms
samen). Voor het catecheseprogramma zoeken we aansluiting bij het kerkelijk jaar. Ook de
communie- en vormselvoorbereiding zullen voor een groot deel op de familiezondagen
gaan plaatsvinden;

- daarna gaan we gezamenlijk naar een ‘kindvriendelijke’ eucharistieviering (11.00-12.00u):
ditis een ‘gewone’ eucharistieviering voor alle generaties waaraan kinderen deelnemen;

- als afsluiting van de familiezondag is er koffie met de geloofsgemeenschap (vanaf
12.00u).

In de Veertigdagentijd tot en met Palmpasen zijn er twee familiezondagen:

- zondag 15 maart, vierde zondag van de Veertigdagentijd (H. Jacobuskerk 9.30-12.00u)):
in de catechese voorafgaand aan de viering wordt de betekenis van de Veertigdagentijd
en de bijzondere dagen in de Goede Week uitgelegd, zowel voor de kinderen als voor de
ouders/volwassenen. In de ‘kindvriendelijke’ eucharistieviering hierna worden de
verschillende onderdelen van de viering toegelicht;

- zondag 29 maart, Palmpasen (St. Jozefkerk 9.30-12.00u): in de catechese wordt de
symboliek van de palmpaasstok uitgelegd, waarna de kinderen samen met een
ouder/volwassene een palmpaasstok gaan maken. Hiervoor wordt een bijdrage van € 3,-
per kind gevraagd. In de viering is er een intocht met de palmpaasstokken en deze
worden in de viering gezegend.

Voor beide zondagen worden de communicantjes apart uitgenodigd. Daarnaast zijn alle
gezinnen met (jonge) kinderen en alle (jong) volwassenen van harte welkom.

Pastoraal team en opstartgroep familiezondagen
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Op Bedevaart
met Bisdom Utrecht
naar Banneux

Voor het jaar 2026 staan drie bedevaarten gepland naar
Banneux:

Voorjaar:

- Vrijdag 15 mei t/m dinsdag 19 mei (vijf dagen);

- Zaterdag 30 en zondag 31 mei (twee dagen), van Regio
Twente Salland, samen met Regio Gelderland Oost.

Najaar:

- Vrijdag 28 augustus t/m dinsdag 1 september (vijf dagen).

Verblijf met zorg:

Voor de 5-daagse bedevaarten in het voorjaar en het najaar verblijft U op het
Heiligdom en is er 24 uur per dag zorg aanwezig, mocht dit nodig zijn. We gaan
met een lift-bus. Bent U rolstoelafhankelijk, dan is dat geen probleem. Eenmaal
op het Heiligdom aangekomen staan er genoeg vrijwilligers voor U klaar om U
een zo aangenaam mogelijke tijd te geven bij de Maagd der Armen, want zo
heeft Maria dit gezegd tegen Mariette Beco. “lk ben de Maagd der Armen”.

Verblijf zonder zorg:

Voor de tweedaagse bedevaart in mei is er geen zorg aanwezig en ook geen

bus met een lift erin. Wilt u graag mee op deze bedevaart en heeft U hulp nodig, dan
is het zeer wenselijk dat U zelf een begeleider mee neemt.

Programma en kosten:

Er wordt U op alle bedevaarten een mooi programma aangeboden met voldoende

tijd om ook uw eigen weg te gaan.

De kosten voor de vijfdaagse reis worden in februari bepaald.

De kosten voor de tweedaagse bedevaart bedragen 210 euro per persoon, op

basis van een gedeelde 2-persoons kamer.

Een eenpersoons kamer kost 235 euro.

Bij deze kosten zitten vervoer, 1x overnachting, 1x ontbijt, 2x lunch en 2x diner inbegrepen .
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor alle bedevaarten. Aanmelding voor de

voorjaars bedevaart en de tweedaagse kan tot uiterlijk 31 maart!

Aanmelding en verdere info : Ans Olde Theussink 0627408273 of
Bert Elferink 0623770341

Namens Bisdom Utrecht hopen wij U op een van de reizen te ontmoeten en U
een mooie en bijzondere tijd te geven bij de Maagd der Armen.

A



Lezing
door Marinus van den Berg

donderdag
5 maart 2026

Marinus van den Berg (1947) is geestelijk verzorger, schrijver en veelgevraagd spreker.
In zijn werk staat aandacht voor kwetsbaarheid, sterfelijkheid en zingeving centraal. Met zijn
boeken heeft hij velen geraakt door zijn open en invoelende benadering van levensvragen.

Van Den Berg bezocht het kleinseminarie te Zenderen en studeerde aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Yale-universiteit in New Haven (Verenigde Staten).

Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in
1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien
jaar uitoefende. Sinds 1998 was hij geestelijk verzorger in Antonius lJsselmonde te Rotterdam
en sinds 2008 geestelijk verzorger bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. In
2015 ging Marinus met emeritaat (pensioen).

Tijdens deze lezing spreekt Marinus over het thema VERDER MET EEN STOK. Wat gebeurt er met
je wanneer ziekte of een ongeval tot fysieke beperkingen leidt? Hoe verandert dat de manier
waarop je naar de wereld kijkt en hoe reageert de wereld daarop? Maar ook: welke nieuwe
inzichten, kansen of mogelijkheden kunnen hieruit voortkomen? En wie of wat kan in zo'n
periode onze “stok” zijn, de steun waarop wij mogen leunen om verder te gaan?

Marinus van den Berg zal over deze vragen spreken vanuit zijn eigen ervaringen. Het belooft
een bezinnende en bemoedigende avond te worden, waarin menselijkheid en mededogen
centraal staan.

Datum: donderdag 5 maart 2026

Locatie: Parochiezaal Losser, Gronausestraat 2

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden voor 26 februari 2026 bij f.beuger@home.nl of
06-23090356

Entrée: € 5,-- (te voldoen bij ingang zaal)

= [
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Bericht van de vicevoorzitter

Samen onderweg in het kerkelijk jaar

In deze weken van het kerkelijk jaar bereiden wij ons voor op de

Veertigdagentijd. We kijken met dankbaarheid terug en zetten met vertrouwen

de volgende stappen. U bent van harte welkom in onze vieringen en in het

dagelijks leven van de parochie. Samen vormen we een levende gemeenschap rond de Eucharistie,
waar gebed, ontmoeting en dienstbaarheid elkaar versterken. In die geest delen we graag enkele
ontwikkelingen en danken we u voor uw betrokkenheid.

Dank aan alle vrijwilligers

Op de vrijwilligersmiddag van 31 januari hebben we stilgestaan bij de inzet van velen.

Eline Harbers en Gerard Hoveling zijn daarbij in het zonnetje gezet voor hun jarenlange dienst als
dirigent en respectievelijk organist. Het was goed om elkaar te ontmoeten en te zien hoeveel stille
kracht er schuilgaat achter iedere viering, iedere activiteit en elk open kerkgebouw. Onze dank geldt
iedereen die meebouwt, ongeacht tijd of taak. Uw inzet maakt verschil en draagt zichtbaar vrucht in
onze kerken en in de stad.

Handreiking voor vrijwilligers

Zoals aangekondigd tijdens de vrijwilligersmiddag werken we aan een handreiking voor vrijwilligers.
Het is geen ingewikkeld of zwaar document, maar een praktische gids die helpt om samen duidelijk en
zorgvuldig te werken, met heldere aanspreekpunten, afstemming en werkafspraken. Dit past bij de
verdere professionalisering en centralisering waar we mee bezig zijn. De handreiking ondersteunt
codrdinatoren en nieuwe vrijwilligers, zodat iedereen weet waar hij terecht kan, hoe we elkaar vinden
en welke afspraken we hanteren in de dagelijkse praktijk van onze parochie. We delen de handreiking
via Pelgrim en de website zodra deze gereed is.

Eén parochie met twee locaties

Het parochiebestuur heeft besloten de locatiesecretariaten samen te voegen. We zijn één parochie met
twee locaties en kiezen daarom voor één loket. In de colofon van Pelgrim vindt u binnenkort één
e-mailadres voor het locatiesecretariaat. Daarmee blijven de lijnen kort en de ondersteuning
gelijkwaardig. Het helpt ook om berichten, misintenties, roosters en reserveringen overzichtelijk te
verwerken. Dank voor uw begrip tijdens de overgang, die we zo soepel mogelijk laten verlopen, met
aandacht voor bereikbaarheid en heldere informatie voor iedereen.

Groel vraagt om ruimte

Het kerkbezoek groeit. Wekelijks zien we nieuwe gezichten en ontmoeten we mensen die na langere
tijd opnieuw de weg naar de kerk vinden. Bij de koffie is het soms krap. Daarom werken we met een
architect aan een volumestudie voor het Parochieel Dienstencentrum. Doel is voldoende en passende
ruimte te creéren voor koren, catechese, verhuur en ontmoeting na de vieringen. We onderzoeken
multifunctionele zalen, bergruimte, duidelijke looproutes en een praktische keuken, zodat het geheel
toekomstbestendig is en we de toename aan activiteiten zorgvuldig kunnen opvangen.



Sint Jan en de Maronitische broeders

De Sint Jan is in gebruik genomen door onze Maronitische broeders. Op 22 februari is de
officiéle opening. U bent van harte welkom. Op de website en in de nieuwsbrief vindt u
meer informatie. We zijn blij dat de Sint Jan als kerk behouden blijft voor parochianen en
dat er door de week leven is in het gebouw. Deze samenwerking verrijkt het katholieke
leven in de stad en nodigt uit tot ontmoeting. Laten we de broeders biddend
begeleiden en elkaar daar ontmoeten in geloof en vriendschap.

Gaven uit Glanerbrug

Van de kerk in Glanerbrug, die is gesloten, hebben we liturgische voorwerpen
ontvangen. In de Sint Jozefkerk is het meubilair op het altaar vervangen. Er is nu meer
ruimte voor de acolieten en de kwaliteit is beter. In de Jacobuskerk staat een nieuw
processiekruis. We zijn dankbaar dat we deze voorwerpen kunnen gebruiken. Het is
bovendien een mooie gedachte dat pastoor Kuipers deze stukken ooit zelf heeft
gehanteerd toen hij misdienaar was in Glanerbrug. Het verleden draagt zo zichtbaar bij
aan het gebed en de waardigheid van onze liturgie.

Kerkbalans en dank

We danken u voor uw gaven in Kerkbalans van het afgelopen jaar. De inkomsten liepen
niet achter bij het jaar daarvoor en lieten zelfs een lichte stijging zien. Ook de collecte
groeide. Daar zijn we dankbaar voor. Mogen we ook in het nieuwe jaar op u rekenen.
Met uw steun bekostigen we onderhoud, huur, energie, salarissen, muziek, catechese,
vorming en de zorg voor waardige liturgie en gastvrije gebouwen. ledere bijdrage, groot
of klein, helpt ons om de groei te blijven faciliteren en om present te zijn voor jong en
oud in Enschede en omgeving.

Samen verder

Moge deze tijd van voorbereiding ons helpen te groeien in geloof, hoop en liefde.
Wees welkom in onze vieringen en activiteiten. Dank voor alles wat u doet en
geeft. Samen blijven we onderweg, in verbondenheid met Christus en met elkaar,
en bouwen we aan een sterke en gastvrije parochie voor vandaag en morgen.

Met vriendelijke groet, Koen Kuijpers
Vicevoorzitter, namens het parochiebestuur Parochie St. Jacobus de Meerdere

Sinds enige tijd is in de parochie een nieuwe beheergroep werkzaam,
bestaande uit Marcel Zweers, Remco ter Brugge en mijzelf. De
medewerksters van het Centraal Secretariaat zijn aan de beheergroep
toegevoegd.

Het parochiebestuur is de heren Rien Tiehatten en Sander Harperink
veel dank verschuldigd voor hun inzet voor beheergroep Noord
gedurende de afgelopen jaren.

Namens het parochiebestuur, -
Harold Beugelink (adviseur gebouwen) - Eﬂ,
Y
s
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Uit de oude koker 10

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle
parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de St. Jozefparochie.
Het is het parochieelzangkoor. Op de foto o.a. pastoor Koning en kapelaan van
Gendt. De foto is gemaakt in de jaren vijftig voor het parochiehuis.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze
foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:
Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het
parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.

Rien Tiehatten, beheerder archief.
- t i 3




Retraite in de Goede Week

“Ontmoeten en Verdiepen *

Al vele jaren ontmoeten mannen elkaar in de Goede Week voor Pasen in Dene-
kamp. De schitterende omgeving van het klooster en de hartelijke ontvangst van de
Zusters Franciscanessen van Denekamp vormen de basis voor vier dagen van be-
zinning en goede gesprekken. Zij organiseren de kerkelijke rituelen van de Goede
Week waaraan we mogen deelnemen. Tijdens de groepsgesprekken komen onder-
werpen als spiritualiteit, religie en kunst voorbij maar ook sociaal — maatschappelij-
ke thema's en worden algemene en persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Persoon-
lijke zorgen, vreugde en wensen worden gedeeld en blijven in Denekamp achter.

De retraite in 2026 is van woensdag 1 april 17:00 uur tot zaterdag 4 april na
het ontbijt.

De thema'’s van 2026:

Bidden als spirituele activiteit: Is bidden smeken, wensen, verzoeken of benoemt
het angsten, twijfels, zorgen en helpt bij het loslaten ervan? Inleider pastor Zegveld.
Medemenselijkheid: verdwijnt deze eigenschap in een wereld met steeds meer “Ik”,
of zijn er wegen naar — en hoop op handelen vanuit respect en empathie?

Mannen die deelname overwegen en meer informatie wensen, kunnen daarvoor
terecht bij de volgende deelnemers:

Bob Niers: 0624457475; niersb@gmail.com..

Aad van der Lugt: 0620416953 ; aadvanderlugt@gmail.com.
Aanmelden voor 15 maart 2026 met naam, adres en telnr., evt. met WhatsApp bij:
Aad van der Lugt

Zusters van Denekamp:www.zustersvandenekamp.nl.
Kosten vol pension +/- € 375.
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Montessera

Montessera 40 jaar ! samerko

Het kamerkoor Montessera, in 1985 opgericht door muzikale ouders van leerlingen van de
Montessorischool te Enschede, is, hoewel de gemiddelde leeftijd van de koorleden natuurlijk
wel is gestegen, nog steeds springlevend!

Onder de bezielende leiding van dirigent en pianist Jeroen Twisk zingt het koor werken uit

alle tijden, met de nadruk op klassiek repertoire.

Zo heeft het gezelschap in het laatste decennium onder andere de opera “Dido en Aeneas”
van Henry Purcell en de prachtige “Misatango” van Martin Palmeri gezongen, en recent een
concert gegeven dat geheel gewijd was aan het thema ‘Vrede’, urgent in onze tijd.

Zoals boven al aangestipt zijn niet alle leden van 40 jaar geleden nog lid van het koor; daarom
is Montessera op zoek naar nieuwe leden; zij zijn ervan overtuigd dat in Enschede en
omstreken voldoende belangstelling hiervoor moet zijn.

Derhalve nodigt het koor iedereen die wel eens een kijkje wil nemen en een avond wil
meezingen van harte uit: repetities zijn iedere woensdagavond (behalve in de
schoolvakanties) van 20-22 uur, in de Montessorischool, locatie Meeuwenstraat 4, Enschede.

Behalve lid worden kunt u ook eerst eens met het koor meezingen als projectzanger,
bijvoorbeeld bij het volgende concert op 12 april aanstaande, waar Engelse religieuze
muziek het thema zal zijn. Deels worden de werken begeleid door orgel,deels a capella
gezongen

Hebt u belangstelling? Kijk dan op de website www.montessera.nl

en/of neem contact op met onze secretaris : Lia Joosten,

lccjoosten@gmail.com

Els van Eekelen




RONDZENDBRIEF MARC VAN DER POST

Even terug in de tijd want veel parochianen zullen
Marc niet meer kennen!

Marc, van huis uit theoloog, was van 1992 tot 1998
als pastoraal werker werkzaam in de parochies (toen
nog 8 kerken) van Enschede.

Hij ging in 1998 naar Colombia en een jaar later naar
Argentinié waar hij zijn Argentijnse vrouw Ale leerde
kennen.

Samen wonen ze daar nu vanaf 2000 in El Jaquel,een
wijk in Buenos Aires,de hoofdstad van Argentinié.
Aan het eind van elk jaar stuurt Marc een
rondzendbrief aan familie, bekenden en andere
relaties, zo dus ook dit jaar weer.

En nu zelfs op de allerlaatste dag van het jaar,
hoogzomer in Argentinié met 38.7 graden op de
thermometer.

Het gaat hem en Ale met hun dochter Clara, die in
maart als violist afstudeert aan het
conservatorium,heel goed in Buenos Aires.

Marc is missionair werker in een van de vele arme stadsdelen van de hoofdstad en wordt
ondersteund door de katholieke organisatie Week Nederlandse Missionaris (WNM). Hij is daar o.a.
al zo'n 20 jaar codrdinator van de merendero waar kinderen na schooltijd worden opgevangen.
Hier werken ze samen aan gemeenschap, helpen elkaar waar mogelijk en wordt verder ook naar
elkaar omgezien. Verder werkt Marc ook veel met bijbelgroepen op meerdere plekken, voor veel
mensen daar toch wel een belangrijk houvast in hun leven. Ook geeft hij bijbelcurcussen in het
bisdom Duilmes enz.enz.

Vorig jaar eind mei was hij korte tijd in Nederland en heeft toen bij de zusters Franciscanessen in
Denekamp verteld over zijn leven als "presentiepastor” zoals hij zich zelf het liefst noemt, in
Buenos Aires. Ook heeft hij toen hetzelfde gedaan in Bennekom waar hij medevoorganger was
tijdens een kerkdienst. Marc gaat volgend jaar februari met pensioen maar is van plan voor een
deel gewoon door te gaan. Hij heeft een boek geschreven getiteld "Job,een arme vindt zijn stem"
en hij was vorig jaar mei ook te zien en te horen in het Geloofsgesprek van KRO/NCRV op 'n
zondagmorgen (is nog terug te zien).

JAN KATTENPOEL OUDE HEERINK

week
nederlandse
missionaris

Marc van der Post bij de 'merendero’ waar kinderen om vijf
uur brood en melk krijgen en waar ze kunnen spelen met
elkaar.
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Hildegard von Bingen: Brieven

Hildegard von Bingen (1098-1179) was
een van de meest indrukwekkende
personen uit de middeleeuwen.

Als benedictijner abdis schreef zij haar
visioenen in het Latijn, componeerde
muziek, ontwierp een eigen taal en trad
met gezag op binnen kerk en
samenleving.

In haar brieven richtte zij zich tot pausen,
keizers, bisschoppen, medezusters en
leken. Daarin sprak ze met opmerkelijke
vastberadenheid, als krachtige denker en
spiritueel leider in een wereld die
grotendeels door mannen werd bepaald.
De brieven bieden zicht op haar visie op
geloof, macht en verantwoordelijkheid te
midden van politieke spanningen en
kerkelijke conflicten.

Voor het eerst verschijnen deze teksten in
Nederlandse vertaling.

Brieven

snselectie

HILDEGARD VAN:BINGEN

Hildegard von Bingen, Brieven, een
selectie. 2025, Uitgeverij Damon,

In november 1944 begint de Utrechtse kapelaan Theo W. Egberts (1906-1975) met het
vastleggen van de gebeurtenissen in zijn parochie.

Om zich later te kunnen herinneren hoe de stemming tijdens het laatste
oorlogsjaar was. Hij doet het met een krachtige beeldtaal.

Het eindeloze gebel aan de pastoriedeur van radeloze parochianen die
geen eten meer hebben.

Theo Egbers en zijn pastoors en mede-kapelaans vinden het leed niet te
harden. Door hun inspanningen slagen ze erin ruim driehonderd
kinderen in Twente ondergebracht te krijgen.

Daar is nog wel eten voor kinderen ‘'met een ribbenkast waar je dwars
doorheen kan kijken'.

Dankzij de vrijgevigheid van de Twentenaren gaan er tonnen voedsel
naar Utrecht.

Voor de gaarkeukens maar ook een extraatje met kerst voor alle
elfhonderd gezinnen in de parochie.

Het dagboek van kapelaan Egberts werd in 2001 ontdekt in het archief
van de RK.-parochie Maria Vlucht in Glanerbrug. Daar was Egberts, zoals
hij in zijn dagboek vurig wenste, in 1962 pastoor geworden en in 1975
overleden.

Research en redactie door Christa van Hees, financieel mogelijk gemaakt
o.a. door Stichting Twentse Courant.

34 G ! John Schiffel, Stichting Behoud Sint Josephkerk.  Foto's Secil Arda




DOORDEWEEKSE
VIERING

Ook zijn er in onze parochie doordeweekse
vieringen.

Hier ziet u een paar foto's van de vrijdagavond
viering in de kapel van de Ariénsstaete aan de
Lijsterstaat.

Ben Engelbertink gaat hier nu voor, maar ook
pastoor Patrick Kuipers doet hier geregeld de

mis. Vaak gebeurt dit grotendeels in het Latijn,
veel ouderen zingen/bidden dan volmondig mee.

Mocht u nu ook eens een doordeweekse viering

bezoeken, mag u ons graag foto's sturen met een klein verhaaltje want ook deze kleine intieme
vieringen zijn de moeite waard.

Ik bezocht deze viering samen met mijn moeder die in de Ariénsstaete verblijft.

Ine Reuver
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Lynn Nieboer, secretaris,
l.nieboer@katholiekenschede.nl
Ruben Gerhardus, penningmeester
penningmeester@
katholiekenschede.nl

Harold Beugelink, adviseur
gebouwen,
h.beugelink@katholiekenschede.nl
Hetty Mulder, adviseur PR en
Communicatie,
h.mulder@katholiekenschede.nl

Gegevens vertrouwenspersonen
voor vrijwilligers:

Ine Kaptein, 085 7731292 (ma - vr.
van 08.00 uur — 17.00 uur)

Peter Spiertz 085 7731293 (ma-vr.
van08.00 uur — 17.00 uur)

Voor meer informatie:
www.avea-vertrouwenspersonen.nl
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL -
ANNO 2026 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen
Ben Engelbertink, mhm kunt u doneren op

Gravenstate 30, NL67 RABO 0118 0417 3¢

7591 PE Denekamp t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl




“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 VinthOE -
info@leidekkershedrijf-koenders.nl wannos-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937




“Ik zie menselijkheid,” aldus Marie

Cruz over haar vrijwilligerswerk in de
gevangenissen van het bisdom Pando,
Bolivia. Gedetineerden moeten hier voor
zichzelf zorgen en er is groot gebrek

aan voedsel, zinvolle dagbesteding en
juridische ondersteuning.

Marie Cruz koopt bijna dagelijks
voedsel om uit te delen en betaalt dat
vaak zelf. Helpt u haar? Voor € 35 kan
ze al groentezaad en pootgoed kopen
voor moestuinen bij de gevangenissen.

Helpt u mee?

WWWNVASTENACTIE.NL
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VOEDSELBANKEN. L
Enschede - Haaksbergen
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Bij de Voedselbank is altijd behoefte aan houdbare producten voor de mensen die
wekelijks een pakket mogen ophalen. Daarom gaan wij een maandelijkse
inzameling van onderstaande producten houden. Elke maand wordt een ander

artikel ingezameld. We hopen dat u meedoet om van deze actie een succes te
maken.

Hieronder vindt u een lijstje met wat er per maand kan worden ingezameld.
Januari: Olie(zonnebloem/olijf)
Februari: Rookworst/Kiprookworst
Maart: Thee
April: Rijst
Mei: Ontbijtspullen (bv beschuit/muesli/jam etc.)
Juni: Koffiepads/oploskoffie en/of aanverwante artikelen
Juli: Houdbare melk
Augustus: Toiletpapier (4-rollen verpakking)
September: Soep
Oktober: Groente uit pot of blik

November: Aardappelpuree

December: Blikjes kipknakworst




