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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2
Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen
Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB
Locatiesecretariaat:

Bezoek op afspraak via
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een
stempel in uw Camino paspoort of de
Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via
bovenstaand mailadres.

Openstelling Jacobuskerk:

Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Adreswijzigingen, aanvragen voor doop, huwelijk etc. doorgeven aan Centraal Secretariaat

Enschede (zie pag. 3).

Misintenties geeft u door via het daarvoor bestemde mailadres (zie pag. 3).
Vieringen door de week zie pagina 18; Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16, zie ook

vitrinekast of kijk op www.rkzuidoosttwente.nl

Centrale beheergroep:

De centrale beheergroep bestaat uit Harold Beugelink, Remco ter Brugge

en Marcel Zweers.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres van het centraal secretariaat van de parochie:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Annelies Tenbergen, Elly Vije.

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Everink, Juliétte Kemp, Eric Sanders, Marijke van der Tol,

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl




Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.rkzuidoosttwente.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95
b.g.g.: 06-20 87 48 66

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 2.

Pastoor Patrick Kuipers
06-81274995
p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
06-2087 4866
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
06-30098833
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os
06-136467 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op woensdag

Pelgrim
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Na alle feestdagen is het normale
leven weer op gang gekomen.
We hopen dat u heeft genoten en
weer met frisse moed aan het

nieuwe jaar 2026 bent begonnen.

De eerste Pelgrim is al weer
gemaakt, zoals u ziet.

Veel mensen vinden januari een
lange, lastige maand, met kou,
donkerte en sneeuw/gladheid.

Wij hopen dat door het lezen van
deze Pelgrim de maand toch een
beetje "verlichting" krijgt.

Een goed begin van 2026 !

Redactie,
Annelies, Clara, letje en Ine
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Overdenken en bezinnen
afsluiten en opnieuw beginnen
wat fe doen met wensen of dromen
dingen die je zijn overkomen
laat ze achter
de ergsten worden zachter
de mooisten krijgen een plek in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude dromen
laat het nieuwe jaar op je afkomen
onthaast, beleef en geniet van alles om je heen
maar wees zuiniq op jezelf, zoals jij is er maar één
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Omzien en vooruil kijken

Het nieuwe jaar is nog pril. We zien om naar
het jaar dat achter ons ligt en waarin wij

als parochiegemeenschap onderweg waren
met God en met elkaar. We kijken ook
vooruit, naar alles wat ons wacht en
waarvoor wij ons met vertrouwen en hoop
mogen openstellen.

We zijn dankbaar voor alles wat in het
afgelopen jaar aan goeds is gegroeid en tot
bloei is gekomen. Voor de vele vrijwilligers
die zich met toewijding hebben ingezet: in
de liturgie, de catechese, de diaconie, het
onderhoud van onze twee kerken en
andere gebouwen, en in het stille, vaak
onzichtbare werk van zorg en aandacht
voor elkaar. Maar ook voor de momenten
van samen vieren, bidden en ontmoeten,
waarin we mochten ervaren dat we geen
losse individuen zijn, maar één katholieke
gemeenschap in Enschede.

Voor mij persoonlijk was het afgelopen jaar
er een van grote veranderingen: de
verhuizing van Utrecht naar Enschede, mijn
installatie tot pastoor van de drie
samenwerkende parochies van Zuidoost
Twente, het overlijden van mijn vader en de
viering van mijn zilveren priesterjubileum.
Het warme welkom, de openheid, de
samenwerking met het nieuwe
parochiebestuur en het vertrouwen dat mij
werd geschonken, hebben mij gesterkt en
bemoedigd. Samen hebben we stappen
gezet, elkaar leren kennen en gezocht naar
wat het betekent om hier en nu Kerk te zijn.

Een nieuw jaar nodigt uit tot nieuwe
plannen en voornemens. We willen een
parochie zijn waar Jezus Christus centraal
staat: in ons bidden, ons vieren én in ons
handelen van alledag. Dat betekent dat we
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ons blijven inzetten voor verdiepende en
aansprekende vieringen, waarin God tot ons
kan spreken en ons kan raken. Het

betekent ook ruimte maken voor verdieping
van ons geloof én voor ontmoeting: jong

en oud, vertrouwd en nieuw, zoekend en
gelovig. Een bloeiende parochie is een
gemeenschap waarin mensen zich welkom
weten en waar verschillen geen bedreiging
zijn, maar een rijkdom.

Daarnaast willen we oog houden voor onze
roeping naar buiten toe. Het Evangelie »
vraagt ons niet alleen om te geloven, fhdar
ook om te doen. Om aandacht te hebben
voor wie het moeilijk heeft, om solidair te
zijn, om barmhartigheid concreet te maken
in onze omgeving. Kleine stappen kunnen
daarbij al veel betekenen. We mogen
daarbij vertrouwen op Gods nabijheid en de
hulp van zijn Geest, die ons steeds opnieuw
inspireert en moed geeft. Laten we daarom
dit nieuwe jaar beginnen met open harten,
bereid om ons te laten verrassen en om
samen verantwoordelijkheid te dragen voor
onze parochie.

Moge het komende jaar een jaar worden van
groei in geloof, hoop en liefde. Een jaar
waarin wij, als parochie, steeds meer mogen
worden wat we ten diepste zijn: een
gemeenschap rond Jezus Christus, tot zegen
voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Pastoor Patrick Kuipers



Kerkasiel in Kampen.

Vrouwen voor Vrede Enschede hebben onlangs besloten, een bijdrage te willen doen
aan het Kerkasiel in Kampen.

We zijn daartoe ingeroosterd voor zaterdag 14 februari,
voor een tijdsblok van 2 uur (van 14.00-16.00 uur).

We willen een Vredesviering aanbieden met nadruk op Valentijnsdag,
(liefde, bevrijding, vergeving).
Dit wordt aangevuld met het voorlezen van verhalen, gedichten, liederen en gebeden.

Hebt u mooie aanvullingen, horen we het graag.

Sinds 21 november 2024 verblijft de familie Babayants in de Protestantse wijkgemeente
Open Hof in Kampen, omdat ze niet uitgezet willen worden naar Oezbekistan.

De kinderen van het gezin zijn hier ‘geworteld’ en leven inmiddels elf jaar in Nederland.
De jongste twee zijn hier geboren, en alleen de oudste zoon heeft nog herinneringen
aan zijn geboorteland.

Het kerkasiel van de familie Babayants gaat niet over de vraag of de afwijzing van hun
asielverzoek terecht was, maar over de schadelijke gevolgen van uitzetting voor
gewortelde kinderen.

Als kerk protesteren we dus tegen het onrecht.
Met een doorlopende kerkdienst, verzorgd door vrijwilligers uit het hele land, kan de
familie niet uitgezet worden, want de overheid mag een kerkdienst niet verstoren.

Reden voor ons als vredesgroep om daar ook een viering te verzorgen.
U kunt verder alles lezen over het Kerkasiel op https://kerkasielkampen.nl/




Het Acoleum,

prettig om (opnieuw) kennis te maken

53 jaar geleden besloot de toenmalige
pastoor, dat het een goed idee zou zijn om
het voormalige kolenhok van de Jacobuskerk
om te bouwen tot een ontmoetingsruimte
voor acolieten.

Niet lang daarna wilden de koorleden van het
BJK daar ook gebruik van maken, door daar
na de repetitie samen nog iets te drinken.
Ook vanuit andere delen van de parochie
stroomden mensen toe, zoals (voormalige)
kosters en bestuursleden: daarmee was het
Akohol geboren.

Door de jaren heen ontstond een hechte
groep mensen, die samen diverse
activiteiten en feestavonden organiseerde.
Een groep die ook direct klaar stond als
binnen de parochie klussen geklaard
moesten worden.

Denk daarbij aan het verwisselen van lampen * * % X E

hoog in de kerk, het bakken van taarten voor
rommelmarkten, het voorbereiden van het
vuur tijdens de Paaswake achter in de kerk
en het aanleggen van de tuin tussen het
parochiehuis en de kerk.

Ook binnen het Akohol zelf is flink wat werk
verricht en werd het oude kolenhok
omgetoverd tot een prachtige ruimte.

In latere jaren is het Akohol wellicht wat
onzichtbaar geraakt binnen de parochie,
daarom hebben wij samen met het
parochiebestuur besproken hoe wij dit
kunnen veranderen. U zult ons dus in de
toekomst vaker genoemd zien in
bijvoorbeeld de Pelgrim.

Bijvoorbeeld bij activiteiten op de
zaterdagavond, waardoor dit nog meer dan
voorheen een plek van binding,
betrokkenheid en continuiteit kan worden
binnen de parochie. Daarnaast vormt het
een bron van potentiéle vrijwilligers, die zich
op welke wijze dan ook, willen inzetten voor
de parochie.

Wij vonden het een goed moment om de
naam van de ruimte om te dopen tot
Acoleum. U zult zich voor kunnen stellen, dat
de oude naam regelmatig voor
spraakverwarring zorgde.

Anno 2025 weten al meer groepen binnen de
parochie het Acoleum te vinden. De
acolieten zijn terug van weggeweest en ook
de internationale studenten binnen de
parachie vinden daar hun plek.

Het Acoleum is op vrijdagavond geopend
vanaf 20 uur op zondag vanaf 16:30 (m.u.v.
het weekend van de laatste zaterdag van de
maand) en is toegankelijk via de poort bij het
parochiehuis aan de Walstraat. U bent van
harte welkom.

Maakt u deel uit van een groep binnen de
parochie, die ook graag gebruik wil maken
van het Acoleum, neemt u dan contact op
met het parochiebestuur.

Wellicht tot snel!
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Binnenkort ontvangt u de folder met toezeggingskaart voor Kerkbalans 2026.

Wij zijn dankbaar voor uw gaven in het afgelopen jaar. Zowel de opbrengsten uit
Kerkbalans als de collectes laten een mooie stijging zien. Uw vrijgevigheid maakt het
mogelijk dat onze gemeenschap blijft groeien en mensen blijft bereiken, jong en oud.

Onze parochie is levend en vitaal. Zondags zien we nieuwe gezichten, veel jonge
gezinnen en studenten, en natuurlijk koesteren we de trouw van onze parochianen. Dat
vraagt om aandachtige liturgie, goede kerkmuziek, catechese en een diaconie die dichtbij
mensen komt. Het vraagt ook om toekomstbestendige voorzieningen. Daarom zetten wij
in op investeren in kwaliteit en ruimte.

In 2026 werken we verder aan het bij de tijd brengen van onze kerkgebouwen, het
parochiehuis en het centrale secretariaat. Zo scheppen we plekken waar we waardig
kunnen vieren, leren en elkaar ontmoeten, en houden we onze organisatie stevig genoeg
om de groei te begeleiden.

Met uw toezegging voor 2026 helpt u heel concreet. U draagt bij aan koor- en
muziekscholing, aan materialen voor catechese, aan zorgvuldige sacramentele
voorbereiding en aan het onderhouden en verbeteren van de ruimtes waar wij
samenkomen. ledere bijdrage telt. Wie veel kan geven doet dat met zegen, wie weinig
kan geven geeft niet minder in waardigheid. Samen dragen wij de parochie.

De folder met kaart komt spoedig bij u in de bus. Daarin leest u hoe u uw toezegging kunt
doorgeven en op welke manieren u kunt bijdragen. Vragen kunt u stellen via het centrale
secretariaat. Wij geven graag toelichting en denken met u mee.

Een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers die Kerkbalans voorbereiden. Zij
hebben al veel uren gemaakt en staan klaar om de folders te verspreiden. Onder hen zijn
velen die schouder aan schouder werken voor onze gemeenschap. Dankzij hun inzet kan
de actie ordelijk en persoonlijk verlopen.

Moge de Heer onze vrijgevigheid zegenen. Bidden wij dat het Evangelie in Enschede blijft
klinken, dat de liturgie schoonheid en diepte blijft ademen en dat onze gemeenschap
een huis is waar mensen zich gezien en gedragen weten.

Alvast dank voor uw steun aan Kerkbalans 2026.

Hartelijke groeten,
Namens het parochiebestuur

Koen Kuijpers 2026
Vice- voorzitter

Actie
Kerkbalans




De Week van gebed voor eenheid van Christenen
Eén van geest

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het
verlangen naar eenheid: Eén van Geest.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 18 t/m 25 januari 2026.
De Oecumenische viering zal in Enschede zijn op: 25-01-26,
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.

De voorgangers zijn: Pastor José van den Bosch (R.K. Pastor, Zuid-Oost Twente) en
ds. Johan Meijer. (Toekomstig voorganger in de Ontmoetingskerk, nu in Borne)

Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek gemaakt door christenen uit
verschillende kerken in Armenié. Samen hebben ze de oecumenische viering en de
doordeweekse gebedsbijeenkomsten voorbereid. Dit materiaal is vertaald en bewerkt
door de Nederlandse werkgroep Week van gebed, bestaande uit MissieNederland, de
Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN).

‘Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God aan ons allemaal en

de kern van onze identiteit als christenen. Jezus heeft ons geroepen om in eenheid te

leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen kracht. Maar als

we samen bij het licht van Christus komen, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar
als broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en verlossing!

Eén van Geest

De Armeense kerk is één van de oudste kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt
het licht van God een grote rol. De Armeense kerk is ook een vervolgde kerk. Armeniérs
zijn vaak verdreven. De meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in Armenié,
maar in landen als Frankrijk, Rusland, Syrié, de VS en ook Nederland.

Madelon Grant, coordinator SKIN: ‘De Geest verbindt ons, ook als we uit verschillende
culturen of kerken komen. Door de Geest kunnen we elkaar beter begrijpen, vergeven
en samen getuigen van het geloof.

De Armeens Apostolische Kerk bidt bijvoorbeeld iedere week voor alle christenen en
voor de eenheid van de kerk. Ook wij worden uitgenodigd om deze oproep tot eenheid
serieus te nemen. Laten we elkaar bemoedigen, onze gaven delen en samen getuigen
van de liefde van Christus in de wereld!

ledereen is van harte welkom bij de Oecumenische viering, op 25-01-26,
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.
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Hoi, ik ben Eva en ik ben 8 jaar.

Zaterdag 20 december heb ik samen met mijn moeder
kerstpakketten bezorgd in Enschede. Ik heb vorig jaar
ook samen met mijn moeder kerstpakketten bezorgd.
Het was weer leuk om te doen en heel gezellig samen.

De mensen waar wij aanbelden waren heel aardig en
ze waren heel blij toen wij het kerstpakket gaven.

Ik vond het erg fijn dat ik de mensen blij kon maken. lk
vind het belangrijk dat mensen een pakket krijgen,
omdat ze dan zeker wat lekkers hebben met Kerstmis.

Ik hoop dat ze allemaal fijne feestdagen hebben
gehad.

Eva ten Cate



Open armen

Het nieuwe jaar 2026 is begonnen. Het staat nog in de kinderschoenen. Het kan
nog alle kanten opgaan. Diep in ons hart hopen we op vrede. Op heil en zegen.
Op vrede van duurzame aard. Opdat we elkaar in de ogen durven kijken. Ons
hart open durven stellen. In stilte, langzaam maar zeker, vanuit heel ons wezen.

In de afgelopen periode werden kerststallen bezocht. Het zogenaamde kindje wiegen.
Zelfs levende kerststallen waren te bewonderen, binnen en buiten de kerkmuren.
Momenten van rust, momenten van bezinning. Kijken met de ogen van een kind. Het
kindje Jezus spreidt zijn armen wijd uit. Naar de os en de ezel. Naar de schapen, vooral
naar het zwarte schaap. Naar Maria en Jozef.

De wijzen uit het oosten zijn onderweg. Zij hebben een ster gezien. Een teken aan de
hemel. Zij zijn op weg gegaan met geschenken. Met goud, wierook en mirre. Daarmee
willen de magiérs het pasgeboren kind eren.

Koning Herodes schrikt, als hij hoort dat er een koningskind geboren is. Angst slaat
hem om het hart. Zal dit kind hem van de troon stoten? Hij vraagt de wijzen hem te
komen vertellen waar het kind te vinden is. Ook hij wil het eer bewijzen. Met welke
bedoelingen? Zijn intenties zijn gitzwart. De wijzen hebben in een droom een
waarschuwing ontvangen: "Keer langs een andere weg terug". Herodes wordt
woedend. Hij ontdekt dat de wijzen hem voor schut zetten. Hij is angstig en wanhopig
tegelijkertijd.

Hoe kan hij het koningskind vinden? Zijn plannen laten slagen? Woedend geeft hij het
bevel alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Gejammer stijgt op bij
zoveel wreedheid (Mattheus 2,18). Onbeschrijflijk leed, heel de samenleving
ontwricht.

Hoe daarmee om te gaan? Een stille tocht langs de kerststallen. Tegen de hectiek
van de wereld in. Rust diep van binnen die uitnodigt om in beweging te komen.
Met open ogen, een luisterend oor, met een aandachtig hart.

Kees Waayman schrijft:

Laten wij de gordijnen van onze geest opendoen
opdat het licht binnen kan stromen.
Laten wij ontspannen slapen,
zodat de Oneindige in ons kan dromen.
Laten wij op weg gaan en zoeken naar Messiaans leven,
zodat de natuur weer kan gaan spreken.
Laten wij nieuwsgierig zijn en zoeken,
zodat de Schriften nieuwe betekenissen kunnen doen oplichten.
Laten wij ons aanbieden als gewillig werktuig in Gods hand,
zodat Hij in ons wordt geboren.

Lies van Veldhoven



Even voorstellen
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Beste parochianen,

Graag stel ik mij kort aan u voor. Mijn naam is Harold Beugelink.

Sinds september 2024 ben ik na voorbereiding en vorming door pastoor

P. Daggenvoorde opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk. Met dankbaarheid kijk ik
terug op die weg en wil ik mij, met wat ik heb ontvangen, inzetten voor onze
parochie.

Vanuit mijn beroep breng ik ruim dertig jaar ervaring mee in vastgoedontwikkeling,
beheer en monumentenzorg. De afgelopen tijd heb ik al met het parochiebestuur
samengewerkt, onder meer rond de St.-Janskerk en de daarbij horende monumentale
vragen. Op verzoek van het bestuur zal ik mij nu als vaste adviseur richten op de
portefeuille vastgoed.

Mijn inzet is eenvoudig samen te vatten: goede rentmeesters zijn van de plaatsen die
ons zijn toevertrouwd, kerken, parochieel dienstencentrum en overige voorzieningen,
zodat zij gebed, verkondiging, catechese en naastenliefde blijvend kunnen dienen.
Dat betekent zorgvuldig omgaan met monumentale waarden, toekomstbestendig
onderhoud, doelmatige financiering en duidelijke communicatie. Ik werk hierin graag
samen met pastoor Kuipers, het bestuur en alle betrokken vrijwilligers.

Mocht u vragen of ideeén hebben over onze gebouwen, spreek mij gerust aan na de
viering of via het secretariaat. Samen bouwen we, op Christus als fundament, aan een
vitale, gastvrije parochie in onze stad.

Met hartelijke groet,

Harold Beugelink
Vaste adviseur vastgoed

Parochie St. Jacobus de Meerdere - Enschede



Vieringen op Aswoensdag

In het bijzonder ook voor gezinnen met jonge kinderen

Carnaval, door velen uitbundig gevierd, is voorbij. Met Aswoensdag (18 februari)
begint de veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar Pasen.

We vieren deze dag in de kerk —om 16.00u in het bijzonder voor jonge gezinnen en
om 19.00u voor volwassenen, beide vieringen in de Jozefkerk - waar we een askruisje
krijgen op ons voorhoofd.

In de avondviering klinken daarbij de bekende woorden ‘stof ben je en tot stof zul je
wederkeren’ (Genesis 3,19). In de viering voor de kinderen worden deze vertaald naar:
‘Je leeft maar één keer. Maak iets goeds van je leven. Laat God jou daarbij helpen:.

Welke woorden we ook gebruiken, Aswoensdag confronteert ons met de
kwetsbaarheid en de sterfelijkheid van ons leven. Niet bedoeld om ons angstig of
klein te maken, maar om ons opnieuw te doen ‘aarden’. Aswoensdag nodigt ons uit
om ons opnieuw te bezinnen, om na te denken over onszelf en ons leven. Zijn we
(nog) op de goede weg of is er iets in ons leven dat vraagt om een omkeer, om een
nieuwe start.

Ook met de kinderen denken we hierover in de viering na. Over wat een goed leven is
en hoe ieder van ons daaraan een steentje kan bijdragen. Wat kunnen we in deze
veertig dagen in het bijzonder aan goeds doen, bijvoorbeeld voor iemand in onze
omgeving of juist voor iemand verder weg. Of kunnen we misschien extra goed letten
op wat goed is voor de natuur, voor de aarde. Of kunnen we iets geven aan een goed
doel.

Zo proberen we het ‘bidden, vasten en aalmoezen geven’ (Mattels 6, 1-6, 16-18, het
evangelie van Aswoensdag) te vertalen naar de leefwereld van kinderen, in de hoop
dat zij dit alles gaan verbinden met de vraag naar wat goed leven is en daar werk van
maken.

Met alle goede voornemens van kleine en grote mensen gaan we samen op weg naar
Pasen. In het geloof en het vertrouwen dat God die ons uit de aarde gevormd heeft
ons altijd weer levensadem inblaast als wij opnieuw willen beginnen.

U wordt van harte uitgenodigd voor één van de vieringen!

José van den Bosch, PW



KERSTBRIEE 2025
NTEOWJIAARSWENSEN 2026

Beste Familie, Collega’s, Vriendenschaar,

Op zoek naar een mooie foto, waarmee ik jullie een
fijne Kerst en een gezond Nieuwjaar wil toewensen,
kwam ik deze foto tegen van dansende Aborigines in
de Grote Westerse Woestijn van Australié. Dit is nu
precies wat ik bedoel met een fijne kerst en een
. gezond nieuwjaar. Het laat veel aan een eigen
invulling over. Voor mezelf is deze foto natuurlijk een
groot stuk nostalgie, waar ik echter veel aan heb
overgehouden, want het heeft mij bezeten gemaakt
van het schilderen van verhalen volgens de Aboriginal techniek van schilderen,
het dotpainten, zo geheel anders dan het Nederlandse ‘pointillisme’.

leder van ons heeft zijn/haar eigen verhaal in 2025, van kerst tot kerst of gewoon
in het hele jaar 2025, over bergen en dalen, een macabere dans of een uitzinnig
alleluia.

Bij mijn zoeken naar foto’s kwam ik nog een andere foto tegen, waarbij ik alleluia
kan uitroepen, de foto van het klooster van de Zusters van Denekamp,
Franciscanessen, om duidelijk te maken waar ik het over heb. 150 Jaar zijn ze
daar al gevestigd en menige vrouw in Twente heeft haar bevrijdend leven
gevonden door hun werk. Nu zijn er vijf
Indonesische zusters, volgend jaar zeven. Qok nu
vinden veel mensen hun plek daar: Viuchtelingen
uit Oekraine, een centrum voor cursussen, retraite, |
yoga en gastvrijheid, een huis voor ouderen die
zorg nodig hebben, een huis van Avelijn, mensen
met een geestelijke handicap en zelf heb ik ook
daar onderdak gevonden en ben een ‘noaber’ van
velen. En de Midwinterhoorn wordt hier geblazen.
Graag wens ik jullie alle goeds toe; laat het een
mooie Kerst zijn, dankbaar voor alles, ook in het |
nieuwe jaar.

Een hartelijke groet,
Ben Engelbertink Gravenallee 30-005
7591 PE Denekamp

Ty



OVERLEDENEN

J. olde Hartman, 85 jaar

De dood

is piet het eindstaftion

maar slechfts een tussenhbalte
op een nogq leeg perron

Weldra arriveert de
herinnering

op een ander spoor

en reist in hart en hoofd
samen met je door

-José Gremmen-jJanssen-



vieringenrooster

waar tijd voorganger soort viering koor

Zondag 18 januari  Aktie Kerkbalans
H. Jacobuskerk 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie Schola

Zondag 25 januari  Aktie Kerkbalans
Ontmoetingskerk 10.00 uur Ds. Johan Meijeren  Oecumenische viering
Pastor José van den Bosch-van Os

St. Jozefkerk 11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor

Zaterdag 31 januari
St. Jozefkerk 19.00 uur P. Kuipers Eucharistie Samenzang + Cantores

Zondag 1 februari

H. Jacobuskerk 11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd BJK
Internationale mis

Maandag 2 februari - Maria Lichtmis

H. Jacobuskerk 19.00 uur P. Kuipers Eucharistie St. Jacobuskoor

Zondag 8 februari

St. Jozefkerk 11.00 uur P. Kuipers Eucharistie Schola

Zondag 15 februari
H. Jacobuskerk 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie BJK

Woensdag 18 februari Bisschoppelijke Vastenaktie
St. Jozefkerk 16.00 uur J.van den Bosch Viering vWoord en Gebed J. Kemp
Gebed - Askruisje

St. Jozefkerk 19.00 uur W. Rekveld Eucharistie St. Jacobuskoor +
Askruisje Schola

Zondag 22 februari Bisschoppelijke Vastenaktie

St. Jozefkerk 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
Doopviering

Zeg het met bloemen ..

We proberen wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een bloemetje te
brengen bij iemand die wel wat steun kan gebruiken. Dat mooie
gebaar, begonnen in de St. Jankerk, willen we binnen de parochie
graag in stand houden. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking
zou kunnen komen, laat het dan één van de leden van de pastoraat-
groep weten (zie pagina 2 van Pelgrim). Het is de bedoeling dat aan
het eind van de viering door de voorganger wordt gezegd voor wie
de bloemen zijn en dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de
bloemen wil bezorgen, een stukje nabijheid vanuit de
geloofsgemeenschap.
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Carnaval, door velen
uitbundig gevierd, is
voorbij.

Met Aswoensdag (18
februari) begint de
veertigdagentijd, de tijd
waarin we toeleven naar
Pasen.

Kinderagenda

Zondag 25 januari 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk
Zondag 1 februari 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk

Zondag 22 februari 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk E

'.I.‘I'I\
l‘
r

In de Veertigdagentijd is er elke zondag een kinderwoorddienst

Op zondag 15 maart: Familiezondag St. Jozefkerk




Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering
Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



HET NIEUWE JAAR

De jaarwisseling is alweer voorbij
rieuwe jaar is nog jong en fris
Het gebruikte glaswerk van vannacht s:

Te wachten tot het afgewassenii
Vanaf vandaag kijken we we:‘uit
Met hernieuwde verlangen en hoop

We proberen al helemaal in onze gedachten
In de toekomst te kijken hoe alles loopt.

nog

Wat gaan we beleven en hoe zal het zijn:
Wordt het beter of slechter dan het afgelopen jaar
is geweest?

We genieten nu nog van het jonge jaar
Maar van onze ‘toekomstkijkerij......
Geniéten we nog het meest! \
GELUKKIG NIEUWJAAR! -

@JOOTIJE
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Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

zondag 25 januari, Bekering van de Heilige Apostel Paulus
Thema: Uitgekozen om vruchten voort te brengen
In het Evangelie lezen we dat Jezus de vissers Simon en Andreas roept om vissers van mensen te
worden.
Locatie: St. Jozefkerk

zondag 1 februari

Thema: Gelukkig ben je als je Jezus nodig hebt

Gelukkig ben je wanneer je beseft dat je Jezus nodig hebt en echt niet zonder Hem kunt leven.
Gelukkig ben je als je probeert te leven als een vriend of vriendin van Jezus.

Wat maakt jou gelukkig?

Locatie: H. Jacobuskerk

Zondag 22 februari, 1e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Trouw zijn aan God

We lezen dat de duivel Jezus op de proef wil stellen. Maar Jezus gaat er niet op in.
Locatie: St. Jozefkerk

In de Veertigdagentijd is er elke zondag een kinderwoorddienst.




Oecumene, vlechtwerk

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

De eenheid van christenen vraagt om gebed
en samen eraan werken. Dit verbeelden we
met een papieren vlechtwerk. Het resultaat
is leuk en eenvoudig, maar je moet wel een
beetje handig - niet hardhandig - zijn om

de onderdelen met elkaar te verweven. Het
wordt één hart, waarin de verschillende
kleuren zichtbaar blijven.

Aardig is dat het hart open kan zodat je er iets in
kunt doen. Je kunt ze ophangen, neerleggen of
uitdelen, misschien met een boodschap erin, ter
ere van de gebedsweek voor de eenheid. Maak
er zoveel als je wilt. Veel plezier!

Nodig:
-Voor 4 stuks: 2 vellen gekleurd A4 papier
- Schaar, liniaal, potlood

Doen:

1 - Knip elk vel in de lengte tot 4 gelijke stroken.

2 - Kort de stroken in tot 18 cm, vouw ze dubbel
(tip: nog niet scherp, i.v.m. het vlechten) en
knip het open einde rond af.

3 - Knip de gevouwen kant 3x in, iets dieper dan
de breedte van het deel, zodat er 4 (dubbele!)
strookjes ontstaan.

Nu komt het vlechtwerk. Bedenk: de twee delen
(hier blauw en paars) komen onderaan haaks
op elkaar te liggen zodat ze samen een hart
vormen.

Thuis Celoven

4 - Het vlechten gaat 'doorheen & omheen!

Begin met het rechter bovenste strookje
(hier paars). Leid het door het 1e blauwe
strookje, dan om het 2e blauwe strookje, dan
door het 3e blauwe strookje en om het 4e
blauwe strookje. (Het papier wordt gebogen,
geduwd, geschoven, maar zonder te kreuken
of scheuren. Hier word je vanzelf handig in.)

5 - Schuif de eerste rij paars wat naar boven

om plaats te maken voor de volgende. De
tweede paarse strook gaat nu eerst om, dan
door, dan om en weer door de 4 blauwe
strookjes die het tegenkomt. Schuif paars
weer omhoog en vlecht de derde paarse rij
‘door - om - door —om’de blauwe. Als laatste
gaat de vierde rij paars ‘om - door - om -
door’'de blauwe, zodat het schaakpatroon
compleetis.

6 - Controleer aan voor- en achterkant of het

vlechten goed is gegaan en of het hartje
open kan. Breng het hart mooi in vorm en
druk het plat.

7 - Doe er bijv. briefjes in met een wens. Of een

koekje zoals de Scandinaviérs doen, voor wie
dit vlechtwerk een volkstraditie is.
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Uit de oude koker 9

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle
parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de Mariaparochie.

De foto is gemaakt bij het 40-jarig Priesterfeest van pastoor Hartman in 1953.
De bruidjes liepen voor de jubilaris van de pastorie naar de kerk.
Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze
foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:

Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het
parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.

Rien Tiehatten, beheerder archief.

- Ty
i
)




goed om te weten

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook dit
jaar weer een kinder- en tienerkamp. Beide
zomerkampen vinden van 1 t/m 6 augustus
plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in
Haarle. De aanmeldingis geopend!

Aanmelden kan tot 30 juni 2026.

Meer informatie via e-mail:
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

De website over de christelijke
hoogfeesten, vier.nu, biedt informatie en
inspiratie over belangrijke christelijke
hoogfeesten en tips voor parochies om
hier aandacht voor te vragen.

Op de site is ook een heiligenkalender te
vinden, met daarop de heilige van de dag.

De kalender is ook in een gedrukte versie
te bestellen via deze website.

CGGZ Crescendo Enschede | Wijziging
repetitielocatie

Vanaf 7 januari 2026 repeteert ons koor CGGZ
Crescendo in het gebouw van het Apostolisch
Genootschap, Burg. Van Veenlaan 18 van 19.30 tot
21.30 uur. Parkeergelegenheid is er in de omgeving

en aan de achterzijde van het gebouw. Indien u/jij
graag zingt en ons koor wilt komen versterken dan
bent u/jij van harte welkom om een keer te komen
kijken of mee te zingen op een woensdagavond.
Op onze website is meer informatie te vinden:
www.crescendo-enschede.nl

Hoor je mij?

Onder deze naam organiseren
verschillende religieuze gemeen-
schappen kennismakingsmiddagen.

De middagen zijn bedoeld voor jonge
mensen die willen onderzoeken of het
leven als kloosterling iets voor hen kan
zijn.

Religieuzen vertellen over hun leven en
roeping, er is een rondleiding en veel
tijd voor vragen en gesprek. De middag
wordt afgesloten met een maaltijd en
een viering.

Meer informatie:
https://www.knr.nl/roeping/hoor-je-
mij

De Twentse School voor Theologie
organiseert op donderdag 29 januari
2026 een lezing- en debatavond over
theologie en onderwijs. Aanleiding is de
hernieuwde maatschappelijke en
politieke discussie over de vrijheid van
onderwijs en de betekenis van artikel 23
van de Grondwet.

Praktische informatie
Donderdag 29 januari 2026, 19.30 uur
Doopsgezinde kerk Grotestraat 57 Almelo

Aanmelden via:
twentseschoolvoortheologie.nl

Twentse & school
voor g Theologie
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Bericht van de vicevoorzitter

Beste parochianen,

Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar waarin onze parochie zichtbaar is
gegroeid in geloof, betrokkenheid en organisatie. We hebben voortgebouwd aan
centralisering en professionalisering. Dat vroeg soms aanpassing en extra inzet, maar
het lukte ons samen: werkprocessen zijn helderder geworden, aanspreekpunten
duidelijker en de samenwerking tussen teams en locaties merkbaar sterker. Het
kerkbezoek nam toe en week na week zagen we nieuwe gezichten, vaak jonge gezinnen
en studenten. Daar danken wij de Heer voor.

Liturgische hoogtepunten

Een bijzonder moment was de eerste Latijnse Mis in onze parochie. De eerbied, stilte en
schoonheid van de ritus raakten velen en trokken opvallend veel jongeren en
belangstellenden. Ook de Gulden Mis heeft in Enschede een plaats gekregen als nieuwe
traditie. Deze eeuwenoude adventsdevotie rond de Boodschap aan Maria helpt ons het
mysterie van de Menswording dieper te beleven. De Advents- en Kersttijd werden breed
en warm gevierd; onze kerken waren goed gevuld en koorleden, musici en vele
vrijwilligers droegen de vieringen met zorg en waardigheid. Het tekent een vitale
gemeenschap die wil vieren, leren en dienen.

Financiéle stand van zaken

De inkomsten liepen in 2025 niet achter op vorig jaar. Dat is bemoedigend en wij danken
u hartelijk voor uw gaven. Tegelijk kiezen we bewust voor investeren in kwaliteit:
verzorgde liturgie en kerkmuziek, catechese en diaconie, en noodzakelijke
verbeteringen aan onze gebouwen. Daardoor sluiten we het jaar niet met groene cijfers
af. Deze keuzes achten wij noadzakelijk om goed te blijven vieren, ontmoeting mogelijk
te maken en toekomstbestendig te bouwen. Op de parochieavond lichten we dit graag
toe.

Zorg en nabijheid

Soms horen we de zorg dat er minder aandacht zou zijn voor het ouderenpastoraat. Die
zorg nemen we serieus. Omzien naar elkaar behoort tot het hart van de Kerk. In een
komende editie van Pelgrim geven we een nadere toelichting op onze inzet, met
concrete contactpunten voor bezoek, gebed en ondersteuning. Laat het ons vooral
weten wanneer er ergens extra nabijheid of praktische hulp nodig is.



Uitnodiging parochieavond

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de parochieavond op woensdag 11 februari
2026 om 19.00 uur in het PDC, Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede. We presenteren daar
de plannen voor het komende jaar, geven inhoudelijke en financiéle toelichting en
maken ruim baan voor vragen en suggesties. Advent leert ons luisteren naar Gods
Woord en naar elkaar; die houding nemen we graag mee deze avond in.

Vrijwilligers in het zonnetje

Zonder vrijwilligers is er geen parochieleven. Of u nu elke week klaarstaat of af en toe
bijspringt, uw inzet maakt een wereld van verschil. Vrijwilligers hebben inmiddels een
uitnodiging ontvangen voor de vrijwilligersdag. We heten u daar graag welkom om u te
bedanken, elkaar te ontmoeten en inspiratie te delen. leder talent is welkom; samen
vormen wij de Kerk van Christus in onze stad.

Samenwerking in de stad

Met vreugde noemen we de goede samenwerking met de Maronitische gemeenschap in
de Sint Jankerk. De wederzijdse steun verrijkt onze blik op de veelkleurigheid van de
katholieke traditie. Dank ook aan All Together voor de geschonken piano aan de
Maronieten; muziek verheft het hart en dient de liturgie. Deze verbondenheid in de stad
is een teken van hoop.

Eén parochie, twee kerken

In 2026 werken we verder aan een heldere, eenduidige organisatie. We zijn één parochie
met één missie, met twee kerken die elkaar aanvullen. Centraler organiseren helpt om
overzicht te houden, gastvrij te zijn en de schouders te zetten onder wat groeit. Lokale
eigenheid en hartelijke nabijheid blijven daarbij leidend. We zijn geen losse locaties,
maar één gemeenschap die rond Woord en Sacrament leeft en groeit.

Vooruitblik met dank

Wij zien uit naar het nieuwe jaar met vertrouwen. Gedragen door de Eucharistie en
gevoed door het Woord willen we blijven investeren in liturgie, muziek, catechese,
diaconie en goede voorzieningen.

Namens het parochiebestuur spreek ik mijn dank uit aan het centrale secretariaat,
alle vrijwilligers, het pastoraal team en mijn collega-bestuurders. Laten we elkaar
blijven ontmoeten, meebouwen en bidden, zodat onze parochie ook in het
komende jaar een warm, uitnodigend en missionair huis is voor iedereen die de
Heer zoekt.

Met vriendelijke groet,
Koen Kuijpers

Vicevoorzitter, namens het parochiebestuur
Parochie St. Jacobus de Meerdere



Zondag 1 februari 2026
Protestantse kerk Glanerbrug,
Gronausestraat 1200

Inloop vanaf 15.00 uur,
start viering 15.30 uur

Ook dit jaar organiseren de Protestantse Gemeenten van
Borne, Enschede, Glanerbrug en Losser een Top2000
Viering in de Protestantse kerk in Glanerbrug
(Gronausestraat 1200).

Het is een viering/dienst waar we samen komen met
gelovigen en niet-gelovigen en luisteren naar
inspirerende muziek uit de Top2000 live gespeeld door
onze Top2000Band. Voorgangers in deze dienst zijn ds.
Hans Kroeskop en ds. Johan Meijer, die samen met
verschillende collega-predikanten uit de regio
toelichtingen geven bij de bekende hits uit de Top2000.

leder jaar worden de liederen zorgvuldig uitgekozen
rondom een thema door een actieve commissie die zich
inzet voor deze muzikale viering. Het thema van dit jaar is:

‘Hoop en Licht’

Diverse nummers zullen te horen zijn, zoals: “Lichtje
branden” van Suzan en Freek, “Fix you” van Coldplay,
“This world is our home” van Douwe Bob en nog veel
meetr...

Tijdens de dienst is er de gelegenheid om een kaarsje
aan te steken rondom de wereldbol die tijdens elke
top2000viering centraal staat.

Het belooft een muzikale en inspirerende dienst te
worden, waarbij we jullie van harte willen uitnodigen om
dit met ons mee te komen vieren.
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Groot nieuws! Per januari 2026 wordt de locatie van Brasserie Het Striekiezer overgenomen door
LightHouse Enschede. De afgelopen maanden hebben we samen gewerkt aan mooie afspraken
over een overdracht. Patrick en Marloes van het Striekiezer: "Mooi om te zien hoeveel liefde en
motivatie er is bij het team van LightHouse Enschede om deze locatie voort te zetten en hun eigen
concept er te laten landen.

Vanaf januari gaat LightHouse Enschede de locatie aan De Heurne 23 nieuw leven in blazen vanuit
een motivatie om vanuit hun christelijk geloof iets goeds en positiefs voor de stad Enschede te
doen. "Vanuit ons geloof in God worden we uitgedaagd om een licht te zijn voor onze
omgeving. We willen vanuit goede koffie en lekker eten de verbinding tussen mensen laten
ontstaan. Zij die een kop koffie en lunch kunnen betalen, kunnen daarnaast doneren voor
een uitgestelde koffie en lunch die LightHouse via maatschappelijke organisaties uitdeelt
aan hen die het minder hebben. We zijn heel dankbaar dat we opweg worden geholpen

door alle overdracht van kennis en ervaring die Patrick en Marloes hebben opgebouwd de
afgelopen jaren." Aldus Jaap Geerts, voorzitter van LightHouse Enschede.

De zaak gaat voornamelijk draaien op vrijwilligers uit alle kerken van Enschede, met een zeer
betrokken coordinator Susanna Franken-Veldhuis als drijvende kracht. LightHouse is open voor
iedereen. Daarnaast wil LightHouse een podium zijn voor positieve initiatieven vanuit de kerk,
voor heel de stad.

We zien er samen naar uit dat al het moois dat het Striekiezer de afgelopen jaren betekent heeft
voor de stad mag worden voortgezet en uitgebreid vanuit een mooie novatie om om te zien naar
elkaar in LightHouse Enschede.

Volg lighthouse-enschede.nl voor het vervolg
en schrijf je in op de nieuwsbrief om niets te
missen rondom de hernieuwde opening
in het nieuwe jaar.
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Hetty Mulder, adviseur PR en
Communicatie,
h.mulder@katholiekenschede.nl

Gegevens vertrouwenspersonen
voor vrijwilligers:

Ine Kaptein, 085 7731292 (ma - vr.
van 08.00 uur — 17.00 uur)

Peter Spiertz 085 7731293 (ma-vr.
van08.00 uur — 17.00 uur)

Voor meer informatie:
www.avea-vertrouwenspersonen.nl

28

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL -
ANNO 2026 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen
Ben Engelbertink, mhm kunt u doneren op

Gravenstate 30, NL67 RABO 0118 0417 3¢

7591 PE Denekamp t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 VinthOE -
info@leidekkershedrijf-koenders.nl wannos-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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tel: 088 1198 200 www.vredehof.nl
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Ineens piept een onbekende neus, met snorharen,
naar binnen in het muizenhol onder het orgel. Moeder
Ria muis trippelt erop af. “Kom erin, wie bent u?” Een
grijze muis strompelt binnen. “Mag ik even zitten,”
hijgt ze, “Ik ben mevrouw Grijs. Ik kom helemaal van
de andere kerk.” En ze vertelt waarom: “Onze hele
kerk wordt schoongemaakt! Ze vegen spinnenwebben
weg en stofnesten en keuteltjes! Ze jagen op motten,
spinnen en op ons! Waar moet ik met mijn familie
heen?” snikt ze, “ ... Mogen we hier logeren, voor een
tijdje ... ?” “Natudrlijk, mevrouw Grijs,” zegt Ria
allerhartelijkst, “eten jullie een koekkruimeltje mee?”
Kéek? Dat kennen ze niet bij de Grijzen. Ria neemt de
gast mee naar de keuken. Daar zitten de pastoor
en de kosteres aan de koffie.

Puzzel

Welke 10 activiteiten doen deze kerken samen?
EN wat is daarin de rode draad? Maak elk woord
of met behulp van het plaatie. dan lees je
in de gele vakjes een toepasselilk woord!

| EN
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Oecumene

“Het spijt me, pastoor,” zegt zij, “koekjes heb ik niet!
Vanwege de oecumenische viering zondag, snapt u.”
De pastoor knikt meteen: “Niet erg hoor!” Ria muis is
boos. Niet érg? De ukkumeniese viering is toch
feestelijk? Vorig jaar was er koek in évervioed! Dan zegt
de pastoor: “De deur hier kan zondag wel op slot. We
gaan toch allemaal daarheen.” Blij roept de kosteres:
“Ik hoor dat ze hun kerk gréndig aan het schoonmaken
zijn, omdat wij komen bidden. Alles gepoetst en
geboend. Heerlijk! Dat moeten wij 66k doen, pastoor,
volgend jaar!” Van schrik vallen de muizenmoeders
elkaar in de armen. “Mogen wij dan bij jullie logeren?”
fluistert Ria muis. “Natudrlijk, Ria!” fluistert mevrouw
Grijs allerhartelijkst.

zon, kning, inloop, zang, kind;
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Uit de Bijbel

"Wees eensgezind, leef in vrede
met elkaar - dan zal de God van
de liefde en de vrede met u z{jh."

Paulus in 1 Korintiérs 11

senior, romme, balans, stilte, berg, gebed

Teksten:
Marjet de Jong
Tekeningen:
M. Jurrigns




