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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2
Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen
Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB
Locatiesecretariaat:

Bezoek op afspraak via
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een
stempel in uw Camino paspoort of de
Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via
bovenstaand mailadres.

Openstelling Jacobuskerk:

Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Adreswijzigingen, aanvragen voor doop, huwelijk etc. doorgeven aan Centraal Secretariaat

Enschede (zie pag. 3).

Misintenties geeft u door via het daarvoor bestemde mailadres (zie pag. 3).
Vieringen door de week zie pagina 18; Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16, zie ook

vitrinekast of kijk op www.rkzuidoosttwente.nl

Centrale beheergroep:

De centrale beheergroep bestaat uit Harold Beugelink, Remco ter Brugge

en Marcel Zweers.

U kunt hen bereiken via het e-mailadres van het centraal secretariaat van de parochie:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Annelies Tenbergen, Elly Vije.

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Everink, Juliétte Kemp, Eric Sanders, Marijke van der Tol,

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl




Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.rkzuidoosttwente.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95
b.g.g.: 06-20 87 48 66

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 2.

Pastoor Patrick Kuipers
06-81274995
p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
06-2087 4866
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
06-30098833
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os
06-136467 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op woensdag

Pelgrim
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18 december - 15 januari
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De redactie wenst U
alsmede al de Uwen,
hen die moeten verduwen
de ruwen en de schuwen
en die de geest verluwen:

veelzeggend feest, gezegend licht
op God en op de mens gericht,
en onbeticht een goed gewicht;

vergun, zij het niet steeds verplicht
de redactie een blij gezicht.

Met deze 50 jaar oude Kerstwens sluiten we 2025 af.

Ook dit jaar hebben wij met plezier en voldoening de
Pelgrim samengesteld. Wij hopen dat ze ook graag gelezen zijn.

Voor het nieuwe jaar wensen we u alle goeds,
veel gezondheid en geluk!

Annelies, [etje, Ine, Clara
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OVERLEVERING

OVERLEVEN

LEVEN

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar gingen over de eindtijd.

De tekenen van het leven en de wereld waarin wij leven. Nu hier en dan daar.

De tekenen van oorlog en geweld.

De tekenen van onvrede en liefdeloosheid. Je moet je daarop voorbereiden zo zegt het
Evangelie.

De overheid zegt ons dat ook. Een overlevingspakket in huis halen zodat je niet voor
verrassingen komt te staan. De situatie kunt overleven.

Maar de boodschap van Jezus zegt ons dat je niet bang of angstig hoeft te zijn. Hij zal
met ons zijn.

Wij zijn weer begonnen aan de Advent. Een periode van wachten en verwachten.

We worden opgeroepen tot waakzaamheid. Dat mogen wij zijn in de tekenen die
hoopvol zijn. De tekenen van nieuw leven. Een teken van licht en vrede. Van hoop die
doet leven.

Het heil is nabij zo zegt Jesaja op de eerste zondag van de Advent. Niemand zal nog leren
oorlog voeren. We mogen dan wandelen in het licht van de Heer. Met Maria mogen ook
wij ontvankelijk zijn voor dat Licht. Voor dat leven. Dat wij in Geloof, deze Hoop, in Liefde
ook in ons overlevingspakket doen. In de woorden uit het verleden. De woorden van
Gods goede boodschap en woorden van allen die daarvan getuigen, mag ons dat
gegeven zijn.

Het overlevingspakket voor het dagelijks leven en het overlevingspakket voor ons geloof
sluiten elkaar niet uit. Denk maar aan het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks
brood. Die wij verwachten Kind van Licht en Vrede is het Brood van Eeuwig Leven. Hij
heeft ons het Onze Vader gegeven. Een goede weg op weg naar zijn geboorte voor ons
allen.

En mede namens het pastoraal team een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar gewenst,
vrede en alle goeds.

Willy Rekveld, parochievicaris.

..*********..



Inspirerende bijeenkomst
met Leo Fijen in Losser
(Geloven in Zuidoost Twente)

Op dinsdag 18 november kwamen
ruim 60 personen samen in de
parochiezaal in Losser om te luisteren
naar en van gedachten te wisselen
met Leo Fijen over zijn nieuwe boek
"Vrede op aarde’, een inspirerend
gebeden- en meditatieboek bedoeld
voor de periode van Advent tot
Kerstmis. Het boek biedt korte,
toegankelijke teksten, meditaties en
gebeden van diverse prominente
katholieken, protestanten en
kloosterlingen. Het centrale thema is
het verlangen naar vrede, zowel in de
wereld als in het eigen hart, tegen de
achtergrond van een tijd vol onrust
en verharding.

In "Vrede op aarde" verbindt Leo Fijen
oude kerktradities en verhalen over
vrede met actuele vragen over hoop,
verbinding en het delen van
goedheid in tijden van onzekerheid.
Tijdens de inspirerende bijeenkomst
kregen de deelnemers praktische
adviezen en handvatten om het
kerstverhaal te verbinden met het
dagelijks leven, bijvoorbeeld over
hoe rust te bewaren in een drukke
tijd en hoe hoop en vrede te delen
met elkaar.

Tijdens de pauze werden in kleine
groepen ervaringen uitgewisseld en
de boodschap aan het eind van de
avond was helder: echte vrede begint
in je eigen hart; daarmee kun je vrede
brengen in familie, werk en
gemeenschap. De deelnemers
kregen na afloop van de bijeenkomst
het boek van Leo Fijen mee naar huis.

Noteer alvast in uw agenda: op
donderdag 5 maart komt Marinus
van den Berg voor een lezing naar
Twente. Hij was verpleeghuispastor
en daarnaast actief als spreker en
publicist over thema’s als afscheid,
rouw en verlies en zorg. Van Den Berg
heeft tientallen boeken gepubliceerd
en is spreker op lezingen en
symposiums. Nadere informatie
volgt.

Frank Beuger




Presentatie pastoraatroep Enschede

Op de eerste zondag van de Advent, 30 november, is
de pastoraatgroep aan het eind van de viering
voorgesteld aan de parochianen.

De groep is al sinds maart dit jaar werkzaam; het
wachten was op de nieuwe pastoor en een goed
moment om de zegen voor dit werk te ontvangen.
De leden zijn afkomstig uit verschillende
geloofsgemeenschappen uit heel Enschede.

Als één pastoraatgroep werken zij aan de opbouw
van één geloofsgemeenschap in Enschede, waar
mensen zich welkom voelen en geinspireerd worden
en God en elkaar kunnen ontmoeten. De leden zijn
de ogen en de oren voor alles wat en ieder die om
aandacht vraagt.

De leden hebben gezamenlijk aandacht voor het
gehele pastorale veld, waarbij ieder een eigen
aandachtsgebied heeft:

Annelies Tenbergen: Pelgrim
Bertina Dieben: de koren
Elly Vije: MOV

Eric Sanders: kosters Jacobus- en Jozefkerk

Juliétte Kemp-Jonker: parochieel medewerker catechese,
catechumenen

Marijke van der Tol: parochieel medewerker diaconie i.o.,
kinderwoorddienst

Ria Everink: eerste communie en vormsel

Ze zijn aanspreekbaar, daar waar u ze aantreft in de parochie en via de mail:

pastoraatgroep@katholiekenschede.nl

Namens het pastoraal team, José van den Bosch PW

Wegens vakantie zijn het Parochieel
Dienstencentrum van Enschede en
Haaksbergen gesloten van
maandag 22 december 2025 t/m zondag
4 januari 2026

AR
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Latijnse mis op 21 december inde
H. Jacobuskerk

Zoals u elders in deze Pelgrim kunt lezen, vieren we op
zondag 21 december om 11.00 uur een volledige Latijnse
mis in de H. Jacobuskerk. Tot 1964 vond de viering van de H.
Mis altijd plaats in het Latijn, de taal van de kerk.

Bij de herziening van de liturgie, ingezet door het Tweede
Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw, werd
er een grotere ruimte toegekend aan de volkstaal. Dat was
een waardevolle ontwikkeling, waardoor de deelname van de
gelovigen aan de viering vergroot werd.

Het Latijn is echter nooit verdwenen en wie wel eens in het
buitenland aan een viering deelneemt weet hoe weldadig het
kan zijn als je bepaalde kernteksten van de viering kunt
meezingen of meebidden, omdat een gemeenschappelijke
taal wordt gebruikt.

Op zondag 28 december a.s. - het feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef - zal
in alle bisdommen ter wereld het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 worden afgesloten.
Paus Franciscus had deze datum vastgesteld in de bul Spes non confundit (Hoop stelt
niet teleur).

In het bisdom Rome wordt het Heilig Jaar evenwel afgesloten op het hoogfeest van de
Openbaring van de Heer ofwel Driekoningen (6 januari 2026) met de sluiting van de
Heilige Deur van de Sint Pieter door paus Leo XIV.

Op 28 december zullen in Rome wel de Heilige Deuren worden gesloten van de drie
andere aartsbasilieken:
de Sint Jan van Lateranen, de Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren.

Volgens de Romeinse richtlijnen van de dicasterie voor de evangelisatie gebeurt de
afsluiting van het Heilig Jaar in de bisdommen met een Eucharistieviering in de
kathedraal, met de diocesane bisschop als hoofdcelebrant.

- leest u verder op pagina 9
/ -—L\ \



Dankbetuiging
De bisdomstaf is iedereen dankbaar die eraan heeft bijdragen dat het > *

Heilig Jaar in onze parochies en instellingen aandacht en vorm heeft >

k)
gekregen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de priesters die S ::‘_’-“
beschikbaar waren en zijn voor de Eucharistievieringen en de _"ﬁ? /

B
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biechtgelegenheid in één van de dertien jubileumkerken in het
Aartsbisdom Utrecht, waarmee de jubileumaflaat ontvangen kon/kan
worden. PEL W
Tevens is de bisdomstaf zeer dankbaar voor de bisdombedevaart die vanwege het Heilig Jaar
gehouden is in en vanuit de basiliek H. Nicolaas - de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van
Eiteren - te lJsselstein bij Utrecht op 25 mei jl,, almede voor de Nationale Bedevaart naar Rome
(eind april-begin mei jl.).

Gebed en hymne

Hieronder treft u het gebed aan dat aan het begin van het Heilig Jaar in de bisdommen van
Nederland is verspreid.

We doen de suggestie om dit gebed op 28 december a.s. gezamenlijk in onze parochiekerken
en kapellen te bidden, waardoor wij ook onze verbondenheid als particuliere Kerk van het
Aartsbisdom Utrecht en als Nederlandse Kerkprovincie tot uitdrukking brengen.

Tevens is voor 28 december a.s. de hymne voor het Heilig Jaar 2025 aanbevelenswaardig:
Pelgrims van hoop - Vlam van liefde, hoop die ons doet leven.

Namens de bisdomstaf, + Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht

Vader in de hemel
moge het geloof dat U ons gegeven hebt
in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder,
en moge de vlam van liefde
die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven
op de komst van uw Koninkrijk.
Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.
Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,
en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.
Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.
Moge diezelfde genade
de vreugde en de vrede van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en lof in eeuwigheid.
Amen

oov
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DE GERARDUSKALENDER 2026 IS WEER AANWEZIG!
ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT.

ELKE DAG EEN SPREUK OM DE DAG GOED TE BEGINNEN.
OP DE ACHTERKANT MOPPEN GEDICHTEN BEZINNINGTEKSTEN
PUZZELS INFORMATIE

DE PRIJS IS €11.50

TE KOOP BlJ ANNIE BLOKHUIS

DE VLUCHTESTRAAT 47

7523 BG ENSCHEDE - TELEFOON 053 435 83 37
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Kerststal Sint Jan opgebouwd in H. Jacobuskerk

Vorig jaar kwam het verzoek, om te kijken of de kerststal van de St. Jan, na de verkoop, een plek
zou kunnen krijgen in de H. Jacobuskerk. De kerststal van de H. Jacobus was aan renovatie toe en
de kerststal van de Sint Jan was door Henk Thiiss en Marcel Kotte opgeknapt. Zij hebben in
Corona tijd iedere donderdag van februari tot en met september de stal en de beelden volledig
gerenoveerd. Dus het aanbod werd in dank aanvaard.

Het was een beetje passen en meten, maar op zaterdag 22 november is de stal in de H.
Jacobuskerk opgebouwd. En het resultaat mag er zijn!

Op woensdag 17 december, aan het eind van de Gulden Mis die om 19.00 uur begint, zal
pastoor Kuipers de kerststal zegenen.

De ‘oude’ kerststal van de H. Jacobuskerk is gedoneerd aan de parochiekerk van Maria Koningin
van het Oosten (voorheen St. Jan).

Gerardus
kalender

(AN RN

A T

FCTTTR R & L U AR R RS TR




Een stille stem

In deze donkere tijd van het jaar
verlangen we naar licht. Straten, huizen
en pleinen zijn feestelijk verlicht.
Kerstbomen worden opgetuigd.
Kinderen helpen enthousiast mee.
Kerststallen worden tevoorschijn
gehaald.

Desondanks kan het donker je in de
greep krijgen. Zijn er lichtpunten?

De vier kaarsen op de adventskrans
branden. Tekens van hoop en verlangen.
Tekens van licht op weg naar het
kerstkind.

Dit liturgisch jaar lezen we uit de
evangelist Mattheus. Hij begint met een
onderzoek naar de herkomst van Jezus.
Zoals wij nu ook wel aan
stamboomonderzoek doen. Wie ben ik?
Waar kom ik vandaan? Waar naar toe
ben ik onderweg?

Mattheus begint bij Abraham, na veertien
generaties komt hij uit bij David, na
veertien generaties bij de ballingschap,
na nog eens veertien generaties bij Jezus
Christus, zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Abraham. Jezus Christus, de
Messias, hoogtepunt in deze
geschiedschrijving (Mattheus 1,16). In de
lijst van generaties noemt Mattheus, heel
verrassend, vijf vrouwen. Tamar, Rachab,
Ruth, de vrouw van Uria en Maria, de
moeder van Jezus. Vrouwen die in hun
buitengewone situatie krachtig en
rechtvaardig optreden.

Het is de moeite waard om in deze tijd
nog eens naar de schilderingen bij het
Maria- en Jozefaltaar in de Jozefkerk te
kijken. In de kerststal zien we Jozef op de
achtergrond staan. Stil, bescheiden en
bedachtzaam. Het kindje Jezus en Maria
staan in het midden.
Toch speelt Jozef bij
Mattheus een belangrijke
rol. In crisissituaties
treedt hij voortvarend op
om Jezus en Maria te
beschermen.

Dit gaat niet zomaar. Aanvankelijk is zijn
plan om in stilte van Maria te scheiden.
Dan verschijnt hem in een droom een
"engel van de Heer", die zegt bij Maria te
blijven. Zo gezegd, zo gedaan. Enige tijd
later volgt een waarschuwende droom.
Met de opdracht Jezus en Maria in
veiligheid te brengen. Jozef vlucht met
zZijn gezin naar Egypte. Tenslotte droomt
hij dat hij veilig terug kan keren.
Veiligheid, een dak boven je hoofd, de
warmte van mensen om je heen. Sporen
van licht in de duisternis. Dat vrede mag
heersen over heel de aarde.

Kom in ons midden, God,
groei in ons van harte,
Gij die leven, liefde heet,
Gij die zijt gezien in een kind
vol beloften, machteloos en
toch onweerstaanbaar,
op liefde en trouw van mensen
aangewezen......
God, kom in ons midden,
Gij die leven zijt en liefde doet,
Gij, God van mensen.

Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar

Lies van Veldhoven
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Even voorstellen: Hetty Mulder-Beens,

Binnen bestuur Jacobus de Meerdere,
adviseur PR en Communicatie

Niet nieuw in de parochie, ook niet in het bestuur:

vanaf februari 2024 ben ik, naast de andere werkzaamheden die ik in
en voor de parochie verzorg, in het bestuur portefeuillehouder voor
PR en Communicatie.

Dit vloeit voort uit werkervaring in dit vakgebied, opgedaan bij
toenmalig touroperator Arke Reizen, waar ik 18 jaar gewerkt heb en aansluitend ben ik 26 jaar
lang in dit vakgebied werkzaam geweest bij Saxion, waarvan de laatste 17 jaar als docent.
Voorbeeld van project: Samen met de ZOT brede werkgroep PR en Communicatie, waar ik ook
voorzitter van ben, is vorig jaar de nieuwe huisstijl ingevoerd voor de drie parochies behorend
tot Zuidoost Twente en de nieuwe website gelanceerd: www.rkzuidoosttwente.nl

3 t RK PAROCHIES
&, ZUIDooST
\,_ ‘& TWENTE

Verder zorg ik voor contacten met de pers (bijv. interviews vertrekkende en nieuwe pastoor),
interviews, organisatie van allerhande zaken en uiteraard in- en externe communicatie in nauw
overleg met betrokkenen.

Binnen het bestuur heeft ook de liturgie mijn aandacht, met name waar het de voorbereiding
van de zondagse vieringen betreft. Buiten bestuur ben ik ook lector en waar gewenst
parochieel voorganger bij vieringen en uitvaarten.

o

Kortom: met hart en ziel en veel plezier dienstbaar aan het Verbond!

Hallo lieve mensen,

op zaterdag 22 november hebben wij met de kinderen,
die het komende jaar de eerste communie gaan doen,
Adventskransen gemaakt.

Kinderen en ouders waren heel enthousiast bezig.

Het was een mooie voorbereiding.

Werkgroep Eerste H. Communie




Informatieavond bisdombedevaart Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht

organiseert van 25 april t/m 2 mei 2026 een diocesane
bedevaart naar Lourdes.

Dit wordt al de zesde editie, de vorige keren gingen er steeds
tussen de 1.000 en 1.500 mensen mee.

Ook dit jaar willen de drie samenwerkende parochies van
Zuidoost Twente aan deze bedevaart deelnemen.

Vanuit Twente vertrekken we vroeg in de morgen per bus naar
Tourcoing in Noord-Frankrijk, waar we overstappen op de trein
die ons met hoge snelheid naar Lourdes brengt. We zullen
daar aan het begin van de avond aankomen.

De pastores Patrick Kuipers en José van den Bosch zullen de
bedevaart pastoraal begeleiden.

Prijs
- 8-daagse TGV-reis met verblijf in 3*-hotel ca. € 1.095,-

De prijs is per persoon op basis van een tweepersoonskamer en volpension
. Toeslag 1-persoonskamer ca. € 255,- (slechts beperkt beschikbaar)

Op maandag 12 januari 2026 zal een informatieavond worden gehouden in
het Parochieel DienstenCentrum, Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede (achter de 5t.
Jozefkerk).

De avond begint om 19.30 uur en er is voldoende parkeergelegenheid.

Pastoor Patrick Kuipers legt uit hoe de bedevaart eruitziet en wat het programma is. U

kunt zich die avond ook inschrijven of een formulier meenemen en zich later
inschrijven.

Mocht u belangstelling hebben of meer informatie wensen, stuur dan een bericht naar

p-kuipers@rkzuidoosttwente.nl

Namens de contactpersonen,
Pastoor Patrick Kuipers
Pastor José van den Bosch

Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2026!

Stichting Behoud St. Josephkerk wenst u Zalig
Kerst en alle goeds in het Nieuwe Jaar,

RS

el ARTEZ.NL/AGENDA
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KerstlunchConcert ArtEZ in de Jozefkerk

Op donderdag 18 december ‘25 om 12:30 uur is er
een Kerstlunchconcert van ArtEZ Conservatorium.
(De kerk is open vanaf 12:00 uur.)
ledereen is van harte welkom. Gratis Entree.

MARIERE BEMKENS




Met zijn warmte en talenten probeerde hij handen en voeten te geven aan de liefde van
Christus

Jos Marsman
23 december 1947 — 6 november 2025

Geliefd — bescheiden - familieman — horen&zien — humor — begripvol — bezielend - Maria

Onze Jos. Schijnbaar geen hele grote man. Sportief op de fiets of te voet, een hoed tegen
de regen. Het is niet gemakkelijk om gepaste woorden te vinden die hem recht doen. Jos
heeft zich decennialang ingezet voor onze parochie. Hij heeft veel werk verzet, teveel om
hier op te noemen. Wat ons vooral bij blijft is zijn lieve en warme glimlach voor de andere
kerkgangers.

Jos was de bezielende kracht achter de PCl en de hulptelefoon. De hulplijn voor mensen
die in het leven vastlopen en een beroep doen op medemenselijkheid. Jos was een man
met een groot geloof in de heiligheid van het leven. Hij herkende kwetsbare mensen en
gaf hen het gevoel dat ze gezien werden. Hij luisterde naar hen met zorg en aandacht en
hield hen vast, zolang zij ondersteuning nodig hadden. Jos gaf hen de ruimte om met
vallen en opstaan weer overeind te komen en hun eigenwaarde terug te vinden. Maar hij
was ook strijdvaardig in geval van onrecht.

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van Jos. Altijd klaar om te helpen, vooral als er
kinderen in het spel waren. Zijn lach en zijn hart op de juiste plek zullen we nooit vergeten.
Met zijn belangeloze inzet voor de ander, was hij een groot man. Altijd en overal in zijn
enorme hart geinspireerd door de liefde van Christus.

Het bestuur van PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede

Anita, Edwin, Hans, Honoré, Leonie, Marijke, Wendy



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

06-11-2025 Jos Marsman, 77 jaar
01-12-2025 Marietje Groenland-Riesewijk, 93 jaar

Anders

03-11-2025 Christina H.S. Weber-Heupink, 80 jaar, e/v J.G. Weber

16-11-2025 Geertruida M. Kosters-Olde Daalhuis, 92 jaar, w/v Dhr. Kosters
18-11-2025 Maria A. Oude Veldhuis-Kwakman, 86 jaar, w/v Dhr. Oude Veldhuis
22-11-2025 Magdalena M. Oude Reimer-Groothuis, 74 jaar, e/v B.A.M. Oude Reimer
24-11-2025 Hermanus G.J. Fischer, 84 jaar, e/v G.E.W. Fischer-Bulters

28-11-2025 Hendrikus J. Theusink, 80 jaar, w/v mw. Theusink

Ze zeggen

Ze zeggen dat het minder wordt,
de pijn en het verdriet.

Maar dat het misschien blijft,
vertellen ze je niet.

Ze zeggen dat bhet leven ooit

weer waardevol zal zijn.

Maar voortaan zit om al het moois
een ragfijn randje pijn.

En toch... het is wel waar dat je
meft vallen en opstaan,

met veel tranen en veel tijd
langzaamaan weer leven gaat.

-Irene van der Meulen-




vieringenrooster

waar dag tijd voorganger
Zaterdag 20 en Zondag 21 december - 4e Advent
H. Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers

Woensdag 24 december - Kerstavond
St. Jozefkerk woe 17.30 uur P. Kuipers

St. Jozefkerk woe 19.30 uur P. Kuipers

Donderdag 25 december - 1e Kerstdag

H. Jacobuskerk do  11.00 uur P. Kuipers
Vrijdag 26 december - 2e Kerstdag
H. Jacobuskerk vrij 11.00 uur W. Rekveld

Zaterdag 27 en Zondag 28 december- H. Familie
St. Jozefkerk zo 11.00 uur W. Rekveld

Woensdag 31 december - Oudjaarsdag
Ontmoetingskerk woe 17.00 uur Dominee en

soort viering koor

Deurcollecte Bisschoppelijke Adventsactie

Eucharistie + kwd Schola
Latijnse mis

Deurcollecte voor Parochiéle Caritas Instelling
Eucharistie Kinderkoor JM
Familieviering
Eucharistie BJK en All Together

Deurcollecte voor Parochiéle Caritas Instelling

Parochieel voorganger

Donderdag 1 januari - Nieuwjaarsdag, H. Maria moeder van God

H.Jacobuskerk do 11.00uur

Zaterdag 3 en Zondag 4 januari - Driekoningen
St. Jozefkerk za  19.00 uur W. Rekveld
H. Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers

Zaterdag 10 en Zondag 11 januari - Doop van de Heer
W. Rekveld en J. van

St. Jozefkerk zo  11.00 uur

den Bosch

Zaterdag 17 en Zondag 18 januari

H.Jacobuskerk zo 11.00 uur W. Rekveld

B. Engelbertink MHM  Eucharistie

Eucharistie St. Jacobuskoor
Eucharistie Schola
Eucharistie St. Jacobuskoor
Gebedsviering Samenzang
Samenzang
Eucharistie Samenzang
Eucharistie + kwd All Together
Internationale mis
Eucharistie Kinderkoor JM

Schelpjesviering/Familieviering

Eucharistie Schola

Zeg het met bloemen ..

geloofsgemeenschap.
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We proberen wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een bloemetje te
brengen bij iemand die wel wat steun kan gebruiken. Dat mooie
gebaar, begonnen in de St. Jankerk, willen we binnen de parochie
graag in stand houden. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking
zou kunnen komen, laat het dan één van de leden van de pastoraat-
groep weten (zie pagina 2 van Pelgrim). Het is de bedoeling dat aan
het eind van de viering door de voorganger wordt gezegd voor wie
de bloemen zijn en dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de
bloemen wil bezorgen, een stukje nabijheid vanuit de




Deurcollecte Caritas

Armoede. Dat is keihard werken. Piekeren
over het einde van de maand, als de
bankrekening alweer een week leeg is.
Aanbiedingen doorspitten en inkopen
plannen, zodat je toch iets goedkoper uit
bent. Stress ervaren bij een onverwachte
rekening. En schaamte. Niet kunnen
praten over jouw problemen. Maar wel de
pijn voelen als je jouw kinderen niet kunt
geven wat zij nodig hebben.

Voor deze harde werkers houdt de PCl aan
het einde van de Kerstvieringen
deurcollectes. Zodat wij als katholieke
gemeenschap kunnen helpen met
boodschappen en rekeningen. Zodat wij
samen deze mensen een steuntje in de
rug kunnen geven.

U kunt ook een gift overmaken:
NL45ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede. (de
tenaamstelling is PCI

Interparochiéle Caritas). & ’I

Namens al de hulpvragers ,4 &
danken wij u voor uw steun. caritas

' BEDANKT VOOR DE BLOEMEN

Zondagmiddag, rond 1 uur gaat de bel. Wie
zou dat nu zijn op dit moment van de dag,
dacht ik nog. We hebben niemand
uitgenodigd en ook niets besteld. Als ik de
deur open, staat er een jonge vrouw met
een mooie bos bloemen voor de deur. Is
mevr. Busschers er ook, zegt ze. Die slaapt
even, zeg ik, want ze was moe, dus ik ga
haar niet wekken. [k wil haar graag deze
bloemen geven namens de parochie. Wat
leuk, zeg ik en neem de bloemen in
ontvangst. Ik bedank haar hartelijk en zeg
dat wij het zeer waarderen. Bedank ook nog
even de organisator van deze gift en
natuurlijk ook de parochianen die dit
mogelijk hebben gemaakt, roep ik haar na.
Bij deze doe ik het nogmaals naar alle
parochianen toe.

Ida en Hans Busschers

Kinderagenda

Zondag 21 december 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk

Zaterdag 20 december 16 uur Muziek oefenen voor Kerstviering in het
Parochieel Diensten Centrum, Nieuwe Schoolweg 2

Woensdag 24 december 17.30 uur Familie-Kerstviering St. Jozefkerk

Zondag 4 januari, Openbaring van de Heer Thema: Een ster wijst de weg
Het feest van het bezoek van de wijzen aan Jezus, Maria en Jozef, viert de kerk als een

feest van Openbaring van de Heer aan alle niet-Joden. In de H. Jacobuskerk is het deze
zondag ook feest. En alle wijzen zijn welkom. Wil jij één ochtend koning zijn? Of ben jij

liever de grote ster die de weg wijst?

Meld je aan via kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl

Houd voor meer informatie de Nieuwsbrief in de gaten.



Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering
Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Bezoek vanuit de Geloofsgemeenschap en als u wilt
voor het thuis ontvangen van de H. Communie.

Binnen de parochie zijn veel mensen actief die op de een of andere manier mensen thuis bezoeken.
De één door een kaartje te bezorgen, een ander voor een gesprek en weer anderen om de H.
Communie te brengen en te delen.

Deze groepen zijn onlangs bij elkaar geweest en hebben gedeeld hoe ze werken. En onze ervaring is
dat de aandacht zeer op prijs gesteld wordt.

Daarom onze vraag voor de gehele parochie:

Zijn er mensen die ook graag thuis bezoek zouden ontvangen vanuit de kerk, en misschien tevens de
H. Communie graag thuis willen ontvangen? (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan
weten.

Graag horen we van u.

En als er dan parochianen zijn, die graag bezoek ontvangen, hebben we natuurlijk ook mensen
nodig die parochianen willen bezoeken.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als
er vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over
eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds het onderwerp van de parochiaan.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Graag horen we van u.

Wij zijn te bereiken via pastoraatgroep@katholiekenschede.nl of tel. 053 4340559.

Tiny Hannink




Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Vg

Zondag 21 december

Thema: Jozef doet wat God wil ﬁmﬂ 2
Ken jij het verhaal over Jozef? Ook al is het moeilijk voor Jozef, hij doet wat Go Z i |
God en wil Hem gehoorzamen. :
locatie: H. Jacobuskerk

Zondag 28 december
Vanwege de kerstvakantie is er deze zondag geen kinderwoorddienst.

Zondag 4 januari, Openbaring van de Heer
Thema: Een ster wijst de weg

Het feest van het bezoek van de wijzen aan Jezus, Maria en
Jozef, viert de kerk als een feest van Openbaring van de Heer
aan alle niet-Joden. In de H. Jacobuskerk is het deze zondag
ook feest. En alle wijzen zijn welkom.

Wil jij één ochtend koning zijn? Of ben jij liever de grote ster

die de weg wijst? K%
g wij aY

Meld je aan via kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl _

Houdt voor meer informatie de Nieuwsbrief in de gaten. o

Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,

laat de bel, laat de trom,
laat de bel-trom horen....

Speel jij een instrument en wil je meespelen in de gezinsviering op Kerstavond?

Meld je dan aan bij Marijke of Juliétte. Of stuur een mailtje naar catecheet@rkzuidoosttwente.nl en
vermeld daarin je instrument.

Zo vormen we een orkestje om de viering op Kerstavond op te luisteren! Je krijgt ruim van te voren
de bladmuziek om thuis vast naar te kijken.

We oefenen op zaterdag 20 december om 16 uur in het PDC aan de Nieuwe Schoolweg.
Tot dan!

Juliétte en Marijke




2% i

Stichting
Volkskerstzang
Zaterdag 20 december 2025 bent u weer van harte welkom Enscheds
bij de jaarlijkse Volkskerstzang in de H. Jacobuskerk aan de o
QOude Markt 1 te Enschede, aanvang 16.30 uur (de kerkdeuren %

zijn vanaf 16.00 uur open).

De voorbereidingen voor een sfeervol muzikaal uur zijn in

volle gang, waarbij het samen zingen van de bekende kerstliederen centraal staat. Voor de
vijfenzestigste keer wordt de Volkskerstzang in Enschede georganiseerd en daarmee is het één
van de oudste kersttradities in onze stad.

Dit jaar verlenen medewerking: de midwinterhoornblazers: De Lénneke Bloazers; Dit jaar wordt
de muziek begeleid door het Muziekvereniging Wilhelmina

en het 2. Mannenensemble Pacem zingt tijdens de samenzang

het kerst verhaal wordt gelezen door Arjan Kampman

Hopelijk mogen wij u 20 december weer verwelkomen in de Jacobuskerk!

Hadassa Meijer, voorzitter,

Michiel van Limbeek , secretaris,
Henk ten Harkel

Remco ter Brugge, penningmeester

‘“ Welkom Op zondag 21 december vanaf

14 uur is er weer de jaarlijkse
Kerstherberg in het parochiehuis

Zcmdag 21 december aan de Walstraat.
14.00-17.00 u Voor de Voedselbank zamelen wij

dan extra in: het liefst blikken of

Parochiehuis Jacobuskerk stzakken soep, maar al het

andere is ook welkom!

Geniet van de kerstsfeer met
Zlngen Gezellig muziek, zelfgemaakte soep en

chocolademelk.
OntriQeten De prachtige Kerststal,
oorspronkelijk uit de Sint Jankerk,
is gelijktijdig in de Jacobuskerk te

Soepinzameling voor voedselbank bezichtigen. Wees welkom!

o, AN
p. ,E;h A _ SEIABIE " jyligtte Kemp-Jonker
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Uit de oude koker 8

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig,
afkomstig van alle parochies.

Van een aantal foto’s is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de St. Jozefparochie.
Een staatsiefoto van de scoutinggroep van de parochie, verkenners, de hopman,
welpen en de akela’s, ergens in de jaren vijfitg.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze
foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:
Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het parochiecentrum aan de
Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.

Rien Tiehatten, beheerder archief.




De zusters Franciscanessen vierden op 21 november het
150-jarig bestaan van hun klooster in Denekamp.
Hoofdcelebrant tijdens de feestelijke Eucharistieviering
was de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts.

“Een klooster dat 150 jaar bestaat, dat komt zeker in
deze tijd niet zo vaak meer voor. Daarom was het voor
mij een grote eer om voor de Eucharistieviering bij dit
jubileum als hoofdcelebrant gevraagd te worden,”
aldus mgr. Woorts.

En er klonk die dag al een hoopvolle en verrassende boodschap.

Want de Indonesische zusters van het klooster in Denekamp krijgen versterking.
Volgend jaar komen er twee zusters bij van de congregatie in Indonesié,
waarmee het totaal aantal zusters op zeven komt.

De eersten kwamen in 2000; in 2018 kwamen er nog drie bij en volgend jaar dus
nog eens twee.

Dit maakte zuster Aquina bekend, zij is de provinciaal overste van de
congregatie van de Zusters Franciscanessen in Indonesié. Het nieuws werd met
applaus van de honderden gasten in de kloosterkapel ontvangen.

In feite herhaalt de geschiedenis zich, maar dan in omgekeerde volgorde.
Want in 1932 vertrokken vier zusters vanuit Denekamp naar Indonesié.

Hun missie daar is uitgegroeid tot een bloeiende kloostergemeenschap met
liefst 270 zusters.

De komst van opnieuw twee Indonesische zusters naar Denekamp betekent een
welkome aanvulling en ondersteuning voor de vijf die er al langer zijn.

Of zoals zuster Aquina het uitdrukte:

“Het is een teken van onze bereidheid verder te schrijven aan de
geschiedenis van onze congregatie in Denekamp.”
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Bericht van de vicevoorzitter

Hdvent:
uitzien, ontvangen, meebouwen

Beste parochianen,

Met het aanbreken van de Advent begint de Kerk opnieuw aan een weg van uitzien en
verwachting. We ontsteken kaarsen, niet om het donker te ontkennen, maar om het Licht van
Christus te verwelkomen, in ons hart, in onze gezinnen, in onze parochie. In datzelfde
vertrouwen willen wij u graag meenemen in wat groeit binnen Katholiek Enschede, en u
uitnodigen om mee te doen.

Uitnodiging: parochieavond 11 februari 2026

Allereerst nodig ik u, namens het bestuur, van harte uit voor een parochieavond op woensdag
11 februari 2026 om 19.00 uur in het PDC, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede. Op deze avond
lichten wij onze plannen toe en is er ruim gelegenheid voor vragen, gedachten en suggesties.

Dank aan alle vrijwilligers

Advent is ook de tijd om dankbaar om te zien: naar wat God al deed door de handen van
zovelen. Daarom spreken wij onze oprechte dank uit aan alle vrijwilligers, of u nu incidenteel
helpt of wekelijks betrokken bent. Zéveel werk wordt in stilte verricht: opzetten en afbreken,
schoonmaken en schikken, zingen en serveren, ontvangen en bemoedigen, organiseren en
bidden. Dank u wel. We willen u daarom heel graag samen ontmoeten: er komt een
vrijwilligersmiddag waarvoor u binnenkort een uitnodiging ontvangt. We heten u daar met
vreugde hartelijk welkom.

Pastoraatsgroep gezonden op eerste Adventszondag

Op zondag 30 november, de eerste Adventszondag, is de pastoraatsgroep van onze parochie
gezonden. In Adventstijd klinkt de roep om te zien en te horen: de pastoraatsgroep wil precies
dat zijn: “oren en ogen” van de gemeenschap. Zij adviseren het pastoraal team over de
behoeften en noden van parochianen en van de Kerk in onze stad. Op de website en in
Pelgrim vindt u meer informatie en contactgegevens. Spreek hen gerust aan: uw stem helpt
ons samen koers te houden.




Kerkbalans: dank, vooruitblik en groei

De voorbereidingen voor Kerkbalans zijn in volle gang, en eerlijk gezegd zijn we verrast hoe
goed, snel en ordelijk dit nu verloopt. Onze grote dank gaat uit naar Annelies Tenbergen, Bert
Ezendam en het centrale secretariaat voor de gedegen organisatie. Op 10 januari 2026 maken
we de pakketten in orde voor distributie. Kerkbalans 2025 loopt iets achter op 2024, maar het
verschil is beperkt. Dank voor wat u gaf. We hopen dat u ons ook in 2026 wilt dragen: we
investeren nu in mensen, in liturgie en diaconie, in vorming en goede voorzieningen. De groei
zet door, met een recordaantal nieuwe parochianen. Ook wij staan soms verwonderd: elke
week lijken wij nieuwe gezichten te zien. We heten u allen welkom; uw aanwezigheid is al

een gave voor de gemeenschap.

Liturgie: donderdagavond in de H. Jacobuskerk

Graag herinneren we aan het vaste donderdagavond-ritme in de H. Jacobuskerk:

18.00 uur Eucharistische aanbidding met de mogelijkheid tot biecht,

aansluitend om 19.00 uur de Eucharistieviering. In Advent kan een extra moment van stilte,
verzoening en gebed goed doen; u bent van harte uitgenodigd.

Samen in gesprek, ook bij verandering

Zoals u merkt, bewegen we met een parochie die groeit. Soms gaat dat snel. Blijf ons vooral
aanspreken, het bestuur, de pastoraatsgroep, het pastoraal team. Vragen, zorgen, ideeén: u
helpt ons om helder uit te leggen, bij te stellen waar nodig, en ruimte te maken voor ieders
bijdrage.

Vooruitblik: ruimtes die meebewegen

Binnenkort start de architect met een eerste vlekkenplan voor de renovatie van het PDC. We
onderzoeken meer multifunctionele inzet en waarschijnlijk uitbreiding, omdat er te weinig
repetitieruimte, catecheseruimte en gelegenheid is om na de viering samen te zijn. We willen
plekken scheppen waar ontmoeting, vorming en gemeenschapsleven kunnen groeien.

Techniek die dient: geluid en livestream

Begin volgend jaar starten we in de H. Jacobuskerk met de aanleg van een nieuwe
geluidsinstallatie en een livestreamvoorziening. Dat is een flinke klus, vooral door de

leidingen die zorgvuldig moeten worden getrokken. Samen met de installateur proberen we
overlast te beperken. De livestream maakt het mogelijk dat zieken en thuisblijvers kunnen
meevieren, en dat vieringen ook teruggekeken kunnen worden. Zo wordt techniek een middel
om nabij te zijn, juist naar wie niet eenvoudig kan komen.

Beste parochianen, Advent zegt: “Houd de lamp brandend.” Dat doen we samen. Met uw
gebed, uw tijd, uw talent en waar mogelijk uw giften blijft het licht van Christus zichtbaar
in Enschede. Laten we deze weken stilte zoeken, verwachten met hoop, en tegemoetgaan
aan Hem die komt. Ik zie ernaar uit u te spreken, op de parochieavond, op de
vrijwilligersmiddag, in de kerk, aan de koffie. Maranatha: Kom, Heer Jezus.

Met een hartelijke groet,

Koen Kuijpers



85 jaar Katholieke Vrouwengroep St. Joseph

Wat een mooie mijlpaal voor onze
vereniging, 85 jaar bestaan.

We hebben het ook gevierd in mei,

bij 't Heelal, met een draaiorgel, gebakjes
en bubbels,

heerlijke luxebroodjes en als klapstuk van
de avond: een ontzettend leuk optreden
van dansgroep de Krekkel.

Het was toen meteen onze laatste
bijeenkomst voor de zomer.

Met het bestuur hebben we in de zomer
nog een aantal keren vergaderd, want we
hadden een zware beslissing te nemen.

In een nieuwsbrief in augustus hebben
we aan alle leden kenbaar gemaakt, dat
wij als bestuur, de moeilijke beslissing
hadden genomen om te gaan stoppen.
Want wanneer neem je die beslissing?
Als bestuur hebben wij nu de beslissing
genomen om op een hoogtepunt te
stoppen.

Al jaren vragen wij bij elke
jaarvergadering, of eriemand in het
bestuur wil. Maar niemand voelt zich
geroepen.

Daar komt bij dat in het afgelopen jaar,
een aantal bestuursleden behoorlijk ziek
zijn geweest en dat het voor de overige
bestuursleden, best moeilijk was om het
op te vangen.

@

We gaan na de jaarvergadering en
nieuwjaarsreceptie, terugkijken op
prachtige jaren, waarin wij als groep
altijd veel betekend hebben voor onze
leden.

Wat we allemaal al niet gedaan en
meegemaakt hebben!!!

Te veel om op te noemen. Workshops,
vakanties, lezingen, muziek,
Mariavieringen enz.

Maar dat we met elkaar en voor elkaar
samen de vereniging hebben gedragen,
maakt dat het best moeilijk zal zijn om als
laatste keer de groep toe te spreken en
afscheid te nemen.

Wij willen hierbij iedereen bedanken, die
door hun medewerking onze vereniging,
op wat voor manier dan ook geholpen
hebben.

Namens KVG St. Joseph

Petra Stokman-Vos, voorzitter




Houd de droom levend!

(door Frank de Heus, pastoraal werker)

‘De wolf zal huizen met het lam,
en de panter zal zich neervlijen naast het bokje,
Het kalf en het leeuwenjong verzadigen zich samen:

een kleine jongen kan ze hoeden.
De koe en de beer zullen grazen,

samen zullen hun jongen neerliggen;

en de leeuw zal stro eten als het vee.

De zuigeling zal bij het hol van de giftige slang spelen,
de peuter zal zijn hand uitstrekken naar het nest van de adder.
(Jesaja 11, 6-8)

Ik vind dit een fantastische tekst. Wat een droom! Als de kerk een
blijde boodschap te vertellen heeft, dan toch wel deze!

Maar is het niet naief om hierin te geloven? Kijk naar de wereld om je
heen.

Wat een ellende! Elke dag worden woonhuizen gebombardeerd

in Oekraine. Palestijnen worden van hun grond verdreven en het leven
zuur gemaakt door joodse kolonisten op de Westbank. Ruzies in de
parochie! Maar wat kun je eraan doen?

Ik kreeg ooit van iemand mee: ‘Wees een koning op je eigen vierkante
meter’ Leo Fijen, onlangs te gast in Losser verwoordde het op zijn
manier: ‘Leef niet met gebalde vuisten, maar leef met open handen.
Open handen die loslaten. Open handen die ontvangen! Kies positief
voor radiostilte in je leven. Bijvoorbeeld als je 's ochtends opstaat. Laat
de kranten nog even de kranten. Het nieuws nog even het nieuws.
Begin elke dag met stilte. En geef aan het einde van elke dag, de dag
terug aan God. Met alle teleurstellingen en falen én datgene waar je
dankbaar voor bent. Probeer het maar eens. En houd ondertussen de
droom van Jesaja levend! Want die droom is de moeite waard!
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL =
ANNO 2025 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen
Ben Engelbertink, mhm kunt u doneren op

Gravenstate 30, NL67 RABO 0118 0417 3¢

7591 PE Denekamp t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 Vindtﬁor? _—
info@leidekkershedrijf-koenders.nl inLRoe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937




Koester een kind,
bouw mee aan
. morgen!

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet
de kansen krijgen waar ze recht op hebben.
Kwetsbhare, onzichtbare kinderen aan de zijlijn
die nauwelijks de kans hebben daaraan te
ontsnappen.

Met de 60e Adventsactie willen we extra
stilstaan bij deze kinderen. Doet u mee?
Voor € 36 geeft u een kind een jaar lang
schoolmaterialen.
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FTpbro g 10y WWW.ADVENTSACTIE.NL E.Eﬁ@) ADVENTSAC IE (50;
Doneer via de QR code IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 oy e -

%Vﬁ"@awa/‘ @/(CAféff}: UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200 www.vredeﬁif.ni




Stichting Volkskerstzang Enschede
organiseert:
EEN SFEERVOLLE BIJEENKOMST VOL
SAMENZANG EN KERSTMUZIEK

ZATERDAG 20 DECEMBER 2025
AANVANG 16.30 UUR
De deuren gaan om 16.00 uur open.

H. Jacobuskerk Oude Markt Enschede
www.volkskerstzangenschede.com



