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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Lokale Beheergroep:

E-mail:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk),

Hr. Remco ter Brugge,

Hr. Sander Harperink,

Vacature

Bijbel leesgroep:
Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal
Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB
Locatiesecretariaat:

Bezoek op afspraak via
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Adreswijzigingen, aanvragen voor doop,
huwelijk etc. doorgeven aan Centraal Secretariaat
Enschede (zie pag. 3).

Misintenties geeft u door via het daarvoor
bestemde mailadres (zie pag. 3).

Camino de Santiago

Gaat u de Camino lopen of fietsen en wilt u een
stempel in uw Camino paspoort of de
Pelgrimszegen ontvangen? Maak een afspraak via
bovenstaand mailadres.

Vieringen door de week zie pagina 18
Vieringen op zondag zie rooster op pagina 16,
zie ook vitrinekast of kijk op
www.rkzuidoosttwente.nl

Openstelling Jacobuskerk:
Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Annelies Tenbergen, Elly Vije.

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Evernk, Juliétte Kemp, Eric Sanders, Marijke van der Tol,

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
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Pelgrim
Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven oktober 2025/07
7514 CG Enschede 9 oktober - 13 november

Telefoon 053 - 4785306

secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend: maandag t/m donderdag van

09.00 - 12.00 uur 2  St.Jozef- H.Jacobus colofon

www.rkzuidoosttwente.nl

rekeningnummer NL15 RABO 0153166665 5  Voorwoord van pastoraalmede-
werkster, José van den Bosch

Inhoud

In geval van pastorale nood: 06 - 81 27 49 95
b.g.g.: 06-20 87 48 66 7  DePenningmeester stelt zich voor

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22 8  De Hulptelefoon zoekt vrijwilligers
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

9 Aanmelding 1e H. Communie
Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl 16 Vieringenrooster mét agenda
of bel met het secretariaat van de voor kinderen
betreffende kerk, zie pagina 2.

19 Gaat u mee naar Lourdes?
Pastoor Patrick Kuipers
06-81274995 23 Afscheid van de Pathmos Oase
p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl

24-25 Van het Bestuur
Pastor W. Rekveld, parochievicaris

06-2087 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus zf@lr?
06-30098833 9as
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl Ver[,ui;"
Vrij op donderdag en2

Centr N
Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os da/ Se, e 939,76
06-13 646717 Sarigar %3N heg

j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op woensdag



Van de Redactie

/ )10.0.6.6,0.6.9.9.6.0.9, 9.4 \

De warme avonden buiten zijn nu wel voorbij.
Overdag, als de zon schijnt, kunnen wij ons daar
Nog aarn opwarmen, maar anders moeten we die
op een andere manier "oppikken®.

Door in beweging fe blijven, zowel letterlijk als

f‘guuu lijk, kunnen we ook warmte ervaren, dus;
"Doorgaan en in beweging blijven!”

Dat is ook wat wij doen als redactie, groetjes

\ - Annelies, Clara, letje en Ine- j




Het is weer voorbij
die mooie zomer

Met dit lied scoorde de onlangs overleden Gerard Cox in 1973 een hit. Met een nostalgisch
gevoel kijkt hij terug op een mooie periode die achter hem ligt.

Nu de herfst is begonnen kijk ook ik terug op de zomer van 2025.
Voor mij persoonlijk was het een periode waarin veel is gebeurd.

Op het moment dat ik dit schrijf geniet ik nog na van de feestelijke viering van mijn 25-jarig
priesterjubileum. Het was geweldig om dat met zoveel parochianen, familie en vrienden te
mogen vieren.

Maar het was ook het jaar waarin ik vijftig werd, na 17 jaar afscheid nam als rector van het
Ariénsinstituut in Utrecht, verhuisde naar de pastorie op de Oude Markt in Enschede en
geinstalleerd werd als pastoor van de drie samenwerkende parochies van Zuidoost Twente.
Stuk voor stuk hoogtepunten in mijn leven die het verdienen om bij stil te staan.

Helaas overleed enkele dagen voor het zilveren jubileum mijn vader, waardoor hij het feest
niet heeft kunnen meemaken. Het verdriet om zijn dood dreigt een beetje onder te sneeuwen
en moet nog een plekje krijgen.

En ondertussen vragen de parochies ook om aandacht. Er komt veel op mij af aan informatie
en vragen. Er zijn vieringen, gesprekken, vergaderingen en uitvaarten. Een drukke en
hectische periode dus.

Temidden van alle hectiek heb ik het gevoel dat ik thuis ben gekomen. Niet alleen thuis in
Twente, maar vooral thuis in uw midden. Vanaf het allereerste moment voelde de
gemeenschap van katholiek Enschede vertrouwd.

Ergens las ik de spreuk: “kerk is geen gebouw waar je naar toe gaat, maar een familie waar je
bij hoort" Dat heb ik de afgelopen tijd heel sterk ervaren. Het geeft mij veel vertrouwen om de
toekomst samen tegemoet te gaan.

Dit jaar worden we opgeroepen om dat te doen als pelgrims van hoop. Om mensen te zijn die
vol hoop in het leven staan, zelfs als de werkelijkheid van alledag soms hopeloos lijkt. Het is
onze missie om in de wereld te getuigen van de hoop die in ons leeft en die ons is gegeven
door Jezus Christus.

Aan deze missie wil ik graag dienstbaar zijn, als pastoor, maar vooral als iemand die meeloopt
op de weg van de liefde van God.

Patrick Kuipers, pastoor



Pastoor Patrick Kuipers feestelijk
geinstalleerd

Pastoor Patrick Kuipers is op 6 september officieel door mgr.
Woorts geinstalleerd als pastoor voor onze parochies in Zuidoost
= Twente in een feestelijke viering in de H. Maria Geboortekerk. Hij

¢ kreeg de zegen zowel van kardinaal Eijk als die van paus Leo XIV!
Patrick Kuipers kreeg na de hernieuwing van zijn wijdingsbeloften
de stola’s en liturgische tekenen overhandigd door het pastoraal
team, misdienaars en vrijwilligers van diverse werkgroepen. Extra
= bijzonder is dat hij de miskelk mocht ontvangen die van pastoor
== Alink uit Glanerbrug is geweest.
Het was een prachtige viering met een heleboel parochianen, een
groot en enthousiast gelegenheidskoor, een ontroerend
kinderorkest en als stralend middelpunt onze pastoor én zijn neefje
t Fedde, die zijn zwemdiploma had gehaald.
We bedanken de vele vrijwilligers die deze viering hebben mogelijk
gemaakt, de koffie hebben verzorgd en niet te vergeten de
prachtige ereboog boven de ingang van de kerk!
Hier kunt u de livestream terugkijken:
https://www.youtube.com/live/vr12MO8Rkd0?feature=shared

Pastoor Patrick Kuipers 25 jaar priester

Op zondag 21 september vierden we in de H. Jacobuskerk het zilveren priesterjubileum van
pastoor Patrick Kuipers. Met een plechtige, maar vooral ook feestelijke Eucharistieviering. Velen
kwamen om mee te vieren en aansluitend de pastoor te feliciteren. Waarna er ook ruim tijd was
voor koffie in de kerk en een hapje en drankje in de tuin. Een dag om met dankbaarheid op terug
te kijken. Wij feliciteren pastoor Patrick Kuipers van harte met dit jubileum en wensen hem nog
vele zegenrijke jaren als priester en pastoor toe!

Een foto-impressie van deze feestelijke dag vindt u op www.rkzuidoosttwente.nl/fotoalbums

i
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Voorstelrondje:

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Ruben Gerhardus en ik
woon inmiddels vier jaar in Enschede. Oorspronkelijk kom ik uit
de Achterhoek, uit Varsseveld om precies te zijn. Na mijn
studietijd ben ik in het fijne Enschede blijven wonen. Momenteel
werk ik als Continuous Improvement Manager bij Vivochem in
Almelo.

lets meer dan twee jaar geleden heb ik in de Sint-Jozefkerk te
Enschede het Heilig Doopsel en het Heilig Vormsel mogen
ontvangen. In de afgelopen jaren heb ik de Kerk al mogen dienen
als acoliet. Ik kijk ernaar uit om mij in de komende periode nog
meer voor de parochie in te zetten, als penningmeester in het
nieuwe parochiebestuur.

Met hartelijke groet,
Ruben Gerhardus

Begin dit jaar is er een nieuwe pastoraatgroep gevormd voor heel Enschede. Ergens in de
komende tijd, zullen ze zich presenteren in een viering en door pastoor Kuipers gezonden
worden. Ze gingen afgelopen maand op de foto.

De namen van de leden zijn v.L.n.r: Bertina Dieben, Annelies Tenbergen, Eric Sanders, Ria
Everink, Juliétte Kemp, Elly Vije, Marijke van der Tol.

De pastoraatgroep is het zichtbare aanspreekpunt in en voor de plaatselijke
geloofsgemeenschap en heeft als taak oog en oor te hebben voor de mensen binnen haar
geloofsgemeenschap. U kunt de pastoraatgroep van de Jacobusparochie bereiken via e-mail:
pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
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De hulptelefoon

06 nummer dat mensen kunnen bellen, als zij direct hulp nodig hebben.

De alleenstaande moeder, van wie de wasmachine het net heeft begeven.
Er is zelfs geen geld voor een tweedehands.

De meneer op leeftijd, die al lange tijd niet bij de tandarts is geweest.
Nu kan het echt niet meer. Het doet teveel pijn. Maar deze rekening kan hij al helemaal
niet betalen.

Het is weer eens misgegaan met een uitkering. Koelkast leeg, leefgeld op.
Hoe kom je aan eten voor je kinderen?

Als vrijwilliger bij de hulptelefoon beheer je twee weken lang de telefoon.

Ongeveer 1 a 2 keer per jaar. Die telefoon draag je niet de hele dag bij je. Aan het einde
van de dag kijk je of er iemand heeft gebeld. Dat gebeurt ongeveer 1 a 2 keer per week.
Deze persoon bel je terug om te kijken wat jij kunt betekenen. Vaak gaat het om een
afspraak om samen boodschappen te halen. Veel andere hulpvragen stuur je door naar
de PCl. Je staat er niet alleen voor. De PCl staat altijd klaar als back-up. Om vragen te
beantwoorden en om bij te springen.

Het aantal vrijwilligers dat de hulptelefoon bemenst is de afgelopen jaren flink kleiner
geworden. Door overlijden, door ziekte en door andere privé-omstandigheden.

We merken dat de hulptelefoon voor veel mensen ontzettend belangrijk is. Mensen die
het zelf niet redden, krijgen door deze kleine bijdrage weer lucht en zicht op de
toekomst. Wij hopen dat de hulptelefoon kan blijven bestaan.

Daarom doen we een beroep op jou.
Help ons, door twee weken per jaar de hulptelefoon te beheren.

Weet dat dit zinvol is en dat je echt kunt bijdragen. Dat jouw werk echt wordt
gewaardeerd door hulpvragers en professionals. Wil je meer weten? Stuur een e-mail
naar secretaris@caritasenschede.nl en wij nemen contact met jou op.

Namens het bestuur van de PCI
Edwin Seinen




Aanmelding project
Eerste Heilige Communie 2025-2026
St. Jacobusparochie Enschede

Verlangen naar een warme samenleving

We leven in een wereld, die als een dorp geworden is.
Jonge mensen reizen over de wereld alsof het niets is.
Ze zijn ermee opgegroeid. Sociale media verbinden ons
in no time met mensen ver van ons vandaan. Nieuws
reist razendsnel. Onze tijd vult zich met gemak.

Er is veel te kiezen en veel te doen. De nieuwe wereld biedt veel mogelijkheden.

Er is veel om blij mee te zijn. Maar de wereld wordt ook ingewikkeld. Oude zekerheden vallen
weg. Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend. Toch verlangen we allemaal
naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar
verbonden weten.

Hoe zetten we onze kinderen in deze wereld op het goede spoor?

‘Leven in het spoor van Jezus' kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel
stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen. Om te ontdekken,
wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te
verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus;
die elkaars vreugde en verdriet willen delen; die elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij. Het is een land waar mensen
zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de
eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de
eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en
geeft hoop en energie.

Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in ons project voor de Eerste Heilige Communie.
Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te
raken.

Aanmelding project (liefst voér 18 oktober!)
Je kunt je aanmelden via het opgaveformulier op www.rkzuidoosttwente.nl.

r

Kijk daarvoor onder de rubriek ‘lk wil graag ... > ‘Aanmelden Eerste Heilige Communie.

Programma:
Het volledige programma vind je op onze website www.rkzuidoosttwente.nl). Kijk

daarvoor onder de rubriek ‘lk wil graag...”> ‘Aanmelden Eerste Heilige Communie..

Alvast handig om te weten:
Startavond voor ouders: dinsdag 4 november, 20.00-21.30 uur,
Parochieel Dienstencentrum Jozefkerk Enschede

Contact:
Neem bij vragen contact op met pastor José van den Bosch,
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl, 06 136 46 717.



Cursus Overweging Schrijven - Inspirerend en Verbindend Spreken

Ben jij parochiéle voorganger of heb je interesse in het schrijven van
geloofsvolle en inspirerende overwegingen? Dan is deze cursus iets voor
jou!

In deze praktische en verdiepende cursus leer je hoe je een overweging
opbouwt die raakt, verbindt en uitnodigt tot reflectie. We behandelen
structuur, bijbeluitleg, actuele thema's en persoonlijke toon. Ook is er

. ruimte voor oefening en feedback.

Voor wie: Parochiéle voorgangers, vrijwilligers en geinteresseerden

Startdatum: dinsdag 28 oktober 2025

Locatie: Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede
Bijeenkomsten telkens van 19.30 tot 21.00 uur: di 28/10, woe 12/11, di 25/11, woe 10/12
Docenten: pastores José van den Bosch-van Os en Frank de Heus

Schrijf met hart en ziel - en laat jouw stem spreken in de liturgie.

Meld je aan via: secretariaat@katholiekenschede.nl

Pater Rinus van der Vegt gaat niet langer bij ons voor

Het afgelopen jaar is pater Rinus van der Vegt,
karmeliet uit Zenderen, regelmatig bij ons
" voorgegaan in de kerken in Enschede.

Dat was nog goed te doen. Maar nu helaas niet
meer. Zijn fysiek laat het niet langer toe.

§ Afgelopen maand hebben we pastor van der Vegt
thuis bedankt. In een pastoorloze tijd heeft hij ons
vaker uit de brand geholpen en verrijkt met de
spiritualiteit van de Karmelieten.

~ Daar waren we blij mee.



Zingen en dansen

Pietro Bernadone, derijke
lakenkoopman, was op handelsreis in
Frankrijk, toen zijn zoon geboren werd
in 1181. Liefkozend noemde hij zijn
zoon Fransje, Fransmannetje, een
herinnering aan zijn handelsreis.
Franciscus was voorbestemd zijn vader
op te volgen. Maar hij ging zijn eigen
weg. Hij hield van avontuur. Met zijn
vrienden trok hij er op uit. Hij kwam in
een oorlog terecht en belandde in de
gevangenis. Hij werd ernstig ziek en
begon te piekeren. Uiteindelijk besloot
hij zijn leven totaal te veranderen. Hij
nam afstand van zijn rijkeluisbestaan en
wilde in alle eenvoud Jezus volgen. Hij
trok zich terug in de bergen. De kleine
arme, werd hij wel genoemd. Mensen
werden nieuwsgierig naar zijn manier van
leven. Zo ontstond de wereldwijde
beweging van minderbroeders en -
zusters. Tot in onze tijd toe. Vele verhalen
deden de ronde. Op een dag moest
Franciscus naar Rome. Enkele
ordekwesties moesten besproken
worden. Daarnaast mocht Franciscus een
preek houden. Kardinaal Hugolinus, de
beschermheer van de orde, was bang dat
Franciscus zich belachelijk zou maken. Hij
schreef een geleerde preek, die zeker
indruk zou maken. De eenvoudige
minderbroeder deed zijn uiterste best,
maar de woorden wilden maar niet
beklijven. Samen met broeder Leo bleef
hij onderweg oefenen. Toen het zover
was, dat Franciscus zijn preek zou
voordragen, was hij alle woorden kwijt.
Haperend en stotterend gaf hij toe dat de
prachtige preek van Hugolinus niet in
zijn hoofd paste. Hij zei tegen de paus:
"Met uw verlof wil ik de woorden
spreken, die God mij ingeeft".

Al pratende begon hij te dansen en al
dansend te zingen. De paus was tot

tranen toe geroerd.

Zelden maakte een preek, met zulke
eenvoudige woorden, zo'n diepe indruk.
Als je Franciscus zegt, klinkt er, ook nu
nog, van alles mee. Zoals: eenvoud,
betrokken, kwetsbaar, vredelievend,
dierenvriend, het Zonnelied, de
schepping behoeden en bewaren,
omzien naar de naaste, vooral de meest
kwetsbare.

Zuster Achatia Speller (4 mei 1932 -

6 september 2025) stond in die traditie.
Ze was Franciscanes in hart en nieren.
In 1992 kreeg zij een taak in de

St. Jozefparochie, met als
aandachtsveld: diaconie, ouderen en
individueel pastoraat. Velen hebben
haar gekend en zijn dankbaar voor
haar inzet. Op haar gedachtenis
prentje staat onder andere: Tot op het
laatst had ze haar eigen vaste
dagritme van meditatie en gebed,
korte wandelingen, en bezoekjes aan
haar medezusters. Ze bleef zich
inzetten voor anderen.

Lies van Veldhoven

€ ) 1



Geloven in Zuidoost Twente

Dinsdag 18 november: Lezing Leo Fijen over ‘vrede op aarde’,
spiritualiteit voor de Advent en Kerstmis in parochiezaal Losser

‘Vrede op aarde’ Dat is de titel van de lezing die journalist en uitgever
Leo Fijen komt geven. Hij zal spreken over het verlangen naar vrede in
het groot, maar hij zal vooral de weg wijzen naar vrede in je eigen hart.
Pas als je verbonden bent met de vrede van God in je hart kun je ook
vrede brengen in je familie, je werk en je parochie. Want als we iets
kunnen betekenen als kerk, dan is het wel de mensen van ons dorp en
onze buurt hoop en troost geven.

Hoe kun je dat als kerk doen, hoe kun je dat als gelovige mens doen en
hoe kun je de stem van de vrede van God in je eigen hart horen? Over
die drie facetten van vrede zal Leo Fijen praten.

Leo Fijen studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en begon

zijn loopbaan als sportjournalist bij de Nieuwe Noord-Hollandse Courant en als leraar geschiedenis op
middelbare scholen. In 1985 werd hij perschef voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie en later
maakte hij de overstap naar de televisie, waar hij bij de KRO-RKK talloze programma’s presenteerde en
redigeerde, zoals het bekende ‘Kruispunt; ‘Geloofsgesprek’ en de ‘Kloosterserie’ Leo Fijen schrijft
veelgelezen boeken over kloosterleven en spiritualiteit en hij is columnist bij diverse tijdschriften.

U krijgt zijn bestseller ‘Vrede op aarde; een gebedenboek voor Advent en Kerst, mee naar huis.

Datum: dinsdag 18 november 2025

Locatie: Parochiezaal Losser, Gronausestraat 2

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden vé6r 10 november bij f.beuger@home.nl of 06 230 90 356
Entrée: € 5,— (te voldoen bij ingang zaal)

Bij de start van het nieuwe liturgische jaar

Inleiding door pastor José van den Bosch over de
evangelist Matteiis op 26 november om 19.30 uur

In het liturgische jaar A, dat start op 30 november, de eerste zondag van
de Advent, staat de evangelist Mattels centraal.

| Pastor José van den Bosch verzorgt op woensdag 26 november in het
parochiehuis aan de Walstraat een inleiding op dit nieuwe kerkelijke
jaar, van 19.30 tot max. 21.00 uur.

U bent van harte welkom! Graag vooraf aanmelden via
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Voor koffie en thee wordt gezorgd.




Activiteiten, buiten de parochie om

Op D.V. vrijdag 10 oktober 2025 hoopt CGGZ Crescendo Enschede weer een concert te
geven onder de algehele leiding van onze dirigent Jan Willem Docter.

Het concert wordt gehouden in de Noorderkerk (NGK), Lasondersingel 18 te Enschede.

De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel kunt u aan het einde een vrije bijdrage
geven die bestemd zal zijn voor de Voedselbank.

Vrijdag 10 oktober - Muziekcentrum Enschede : Koorklassiek 700

Enschede 700 jaar.

U hebt er ongetwijfeld van gehoord of hier en daar de vlag zien hangen in de stad: Enschede
bestaat dit jaar 700 jaar. En dat wordt gevierd met een groot aantal festiviteiten.

Een daarvan is een concert waaraan drie koren deelnemen, te weten het Stedelijk Koor Enschede,
het Enschedees Christelijk Oratorium Koor en Toonkunst Enschede (voor deze gelegenheid
samengevoegd tot het Groot Concertkoor Enschede, het telt meer dan 150 koorleden). Op het
programma staan twee werken: Te Deum van Antonin Dvorédk (1841-1904) en het Requiem van
Franz van Suppé (1815-1895). Daarbij wordt dit Groot Concertkoor Enschede begeleid door
Phion, het orkest van Gelderland en Overijssel. Naast het koor zingen ook vier solisten mee:
Francis van Broekhuizen, Carina Vinke, Erik Reddet en Martijn Sanders.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa van het Wilminktheater. In het kader van Enschede 700 jaar.

16 oktober Zwanenhof-lezing: Hoop in tijden van crisis en ademnood door Stevo
Akkerman, schrijver en journalist, Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL
Zenderen, 10 euro, deelnemers tot en met 25 jaar gratis.

Aanmelden: (verplicht!) via receptie@zwanenhof.com Eventueel telefonisch: 074-2659525
Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaatsvinden. Het thema is
"Pelgrims van Hoop". Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocesie vanaf de kerk naar de
Calvarieberg in het Gerardus Majella-park, achter de kerk, waar de plechtige Eucharistieviering is.
De hoofdcelebrant is pastoor P. Kuipers. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de
processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de
Gerardus Majella-kerk.

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariéns Prijs voor Diaconie uit aan een
diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Dee stembus geopend voor de PublieksPrijs, waarvoor
tot 20 oktober gestemd kan worden op: www.aartsbisdom.nl/stembus. Er zijn tweeéndertig
genomineerde initiatieven. Van elk initiatief is een kort verhaal en een foto beschikbaar op de site.
Op de stempagina kan men stemmen op de favoriet. Na het stemmen komt de tussenstand van
de uitgebrachte stemmen in beeld.

Op zondag 2 november organiseert OOK (Ouders overleden kind) in Overijssel een
herdenkingsconcert voor lotgenoten door lotgenoten ‘Daar waar geen woorden voor zijn!
Een muzikale reis voor ieders eigen verhaal. In muziek en woord stilstaan bij het grote verlies.
Welkom aan alle vaders en moeders, broers en zussen, lid of niet. www.oudersoverledenkind.nl



Ter nagedachtenis aan Joke Stam

Op 2 juni jongstleden is Joke Stam op 95 jarige leeftijd overleden.
¥ Velen hebben haar meegemaakt en gekend. Geloof was voor haar de
! basis van vele dingen, maar wel op een zeer open wijze. Bij de kerk als
Jo instituut  had ze vaak haar bedenkingen echter het Kerk zijn met
= elkaar daarin vond zij de rust en het vertrouwen. Het voor elkaar zijn
. en omzien naar elkaar waren voor haar waarschijnlijk de belangrijkste
| drijfveren. Vanuit die gedachte heeft ze in haar leven heel veel gedaan
voor anderen in de kerk, de buurt, buren, familie en kennissen. In haar
leven heeft ze bijna altijd klaargestaan voor haar kerk. Ze was
ondermeer poetsengel, lid van de commissie welkom, bracht de
communie naar hen die niet meer naar de dienst konden komen, was
mede-oprichtster van een praatgroep voor ouders van homosexuele
kinderen in de katholieke kerk en in de jaren zestig en zeventig lid van
een parochiale praatgroep met buurtgenoten genaamd “ecclesia”
(Kerk zijn in de brede betekenis).leder die haar heeft gekend zal
beamen dat zij met recht een dienstbare, sociale maar bovenal lieve
parochiaan is geweest in haar leven. Ze zal gemist worden.

Namens de familie
John Stam

Wierook in de eucharistieviering, traditie én zorg voor elkaar

In onze eucharistievieringen gebruiken we regelmatig wierook. Dit is een eeuwenoude
liturgische traditie, diep geworteld in de Bijbel en de geloofspraktijk van de Kerk. De
opstijgende wierook symboliseert onze gebeden die opstijgen naar God en benadrukt
het heilige karakter van de liturgie. Het is een vorm van eerbetoon aan Christus in het
altaarsacrament en wordt gebruikt bij bijzondere momenten, zoals de intocht, de
evangelielezing en de consecratie.

Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat sommige mensen lichamelijke klachten kunnen
ervaren bij het gebruik van wierook, bijvoorbeeld door gevoelige luchtwegen of
allergieén. We nemen dit serieus en willen daar met aandacht mee omgaan.

Daarom onderzoeken we op dit moment welke soorten wierook het minst belastend zijn, zodat we
de liturgische rijkdom kunnen behouden, én tegelijk zorg dragen voor ieders welzijn.

Het gebruik van wierook blijft daarmee een waardevol onderdeel van onze liturgie, maar altijd in
verbondenheid met de mensen die samen de viering dragen.

Hartelijke groeten,
Acolietencorps parochie St. Jacobus de Meerdere
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Jozefkerk
31-08-2025

Anders

16-08-2025
22-08-2025
05-09-2025
08-09-2025
09-09-2025
20-09-2025
22-09-2025

OVERLEDENEN

Franco Alessi, 91 jaar, e/v A. Alessi-Di Giovanni.

Euphemia A.M. Bevers-Alberink, 76 jaar, w/v dhr. Bevers

Jan van der Kooi, 78 jaar, e/v C.A.M. van der Kooi-Oberink
Aleida M. Maarse-Dwars, 84 jaar, w/v dhr. Maarse

Frederika G.H. Ganzeboom-Tijhuis, 90 jaar, w/v dhr. Ganzeboom
Brigitte Veldhuis-Bouman, 80 jaar, w/v J.H. Veldhuis

Gerrit Kleinhaarhuis, 83 jaar, w/v mw. Borkus

Louis J.K. van Oosterzee, 91 jaar, e/v W. van Oosterzee-Lackner

Ween niet.
De dood is niets,
ik ben slechts aan de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer,
op dezelfde toon,
niet plechtig,
niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis,
zoals je altijd gedaan hebt
zonder hem te benadrukken,
zonder een zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd geweest is.
De draad is niet gebroken!
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver,
juist aan de andere kant van de wegq.
Lie je, alles is goed.

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken
en er de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet,
als je van me houdt.

Augustinus



vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober
St. Jozefkerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober - Deurcollecte Missiezondag
H. Jacobuskerk zo  11.00 uur J.Huisman en Eucharistie
J.van den Bosch familieviering

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober

St. Jozefkerk zo 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd

Zaterdag 1 en zondag 2 november - Allerheiligen en Allerzielen

koor

Schola

Kinderkoor JM

St. Jacobuskoor

St. Jozefkerk za  19.00 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang
Allerheiligen

H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd All Together
internationale mis

St. Jozefkerk zo  19.00 uur H. Mulder Viering Woord en Gebed  Muzikale begeleiding
Allerzielenviering J. Kemp

Vrijdag 7 november - H. Willibrord

H. Jacobuskerk vrij 09.30 uur W. Rekveld Eucharistie Samenzang

Zaterdag 8 en zondag 9 november - Deurcollecte Zondag voor de Oecumene

Kerkwijding St. Jan van Lateranen

H.Jacobuskerk za 17.00uur  parochieel voorganger  Gebedsviering Samenzang
St. Maartenviering

St. Jozefkerk zo  11.00 uur W. Rekveld Eucharistie Schola

Zaterdag 15 en Zondag 16 november - Deurcollecte Nationale Jongerencollecte

H.Jacobuskerk zo  11.00 uur Mgr. Hoogenboom en Eucharistie BJK

P. Kuipers Ariénsgedachtenisviering
Zeg het met bloemen ..

In de St. Jankerk werd wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een
bloemetje gebracht bij iemand die wel wat steun kon gebruiken.
Dat mooie gebaar willen we binnen de parochie in stand houden.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, laat
het dan één va de leden van de pastoraatgroep weten (zie pagina 2
van Pelgrim). Het is de bedoeling dat aan het eind van de viering
door de voorganger wordt gezegd voor wie de bloemen zijn en
dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de bloemen wil
bezorgen, een stukje nabijheid vanuit de geloofsgemeenschap.




LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2025

Sinds zijn overlijden op 7 augustus 1928 bestaat in Maarssen de jaarlijkse traditie om Alphons Ariéns te
gedenken rond zijn sterfdag. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is besloten om de landelijke Ariéns
herdenking ook te vieren in Enschede, en wel in de Jacobuskerk, waar Alphons Ariéns vijftien jaar als
kapelaan gewerkt heeft.

De jaarlijkse Ariénsgedachtenis-viering zal dit jaar plaatsvinden op 16 november a.s.

De celebranten zullen zijn mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, en
P. Kuipers, pastoor van de samenwerkende parochies van Zuidoost-Twente. Zij zullen worden
geassisteerd door de diakens Th.H.M. Reuling ofs (Didam) en J.A.M. Nieuwenhuis (Baarn).

Muzikale medewerking verleent o.a. het Binnenstads Jacobus koor.

Het thema van de viering is: “Pelgrims van hoop", daarmee aansluitend bij het Heilig Jaar 2025.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook boeken en kaarsen te koop zijn.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Ariéns herdenking 2025.

Alphons Ariéns (1860-1928) was priester van het aartshisdom Utrecht en lid van de Derde Orde van St.
Franciscus. Als kapelaan in Enschede (1886-1901), pastoor in Steenderen (1901-1908) en pastoor te
Maarssen (1908-1926) heeft hij zich ingezet voor het welzijn van arbeiders, de positie van vrouwen en
het bestrijden van alcoholisme, in de geest van de katholieke sociale leer. Voor meer informatie over
Alphons Ariéns zie www.arienscomite.nl

Hoogachtend,
het Ariéns Comité

Kinderagenda

Zondag 26 oktober 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk
Zondag 2 november 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk
Zaterdag 8 november 17.00 uur St. Maartenviering in de b

H. Jacobuskerk, met vooraf knutselen en een broodje in het
parochiehuis aan de Walstraat, zie ook pagina 21

Zondag 23 november 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk



Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering
Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Betsy Beckers 100 jaar

Op 9 augustus j. |. werd Betsy Beckers, parochiaan van de voormalige H. Hartparochie, 100 jaar.

Betsy was in de parochie het boegbeeld van de Poetsengelen. Zij was vanaf de oprichting van
de werkgroep tot de sluiting van de H. Hartkerk de codrdinator van de groep, die weer
onderverdeeld was in subgroepjes, zoals de koperpoetsgroep, de stofzuigergroep, enz. Betsy
leidde dit alles in goede banen, zodat alles op zijn tijd een beurt kreeg. Vooral met de
feestdagen en bijzondere gelegenheden zorgde Betsy met haar groep dat de kerk er tiptop
uitzag.

Betsy was altijd aanwezig bij ieder parochie-overleg en behartigde daar met zorg de belangen
voor haar groep. Gezelligheid stond hoog in het vaandel van deze groep dames, die later,
voor het zwaardere werk, werd aangevuld met enkele heren, de Poetsbengels.

Lieve Betsy, dank je wel voor zoveel jaren trouwe betrokkenheid bij onze
parochiegemeenschap. We wensen je nog goede jaren.

Namens de voormalige H. Hartparochie

!
E Door Hackmann.

We gaan weer naar Lourdes!

Volgend jaar gaan we opnieuw als parochies Zuidoost Twente op bedevaart naar Lourdes, de
plaats waar Maria in 1858 voor het eerst verscheen aan Bernadette Soubirous.

De laatste keer was in 2023.

Volgend jaar is de bisdom bedevaart naar Lourdes van 25 april t/m 2 mei 2026.

Op het programma staan onder andere de mis aan de Grot, de lichtprocessie en de
Internationale Mis in de ondergrondse Pius X basiliek.

De ontmoeting met Maria en met onze Heer Jezus en de ontmoeting met elkaar en met andere
pelgrims uit ons bisdom staan centraal.

De reisopties zijn per TGV en per bus.

Over de verdere invulling van het programma en de details over de reis wordt u later
geinformeerd. Op dit moment willen we graag weten hoe groot de belangstelling is voor deze
bedevaart; dus laat het ons weten, u bent nog tot niets verplicht.

De officiéle inschrijving komt later.

Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij :

Annigje Jannink-Annink tel.: 053- 4342650 of bij Hetty Eckers tel: 053 - 4333718



Tieneravond
Zaterdag 4 oktober -@i eneravo ﬁd

was er weer een ~12- o B
een tieneravond! Was je er niet bij?

Meer informatie over de
volgende tieneravond komt in
de digitale Nieuwsbrief te
staan.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 26 oktober

Thema: Hoe bidden?

Jezus moedigt ons aan om te blijven bidden en
niet op te geven. God is onze liefhebbende
Vader. Hij luistert als wij hem roepen.

Locatie: Jozefkerk

Zondag 2 november: Allerzielen

Thema: Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Met allerzielen herdenken wij alle mensen die gestorven zijn. Wie
mis jij?

Locatie: Jacobuskerk

Zondag 23 november: Christus Koning

Thema: Jezus, een bijzonder koning, ook voor jou!
We vieren Christus Koning.

Locatie: Jozefkerk




Alvast vooruitblikken.... Sint Maarten

Op zaterdag 8 november vieren we met alle kinderen
van de parochie samen het feest van Sint Maarten.

We knutselen een lampion en zingen Sint Maarten liedjes.

Dan gaan we in optocht naar de kerk waar we een
gebedsviering hebben over Sint Maarten. Voor de viering
zijn er broodjes voor de kinderen.

(Groot-)ouders en alle anderen zijn ook van harte welkom!

15.45 Inloop - Parochiehuis Walstraat
16.00 Knutselen en liedjes oefenen en een broodje eten - Parochiehuis Walstraat
17.00 Gebedsviering — Jacobuskerk

Zo leuk
was

het

vorig jaar!




Uit de oude koker 6.

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van
alle parochies.

Van een aantal foto’s is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de Jozefparochie.

Het Jozefkoor op reis,

waarschijnlijk het jaarlijkse koorreisje, ergens in de jaren vijftig.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer
deze foto is gemaakt? Graag uw reactie naar dit mailadres:

Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 0900 en 1200 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand, ook uitvergroot, in het parochiecentrum
aan de Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.
Rien Tiehatten, beheerder archief.




Zoals u allen wellicht weet, is de St Jan kerk, het daarbij behorende
onroerend goed en tuin niet meer van onze parochie.

Helaas zijn we daardoor genoodzaakt te stoppen met de Pathmos-oase.
We hebben er met veel toewijding in de moestuin gewerkt,
schoolkinderen wegwijs gemaakt in de moestuin en gasten ontvangen
met koffie, thee en vele gesprekken.

Dank aan alle vrijwilligers die zich, vanaf het eerste uur, belangeloos
hebben ingezet voor dit bijzondere project.

Ook danken wij onze trouwe bezoekers. We zullen de goede herinneringen
in ons hart bewaren.

Vera Berkvens
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Bericht van de vicevoorzitter

Beste medeparochianen,

We zijn inmiddels een maand samen op weg met pastoor Kuipers en het vernieuwde
parachiebestuur. Dat is bijzonder en vraagt om goede afstemming, geduld en gebed. Met
dankbaarheid zien we tegelijkertijd nog iets moois gebeuren: Katholiek Enschede groeit.
Steeds vaker ontmoeten we nieuwe mensen in onze kerken; mensen die een plek zoeken om
te bidden, mee te vieren, te helpen en geloof te delen. Dat stemt ons hoopvol en versterkt
onze roeping.

Eén parochie, één missie

We willen helder zijn: we zijn één katholieke parochie in Enschede. We horen niet “bij een
gebouw” of “bij een locatie’, maar bij Christus en Zijn Kerk. Gebouwen zijn hulpmiddelen voor
onze missie, geen doel op zichzelf. Onze identiteit ligt in het Eucharistisch centrum van het
parochieleven, in verkondiging, catechese en diaconie. Van daaruit willen we een missionaire
kerk zijn: uitnodigend, open, dienend en met oog voor wie (nog) niet vanzelf over de drempel
stapt.

wat we de komende tijd doen, groei faciliteren, missionair handelen.

Om de groei te faciliteren en onze missionaire opdracht waar te maken, werken we op
hoofdlijnen aan:

- Gebouwen bij de tijd brengen: onderhoud en renovatie, multifunctioneel gebruik,
toegankelijkheid en verduurzaming.

- Buitenruimte en parkeren: het verbeteren van de buitenruimte en het uitbreiden van
parkeergelegenheid, werk dat al is ingezet.

. Centraliseren en professionaliseren: scherpere processen en heldere aanspreekpunten,
zodat vrijwilligers, medewerkers en pastoraal team zich optimaal kunnen richten op liturgie,
catechese en zorg voor mensen.

. Welkom en inbedding van nieuwkomers: persoonlijke kennismaking, uitleg over de
parochie, wegwijs maken in sacramenten en activiteiten, en uitnodiging om mee te doen.

. Geloofsverdieping en vorming: onder leiding van het pastoraal team ondersteunen van
initiatieven voor catechese (jong en oud), doop- en huwelijksvoorbereiding en verdieping
bij het Woord van God.

- Diaconie en omzien naar elkaar: met het pastoraal team faciliteren van duurzame inzet voor
concrete naastenliefde in onze stad, samen met werkgroepen en partners.

- Communicatie en transparantie: duidelijke informatie over vieringen, vrijwilligerswerk en
Kerkbalans, zodat iedereen weet hoe we samen dragen wat ons is toevertrouwd.

Kerkbalans en financiéle realiteit

Velen vragen hoe ze kunnen bijdragen. Dank voor uw vrijgevigheid, elke bijdrage,
groot of klein, helpt. Het afstoten van een gebouw betekent niet automatisch lagere
kosten; onderhoud, energie en noodzakelijke investeringen stijgen. Willen we onze
missie goed blijven vervullen, dan hebben we ieders steun nodig: gebed, tijd, talent én
middelen. Daarom leggen we Kerkbalans graag helder uit aan wie nieuw is, en blijven
we transparant naar iedereen.

AR
\‘Q



Met respect en in verbondenheid

We kijken met vreugde terug op de installatie van pastoor Kuijpers en het vieren van zijn
25-jarig priesterjubileum. Als vicevoorzitter spreek ik mijn respect uit voor onze pastoor, voor
mijn collega-bestuursleden, het secretariaat en voor de vrijwilligers die wekelijks, vaak achter
de schermen, zoveel werk verrichten. Samen zetten we de schouders eronder; alleen samen
kunnen we bouwen aan een parochie die mensen draagt en zendt.

Verandering in dialoog

De komende tijd zullen er keuzes en veranderingen zijn. Soms zijn die niet ieders eerste
voorkeur. We beloven u: we leggen uit, we luisteren en we blijven in gesprek. Het parochiéle
belang, het goede voor de hele gemeenschap, kan soms zwaarder wegen dan individuele
wensen. Dat vraagt van ons allen een open hart. U kunt ons altijd aanspreken of contact
opnemen; we staan ervoor open.

Laten we, gevoed door de Eucharistie, met hoop en vreugde verder gaan. Bidden we om de
Heilige Geest, opdat we in Enschede een warme, heilige en missionaire gemeenschap zijn
waar het Evangelie zichtbaar wordt in woord en daad.

Met een hartelijke groet, Koen Kuijpers vicevoorzitter,
namens het parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere

Beste parochianen

Ons parochieblad Pelgrim wil u verbinden U kunt uw gift overmaken via:

met het leven van onze

geloofsgemeenschap. Het blad bevat IBAN: NL15 RABO 0153 1666 65

nieuws, achtergrondverhalen, Ten name van: Parochie H. Jacobus de
aankondigingen en inspiratie om samen ons Meerdere

geloof te verdiepen en te vieren. Onder vermelding van: Pelgrim 2025

De redactie van de Pelgrim zet zich volledig Of gebruik de onderstaande QR-code om uw
vrijwillig in om elke editie met zorg en bijdrage eenvoudig digitaal over te maken.
aandacht samen te stellen. Zij besteden vele

uren aan het verzamelen van informatie, het Moge de Heer uw vrijgevigheid zegenen en
schrijven en redigeren van teksten, en het onze gemeenschap blijven opbouwen in

opmaken van het blad. Daarnaast danken wij  geloof, hoop en liefde.
de vele vrijwilligers die, vaak in weer en
wind, het blad persoonlijk bij u thuis
bezorgen of verspreiden in onze kerken. Hun
toewijding maakt het mogelijk dat ieder in
de parochie de Pelgrim ontvangt.

Het maken en verspreiden van ons
parochieblad brengt echter ook kosten met
zich mee. Daarom vragen wij u vriendelijk
om, naar vermogen, een vrijwillige bijdrage
te geven, zodat we de Pelgrim ook in de
toekomst kunnen blijven uitgeven en
verspreiden.




Vredeswens

1 Elke week wordt in de H. Mis de vredeswens uitgesproken. Bij onze
(West) Duitse buren werd toendertijd nog door de RK Kerk krachtig

en vurig gewenst.

In West-Duitsland had men een grote schrijver Heinrich Boll (1917-1985) van RK huize,

een gedreven vredesman.

Dit jaar werd stilgestaan bij zijn overlijden veertig jaar geleden. In al zijn boeken

spreekt de mens over gerechtigheid. Zijn sociale geweten was al voor 1933 gevormd

met economische en sociale ramp, mede veroorzaakt

door de oorlogsmisdaden van de Eerste

Wereldoorlog.

Ook Heinrich Boll moest als soldaat in de Tweede
Wereldoorlog in 0.a. Sovjet-Unie dienen en eindigde
als krijgsgevangene onder de VS. Direct na zijn
vrijlating keerde hij terug naar zijn geliefde Koln, zeker
ook de Kdlner Dom, die zwaar was getroffen door de
oorlog.

Hij voerde enorme verbale gevechten tegen de
verstarde RK Zuil maar schreef liefdevol over brood
(hostie) en wijn.

Heinrich Boll kreeg in 1972 de Nobelprijs voor de
literatuur. Hij was tevens een felle vredesactivist. Ik
weet nog goed hoe hij tekeerging tegen de
herbewapening en Pershing raketten.

Eris in Enschede ook een PAX beweging, in de koude oorlog had de beweging aan
beide zijden van de grens veel aanhang, ook omdat er een stroming in de Katholieke
Zuil was aangewakkerd in het toen nog zeer katholieke Miinster maar ook in de grote
Duitse steden langs de Rijn.

Het is niet helemaal bekend of de RK Zuil in Tukkerland volop op de vredesbeweging
heeft gestemd, wel had men de PSP en Pax Christi ondersteund.

In Enschede is nu nog een organisatie Vrede voor Enschede. Ook veel protestantse
kerken heten Vredeskerk.

De voormalige Mariakerk werd vroeger de Paxkerk genoemd.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk



12-Daagse groepsreis Armenié en Georgié
meivakantie 2026

In Georgié en Armenié vind je de hoogste bergtoppen van Europa, gastvrije mensen en de
oudste bouwwerken uit de christelijke cultuur.

We bezoeken de hoofdsteden van beide landen: Jerevan in de schaduw van de voor Armeniérs
heilige berg Ararat én Thilisi, de vrolijke en gezellige hoofdstad van Georgié.

We zien de invloeden van Romeinen, Mongolen, Perzen, Turken en Russen én natuurlijk de
Georgiérs en Armeniérs zélf terug in het landschap, de
kloosters, de steden, de nalatenschap van Stalin en het
communisme.

We proeven van lokale wijn, gaan bij bewoners zelf op
bezoek en genieten van de rijke keuken van beide
landen.

In mei 2019 zijn beide reisleiders Frank de Heus en Frank
Beuger op oriéntatie in beide landen geweest.

De reis wordt verzorgd door Drietour. In Armenié worden
we begeleid door een Nederlandstalige gids; in Georgié
door een Engelstalige gids.

We veronderstellen, dat de deelnemers een goede conditie hebben (10 km wandelen) en
Engels verstaan. Er wordt niet vertaald.

Het meeste zit bij de prijs in. Een enkele keer een lunch, verzekeringen, eigen kleine uitgaven
zijn voor eigen rekening.

De reis vindt plaats van dinsdag 21 april tot en met zaterdag 2 mei 2026.
Bij 25 deelnemers is de reissom € 2550,--. Toeslag 1-persoonskamer: € 480,--. We gaan tot
maximaal 30.

Aanmelding is mogelijk bij

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 3 of
f.beuger@home.nl, 06 230 90 356.
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL =
ANNO 2024 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank ||e :I deze |' :.I-i- rsteunen

Fr. Ben Engelbertink NL67 RABO 0118 0417 3¢
Regionaal van Mill Hill, Nederland t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 Vindtﬁor? _—
info@leidekkershedrijf-koenders.nl inLRoe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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Waarom ons Kerkblad de Pelgrim nog steeds op papier verschijnt

Soms krijgen we de vraag: “Is een papieren
Pelgrim nog wel van deze tijd?"Zeker in een
wereld waarin alles digitaal lijkt te gaan. Toch
kiezen wij bewust voor papier — en dat is minder
belastend voor het milieu dan u misschien
denkt.

Ons blad maken we samen met De Zalige Zalm,
bureau voor geloofscommunicatie, en drukkerij
Veldhuis Media in Meppel. Een
FSC®-gecertificeerde drukkerij, die opvallend
duurzaam werkt. Ze gebruiken o.a. plantaardige
inkten, drukken zonder schadelijke alcohol en
draaien volledig op groene stroom. De
drukplaten zijn van aluminium en worden 100%
gerecycled.

En het papier dat ze gebruiken voor ons blad is
FSC-gecertificeerd. Dat betekent dat het
afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen,
waarbij natuurbelangen, sociale en

economische belangen met elkaar in balans zijn.

Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen
productie. Een papieren blad blijft vaak langer
op tafel liggen dan een digitale nieuwsbrief in
een overvolle inbox. Mensen lezen het op hun
gemak, bewaren het soms wekenlang. Dat
maakt het niet alleen duurzaam, maar ook
effectief.

Bovendien: dankzij de samenwerking met De
Zalige Zalm, die bladen verzorgt voor meer dan
200 kerken, blijven de drukkosten verrassend
laag. Zo maken we samen een betaalbaar én
duurzaam blad.

En digitaal dan? Dat lijkt misschien
milieuvriendelijk, maar verbruikt ongemerkt
veel energie die niet altijd groen is. Denk aan
servers die dag en nacht draaien, datacenters
die gekoeld moeten worden en apparaten die
steeds opnieuw opgeladen worden.

Tot slot: ons blad komt niet alleen via DHL naar
het Parochieel Diensten Centrum, maar wordt
daarna met liefde rondgebracht door onze
eigen vrijwilligers. Geen algoritmes, maar echte
mensen die zorgen dat u verbonden blijft met
onze gemeenschap.

Kortom: papier leeft.
En ons Parochieblad Pelgrim ook.



