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St. Jozefkerk Cﬂ- "
G

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Lokale Beheergroep:

E-mail:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk),

Hr. Remco ter Brugge,

Hr. Sander Harperink,

Vacature

Bijbel leesgroep:
Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal
Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Parochie
ST. JACOBUS
DE MEERDERE

H. Jacobus

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB

Tel. nr: 053-431 59 04

E-mail:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:

Vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links
vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de
voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Beheergroep:

Email:
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij,

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding H. sacrament

Openstelling Jacobuskerk:
Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Annelies Tenbergen, Elly Vije.

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Evernk, Juliétte Kemp, Eric Sanders, Marijke van der Tol,

De pastoraatgroep heeft een eigen e-mailadres: pastoraatgroep@katholiekenschede.nl
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Pelgrim
Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven SePtember 2025/06
7514 CG Enschede 31 augustus - 12 oktober

Telefoon 053 - 4785306

secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend: maandag t/m donderdag van

09.00 - 12.00 uur 2  St.Jozef- H.Jacobus colofon

www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer NL15 RABO 0153166665 5  Voorwoord van pastoraalmede-
werkster, José van den Bosch

Inhoud

In geval van pastorale nood: 06-20874866

6 Een nieuw begin in de St. Jankerk
Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl 7 Een nieuw parochiebestuur, in

voorbereiding
Misintenties: uiterlijk woensdag via

misintenties@katholiekenschede.nl 9 Lectorencursus en Bijbelgroep
of bel met het secretariaat van de

betreffende kerk, zie pagina 2. 12 Filmavonden Laudato Si'
Pastoor Patrick Kuipers 16 Vieringenrooster mét agenda
06 - 81 27 49 95 voor kinderen

p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl

. 22 Uitde oude koker -5
Pastor W. Rekveld, parochievicaris

06-2087 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

24-25 Van het Bestuur - de laatste keer

Pastoraal werker F. de Heus
06-30098833
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os
06-136467 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op woensdag




Van de Redactie “‘&
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Voor velen zit de vakantie er weer bijna op.

We hopen dat U volop heeft genoten en met
frisse moet en voldoende energie weer op
kunt starten, net zoals wij ook weer zijn
begonnen. zoals U in deze Pelgrim kunt lezen.

- Annelies, Clara, letje en Ine-

Het hartje van deze viinder

heb ik gevuld met VROLI/KHEID
Ik hoop dat hij het in zijn viucht
echt overal verspreidf

Ik voegde ook wat WARMTE foe
wat LIEFDE en GEZELLIGHEID
Ik hoop dat het je raken zal

en dat het je verblijdf

Ik stuur hem nu de wereld in

en wanneer hij verder gaat

dan weet ik zeker dat hij overal
wat vanuit zijn hartje achierlaat

*Wishes for You* - Anette



VREDE MET DE SCHEPPING

Vrede met de schepping

Dat is het thema van de Scheppingsperiode 2025
—van 1 september tot 4 oktober -, waarin we
wereldwijd de goedheid van de schepping vieren
én bidden om hoop voor de schepping.

De Bijbeltekst die ons dit jaar daarbij tot inspiratie is, is Jesaja 32,14-18:

“Het paleis zal verlaten zijn, de bruisende stad ontvolkt.
Van Ofel en Wachttoren blijven niets dan kale plekken over voor altijd:
een lustoord voor wilde ezels, een weideplaats voor het vee.

De profeet Jesaja schetst een verlaten schepping. Verwoeste steden en woestenijen.
Dit gebeurt er als mensen vervreemden van de schepping.

Totdat uit den hoge de geest over ons wordt neergestort:
Er is altijd een hoopvol vitzien naar.
Dan wordt de woestijn als een boomgaard, dan woont het recht in de woestijn,

Als er recht wordt gedaan, als onze relatie met God, met onszelf, met heel de menselijke familie en
de rest van de schepping hersteld worden, dan zal dat leiden tot vrede — shalom -en wordt het land
weer vruchtbaar.

En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en veiligheid zijn haar vruchten.
Dan woont mijn volk in een gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust”

Door verzoening met en gerechtigheid voor alle levende wezens, zal de schepping vrede vinden.
Dan wordt het visioen van Jesaja waarheid.

De woorden van de profeet Jesaja zijn ook voor onze tijd treffende woorden.

We horen daarin ‘de kreet van de aarde en de kreet van de arme; zoals paus Franciscus het
verwoordde in zijn klimaatbrief ‘Laudato Si’ (geprezen zijt Gij).

We horen ook woorden van hoop, want we geloven dat Gods plan voor de schepping gerechtigheid
en vrede is.

Bijbelse hoop heeft van doen met gebed, berouw en vergeving en verzoening, met solidariteit.

De Scheppingsperiode begint dan ook met de Wereldgebedsdag, waarop wereldwijd en ook in
onze parochies wordt gebeden voor de Zorg voor de Schepping.

De vieringen op deze gebedsdag vinden in onze parochies plaats in het weekend van 30 en 31
augustus (zie hiervoor het vieringenrooster elders in deze Pelgrim).

Verder biedt de Kerngroep ‘Laudato Si’ Twente dit jaar opnieuw een inspirerend programma aan in
de Scheppingsperiode (zie hiervoor elders in deze Pelgrim en op de website). Zo worden we
uitgenodigd om in Godsnaam met elkaar te werken aan vrede met de schepping.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster



Een nieuw begin

De Sint Jankerk is overgedragen aan Maria Koningin van het Oosten Kerk

Met grote dankbaarheid en vreugde
delen wij mee dat de overdracht van de
Sint Jankerk aan onze gemeenschap
officieel heeft plaatsgevonden. De
levering bij de notaris is voltooid, en
daarmee is Maria Koningin van het
Oosten Kerk nu de trotse eigenaar van dit
bijzondere kerkgebouw.

Voor ons is de Sint Jankerk veel meer dan een gebouw. Het is een spiritueel thuis, een plaats van
ontmoeting, gebed, bezinning en hoop. Deze aankoop betekent een belangrijke stap in onze missie om
een duurzaam, levendig centrum van geloof en gemeenschap te vormen die openstaat voor iedereen.

Aanpassingen in de kerk: vorm en beleving

Sinds april vieren wij wekelijks de Eucharistie in de Sint Jankerk. De viering is zowel in het Arabisch als in
het Nederlands te volgen via het scherm. Dit maakt het mogelijk voor iedereen om actief mee te vieren,
ook voor wie de Arabische taal minder goed beheerst of op afstand meedoet. In onze gemeenschap zijn
veel jongeren in Nederland geboren en opgegroeid; zij beheersen het Nederlands vaak beter dan het
Arabisch. Dankzij de tweetalige ondersteuning is hun betrokkenheid merkbaar toegenomen. Deze
aanpak heeft niet alleen de onderlinge verbondenheid versterkt, maar ook de interactie met de jongere
generatie verbeterd.

In juli is de altaartafel op de verhoging geplaatst. Deze aanpassing draagt bij aan een rustiger verloop van
de liturgie en een betere zichtbaarheid van het liturgisch centrum. Op termijn wordt overwogen om ook
de zitopstelling geleidelijk aan te passen, met behoud van de vertrouwde sfeer en indeling van onze
kerk.

Officiéle opening en toekomstplannen

De grote officiéle opening van onze kerk staat gepland voor oktober 2025, afhankelijk van de
beschikbaarheid van de patriarch uit Libanon. ledereen is van harte welkom om deze feestelijke
gebeurtenis met ons te vieren. Nadere details hierover worden bekendgemaakt via onze website en
sociale media.

Onze agenda voor de toekomst is rijk gevuld. Naast de wekelijkse vieringen bereiden wij ons voor op
het opzetten van activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen, evenals programma’s voor
verdieping, ontmoeting en liturgische viering. We bouwen stap voor stap aan een gemeenschap die leeft
van geloof, traditie en verbondenheid.

We zijn diep dankbaar dat we als gemeenschap in Nederland de Sint Jankerk, als katholieke kerk, in ere
mogen voortzetten. We hopen velen van u te mogen ontmoeten bij onze vieringen en natuurlijk bij de
officiéle opening.

Ivet Khazoum
Vicevoorzitter Maria Koningin van het Oosten Kerk

Wilt u meer weten over onze gemeenschap of op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten? Bezoek
dan onze website: www.mariakoninginvanhetoostenkerk.nl
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Nieuw Parochiebestuur

Met vreugde kunnen we u mededelen dat er een nieuw parochiebestuur in voorbereiding is voor
onze parochie H. Jacobus de Meerdere. In de afgelopen maanden is er met zorg gewerkt aan een
nieuwe samenstelling die recht doet aan de ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap en gericht
is op de toekomst van de Katholieke kerk in Enschede.

De samenstelling van het bestuur zal er als volgt uitzien:

- Pastoor Patrick Kuipers — voorzitter

« Koen Kuijpers — vicevoorzitter

- Lynn Nieboer — secretaris

» Ruben Gerhardus — penningmeester

- Hetty Mulder — vaste adviseur: communicatie

« Harold Beugelink - vaste adviseur: vastgoed en gebouwenbeheer

In de komende edities van Pelgrim zullen de bestuursleden zich één voor één persoonlijk aan u
voorstellen. Zo krijgt u als parochiaan een goed beeld van wie zij zijn, wat hen drijft en waar zij zich
voor willen inzetten.

Het nieuwe bestuur wil de komende jaren werk maken van een toekomstgerichte, eucharistisch
gewortelde parochie: met oog voor liturgie, catechese, jongeren, ouderen, diaconie, gastvrijheid en
goed beheer van onze gebouwen en middelen. We zien in onze gemeenschap tekenen van hoop en
groei, en willen daarop bouwen.

Bij deze gelegenheid willen we ook onze grote dank uitspreken aan Joop Hassink en André Amelink,
die jarenlang hun bestuurlijke verantwoordelijkheid met toewijding en wijsheid hebben gedragen.
Zij hebben onder meer leiding gegeven aan ingrijpende processen. Wij zijn hen oprecht dankbaar
voor hun inzet en betrokkenheid.

Gesteund door het secretariaat en de inzet van talloze vrijwilligers, wil het nieuwe bestuur samen met
u als geloofsgemeenschap verder bouwen aan groei in geloof, dienstbaarheid en onderlinge
verbondenheid.

Blijft u alstublieft bidden voor de bestuurders, de pastoor en voor heel onze parochie.

Namens het nieuwe parochiebestuur,
Koen Kuijpers

™ Van links naar
rechts:

Koen Kuijpers
Ruben Gerhardus
i+ Pastoor Kuipers

&% Hetty Mulder
Lynn Nieboer
Harold Beugelink




Leergang Space for Grace 2025-2026
'Zoveel Toekomst' voor katholieke kerkvernieuwers

Het pastoraal team nodigt vrijwilligers / parochianen uit om komend pastoraal jaar mee te doen aan de
leergang van Space for Grace.

De leergang is bedoeld voor creatieve durvers en doeners in de Rooms katholieke kerk.
De leergang wordt aangeboden in de geest van paus Franciscus, die zei:

“1k nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn bij het
noodzakelijke herdenken van de doelstellingen.
de structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen

de eigen gemeenschappen™.

Je kunt vijf modules volgen, maar je kunt je ook voor losse modules inschrijven.

Schrijf jezelf in voor vijf modules voor € 25,-. Wil je één losse module volgen dan betaal je €10,--.

Meld je daarnaast ook aan bij secretariaat@katholiekenschede.nl! Dan vergoed de parochie de gemaakte
kosten.

Bovendien kunnen we carpoolend naar de plek gaan, waar de module gegeven wordt. Dat kan per keer
verschillen. Hieronder vind je de modules voor komend seizoen:

Vrijdag 26 september 2025 | 13.00-17.00 uur | Sint Bonifatiuskerk, Almere
Module 4: Een multiculturele kerk

Vrijdag 28 november 2025 | 13.00-17.00 uur
Module 5: Catechese en vorming; meer dan alpha’s en app’s

Vrijdag 30 januari 2026 | 13.00-17.00 uur
Module 6: Bestuur en organisatie in parochies

Vrijdag 20 maart 2026 | 13.00-17.00 uur SPACE FOR GRACE
Module 7: Groene kerken en duurzaamheid; Laudato si als bron van hoop

Vrijdag 19 juni 2026 | 13.00-17.00 uur
Module 8: Bouwen aan een levendige toekomstgerichte kerk

Uitgebreide informatie vind je op: https://spaceforgrace.nl/leergang-2025-2026.

Namens het pastoraal team, pastor Frank de Heus



Najaar 2025: Lectorencursus parochies Zuidoost Twente

Welkom heten, goed voorlezen en bidden in de liturgie gaat doorgaans niet vanzelf.
Je houding, het gebruik van je stem, het volume, de
intonatie en articulatie, het doorleven van de tekst, het
contact met de aanwezigen, met God ...

Het draagt allemaal bij aan een geslaagde of minder
geslaagde exercitie.

Een goede lector heet de aanwezigen warm welkom en
neemt de aanwezigen mee in het verhaal en het gebed
en draagt bij aan een viering die mensen raakt.

Datis een hele kunst.

In drie bijeenkomsten bieden we een stuk theorie aan,
maar leggen we de nadruk op het oefenen.

De eerste bijeenkomst biedt theorie over wat we eigenlijk doen als we vieren én de plek van de lector
binnen de viering. Daarnaast oefenen we met ‘welkom heten!

De tweede bijeenkomst staat in het teken van de voordracht van een Bijbelverhaal.

De derde in het teken van voorgaan in gebed.

De cursus is met name bedoeld voor wie nog geen cursus op dit gebied gevolgd heeft, maar ook meer
ervaren lectoren die toch nog eens willen oefenen, zijn welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagen 17 september en 1 en 8 oktober in de
parochiezaal en kerk van de H. Maria Geboorte aan de Gronausestraat 2 in Losser.

U kunt zich tot 10 september opgeven bij Ferlina Ezendam van het centraal secretariaat van de
Jacobusparochie: secretariaat@katholiekenschede.nl / 053 - 4785306.

Pastoraal werker Frank de Heus leidt de bijeenkomsten. Er is plek voor 8 cursisten. Van het volgen van
de cursus wordt een aantekening gemaakt in het vrijwilligersbestand.

Namens het pastoraal team Zuidoost Twente, Frank de Heus

Bijbelgroep voor twintigers

Gezellig! Een goed gesprek! Zin zoeken!
Meer te weten komen over Bijbel, Traditie, Kerk...

Gewoonlijk elke eerste maandag van de maand.
19.00 Tot uiterlijk 20.30 uur.
Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede.

Met pastor en theoloog Frank de Heus.

Data seizoen 2025-2026: 1/9, 6/10, 3/11,1/12, 5/1, 2/2, 2/3, 13/4, 1/6.
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Op vrijdag 25 jali luiden de klokken van de
Jacobuskerk voor de eucharistieviering van 9.30
aaur.

Het is de feestdag van Jacobus de Meerdere, onze
parochiepatroon en patroon van pelgrims op
weg naar Santiago de Compostella

Parochianen en meer dan 50 leden van het
Genootschap van St. Jacob komen naar de
Jacobuskerk om samen het patroonsfeest van de
heilige Jacobus te vieren.

Pastoraalwerkster José van den Bosch verzorgt, samen met
pastor Jan Kortstee de eucharistieviering. In haar overweging
smeedt José Hbram, Jacobus en de pelgrims aaneen. Hllen volgen
Ze een roep, roeping, ze gaarn op wegq.

Hel koor begeleidt de viering met het zingen van de Bonifatius
mis. We zingen samen liederen, die verwijzen naar het pelgrim
zijn, het onderweg zijn. Ols slot klinkt het oude Jacobuslied.

Tegen het einde van de viering krijgen de pelgrims, die dat
wensen, de oude pelgrimszegen van St. Patrick. In de sacristie en
later ook in de parochiezaal stempelt José de credencial
(stempelboekje) voor de pelgrims.

Daarna is er koffie/thee met krentenwegge.

Na elven gaan we weer naar de kerk. De groep wordt verdeeld
over drie gidsen. Twee geven uitleg over de architectuur van de
kerk en een van de gidsen vertelt in de sacristie over kerkelijke
voorwerpen en kleding.

Lof alom en dank aan allen, die deze viering hebben mogelijk
gemaakt.

Siny Wolters
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Lies van Velthoven

Achter de poort van de Oase bij de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat staat een oud bord.
Gemaakt door vrijwilligers van het eerste uur. Ooit in kleurrijke stippel letters het woord oase. Nu
verbleekt door de zon en de tijd.
Met andere woorden: kom binnen, voel je hier thuis, kom tot rust. Het oude versleten bord roept
allerlei herinneringen op.
Hoe het kapelletje werd gebouwd. Om onderdak te bieden aan Maria en Jozef, de wachters in de
tuin. Een kaarsje op te steken, een stille bede te fluisteren. Een viering in de open lucht.
De aanleg van de regentonnen om het regenwater op te vangen voor droge tijden. De
overkapping voor de bijen.
Aan de muren rondom hebben heel wat kunstwerken gehangen. Er werd muziek gemaakt,
gezongen en gedichten voorgelezen. Fruitbomen geplant en bijen gehouden.
De tuin en de gebouwen zijn inmiddels van eigenaar veranderd.
De gastdames en - heren zijn nog steeds present op de dinsdag- en donderdagmiddag.
Bezoekers komen en gaan. De grote notenboom beheerst de tuin. Het is er goed toeven.
Afgelopen schooljaar hebben kinderen onder begeleiding hun eerste zaadjes en stekjes in de
tuin geplant. Ze zien er naar uit in het najaar te oogsten. Tegelijkertijd is de tuin een
ontmoetingsplek. Als vanzelf uitnodigend tot gesprek. Je kunt, als je daar behoefte aan hebt, je
hart luchten. Een luisterend oor is er gemakkelijk te vinden. Je kunt tot rust komen. De planten
en bomen zijn stille getuigen.
In Genesis lezen we dat God zelf een tuin aanlegt. Telkens klinkt: "En God zag dat het goed was".
Mensen worden in de tuin geplaatst, om Gods tuin, te behoeden en te bewaren. Een uitnodiging
die doorklinkt tot op de dag van vandaag, actueler dan ooit. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven:
van moestuin tot vredestuin. Sytze de Vries dicht:

De Hof van Eden
-~ ' In de gaarde van God's dromen,
\%Qé 1 - op een aarde 2o goed
: groeien voor allen
‘jh : de vruchten aan de bomen,

is het lieftle die ons voedy.

Maar te hoog willen wij reiken.
De begeerts, de zucht

ons eigenmachiig

aan alles te vergrijpen

Levert niets tlan wrange vruchi.

Als het leven uit Gods handen
als geschenk wordt aanvaard,
breidt deze gaarde

zich wit over e landen

als een paradijs op aard.
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VREDE
MET DE SCHEPPING

SCHEPPINGSPERIODE 2025

PROGRAMMA

Parochieverband Zuidoost Twente

Tuin won de Vrede
Jeigjo 321418

Laudato Si*
filmavonden

Ze zijn al jaren een begrip in onze parochies: de Laudato Si' Filmavonden. Ook in deze Scheppingsperiode bent u
weer welkom Elke dinsdagavond (muv. 23 september), afwisselend in één van onze parochies.
Ons thema dit jaar is ‘De Tuin van Eden’ Overal ter wereld zien we mensen opstaan om de Aarde mooier en
leefbaarder - gezonder, rechtvaardiger enveiliger - te maken. Alstegenwicht voor de destructie die door mateloze
gretigheid en grenzeloze hoogmoed teweeggebracht is. We vragenen nementeveel van onze Aarde. Dat berokkent
schade aan de meest kwetsbaren, aan onze medeschepselen, maar ook aan onszelf.

Vanuit de thema's van het Conciliair Procesinjaren’'80en ‘90 —‘Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
- kijken we hoe het anders kan. Hoe kunnenwe in ons dagelijks leven medeschepperzijnvan God en zo een nieuwe
Aarde en Gods Tuin van Eden gestalte geven?

Elke filmwordt kort ingeleid. Aansluitend wisselen we van gedachten, luisteren we aandachtig naar hoe God
hierin tot ons spreekt. We hanteren de methode van het Synodaal Gesprek De avond eindigt omca 22.00 uur.

Koffie, thee en water staan gereed vanaf 19.15 uur. Ubent zeer welkom En neemgerust uw gezinsleden, buren,
collega’s, vrienden, verre familie, reisgenoten etc. etc. mee.

Dinsdag 2 september om19.30 uur; ‘Weg met onze wegwerpmaatschappij’
Locatie: Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2, Enschede

Dinsdag 9 september om19.30 uur: ‘Ons dagelijks brood
Locatie: Ariénszaal bij de Bonifatiuskerk te Haaksbergen.

Dinsdag 16 september om19.30 uur: ‘Edenin onze eigen tuin’
Locatie: Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Losser

Dinsdag 30 september om19.30 uur: ‘Vrede met onze buren’
Locatie: Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2, Enschede

Dinsdag 7 oktober om19.30 uur: ‘Gerechtigheid voor ons eniedereen’
Locatie: ParochiecentrumMaria Geboortekerk, Losser

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
EEEEEEE R EEEEEEEEEEE NN NN EEE N NN RN NN NN EEEEEE N ENEEN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEERTN

i



Activiteiten, buiten de parochie om

Ariénslezing 2025 op vrijdagmiddag 19 september in Enschede

De Ariénslezing zal dit jaar gehouden worden in het Muziek Atelier van wijkgebouw Prismare, hoek
Roomweg/Lonnekerspoorlaan. Oud-wethouder Dick Buursink zal spreken over “Ariéns, de strijd in zijn
tijd". Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). De toegang is gratis en iedereen is welkom. Gelieve
zich wel vooraf op te geven via secretariaat@arienscomite.nl

Zaterdag 20 september SYMPOSIUM “Samen in verscheidenheid” in de Ontmoetingskerk te
Enschede, van 11-16 uur. Zie ook pagina 23 van deze Pelgrim.

Lezing met aansluitend debat over Schepping en evolutie op donderdag 25 september in St.
Mary's Chapel te Diepenheim, georganiseerd door De Twentse School voor Theologie. Aanmelden
via:

https://twentseschoolvoortheologie.nl/lezing-en-debat-theologie-en-schepping/

Zondag 5 oktober 15.00 - 16.30 uur Concert Grenslandoverdagkoor in de
Ontmoetingskerk, in samenwerking met het Politiemannenkoor; Kerk open vanaf 14.30 uur,
gratis toegang, vrije gift na afloop.

Vrijdag 10 oktober - Muziekcentrum Enschede : Koorklassiek 700

Groot concertkoor Enschede zingt: Requiem - Von Suppé en Te Deum - Dvorak

Solisten: Francis van Broekhuizen, Carina Vinke, Eric Reddet en Martijn Sanders; Dirigenten: Eric
Kotterink - lassen Raykov; Orkest: Phion orkest van Gelderland en Overijssel

Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa van het Wilminktheater. In het kader van Enschede 700 jaar.

Zondag 12 oktober voor de derde keer een Diocesane Gezinsdag te Raalte We zijn nog steeds
in het Jubeljaar van de Hoop, daarom is het thema van deze dag ook ‘Hoopvol opvoeden in de digitale
wereld!” Meer informatie en aanmelden (voor 3 oktober) via:

https://www.aartsbisdom.nl/gezinsdag-2025-hoopvol-opvoeden-in-de-digitale-wereld/

16 oktober Zwanenhof-lezing: Hoop in tijden van crisis en ademnood door Stevo Akkerman,
schrijver en journalist, Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen, 10 euro,
deelnemers tot en met 25 jaar gratis.

Aanmelden: (verplicht!) via receptie@zwanenhof.com Eventueel telefonisch: 074-2659525

Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart plaatsvinden. Het thema is
“Pelgrims van Hoop". Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocesie vanaf de kerk naar de Calvarieberg
in het Gerardus Majella-park, achter de kerk, waar de plechtige Eucharistieviering is. De hoofdcelebrant
is pastoor P. Kuipers. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden
kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella-kerk.

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ari€ns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale
activiteit uit het aartsbisdom. Dee stembus geopend voor de PublieksPrijs, waarvoor tot 20 oktober
gestemd kan worden op: www.aartsbisdom.nl/stembus. Er zijn tweeéndertig genomineerde

initiatieven. Van elk initiatief is een kort verhaal en een foto beschikbaar op de site. Op de stempagina

kan men stemmen op de favoriet. Na het stemmen komt de tussenstand van de uitgebrachte stemmen
in beeld.

Op zondag 2 november organiseert OOK (Ouders overleden kind) in Overijssel een
herdenkingsconcert voor lotgenoten door lotgenoten ‘Daar waar geen woorden voor zijn. Een
muzikale reis voor ieders eigen verhaal. In muziek en woord stilstaan bij het grote verlies. Welkom aan
alle vaders en moeders, broers en zussen, lid of niet. www.oudersoverledenkind.nl



In Memoriam
Herman Workel
29-04-1935 09-08-2025

Herman is geboren in Enschede aan de Kottendijk en overleden in De
Posten, hemelsbreed ligt dat 6 km uit elkaar.

En nu citeer ik zijn kinderen: ‘daartussen heeft zijn leven zich afgespeeld: daar
heeft hij als kind de oorlog meegemaakt, volgde hij op aanwijzing van een
behoorlijk strenge vader de opleiding tot slager én heeft hij zijn grote liefde Dinie
Bosz leren kennen op een dansavond in Avion aan de Deurningersraat. Hij heeft
zijn eigen slagerij gehad op Boswinkel.”

Herman en Dinie woonden aan de Londenstraat, wat inhield dat ze “onder”de St. Jan woonden .
Daar heeft Herman meer dan 40 jaar met ziel en zaligheid vrijwilligerswerk gedaan, altijd met veel
plezier. Hij was collectant en koster ook bij uitvaarten, als hij er was dan liep alles op rolletjes.

Hij vond het dan ook heel jammer dar hij dat werk niet meer kon doen, hij zei: “als ik weer beter kan
lopen kom ik weer”

Herman was ook de eerste die in de St. Jan tot vrijwilliger van het jaar is uitgeroepen en hij kreeg ook
als enige de Jacobusinsigne in juli 2022. Ook heeft Herman enige jaren de voorganger opgehaald voor
de vieringen in de Cromhoff waar zijn vrouw Dinie de koster was.

Herman was een bescheiden man, die niet graag op de voorgrond trad. Een prettige man in omgang,
en we zullen hem missen. Zoals iemand al zei: Een tijdperk is afgesloten.

Herman rust in vrede en de groetjes aan Dinie.

Mede namens de mensen van de St. Jankerk, José Heitbrink

In Memoriam
Hanneke Janssen - Huitema
12-06-1940 30-07-2025

Hanneke is geboren in Sneek, na de middelbare school werkte ze eerst in de
verzekeringen, daarna ging ze in de verpleging en in 1963 ging ze voor het
eerst mee op Bedevaart naar Lourdes, waar ze haar man Peter leerde kennen.
Ze is altijd bezig gebleven met Lourdes, ze heeft vele reizen begeleid.

De kerk was belangrijk voor Hanneke, in 1989 kwam ze met Peter in
Enschede wonen, waar ze veel vrijwilligerswerk heeft gedaan in de
Verrijzeniskerk. Peter werd penningmeester en Hanneke werkte mee aan het
parochieblad De Ontmoeting, deed de roosterplanning en natuurlijk ook de
Bedevaarten naar Lourdes.

In 2014 werd ze door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau, Dit voor haar vele verdiensten voor anderen.

Hanneke hield van haar gezin, van de natuur en de medemens. Ze zal intens gemist worden.

Mede namens de mensen van de Verrijzeniskerk, Annelies Tenbergen



Jozefkerk
11-07-2025
Anders

02-06-2025
02-06-2025
02-07-2025
02-07-2025
05-07-2025
10-07-2025
15-07-2025
15-07-2025
24-07-2025
30-07-2025
31-07-2025
31-07-2025
05-08-2025
07-08-2025
09-08-2025
13-08-2025
13-08-2025

15-06-2025

06-07-2025

06-07-2025

06-07-2025
10-08-2025

OVERLEDENEN

Arcangelo Amoruso, 78 jaar, e/v F. Amoruso-Giuffrida

Joke Stam-Lowik, 95 jaar, w/v J. Stam

Anna M.T. Krisman-Velthausz, 95 jaar, w/v dhr Krisman
Liliana Perez-Coa, 85 jaar, e/v C. Perez

Leo Langendonk, 86 jaar, e/v Dinie Langendonk-Habers
Hendrik Husers, 83 jaar, w/v Mevr. Husers-Zeggelink
Johannes J. Mossel, 83 jaar, e/v Mossel-ten Cate

Anna M. Patacca-Boermans, 84 jaar, w/v Dhr. Patacca
Lies Hollink-Schiltkamp, 83 jaar, e/v Willi Hollink
Johanna C.J. Wevers-Assink, 80 jaar, e/v H.W.J. Wevers
Hanneke Janssen-Huitema, 85 jaar, e/v Peter Janssen
Rob Leferink, 62 jaar, e/v J.W. Leferink-Bunk

Mini Wigbers-Leferink, 84 jaar, w/v Bennie Wigbers
Vincenza R. Palmas-Roelink, 72 jaar, w/v.dhr Roelink
Josephina Vogelzang-Siero, 88 jaar, w/v dhr Vogelzang
Herman Workel, 90 jaar, w/v Dinie Workel-Bosz
Johannes de Vries, 77 jaar, e/v

Willibrordus S.M. Boermans, 86 jaar, e/v mw. Boermans-Oostenenk

DOPELINGEN

-in de H. Jacobuskerk-

Julien Imora Hendriksen, geboren op 10 juli 2024, z/v Patrick
Hendriksen en Ruth Ochung

Elyanno Djamanto Jomarly Maria Roetgerink, geboren op 31 januari
2022, zoon van Alexander Roetgerink en Rowena Schoorlemmer

Pixie Dina Maria Roetgerink, geboren op 29 januari 2025, d/v Alexander
Roetgerink en Rowena Schoorlemmer

TOEGETREDEN TOT DE RK-KERK

Rowena Alexandra Paola Schoorlemmer, gedoopt in de H. Jacobuskerk
Aileen Deborah Petronella de Jonge, gedoopt en gevormd in de
St. Jozefkerk
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vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering koor

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus

St. Jozefkerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie Samenzang + cantores
Scheppingsperiode

Zaterdag 6 en zondag 7 september

H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
internationale mis (gemengd koor)

Zaterdag 13 en zondag 14 september - Kruisverheffing
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W. Rekveld Eucharistie + kwd Schola

Zaterdag 20 en zondag 21 september

H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers, W. Rekveld Eucharistie + kwd BJK
J.Van den Bosch en  Zilveren priesterfeest P. Kuipers
F. de Heus
Zaterdag 27 en zondag 28 september
St. Jozefkerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
doopviering (gemengd koor)

Zaterdag 4 en Zondag 5 oktober - Deurcollecte Wereldmissiedag van de Kinderen
St. Jozefkerk za  19.00 uur P. Kuipers Eucharistie Samenzang + cantores

H. Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie + kwd BJK
internationale mis

Zaterdag 11 en zondag 12 oktober
St. Jozefkerk zo  11.00 uur Pater vd Vegt Eucharistie Schola

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober - Deurcollecte Missiezodag
H.Jacobuskerk zo  11.00 uur Pater vd Vegt en Eucharistie Kinderkoor JM
J.van den Bosch Familieviering

Zeg het met bloemen ..

In de St. Jankerk werd wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een
bloemetje gebracht bij iemand die wel wat steun kon gebruiken.
Dat mooie gebaar willen we binnen de parochie in stand houden.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, laat
het dan één va de leden van de pastoraatgroep weten (zie pagina 2
van Pelgrim). Het is de bedoeling dat aan het eind van de viering
door de voorganger wordt gezegd voor wie de bloemen zijn en
dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de bloemen wil
bezorgen, een stukje nabijheid vanuit de geloofsgemeenschap.
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Pastoor per 1 augustus: Patrick Kuipers is
verhuisd naar Twente!

Met de komst van Patrick Kuipers,10 maanden na het
vertrek van Paul Daggenvoorde, is de pastorie naast de
H. Jacobuskerk weer bewoond. Per 1 augustus was de
benoeming formeel een feit: pastoor van de
samenwerkende parochies Zuidoost Twente!

Van harte welkom!

De viering ter gelegenheid van zijn installatie vindt
plaats op zaterdag 6 september om 19.00 uur in de H.
Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4, 7581 CG te
Losser. Jongerenkoren uit de samenwerkende parochies vormen voor deze gelegenheid een
Gospelkoor. Aansluitend aan de viering is er koffie en gelegenheid om kennis te maken.

Op zondag 21 september viert pastoor Kuipers zijn 25-jarig priesterjubileum om 11.00 uurin
de H. Jacobuskerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. De feestelijke viering wordt muzikaal
ondersteund door het Binnenstads Jacobus koor. Aansluitend aan de viering is er koffie, een hapje
en drankje en gelegenheid tot feliciteren.

Nadere informatie vindt u op de website: www.rkzuidoosttwente.nl/vieringen
U bent voor beide vieringen van harte uitgenodigd!

. Zondag 7 september 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk
Zondag 28 september 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Zaterdag 4 oktober  Tieneravond in Parochiecentrum St. Jozefkerk : ”Q
(tijdstip en nadere informatie volgt later via de Nieuwsbrief) 5

Zondag 5 oktober 11.00 uur Kinderwoorddienst H. Jacobuskerk




Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Donderdag 19.00 uur H. Jacobuskerk - eucharistieviering
Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Op 3 julij.I. heeft het Ariénskoor het seizoen afgesloten met een gezellig samen-zijn in LUMEN,
waar het sinds kort een repetitieruimte huurt. Er werden 3 koorleden gehuldigd en met een
toespraak en een bloemetje in het zonnetje gezet. Naast de jubilarissen zette het koor zich
decennia-lang op muzikale wijze in bij de vieringen in de kerken van de Jacobus de
Meerdereparochie van Enschede. Bovendien verzorgde het koor de jaarlijkse, landelijke
Ariénsviering.

De felicitaties van ons allen aan:
Thea Elfrink, 25 jaar lid; Rikie ter Horst, 25 jaar lid en Jeanne Slag zelfs 50!! jaar lid.

Het Ariénskoor

Café St.Jacques

Op donderdag 11 september starten we weer met het Café St. Jacques.

Elke tweede donderdag van de maand vindt dat voor onze regio plaats in
Lunchroom Nationaal, Janssenplein 27, 7551 ED in Hengelo. Dit is dicht bij
het stadhuis.

Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u hier leden van het Genootschap van
St. Jacob ontmoeten, vragen stellen over uw tocht naar Santiago,
bijpraten over uw ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten of gewoon
gezellig samen zijn.

000 O=GOIMmXD

Kijkt u ook eens op de site van het genootschap www.santiago.nl

Siny Wolters




Tieneravond
Op zaterdag 4 oktober ’@ienerav Oﬁd

organiseren we weer el
een tieneravond!

Meer informatie volgt in de
digitale Nieuwsbrief
van de parochie.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 7 september

Leven is loslaten

In het Evangelie zegt Jezus dat niemand zijn leerling kan zijn, als hij zich niet losmaakt van zijn
bezit. Wat is bezit? En waarom maakt dat niet gelukkig?

locatie: Jacobuskerk

.....

Zondag 28 september

Welke rijkdom maakt jou echt gelukkig?

Gods woord is een woord van liefde en dat geeft ons het echte leven. Gods liefde kennen, zijn
woorden in ons hart opnemen en ernaar leven. Dan ben je rijk van binnen.

Locatie St. Jozefkerk

zondag 5 oktober

thema: Geef ons meer geloof!

Jouw geloof kan groeien door met God te praten. Dat doen we als we aan God vertellen wat
we moeilijk vinden of graag zouden willen.

Locatie: Jacobuskerk




Veel

Kik rilt in zijn slaap. Er tikt iets op zijn rug. Of iemand.
Kik kijkt met één oog achterom en maakt van schrik
een sprongetje. Op de rand van zijn wijwaterbakje zit
een vreemd wezen. Een kleine kikker. Hij is felgroen,
zijn poten zijn blauw, zijn voeten oranje en hij kijkt Kik
aan met twee knalrode ogen. ‘Nachtmerrie!” denkt Kik,
‘ik droom!’ ‘Héla! Hallo neef!” kwaakt het kikkertje, ‘ik
ben Maki, roodoog-makikikker! WAT gaan we doen?

Ik heb er zin in!!" Kik duikt in elkaar: ‘Gast, waar kom jij
vandaan?’ ‘Van heel VER!" kwaakt Maki, ‘uit Costa Rica,
met de boot, in een doos vol ananassen. Nu zit ik in dit
platte kikkerlandje! Wat woon je hier mooi, neef! Zeg,
ik zou wel een mals vliegje lusten!’ Kik kan zijn ogen
niet openhouden.

Versje

Van buiten, van verre, kwam Jij hier erbi).
En sommigen zeiden: nee, hier wonen WLJ,
1k kende veel mensen, maar hiemand ols jij, #
Je koh mooi vertellen en maakte ons blij.

A

Uit de Bijbel

God verscheen opnieuw aa” Abraham, bij de eiken van Marmre.

Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van ziin tent.
Toen hi) opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
Onmiddellilk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:
"Heen wees toch zo goed uw dienaar hiet voorblj te gaan.’

Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan

zijn gasten voor, Terwi]l zij aten. bleef hij bij hen staan onder de boom,
Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. Daan in de tent. antwoordde hil.
Toen zei een van hen: Tk kom over precies een jaar bij u terug en dan zdl
uw Vrouw Sarq €en zooh hebben.” Uit Genesis hoofdstuk 18:1-3 en &-10

righeid/“ KK

‘lk SLAAP s nachts, Maki, zegt hij. ‘Kom morgen maar
terug. ‘Oké. Tabé!’ Maki gaat op zoek naar een nacht-
vlinder. Even later wordt Kik wéér gepord, nu door zijn
muizenvriendjes. ‘Kik, HELLUP!' roepen ze, ‘er zit een
MONSTERKIKKER onder het orgel! Hij heeft vuurrode
ogen, oranje klauwen, en we verstaan hem niet. Jaag
hem weg, Kik! Hij hoért hier niet!’ Kik zegt sussend:
‘Dat is mijn neef Maki, uit een ver land. Een vrolijke
gast, hoor. Daar kun je gerust vrienden mee worden.’
De muizen moeten er wél aan wennen. Ze zijn gewend
aan muisgrijs en muisbruin, en een klein beetje
kikkergroen. Maar een nieuwe kleurige vriend erbij,
dat is fijn. .

Jij vindt mij heel anders. Ik vind jou apart.

We knikten en Klikten meteen vandf de start.

Lk ken Nnu jouw vriendschap in vreugde en smart.
Wi zijn elkaars gasten, van hart tot hart.

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurritns




Uit de oude koker 5

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle parochies.
Van een aantal foto’s is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de Mariaparochie.
De foto is een klassenfoto uit 1937. Links achter meester Bartelink, het hoofd der school.

Let op het Mariabeeld achteraan!

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand wanneer deze foto precies is
gemaakt. Graag uw reactie naar dit mailadres.

Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom. Donderdag tussen 0900 en 1200 uur: 053-4354808
De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het parochiecentrum aan de Nieuwe
Schoolweg.

Bij voorbaat dank.
Rien Tiehatten, beheerder archief.




Uitnodiging Symposium

*‘W‘”"ﬁ‘..
S
Waar: Ontmoetingskerk & V 4
Varviksingel 139 % : o
Enschede . s

Tijd : 11.00-16.00 uur
Datum: 20 september 2025

Dit jaar bestaat de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies 25 jaar en heeft Enschede in
die tijd zien veranderen in een weerspiegeling van de bevolking van de gehele wereld,
inclusief verschillende religies en culturen.

Toch vraagt deze tijd, net als 25 jaar geleden, om omkijken naar elkaar, schouders waar nodig
en een helpende hand.

Maar hoe doe je dit nu in deze andere tijd? Hoe verbinden wij ons met elkaar, wat is de waarde
daarvan?

Daar willen we het met u over hebben.

Daarom wordt er op zaterdag 20 september een symposium gehouden met als thema:
“Samen in Verscheidenheid”.

Het Symposium wordt georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies
Enschede, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Enschede, die het tweede lustrum
van de Ontmoetingskerk viert.

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor dit symposium.
Deze uitnodiging verspreiden mag, (graag zelfs), maar vol is vol.

U kunt zich opgeven op de website www.rlre.nl. Hier kunt u ook aangeven of u dieet
wensen hebt, bijv. glutenvrij.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 tot 11.20
11.20tot 11.35
11.35tot 11.40
11.40tot 12.10
12,10 tot 12.40
12.40 tot 13.40
13.40 tot 13.50
13.50 tot 14.20
14.20 tot 14.50
14.50 tot 15.50
15.50 tot 16.00

Er is nog een mogelijkheid tot napraten

uur Ontvangst deelnemers met koffie en thee
uur Opening dagvoorzitter Barend v/d Meulen
uur Inleiding voorzitter Rvl & R, Annelies Futselaar
uur lezing Enis Odaci
uur Lezing Gijs Frankenhuis
uur Lunch
uur Voorlezen winnende verhaal van de verhalenwedstrijd
uur Lezing Marjo van Bergen
Muzikaal intermezzo All Together
uur Praattafels
uur Afronding en sluiting, :
E Protestantse Gemeente
’E"“—‘-"‘-“'“-‘ vindplaats va
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Wist u dat...

.. Joop Hassink en André Amelink per 1 september afscheid nemen als bestuurders van
parochie St. Jacobus de Meerdere?

.. het bestuur hen met partners een afscheidsetentje heeft aangeboden?

.. een nieuw bestuur staat te trappelen om aan te treden?

.. Koen Kuijpers switcht van penningmeester naar vicevoorzitter?

.. de parochie in de persoon van Patrick Kuipers per 1 augustus weer een pastoor heeft?

..Zijn woning, de pastorie aan de Langestraat, een grondige renovatie heeft ondergaan?

..Zijn appartement een volledige nieuwe keuken heeft gekregen?

.. de pastoor zelf zijn eten kookt?

.. voor de schoonmaak op het moment van dit schrijven nog niemand gevonden is?

.. ook de badkamer geheel is gerenoveerd?

.. de vernieuwingen geen overbodige luxe waren?

..de St. Jankerk en de pastorie aan de Haaksbergerstraat definitief verkocht zijn?

.. de Maronieten nu eigenaar zijn van de kerk?

.. de kerk daardoor een katholieke kerk kan blijven?

.. wij hier erg blij mee zijn?

.. de pastorie een andere eigenaar heeft, die zich nog beraadt op de functie hiervan?

.. Pathmos Oase van de nieuwe eigenaar toestemming kreeg om tot het einde van
de zomer de pastorietuin te blijven gebruiken?

.. het onderhouden van de tuin de enige voorwaarde is?

.. er aan de Nieuwe Schoolweg een geheel nieuwe printer staat?

.. deze printer kant en klaar boekjes kan drukken, vouwen en nieten?

..de printer het zeer oude apparaat vervangt waarop tot nu drukwerk gebeurde?

.. we nu veel drukwerk niet meer duur hoeven uit te besteden?

.. Henk Berteler, aan de Haaksbergerstraat het drukwerk voor de parochie verzorgde?

.. Henk is meeverhuisd naar de Nieuwe Schoolweg en in zijn nopjes is met de printer?

..als je kopieén in grote oplagen nodig hebt Henk dat zal verzorgen?

.. de voorwaarde is dat de kopie wel twee weken van tevoren wordt ingeleverd?

.. Henk op maandagmorgen aanwezig is om de werkzaamheden uit te voeren?

.. dit het laatste wist-u-datje is dat Joop Hassink heeft gemaakt?

Joop Hassink




Van devicevoorzitter en van de secretaris ...

Van Joop en van André...

Na 7 en respectievelijk 8 jaar nemen wij afscheid als bestuurders van parochie St. Jacobus de
Meerdere. We hebben gewerkt aan een beter fundament en dus een duurzamere toekomst voor
onze parochie.

+ De ledenadministratie is beter op orde.

« Gebouwen die meer kosten dan ze opleveren, zijn verkocht.

+ Achterstand in onderhoud is aangepakt.

- Er is beter financieel overzicht. De kerkbijdragen, die op instorten stonden, zijn gereactiveerd.

+ De administratie heeft de professionalisering geweldig opgepakt. Zij is nu het kloppend
bestuurlijke en administratieve hart van onze parochie.

» Veel processen zijn gestroomlijnd.

- De afstoting van de Mariakerk en de St. Jankerk is volledig afgehandeld.

« Reorganisatie van de koren is gerealiseerd. Niet tot ieders tevredenheid.

- Veel gesprekken met Jan en Alleman zijn gevoerd.

Het zijn hoofdthema's waaronder veel zaken gebeurd zijn. Als een ware waterval kwam er iedere keer
wel weer iets nieuws dat opgelost moest worden, binnenstromen.

De parochie maken we samen. Bij ons aantreden lieten we weten: laat zien dat de parochie u iets
waard is. Alleen als wij samen de parochie financieel dragen kan zij het overleven. Daar heeft u
massaal gehoor aan gegeven. Het verschafte de mogelijkheden om drastisch in te grijpen. Ook is er
veel dank verschuldigd aan personen die met enorme giften of legaten zaken mogelijk maakten.

We mogen ook zeker niet vergeten de parochianen die met allerlei hand- en spandiensten, lokale
beheergroepen, pastoraatsgroepen en allerlei “werkgroepen” zorgden dat datgene wat moest
gebeuren gebeurde. ledereen die zijn steentje bijdroeg enorm bedankt.

Wij heten Patrick Kuipers welkom als onze nieuwe pastoor. Samen met Koen Kuijpers, beoogd nieuwe
vicevoorzitter, heeft hij gezorgd dat er per 1 september een nieuw bestuur is. Op een andere plek in
deze Pelgrim kunt u kennis met hen maken.

Per 1 september zijn wij bestuurder af. Wij kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen 8 jaar
(André) en 7 jaar (Joop). Dank aan allen die meegedaan hebben en onze werkzaamheden mede
hebben mogelijk gemaakt.

Niet ongenoemd mag blijven de geweldige inzet van Ferlina en Linda, onze secretarieel
medewerksters. Buiten hun reguliere werktijd maakten zij heel wat, onbetaalde, uren. Ook jullie dank
daarvoor. Ook dank aan de bestuurders waarmee we de afgelopen jaren mochten samenwerken.
Het nieuwe bestuur wensen wij alle goeds en veel plezier in het besturen van onze parochie.

Joop en André



Diocesane Gezinsdag
12 oktober 2025

Hoopvol opvoeden
in de digitale wereld -

~
'™
o

Programma 2

10.30 uur Eucharistieviering
Basiliek H. Kruisverheffing te Raalte

Na de H. Mis wordt een gezamenlijke lunch aangeboden.

- In de middag zal er voor de kinderen een speurtocht zijn in
en rondom de basiliek. Voor de allerkleinsten is er creche.
De ouders volgen een workshop van Paul Graas over
hoopvol opvoeden in de digitale wereld. Hoe leren we onze
kinderen in vrijheid en met verantwoordelijkheid te leven?

Rond 15.00 uur sluiten we samen af met een
gebedsmoment en mogelikheid tot ontvangen van een
gezinszegen.

AANMELDEN VOOR 3 OKTOBER VIA
WWW.AARTSBISDOMNL /DIOCESANE-GEZINSDAG-2025




[Een leven in kerken. Joseph Cuypers, architect

Architect Joseph Cuypers (1861-1949) was
een uniek en vernieuwend Nederlands
architect. Zoon van de bekende vader Pierre
Cuypers die de neogotische stijl toepaste
onder andere bij het Centraal Station en het
Rijksmuseum in Amsterdam.

Joseph Cuypers liet zich inspireren door
eigentijdse stijlkenmerken zoals te zien bij
de Amsterdamse Effectenbeurs.

Zijn stijl veranderde door de jaren heen van . Bl in heake
traditioneel naar expressionistisch. De Gert van Kieef
kerkganger moest bij binnenkomst de )
sacrale sfeer voelen en maximaal zicht
houden op het altaar.

Vrijwel alle door hem gebouwde kerken
staan op de monumentenlijst.

Hij is ook de architect van de Sint Josephkerk
Enschede. In dit net verschenen en zeer
interessante boek staat ook onze eigen Sint
Josephkerk kerk zeven keer vermeld,
overigens ook Joan Colette die onze kerk
met mooie fresco’s en kruiswegstaties
verfraaid heeft.

Joseph
Cuypers
architect

Auteur Gert van Kleef

Uitgegeven door Cuypersgenootschap
Uitgeverij Walburg Pers
Expositie
In het Klooster Bentlage in Rheine wordt i.v.m. 1250 jaar bestaan
van Westfalen een bijzondere religieuze tentoonstelling
gehouden van 27-07 tot 12-10 onder de titel

Unglaublich.

Deze Reli-Art expositie gebeurt i.s.m. het Museum Religio.
Het Klooster Bentlage was tot 1803 het thuis van de
Kreuzherren. Zij hadden ook een klooster in Ter Apel. Beide
gebouwen staan nog fier overeind. Bentlage is van 1437,
prachtig gelegen aan de Ems. Het klooster werd fel
tegengewerkt door de Dionysiuskerk in Rheine.

In de Franse tijd in 1803 was het einde.

OPEN MONUMENTENDAG 2025 in de JOSEPHKERK

UNGLAUBLICH Op zaterdag 13 September van 10.00 uur tot 16.00 uur is
' de Josephkerk open voor het publiek. Er is in de ochtend en
= _ in de middag een concert met klassieke muziek.
€in la d u ng Piet Kommers en zijn ensemble zorgen voor de prachtige
live muziek. Entree is vrij en iedereen is hartelijk welkom.

John Schiffel e
Stichting Behoud Sint Josephkerk Foto's Secil Arda @ ] 27
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Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere
Pastoor P. Kuipers

Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58

vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester
penningmeester@
katholiekenschede.nl

Gegevens vertrouwenspersonen
voor vrijwilligers:

Ine Kaptein, 085 7731292 (ma - vr.
van 08.00 uur — 17.00 uur)

Peter Spiertz 085 7731293 (ma-vr.
van08.00 uur — 17.00 uur)

Voor meer informatie:
www.avea-vertrouwenspersonen.nl
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL =
ANNO 2024 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank ||e :I deze |' :.I-i- rsteunen

Fr. Ben Engelbertink NL67 RABO 0118 0417 3¢
Regionaal van Mill Hill, Nederland t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 Vindtﬁor? _—
info@leidekkershedrijf-koenders.nl inLRoe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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Scheppingsperiode =
1 september - 4 oktober

W“&:{o'ff -
%’f‘ De Tuin van Vrede

Programma van de Wij zijn geroepen en gezonden

kerngroep Laudato Si’ Twente om medescheppers van God te zijn.
Volg ons op Facebook Maar wat betekent dat in een tijd

nieuwsbrief en website van klimaatverandering en oorlogsdreiging?
Hoe kunnen wij, als gelovig christen, gerechtigheid,
vrede en heelheid van de Schepping verwerkelijken?
In onze stad en wijk, in en rond ons eigen huis en tuin?
Kunnen wij die Tuin van Vrede maken?
Kom het samen met ons ontdekken!

“Onze zending om de schepping te beschermen,
haar vrede en verzoening te brengen,
hebben we van Christus’ zelf ontvangen.”

m - Paus Leo XIV
: ’ e . .
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