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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053-435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur.

Lokale Beheergroep:

E-mail:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk),

Hr. Remco ter Brugge,

Hr. Sander Harperink,

Vacature

Bijbel leesgroep:
Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal
Elke woensdagmorgen geopend tussen
9.30 en 11.30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB

Tel. nr: 053-431 59 04

E-mail:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:

Vrijdag 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links
vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de
voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Beheergroep:

Email:
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij,

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding H. sacrament

Openstelling Jacobuskerk:
Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

(Stedelijke) Pastoraatgroep:

Bertina Dieben, Ria Evernk, Juliétte Kemp, Eric Sanders, Marijke van der Tol,

Annelies Tenbergen, Elly Vije.

Binnenkort beschikt de pastoraatgroep over een eigen e-mailadres.
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Pelgrim
Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven ju"-augu“us 2025/05

7514 CG Enschede 13 juli - 31 augustus
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl Inhoud
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur 2  St.Jozef- H.Jacobus colofon
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15RABO 0153166665 5  Voorwoord van pastor
Willy Rekveld

In geval van pastorale nood: 06-20874866

7 Vertrouwenspersonen voor
Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22 vrijwilligers
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

8 Terugblik Eerste H. Communie
Misintenties: uiterlijk woensdag via

misintenties@katholiekenschede.nl 9 Aanmelding H. Vormsel

of bel met het secretariaat van de

betreffende kerk, zie pagina 2. 14 U bent niet vergeten!
Parochie-administrator 16 Vieringenrooster mét agenda
Vicaris Ronald Cornelissen voor kinderen

Pastor W. Rekveld, parochievicaris 22 Uitde oude koker - 4

Tel. 06 - 20 87 48 66

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 24-25 Van het Bestuur

Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus

Tel. 06 -3009 88 33

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op donderdag W&Wfﬂ;

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os pa"'och;
Tel. 06-13 6467 17 e
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

Inf
vrij op woensdag Cong $a Onerf m’&tie o
aqpers;) "2ty "OOF - VEF
Nen €e



Van de Redactie q

Qe

Ja, het is alweer zover, het is
vakantie!
Het jaar is voorbij gevliogen.

Of je nu thuis blijft, of ver weg gaat,wij wensen
iedereen een fijne vakantie, geniet ervan!

- Annelies, Clara, letje en Ine-

Op een bankje

Zomaar op een bankje zittend -
Zomaar kijkend om me heen :
Zomaar stilletjes genietend
Zomaar ik en mij alleen

Zomaar dit mooi plekje treffend
Zomaar heerlijk in de wind
Zomaar starend in de verte
Zomaar lachend om een kind

Zomaar rustig ademhalend
Zomaar neuriénd een lied

Zomaar mijn gedachten waaiend
Zomaar even helemaal niets

@irmamoekestorm
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Na Pinksteren, wat een lang weekend inhield en velen eropuit trokken, denken velen
er over na wat ze gaan doen met de vakantie dit jaar.

Met Pinksteren hoorden we dat zij die Jezus hadden gevolgd, eropuit trokken om zijn
verhaal te vertellen. Zijn boodschap van liefde en gerechtigheid uit te dragen.

Jezus zegt wanneer Hij hen zijn zending geeft "neem niet te veel mee als bagage.” Met
andere woorden niet te veel ballast, maar trek eropuit om met open ogen te zien.
Even een pas op de plaats maken.

Tot rust komen zegt Hij tegen zijn leerlingen.

Ga er maar even bij zitten.

Laat de rust op je inwerken.

Deel het verhaal.

Het verhaal van het Leven, dat is wat Jezus op zijn Levensweg ons mensen van toen
en nu heeft meegegeven.

Het verhaal van hoe zie jij de wereld met alles wat die wereld overkomt.

Om het in vakantiewoorden te benoemen met zon en regen. Met een verkoelend
briesje en storm. Met zijn ups en downs. Met alle invioeden van binnen en van buiten.

Maar in de vakantie stoppen wij even met school, het voortgezet onderwijs, de
universiteit. Onze werkzaamheden laten we even voor wat het is.

Ook in onze geloofsgemeenschappen In Zuidoost Twente is dat het geval.

Wat we nu ervaren, zien en horen nemen we mee.

Maar nu eerst, neem wat rust.

Neem wat afstand. Of u/jullie nu thuis blijven of eropuit trekken. Kom tot rust en
geniet, maar vergeet de mensen niet die lijden onder het geweld. Zij die door ziekte
of anderszins lijden aan het leven. Dat wij met elkaar verbonden blijven. Dat we na
de vakantie met onze nieuwe pastoor en het gehele pastorale team en bestuur en
alle vrijwilligers blijven bouwen in vertrouwen aan een Kerk die met Pinksteren
begon. Een kerk waarin wij elkaar verstaan en samen gaan als pelgrims van hoop.

Vrede en alle goeds, fijne vakantie.

Willy Rekveld, parochievicaris
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Het Aartsbisdom Utrecht maakt werk van goed
geschoolde vrijwilligers die zich als catecheet met
geloof en deskundigheid in de parochie inzetten
voor het geloofsonderricht. Dit doen zij onder de
verantwoordelijkheid van de pastoor en in
afstemming met hem en de andere leden van het
pastoraal team. De opleiding tot catecheet omvat
drie jaren. De cursusbijeenkomsten vinden plaats
op het Ariénsinstituut, in de binnenstad van
Utrecht. De cursisten trekken voor een groot deel
samen op met hen die de diakenopleiding of de
opleiding tot diaconaal assistent volgen.

. Juliétte Kemp-Jonker van de Jacobusparochie
heeft de cursus met goed gevolg afgelegd.
Begin juni ontving zij haar certificaat.

Marijke van der Tol, ook vanuit de Jacobusparochie,
. volgt momenteel de opleiding tot diaconaal

. assistent.

Jaarlijkse
wandeling

van Jacobus naar
Jacobus

26 augustus a.s.

Inmiddels een traditie: de jaarlijkse wandeling van Jacobus naar Jacobus

Wanneer: Dinsdag 26 augustus a.s.

Start: 09.30 uur met korte gebedsviering in H. Jacobuskerk Enschede

Aansluitend om ca. 10 uur start wandeling

Pauze met koffie, thee en lekkers bij het Hilgenhuuske op het erf van de familie Ten Vergert te
Lonneker

12.00 Afsluiting met gebed in H. Jacobuskerk Lonneker

Aanmelden: secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Na aanmelding ontvang je een bevestiging.



Speciaal voor onze vrijwilligers zijn er nu twee vertrouwenspersonen, lees
deze informatie even goed door, achter in Pelgrim op pagina 28, worden
de namen en telefoonnummers permanent vermeld.

AVEA HEB JE TE MAKEN MET...

VIRTROLWINSPERSONIN

Ruzie of onenigheid

Agressie en/of geweld
Intimidatie (seksueel)
Ongewenste opmerkingen
Pesten en/of discriminatie

LAAT VAN JE HOREN!

Scan de QR-code, sla de gegevens op in je
mobiel en neem vervolgens contact op met
jouw vertrouwenspersoon.

Jouw vertrouwenspersoon is
% Ine Kaptein
4 Bereikbaar onder tel.nr, 085 7731292

£
GE8 Berelkbaar van ma-vr van 08.00 - 17.00u

Jouw vertrouwenspersoon is
Peter Spiertz
Bereikbaar onder tel.nr. 085 7731293

Bereikbaar van ma-vr van 08.00 - 17.00u,

De vertrouwenspersoon is er voor jou:
« De vertrouwenspersoon luistert;

« Samen onderzoeken jullie wat jij het
beste kan doen;

+ De vertrouwenspersoon heeft een
beroepsgeheim. Jouw verhaal wordt
dus aan niemand doorverteld.

GOED OM TE WETEN:

s ¥ 1
e Het is gratis voor jou. Jouw parochie draagt
de kosten;
* Onze vertrouwenspersonen zijn ervaren en

getrainde professionals.



Op 25 mei hebben 13 kinderen uit Enschede de
Eerste Heilige Communie gedaan in de St.
Jozefkerk. Pastor Willy Rekveld ging voor in de
viering samen met pastoraal werkster

José van den Bosch en de zang werd verzorgd
door het kinderkoor JM o.Lv. Juliétte Kemp.

Het was een mooie, goed bezochte viering.
Terwijl de kinderen in een rij de kerk
binnenkwamen, werden ze door hun ouders
verwelkomd met het mooie lied ‘Hier is een kind-
Altijd een emotioneel moment.

De kinderen zijn optimaal bij de viering betrokken
en deden heel goed mee.

Als herinnering aan deze bijzondere dag hebben
de communicanten een mooie boekenlegger
gekregen, gemaakt door Caroline Goossens, met
daarbij een beschermengeltje aan een
sleutelhanger en een vrolijk gelukspoppetje.

In november zijn we begonnen met de
voorbereiding en hebben de kinderen kennis
gemaakt met elkaar tijdens de
Adventsbijeenkomst. We hebben gewerkt met het
project ‘Door de poort' Tijdens iedere
bijeenkomst gingen de kinderen door een poort.
Ze kwamen in het land van God, telkens met een
ander thema zoals: het land van verwachting, van
Jezus, van samen bidden, het land van samen
delen en van herinneren.

Als onderdeel van de voorbereiding hebben de
kinderen en hun ouders uitleg gehad over de
opbouw van een Eucharistieviering.

Deze kinderen hebben op
25 mei de Eerste Heilige
Communie gedaan:
Diederik van de Braak,
Valentijn van de Braak,
Eva ten Cate, Dex Hogt,
Jonathan Koll,

Bryan Michael, Dany Pots,
Davy Pots,

Valeria Rincon Baquero,
Charlotte-Claire Rouweler,
Wiki Szymanska,

Thea van der Tol en
Emma Veneziano.

Alle onderdelen werden uitgelegd door pastor
Willy Rekveld en de werkgroep. Een hele leerzame
bijeenkomst.

Ze hebben samen met pastor José en koster
Remco ter Brugge de kerk bekeken, ook het grote
orgel achterin de kerk, bereikbaar via de
wenteltrap.

Na deze mooie ervaring hebben we gekeken naar
beelden van Arusha in Tanzania, gepresenteerd
door Jan Morsink. Hij ondersteunt stichting
Watoto, die zich inzet voor straatkinderen, voor
onderwijs en het leren van een ambacht.

Hierna hebben we samen een broodmaaltijd
gedeeld: als je samen deelt, is er voor iedereen
genoeg. De communicanten hebben ook hun
spaargeld gedeeld voor Tanzania. Ze hebben
samen € 230,- gespaard en dat is een prachtig
bedrag! Samen met de opbrengst van de
deurcollecte op de eerste zondag van de vasten
en nog extra donaties hebben we € 400,-
overgemaakt naar dit goede doel.

Het toeval wou dat er net een watertank van 7000
liter was gescheurd en met het geld van de
kinderen een nieuwe gekocht kan worden.
Geweldig!

We hopen hen nog vaak terug te zien.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge,
Bernadette Eaglen en Berlinda Haak,

Ria Everink
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Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2025-2026

T

Je wilt je zoon of dochter wat meegeven? Het verhaal van Jezus als inspiratiebron voor het
leven? Normen en waarden? Goed zijn voor jezelf, maar ook voor een ander? Gevoel voor
rechtvaardigheid? Openheid, eerlijkheid, gevoel voor wat heilig is? Een gemeenschap,
waarin je je geloof kunt beleven en uiten en onderzoeken? Samen met andere tieners,
ouders, vrijwilligers en pastores... Dan kun jij je zoon of dochter mee laten doen met het
Vormselproject.

We beginnen met ouders én vormelingen uit heel Zuidoost Twente samen op zondag
7 september in Denekamp met een leuk en leerzaam programma, dat door de zusters
franciscanessen verzorgd wordt. Van dan af komen we met regelmaat samen.

Het Vormselproject wordt het schooljaar 2025-2026 aangeboden op twee locaties. Je
kunt ervoor kiezen mee te doen in Losser (pastorie H. Maria Geboortekerk,
Gronausestraat 2). ije doet mee in Haaksbergen (Ariénshuis, Veldmaterstraat 61-63).
Kinderen uit Enschede kunnen zich bij het traject op één van die twee plaatsen
aansluiten. Het traject is hetzelfde. We komen afwisselend op maandag- en
woensdagavonden samen van 18.30 tot 20.00 uur.

Er zijn inmiddels twee Vormselvieringen aangevraagd bij het bisdom, namelijk voor
zondag 1 februari om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser en op zondag 8
februari om 9.30 uur in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen.

Het volledige programma vind je op www.rkzuidoosttwente.nl via de rubrieken ‘Ik wil

'

graag ... > ‘Aanmelden heilig Vormsel'

We vragen voor het meedoen aan het Vormselproject een eigen bijdrage van € 45,—.

Kinderen van groep 8 en hoger uit de parochies Franciscus, Jacobus en Maria Vlucht
kunnen meedoen. Je kunt jouw zoon of dochter tot 1 september aanmelden via het
opgaveformulier op www.rkzuidoosttwente.nl via de rubrieken ‘Ik wil graag ... >
‘Aanmelden heilig Vormsel' Maar aanmelding liefst zo spoedig mogelijk. Dan weten we
waar we aan toe zijn.

l Heeft u vragen, neem dan contact op met pastor
¥ Frank de Heus,

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

06 300 988 33.
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t 30plussers naar franciscanen in Megen

Al sinds jaar en dag gaan we twee keer per jaar met parochianen naar de franciscanen
in Megen. Dat zijn altijd twee heilzame dagen voor de mensen die meegaan.

In januari voor alle leeftijden. In juni met parochianen en belangstellenden jonger dan
55 jaar.

Maar dat gaat nu veranderen. Ook de franciscanen hebben met krimp te maken.
Gemiddeld elke vier jaar komt er een nieuwe jongere broeder bij, die blijft, maar velen
zijn op leeftijd en overlijden.

De jongste groep woont in Megen. Op het
kapittel is onlangs besloten, dat men het
gastenwerk in tijd gaat beperken. Daarbij
zal men wat overnachtingen betreft zich
gaan richten op gasten jonger dan 30 jaar.
Men houdt rekening met de draagkracht
van de groep en wil een positieve keuze
voor de toekomst maken.

Voor ons betekent dit, dat we voor één van
onze twee jaarlijkse kloosterweekends op
zoek gaan naar andere kloosters. Dat is
ook wel weer verfrissend. Voor juni
volgend jaar zullen we proberen een
jongere groep van tussen de 16 en 30 jaar
bij elkaar te krijgen, die een weekend in het klooster willen meemaken.
Op de foto de groep van afgelopen weekend. Frank de Heus

Vooraankondiging : Bedevaart lourdes Aartsbisdom Utrecht- per TGV of bus.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 25 april t/m 2 mei 2026 een diocesane bedevaart
naar Lourdes. Dit wordt al de zesde editie van deze bisdombedevaart naar Lourdes, de vorige
keren gingen er steeds tussen de 1.000 en 1.500 mensen mee. De hoop is om wederom met
pelgrims uit alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan — met kinderen, jongeren en
volwassenen. Op het programma staan uiteraard de Mis aan de Grot, deelname aan de
Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie, de Internationale Mis in de Pius X basiliek en een
viering van Barmhartigheid.

De organisatie is dit keer exclusief in handen gegeven van bedevaartorganisatie Huis voor de
Pelgrim. Deelnemen kan dan ook alleen via inschrijving op de website van Huis voor de
Pelgrim. Binnenkort kunnen parochies zich al aanmelden op: www.huisvoordepelgrim.nl.
Huis voor de Pelgrim zal op ons verzoek evenwel eerst een inventarisatie doen bij de parochies
van het Aartsbisdom.Tijdens de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting
centraal.

In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en met haar met onze Heer Jezus.
Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is tijdens deze bisdombedevaart volop
gelegenheid. Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen
geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart: niet
zelden ontstaat tussen pelgrims een band die levenslang stand houdt. In Lourdes
ervaren en vieren wij ook dat wij deel mogen zijn van de Wereldkerk; een broeder-
en zusterschap die een teken van hoop en vrede is, juist ook in onze tijd.

Namens de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht,
Vicaris Ronald G.W. Cornelissen, voorzitter
3
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Vrede begint bij jezelf

Elke woensdagmorgen zet Paul koffie voor een gezellige ontmoeting na de viering van
half tien. Tijd nemen voor elkaar. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Het wil niet zo.
Soms volgt een indringend verhaal waar je stil van wordt. Een verhuizing wordt
gemeld. Het nieuwe adres wordt doorgegeven.

Op een woensdagmorgen ging het gesprek bij de koffie gaandeweg over in
manieren van bidden. Wat je als kind had meegekregen.

Zoals 's avonds na het eten het rozenkransgebed, met je knieén op de kokosmat.

Dat was afzien. De litanie van Allerheiligen bidden. Dat duurde eindeloos lang.

Een stille getuige was het wijwaterbakje op de overloop. Als de dag begon en
eindigde moest je met het wijwater een kruisteken slaan. Vervolgens het
engelengebed voor het slapengaan. Twee aan mijn linkerzijde, twee aan mijn
rechterzijde..... Met elkaar kwamen we er uit. Een heel krachtig en kort gebed was het
zogenaamde schietgebedje: Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn sleutels
(of iets anders) terugvindt.

De processies en bedevaarten naar allerlei heilige plaatsen. Het veelvuldig gebruik van
het wierookvat, daarbij de gregoriaanse gezangen. Het orgelspel dat als het ware in je
lijf ging zitten. Een oud vergeeld kerkboek van je ouders doorbladeren met allerlei
prentjes van dierbare overledenen, familie en bekenden. Een boek vol herinneringen
was het geworden. Het vertrouwde kaarsjes opsteken bij Maria, bij het Heilig
Hartbeeld. Vooral in de meimaand en verder het jaar door. Stil worden, even voor het
slapen gaan. Terugblikken op de dag. Binnengaan in je eigen binnenkamer.

Goed beschouwd zijn er allerlei vormen van bidden. Wat past bij jou?

De uitdrukking: nood leert bidden, zet je midden in de actualiteit.
De situatie in de wereld, vol dreiging en geweld, maakt onzeker. Je zou je er voor
willen afsluiten, tegelijkertijd wil je de ontwikkelingen blijven volgen.

Op vrijdagmiddag bidden we met een klein groepje het vredesgebed.

Bij de vredesvlam, bij het beeld van Franciscus, bij een portret van Mandela.

We zingen en bidden om de moed niet te verliezen. We lezen een passage uit de
bijbel. We bidden het gebed voor vrede en verzoening. We willen hoopvol blijven,
soms tegen beter weten in. Dat ooit in de toekomst de echte vrede mag bloeien, met
bloemen van gerechtigheid, met bloemen van respect en harmonie, met bloemen
van vergeving en solidariteit. Elke dag opnieuw kunnen we daartoe de eerste stap
zetten, de eerste handreiking doen.

Jezus heeft het voorgedaan.

Lies van Veldhoven




Kamerkoor Montessera zingt op zondag 5 oktober

het programma ‘ Peace ‘

Voor dit project nodigen we zangers uit

Met twaalf koorstukken uit verschillende periodes en landen voert het koor werken uit waarin
Vrede - in haar verschillende betekenissen - verklankt is. Je hebt ergens vrede mee. Je verlangt naar
vrede in de wereld. Vrede wordt onverwachts verstoord. Bij wie kun je terecht om vrede te voelen?
Mooie melodieén maken je vredig: waar de kersenbloesem bloeit, waar je zwijgend de branding van
de zee ervaart en waar je kunt bezinnen, daar voel je vrede.

We zingen mooie, gedragen werken van: Arcadelt (Il bianco e dolce cigno), Liszt (Ave Maria),
Caccini (Ave Maria), Bruckner (Locus iste), Dvordk (The New World), Parry (Crossing the Bar),
Gilkyson (Requiem) en Paltrowitz (Peace). Daarnaast worden vier prachtige folkloristische
melodieén gezongen.

De werken worden op saxofoon in freestyle begeleid door Bennie Waanders.

Montessera wordt geleid door Jeroen Twisk
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Zangers van alle stemgroepen (sopraan, alt, tenor en bas) kunnen zich vanaf nu aanmelden voor dit
uitdagende project. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan via onze secretaris: Lia Joosten, Iccjoosten@gmail.com

Concertdatum: zondag 5 oktober 15.30u
Locatie: Kapel Uit Liefde, Dorpsstraat 44, Lonneker

Repetitiedata zijn: woensdagavond 11-18-25 juni, 2-juli, 27 augustus, 3-10-17-24 september,

1 oktober en een studiedagdeel op zaterdag 20 september. Geschoolde zangers of mensen die de
stukken al kennen, kunnen mogelijk met minder repetities toe.

Repetitieruimte: Montessorischool, locatie Meeuwenstraat 4, Enschede

Repetitietijd: woensdagavond 20.00 — 22.00u

Bladmuziek wordt, evt. met oefenbestand, via mail aangeleverd.
Lijst met de titels van de te zingen werken kan apart toegestuurd worden met willekeurige
voorbeeldlinks genomen van het YouTube-kanaal.

Enige zangervaring is gewenst.



Vrijdag 25 juli, Feestdag van Sint Jacobus

Patroonheilige van onze parochie en doel van de vele
pelgrimswegen naar Santiago de Compostella, waar in de
crypte van de kathedraal de beenderen van Jacobus
worden bewaard.

Op deze feestdag is er een eucharistieviering voor de hele
parochie, waarin pastor Kortstee en pastoraal werkster José
van den Bosch voorgaan. De viering is voorbereid in
samenwerking met het Genootschap van Sint Jacob en er is
in de viering speciaal aandacht voor pelgrims die op weg
(zijn) (ge)gaan naar Santiago.

Het Sint Jacobuskoor zorgt voor de muzikale ondersteuning
van de viering.
U bent van harte welkom!

Op vrijdag 25 juli, 9.30u in de Jacobuskerk in Enschede

Na de viering drinken we koffie in het parochiehuis achter de
kerk.

Zondag 27 juli: Gedenkdag H. Titus Brandsma

In de eucharistieviering laten we ons inspireren door de wijze waarop de karmeliet Titus
Brandsma, vanuit zijn doorleefde mens- en Godsbeeld, altijd weer het goede in de mens kon
zien. We staan in het bijzonder stil bij zijn inzet voor de vrede, hoe die ons kan helpen ons
teweer te stellen tegen wat ons bedreigt.

Aansluitend op de viering is ieder uitgenadigd in het klooster deel te nemen aan een nadere
bezinning. We gaan verder in op wat we in de eucharistieviering gehoord en gevierd hebben.

Wees welkom

Zondag 27 juli

Karmelkerk

Hertmerweg 46 Zenderen

Viering 10.00. uur
Mogelijkheid tot een verdere bezinning
11.00 -12.30 uur
Zie ook onze website: www.karmeltwente.nl




U bent niet vergeten - de Heilige Communie bij u thuis

Kunt u niet meer naar de kerk komen vanwege uw gezondheid, leeftijd of andere
omstandigheden? Dan willen wij u laten weten: u bent nog steeds een dierbaar lid van
onze geloofsgemeenschap. En juist daarom is het mogelijk om de Heilige Communie ook
bij u thuis te ontvangen.

De Communie is een kostbaar moment van nabijheid met Jezus. Hij wil u daar ontmoeten
waar u bent - in uw kamer, aan uw keukentafel, in uw dagelijkse bestaan. Wanneer een
pastor of parochievrijwilliger bij u komt met de Communie, brengt hij niet alleen het
Lichaam van Christus, maar ook een stukje van de geloofsgemeenschap mee. Een teken
dat u erbij hoort, ook als u er fysiek niet bij kunt zijn.

Misschien denkt u: "Mag dat wel?" of "Ik wil niemand tot last zijn." Weet dan dat we dit
graag doen. Het is een vorm van liefdevolle aandacht die tot de kern van ons geloof
behoort: zorgen voor elkaar, met Christus als middelpunt.

Wilt u graag dat iemand u de Communie komt brengen? Of kent u iemand die daar
behoefte aan heeft? Neem dan gerust contact met ons op via het parochiesecretariaat. We
zoeken samen naar een passende oplossing.

Laat het geloof ook in uw huis blijven klinken. U bent niet alleen — de Heer komt naar u toe.

Bel of mail ons:

Parochiesecretariaat Jacobus: secretariaat@katholiekenschede.nl, 053 478 53 06

Oproep voor vrijwilligers voor de werkgroep ‘communie thuis*

De werkgroep was vooral werkzaam in Zuid. Maar
nu de parochie heel Enschede behelst, komen er
ook vragen uit andere delen.

Graag willen wij de werkgroep uitbreiden, zodat
we ook in andere delen van Enschede ‘communie
thuis’ kunnen verzorgen. Wie zou mee kunnen
helpen om door heel Enschede communie te
kunnen uitdelen voor hen, die daar niet meer voor
naar de kerk kunnen komen.

U kunt zich melden bij
secretariaat@katholiekenschede.nl

Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met
de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak
gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.
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Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat
kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar
als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een
diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het
gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven.
Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.

Het uitreiken van de communie wordt omgeven
door gebed en stilte.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een
volgende keer.

Werkgroep Communie Thuis, Tiny Hannink




Jozefkerk

14-05-2025

Anders

13-05-2025
19-05-2025
04-06-2025
07-06-2025
10-06-2025
15-06-2025
23-06-2025

24-05-2025

OVERLEDENEN

Jan Schunselaar, 88 jaar, w/v Louise Schunselaar-Suijlen

Herman Ticheler, 83 jaar, e/v J.W. Ticheler-van der Hogen
Johannes J.A. van der Meij de Bie, 82 jaar,

Jan de Munnik, 80 jaar, e/v mevr. de Munnik-Westendorp
Bernardus J.T. Vorgers, 77 jaar, e/v M.A.H. Vorgers-Engbers
Albertus Borgers, 86 jaar, w/v Anny Borgers-Underberg
Julia Reyes, 84 jaar

Maria J. Kleinherenbrink-van der Woning, 89 jaar, w/v dhr.
Kleinherenbrink

GETROUWD

in de St. Jozefkerk in het huwelijk getreden:

Jordi Rietman en Cinthya Alvarado
Voorganger was parochievicaris Willy Rekveld.
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vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering
Zaterdag 12 en zondag 13 juli
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W. Rekveld Eucharistie
Zaterdag 19 en zondag 20 juli
H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie
doopviering

Vrijdag 25 juli - H. Jacobus
H. Jacobuskerk vrij 09.30 uur J. Kortstee en Eucharistie

J.van den Bosch mmv Genootschap

van Sint Jacob

Zaterdag 26 en zondag 27 juli -

St. Jozefkerk zo 11.00 uur J.Van den Bosch

viering
Zaterdag 2 en zondag 3 augustus
St. Jozefkerk za  19.00 uur W. Rekveld Eucharistie
Meezingviering
H.Jacobuskerk zo  11.00 uur B. Engelbertink Eucharistie

internationale mis

Zaterdag 9 en Zondag 10 augustus
St. Jozefkerk zo 11.00 uur W. Rekveld Eucharistie

Vrijdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming
H. Jacobuskerk vrij 19.00 uur P. Kuipers Eucharistie

Woord-Communie-

koor

Samenzang + cantores

Samenzang

St. Jacobuskoor
(gemengd koor)

St. Jacobuskoor
(gemengd koor)

Samenzang + cantores

Samenzang + cantores

Samenzang

St. Jacobuskoor
(gemengd koor)

Zaterdag 16 en zondag 17 augustus - Deurcollecte Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus -
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W. Rekveld Eucharistie

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus
St. Jozefkerk zo  11.00 uur P. Kuipers Eucharistie
Schepping

Schola

St. Jacobuskoor
(gemengd koor)

Sa menzang + cantores



RK PAROCHIES
ZUIDOOST
TWENTE

Voor uw agenda!

Met ingang van 1 augustus a.s. is Patrick Kuipers
pastoor van de samenwerkende parochies
Zuidoost Twente.

Noteert u alvast de volgende data in uw
agenda:

« Installatieviering op zaterdag 6 september
19.00 uur H. Maria Geboortekerk te Losser.
- Feestelijke viering 25-jarig priesterjubileum
zondag 21 september 11.00 uur in de

H. Jacobuskerk Enschede.

Nadere informatie volgt in de volgende Pelgrim, deze verschijnt op
donderdag 28 augustus.

Dan is er ook meer informatie te vinden op de parochiewebsite
www.rkzuidoosttwente.nl

Zeg het met bloemen ..

In de St. Jankerk werd wekelijks, vanuit de kerk na de viering, een
bloemetje gebracht bij iemand die wel wat steun kon gebruiken.
Dat mooie gebaar willen we binnen de parochie in stand houden.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen,
laat het dan één van de leden van de pastoraatgroep weten (zie
pagina 2 van Pelgrim). Het is de bedoeling dat aan het eind van
de viering door de voorganger wordt gezegd voor wie de
bloemen zijn en dan wordt gevraagd of iemand uit de kerk de
bloemen wil bezorgen, een stukje nabijheid vanuit de
geloofsgemeenschap.

== . Van 7 juli t/m 31 augustus worden er geen kinderactiviteiten of =
: - kinderwoorddiensten georganiseerd.
Op 7 september begint het nieuwe seizoen weer.




Vieringen door de week
Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur Parochiecentrum Jozefkerk (groep De Roef)
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk
Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen
H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen
Ariensstaete vrijdag 19.00 uur
De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening:ledere vrijdag 13.15 - 13.30 uur
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Laudato Si’

Parochieverband Zuidoost Twente

Activiteiten Kerngroep Wofﬁ,

NIEUWSBRIEF EN AGENDA

GENESIS LEESKRING

Hoe kunnen we het Bijbelse boek Genesis, en dan met name de twee Scheppingsverhalen, verstaan
in deze tijd? Die vraag was de leidraad in een serie van vijf avonden gedurende de
Veertigdagentijd en Paastijd. Aan de hand van Genesis 1-3, teksten uit o0.a. Laudato Si’ en de
Catechismus en veel kunstwerken, maakten we kennis met de rijkdom van associatief bijbellezen.
De reacties zijn zo positief dat we besloten hebben volgend jaar weer een leeskring te organiseren.

LAUDATO SI’ WEEK — OVER PAUS FRANCISCUS, OVER STILTE EN VOGELS EN KIKKERS

De Genesis leeskring werd onderbroken voor het vertonen van twee films over paus Franciscus. In
verband met zijn overlijden met Pasen. Samen met ongeveer 20 aanwezigen bekeken we ‘Pope
Francis, a man of his word’ van Wim Wenders en twee weken later de Film ‘The Letter’. Beide films
werden besproken aan de hand van de synodale methode, gevolgd door een slotgebed.

We sloten de Laudato Si‘week af met een Stiltewandeling in Landgoed het Stroink. Stil mijmerend
over citaten uit het Zonnelied van St Franciscus van Assisi wandelden we over de paden - soms
smal en kronkelend, soms breed en overzichtelijk, door donkere bossen en langs heldere
weilanden. Daarna deelden we onze ervaringen en gedachten over de wandeling en de woorden in
het Zonnelied. We besloten dat we er een couplet aan wilden toevoegen: over vogels en kikkers,

HET BLOEMENLINT WORDT ALSMAAR LANGER

In de vorige Pelgrim konden we via een foto collage nog even nagenieten van de vrolijkheid rond
Pasen toen we weer bloemzaadjes uitdeelden. De kerngroep Laudato Si’ heeft ook contact met de
Parochie Lumen Christi en met de Ontmoetingskerk in Enschede. Pastor Ingrid Schraven deelde de
zakjes met zaadjes van wilde bloemen uit in de Doopwerkgroep en de Vormselwerkgroep. En in de
Ontmoetingskerk werden de zaadjes na de Pinksterviering uitgedeeld door Marjet Deuten.

ONZE AGENDA WORDT ALSMAAR DRUKKER
Onze agenda’s staan boordevol met deze leuke en inspirerende activiteiten. Daarom zijn we blij
dat we versterking hebben gevonden. Onze nieuwe ster heet Simone Albinus. Zij wandelde op een
dinsdagavond heel vrolijk onze leeskring in en is gelukkig niet meer weggegaan.

Momenteel zijn we vooral druk met de voorbereidingen van de Scheppingsperiode die op 31
augustus begint. Wilt u op de hoogte worden gehouden of een keertje meehelpen, stuur dan een
e-mail aan Laudatosi@rkzuidoosttwente.nl. We zijn blij met iedereen.

Alice Snijders

Meer informatie over de kerngroep en Laudato Si’ vindt u op de website
onder Algemeen/zorg voor mens en wereld/ Laudato Si

of volg ons op Facebook: Laudato Si' Twente



Omdat Enschede 700 jaar bestaat ...

Een fijn jubileumfeest vol grappen, grollen,
liedjes, sketches en herinneringen.

Cast: Lieneke le Roux, Ali Cifteci, Wietse
Stuiver en Paddy Schleidt.

Eanske vol liefde is volkstoneel zoals
volkstoneel moet zijn: bekende liedjes naar
eigen aard herschreven en historische
gebeurtenissen gespeeld in de vorm van
televisie-formats.

De families Schering en Inslag zijn door de
jaren heen, net als Enschede zelf, mooi
gemixt met allerlei
nieuwkomers-bloedgroepen. Behalve... met
elkaar! Maar om de drie generaties van beide
families beter met elkaar te laten verweven,
hebben Oma Schering en Opa Inslag bedacht
dat beide rivalen sémen een show maken!
Een fijn jubileumfeest vol grappen, grollen,
liedjes, sketches en herinneringen. En hapjes:
‘Een worst-kaas scenario met een lach en een
troan, langs 700 joar vallen en opstoan!’

! —
In vijf Enschedese stadswijken strijken ze neer ISAU G = 1‘ s E pT

voor een gezellige openlucht-theatershow. HAABTEH VIAWILMINMTHEATER.NL
|

Omlijst door wijkgerichte exposities en
genietend van een hapje en drankje wordt r 1

o M-I ENSCHEDE
zazs ] |1 T T

het publiek meegevoerd in een bonte show ~ ENSCHEDE700.NL
vol kenmerkende momenten en emaoties uit
de stadshistorie. In elk stadsdeel wordt het

basisverhaal verrijkt met verhalen en eigenheden uit de wijk zelf.

Eanske vol liefde is volkstoneel zoals volkstoneel moet zijn: bekende liedjes naar eigen aard herschreven
en historische gebeurtenissen gespeeld in de vorm van televisie-formats als: De Rijdende Rechter; First
Dates; Boer zoekt Vrouw; Ik Vertrek; Tussen Kunst en Kitsch.

En zoals een geschiedenis vol rampen de Enschedeér heeft gevormd met een sterke ruggengraat, zo
beleeft het publiek een show waarin tegenspoed zorgt voor taaiheid en verwantschap! Want we zijn
allemaal Enschedeérs. Of we er nu kort of lang wonen, we delen een gezamenlijke historie, vieren een
heugelijk heden, en wensen ons een onmeunig mooi vervolg. Ofniedan!

Kijk voor datums, locaties en prijzen op Wilminktheater.nl




In de zomervakantie en viak erna
zijn er geen activiteiten voor
kinderen en tieners georganiseerd
enzijn er ook geen
kinderwoorddiensten.

We wensen iedereen een hele
leuke vakantie.

Vanaf 7 september starten de
kinderwoorddiensten weer.

De St. Jacobusparochie is op zoek naar een
(combi)magnetron. Die kunnen we goed
gebruiken, bijvoorbeeld tijdens de tieneravonden.
Maar met onze groeiende parochie komen er vast
meer momenten dat we iets willen opwarmen of
afbakken.

Misschien hebt u een (combi)magnetron in huis, die 0
u niet meer gebruikt? Wij zouden er erg blij mee zijn. N ’i
U kunt contact met ons opnemen via \\g"

secretariaat@katholiekenschede.nl

Doe je mee en koop je ook extra toegangskaarten?

Hoe mooi zou het zijn dat de inwoners, cliénten, huurders of zelfs patiénten de
kans krijgen nieuwe mensen uit de wijk/buurt te ontmoeten! En als slagroom
op de taart ook nog eens samen met deze nieuwe contacten de voorstelling
gaan bezoeken.

“Daarom doen we ook een beroep op jullie als betrokken organisaties en/of
inwoners”

RS
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We zijn er al in geslaagd de kosten voor de entreekaarten van de voorstelling M}E&HE,,J:,EE,&LB .

zo laag mogelijk te houden (€15,- per kaartje). Maar ook voor inwoners in D s ":3:"” =,
Enschede kunnen de kosten een drempel zijn, of mensen hebben schroom e
alleen te gaan. We willen jou of jouw organisatie vragen hierin bij te dragen door het afnemen van
toegangskaarten voor jullie bewoners, cliénten, huurders, patiénten, familie, buren etc. samen met
hun “nieuwe maatjes”.

Ben je bereid mee te doen?
Neem dan contact op via jeroen@ikwz.nl of 06-45626663

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting lkkanWelzijn en alle samenwerkingspartners “Eanske Vol Liefde”




Uit de oude koker 4.

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle
parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke
gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de Paulusparochie.
De foto is gemaakt bij de noodkerk aan de Schietbaanweg.

Waarschijnlijk bij een 1e H. Communie. Op de achtergrond pastoor Holterman.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand wanneer deze foto
gemaakt. Graag uw reactie naar dit mailadres.

Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom.
Donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 053-4354808

is

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het parochiecentrum aan de Nieuwe

Schoolweg.
Bij voorbaat dank.

Rien Tiehatten, beheerder archief.

2
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Waarschijnlijk kent u Bruggerbosch in Enschede wel.
In het verpleeghuis Bruggerbosch wonen ouderen die zorg nodig hebben.

Elke zaterdagochtend om 10:30 uur is er bij ons een kerkdienst voor onze bewoners, die
door zo'n dertig tot veertig mensen trouw bezocht wordt.

De ene week is het een protestantse (oecumenische) viering, de andere week een
katholieke viering.

Veel van onze bewoners zijn echter niet meer zo mobiel en zijn daarom afhankelijk van
vrijwilligers die hen vanuit hun woning naar de kerkdienst kunnen begeleiden.

We hebben een trouwe en leuke groep vrijwilligers die dat met liefde doet. Helaas
wordt de groep langzaamaan kleiner en kunnen wij uw hulp goed gebruiken.

Hulp voor onze bewoners, omdat dit voor hen juist een heel belangrijk moment in de
week is: een moment om God en elkaar te mogen ontmoeten.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die ons vrijwilligersteam willen versterken.

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer tweeénhalf uur op de zaterdag en de
opbrengst is enorm!

De bewoners, vrijwilligers, voorgangers en geestelijk verzorger zijn u reuze
dankbaar:

het zijn namelijk de vrijwilligers die de kerkdiensten hier op Bruggerbosch
mogelijk maken.

Wilt u meer informatie, een keertje komen kijken of u gelijk aanmelden als vrijwilliger?
Dan kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorger van Bruggerbosch:

Simon Saliba

(simon.saliba@liberein.nl).

Ook kunt u telefonisch vragen naar de geestelijke verzorging via het contactcentrum
van Liberein: 053 482 66 88.
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Goed nieuws om te delen

Tijdens de viering op Hemelvaartsdag bleek helaas dat de microfoon van
de voorganger het had begeven. Gelukkig hoefden we niet lang in stilte
verder, want dankzij een bijzonder gulle gift konden we dit probleem
razendsnel aanpakken.

Sterker nog — de gever heeft ons niet alleen geholpen met een vervangende
microfoon, maar ook mogelijk gemaakt dat we twee nieuwe microfoons én
een nieuwe receiver konden aanschaffen. Zo kunnen de voorganger én het
koor of de cantor voortaan tegelijk gebruikmaken van een microfoon. Dat
bleek bij eerdere vieringen al een logistieke uitdaging, dus deze uitbreiding
komt echt als geroepen.

We zijn hier ontzettend dankbaar voor. Het doet goed om te merken hoe
mensen zich betrokken voelen bij onze geloofsgemeenschap en met hun
steun bijdragen aan een waardige en goed verzorgde viering.

De Heilige Geest laat zich soms ook horen via goede techniek - en dankzij
deze gift kunnen we weer helder en verstaanbaar samen vieren.

Met hartelijke groet,

Koen Kuijpers
Penningmeester parochie
St. Jacobus de Meerdere




Van de vicevoorzitter

Ruim 4 jaar geleden zijn mijn echtgenote en ik verhuisd naar een appartement. Veel
mensen denken dan dat je kleiner gaat wonen. Nou dat betrof niet de woonruimte,
maar wel de bergruimte. Geen grote zolder, geen garage waar minstens twee auto’s
(we hebben er één), fietsen en nog veel meer in kan. Dat betekent opruimen,
opruimen en opruimen. Ook goede spullen. Je bent blij met wat de kinderen nog
willen hebben, maar die hoeven ook lang niet alles. Begrijpelijk. Wat ben ik vaak naar
de stort gereden en er zijn ook zaken naar goede doelen gegaan.

Wat denkt u dat er gebeurt als je van 10 kerkgebouwen naar 1 kerkgebouw in
eigendom, de H. Jacobuskerk, gaat? Nu is dat niet in een keer gegaan, maar de
afgelopen jaren kwam daar wel de Mariakerk en de St. Jankerk bij. Waar laat je toch al
die spullen van de St. Jan nu weer? Gelukkig kunnen we een aantal zaken gewoon
laten staan en de nieuwe bewoner er gelukkig mee maken. Het orgel gaat naar het
buitenland. Maar er blijft genoeg om op te ruimen. André Amelink heeft de
afgelopen jaren alle vastgoedwerkzaamheden, naast heel veel andere zaken,
beheerd. Hij is ook de kartrekker met betrekking tot verkoop van de St Jankerk en
codrdinator van de grote opruimactie. Beslist een enorme klus. Gelukkig steken de
leden van de beheergroep van de St. Jan ook al geruime tijd de handen flink uit de
mouwen. Het is me een klus. Een klus die ook met weemoed wordt gedaan. Zeker
ook omdat je fysieke herinneringen wilt meenemen om iets bekends in de nieuwe
locatie te kunnen terugvinden. Helaas is dat beperkt mogelijk. Grote waardering voor
de vrijwilligers die zich zo intensief hebben ingezet om alles op te ruimen en waar
mogelijk een nieuwe plek te geven. Nu nog je thuis voelen op een nieuwe plek.

Nog één keer zeuren

Ik las deze week een artikel dat aangaf dat, door de komende verhoging van het
minimumloon en de AOW, deze groepen er dit jaar meer dan 4% bijkrijgen. Dit
bovenop natuurlijk de verhogingen die de afgelopen 5 jaar er ook geweest zijn.
Andere groepen hebben ook hun verhogingen gehad. Er zijn nog veel
parochianen die het advies parochiebijdrage van 5 jaar geleden, €10,-- per
maand betalen. Ja alles is duurder geworden. Ook bij ons. Overweegt u eens
een aanpassing naar € 12,17 per maand. Naar draagkracht meer of minder.

Joop Hassink,
vicevoorzitter paraochie
St. Jacobus de Meerdere



Joseph Savelberg (1827-1907)

Een van de latere tijdgenoten van Dr. Ariéns en sociale priester in de tijd van Paus Leo de
XIIl maar nu steeds actueel in het tijdperk van Paus Leo de XIV.

Petrus Joseph Savelberg, geboren in 1827 in Heerlen, was een invloedrijke Nederlandse

priester en congregatiestichter die zich sterk inzette voor de zorg voor de kwetsbaren in

de samenleving.

Zijn leven en werk waren sterk beinvloed door de sociale problemen van zijn tijd, waaronder
alcoholisme, armoede en liberalisme.

Deze zorgen droegen bij aan zijn vastberadenheid om de gemeenschap te verbeteren en de
mensen in nood te ondersteunen.

Savelberg begon zijn carriére als kapelaan en stichtte de Sint-Vincentiusvereniging, een
organisatie die zich richtte op het helpen van de armen en het bestrijden van de negatieve
gevolgen van sociale misstanden. Deze vereniging fungeerde als een belangrijk platform voor
sociale actie en diende als inspiratiebron voor zijn latere initiatieven.

Hij zag hoe ernstig de situatie was voor onbemiddelden en richtte in 1867 een gasthuis op.
Dit gasthuis bood niet alleen onderdak, maar ook zorg voor de kwetsbaren, wat een belangrijke
stap was in de strijd tegen de verwaarlozing.

Uiteindelijk besefte Savelberg dat om een blijvende impact te maken, hij een structuur nodig
had die deze zorg op lange termijn kon waarborgen.

Dit leidde tot de oprichting van de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph op
21 juni 1872.

Deze zustercongregatie was bedoeld om zijn missie voort te zetten en een professionele en
geestelijke zorg aan te bieden aan de gemeenschap.

De zusters werden opgeleid om te zorgen voor de behoeftigen en hun werk breidde zich al snel
uit naar andere gebieden.

Savelbergs leven getuigt van een diepgaande betrokkenheid bij de gemeenschap en een
oprechte toewijding aan zijn medemens.

Hij overleed in 1907, maar zijn erfenis leeft voort in de vele levens die door zijn werk zijn

geraakt. Sinds 1988 geldt Peter Joseph Savelberg als eerbiedwaardig dienaar Gods. Nu nog is
in Glanerbrug en Oldenzaal een Sint-Vincentiusvereniging actief.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

Fotobewerking: Secil Arda




WAT HEEFT DE VUURWERKRAMP
MET DE KERKEN IN ENSCHEDE GEDAAN?

13 mei 2000, een datum die bij veel mensen in hun geheugen staat gegrift, was een
prachtige zomerse dag. Maar wat zou deze dag voor Enschede een verschrikkelijke wending
krijgen toen iets na half vier er een vuurwerkopslag aan de Tollensstraat explodeerde.

De beelden van deze explosies van de buitencategorie gingen kort hierna de hele wereld over
en de ramp zou dan ook voor de stad enorme gevolgen krijgen.

Er vielen 23 doden te betreuren, 930 mensen raakten gewond en ook waren er 600 mensen
hun huis en of hun bedrijf kwijt. Er kwam gelijk een enorme hulpverlening op gang in de vorm
van het onderbrengen van mensen die helemaal niets meer hadden en er vonden overal
inzamelingen plaats van kleding, huisraad en ook geld. Ook het maatschappelijk werk en de
GGZ werden direct bij de hulpverlening betrokken.

Zo ook de kerken van Enschede die allerlei acties op touw hebben gezet, daarin

ook aangemoedigd door o.a. kardinaal Simonis.

Zo schreef hij in het bisdomblad Op Tocht van mei 2000 “Het leed veroorzaakt door het feit dat
mensen zomaar en onder grote verschrikking uit het leven worden weggerukt,

of de talloze mensen die al of niet zwaar gewond zijn en wellicht getekend door het leven
moeten gaan, is onvoorstelbaar. Blijf ook vooral te tijd na de ramp omzien naar de vele
slachtoffers middels naastenliefde, aandacht en dienstbetoon”

Er werden, o0.a. in samenspraak met de Raad van Kerken, Oecumenische Vespers gehouden en
er waren veel meer van zulke initiatieven.

Ook kwam al snel het project “Pastoraat na Ramp” van de grond dat vooral als taak had
mensen te helpen bij het verwerken en het weer op gang krijgen van hun leven na zo'n
ingrijpende gebeurtenis als de Vuurwerkramp.

Tot op de dag van vandaag bestaat dit project nog altijd, al heet het nu dan het

"Huis van Verhalen" en nog altijd kunnen mensen hier terecht voor een gesprek onder het
genot van een kopje koffie of thee.

De St. Jozefparochie ging de geloofsgemeenschap van de Mariakerk helpen door de Jozefkerk
beschikbaar te stellen om daar hun kerkdiensten te houden. De Mariakerk, hemelsbreed zo'n
300 meter van de vuurwerkopslagplaats gelegen had bij de explosies enorme schade
opgelopen en er was lange tijd nodig om de kerk te restaureren.

Het was in de St. Jacobuskerk altijd een goede gewoonte om op moederdag de moeders een
roos te geven. Zo ook op zondag 14 mei, nog maar een dag na de verschrikking van de dag
ervoor. En nadat de rozen eerst bij Maria waren gezet hebben wij ze na de Eucharistieviering
naar het bloemenmonument aan de Deurningerstraat gebracht.

Het ontroert me nog altijd als ik daaraan terugdenk!

En zo waren er in die tijd nog veel meer initiatieven die het OMZIEN NAAR ELKAAR op een

indrukwekkende wijze in de praktijk hebben gebracht.
lets om nooit meer te vergeten!

Jan Kattenpoel



colofon Pelgrim

parochieblad voor RK. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl
Redactieleden

Clara Momesso, letje Kditer, Ine Reuver
en Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 6 - 2025

maandag 11 augustus 2025

Lengte van artikelen max. 400 woorden
Verschijningsdatum

donderdag 28 augustus 2025

(Z."e pag 3)

Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere
Parochie-administrator:

Vicaris R. Cornelissen

Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 3081 58

vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester
penningmeester@
katholiekenschede.nl

Gegevens vertrouwenspersonen
voor vrijwilligers:

Ine Kaptein, 085 7731292 (ma - vr.
van 08.00 uur — 17.00 uur)

Peter Spiertz 085 7731293 (ma-vr.
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL =
ANNO 2024 In de geest van Alphons Ariéns

Met dank aan de gulle gevers voor een bijdrage
aan de opleiding van jonge Mill Hillers in Afrika en
Azie, willen wij u vragen om door te gaan met
deze goede actie en Mill Hill gedenken in hulp aan
de voortzetting van deze opleidingen. De nieuwe
missionarissen werken bij mensen aan de rand van
de samenleving.

Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook
wordt voortgezet door deze jonge mensen, die
iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hiervoor gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India De activiteiten van het Ariéns Comit

hartelijke dank ||e :I deze |' :.I-i- rsteunen

Fr. Ben Engelbertink NL67 RABO 0118 0417 3¢
Regionaal van Mill Hill, Nederland t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Ensche

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 Vindtﬁor? _—
info@leidekkershedrijf-koenders.nl inLRoe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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De Pathmos-oase blijft een fantastische plek om rust te vinden in een
roerige maatschappij. Deze zomer blijven we enthousiast bezig met de
tuin bijhouden, de moestuin levert fruit en groente, en de koffie en thee
staat elke dinsdag- en donderdagmiddag klaar tussen 14 en 16 uur.
U bent van harte welkom, het groeit en bloeit in alle groentinten en
kleuren. Ook is er vanaf juli weer honing te koop.




