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St. Jozefkerk

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053- 435 48 08

E-mail:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

E-mail:
pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl
Mevr. Lies van Veldhoven,

Mevr. Ria Everink,

Mevr. Elly Vije,

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

E-mail:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk),

Hr. Remco ter Brugge,

Hr. Sander Harperink,

Vacature

Bijbel leesgroep:
Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal
Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

H. Jacobus

H. Jacobuskerk

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Secretariaat: Langestraat 51,7511 HB

tel: 053-431 5904

E-mail:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)
Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links
vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de
voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

E-mail: pastoraatgroep.jacobuskerk
@katholiekenschede.nl

Eric Sanders,

Hetty Mulder,

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email: beheergroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Jos van Rooij,

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding h. sacrament

Openstelling Jacobuskerk:
Vanaf 19 april 2025 t/m oktober 2025 elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Centraal Secretariaat Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 2.

Parochie-administrator
Vicaris Ronald Cornelissen

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 -30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J.van den Bosch-van Os
Tel.06-1364 67 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl

vrij op woensdag en vrijdag
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Van de Redactie
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Pasen staal weer voor de deur,
De lente is alweer begonnen.
We gaan van donker naar licht!
van winter- naar zomertijd!

Wij wensen U een

Vrolijk Pasen!

- Annelies, Clara, letje en Ine-

Het frisse groen op jonge twijgen

een tere tak met bloesemknop

De natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op

Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan

Een licht wordt ons gegeven

om in het donker op te staan

Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
Een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid



Als Pelgrims van hoop
op weg naar Pasen

In de Goede Week (van Palmzondag tot en met Stille
Zaterdag) die uitloopt op Pasen gaan we met Jezus
mee op het laatste gedeelte van zijn weg. Op het
diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn leven. We
gaan mee op een reis die ons door het donker naar
het licht brengt. We worden uitgenodigd om dit te
doen als Pelgrims van hoop.

Dat is, om het met woorden van deze tijd te zeggen, een uitdaging. Want er is veel aan de
hand in de wereld, veel dat ons angstig en onzeker maakt. En ook in ons persoonlijke leven
kan zich van alles voordoen, waardoor wij eerder somber en pessimistisch gestemd zijn dan
hoopvol.

Toch heeft paus Franciscus aan dit Heilig Jaar 2025 het thema “Pelgrims van hoop” meegegeven
en worden wij opgeroepen om ons te richten op plekken van hoop en hoopvolle gebeurtenissen
in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen. Om zelf Pelgrims van hoop te zijn.

Want: “De hoop stelt niet teleur”. Dat is de titel die paus Franciscus heeft gegeven aan het
document waarmee hij het Heilig Jaar 2025 heeft afgekondigd. Het is de hoop die verbonden

is met de Goede Week en met de boodschap van Pasen.

“Hoop" is een heel oud religieus thema. “Hoop" leeft in het hart van iedere mens, als een
verlangen naar het goede en naar toekomst. Religieuze hoop is meer dan “ik hoop het’, dat

een zekere mate van verwachting oproept, maar ook onzeker klinkt. Bijbelse, christelijke

hoop is niet het “ik hoop maar dat het goed komt’, het is een zekere hoop omdat het gegrond

is in God. Deze hoop is als een vlam die nooit dooft.

Maar mensen kunnen wel moedeloos zijn, wanhopig zelfs. Als Jezus die op zijn lijdensweg
de eeuwenoude psalmwoorden ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (psalm
22, 2) riep. De dichter van deze psalm klaagt zijn nood, zijn boosheid, zijn pijn, zijn verdriet.
Maar in zijn klagen verandert zijn stemming. Blijkbaar is er al iets van troost als je bidt of je je
beklag doet bij God. En er is meer. De psalmdichter voelt ook hoop en vertrouwen. Hij is
ervan overtuigd: het zal anders worden, het zal weer goed komen, God maakt zijn naam
waar. ‘Want het koningschap is aan de Heer, Hij heerst over de volken' (psalm 22, 29). Er is
lijden en nood, maar deze hebben niet het laatste woord.

Onze hoop moet soms gevoed en gesterkt worden, moet nieuw leven ingeblazen krijgen. lk
wens ons allen dat de Goede Week en Pasen ons die hoop schenken. Dat die fundamentele
hoop ons nooit verlaat en altijd in ons is.

Mede namens mijn collega’s wens ik u van harte een zalig Pasen.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster
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Nieuwe pastoraatsgroep Jacobusparochie in oprichting

Binnen de drie parochies onderscheiden we een bestuurlijke en een pastorale lijn.
De pastorale lijn gaat over de inhoud: het pastoraat. De bestuurlijke lijn faciliteert het
pastoraat met onder meer geld, gebouwen, IT en media, en menskracht.

Tot op heden had elke locatie naast een beheergroep (in de bestuurlijke lijn) ook een
pastoraatsgroep.

Eén voor de geloofsgemeenschap rond de Jozefkerk, één voor de Jacobusgemeenschap
en zo ook voor de Sint Jan-gemeenschap.

Nu we nadrukkelijk toewerken naar één RK-geloofsgemeenschap voor heel Enschede is
het logisch nu ook te gaan werken met één pastoraatsgroep voor heel de parochie.

De stedelijke pastoraatsgroep — met vertegenwoordigers uit de drie locale
pastoraatsgroepen -, waar we al jaren mee werken, was er een voorloper van. De
stedelijke pastoraatgroep was al het belangrijkste klankbord voor het pastoraal team
bij het formuleren van pastoraal beleid en het nemen van beslissingen over pastorale
projecten.

Wat vroeger in de drie lokale pastoraatsgroepen gebeurde, zal nu ook in die éne
pastoraatsgroep voor heel Enschede gaan gebeuren: het nemen van intiatieven op het
gebied van catechese, diakonie, kerkopbouw en liturgie; het aandacht geven aan
parochianen en vrijwilligers; het verbinden van mensen over en weer, en het naar
‘binnen’ en ‘buiten’ uitdragen van onze evangelische idealen.

Pastor José van den Bosch neemt het stokje van pastor Frank de Heus over en gaat de
nieuwe pastoraatsgroep in oprichting begeleiden.

Als de nieuwe pastoor benoemd is, zal het pastoraal team de leden, die voorlopig
samen aan de slag gaan, aan het parochiebestuur ter benoeming voordragen.

De groep zal ‘oude’ en ‘nieuwe’ pastoraatsgroepsleden tellen. Er is gezocht naar
verjonging van de groep, verbinding met diverse wijken en ‘oude’ locaties uit de stad
én naar deskundigheid op werkvelden van het pastoraat. Het is daarmee een
veelkleurige groep geworden.

Sommige pastoraatsgroepsleden keren terug in de nieuwe groep voor één of vier jaar.
Van anderen nemen we afscheid als pastoraatsgroepslid.

Zo krijgen we enige doorstroming in de groep, houden we oude kennis vast en zullen
nieuwe inzichten in de groep te horen zijn. Dat is gezond voor de groep en de parochie.
De nieuwe groep is enthousiast. T.z.t. zullen we de pastoraatsgroep aan u voorstellen.

Namens het pastoraal team,

pastor Frank de Heus



Vertrouwen

Een geliefd persoon is niet meer. Uit de tijd gekomen. Het bericht brengt je van
je stuk. Zo plotseling, zo onverwacht. Een gegeven dat je nauwelijks kunt
toelaten.

Loslaten, afscheid nemen, voorgoed. De begraafplaats biedt rust en troost.
Stilstaan bij al het goede van deze persoon. In haar tijd, met haar
mogelijkheden en onmogelijkheden. In de stilte van het ogenblik wens je: lig in
vrede, rust in vrede, over de grenzen van de tijd heen. Het is niet te bevatten.
Een gebed blijft over. Woorden waarvoor geen woorden zijn.

De goede of stille week staat voor de deur. We zijn op weg naar Pasen, het feest
van opstanding en verrijzenis, door de gang van lijden en dood heen.

In deze vastentijd zien we naar elkaar om. Dichtbij en ver weg.

We hebben speciale aandacht voor vrouwen in Oeganda. Met het doel om
schoner te kunnen koken. Daarbij is het brikettenproject van groot belang. De
Oegandese vrouwen verzamelen zwerfvuil, dat wordt verkoold, vervolgens tot

handzame briketten geperst, zodat er op gekookt kan worden. Een
milieuvriendelijke warmtebron. Bossen behoeven niet meer te worden gekapt.
Door mee te doen aan dit project hebben vrouwen een beter inkomen en meer
zelfstandigheid. De kinderen krijgen goede voeding en kunnen naar school. In
hun eigen schooluniform, met hun eigen schoolboeken. De toekomst gaan ze
vol vertrouwen tegemoet.

In deze veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg naar Jeruzalem. Zijn
leerlingen trekken met Hem mee. Wat staat hen in Jeruzalem te wachten?
Enthousiasme, palmtakken hoog in de lucht. Hosanna, hosanna, ga achter
Jezus aan. Hij, de langverwachte. Maar er is ook gekonkel. Hij neemt onze
plaats in. Zo populair worden wij nooit.
In diezelfde week gaan de leerlingen met Jezus aan tafel. Ze kijken elkaar aan.
Brood gebroken en gedeeld. Spanning hangt in de lucht. Verraad. Een flitsend
zwaard. Weg met Hem! Wie is je vriend? Wie is je vijand? De poging van Pilatus
om de menigte te bedaren, mislukt. Het zal en moet gebeuren. Onafwendbaar
voltrekt zich het lot. Duisternis, eenzaamheid. De leerlingen weten niet meer
waar ze aan toe zijn.
In de schaduw, op afstand, blijven ze Hem volgen. Hun geliefde Meester, zo
dichtbij en tegelijkertijd zo ver weg. Hij is niet meer.
De vrouwen bij het graf vermoeden, weten en vertrouwen: Hij leeft, Hij is
verrezen. De steen is weggerold, het graf is leeg. Liefde gaat over en door de
dood heen. Zalig Pasen.

Lies van Veldhoven



Activiteiten Kerngroep
Laudato Si’

Parochieverband Zuidoost Twente

UIT ONZE AGENDA

GENESIS LEESKRING

Hoe kunnen we het Bijbelse boek Genesis, en dan met name de twee Scheppingsverhalen,
verstaan in deze tijd? We gaan dat ontdekken in een leeskring op dinsdagavonden in de
Veertigdagentijd en Paastijd. Doet u mee? Breng dan uw Bijbel mee.

8 en 22 april en 6 mei van 19.30 — 21.45 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.

Een avond missen is geen probleem; elke keer is er een korte terugblik op de vorige avond.

LAUDATO SI’ WEEK — FILMAVOND (20 mei) en STILTEWANDELING (datum nnb)

De Laudato Si’ week is het verjaardagsfeestje van de encycliek Laudato Si’ van paus
Franciscus. In dit jubeljaar vieren katholieken wereldwijd de 10° verjaardag van dat
magistrale document. Ook wij doen weer mee. Met een Laudato Si’ filmavond en met - als
het weer het toelaat — een Stiltewandeling. Voor de film kozen we ‘Breaking Boundaries’,
een documentaire van David Attenborough en Johann Rockstrém van het Stockholm
Environmental Institute (SEI). De documentaire vertelt over de planetaire grenzen die het
leven op de Aarde mogelijk maken. Het Vaticaan werkte samen met het SEl aan een
publicatie over de bedreiging van die planetaire grenzen en wat wij als gelovige Christenen
en mensen van goede wil, kunnen doen om beter te zorgen voor de Aarde.

De leeskring Genesis en de filmavond (20 mei) vinden plaats van 19.30 — 21.45 uur in het
Pastoraal Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.
De koffie en thee staan voor u klaar.

PASEN — ROL WEG DIE STEEN! WIP DIE TEGEL!

Onder dat motto gaan we ook dit jaar in alle kerken van onze drie parochies weer zaadjes
van wilde bloemen uitdelen. Dat doen we bij voorkeur op Paaszondag 20 april, tenzij
anders. De kerngroep krijgt de zaadjes van de Groene Loper Enschede in het kader van
Bloemenlint Enschede en van de Hofte Natuur- en Milieu Educatief Centrum te Oldenzaal.
Samen met alle vrijwilligers die helpen bij het vullen van de zakjes en het aan u uitdelen
zien wij uit naar dat vrolijke uitdeelmoment.

voor meer informatie over de kerngroep en Laudato Si':

https://www.rkzuidoosttwente.nl/laudato-si-5873

volg ons op Facebook: Laudato Si' Twente




Het is lente, dus.....H. Jacobuskerk op zaterdagmiddag weer open!

Met ingang van 19 april, de zaterdag in het Paasweekeinde, is de

H. Jacobuskerk weer iedere zaterdag van 12 uur tot 16.30 uur geopend voor

bezoekers.

8 Laat je verrassen door de mystiek en de stilte binnen, terwijl het op de

Oude Markt een drukte van belang is. Steek een kaarsje aan en kom tot
PUSE:sa

Of loop mee met een van onze kerkgidsen, die je graag uitleggen wat de
* betekenis en herkomst is van de verschillende liturgische afbeeldingen en
voorwerpen in de kerk.

BY Van harte welkom!

Uit de oude koker 2

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle parochies. Van een aantal
foto’s is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke gelegenheid.

Onderstaande foto is afkomstig uit het archief van de St. Janparochie.

De verkeersbrigadiertjes van de St. Janschool waren behulpzaam bij het oversteken van de toen al drukke
Haaksbergerstraat. Ze waren bijzonder fraai uitgedost en dus goed zichtbaar.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand wanneer deze foto is gemaakt. Graag uw reactie
naar dit mailadres: secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Ook een telefonische reactie is welkom. Donderdag tussen 0900 en 1200 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.




Onze Paus Franciscus heeft het jaar 2025
uitgeroepen tot een heilig Jaar. Daarom deze
oproep om zoveel mogelijk mensen mee te
krijgen op een bedevaart.

Het bisdom Utrecht/ Groningen organiseert

dit jaar 2 bedevaarten naar Banneux, gelegen in de Belgische Ardennen.

Een bedevaartplaats waar Maria in 1933 verscheen aan Mariette Beco. We gaan
2 keer dit jaar.

In het voorjaar 30 mei t/m 3 juni 2025 Samen met het bisdom Den Bosch.
In het najaar 5 september t/m 9 september Samen met het bisdom Haarlem.

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er
een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met
handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en/of
bloemhulde aan Maria. Nederlandse priesters zijn aanwezig. Verzorging en
verpleging aanwezig.

Nadere info en inschrijving :
Ans Olde Theussink 0627408273 ansot@live.nl
Bert Elferink 0623770341 ejm.elferink@gmail.com

Lourdes.

Ook is er een mogelijkheid om dit voorjaar nog een pelgrimsreis
naar Lourdes te maken met een (rolstoel) bus. Verzorging en
verpleging aanwezig. Deze reis is in samenwerking met Stichting
Bedevaartgroep Salland Twente.

6 mei t/m 14 mei en 13 juni t/m 21 juni. In deze reizen zijn nog enkele plaatsen
vrij. Info ook via Ans of Bert.

De najaarsreis van 4 oktober tot 12 oktober naar Lourdes is volgeboekt.



Best knap vind ik dat......

Mensen die hele psalmen kunnen declameren of exact weten welke profeet welk woord heeft
gesproken.

Ik kan het zelf niet. Misschien vind ik het daarom leuk dat anderen het wél kunnen.

Soms herinner ik mij een klein stukje. En dan is er Google. Dan weet ik ten minste waar in de
bijbel ik dat stukje kan vinden. Dankzij Google heb ik dan ook drie of vier vertalingen bij de
hand. Dat biedt dan ook weer perspectief.

Perspectief heb je wel nodig, als je een zin uit de bijbel wilt begrijpen. Welke tekst staat er direct
omheen? Zijn er verwijzingen naar het Oude Testament? Of, als je al in het Oude Testament
bent aangekomen, heeft Jezus hier iets over gezegd in het Evangelie? En dan noem ik die drie
of vier vertalingen niet voor niets.

Het eerste woord in de Hebreeuwse tekst is ‘Be’ En dat kun je vertalen met ‘in’ of ‘vanaf”. En daar
begint het probleem. Want is het nou ‘in het begin’ of ‘vanaf het begin'? Heeft God in het begin
geschapen en is hij toen gestopt? Of is hij vanaf het begin aan het scheppen?

De Bijbel is een verzameling met veelal prachtige boeken. Opgetekend door verschillende
mensen in hun eigen tijd. En vertaald door andere mensen.

Al die boeken kunnen je toespreken. Ze kunnen je inzicht geven in jouw leven en helpen om
jouw relatie met God zelf en de mensen om jou heen te verdiepen.

Maar zorg dat de woorden in de bijbel jou niet schaden. En probeer te voorkomen dat je een
ander veroordeelt.

Jezus zelf laat in het Evangelie zien dat hij wil dat ieder mens groeit en bloeit. Dat wij allemaal
een goede en gezonde relatie opbouwen met Zijn Vader en met de mensen om ons heen. Dat

we oog hebben voor de noden van de ander en die ander ook met vriendelijkheid blijven
benaderen.

Zijn Weg is Dé Weg, die wij mogen volgen.
Wist je dat er heel binnenkort een Bijbelstudiegroep (voor jongeren) start?

Datum: Maandag 7 april Tijd: 19.00-20.30 u
tot en met juli de eerste maandag van de maand

Locatie: PDC, Nieuwe Schoolweg 2 (bij de Jozefkerk)

Contact: Frank de Heus f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 988 33
Initiatiefnemers Juliétte Kemp en Frank de Heus

Laat even weten als je wilt komen!
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PCl deurcollecte
]
Aan het einde van de vieringen met Pasen vinden deurcollectes plaats

voor de parochiéle Caritas. Dankzij deze deurcollectes kan de PCI C antas
mensen helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen, de huur of
ziektekosten. We hopen dat u de PCl wilt steunen.

Kunt u niet naar de kerk komen, maar wilt u wel bijdragen? U kunt
gebruikmaken van de qr code of zelf geld overmaken naar
NL45ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas Enschede.

Jumbo pakketten

Er zijn veel manieren om iemand te helpen. Het hoeft niet groot te zijn, het hoeft niet veel te
kosten. En je hoeft het niet alleen te doen.

Het begon met één klein zegeltje dat iemand over had. Zouden we als parochie samen nég een
boodschappenpakket bij elkaar kunnen sparen? Dit kleine idee kwam bij de PCl terecht. Met
hulp van de pastorale nieuwsbrief en wat mond-op-mond reclame werd het aantal zegeltjes
gestaag groter. Tot er genoeg zegeltjes waren voor 5 pakketten.

Dit kleine idee inspireerde ook. Sommige mensen vroegen ook aan familie of vrienden of er nog
een paar extra zegeltjes beschikbaar waren. Ze vonden het fijn om op die manier, met iets kleins,
van betekenis te kunnen zijn voor een ander.

De ander, die nu even niet of nauwelijks rond komt. En dankzij het pakket is er weer even wat
extra lucht. Een klein beetje geld dat niet nodig is voor boodschappen, maar nu gebruikt kan
worden voor misschien wel een nieuwe broek voor één van de kinderen. Of een klein beetje
lucht zodat ze vandaag even niet hoeven nadenken over wat hen iedere nacht uit slaap houdt.

De PCl bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. De vijf pakketten zijn bij vijf gezinnen
bezorgd. Deze gezinnen zijn er ontzettend blij mee.




ayann agape

Parochiehuis H. Jacobuskerk:
Witte Donderdag 17 april 2025
18.00-19.00 uur Agapé-viering

De Pastoraatgroep van de St. Jacobusparochie nodigt u van
harte uit voor de Agapé-maaltijd op donderdag 17 april van
18.00-19.00 uur in het Parochiehuis van de H. Jacobuskerk
aan de Walstraat.

Agapé is een Grieks woord. Het betekent zoveel als belangeloze liefde, gericht op de ander en
datgene waaraan de ander behoefte heeft. De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij
elkaar. Zij brachten eten en drinken mee, naar de gewoonte van het land was dat

brood en wijn, druivensap en wellicht andere spijzen: producten gemaakt van het goede van de
aarde. De Agapémaaltijd wordt vaak omschreven als een liefdesmaal of een maaltijd onder
vrienden, die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge verbondenheid in Christus tot
uiting komt.

Geleidelijk is de oorspronkelijke Agapémaaltijd verdwenen en gingen we Eucharistie vieren, waarin
we het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer gingen gedenken en waar we ons Zijn
woorden in herinnering brengen ‘Blijf dit doen om mij te gedenken:

Tegen deze achtergrond is het eigenlijk voor de hand liggend, dat de Agapé een onderdeel kan zijn
van een andersoortige viering op Witte Donderdag. De Agapéviering is een teken van onze
verbondenheid met Christus en met elkaar en met hen die het in deze wereld moeilijk hebben om
het hoofd boven water te houden. We delen dus op andere wijze brood en druivensap, gemaakt
van het goede van de aarde. Symbolen, die ons zo vertrouwd zijn!

U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden, uiterlijk dinsdag 15 april. Dat kan via:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl of telefonisch bij het secretariaat van 5t. Jan:
053-432 44 87 (op maandag tussen 9 en 11.30 uur) of bij één van de leden van de organisatie: Tiny
Hannink (06-28696426) of Annelies Tenbergen (053-4768667).

Jonge gezinnen met KINDEREN zijn van harte welkom!

Wilt u voor- en achteraf meehelpen? Laat het ons dan ook weten.

Paasontbijt

Voorafgaand aan de familieviering op Eerste Paasdag (20 april) organiseren we een Paasontbijt
voor alle parochianen in het parochiecentrum bij de Jozefkerk (Nieuwe schoolweg 2).

0900 u: Inloop met een kopje koffie of thee

09.30 u: Ontbijt

10.30 u: Gezamenlijke wandeling naar de Jacobuskerk. Natuurlijk kunt u ook per fiets of auto.
11.00 u: Familieviering

Deelname is gratis. Het is wel fijn als u zich aanmeldt.

Bij de koffie in de parochiezaal (Jacobuskerk) en in het parochiecentrum (Jozefkerk) hangen
inschrijflijsten. U kunt uzelf ook aanmelden of dieetwensen doorgeven via
secretariaat@katholiekenschede.nl of 053-4785306.




In memoriam

Marcel Pater
*10 maart 1963 t 14 maart 2025

Marcel kwam in 1993 als nieuw koorlid binnen bij Jongerenkoor Sint Jan. Zijn toenmalige collega
Anneke had hem horen zingen. Zij was tevens onze dirigente en vroeg hem of hij geen zin had
om in haar koor te komen zingen. Dat leek hem wel wat. Hij had tegen zijn toenmalige partner
gezegd: “lk ga naar een kerkkoor om daar eens mee te zingen. Het zal wel niet laat worden”

Dat was een grote misvatting, want na onze bekende 3 e helft kwam hij vroeg in de ochtend thuis.
Dit was het begin van een lange koorperiode met een hoop gezelligheid.

Marcel kreeg in 1993 de hoofdrol in Grease. Hij werd besmet door het theatervirus en dat heeft
geleid tot diverse zang- en theaterprojecten, waarvan de oprichting van Theaterobers wel de
belangrijkste was.

Het koor is hij al die tijd trouw gebleven. Marcel was niet iemand die aan de zijlijn bleef staan. Al
gauw werd hij voorzitter en onder zijn voorzitterschap zijn in 1994 het Jongerenkoor Sint Jan en
het Michaél Jongerenkoor opgegaan in 2 nieuwe koren: Tweeklank voor de jeugd van 12tm 18
jaar en All Together voor iedereen boven de 18. Marcel niet alleen actief geweest in het bestuur,
maar was ook lid van de muziekcommissie en aanjager van concerten. En alles uiteraard wel
onder het genot van een wijntje en een hoop gezelligheid. Hij genoot van de solo's die hij mocht
zingen. “Het koor draagt mij’, zo zei hij altijd.

Met het geloof had Marcel door zijn verleden een haat-liefde verhouding. Toch won de liefde het
van de haat en wilde hij dit ook muzikaal vorm geven. Dit leidde in 2014 tot de oprichting van
Vocal Moments, waarin vooral opwekkingsliederen met volle overtuiging werden gezongen.
Marcel zocht urenlang naar nieuwe muziek en tijdens de repetities, ook uiteraard onder het
genot van een hapje en een drankje, gingen we met zijn vieren aan de slag om er iets moois van
te maken.

In januari 2025 kreeg Marcel te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Dit hakte er bij iedereen in.
Nog even was er sprake van een behandelplan, maar als snel bleek dat er geen kans op genezing
was. Er was veel verdriet, maar Marcel zei al heel snel “Het is niet anders”. Hij had zijn leven
geleefd, had ervan genoten en vertelde iedereen om dit ook te doen. Het was goed, hij ging naar
huis. Op 24 maart was zijn Final Show, waarin hij het afscheid heeft gekregen wat hij wilde.

Marcel, we gaan je in alles ontzettend missen en we hopen dat je goed thuis bent gekomen.

Bertina Dieben




Jozefkerk
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25-03-2025
26-03-2025
28-03-2025

09-02-2025

Verdriet om wie je mist

schuilt in de allerkleinste dingen.
Maar net daar hoop je troost te vinden
in alle mooie herinneringen.
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Engelien Bosman-Dinklo, 93 jai't;’;u_f.v dr'lr.:Bosman
Riet Floothuis-Groothuis, 84 jaaﬁﬁ Ben Floothuis

|

Thea Gerritsen-Meijer, 89 jaar, w/¥ Chris Gerritsen

Catharina G.G. Strootman-van Dijk, 92 jaar, w/v dhr. Strootman
Irene Jannink, 48 jaar

Leo L. de Graaf, 91 jaar, w/v Anneliesje de Graaf-Hangx

Ireneo Barrio Gonzalez, 85 jaar

Hendrika Korf-Nijmeijer, 92 jaar w/v dhr. Korf

Joop Lunding, 76 jaar, e/v F.M. Lunding-Nijmeijer

Hendrikus J. Bolster, 80 jaar, w/v mw. Bolster-Luttikhold

Gerda Arends-Bult, 87 jaar, w/v A.A. Arends

Engelina C. Beumers-Krukkert, 94 jaar

Marcel Pater, 62 jaar, e/v P. te Brake-Pater

Petrus J. Rasink, 95 jaar, w/v mw. Rasink-Houben

Truus Oude Elferink-Riesewijk, 94 jaar, e/v Tonny Oude Elferink
Talina Viscer-Terpstra, Sw;'v Cornelis G.A. Viscer

Hendrik A. van der Horst, 51 I, e/v Ria J.M. van der Horst-olde
Hendrikman

Johannes G. Bosz, 79 jaar, e!v"J.M.G. Bosz-Mensink

Maria M. Markink-Horsthuis, 96 jaar w/v dhr. Markink

Willem L. Schippers, 87 jaar, e/v Elly Schippers-Soedarmo

M. Stevens, 78 jaar, e/v A.G.A. Stevens-Geerts

Wilhelmus J.M. Woesthuis, 79 jaar, e/v Maria J. Woesthuis-ter Haar
Berendina G.A. van der Wolde, 64 jaar

Antonius M. Mossel, 79 jaar, e/v W.G.M. Mossel-Wekking

Riky Geurtse-Voorthuis, 81 jaar, w/v dhr. Geurtse

Khalya Carmaine Grace Haseth, in de St. Jozefkerk
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vieringenrooster

voorganger

Zaterdag 12 en zondag 13 april - Palmzondag

St. Jozefkerk

St. Jozefkerk

dag tijd
za  19.00 uur
zo  11.00 uur

W. Rekveld

W. Rekveld

Donderdag 17 april - Witte Donderdag

Parochiehuis

H. Jacobuskerk do

St. Jozefkerk

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag

do

H. Jacobuskerk vrij

St. Jozefkerk

vrij

H. Jacobuskerk  vrij

St. Jozefkerk

vrij

18.00 uur

19.00 uur

15.00 uur
15.00 uur

19.00 uur
19.00 uur

Werkgroep

R. vd Vegt

J. Kortstee+H. Mulder
L. van Veldhoven

Studio'65
B. Visschedijk

Zaterdag 19 april - Paasavond - Deurcollecte voor Caritas

St. Jozefkerk

20.30 uur

W. Rekveld

Zondag 20 april - 1e Paasdag - Deurcollecte voor Caritas
H. Jacobuskerk zo

11.00 uur

Maandag 21 april - 2e Paasdag
H. Jacobuskerk ma

11.00 uur

W. Rekveld

B. Engelbertink

Zaterdag 26 en Zondag 27 april - 2e Zondag van Pasen

St. Jozefkerk

Z0

11.00 uur

R.vd Vegt

Zaterdag 3 en Zondag 4 mei - 3e Zondag van Pasen
H. Jacobuskerk zo

11.00 uur

B. Visschedijk

soort viering koor
Eucharistie Samenzang/cantores
Meezingviering

Eucharistie Schola
agapeviering Samenzang
broodmaaltijd met gebed en zang
Eucharistie Schola
Kruisweg Samenzang
Kruisweg Samenzang
JC Superstar

Kruisverering All Together
Eucharistie BJK

Paaswake/doopviering Volwassenen

Eucharistie St. Jacobuskoor
Doopviering (ehc) (Gemengd Koor)
Familieviering

Eucharistie St. Jacobuskoor

(Gemengd Koor)

Eucharistie + kwd St. Jacobuskoor
(Gemengd Koor)

Eucharistie + kwd Samenzang /cantores
Internationale viering/doopviering

Zaterdag 10 en zondag 11 mei - 4e Zondag van Pasen - Deurcollecte Roepingenzondag

St. Jozefkerk

St. Jozefkerk

zZa

ydo]

19.00 uur

11.00 uur

W. Rekveld

R. vd Vegt

Eucharistie Samenzang
Meezingviering
Eucharistie Schola



vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering koor

Zaterdag 17 en zondag 18 mei - 5e Zondag van Pasen
H. Jacobuskerk zo  11.00 uur W.Rekveld Eucharistieviering All Together
Familieviering

Zaterdag 24 en zondag 25 mei- 6e Zondag van Pasen
St. Jozefkerk zo 11.00uur J. Kortstee + Eucharistieviering Kinderkoor JM
J. van den Bosch Te H. Communie

Donderdag 29 mei - Hemelvaart
H. Jacobuskerk do 09.30uur W.Rekveld Eucharistieviering St. Jacobuskoor
(Gemengd Koor)

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

. H.Jacobuskerk
~ Vrijdag 18 april 15.00 uur Goede Vrijdag - kruisweg lopen in de kerk
Zondag 20 april 11.00 uur Paasviering in de Jacobuskerk
Zondag 4 mei 11.00 uur Kinderwoorddienst
Vrijdag 16 mei 15.30 uur Vrijdagmiddagclub

e
St. Jozefkerk: o
Zaterdag 12 april 14.00 - 16.00 uur Parochiecentrum 5t. Jozefkerk - Palmpasenstokken maken
Zondag 13 april 11.00 uur Palmpasenviering

Zondag 20 april 09.30 uur Paasontbijt in parochiecentrum

Zondag 27 april 11.00 uur Kinderwoorddienst

17



Vieringen door de week

Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H.Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen
H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen
Ariensstaete vrijdag 19.00 uur
De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand  09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
: e
Coventry gebed in De Wonne
Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.
T



Geachte lezer, sy
| ‘ n

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in de Rooms-Katholieke . @

Kerk heeft een nieuwe website op rkmeldpunt.nl

(dit was: meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl).

De vernieuwde website wil mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben
ervaren in de R.-K. Kerk op een laagdrempelige manier uitnodigen om zich te
melden. Dat kan telefonisch. Ook kan er een formulier worden ingevuld op de
website.

De nieuwe website is eenvoudig van opzet, met een beperkt aantal pagina’s
waarop in kort bestek veel informatie wordt gegeven voor wie een kwestie wil
melden. Op de homepage doen de bisschoppen en religieuze oversten de
oproep: “Heeft u een ervaring van grensoverschrijdend gedrag binnen de R-K.
Kerk? U kunt met uw ervaring bij het Meldpunt terecht”

Na een melding neemt het Meldpunt in de persoon van de meldpuntfunctionaris
contact op met degene die de melding deed. “De meldpuntfunctionaris van het
Meldpunt luistert naar uw verhaal en biedt ondersteuning bij vervolgstappen,
zoals juridische, pastorale of psychische hulp,” geeft de website aan. De
meldpuntfunctionaris geeft mensen persoonlijk en op maat hulp en advies en
ook ondersteuning bij de mogelijke stappen die mensen kunnen nemen.

Bij gelegenheid van de vernieuwing van de website is gekozen voor het
vereenvoudigde webadres rkmeldpunt.nl (dit was:
meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl). Ook werd een nieuw logo
ontworpen.

Het onderdeel ‘veelgestelde vragen’ op de website geeft antwoord op vragen als:
Wat is grensoverschrijdend gedrag binnen de R.-K. Kerk? Wat gebeurt er nadat ik
een melding heb gedaan? Welke juridische stappen kan ik ondernemen als
slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag?

Aangegeven wordt over welke personen meldingen kunnen worden gedaan bij
het Meldpunt, omdat voor hen de Gedragscode Pastoraat geldt. De
Gedragscode Pastoraat is opgenomen bij de downloads op de website, waar ook
het Reglement van het Meldpunt te vinden is en jaarverslagen. De website van
het Meldpunt vermeldt het preventiebeleid in de R.-K. Kerk en verwijst hiervoor
ook naar de websites van rkkerk.nl en knr.nl.

Op de website van de parochie (www.rkzuidoosttwente.nl) is een link geplaatst

Meldgpunt

Grensoverschrijdend Gedrag RKK ( 7% 19



¥ Tieneravond
| De eerste tieneravond was gezellig.
™ En wat heeft deze groep jonge mensen mooi gezongen!

De volgende tieneravond is op 7 juni,
dus houd je agenda vast vrij!

Palmpasenstokken maken en Palmzondag

Heb jij weleens een palmpasenstok gemaakt? Weet jij wat dat haantje betekent en waarom er dertig
snoepjes aanhangen?

Op zaterdag 12 april, 14.00-16.00 u gaan we palmpasenstokken maken in het parochiecentrum bij de
Jozefkerk (Nieuwe schoolweg 2). Kom jij ook? Meld je aan via
kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl

Op zondag 13 april zijn alle kinderen welkom in de Jozefkerk. De mis begint met een processie van alle
kinderen met hun palmpasenstok. Er is geen kinderwoorddienst. Samen met de hele kerk lees je het
passieverhaal.

Kun je op 12 april niet komen, maar wil je wel meelopen? Stuur een berichtje naar
kinderwoorddiensten@katholiekenschede.nl

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.) acobuskerxlgh_

Zondag 27 april, Zondag van de Goddelijke barmhartigheid
Thema: Tastend geloven

In het Evangelie lezen we dat Thomas verdrietig is. Zijn grote vriend
Jezus is gestorven en begraven. Hij kan niet geloven dat Jezus uit de
dood is opgestaan.

Locatie: Jozefkerk

Zondag 4 mei, 3e zondag van Pasen
Thema: Jezus, de Levende, herkennen

Ook deze zondag lezen we een verrijzenisverhaal. Jezus verschijnt bij het meer van Galilea
aan de apostelen. Hij laat zien dat hij niet zomaar een geest is.
Locatie: Jacobuskerk




Goede vrijdag 18 april 15.00 u
Jacobuskerk

Samen lopen we langs alle staties.

Bij iedere statie hoor je een stukje van het verhaal
over de kruisiging van Jezus.

Luister naar de muziek en zing mee.

Eerste
Paasdag

(zie ook
pagina 13)
We beginnen %
deze zondag
om 09.30u oA
_ met het nY
Paasontbijt in

het parochiecentrum bij de Jozefkerk. Inloop vanaf 09.00 u. Wil jij er ook bij zijn? Meld je % &
aan via secretariaat@katholiekenschede.nl (v66r woensdag 16 april) of schrijf je in op B

de intekenlijsten die in het parochiecentrum (Jozefkerk) en in de parochiezaal

(Jacobuskerk) hangen.

Om 10.30 uur wandelen we naar de Jacobuskerk.

Om 11.00 u begint de familieviering in de Jacobuskerk.

vrijdagmiddagclub in mei

Jullie hebben het vast gehoord. Vanaf nu vieren we de derde zondag van de maand met de
hele parochie samen de Familieviering. We horen er allemaal bij. Groot, klein, oud, jong en iets
daar tussenin.

De vrijdag van tevoren gaan we knutselen (en / of bakken, zingen, schrijven, tekenen) in het
thema van de viering. Het Evangelie van die zondag leidt ons!

Voor de (groot)ouders staan koffie en thee klaar. We willen jullie graag de gelegenheid geven om

elkaar te leren kennen.
Dus: zet het vast in de agenda van je vader, moeder of grootouders (Je mag het ook in de agenda

van de ouders van jouw vriendjes zetten ;-) ).

Je bent vanaf 14.30 u welkom in het parochiehuis bij de Jacobuskerk op: 16 mei
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Hctiviteiten

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die
georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te
nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer
informatie kunt vinden.

5x dinsdag
11-3tm
06-5

17 mei
11.00-16.00

17 mei
19.30-21.00 u

20 mei
19.30 uur

Genesis leeskring — de Schepping van de Hof van Eden

Hoe kunnen we het Bijbelse boek Genesis, en dan met name de twee Scheppings-
verhalen, verstaan in deze tijd? We gaan dat ontdekken in een leeskring op
vijf dinsdagavonden in de Veertigdagentijd en Paastijd.

11 en 25 maart; 8 en 22 april en 6 mei van 19.30 — 21.45 uur in het
Dienstencentrum RK Enschede aan de Nieuwe Schoolweg te Enschede. Zie ook:
www.rkzuidoosttwente.nl

Vormelingendag in de Broederenkerk te Deventer;
www.jongaartsbisdom.nl

Voorjaarsconcert Grensland Overdag Koor in de Noorderkerk aan de
Lasondersingel 19. Ze zingen samen met Liberation popkoor en 3 solisten. De
kerk is open om 19.00 uur. Parkeren kunt u op het Roombeek.

Filmavond in het Parochieel Diensten Centrum, zie ook pagina 8
Georganiseerd door de Werkgroep Laudato Si.

CGGZ Crescendo Enschede

Wijziging repetitielocatie.

Vanaf 1 februari 2025 repeteert ons koor CGGZ Crescendo in de aula van de
basisschool ‘De Fontein Elshofplein 7 in Enschede van 19.30 tot 21.30 uur.
Parkeergelegenheid is er in de omgeving en aan de achterzijde van de
school waar tevens de ingang is. Indien u / jij graag zingt en ons koor wilt
komen versterken dan bent u/ jij van harte welkom om een keer te kijken
of mee te zingen op een woensdagavond.

Op onze website kunt u meer informatie vinden:
www.crescendo-enschede.nl



Oecumenische Sobere Maaltijd 15 april in de goede week in Enschede
Een sobere maaltijd in de vastentijd op weg naar Pasen. Een moment van bezinning en
soberheid.

En van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar niet bij uitstek de gelegenheid voor?

De maaltijd is op dinsdag 15 april van 17.30-18.30 uur in de ontmoetingskerk,
aan de varviksingel 139

De maaltijd is gratis maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vastenactieproject
voor arme plattelandsvrouwen in Oeganda.

Meer info en opgave voor de maaltijd bij: rinavdhulst@kpnmail.nl en Nelly Slot

Denk mee en praat mee.

Op 18 maart 2026 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Het seniorenplatform
Enschede wil graag invlioed uitoefenen op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen in Enschede. Daarvoor organiseert het platform 2 bijeenkomsten.

o Alvorens we met de lokale politiek in gesprek gaan willen we eerst onze “achterban’, de
senioren in Enschede, raadplegen. Daar willen we wensen inventariseren en onze ingenomen
standpunten, zoals over de woonvisie en de mantelzorg, voorleggen. Dat doen we op
woensdagmiddag 7 mei van 14.00 tot 16.00 uur in Prismare.

o De resultaten van deze bijeenkomst vormt de inhoud van ons gesprek met

vertegenwoordigers van de lokale politiek op donderdagavond 5 juni van 19.00 tot 21.00
uur, ook in Prismare.

Wij nodigen u uit om deze bijeenkomsten bij te wonen,
aanmelden hoeft niet en de koffie is gratis Verdere
informatie? Dick Boer, email: fam-boer@home.nl
info@seniorenplatform of
https://seniorenplatformenschede.nl/

K Senforenbfarforml

Enschede
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Uitnodiging Ariéns Lezing 2025 te
Enschede

Dick Buursink

"Ariéns, de strijd in zijn tijd"

Vrijdag 19 september 2025

13.30 - 17.00 uur
Ariéns Lezing 2025

In het kader van het 700-jarig bestaan van Enschede houdt
het Ariéns Comité de Ariéns Lezing 2025 te Enschede.
Enschede is de plaats waar Ariéns met de praktijk van de
arbeidersbeweging kennis maakte en daar mede vorm aan
gaf.

Dit jaar spreekt Dick Buursink, econoom, oud-wethouder van
de gemeente Enschede voor de PvdA, over het optreden van
kapelaan Alphons Ariéns in Enschede, tegen de achtergrond
van de negentiende-eeuwse arbeidersbeweging. Dick
Buursink vertrekt vanuit de sociaaleconomische geschiedenis van Twente in de negentiende eeuw,
en neemt ons mee in de bewegingen die toen ontstaan zijn op sociaaleconomisch terrein. Het was
een tijd van harde strijd, die zijn stempel heeft gedrukt op de inmiddels 700-jarige geschiedenis
van de stad Enschede. Het belooft een boeiende lezing te worden, waarin duidelijk zal worden dat
Ariéns een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de sociale en politieke emancipatiegeschiedenis.

Programma

13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

14.00-14.15 uur: Welkom en opening door Hub Crijns, vicevoorzitter Ariéns Comité

14.15-15.15 uur: Lezing ‘Ariéns, de strijd in zijn tijd’ door Dick Buursink

15.15-15.30 uur: Pauze met thee en koffie

15.30-16.15 uur: In gesprek met elkaar. Er is alle ruimte voor discussie met de spreker, de gespreks-
leider en met elkaar

16.15 uur: Afsluiting van de Ariéns Lezing 2025 door Hub Crijns

16.20-17.00 uur: Napraten en de mogelijkheid om de stand van het Ariéns Comité te bezoeken

Aanmelden
De zaal, gelegen op de eerste verdieping van wijkcentrum Prismare, is vanaf 13.30 uur open. De
toegang is gratis. Gelieve u vooraf aan te melden.

U kunt zich tot 17 september aanmelden via secretaris@arienscomite.nl
U bent van harte welkom.

Bezoek voor meer informatie onze website: www.arienscomite.nl
Praktische informatie

Locatie: het Muziek Atelier van wijkcentrum Prismare,

Roomweg 167D, 7523 BM Enschede

Bereikbaarheid

Met het openbaar vervoer: bus 61 en 62 vanaf

Station Enschede. Halte voor de deur.

Plan uw reis via www.9292.nl

Met de auto: raadpleeg uw routeplanner

Parkeren: parkeerterrein Roomweg, tussen

Tollensstraat en Lonnekerspoorlaan.

\Q Het Ariéns-Comité



Van het bestuur

Beste parochianen,

In deze tijd van bezinning en verbondenheid willen wij als parochiebestuur onze grote
dank en waardering uitspreken voor ieder van u. Het is hartverwarmend om te zien hoe
velen - jong en oud - hun weg weten te vinden naar onze kerkgebouwen, H. Jacobus
en St. Jozef. De groeiende betrokkenheid bij onze vieringen vervult ons met hoop en
vertrouwen voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

De samenvoeging en centralisatie van de parochie is een weg die we samen gaan. We
realiseren ons dat dit proces niet voor iedereen vlekkeloos verloopt. Toch merken we
dat we stap voor stap onze draai beginnen te vinden. Er groeit meer onderlinge
verbondenheid, meer samenwerking — en dat is iets om dankbaar voor te zijn.

Tegelijkertijd vragen wij in deze veertigdagentijd ook om uw aandacht voor de
financi€le kant van onze parochie. De opbrengst van de actie Kerkbalans blijft tot nu toe
achter bij die van vorig jaar. Dit baart ons zorgen, want we zijn samen verantwoordelijk
voor de hele begroting van onze parochie. Door stijgende kosten is er meer nodig om
onze missie — ook in de toekomst — levend te houden. Het afstoten van een kerkgebouw
heeft minder invloed op de begroting dan men soms denkt; vaste lasten blijven vaak
bestaan. Daarom is uw bijdrage - groot of klein — van onschatbare waarde.

We zijn bijzonder dankbaar voor pastor Rekveld, die samen met emeriti priesters
onvermoeibaar de vieringen in onze parochie en buurtparochies blijft verzorgen. Ook
willen we onze erkentelijkheid uitspreken richting het Aartsbisdom, dat zich
onverminderd inzet om ons te ondersteunen. We weten dat er een tekort aan priesters
is, maar blijven optimistisch en vol vertrouwen zoeken naar duurzame oplossingen.

Laten we in deze tijd van vasten — een tijd van inkeer, solidariteit en hoop - ons geloof
blijven delen, elkaar blijven ontmoeten in de liturgie, en onze parochie samen blijven
dragen. Dank voor uw betrokkenheid, gebed én steun.

Met hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur

Koen Kuijpers
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Plechelmus

Recentelijk waren Vincent en Maarten van Rossem in hun tv-programma in de oude
Hanzestad Oldenzaal, zij gingen de Plechelmus bekijken. Uiteraard werd er gezegd dat de
kerk in 1890 in zeer slechte staat was. De architectuurhistoricus Vincent maakte er een
rondje. Joseph Cuypers (niet Kuijpers zoals soms abusievelijk geschreven wordt) verrichtte
nogal wat herstelwerkzaamheden. Nu is de basiliek een mix van Romaans en Neogotiek.
Ikzelf vind het spannend hoe Romaans en Neogotiek samensmelt in een architectonische
symbiose.

Kolping Boys

Toen de zuilen nog volop in de maatschappij stonden, kon je
aan de namen zien, waar je toe behoorde. Zo hebben wij de
Kolping Boys, vermoedelijk grote inspirator van de priester
Alfons Ariéns. De Priester Adolf Kolping leefde van 1813 tot
1865.In Miinsterland zijn veel verenigingen naar hem genoemd
zoals de Gazellen Boys en andere mooie namen. Een andere
mooie naam is natuurlijk de Zouaven, zij speelden ook in Noord
Holland en wel de R.K. enclave Grootebroek en dus niet in de
Vaticaanstad. De gebroeders Ronald en Frank de Boer speelden
bij deze club.

P.S.

Op mijn fietstocht door Glanerbrug heb ik opnieuw het kunstwerk van Gabriélla Mulder, zelf
uit Glanerbrug, bekeken. Zij voerde het werk uit in zwaar staal, vier meter hoog en zeven
meter lang. Ook voor de Jozef zou een fors beeld kunnen komen, er is veel ruimte.

Foto: Secil Arda

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk

De Pathmos-oase .

Het voorjaar heeft zich al voorzichtig aangekondigd. “‘
Bescheiden krokussen zijn uit het gras en de perken = s
tevoorschijn gekomen.

In de wintermaanden is de oasetuin gesloten geweest.

7 A-A S
Maar de eerste dinsdag na Pasen, 22 april, gaan we in PATHMOS ’G

de Pathmos oase weer open. Ontmeoelingaplek voon iedencen
U bent dan welkom elke dinsdag- en Haaksbergenstaal 253
donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Gewoon 7545 GH, Enachede

voor de gezelligheid, met koffie of thee, of misschien

om rustig te zitten. WE LKOM
Tevens is het mogelijk in onze moestuin te komen
werken, uw eigen groente te verbouwen. Vrijwilligers w"-' ZIJ N
welkom.

Groet van het pathmos-oaseteam en tot ziens.
Adres: Haaksbergerstraat 253 7545GH Enschede
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Dit jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht opnieuw
een driedaagse busbedevaart naar Echternach:

daar wordt bij het graf van Sint Willibrord, de eerste
aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland,
op 10 juni de ‘Springprocessie’ gehouden.

Het vertrek is op 9 juni (Tweede Pinksterdag), op de
heenweg viert de groep de Eucharistie in Susteren.

Echternach

Na het diner in het hotel gaan de pelgrims naar Echternach voor het plechtig Lof

in de basiliek. De volgende dag start met het bijwonen van de plechtige
Eucharistieviering in de basiliek, gevolgd door deelname aan de
Springprocessie.

's Middags staat Luxemburg-stad op het programma met een bezoek aan de
kathedraal en de stad zelf.

Op de derde dag wordt de Eucharistie gevierd in Trier. Daar is ook gelegenheid
de binnenstad te bekijken. De pelgrims reizen via Thorn (voor het diner) terug
naar Nederland.

De reisleiding is in handen van vicaris Cornelissen en dhr. B. Lokate; vicaris
Cornelissen verzorgt samen met mgr. Hoogenboom de pastorale begeleiding.

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze reis.

De aanmelding is geopend (alleen online : redactie@aartsbisdom.nl) maar
vanwege het zeer beperkte aantal eenpersoonskamers kan er alleen geboekt
worden voor een tweepersoonskamer (€ 355 per persoon).

Wie zelf geen reisgenoot heeft, krijgt door de organisatie een kamergenoot
toegewezen.

Pelgrims die per se een eenpersoonskamer willen, kunnen contact opnemen
met dhr. B. Lokate (e-mail: gimlokate@home.nl) om de mogelijkheden te
bespreken en op de wachtlijst geplaatst te worden.

Vanwege het beperkte aantal kamers krijgen pelgrims uit het Aartsbisdom
Utrecht voorrang bij het aanmelden.

Foto:
Ramon Mangold (Nederlandse deelnemers aan de Springprocessie in 2023)
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Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl /facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



HET NIEUWE MILL HILL
ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu
opleidingshuizen in Afrika en Azié.

Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India.
Studenten van overal komen daar bijeen voor hun
laatste training. Daarna worden ze uitgezonden
naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er
nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azié en
omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in
Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge
mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde
van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding
wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57

t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariéns

L053-4321955

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 Vindtﬁor? _—
info@leidekkershedrijf-koenders.nl inLRoe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éov?m tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

- =
Une
Mellink Schilders

Sinds 1937
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STUDIOs5

vocaal theater

Deuren gaan open om 19.30
Kom op tijd want ......... vol = vol!



