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Hier is ruimte voor een nieuwe
advertentie.

Voor € 250,- plaatsen wij een jaar
lang, in tien nummers, uw
bericht.

Neem hiervoor contact op met
het parochieel diensten-
centrum via

secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de
redactie:
redactie@katholiekenschede.nl

In de geest van Alphons Ariéns

De activiteiten van het Ariéns Comité

kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen
kunt u doneren op

NL67 RABO 0118 0417 38

t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede




Pelgrim

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Nieuwe Schoolweg 2, boven Aprll 2024/03
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306 Inhoud
secretariaat@katholiekenschede.nl 5  Voorwoord van pastor
Geopend: maandag t/m donderdag van Willy Rekveld
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl 6  St.Jozef
rekeningnummer NL15RABO 0153 166665 g  H.Jacobus

10 St.Jan

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.

G0-20874800 12 Space for Grace, een bijzonder

project

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22 13 Ziekenzalving Jacobuskerk

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl
16 Vieringenrooster mét agenda

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider voor kinderen
Tel. 06-3917 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 23 Enquéte over de kerken

Vrije dag: maandag
24 Uit het Bestuur

Pastor W. Rekveld, parochievicaris

Tel. 06 - 20 87 48 66 27 Sam's kledingactie

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 -30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Op de voorpagina ziet u

één van de kruiswegstaties
die oorspronkelijk in

De Goede Herderkerk op het
Velve hebben gehangen.

Na de fusie met de Heilig
Hartkerk hebben ze jaren op
zolder gelegen en kregen
later alsnog een plaatsje in
de Verrijzeniskerk.

Fotograaf: Diana Nieuwold
Kerkfotografie.nl
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e Het begin van de lente is er weer.
/ De natuur ontluikt.
& Vogels trekken weer hoog in de lucht naar het
. noorden en de bloemen en bomen staan dik in
de knop of showen hun mooiste
_bloemenpracht.

" Het begin van licht en warmte. Wat een fijn

gevoel!
Wij hopen ook jullie lezers dit gevoel te geven,
een
fijne Pasen
- letje, Clara, Annelies en Ine -
N
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Lente

Is't niet een wonder
Zoals alles groeit
En zelfs na een winter
Weer wonderlijk bloeit

Het blijft zo bijzonder
Dat warmte en licht
Bij plant, dier en mens
dit wonder verricht



Een Goede Week

Op weg naar Pasen krijgen we veertig
dagen de tijd om ons daarop voor te
bereiden.

De zondagen zijn niet bij die veertigdagen
inbegrepen, zij geven ons wel aan hoe wij
die tijd gestalte kunnen geven.

Tot je zelf komen, een verandering, een
omkeer. Zelf een huis van gebed zijn. Dat
is voor ons niet gemakkelijk te noemen.
Dat is door die goede week gaan, op weg
naar dat nieuwe leven, Pasen.

Te beginnen met Palmzondag.

Ook wij mogen zijn Naam noemen en
daarmee de namen van de vele mensen
die lijden door omstandigheden aan het
leven van alle dag.

De drie heilige dagen voor Pasen staan in
dat teken.

Witte Donderdag, de gebrokenheid van
Hem die het Brood nam en het deelde. Dit
ben IK voor jullie, omdat IK in jullie
gebrokenheid wil delen. IK wil dat je hierin
geheeld wordt. Geheeld wordt om te
leven.

Goede Vrijdag, het kruis, die weg ten einde
gaan. Dat mag ons uitnodigen dat wij in
het teken van het kruis de weg van Jezus

gaan. Door lijden en dood naar Leven. In
zijn wijd uitgespreide armen heeft Hij dat
onverwoestbaar teken opgericht dat de
hemel en de aarde verbindt.

Dat wij in ons eigen leven met Hem en
elkaar verbonden werken aan heelheid in
vrede en gerechtigheid.

Stille Zaterdag.

Stil worden in jezelf, stil worden met al die
mensen die treuren om het gemis van een
dierbare door oorlog en geweld. Onrecht
en honger.

Stil worden om door die donkere Nacht op
te gaan naar dat Licht dat Leven geeft.

Dat wij Licht uitdragen en ervan getuigen
in ons eigen leven. In dat wat wij horen op
de Paasmorgen. Hij is niet hier, Hij leeft, Hij
gaat u, jullie, ons allen voor in dat Licht, in
dat Leven.

Zalig Pasen.

Pastor Willy Rekveld. Parochievicaris.



St. Jozefkerk

Colofon
Geloofsgemeenschap Noord

Openingstijd Iocatlesecretanaat'

Lokale Pastoraatgroep:

Lokale Beheergroep:

Redactie Pelgrim: -

Voor misintenties, stipendia, kerk-

/-~ ofeen ande

Vieringen: zie pagina's 16-17-18
Bijbel leesgroep:

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Een bijzonder parochieblad

In 1944 werden ook de klokken van de Jozefkerk
door de bezetter geroofd. Nadat de schade aan
de kerk, die was ontstaan aan het einde van de
oorlog, was hersteld, ontstond het plan om met
een grote actie ook gelden bij elkaar te krijgen
voor nieuwe klokken.

Hiervoor werden heel veel activiteiten ontplooid.
Onder andere verscheen er een jaar lang een
maandblad met de titel: Klok en klank.
Verslagen van acties, verhalen en andere
bijdragen vulden het blad.

Ook werden veel advertenties geplaatst.

Na een jaar was het geld bijeen en stopte het
blad.

In het archief is de volledige jaargang van het
blad nog aanwezig.

Rien Tiehatten




Geloven

Lenteklokjes luiden de lente in. Het voorjaar is
begonnen. We vieren Pasen. Het feest in de
lente. Feest van een nieuw begin, nieuw leven.
Als je goed kijkt, zie je het om je heen. Je hoort,
je ziet, je proeft, je ruikt het. Alle zintuigen gaan
open. In de klimaatbrief Laudato Si van Paus
Franciscus nodigt de paus ons uit met
verwondering, zorg en aandacht naar de
schepping te kijken. Wij mensen hebben de
aarde nodig. Heeft de aarde ons nodig?
Franciscus van Assisi (1182 - 1226) kon hele-
maal opgaan in de schepping. Elk levend wezen
was zijn medeschepsel, hoe klein en nietig ook.
Hij was vol ontzag voor de zon, de maan en de
sterren. Voor zuster water. Dag in dag uit leefde
hij in alle eenvoud en kwetsbaarheid vanuit die
verwondering. Zelfs in dagen van verwarring en
onzekerheid pakte hij de draad weer op, door
angst en pijn heen. Als hoorde hij een stem:
Vertrouw nu maar, er is hoop, er is perspectief,
Jezus heeft het voorgedaan. Evenals Franciscus

Geloven

Geloven is de schepping in verband zien
met ongeschapenheid,

de samenhang van uur en eeuwigheid,
van ziel en zand zien.

Geloven is verrukkelijk onmondig zijn,
blind zijn en zien, duizelen in het
Woord,

het kind zijn dat de tijdeloosheid hoort
achter de dingen die kortstondig zijn.

Zich wonden aan de eeuwenoude vragen,
beurtelings blijdschap en verdriet zijn,
maar ieder uur van lemand lied zijn: -
geloven is de dood niet willen dragen.

Jan Veulemans

mogen we in zijn voetspoor gaan. In de
afgelopen veertigdagentijd hebben we elke
zondag stilgestaan bij het bewogen leven van
Jezus van Nazareth. Beginnend bij de doop in
de rivier de Jordaan, de beproevingen in de
woestijn. Gesterkt gaat hij op weg, zoekt
medestanders bij het meer van Galilea.
Eenvoudige vissers die hun netten in de steek
laten om hem te volgen. Zijn kring van
aanhangers wordt groter. In bepaalde kringen
vindt men dit verdacht. Wie is hij toch? Wat
vertelt hij? Is dat volgens de traditie? Hij
geneest zieken. Spoort aan om te vergeven. De
vrede te zoeken. Hij trekt zich terug in
eenzaamheid. De stilte doet goed. Op verzoek
leert hij zijn leerlingen bidden. De kring van
aanhangers wordt groter, maar ook de kring
van tegenstanders. Verraden in eigen kring gaat
hij zijn lijden tegemoet. Maken de verhalen ons
gevoeliger voor wat er op dit moment in de
wereld gaande is?

Zally Puson

Lies van Veldhoven




H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt

u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@

katholiekenschede.nl Jacobuskerk op zaterdagmiddag weer
Eric Sanders open!

Hetty Mulder

Juliétte K
el Met ingang van 6 april is de Jacobuskerk weer

iedere zaterdag van 12 uur tot 16.30 uur

Lokale Beh :
Okale Beheergroep geopend voor bezoekers.

Email

E:&ﬁ:g;:ﬁ?g;;g:ﬁkerk@ Laat je verrassen door de mystiek en de stilte

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten gi” E”f tervt\:ij: het op de Oude Markt een
Joop van der Woning, evenementen/ el

activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud Steek een kaarsje aan en kom tot rust.....

Of loop mee met een van onze kerkgidsen, die je
graag uitleggen wat de betekenis en herkomst

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redgctie@kaﬁl'{oliekenschede.nI is van de verschillende liturgische afbeeldingen

en voorwerpen in de kerk.

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv Van harte welkom!
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het
h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding




Stille aanbidding bij het sacrament van Jezus’ aanwezigheid

Adoro te devote, latens deitas,
Quee sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subicit,
Quia te contemplans totum deficit.

Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich
verschuilt:

aan U onderwerpt zich heel en al mijn
hart,

want U schouwend weet ik dat het niets
vermag.

begin van hymne toegeschreven aan de
heilige Thomas van Aquino.

Met Pasen vieren wij het hoogtepunt van het liturgisch jaar -
Jezus Christus’ kruisdood voor onze zonden, ter onzer bevrijding en Zijn wederopstanding, als
eerste uit de doden.

Bij het Laatste Avondmaal stelde Hij de eucharistie in: Hij brak het brood en zegende het en
deelde het en zei: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt".

Zo geloven wij in de werkelijke tegenwoordigheid van
Jezus Christus, Zoon van God, in dit allerheiligst
sacrament.

Het is fijn om bij Christus te zijn. Aanwezig bij Hem, in
stilte.

Met niets om aan te bieden behalve jezelf - geen zang,
geen woorden - kun jij er “zijn"?

Tijd voor Hem maken, zoals je ook doet voor een vriend,
of een moeder, of jezelf.

Wat zeg je Hem? Wat zegt Hij jou?

In de Jacobuskerk:

Zaterdag 13 april 17 - 17.30 uur
Zaterdag 11 mei 17 - 17.30 uur
Zaterdag 8 juni 17 - 17.30 uur
Zaterdag 13 juli 17 - 17.30 uur
Zaterdag 10 augustus 17 - 17.30 uur




St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22
Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09
Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

@,Yq Wij hebben deze winter niet stil

ASE gezeten. Er was onderhoud
=" genoeg te doen. De consoles voor
kunstwerken waren niet uit “het
goede hout gesneden” en moeten vervangen
worden. De kunstwerken die zomers buiten
staan of hangen zijn schoongemaakt en
nagekeken.
Hoewel we een gat in het ijs hebben moeten
hakken om de vissen op tijd van wintervoer te
kunnen voorzien, zijn ze de winter goed
doorgekomen.
De bijen zijn niet van honger omgekomen.
Bijna 20 kg suiker kwam eraan te pas om ze
gezond te houden, maar nu zien we ze alweer
voorzichtig naar buiten komen.
De tuingroep is al voorbereidingen aan het
treffen. Er wordt weer een plan gemaakt om er
deze zomer een “eetbare tuin” van te maken.
Ook wordt de school weer ingeschakeld. Naast
de stukjes tuin kunnen ze insectenhotelletjes
inrichten en moeten er wat vogelkastjes
bijgeplaatst worden. 12 kinderen uit 2
verschillende groepen werken daar om
beurten aan mee.

Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag
bent U dan tussen 14 en 16 uur van harte
welkom voor een gezellig kopje koffie of
thee. Geheel vrijwillig leiden we U rond,
want er is weer veel te zien en te vertellen.

Alvast een hele goede Pasen gewenst namens
het hele team:

De Coérdinator.




Op excursie naar het Klooster in Denekamp

De zusters Franciscanessen heten u welkom

Was u ook altijd al zo nieuwsgierig hoe het er bij de zusters in Denekamp allemaal uitziet en hoe het
er daar aan toegaat? Dan is er nu een kans om op plekken te komen waar u anders niet zo gauw
komt.

We hebben een excursie gepland waarbij u een uitgebreide rondleiding krijgt. Het geheel wordt
afgesloten met een “proeverij” van allerlei Indonesische hapjes.
Het thema is: Kom, zie en proef.

Wanneer? Donderdag 23 mei 2024.

Vertrek om 13.00 uur vanaf de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat (12.45 aanwezig)
We proberen of we op de heenweg nog een Twents ommetje kunnen maken.

Het programma wordt afgesloten in Indonesische sfeer met Indonesische hapjes.

Het eerste drankje is inclusief, daarna eigen kosten.

Vertrek naar Enschede: 17.30 uur.

De kosten bedragen €25,--
(De werkelijke kosten liggen tussen de €35 en €40,--. Dus u profiteert van een sponsoring)

. Opgave uiterlijk zaterdag 11 mei.
. Bij opgave graag betalen.

- Maximale deelname 40 personen

José Heitbrink: 053-431 6209
Jan Kosters: 0630 24 39 82
Hermine Leppink: 053-431 21 38
Henny Pahlplatz: 0610 13 11 12
Henk Thuss: 053 433 03 22

Deze excursie is toegankelijk voor alle parochianen van parochie
St. Jacobus de Meerdere.
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SPACE FOR GRACE

Het zoemt al een tijdje rond.... Space for Grace. Dat we als parochies Zuidoost Twente
deelnemer zijn. En daardoor professionele begeleiding en extra budget hebben voor
verbindende activiteiten. En hoe mooi dat samenvalt met de Missionaire Parochie.... Hoogste
tijd om te vertellen wat het precies inhoudt en vooral ook hoe we hier deelnemer in
geworden zijn.

Het begint met een telefoontje....

Medio juni ‘23. Er is een project, waar je je voor in kan schrijven. Het heet Space for Grace.
Initiatief van Porticus, Kaski, Zalige Zalm, Huis van Dominicus en Hoe dan Wel.

Wat het precies is? Kijk op Space for Grace.nl, daar vind je alle info. We kunnen een aanvraag
indienen. Dus werk aan de winkel!

Voorlopige aanvraag ingediend
Dat moet uiterlijk begin juli. Paul Daggenvoorde en Frank de Heus formuleren de eerste opzet:

“Professionele expertise nodig om (ook via de digitale weg) missionair te kunnen zijn. Mensen
bereiken en bereikbaar maken voor elkaar. Verbinden. Expertise die wij daardoor opdoen
beschikbaar maken voor andere parochies in bisdom. Nieuwe doelgroepen bereiken en
aanspreken en voeden met de inhoud van ons geloof”

Aan de hand daarvan volgt een intake gesprek. Gesprek via Zoom op 3 juli. Frank de Heus,
Hetty Mulder en Monique Lubbers spreken via Teams met Suzan Doodeman en Johannes van
den Akker van Hoe dan Wel. Zij doen de voorselectie voor Space for Grace.

Van voorlopige aanvraag naar complete projectaanvraag
Na het intake gesprek wordt duidelijk, dat de aanvraag gericht moet zijn op drie kernpunten:

- Gemeenschap bouwen
- Vitaliteit
- Innovatie

Coaching leert ons de project aanvraag te versmallen. Schrijven en bijschaven.
Maak het concreter, maak het beter meetbaar, wat wil je bereiken, wat is je experiment.

In goede samenspraak en overleg met de ZOT brede werkgroep PR en Communicatie hebben
Frank en Hetty namens parochies ZOT op 31 oktober het projectplan “Naar buiten keren”

ingestuurd. Wetend dat er budget is voor maximaal 10 projecten. En er 17 worden ingediend.
Kort voor kerst zal de jury haar besluit kenbaar maken.

Lees verder op paginal3
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Uiteindelijk zijn zes ingediende projecten geselecteerd, waaronder ons project. Wat een
opsteker! Maar ook: handen aan de ploeg! Want het schept uiteraard verplichtingen.
We antvangen budget om de gewenste doelen te bereiken in 2024, dat moeten we ook
verantwoorden.

Wat houdt het project “Naar buiten keren” in?

Doel is om meer mensen bij de kerk te betrekken. Kerk als centrum van geloof,
gemeenschapsopbouw en verbinding. Over locaties heen, dus missionair. Binnen Zuidoost
Twente, maar van harte bereid om expertise en ervaring breder te delen. We focussen op de
groep 30 - 50 jarigen, omdat deze groep een sandwichfunctie heeft. Zowel naar kinderen en
tieners als ook naar ouderen. Hoe bereiken we deze groep het best? Wat is de ideale
media-mix? Hoe willen we ons presenteren?

Wat is je experiment?
Dat is één van de vragen uit het Space for Grace werkplan. Ons experiment bestaat uit het
organiseren en uitvoeren van:

- Kleuterkerk in Enschede, Losser en Haaksbergen (doelgroep kleuters en ouders)
- Theatergroep 'S Tof in Losser: Bijbelse verhalen in toneelvorm (doelgroep tieners en ouders)
- Stille aanbidding: georganiseerd door en voor doelgroep jonge katholieken in
Jacobuskerk Enschede
- Gospelconcert: georganiseerd door en voor (jongeren)koren Zuidoost Twente.
- Zuidoost Twente: hoe bereiken we de mensen en hoe vinden ze ons?

De drie samenwerkende parochies Zuidoost Twente presenteren zich in de loop van dit voorjaar
via een gezamenlijke website. Daar is een huisstijl en logo voor ontworpen.

De facebook en instagram accounts heten sinds kort “Zuidoost Twente”.

Daarnaast worden panelbijeenkomsten opgestart om vooral te luisteren en te inventariseren
welke vragen en behoeften er zijn onder katholieken (al dan niet parochiaan) in de genoemde
leeftijdscategorie in Zuidoost Twente

Kortom: Space for Grace in een missionaire parochie!

Wij nemen je de komende maanden graag mee in de vorderingen van de verschillende
projecten.

En wie denkt: daar wil ik best mijn steentje aan bijdragen: meld je graag bij

Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of

Hetty Mulder: communicatie@rkzuidoosttwente.nl

Op dinsdag 9 april is er om 14.30 uur een ziekenzalving in het parochiehuis
achter de Jacobuskerk aan de Walstraat.

De voorgangers hierbij zullen zijn de pastores Paul Daggenvoorde en Frank de
Heus.

Het sacrament van de ziekenzalving kan vertroosting bieden en versterkt, maar
biedt tevens rust en perspectief. En op moeilijke momenten een veilige
structuur, waarbinnen gevoelens opgeroepen en geuit kunnen worden.

Na de H. Mis is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van koffie met wat
lekkers.

U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon 053-4762910 (na 18.00 uur)
Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven,
zodat hierover een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en
weer thuis gebracht.




In Memoriam pater Jeunink

In 2021 vierde hij nog zijn 60-jarig priesterfeest. Onlangs
verhuisde hij van Florapark in Enschede naar Hulst. Kort
erna is hij daar plotseling overleden. Op maandag 18 maart
was zijn uitvaart in de Jozefkerk.

Bernard was ‘Een pater die plat praat, en de mouwen
opstroopte; heel gewoon, zonder verbeelding en kapsones!
Hij was lid van de Maristen. Van 1981 tot 1994 was pater
Jeunink pastoor van de Enschedese binnenstadsparochies.
Sinds 2001 was hij met emeritaat en gaan wonen op
Florapark in Enschede. Daar was hij bij vieringen en
activiteiten nog lang betrokken. We zagen hem ook vaak als
kerkganger in de Jozefkerk.

Parochianen, bestuur en pastores van de Jacobusparochie danken
hem zeer voor zijn pastoraat in onze parochie.

In Memoriam Johan Goossens

Op woensdag 14 februari jl. is onze parochiaan Johan Goossens, op de
leeftijd van 88 jaar, plotseling overleden.

Meer dan 40 jaar is Johan als vrijwilliger in de Verrijzenisparochie en
later in de St.Jankerk, werkzaam geweest. De meeste tijd
functioneerde Johan als codrdinator van de parochie
contactpersonen in de Wesselerbrink. Veel tijd en inzet werd er
maandelijks besteed met het ophalen van eerst De Ontmoeting en
later van Pelgrim. Dan het regelen van de loperslijsten en het
bezorgen van de parochiebladen bij de contactpersonen. Daarbij
kwam dan als extra werk het regelen van de Actie Kerkbalans, de
eventuele Vastenzakjes en de Adventsactie. Het op peil houden van
het benodigde aantal contactpersonen vroeg permanent veel
aandacht, tijd en creativiteit. Dat bij al dit werk Nel, de vrouw van
Johan, vaak werd ingeschakeld spreekt voor zich. Maar
plichtsgetrouw en recht door zee werkte Johan aan al deze zaken.
Johan en ook Nel bedankt voor al je werk en inzet. Johan, jij hebt er
o.a. voor gezorgd dat veel mensen die niet bij de kerk betrokken
waren toch door dit lijntje, in de vorm van het parochieblad,
verbonden bleven met de parochiegemeenschap. Moge God jou de
rust geven die je zo verdiend hebt.

-Herman van den Berg-

Op 29 februari is in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Johannes
Henricus te Molder, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te
Lichtenvoorde op 5 augustus 1932. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958 was
hij achtereenvolgens kapelaan te Beek, Vinkeveen en Enschede (H. Michaél)
en vervolgens pastor, deken en pastoor in diverse plaatsen en regio's.

Met ingang van 1 oktober 1998 ging hij met emeritaat.

(bron: nieuwsbrief Aartshisdom)



Lidy Meijer, 9




vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering koor

Donderdag 28 maart - Witte Donderdag

St. Jankerk do 18.00uur Pastoraatgroep Zuid Agapéviering Samenzang
in parochiezaal
St. Jozefkerk do 19.00uur W.Rekveld Eucharistieviering Schola

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

St. Jozefkerk vrij 15.00uur L.v.Veldhoven en Gebedsviering Mariakoor
C. Weernink Kruisweg

H. Jacobuskerk wvrij 15.00 uur H. Mulder Gebedsviering Samenzang
Kruisweg

St. Jozefkerk vrij  19.00 uur W. Rekveld Gebedsviering Ariénskoor
Kruisverering

St. Jankerk vrij 19.00uur B.Dieben+N.Jansen  Gebedsviering All Together
Passie

Zaterdag 30 maart - Stille Zaterdag

St. Jankerk za 1830uur T.Hannink+V.Maduro Gebedsviering Kinderkoor JM
Th. Kolman Vuur en water
St. Jozefkerk za 1930uur W.Rekveld Eucharistie BJK
Paaswake

Zondag 31 maart - Eerste Paasdag
St. Jozefkerk zo 11.00uur J.Kortstee Eucharistie + kwd Vocal Moments

Maandag 1 april - Tweede Paasdag
H. Jacobuskerk ma 11.00 uur P.Daggenvoorde Eucharistie Ariénskoor

Zaterdag 6 en zondag 7 april - 2e Zondag van Pasen

St. Jankerk zo 10.00 uur R.Kenter Woord-Communie-  Samenzang
viering

H.Jacobuskerk zo 11.00 uur P.Daggenvoorde Eucharistie Ariéns Music Ministry
Internationale mis

St. Jozefkerk zo 11.00uur J.Kortstee Eucharistie + kwd Mariakoor

Zaterdag 13 en zondag 14 april - 3e Zondag van Pasen

St. Jankerk zo 09.30uur F de Heus+A.Smits  Gebedsviering Samenzang

Klokjes-kleuterviering met doop
H.Jacobuskerk zo 11.00 uur B.Dieben+N.Jansen  Gebedsviering Vocal Moments
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W.Rekveld Eucharistie Ariénskoor

16\?



vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering koor

Zaterdag 20 en Zondag 21 april - 4e Zondag van Pasen
St. Jankerk zo 10.00uur J. Kortstee Eucharistie + kwd Kinderkoor JM

Zaterdag 27 en Zondag 28 april - 5e Zondag van Pasen

St. Jankerk za 19.00uur P.Daggenvoorde Eucharistieviering Gem.Koor St. Jan-
met Maronitische H. Michaél
Gemeenschap

H.Jacobuskerk zo  11.00uur R.Kenter Woord-Communie-  Samenzang
viering

St. Jozefkerk zo  11.00uur W.Rekveld Eucharistie Schola

Zaterdag 4 en Zondag 5 mei - 6e Zondag van Pasen

St. Jankerk zo 10.00uur T.Hannink+V.Maduro+ Woord-Communie-  Samenzang
Th.Kolman viering
H.Jacobuskerk zo  11.00uur P. Daggenvoorde Eucharistie Ariéns Music Ministry
Internationale mis
St. Jozefkerk zo 11.00 uur B.Visschedijk Eucharistie + kwd Ariénskoor
Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag
Verrijzeniskerk do 09.30 uur V. Maduro Woord-Communie-  Samenzang
viering

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St Jankerk:
RS Zaterdag 30 maart 18.30 uur Viering van Vuur en Water
Vrijdag 12 april 15.30 uur KidsTime in parochiezaal; met uitleg aan kinderen wat je
moet doen als misdienaar en nog meer leuke dingen.
Zondag 14april 09.30 uur Klokjesviering voor kinderen, er worden ook kinderen

gedoopt in deze viering -

e \:’ <
St. Jozefkerk:
Zondag 31 maart 11.00 uur Kinderwoorddienst —

Zondag 7 april 11.00 uur Kinderwoorddienst

Woensdag 17 april 15.45 uur Bijeenkomst in het parochiecentrum voor de kinderen die
zich voorbereiden op de 1Te communie

Zondag 21 april 11.00 uur Kinderwoorddienst




Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - Stille Aanbidding en gebed bij het

(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.

Openingstijden dagkapellen
H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen
Ariensstaete vrijdag 19.00 uur
De Cromhoff 1e donderdagvd maand  16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)
3e donderdag vd maand  16.00 uur protestantse viering
De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten  2e vrijdag van de maand 10.00 uur
Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne,

T '
Noorderhagen 25 =
Meditatiezaal Elke zondag 11.00
uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

-



Gaat u ook met ons mee
op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ?
31 mei t/m 4 juni 2024

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer
samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom Breda.

Het Thema dit jaar is : Onder Maria’s mantel

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria
in1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er
verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met
koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij
het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed
gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst
gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een
souvenirtje.

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er
een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met
handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen en of
bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop (mgr. Liesen) aanwezig en we gaan
met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even
te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. En dit
alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een 1 persoons kamer is
er een toeslag van € 50,- ( dus dan € 440,=)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

Propagandist eigen parochie .....ccccciviiiiicnicicnnicnnninnencnnns
propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

Tridium codrdinator : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie



Zondag
14 april met doop

KLOKJESVIERING in de St.Jankerk, voor kinderen (3-7 jaar)
en hun ouders en grootouders.

Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering.
Aansluitend koffie,thee en ranja om na te praten.

+  Letop!Vanaf januari 2024 elke tweede zondag van de maand
om 09.30 uur

Kindel’woorddienst St. Jozeﬂ(el‘k tijdens de viering van 11.00 uur

| Zondag 31 maart: Pasen
. % Thema: Hij is waarlijk opgestaan.
0L Samen vieren we Pasen.

Zondag 7 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Thema: Waaraan herken je hem?

Tomas wil Jezus herkennen aan zijn kruiswonden. En die kans krijgt hij.
Hoe kunnen wij geloven dat Jezus echt is opgestaan en leeft?

Zondag 21 april: 4e Zondag van Pasen
Thema: De Goede Herder kent ook jou!
Jezus houdt van jou en draagt jou op handen.




Kids Time St. Jankerk

Voor wie? Kidstime is voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8.

Wat doen we? In drie jaar nemen we de kinderen mee op reis langs de

5= traditionele feesten in onze katholieke kerk. Ons geloof is meer dan de bijbel

s lsivre  lezenen bidden. Het is gemeenschap vormen en we feesten met elkaar dus het
St. Jankerk hele jaar door. We gaan ook vooral mét elkaar die weg. De kinderen leren meer
dan de feestdagen benoemen. We vieren, bidden, praten, lezen, knutselen en
spelen samen op die ene vrijdag in de maand.

Wanneer? vrijdag 12 april van 15.30 uur tot 17.00 uur

Waar? De parochiezaal van de Sint Jankerk Haaksbergerstr. 253 in Enschede
Wat gaan we doen? We gaan in ieder geval uitleggen wat een misdienaar allemaal doet. En =
jullie mogen daarmee oefenen! Als je het leuk vindt, mag je ook op zondag de mis dienen,
samen met iemand die het al vaker gedaan heeft.

We komen elke tweede vrijdag van de maand : b
bij elkaar in de parochiezaal van de St. Jankerk van 15.30 - 17.00 uur. ‘::,s
Opgeven en info via: kidstime@katholiekenschede.nl of 06-47 41 65 29 %

Opgave is niet noodzakelijk bij deze activiteiten.

Op vrijdag 10 mei is er ook een
KidsTime. Het is dan vakantie, maar
wij gaan gewoon door.

Bij de vorige bijeenkomst, op 8 maart, waren wel 14
kinderen aanwezig, dat was reuze gezellig en leuk.
Daarom kunnen we wel een extra vrijwilliger gebruiken.
Breng uw kind en blijf zelf als vrijwilliger meewerken, dat
is leuk voor iedereen!




Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd
worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte
aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

5april 19.00 u -
7 april 15.00 u

=0

28 april t/m
5 mei 2024

8- 14 sept
2024 A

A

17 sept. 2024 -
juli 2027

Stilteweekend Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46.
Bijdrage €160,- all-inn (logies en programma)

Voor aanmelding: karmeltwente@karmel.nl Voor meer informatie
www.karmeltwente.nl of bel 06-20 46 45 20.

Een verrassend concert door kamerkoor Montessera en klassiek koor Ton sur Ton,
in de Lasonderkerk te Enschede. Het overkoepelende thema is Shadow and Light
Aanvang 15.30 uur. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd.

Jongerenreis naar Taizé

Na het succes van de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023

wil Jong Aartsbisdom vaker een reis aanbieden aan jongeren. Korte reisjes
dichter bij huis in de jaren dat er geen WJD plaatsvindt. Daarom organiseert
priester Gauthier de Bekker in de meivakantie een reis naar Taizé (Frankrijk) voor
jongeren van 16 t/m 35 jaar oud. Start- en eindpunt van de busreis is Utrecht.
Voor meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14
september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in
Noord-Frankrijk. Mgr. Woorts en vicaris Cornelissen verzorgen de begeleiding. De
bedevaart gaat via Reims naar Vézelay en Nevers. Vervolgens reizen de pelgrims naar
Tours, Chartres en Lisieux. Op de slotdag staat Amiens op het programma.

Voor meer info: www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/frankrijk-rondreis

De drigjarige cursus Theologische Vorming voor Geinteresseerden (TVG) wil in
september weer starten met een nieuwe groep. Deze cursus biedt zowel
verdieping als verbreding.

Startdatum: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 240,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het
maximale aantal cursisten is 15.

Ben je geinteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website:
https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Voor meer informatie en aanmelding:

ds. Carla Borgers, cursusleider,

tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of
Dick van der Meijden, cursuscodrdinator,

tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.




Beste mede parochianen,

Zoals u weet staat het bestuur van de Parochie St. Jacobus de
Meerdere voor een belangrijk besluit. Welk(e) locatie(s) in Parochie St. Jacobus de Meerdere
houden wij open?

Tijdens de inspraakavonden die in januari plaatsvonden, hebben wij aangekondigd dat u,
buiten deze avonden om, uw mening en gedachten met ons kunt delen, via een parochie breed
onderzoek. Zoals al eerder gecommuniceerd: er is nog niets besloten, uw mening, zorgen en
gedachten doen er toe en die nemen wij graag mee in onze besluitvorming.

Dit onderzoek gaan wij nu opstarten, waarbij u zowel schriftelijk als digitaal kunt deelnemen. Bijj
alles geldt: uw bijdrage is anoniem, uw privacy in deze is gegarandeerd.

Hoe kunt u deelnemen?

1. Papieren formulier: Vul het bijgevoegde formulier in Pelgrim in en retourneer dit aan de
daarvoor bestemde bus in de kerk, het secretariaat van de locatie van uw voorkeur of aan
het centrale secretariaat.

2. Papieren formulier: Ook verkrijgbaar in de drie locatiekerken.

3. E-mail: U kunt uw reactie ook e-mailen naar onderzoek@data-research.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw ingevulde formulier uiterlijk op 12 april op papier of via

e-mail in te dienen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met alle inzendingen en deze worden
volledig geanonimiseerd verwerkt.

Vervolgstappen:

Na 12 april verzamelen en analyseren wij de ontvangen reacties. De uitkomsten van het
onderzoek delen wij met u, om zo transparantie in het besluitvormingsproces te waarborgen.
Waarom dit onderzoek:

Met de uitkomsten van dit onderzoek hoopt het bestuur goed inzicht te krijgen in alle criteria
die voor parochianen van belang zijn. Weest u vooral zo volledig mogelijk!

Daarom: meedoen!

Uw mening doet er toe! Neem ons mee in uw visie op de toekomst van onze parochie. Uw
bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor vragen:
Koen Kuijpers, Penningmeester van de Parochie van Jacobus de Meerdere, via
k.kuijpers@katholiekenschede.nl of telefonisch op 06-1396 1396.

De toekomst van onze parochie: die bepalen we samen!

Met dank en vriendelijke groet,

Bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere

EB



Hebt udat ook wel eens.......... ?
Wat gebeurt er toch allemaal en hoe los ik dat op?

Het maalt in mijn hoofd: het thema “welke kerk(en) blijft/blijven open?

Al die mensen die wel weten wat het wordt, maar niet zeggen wat. Al die mensen die
weten hoe het moet, maar niet met een oplossing komen. Al die mensen die in de
bijeenkomsten niet zeggen wat ze vinden of welke vragen ze hebben. Diezelfde
mensen die daarbuiten een duidelijke mening blijken te hebben die niet bijdraagt tot
helderheid. Al die mensen die vinden dat het samen moet, maar dan wel op hun
manier. Al die mensen die afwachten in plaats van actie te ondernemen. Koren die
(nog?) niet in actie komen en daarmee hun eigen doodvonnis lijken tegemoet te gaan.

Steeds minder handen om slechts een deur te openen als dat nodig is. Parochianen die
de afgelopen twee jaar meer inkomensstijging ontvingen gepaard gaande met meer
koopkracht (statistisch vastgesteld), maar een cent meer naar de kerk zit er nietin.
Individuen die lak hebben aan wat een bestuur vindt. De vele uren die het mij kost om
langs te gaan bij mensen die geld hebben liggen dat niet opgehaald is en mij blijven
vragen wanneer iemand het komt ophalen. Hier gehoor aan geven is belangrijk, maar
waarom weer ik? De mensen die weinig flexibiliteit in hun agenda hebben en altijd
verwachten dat ik me aanpas.

Waar ben ik mee bezig? Waar put ik kracht uit?

De mensen die met enthousiasme nieuwe zaken oppakken. De mensen die ondanks
dat ze het niet leuk vinden toch de deuren langs gaan en zo meer dan € 5000,
kerkbijdrage binnenhaalden. De mensen waar je nooit vergeefs een beroep op kunt
doen. De mensen die toch dat gaatje in hun agenda weten te vinden. Het voorbeeld
dat Jezus ons gaf. De mensen die niet alleen op een compliment zitten te wachten
maar er ook een weggeven. De mensen die het niet alleen voor zichzelf doen, maar
ook voor onze kerk. De mensen die ouderen bezoeken. De mensen die 10 keer per jaar
een geweldige Pelgrim samenstellen. De pastoraatsgroepen die enthousiast aan ons
kerkzijn werken. De te beperkte groep die toeziet op het beheer van locaties.
Medebestuursleden waarop altijd een beroep gedaan kan worden.

Het vertrouwen dat velen mij laten voelen.

Excuus aan wie tekort is gedaan. De mij gegeven 400 woorden zijn op.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie 5t. Jacobus de Meerdere.

24 $



Heeft udat ook wel eens...... ?

Bij je thuis moet een monteur werkzaamheden verrichten. Hij/zij kan alleen op
een bepaalde dag. Precies op de dag dat er niemand thuis kan zijn.

Het werk moet toch gebeuren. Wat nu? Vrienden, familie, kennissen inschakelen
brengt dan hopelijk een oplossing.

In onze parochie lopen we regelmatig tegen een dergelijk probleem aan.

Er moet nogal eens wat gebeuren in onze kerken en pastorieén. Maar wie opent dan
de deur en heeft de gelegenheid om het bedrijf te ontvangen? Wij zoeken vrijwilligers
die wat tijd willen besteden om als sleutelfiguur voor de bedrijven te willen fungeren.
Enige flexibiliteit is wel gewenst. Soms komt de vraag maar kort van tevoren. Een
andere keer weten we het wat langer van tevoren.

Technisch inzicht is meegenomen maar niet noodzakelijk. Wel zal men het gebouw
wat beter moeten leren kennen.

Wil jij zo'n sleutelfiguur zijn?

Opgave kan via secretariaat@katholiekenschede.nl. Wilt u vooraf nog wat meer
informatie dan kunt u contact opnemen met onze gebouwenman:

André Amelink: 06 - 22 93 84 59.

Joop Hassink, vicecoorzitter parochie St. Jacobus fr Meerdere

Vrijwilligers voor openhouden H. Jacobuskerk
voor dagjesmensen op de zaterdag.

In april gaat de H. Jacobuskerk weer ieder zaterdag open voor publiek.

Op zo'n dag komen vaak wel tot 500 bezoekers. Natuurlijk zijn er ook gastvrouwen en
-heren nodig. Er alleen zijn met een vriendelijk woord en de zaak een beetje in de
gaten houden kan ook tot aangename contacten leiden. Een en ander gebeurt
natuurlijk in groepsverband.

Als we niet meer vrijwilligers vinden kan de H.Jacobuskerk niet meer iedere
zaterdag open.Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe een
zaterdagmiddag rondleidingen in de H. Jacobuskerk te geven.

Uit ervaring kan ik u vertellen dat het heel leuk werk is. Je ontmoet allerlei mensen op
zo'n middag.

Wij maken je ook wegwijs over de geschiedenis van onze mooie kerk. Je hebt altijd
dienst met iemand die ervaring heeft en al doende leer je.

Lijk het je wat? Meld je dan op een zaterdagmiddag in de kerk.
Zelf kijken op een zaterdagmiddag is het leukste.
Voor extra informatie kun je ook contact met mij opnemen.

Frits Heijne (06-13847683)

Ezs



(Financiéle) wist u datjes

Wist u dat....

.. We een nieuwe penningmeester hebben?

.. Ons nieuw bestuurslid Koen Kuijpers het penningmeesterschap op zich neemt?

.. De afgelopen 5 jaar dit vooral waargenomen is door André Amelink en Joop Hassink?

.. De komende maanden in het teken staan van overdracht van kennis m.b.t. de
parochie financién?

.. De QR-code steeds meer intrede doet in onze kerkgebouwen?

..Op 10 maart in de Jozefkerk meer dan €100,— binnenkwam via QR (kaarsen en

collecte)?
. Dat kerkbijdragen toegezegd over een periode van 5 jaar volledig van de belasting
afgetrokken kunnen worden?

.. Hier dus geen drempel geldt?

.. We maar niet begrijpen dat zoveel parochianen de mogelijkheid belastingaftrek te
realiseren laten liggen?

.. Dat vermoedelijk veel parochianen denken dat dit alleen voor grote bedragen geldt?

.. Het echter al kan bij elk jaarlijks bedrag, gedurende 5 jaar?

.. Voor een AOW-er (inkomen €20.000,-) die ons normbedrag van €142,-- geeft, €28,
mag aftrekken?

.. Voor een niet AOW-er is dit dan € 53,

.. U op www.berekenhet.nl kunt berekenen welk belastingvoordeel u op uw
kerkbijdrage kunt krijgen?

.. Dat bij hoger inkomen en hogere kerkbijdragen de belastingteruggave hoger wordt?

.. Disclaimer: alles athankelijk van persoonlijke situatie: inkomen, spaargeld etc..

.. U voor meer informatie altijd bij ons terecht kunt?

.. Nog veel parochianen hun kerkbijdrage niet aangepast hebben aan de
indexatiebedragen?

.. Wij vurig hopen dat dit alsnog gedaan wordt?

.. Het prettig is waar mensen dat snel wel regelen?

.. Wij opnieuw iedereen danken voor hun bijdrage?

.. Op 23 mei wij met de bus naar het Klooster in Denekamp gaan?

.. Er maximaal 40 parochianen meekunnen?

. De kosten €25, bedragen, inclusief drank en hapjes?

. De kosten gedrukt zijn door €15, sponsoring per persoon?

. Meer info elders in deze Pelgrim staat?

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere

- #



"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de
-Nelson Mandela

wereld te veranderen, het biedt toekomst".

Op zaterdag 11 mei a.s. kunt u in Enschede
kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jan
Kerk aan de Haaksbergerstraat 251.

De vrijwilligers zijn dan van 10.00 tot 12.00
uur aanwezig om de goederen in ontvangst
te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het
onderwijsproject van Cordaid in het Shabe
Sombo Woreda district (Jimma Zone,
Ethiopié).

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht.
Daarnaast is het een belangrijke aanjager om
armoede te verkleinen en gelijkheid tussen
mannen/vrouwen, jongens/meisjes te
bevorderen. Onderwijs vergroot ook de
sociale samenhang in de gemeenschap.

Er zijn ruim 54 scholen in het district Shabe

Sombo Woreda, Ethiopié. Maar toch verlaat de

helft van de kinderen vroegtijdig het

basisonderwijs. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld h

de hoge kosten voor de aanschaf van
materialen, het ontbreken van hygiéne- en
menstruatiekits en beperkte sanitaire
voorzieningen. Veel kinderen beginnen niet
aan school of stoppen voortijdig. En ook
beperken economische en culturele
problemen (vroegtijdige huwelijken) de
toegang tot onderwijs aanzienlijk.

Inzamelacties in uw regio zijn werkelijk
onmisbaar, mogen wij ook dit voorjaar
weer op uw hulp rekenen?

Het project is gestart in schooljaar 2022-2023
en laat veelbelovende resultaten zien. Het is
echter van cruciaal belang dat het project nog
langer doorloopt. Met de toegang tot
basisonderwijs, hebben kinderen de kans te
ontsnappen aan de armoedecirkel en kunnen
ze een toekomst creéren voor zichzelf en voor
de mensen om hen hen heen.

Wilt u meer weten over het werk van Sam's
Kledingactie? Kijk dan eens op
www.samskledingactie.nl
Neem gerust contact met ons op.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken,
mag u behalve uw donatie van kleding en
schoenen ook huishoudtextiel in de vorm van
dekbedovertrekken (graag compleet met
kussenslopen), lakens, handdoeken,
theedoeken, vaatdoeken, washandjes en
zakdoeken inleveren. Graag separaat van de
kleding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen,
vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden

aan.
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De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCI) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers,
uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het parochieel
dienstencentrum via
secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via
redactie@katholiekenschede.nl
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Varvik

UITVAARTIORG

Uw herinnering is onze zorg.

053 432 19 55 * www.varvikuitvaartzorg.nl
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“5?\ Leidekkersbhedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde

en aandacht

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Ei ek e en Lot Alle informatie over de scholen

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 VinthOE "
info@leidekkershedrijf-koenders.nl winwroe-enscheden
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De éooym tgd voor Mellink ScadAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

= p=
™
Mellink Schilders

Sinds 1937




Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.

&
§
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@ vredehof

%}"ﬁﬂoawéf Q(’CAZ%/Q’_ ¥ UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200 www.vredehof.nl
0
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De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken
hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren
van het zaaltje opknappen. ‘Kijk nou hoe mooi LICHT
het wordt!’ roept de ene dame. De andere valt in:
‘Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BAH, wat
hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!’ Een man
zegt beteuterd: ‘Ik wist niet dat het zo’'n grauwe
aanslag zou geven!’. ‘Precies!’ zegt de andere, ‘Ook in
onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk
was!” ‘Gelukkig LEVEN jullie nog!” roept de mevrouw,
‘En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer
van Pasen!’ ‘Net op tijd!" juicht de andere.

Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De
muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Heer Jezus is de héle weg gegaan.

Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
’t is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik <
rechts een jongeman zitten in een wit gewaad.
Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken
Jezus van Nazareth die gekruisigd is.

Hij is tot leven gewekt.”

Uit Marcus 16.5-6q

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand
te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt
de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze
proberen de verf af te vegen, rollen over de grond,
niets helpt. “‘We moeten naar huis. Douchen! zegt de
oudste- ‘Wat zal mama boos zijn!’ De volgende avond
is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet
ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er
een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad,
en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat
NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt
de familie Muis toe, op hun paashest. En sommigen
lijken wel een beetje ... lichtgevend!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg ‘Gezegend Pasen!’ met elkaar.

De dood is weg, het leven zonneklaar

en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M, Jurrigns



