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In de geest van Alphons Ariéns

INNERBALANCE-ENSCHEDE

Centre “or Holistic Healtn, Inner Pecce and Well-being

De activiteiten van het Ariéns Comité
kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

lieniaitc s il ,; 2. _"' kunt u doneren op
: NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

Het Jacobus kinderkoor in een nieuw jasje!

Het kinderkoor van de parochie St. Jacobus de Meerdere bestaat nu uit twaalf kinderen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het koortje zingt in de drie kerken in Enschede, in totaal zo'n tien keer
per jaar en oefent iedere week op dinsdagmiddag.

Wat zou het leuk zijn om ze tijdens de vieringen in koorkleding te zien: hemelsblauwe vestjes
met opdruk. Daarvoor is geld nodig. Meer dan de helft van het benodigde bedrag is inmiddels
binnen. Help jij/helpt u mee het bedrag rond te maken? Jouw/uw bijdrage is zeer welkom op
rekeningnummer NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v.
koorkleding.

Namens de kinderen heel hartelijk dank!
Juliette en Valery
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Pelgrim

Parochieel Dienstencentrum Enschede September 2023 / 07
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306 Inhoud
secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend: maandag t/m donderdag van 5 Voorwoord van pastoor Paul
09.00-12.00 uur Daggenvoorde

www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15RABO 0153 166665 6  St.Jozef
8  H.Jacobus
In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g. 10 St.Jan
06-20874866.
13 Lezing door prof. dr. Myriam
Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22 Wijlens
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

16 Vieringenrooster mét agenda

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider voor kinderen

Tel. 06-39 17 04 07

p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 19 Twentse School voor Theologie en
Vrije dag: maandag Karmel Twente

Pastor W. Rekveld, parochievicaris 25 Vacature in het bestuur

Tel. 06 - 20 87 48 66

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 27 Scheppingsperiode 2023

Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Open ony
Pastoraal werker F. de Heus ;atefda 9 Sementendag o
Tel. 06 - 30 09 88 33 mot Josepy, oMby, — P
et g ’

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo Op
Coordinator jongerenactiviteiten

Parochies Zuidoost Twente

Ans.telintelo@mariavlucht.nl

06 30958689



Van de redactie

De vakantie is weer voorbij gevliogen.
We hopen dat iedereen op z'n eigen manier heeft kunnen
genieten en weer met frisse moed aan de gang kan gaan.

Volgens ons is dat wel gelukt, want we hadden voor dit nummer
voldoende copy aangeleverd gekregen. Daar zijn wij natuurlijk
heel blij mee en zodoende is er weer een mooie "Pelgrim" ontstaan.

Kijkt U maar!

- letje, Clara, Annelies en Ine-

School weer open!

Ik ga steeds sneller lopen,
want de school is vandaag weer open!
Thuis was het ook heel fijn,
maar nu kan ik eindelijk weer bij mijn vriendjes zijn.

We kunnen weer lekker samen spelen,
we zullen ons niet vervelen.
En er is nog meer,
eindelijk zie ik mijn juffrouw weer.

Ik ga nog iets sneller lopen,
want vandaag is de school weer open!
Een beetje spannend vind ik het wel,
op mijn armen heb ik kippenvel.

Met een grote glimlach loop ik de school binnen,
eindelijk gaan we weer beginnen!




Wie mijn leerling wil zijn

Het school- en studiejaar is weer begonnen.

Wat weet u nog van uw schooltijd?
En van de opleiding erna?

Hoe dat ging,

allerlei vaardigheden te leren?

Ik pikte wel van alles op,

uit brede belangstelling.

Maar was ook snel afgeleid.

Leren moest ik leren.

Om bij het onderwerp te blijven.
Want alleen met aandacht

kan iets worden verwerkt tot inzicht.

Wat hebben we volgens u nodig

om leerling van Jezus te zijn?

De Bijbel?

Hulpvaardigheid, of het gebed?

Bij welk onderwerp moeten wij blijven?

Wie mijn leerling wil zijn,
zegt Jezus,
moet zijn kruis opnemen.

Hoe graag we ook afgeleid worden
van wat moeilijk is en pijnlijk.

Wie wil Leven,

moet leren erkennen en verdragen,
wat geluk in de weq lijkt te staan.

In Leven met elkaar,

kunnen we niet om ieders kruis heen.
Wie zich er evenwel mee verbindt

geeft zichzelf en het goede samenleven
enorme groeikansen.

Een flinke opgave
voor elke dag
van dit nieuwe school- en werkjaar.

Zet 'm op!

Paul Daggenvoorde, pastoor




Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr: 053 435 48 08

Email:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Email:
pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl
Meuvr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Email:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Elke donderdagmorgen

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Dank je wel ochtend voor de
vrijwilligers van de
Geloofsgemeenschap Noord

Op zondag 10 september willen we, na
de viering, een informele bijeenkomst
houden in de zaal van het
parochiecentrum Nieuwe Schoolweg, om
alle vrijwilligers van de locatie Noord te
bedanken voor hun inzet in de afgelopen
tijd..

Wij doen dit met een drankje en een
eenvoudig hapje.

U, als vrijwilliger, bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Namens de Pastoraatgroep/Beheergroep
Noord, Rien Tiehatten




Toekomst

Elke organisatie kent activiteiten voor en
achter de schermen. Zo ook de geloofs-
gemeenschappen, waarin veel vrijwilligers
actief zijn. Op het eerste oog lijkt het vrijwillig,
maar het heeft ook een min of meer
verplichtend karakter. In de zin van: er wordt
op mij gerekend. Zoals een stem minder in
het koor, dat heeft direct gevolgen voor het
geheel.

Daarnaast probeer ik mijn geloven handen en
voeten geven. Niet alleen met woorden, maar
ook door daden. Je wilt er voor gaan. Soms als
een vervolgverhaal, van generatie op
generatie. Soms een innerlijke stem. Op

de wereldjongerendagen van 1 tot en met 6
augustus in Lissabon kwamen

meer dan 1 miljoen jongeren bij elkaar om
samen hun geloof te beleven. Daar pleitte de
paus voor een open gastvrije kerk, waar
mensen open staan voor elkaar. Elkaar
ontmoeten met hun vragen, hun zoekende
geest.

Samen zingen, samen bidden, samen muziek
maken, ongedwongen. Zich niet vreemd
voelen of eenzaam met hun geloven en
geloofsvragen, bevestiging vinden bij elkaar.
Vooral in deze tijd, in deze wereld met zoveel
grote problemen. De paus nodigde de
jongeren uit te stralen, te luisteren, niet bang

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig slaik dus de ogen

naar het onbekende land.

Jacqueline van der Waals

te zijn. Met enkele jongeren ging hij naar
Fatima om te bidden de wereld te genezen
van de ziekten van de ziel. Hij noemde trots,
liegen, vijandigheid. Samen met de jongeren
bad hij voor vrede, tegen geweld. Hij
betoogde dat een andere wereld mogelijk is.
Een wereld van broeders en zusters, zonder
haat, zonder angst, zonder wapens. Het
allereerste begin van de geloofs-
gemeenschappen waren de zogenaamde
huiskerken. Men kwam bij elkaar aan huis om
de herinnering aan Jezus levend te houden,
verhalen te vertellen, te bidden, brood te
breken en uit te delen. Men ondersteunde
elkaar naar behoefte. De weduwen en wezen
kregen hulp, de zieken, afhankelijk van de
vragen uit de gemeenschap. In deze tijd lijkt
het erop of de vragen ons boven het hoofd
groeien.

Betreffende oorlog en vrede, economie en een
eerlijke verdeling, de klimaatproblemen, het
milieu en het voortbestaan van de wereld.
Jongeren uit heel de wereld willen perspectief,
wensen toekomst. Daar gaan zij

voor. Een wereld vol van geloof, hoop en liefde.

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep St.
Jozefkerk/Geloofsgemeenschap Noord




H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt
u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep.jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Een zee van Licht voor Maria

Op dinsdagavond 15 augustus vierden we Maria
Tenhemelopneming. Een viering voor heel
Zuidoost Twente, het was fijn te zien dat veel
parochianen uit meerdere locaties de weg naar
de Oude Markt wisten te vinden.

Na de overweging door
pastoor Paul Daggenvoorde -
afdalen in jezelf om meer
ruimte te geven aan God en
je daardoor gedragen te
weten - werden alle aan-
wezigen uitgenodigd deel te
nemen aan een processie
door de kerk. Om haar te
eren! Het Arienskoor zong Te
Lourd op de bergen en alle
processiegangers  zongen,
met een brandende kaars in
de hand, al lopend het Ave
Maria mee. Het werd een zee

van Licht, voor Maria. De brandende kaarsen
werden voor haar in de standaards geplaatst en
de vazen volop gevuld met bloemen. Een
bijzondere en gedenkwaardige viering en
avond. Bij de koffie na afloop werd er nog lang

over nagepraat....
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Wandeling van Jacobus naar
Jacobus op woensdag

16 augustus

Voor de derde keer organiseerden de
pastoraatgroepen van Jacobus Enschede en
Jacobus Lonneker de wandeling “Van Jacobus
naar Jacobus”.

Natuurlijk ook deze keer met een tussenstop
bij het Hilgenhuuske, waar de familie Ten
Vergert de 45 pelgrims gastvrij ontving met
koffie, thee en cake.

Ook dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind. Tot een uur of 9 miezerde het, maar toen
we na een korte startviering in Jacobus Enschede de Oude Markt opliepen, brak de zon door en
was het de rest van de ochtend heerlijk weer.

Een prachtige wandeling door Roombeek, langs groene weilanden naar de Lonnekeresweg.
Alice ten Vergert vertelde de historie van het Hilgen (heiligen) huuske, dat gewijd is aan de
apostel Jacobus.

Na een uurtje riepen de klokken van de Jacobuskerk in Lonneker, waar we met een korte
gebedsviering de bijeenkomst hebben afgerond. Dank aan eenieder die heeft meegedaan en
meegeholpen. Volgend jaar weer!




St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22
Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09
Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

Startviering

We nodigen u van harte uit voor de Startviering
op 17 september. De pastoraatgroepen hebben
samen met pastor Frank de Heus een mooi
programma rondom de viering gemaakt, u leest
daarover meer op pagina 17.

De viering begint vanwege de workshops die we
houden een kwartiertje later dan u gewend
bent, nl. om 10.15.

Maar we hopen natuurlijk dat u al veel eerder in
de kerk bent om deel te nemen aan één van de
activiteiten.

Kom, ontmoet en spreek uw medeparochianen.
Er is dit weekend alleen een viering in de
St. Jankerk, de vieringen in de andere kerken

komen te vervallen.

Namens alle pastoraatgroepen,
Annelies Tenbergen



Geleefd Geloof

wat heeft het geloof jou gebrachft in je leven?
Is het in de loop van je leven veranderd?
En wat zou de toekomst kunnen brengen?

Komend najaar ga ik afscheid nemen van onze parochies in Zuidoost Twente. Maar voor het zover is
wil ik graag nog in gesprek gaan. Op zo'n manier in kleine groepjes als we dat gedaan hebben bij
het Synodale proces.

In september 2022 was ik 25 jaar werkzaam als pastoraal werkster binnen het bisdom Utrecht.
Daarvédr heb ik 3 jaar gewerkt voor de franciscaanse familie door heel Nederland.

De ontmoetingen binnen dit pastoraat hebben me veel gebracht. Geloof is een rode draad in mijn
leven: maar die draad is in de loop der jaren van kleur en vorm veranderd, zo heb ik ontdekt.

Ik wil iets vertellen over de ontwikkeling van mijn eigen geloof.

En met de bovenstaande vragen daarover met u, jou, jullie in gesprek gaan.

Om uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Ik heb een aantal momenten gepland om in kleine groepjes een uur hierover te praten in de loop
van september en oktober.

Maar heb je of jouw groepje belangstelling en wil je op een andere dag: laat me dat weten.

Carla Berbée, pastoraal werkster c.berbee@katholiekenschede.nl of via het
secretariaat@katholiekenschede.nl 053- 7113459

Josephkerk: woensdagmorgen 13 sept na de viering van 9.30 u
Jacobuskerk: dinsdagavond 17 oktober na het Rozenkransgebed van 19.30 u
De Roef: donderdagmorgen 19 oktober na de viering van 9.30 u

Opgave Vormselproject Zuidoost Twente 2023-2024

Tieners en ouders uit Enschede kunnen komend schooljaar meedoen in

Losser of Haaksbergen.
In het schooljaar 2024-2025 wordt het weer aangeboden in Enschede.

Het Vormselproject loopt van september t/m januari.
Het Vormsel wordt op zaterdag 3 februari 2024 toegediend in
Haaksbergen en op zondag 4 februari in Losser.

Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die komend
schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten.

Vormselproject Losser: Voor meer informatie en opgaveformulier zie:
https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel.

Vormselproject Haaksbergen: Voor meer informatie en opgaveformulier zie:
https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/80-vormsel.

Opgave uiterlijk 3 september a.s. Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal werker
Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.
9
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Dichtbij er voor elkaar zijn.

Begin juni ontving ik in totaal € 615,-- voor onze vrienden in Arusha, Tanzania. Wat een
geweldige bijdrage van de communicantjes en hun familie uit Enschede Noord en Zuid.

Er is € 500,-- overgemaakt naar de Watoto-foundation https://www.watotofoundation.nl/.
Voor dat bedrag heeft men direct 700 kilo bonen kunnen kopen, zodat de jongens weer met een
gevulde maag kunnen leren en werken, zoals je op de foto ziet.

Op dit moment zijn de bonen even in prijs gezakt, dus de bijdrage kwam op het juiste moment.
De opslagtanks zitten weer vol. De bonen (vleesvervangers) en mais zijn het basisvoedsel.

€ 115,-- is gebruikt om nog een jonge koe te kopen voor het Masaai-gezin waarmee wij steeds
contact hebben.
Koeien zijn duur en samen met andere giften kunnen ze een vaars kopen. Hun koe is gestorven
bij de geboorte van het kalfje. Maar het kalfje leeft nog, zoals je op de foto ziet.
Zo heeft het gezin over een jaar weer melk van de eigen koeien, hopen we.

Ik wil, mede namens Watoto en namens het gezin Lukumai, iedereen ontzettend bedanken,
want door jullie bijdrage kunnen veel jongens voldoende eten en heeft een Masaai-gezin weer
de mogelijkheid om te voorzien in hun levensbehoefte.

Nogmaals bedankt. Ik ben altijd bereid om meer te vertellen.

Jan Morsink. eurodim001@gmail.com




Reserveer alvast de datum
Lezing mevrouw prof. dr. Wijlens
Synodale proces in RKK

8 november 2023

Op woensdagmiddag 8 november 2023 zal mevrouw prof. dr M. Wijlens, afkomstig uit Losser,
bij ons in Twente een lezing houden.

Over het synodale proces dat de afgelopen periode in de katholieke kerk alle leden heeft
betrokken bij de zending en de organisatie van de kerk.

Vooralsnog was dat vooral een zaak van de geestelijkheid, met name van de bisschoppen.
Maar Paus Franciscus wil dat iedereen kan meepraten. We zijn immers allemaal gedoopt en
gevormd. En rijk aan eigen geloofs- en levenservaring.

Een luisterende kerk is waar het de Paus om te doen is. Dat alle leden openstaan voor de Geest
en voor wat we elkaar te zeggen hebben.

Myriam Wijlens is professor in het kerkrecht, aan de universiteit in Erfurt, Duitsland.
Internationaal werkt ze ook aan allerlei maatregelen tegen misbruik in de Kerk.

Ze is een van de hoogst geplaatste vrouwen in het Vaticaan en door de paus gevraagd op het
internationale secretariaat voor het synodale proces in Rome werkzaam te zijn.

Op 8 november komt ze bij ons een lezing geven over het synodale proces en wat dat vanuit
alle landen inmiddels heeft opgeleverd.

Over haar werk op het secretariaat.

Over de bisschoppensynode, die dan juist heeft plaatsgehad, in oktober.

En over hoe het synodale proces voortaan ons kerkelijk leven bepaalt.

We laten binnenkort weten waar bij ons in Enschede de lezing wordt gehouden voor iedereen
uit onze drie parochies en voor wie elders in Twente vanuit andere parochies en gemeenten
geinteresseerd is.

Voor nu: reserveer woensdagmiddag 8 november alvast in uw agenda.

Namens Werkgroep synodale proces parochies Zuidoost Twente,

Paul Daggenvoorde



Stichting Vrouwenhuis in Kabul

De deurcollecte in de Vredesweek (2e
zondag, 24 september) is voor NAHID,
Stichting Vrouwenhuis in Kabul.

De Stichting Nahid onderhield tussen maart 2006
en februari 2013 een huis in Kabul, Afghanistan,
voor alleenstaande vrouwen en hun kinderen,
die geen sociaal en/of economisch vangnet
hebben.

Vanaf 2013 wonen de vrouwen (met hun
kinderen) in een eigen onderkomen en
ondersteunt Nahid hen door hun huur te betalen
en het hout voor de winter.

De Stichting begon, halverwege 2012 met de
bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. De
bedoeling was dat in het gebouw enkele kleine
bedrijfjes, opgezet en geleid door vrouwen, een
plaats zouden kunnen vinden op de begane
grond en op de eerste verdieping. De bovenste
verdieping zou weer vrouwen opvang gaan
bieden. Helaas is de bouw door de politieke
situatie in Afghanistan stil komen te liggen.

Sinds april 2023 helpt NAHID 10 gezinnen te
overleven. Na de machtsovername door de
Taliban en de invoering van toenemende
vrijheids beperkende maatregelen voor vrouwen
en meisjes, mogen meisjes niet meer naar de
middelbare school en universiteit. Vrouwen
mogen niet meer buitenshuis werken. Jongens
zoeken vruchteloos naar werk en dus naar
inkomen.

Helpt u deze gezinnen de winter door!

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.nahid.nl of nahidfoundation02@gmail.com

NAHID heeft een ANBI status. Giften zijn ook
welkom op NL94 RABO 00102953872 te
Groningen

De deur openen voor de kwetsbare medemens

Het Diaconaal Platform van Enschede zet zich in
voor de kwetsbare inwoners van Enschede. Het
DPE biedt schuldhulp, heeft een eigen noodfonds
en heeft een Formulieren Advies Punt (FAP). De
vrijwilligers van het FAP hebben hun eigen
werkplek bij de Stadsbank Oost Nederland.
Jaarlijks vullen zij enkele duizenden formulieren
in. Bijvoorbeeld om bijstand aan te vragen of
thuishulp. Ook hebben de vrijwilligers een
adviserende rol: zij kennen de ‘sociale kaart’ van
Enschede, weten welke hulp wordt geboden en
kunnen doorverwijzen.

Voor veel mensen is het lastig om alle formulieren
zelfstandig in te vullen. Zij hebben geen DigiD
en/of computer. Zij hebben problemen met de
taal of hebben moeite met lezen. Maar ook blijkt
het voor veel mensen gewoon lastig te zijn om
alle documenten te vinden die nodig zijn voor het
indienen van een aanvraag. Tegelijkertijd merken

de vrijwilligers dat de formulieren steeds
ingewikkelder worden en meer mensen hulp
nodig hebben.

Wel zien de wrijwilligers een positieve
ontwikkeling. Eerder kon u in deze Pelgrim lezen
over het rapport van de ‘commissie menselijke
maat’ Lange tijd stonden de regels te centraal en
werd door de gemeente te weinig naar de
inwoners en hun omstandigheden gekeken. Door
het strenge beleid kwamen mensen nog verder in
de problemen. Het FAP merkt dat er een
cultuurverandering gaande is binnen de
gemeente Enschede. Waar eerst wantrouwen leek
te heersen, vraagt de gemeente nu aan de burger:
“wat kunnen wij voor jou betekenen"? Daarnaast
verloopt de samenwerking tussen het FAP en de
gemeente steeds beter.

Het FAP bestaat al bijna acht jaar. ledere week
merken de vrijwilligers dat hun hulp hard
nodig is. ledere week staan zij klaar om de
deur voor de kwetsbare medemens te openen,
zodat deze weer verder op weg kan gaan.

Het Formulieren Advies Punt heeft op dinsdag- en
woensdagochtend van 09.00-1200 u een
inloopspreekuur aan de Spelbergsweg 35,

7512 DX Enschede.
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KRONIEK
OVERLEDENEN

Truus Herik-Benneker, 82 jaar, w/v Martin Herik

Annie Menger-Diek, 84 jaar, w/v G. Menger, eerder w/v H. Leferink

Brigitte Elshoff-Weernink, 62 jaar, e/v L.G.J. Elshoff
Dietsy Krabbe-Loohuis, 91 jaar, w/v Jan Krabbe

Wim Beckers, 74 jaar, e/v Wilma Beckers-Plas

Addy Evertzen, 85 jaar

E.L.A. Constantini-Ten Thij, 87 jaar, w/v Dhr. Constantini
Elisabeth J. Prein-Willemsen, 92 jaar, w/v Dhr. Prein

Diny Vos, 89 jaar

E.M.G. Perra-Overmars, 86 jaar, w/v Dhr. Perra

Johannes Smelter, 90 jaar, e/v G.T.M. Smelter-Blankhorst
Berendina J. Krabbe-Loohuis, 91 jaar

Hermina C.M. Riesthuis-Damer, 79 jaar

Theresia M. Heinhuis-Huitink, 82 jaar

Maria W. Vluttert-Rouhof, 89 jaar

DOPELING

Mia Ewa Kobiela, geboren op 25 februari 2023, d/v Tomek Kobiela en
Ania Zawadzka, gedoopt in de H. Jacobuskerk

TOEGETREDEN TOT R.K-KERK

(H. Jacobuskerk)
Bartholomeus Jacobus Mulder, geboren op 12 april 1993 te Enschede
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vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering

Zaterdag 2 en zondag 3 september - 22e zondag door het jaar

St. Jankerk zo 10.00 uur F.de Heus Woord-Communie-
viering
H.Jacobuskerk zo  11.00 uur P. Daggenvoorde Eucharistieviering

Internationale mis

St. Jozefkerk zo 11.00uur J. Kortstee Eucharistie+kwd

Zaterdag 9 en zondag 10 september - 23e zondag door het jaar
St. Jankerk zo 10.00 uur P.Daggenvoorde Eucharistieviering

koor

Gem, Koor St. Jan-
H. Michaél
BJK

Schola

Gem.Koor St. Jan-

Ziekenzondag H. Michaél
H.Jacobuskerk zo  11.00uur H.Mulder Woord-Communie-  Ariénskoor
viering
St. Jozefkerk zo  11.00uur W.Rekveld Eucharistie Mariakoor
Zaterdag 16 en zondag 17 september - 24e zondag door het jaar
St. Jankerk zo 10.15uur J.Kortstee + F. de Eucharistie + kwd Alle koren +
Heus Startviering parochie Kinderkoor JM
H. Jacobuskerk geen viering
St. Jozefkerk geen viering
Zaterdag 23 en zondag 24 september - 25e zondag door het jaar
St. Jankerk za 19.00 uur W.Rekveld Eucharistie Samenzang
St. Jankerk zo 10.00 uur Werkgroep Kinder-  Gebedsviering Samenzang
vieringen Klokjesviering (voor 3 tot 7-jarigen)
H.Jacobuskerk zo  11.00uur J. Kortstee Eucharistie Schola
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W.Rekveld Eucharistie Ariénskoor
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober - 26e zondag door het jaar
St. Jankerk zo 10.00 uur B.Dieben+N.Jansen  Gebedsviering All Together
H.Jacobuskerk zo 11.00 uur P Daggenvoorde Eucharistie Ariéns Music
Internationale mis Ministry
St. Jozefkerk zo 11.00uur J.Kortstee Eucharistie+kwd Wiladimirkoor

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober - 27e zondag door het jaar

St. Jankerk za 19.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie

H.Jacobuskerk zo  11.00uur H.Mulder Woord-Communie-
viering

St. Jozefkerk zo 11.00uur W.Rekveld Eucharistie

x

Gem. Koor St. Jan-
H. Michaél
Ariénskoor

Mariakoor



Zondag 17 september: Eén viering voor heel katholiek
Enschede en wie erbij wil zijn

Als de vakantie voor je gevoel alweer ver achter je ligt en we ons
langzaamaan gaan richten op de tijd die voor ons ligt, openen we het
pastoraal seizoen met een viering met alle koren en met activiteiten voor
alle leeftijden in de Sint Jan. In de twee andere kerken zijn geen
vieringen. We hopen, dat velen naar de Sint Jan komen om samen te
vieren, elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

Het programma is als hieronder. U kunt op verschillende tijden instappen. Als u mee wilt
onthijten, geeft u zich dan op met naam en toenaam en aantal via
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl . Dat kan nu al tot uiterlijk 13 september. Neem zelf
bord en bestek mee. Voor de rest wordt gezorgd. We vragen een vrije gift.

8.45 uur: Ontbijt (vooraf aanmelden bij pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl)
9.15 uur: Workshops

o Kinderen: Lied instuderen met het kinderkoor met Juliétte en Valery

o Kinderen: Creatief: vredesduifjes maken met Annelies

o Kinderen: Oefenen als misdienaar

o Volwassenen: Lied instuderen met gemengd koor Sint Jan

o Volwassenen: In gesprek met elkaar over ‘Omzien naar elkaar’ in onze parochie.
10.15 uur: Eucharistieviering met pastores Willy Rekveld, Frank de Heus, alle koren en
kinderwoorddienst.

11.15 uur: Koffie.

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

- Zondag 17 september - zie het programma hierboven
Zondag 24 september 10.00 uur Klokjesviering in de kerk, voor kinderen van 3-7 jaar

St. Jozefkerk:
Zondag 3 september 11.00 uur kinderwoorddienst 5t. Jozefkerk
Zondag 1 oktober  11.00 uur kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Woensdag 4 oktober 2023 om 15.00 uur
GROENE AVONTUREN MIDDAG

We vieren met St. Franciscus Dierendag.

Met 0.a. een bezoek aan de stadsboerderij
aan de Kuipersdijk en een prikactie.
Vormelingen, communicantjes en alle
kinderen zijn welkom! Ouders ook hoor.
Meer informatie volgt per e-mail

en in de nieuwsbrief|




Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl
Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25
Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

Coventry gebed -

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur, ¢
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

We hebben dit wegens corona enige tijd in de Ontmoetingskerk gedaan, — mm—

maar vanaf vrijdag 22 sept. (dus in de vredesweek) zal dit weer plaats vinden in de Wonne,
Noorderhagen 25, 7511 EK, Enschede.

-



Mogelijk heeft u gehoord van de
oprichting van de Twentse School voor
Theologie,

een initiatief dat de interesse in
theologie onder Twentenaren wil
bevorderen.

Op donderdag 5 oktober staat de
tweede lezing op het programma.

Dr. Johan te Velde OSB zal een lezing
geven over de interactie tussen liturgie
en theologie. Daarna volgt er een kort
debat.

De bijeenkomst vindt plaats in het
centrum van Twente, het voormalig
karmelietenklooster de Zwanenhof,
gelegen aan de Retraitehuisweg 6 te
Zenderen, en begint om 19:30 uur.

Het doel van de Twentse School voor
Theologie is om het denken over
belangrijke theologische onderwerpen
in Twente te stimuleren.

Tijdens deze avond zullen we ingaan op
het verschil tussen het spreken over God
in de theologie en het spreken tot God
tijdens de liturgie.

Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar
en wat weegt zwaarder: het spreken
over God of het spreken tot God, de
theologie of de liturgie?

Voor meer informatie over deze lezing en
andere activiteiten, kunt u terecht op de
website
www.twentseschoolvoortheologie.nl,
waar u zich ook kunt aanmelden.

Op zoek naar pleRken met ruimte en rust om te ontdekken:

‘waar gaat het om in mijn leven’?

En ben je op zoek om met tochtgenoten in gespreR te gaan?

In het KarmelRklooster te Zenderen biedt ‘Karmel Twente’ activiteiten
aan zoals: lcoon schilderen, stilte meditatie, stiltewandelingen,

labyrintlopen.

Ook Run je samen teksten lezen en hierover in gesprek gaan;
BijbelteRsten, mystieke teksten, gedichten.

Het kan allemaal bij ons.

Er is een vernieuwde website www.Rarmeltwente.nl waar je alles op

Runt vinden.

Hier kun je ook onze
digitale nieuwsbrief
aanvragen.

Of belnaar 06 -20464520
voor een jaarfolder.




klokjesvieringen jankerk m0i|

WhatsApp Gruppe
|'\-'Ll":t
':".r

Zondag 24 september om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand) =

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor E -
kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders.

Op een speelse manier betrekken we de

kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Zondag 3 september

Het thema: Je afstemmen op Gods wil.

Je afstemmen op Gods wil is niet altijd even gemakkelijk. Deze zondag lezen we samen het
evangelie over Petrus. Hij wil niet dat Jezus moet lijden.

Zondag 1 oktober
Het thema is nog niet bekend.

In juli hadden we een picknick met de kinderen in het Ledeboerpark, als afsluiting van het
schooljaar. Dat was gezellig. We hadden ook erg mooi weer.

o

. 2 e
Groetjes, )

Louise, Leonie, Linda, Christiaan en Marijke.




I‘I._“:,,E,l,:ﬂ“ Sint Christoffel de beschermheilige is van alle reizigers. Hij wordt vaak afgebeeld op

Kids Time St. Jankerk

Terugblik:

Op Vrijdag 14 Juli 2023, de laatste Kids Time voor de zomervakantie, kwamen wij weer
bij elkaar in de parochiezaal van de St. Jan kerk.

Thema van deze bijeenkomst was: Christoffel

Christoffel komt van Christophorus, en dat betekent Christusdrager. Hij droeg Christus
in zijn hart en volgens de legende ook op zijn schouders. Het zal je niet verbazen dat

bruggen. Heel wat mensen hebben ook een afbeelding van Christoffel aan hun
sleutelhanger hangen.

Verhaal van deze bijeenkomst, De Heilige Christoffel

De laatste Kids Time van dit schooljaar hebben we afgesloten in gezelschap
van Christoffel. Christoffel is bij de kinderen onbekend. Het verhaal van de
heilige Christoffel was helemaal nieuw en spannend. Christoffel is
beschermheilige van de reizigers. En met de vakantie voor de deur was dat
goed om het te weten.

We hebben ook een meditatieoefening uitgeprobeerd. Jezus zei ooit tegen
zijn leerlingen: Kom mee, ook jullie moeten eens naar een eenzame plaats
waar je alleen bent en wat uit kunt rusten (Marcus 6:31). Het was een fijne
oefening.

Het slotgedichtje; 'lk heb vakantie en ik lig hier
lekker', hebben we uitgewerkt tot een
vakantie-doeboekje voor momenten, als het
tegenzit in de vakantie, om lieve herinneringen
aan mooie momenten na te lezen en het
vakantiegevoel weer op te roepen. Volop ruimte
voor nieuwe herinneringen aan de
zomervakantie 2023!!!

Volgende datums op vrijdag: Na de
zomervakantie worden de nieuwe datums
bekendgemaakt

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk,
Haaksbergerstraat 251, Enschede

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl
Begeleiders: Engelien, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Tot volgend schooljaar

“
Groetjes, Werkgroep Kids Time e




Met vallen en opstaan

Wreed en akelig hardhandig trokken ze hem
uit zijn gammele rolstoel. Met zijn rechterarm
wist hij de val te breken en het hoofd te
beschermen. Zijn dunne benen trok hij
instinctief in. Ineengedoken en vernederd lag
Firas bij een bushalte op straat. Zijn broer
Jacob stond er als aan de grond genageld
naast. Samen waren ze over land op de vlucht
uit de oorlog. Firas was door een kinderpolio
verlamd. Hij kon onmogelijk nog langer in
Syrié blijven. Maar in zijn rolstoel kon hij er
ook niet uit vandaan. Tenminste niet alleen.
Hij was aangewezen op Jacob. En op
duurbetaalde hulp. Maar die was uitgebleven.
Wel had een groepje stevige jongens in een
bus op de Balkan beveiliging aangeboden
voor een gedeelte van de reis. Maar dat
konden ze toen niet meer betalen. Hun geld
was op. Er werd heibel getrapt. Oprotten
konden ze. De chauffeur wilde nergens mee
te maken hebben, en zette iedereen eruit. Van
de rolstoel lieten ze niets heel. De beide
broers bleven hulpeloos achter. Jacob nam
Firas op de rug. Later, veel later, zou een
inburgeringsfunctionaris in Enschede de
situatie duiden met een stukje liedtekst: "He
ain't heavy, he is my brother" Via een
Belgische katholieke hulporganisatie was er
op enig moment de mogelijkheid vanuit
Oost-Europa met een trein naar Antwerpen te
komen. Hoe dat zo kwam? Waardoor en door
wie? De broers weten het gewoon niet meer.
Alleen dat het er ineens was, deze
mogelijkheid. En dat zj er God voor
bedanken. Beide zijn ze christen. In de trein
was onvoldoende zitplaats. Jacob heeft Firas
in het bagagerek gelegd. Samen met iemand
anders moesten ze boven hun macht tillen.
"He ain't heavy, he is my brother" In
Nederland merkt Firas dat niet iedereen
tevreden is met zijn recht op uitkering en op
voorzieningen zoals een scootmobiel. Hij
probeert er begrip voor op te brengen. Dat
mensen niet kunnen snappen dat hij er niets
aan kan doen, door polio te zijn getroffen en

22?

verlamd te zijn. Nota bene in een land dat
misschien wel de oudste beschaving ter
wereld had, de Syrisch-Aramese. Dat hij ook
moet leren vrede te hebben met door vliucht
en handicap op achterstand te staan in een zo
vooruitstrevend en welvarend land als
Nederland. Hoe hij dat doet? 'Met vallen en
opstaan, maar dat is in mijn geval misschien
een gekke uitdrukking! En, voegt hij toe.
"Elke dag de vrede bewaren. Niet de lieve
vrede, maar de enig echte: de innerlijke
vrede".

Paul Daggenvoorde




Parochie senioren organiseert
High Tea

High Tea voor alle (“oudere”) parochianen.

Vorig jaar was de high tea een groot succes.

Daarom wordt deze ook dit jaar weer georganiseerd.

De Oase, de tuin bij de St. Jan, is daar een uitgelezen plek voor.
De uitnodiging geldt voor alle parochianen uit heel Enschede.

U bent uitgenodigd voor donderdag 21 september.
Plaats: De Oase/parochietuin bij de St. Jan aan de Haaksbergerstraat.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur.

Zorg ervoor dat u NIET met een goed gevulde maag komt anders kunt u niet genieten van
hetgeen aangeboden wordt.

- Deelname is alleen mogelijk bij voorafgaande aanmelding via één van de
onderstaande personen.

- Deelnamekosten zijn €10,—. (Dankzij sponsoring) Daarvoor krijgt u de high tea
inclusief koffie of thee. Misschien nog een drankje na.

- Graag betalen bij opgave. Eventueel worden deze vooraf bij u geind.

- Bij slecht weer zoeken wij, afhankelijk van de grootte van de groep, een
alternatieve plek.

U kunt zich voor vrijdag 15 september opgeven bij

José Heitbrink 053-431 62 09 heitbrink1@home.nl

Hermine Leppink 053-431 21 38 hermineleppink@gmail.com
Henk Thuss 053-433 03 22 h.thss@kpnplanet.nl

Henny Pahlplatz 0610-131 112 henny.thea@ziggo.nl

Bij opgave graag telefoonnummer en adres vermelden.

Ziekenzondag

10 september is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de St. Jankerk. Tijdens deze viering
kunt u de ziekenzalving ontvangen. Wel graag van tevoren aanmelden bij José Heitbrink
053-431 62 09 heitbrink1@home.nl

Kerstviering Ouderen en Kerk

Op maandag 18 december is er een kerstviering in de St. Jankerk. Na de eucharistieviering
zal er een gezellig samenzijn zijn. Dit keer niet met een broodmaaltijd, maar met hapjes en een
drankje. Voor opgave te zijner tijd kunt u zich melden bij de personen die ook bij de High tea
staan.

FB



Ondanks zorgen bruist hef.

Krijgt u ook wekelijks de nieuwsbrief van de parochie in uw mailbox? ledere keer weer ben ik
verrast door de vele activiteiten die daar in staan vermeld. Knap wat daar door enthousiaste
vrijwilligers gerealiseerd wordt. Toch bekruipt mij het gevoel dat dit aan veel parochianen
voorbijgaat, omdat zij de nieuwsbrief niet lezen. Mogelijk omdat hun e-mailadres niet
bekend is.

Wilt u zich voor de nieuwsbrief aanmelden dan kan dat op de site www.katholiekenschede.nl
Direct op de voorpagina staat de aanmeldingslink. Het is overigens handig dat u daarnaast
dat e-mailadres ook meldt aan onze administratie via secretariaat@katholiekenschede.nl

lets lager staat daar overigens ook de kaart waarbij u zich nog voor de actie kerkbalans kunt
opgeven. Neemt u nog niet deel, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. De financiéle
situatie blijft een zaak van voortdurende zorg.
Was de opbrengst vorig jaar €157.000,-- dan zou het dit jaar met een inflatiecorrectie richting
€170.000,-- moeten gaan. Per 31 juli lopen we echter zo'n €8.500,-- achter ten opzichte van
2022. Als dat zo door gaat komen we ergens rond de €144.000 uit. Dat is rond de 8%
achteruitgang in plaats van 8% vooruitgang en maakt dus een verschil van
€26.000,—.
De terugloop heeft met een aantal factoren te maken:
- De leeftijd van de parochianen is gemiddeld hoog. Het sterftecijfer dus ook.
- Meer parochianen maken de keuze om de bijdrage niet te indexeren, te beéindigen
of te verlagen. De gevoelde stijging van kosten van levensonderhoud zullen hier
debet aan zijn.

Wij zijn dankbaar voor allen, die naast collectes, ook bijdragen via de kerkbijdrage. Dit blijft
heel kwetsbhaar. Te meer daar een behoorlijk deel van de bijdrage wordt geleverd door
parochianen die, op jaarbasis, tussen de €500 en €1500 bijdragen. Ze zijn onmisbaar. Wij
zouden blij zijn met een uitbreiding door parochianen die nog niet meedoen en een
maandelijkse bijdrage van €11,25 zouden overmaken. En zoals altijd: naar draagkracht
minder of meer.

Het bruist en toch..... We zijn op zoek naar een penningmeester. Zie de herhaalde oproep.

Het bruist. Op 8 november een lezing over het synodale proces door een van de hoogst
geplaatste vrouwen (Twentse roots) in het Vaticaan. Houdt deze datum vrij.

Het bruist: Pastoor Daggenvoorde is in oktober 25 jaar priester. Op zaterdag 7
draagt hij de H. Mis op in de St. Jan. Misschien een mooie gelegenheid j



Penningmeester gezocht

Omdat onze huidige penningmeester na 4 jaar afscheid neemt, zijn wij op zoek
naar een nieuwe penningmeester per 1 september 2023.

Wie zoeken wij?

- lemand met een goede financiéle bagage.
- lemand die tijd beschikbaar heeft ten behoeve van onze parochie.
- lemand die in teamverband wil werken.

Wat bieden wij?

= De secretaresses op het Dienstencentrum verrichten veel ondersteunende taken.

« Er is veel expertise bij twee zittende bestuursleden, die aanblijven. De afgelopen 5
jaar is door hen hard gewerkt om de parochie administratief/financieel op orde te
brengen.
Ook ter verlichting van hun werkdruk zou een aanvulling zeer welkom zijn.

« Een bestuur dat als team optreedt.

Hanvullende eisen van het bisdom

Uiteindelijk gaat het bisdom over de benoeming van bestuursleden. Daarbij kijken zij
naar o.a. katholieke identiteit, vorm van partnerschappen en motivatie.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze vicevoorzitter:
Joop Hassink,
0617308158. Vicevoorzitter@katholiekenschede.nl|

Kent u potentiéle kandidaten,
dan worden wij daar graag op geattendeerd.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere.

;gzs




Gratis CONCERT en LEZINGEN en PRESENTATIE in de SINT JOSEPHKERK ENSCHEDE
op 9 September 2023 tijdens de OPEN MONUMENTENDAG

De Sint Josephkerk Enschede aan de Oldenzaalsestraat 115 te Enschede is op zaterdag
09 september 2023 open van 10.00 tot 16.00 uur voor bezoekers .

De 129 jaar oude neogotische kerk is de oudste R.K.- kerk van Enschede, ontworpen door de bekende
architecten J. Cuypers en J. Stuyt, gebouwd in de klassieke neogotische stijl en in 1894 in gebruik
genomen.

Sint Josephkerk is een rijksmonument en een sieraad.

In 1893 nam de sociale voorman kapelaan dr. Ariéns het initiatief tot de oprichting van een nieuw
gebedshuis. De financiering geschiedde met centen en stuivers, want deze nieuwe parochie werd
voor en door de industriewerknemers opgebracht. In 1894 werd de kerk afgebouwd.

Rond 1926 was er weer voldoende gespaard om de kunstschilder Joan Collette,

leerling van Jan Toorop, de opdracht te geven om de kerk van binnen te versieren met prachtige
Bijbelse muurschilderingen tot een Gesamtkunstwerk.

In 1977 werd de kerk voor afbraak gered sindsdien is de kerk in beheer van de Stichting Behoud
Josephkerk.

In 2012-2013 werd de kerk grondig gerestaureerd. Tevens zijn er ook diverse fresco’s weer vrijgemaakt.
Het is een juweeltje ook van binnen. De Josephkerk is al 129 jaar een landmark van de stad Enschede.
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn en de kerk te bezoeken tijdens de Open
Monumentendag op zaterdag 9 september 2023.

PROGRAMMA:
10.00 Kerk open, tevens Boeken en kaarten te verkrijgen

11.00-11.55 Concert door violist Piet Kommers en pianist Gerard van Kempen,
muziek van klassiek tot romantiek

12.00-12.50 Inleiding door John Schiffel,
geschiedenis van de Sint Josephkerk voor Enschede

13.00 - 14.15 Concert door violist Piet Kommers en pianist Gerard van Kempen,
muziek van klassiek tot romantiek

14.30- 15.30 Lezing en beeldpresentatie door Hélene Min,
Licht op het werk van schilder en monumentaal kunstenaar Jaap Min (1914-1987)

16.00 Sluiting van de kerk

Paasmorgen, Jaap Min




Let Justice
and Peace Flow

Season of Creation 2023

A Mighty River
Amos 5: 24

Scheppingsperiode 2023

De scheppingsperiode is de jaarlijkse christelijke viering waarin kerken samen
bidden en antwoorden op de roep van de kwetsbare en bedreigde schepping.
Ook de Katholieke Kerk doet mee, geinspireerd door de encycliek Laudato Si’.
Hierin vraagt Paus Franciscus ons om beter te zorgen voor ons gemeenschappelijk
huis, onze mooie en unieke aarde en al wat er op leeft.

Wﬂ Programma parochieverband Zuidoost-Twente

Als antwoord op die vraag organiseert de werkgroep Laudato Si’
een aantal activiteiten rond de thema’s ‘Laat gerechtigheid en
vrede stromen’ en "Genees de Aarde en alles wat ademt en leeft’.

Filmavonden
Na het succes van 2022 en dit voorjaar bent u ook in deze Scheppingsperiode welkom op
filmavonden. Elke dinsdag in een van onze parochies. Na de film is er weer gelegenheid
tot gedachte-uitwisseling. Uiteraard staan de koffie, thee en koekjes voor u klaar.
e Dinsdag 5 september om 19.30 uur: “Kiss the Ground’
Locatie: Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Losser
e Dinsdag 12 september om 19.30 uur: ‘The biggest Little Farm’
Locatie: Enschede (wordt nog bekend gemaakt)
e Dinsdag 26 september om 19.30 uur: ‘The Letter’
Deze fantastische film van paus Franciscus is een echte aanrader!
Locatie: Ariénszaal bij de Bonifatiuskerk te Haaksbergen
e Dinsdag 3 oktober om 19.30 uur: Verrassingsfilm
Locatie Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Losser

GROENE AVONTUREN MIDDAG

Alle communicantjes, vormelingen en andere kinderen en ouders zijn welk
vieren van St. Franciscus Dierendag. Woensdag 4 oktober 2023 om 15.00

En net als vorig jaar planten we een Laudato Si’ boom. Dit keer op een heel MIRATE €1
bijzondere locatie. Houdt de mededelingen en de nieuwsbrief in de gaten. Lt )

Alle informatie over het programma vindt u op: https://www.mariavlucht.nl/laudato-si
Volg ons op Facebook en Instagram: Laudato Si' Twente.
E 27

Wilt u het programma per e-mail ontvangen? LaudatoSi@rkzuidoosttwente.nl
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28@?

De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



Vermoeidheid de Baas
Energie Broodnodig
De werkweek was nog nooit zo kort. De werkomstandigheden waren nog nooit zo goed. Hoe
komt het dat toch zoveel mensen afknappen. Waarom herstel je zo moeilijk als je eenmaal
bent afgeknapt? Je krijgt het advies vooral zo rustig mogelijk aan te doen. Hoe deprimerend
is het dan als je je voortdurend gesloopt voelt, terwijl je toch niet veel doet en je rust neemt.
Door langdurige overbelasting kun je een burnout krijgen: je bent opgebrand. Vervolgens raak
je door langdurige onderbelasting blijvend uitgeblust. Je hebt dan een programma nodig
waardoor je fysiek, mentaal en sociaal haalbare en aantrekkelijke doelen stelt en daarmee
succes oogst. Maak wel voor jezelf duidelijk wat voor jou succes is. Je raakt steeds meer
gefrusteerd als het goede nooit goed genoeg is. Doodmoe? Misschien ben je gewoon veel te
vermoeiend bezig (geweest). Maak je leven simpel. Succes en dus energie verzekerd!
Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl

‘T

Varvik

UITVAARTIORG

Uw herinnering is onze zorg.

053 432 19 55 * www.varvikuitvaartzorg.nl

Ezg




AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW onderwijs

met liefde

VERBOUW
en aandacht

RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 3G ENSCHEDE Alle informatie over de scholen
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79 vindtuop:
WWW.SIERS.NL www.koe-enschede.nl

‘%’% Leidekkersbedrijf D. Koenders
/ \m

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.
Lid: Ned. Ver. von Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17
info@leidekkershedrijf-koenders.nl
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De //’(WW tgd voor Mellink SchiAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

-
™
Mellink Schilders

Sinds 1937




Scan de QR-code om te betalen voor Collecte. ~ Scan de QR-code om te betalen voor
Gebruik de Camera App op je telefoon. Kerkbijdrage 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 30 mei 2025.
De QR-code is geldig tot 12 november 2024,

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K2R0Ak https:/betaalverzoek rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493h
AITYChcl3Yi23kMQ oJTCqOwySMQBZtig

“Een uitvaart
IS meer dan
begraven of

cremeren.”

h Uitvaartieider
gy -

vredehof

UITVAARTVERZORCGING

Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehofnl
E 31



by % Samenwe rken

Op de zondag na de vakantie zit de kerk vol. Maar wat © De voorzitter vervolgt: “En ons katholieke koor wil

is het stil! Het zangkoor is er niet. Eén mevrouw zingt wel naar de dinsdag, maar dan kunnen 20 van de 35
de liederen voor, maar in de kerk zingt niemand mee. f zangers niet.” “Dan kan het NIET doorgaan”, zegt de
Dan zegt de pastoor: “Zoals u weet zijn we op zoek # , pastoor. Wilma glundert: “Maar als we nu eens

naar een nieuwe koordirigent. Als u iemand kent, geef |, SAMEN gaan oefenen, gewoon op woensdag?” De

het door!” Ook die woensdagavond blijft het stil. Geen = voorzitter kijkt verbluft: “Dat wordt een MEGA-KOOR!”
koorrepetitie. Geen pauze met koffie en koekjes. De De pastoor kijkt zuinig. “Jullie zingen toch héél andere
muizen gaan teleurgesteld weg. Maar Kik ziet drie ./- liedjes dan wij?” Wilma glimlacht. “Ik heb gekeken en
mensen in de keuken zitten: de pastoor, de voorzitter  zeker de helft is hetzelfde, dat komt wel goed!” De

van het koor en een onbekende vrouw. “Wilma,” Y} pastoor probeert nog een bezwaar te bedenken. Maar
begint de voorzitter, “wat fijn dat je ons als dirigente de voorzitter zegt: “Onze bassen zullen het fijn vinden
wilt komen helpen. Maar er is een probleem.” Wilma _ om steun te krijgen!” De muizen zijn dolblij. Stel je
knikt: “Mijn protestantse koor oefent 66k op woens- I voor hoeveel koekkruimels er zullen liggen als zeventig
i mensen samen zingen en koffiedrinken!

dagavond en wil niet verschuiven naar dinsdag

Samen schrijven (
Kun je samen een verhaal schrijven? Vouw Nu de blaadjes open en lees hardop om de
bit Sc:hrijﬁpe”e{je kun je met z'n tweeén doen, Maar beurt het verhaal dat is ontstaan.
ook met veel meer, hoe meer hoe leuker! Elke deelnemer  TLP 1: Doe het Nog een paar keen dah leer je beter
krilgt een leeg blaadje en een pen. be spelleider zegt: samenwerken om grappige uitkomsten te krijgen.
1. We beginnen met WIE: schriff bovenaan je blad een TIp 2: \oeg meer categoriedn toe, hijvoorbeeld:

persoon, vouw het beschreven stukje Naar voren hoe vaok: samen met .. ., met behulp van ...,
dicht en vouw het dah Naar achteren weg. Schuif’ ohdanks . .., enzovoort!

het blaadje door Naar Je linkerbuur.

2. Schrijf nu bovenaan het blad dat voor Je ligt een
WEREWOORD (wat doet iemand?), vouw die regel
ook weer weg en schuif door

3. Schrijf nu op WAAR het gebeurt, vouw om. schuif door:

1. Schrijf op WANNEER het gebeurt, vouw om, schuif door.

&, Schrijf op WAAROM, dus: ‘omdat .. Jof want ...

en schuff door:

G

Uit de Bijbel

'In die tijd wees de Heep . 3 e
tweedhzeventiy leerlingen aan ™ k%. -
en stuurde hen twee aah twee voor zich Sty

uit naar alle steden en plaatsen waarheen
Hijzelf van plan was te gaan.” (Uit Lucas 10:)

o~
Tekehingen: b, ]urng%?;‘



