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In de geest van Alphons Ariéns
“Er zijn voor de
familie op gepaste
wijze, daar gaat
het om.”

Bij een overlijden sta ik
graag voor u klaar met

zorg en advies. Wilt u
meer weten over mijn

persooni IH’\E manier

. van werken, bel dan
o 074 291 3231
Marlon Noordhuis ™' Gk
Uitvaartverzorger

Wilt u een overlijden
melden?
Bel dan 0OBDO 8192

Yarden

Uitvaartzorg De activiteiten van het Ariéns Comité
Enschede kunt u volgen op www.arienscomite.nl
yarden.nl Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

Hier is
advertentieruimte
vrijgekomen

INNERBALANCE-ENSCHEDE

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

U kunt mailen naar:
> redactie

@katholiekenschede.nl
voor informatie.




Pelgrim

Parochieel Dienstencentrum Enschede Juli/augustus 2023 / 06
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306 Inhoud
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van 5 Voorwoord van Ans te Lintelo
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl 6  St.Jozef
rekeningnummer NL15RABO 0153 166665 8  H.Jacobus

10 St.Jan
In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866. 14 Terugblik Schelpjesviering
Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22 16 Vieringenrooster mét agenda
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl voor kinderen
Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider 20-21 Voor en met de kinderen
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl 22-23 Afscheid van Ans te Lintelo

Vrije dag: maandag

25 Vacature in het bestuur

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 -30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo

Coordinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl

06 30958689




Van de redactie

VOKANTIE!

Het is weer zover, de vakantieperiode komt eraan.
Of je nu ver weg gaat, of (dicht) bij huis blijft,
wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

Lekker uitrusten, of juist fijn bezig zijn, het maakt
niet uit, als je maar geniet!
Dat gaan wij ook doen.

- letje, Clara, Annelies en Ine-

Vogelvrij

Soms, al dromend kan ik vliegen
en al vliegend ben ik vrij

Niets te willen

Niets te weten

Niets te moeten

dan er zijn

Onder mij zie ik het stromen
in een zuiver perspectief
Boven mij een onafzienbaar
peilloos diep, onpeilbaar niets
Soms, al wakend kan ik voelen
als een vogel in mijn droom
Hoe het is om niets te hoeven
en te zien hoe alles stroomt.

-Jules Deelder-



EEN BIJZONDERE ONTMOETING

Naast de verhalen van de katholieke hoogfeesten door het jaar
heen, heeft mij o.a. het verhaal van de Emmatsgangers altijd
geinspireerd.

Een eindje lopen, met je verdriet, niets zeggen, toch samen.

En dan een bijzondere ontmoeting: niet opgeven, DOORGAAN?!

Op de derde dag na het overlijden van Jezus waren Kleopas en
Lucas te voet onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Ze waren
verdrietig ze hadden geen zin om te praten. Een andere man
haalde hen in.

Hij opende het gesprek: “Ock in Jeruzalem geweest?” De twee
hielden hun mond dicht.

Nog een keer probeerde de andere man het: “Waarom zo
droevig?”

Toen antwoorde Kleopas: "Jezus was onze vriend, hij is
opgepakt, veroordeeld en omgebracht. Zo gaat het altijd met
mensen waarvan je denkt dat ze goed gaan doen”.

De andere man weer: “Maar die Jezus, zou die willen dat jullie
droevig bleven? Hebben jullie nu verder niets meer met hem te
maken?”

Toen vertelde Lucas een paar ervaringen die ze hadden gehad
toen Jezus nog bij hen was.

Lucas vond het fijn om de herinnering op te halen en nodigde
de andere man uit op het eten.

De andere man: “Hij was dus een soort koning. Als jullie geloven
dat het kan wat hij je geleerd heeft, doe het dan ook zelf...”

Ze aten brood en dronken wijn.

Later namen Lucas en Kleopas afscheid van de andere man. Hij
moest weer verder.

Lucas en Kleopas waren ondersteboven van zijn goede raad en
hadden nieuwe moed om terug te gaan naar hun vrienden in
Jeruzalem. Wie was die andere man???

Met de vakantieperiode voor de deur, wens ik iedereen
bijzondere ontmoetingen toe, waarmee je
terug kunt keren en weer door kunt gaan.

Ans te Lintelo, codrdinator jongerenactiviteiten




Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr: 053 435 48 08

Email:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Email:
pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl
Meuvr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Email:
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Elke donderdagmorgen

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

6 ‘?

Vakantiegedachten

Tijdens onze reis door Zweden zagen wij in
een kerk in Leksand, in de provincie
Dalana, een kinderspeelhoek.

Naast het aanwezige gebruikelijke
speelgoed hingen er ook een paar
minikazuifels.

Het deed ons denken aan het “misje
spelen” dat in onze jeugd in het rijke
Roomsche leven veel werd gedaan.
Misschien een idee voor onze
kindernevendienst?

In ieder geval leverde het een bijzondere
foto op van deze fraaie oude kerk.

Ik wens eenieder, een mooie zomer toe.

Rien Tiehatten




Dankbaar

De zomertijd is aangebroken. De bermen
staan vol bloemen. In heel veel tuinen zijn
tegels gelicht om het groen alle kansen te
geven en het regenwater op te vangen.
Zakjes met wilde bloemenzaad vinden gretig
hun weg en zorgen nu voor bewonderende
blikken. Als je goed kijkt en de tijd neemt, valt
er veel te genieten. Caravans worden van stal
gehaald, tenten uit de kreukels, het
buitenleven kan beginnen.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen mogen
we dankbaar zijn voor de inzet van zoveel
vrijwilligers. leder op haar eigen terrein, ieder
op haar eigen manier, met eigen specialiteit.
Elke bijdrage doet er toe, dat kunnen en
mogen we niet onderschatten. Het is niet
altijd even zichtbaar, maar wel onmisbaar, om
onze geloofsgemeenschap draaiende te
houden. In de Brief aan de Korintiérs is Paulus
daar al intensief mee bezig. Hij vergelijkt een
geloofsgemeenschap met een lichaam, dat
een organisch geheel vormt. Geen enkel deel
kan gemist worden. Als er iets ontbreekt, iets
niet functioneert, dan voel je dat meteen. Het
wordt strompelen of hinkelen of iets gebeurt
niet meer. Er vallen gaten. Dubbelen hoeft
ook niet, wel elkaar aanvullen, elkaars
talenten onderkennen ten behoeve van een
levende geloofsgemeenschap waarin de
Geest werkzaam is. Dan zingen de koren hun
hoogste lied. Is er geen stofje meer onder de
kerkbanken te bekennen. Staan er kaarsen op

voorraad in de Mariakapel. Bloeien de
hortensia's op haar mooist in de tuin bij het
parochiecentrum. Is het kerkplein en de
parkeerplaats keurig geveegd. Zijn er genoeg
misdienaars en acolieten, kosters, lectoren en
voorgangers. De mand voor de voedselbank
is gevuld. De diaconie heeft genoeg geld in
kas om noden te lenigen. Er zijn voldoende
financiéle middelen om de gemeenschap de
toekomst in te loodsen. De kinderen van de
kinderwoorddienst maken de mooiste
tekeningen en ontroeren ons door hun klare
taal. Na de vieringen op zondag en door de
week ontmoeten we elkaar. Eenzaamheid is
niet meer, we zien naar elkaar om. Maar
bovenal, zegt Paulus, gaat het om de liefde en
de vruchten van de liefde: om blijdschap,
vrede, goedheid, zachtmoedigheid, geduld en
zelfbeheersing. Paulus legt de lat hoog, voor
hemzelf en voor de Korintiérs. Het evangelie is
hem lief, daarover wil hij vertellen om de
mensen dichter bij elkaar te brengen, van
jong tot oud, van hoog tot laag, van allerlei
verschillende culturele achtergronden. Jij mag
er zijn, jij hoort er hij totdat alles in allen zal
zijn.

Een fijne zomertijd toegewenst!

Lies van Veldhoven, pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap Noord/St. Jozefkerk




H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt
u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Julimaand:
Jacobusmaand

Op 25 juli is het de naamdag

van de Heilige Jacobus de

Meerdere, naamgever van

onze kerk en parochie en

patroonheilige van de stad

Enschede. Dit vieren wij op

zondag 30 juli in een

Eucharistieviering, die

zoals gebruikelijk, wordt

afgesloten met het enige

echte oude Jacobuslied.

Het beeld van Jacobus zal de hele maand juli op
een prominente plek in de kerk staan, goed
zichtbaar voor alle parochianen en andere
bezoekers.

De maand juli is ook de maand, waarin veel
mensen op Pelgrimstocht gaan.

De H. Jacobuskerk is officieel stempelpost
namens het Nederlands Genootschap van Sint
Jacob. Daarom hangt er een fraaie schelp,
beeldmerk van de “Camino” boven de ingang
van de kerk.

Bent u of kent u mensen, die
de komende tijd de Camino
gaan lopen of fietsen? Meld u
bij ons, voor een stempel,
indien gewenst voor een
Pelgrimszegen in een viering
op vrijdag of zondag.

En natuurlijk horen wij graag uw verhaal!




Pelgrimstocht in het klein: van Jacobus naar Jacobus

Noteer ‘'m in je agenda: de derde van Jacobus naar
Jacobuswandeling gaat plaatsvinden op woensdag 16 augustus
a.s. Na een korte startviering om 09.30 uur ‘s ochtends in de
Jacobuskerk Enschede wandelen we via Roombeek naar de
Jacobuskapel op het erf van de familie Ten Vergert in Lonneker.
Waar koffie/thee en lekkers wachten. Vandaar lopen we naar de
Jacobuskerk in Lonneker voor een pelgrimsverhaal, korte bezinning
en slotgebed. Loop je weer mee? Fijn! Meld je dan aan via
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of bij Juliette
of Hetty na afloop van vieringen.

o R

Warme bedevaart naar Eggerode op zaterdag 10 juni

Op zaterdag 10 juni jl. vertrok een groep van 25 parochianen rond half 9 s ochtends vanaf de
parkeerplaats van de Jacobuskerk naar het bedevaartsoord Eggerode, net over de Duitse grens
bij het plaatsje Schoppingen. Eggerode ontleent haar status als bedevaartsoord aan het
genadebeeld van “Onze-Lieve-Vrouw van het Hemelrijk, dat zich in de gelijknamige
genadekapel bevindt.

Het programma startte na aankomst met een rondgang langs de kruisweg, die rondom het dorp
in de fraaie natuur is ingebed. Parochievicaris Willy Rekveld begeleidde de bedevaart,
aansluitend aan de kruisweg vierden we de Heilige Mis in de Maria Geboortekerk. Er was veel
aandacht en devotie, eerst buiten in de stralende zon en weelderige natuur, daarna in de kleine,
intieme Maria Geboortekerk waar we samen Eucharistie vierden. Natuurlijk werd deze dag
afgesloten met een heerlijke warme maaltijd bij hotel Winter. Het was een mooie, inspirerende
en in alle opzichten warme dag. Volgend jaar weer!

Jacobuskerk op zaterdagen geopend voor publiek: nu ook met rondleiding!

Even weg uit de drukte van de binnenstad? Kom op adem in de stilte van de Jacobuskerk. In de
zomer op zaterdag geopend van half 12 tot 4 uur. Kom binnen, ervaar de stilte, de mystiek. Meer
weten over de beelden en andere kunstwerken? ledere zaterdag wordt een rondleiding
verzorgd.

Het tijdstip staat op de klok bij de ingang. Sluit gerust aan!

En voor wie gewoon even in de banken wil zitten om tot rust te komen, te bidden, een kaars aan
te steken: voel je welkom. De kerk is er voor ons allemaal!




St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22
Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09
Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

Vrijwilligersavond
23 juni

Op 23 juni hebben we onze jaarlijkse
vrijwilligersavond gehouden. Dit jaar weer
gewoon met hapjes en drankjes. De hapjes,
geleverd door DSR foods, waren volgens de
aanwezigen erg lekker en door het warme
weer ging de wijn, het bier en fris er ook wel
in.

We begonnen met een pubquiz, de juiste
antwoorden vinden viel op sommige vragen
nog niet mee, maar het moest natuurlijk ook
niet te gemakkelijk zijn. Met 11 groepjes van
ongeveer 5 personen werd er druk
gepuzzeld.

Beste vrijwilligers, wij danken jullie voor
jullie inzet van het afgelopen jaar, ook
niet te vergeten de vrijwilligers die niet
aanwezig waren. Wij zijn erg blij met
jullie werk, met elkaar komen we toch
een heel eind om onze
geloofsgemeenschap draaiende te
houden. Op naar een nieuw jaar met alle
uitdagingen van dien, samen met het
pastorale team zijn wij kerk.

Namens pastoraat- en lokale beheergroep
Zuid, Llsette Janssen .




Vrijwilliger van bet jaar 2022 Tiny Hannink

leder jaar kiezen we een vrijwilliger van het jaar, een goede traditie.
Meestal met de nieuwjaarsviering, of als dat niet kan, met de vrijwilligersavond.

Nu wil het geval dat deze bijzondere vrijwilliger beide keren niet aanwezig kon zijn. Dus is dan
maar gekozen tijdens het voorgaan in de viering van 18 juni.

We hebben gekozen voor Tiny Hannink

Immer beschikbaar, zo mogelijk. Met een duidelijke mening en een grote maatschappelijk
interesse. Soms wil ze haar ideeén nog wel eens doordrukken, maar vooral in 2022 met de
viering van het 100-jarig bestaan van de St.Janparochie, kwam deze eigenschap goed van pas.
Want ik mag wel zeggen: zonder haar vasthoudendheid en inzet was er geen feest geweest,
zeker niet in de vorm waarop wij dit jubileum hebben mogen vieren. Ook kent ze de weg in de
gemeenteraad, altijd handig. Niet alleen voor de kerk is ze een waardevolle stimulans, ook heeft
ze in de weekenden een pleegdochter en is ze betrokken bij Vrouwen voor Vrede. Voor de
St.Jan zit ze in de pastoraatgroep en voor de Jacobus parochie in de stedelijke pastoraatgroep.
We kunnen ervan uitgaan dat ze hier ook haar mondje aardig kan roeren en op komt voor de
minder bedeelden en behoeften van onze parochianen. Bovendien is ze voorganger, vaak met
Theresy Kolman en maakt ze zelf mooie inspirerende vieringen.
Namens de hele geloofsgemeenschap Zuid en de parochie Jacobus de Meerdere
willen wij haar hartelijk bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren en alvast voor
de komende jaren, want het zal best lastig worden als we zonder haar door zouden
moeten gaan.

Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid Lisette Janssen

Uitverkiezing van de parochiaan van 2022

Op 18 juni, aan het eind van de viering waarin ~ Katholiek en andere. Veel verschillende

ik voorging, werd ik zeer verrast met de mensen van allerlei gezindten. De jongeren
uitverkiezing van de Parochiaan van 2022. Dit  hadden een prachtig schilderij gemaakt van
ter ere van mijn inzet voor de viering van het St.Jan. (Het hangt nu in de entrée van de

100 jarig bestaan van de st. Jan parochie. kerk.)

Nu heb ik dit natuurlijk niet alleen gedaan, al Heerlijk dat de wethouder het mooie schilderij
de mensen die hier aan mee hebben wilde onthullen, begeleid door een

geholpen, eren mee in dit gebaar.Tegelijk parochiaan van 91 jaar en een van 9

werden ook enkele andere activiteiten jaar. Dat we met elkaar zo'n heerlijk feest
benoemd, waardoor ik een netwerk heb, vierden, was al genoeg beloning.

waarmee veel mensen te bereiken zijn. Hiervoor tot parochiaan van het jaar te worden
Het 100-jarig bestaan was ook voor mij een uitgeroepen, én een mooie kaars van onze
geweldig feest. De hele kerk weer een keer parochie + een tegoed bon krijgen, was puur
vol, dat hebben we lang niet beleefd. Niet extral HARTELIJK DANK AAN IEDER DIE
alleen de banken, maar ook nog de vele HIERAAN HEEFT MEEGEWERKT
stoelen die erbij gezet waren, werden bezet. LI AR |

Fijn dat Ben Engelbertink hierin nog kon ' I !
voorgaan, voor zijn afscheid van Twente.

Fijn dat Pastoor Daggenvoorde en Pastor Carla - g
Berbée mee konden voorgaan. -
Geweldig al die parochianen die dit mee Tiny

wilden vieren. Dat zoveel zangers, als één Hannink

groot koor meededen. De wethouder was er,
en heel veel mensen van andere kerken,



In Memoriam
Marijke Oonk

Marijke Oonk werd geboren op 30 december 1934 te Enschede,
na het ontvangen van de laatste sacramenten is zij rustig
heengegaan op 6 juni 2023 te Delden.

Haar levensmotto was: "1k leef niet voor mezelf alleen™

Zo hebben we haar gekend in de toenmalige Sint Jozefparochie. Een drijvende kracht, met een
groot organisatietalent. Naast haar taken in het onderwijs zette ze zich voor de volle honderd
procent in voor haar geliefde Sint Jozefparochie. Een kleine greep uit haar activiteiten:

Marijke was voorzitter van het IPV, de inter parochiéle vereniging Enschede binnenstad als
eerste aanzet tot samenwerking tussen de - toen nog - vier binnenstadsparochies.

Daarnaast was zij jarenlang vicevoorzitter van het Sint Jozef parochiebestuur. Ook maakte zij
deel uit van de pastoraat groep met het aandachtsveld diaconie. Zij was verantwoordelijk voor
het pastoraat in Florapark. Met haar diaconale hart heeft Marijke heel veel parochianen
bezocht. Haar aandacht ging vooral uit naar parochianen die een dierbare hadden verloren.
Deze bezoeken bleef ze zolang mogelijk volhouden. Het betekende veel voor de parochianen,
het betekende veel voor haarzelf.

De kwetsbaarheid van het bestaan kwam ze in alle toonaarden tegen. Haar tachtigste
verjaardag heeft ze uitbundig gevierd, samen met haar familie en vrienden. Marijke nodigde
iedereen uit iets op het doek te zetten. Het werd een veelkleurig schilderij, dat tot stand kon
komen omdat iedere feestganger enthousiast meedeed. Dit tekende Marijke ten voeten uit.
leders talent telde en droeg bij aan een groter geheel. Zo kon ze ook in de
parochiegemeenschap mensen uitnodigen hun steentje bij te dragen. Haar band met de

Sint Jozefkerk kwam tot op het laatst tot uiting toen de rouwstoet stopte bij de Sint Jozefkerk.
De deuren van de kerk werden door de koster geopend, de klokken werden geluid en kaarsen
werden ontstoken in de devotiekapel. We danken Marijke om haar niet aflatende inzet en
bewogenheid. We zullen Marijke eren door haar naam te noemen in de komende tijd bij de
misintenties, door haar naam op een kruisje te plaatsen bij de icoon van Maria. Moge haar
familie en vrienden steun vinden bij elkaar.

Wij, als geloofsgemeenschap Noord, zijn dankbaar haar gekend te hebben.

Haar motto: "lk leef niet voor mezelf alleen’,
vinden we terug in het volgende lied van Huub Oosterhuis:

Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Moge het zo zijn

-

Lies van Veldhoven



In Memoriam
Fien Eitink - Krikhaar

Over engelen gesproken......

Herinnering aan.... Fien Eitink-Krikhaar, geboren 20-01-1936,
overleden 14-06-2023

Het is inmiddels 9 jaar geleden, dat Fien als vrijwilligster afscheid nam van onze
Jacobusgemeenschap. Onze altijd bezige bij, die het tijd vond worden om een stapje terug te
doen. We spraken vaak over engelen. Wensten haar bij haar afscheid toe dat die over haar
zouden waken. Op de vraag: “Hoe nu verder zonder Fien?" zei ze dan: “Geen zorg, heb
vertrouwen, want als het écht nodig is, dan staat er een engel aan de poort.” Zoals zij zelf, 13
jaar daarvoor, als een engel aan de poort stond en vroeg of ze mee kon helpen..... Dat heeft ze
gedaan. En hoe! Bijna 80 was ze toen ze afscheid nam. Nog volop in het leven. Maar toch... ook
brozer, ouder. En dat voelde ze. In haar lijf, in haar leden.....

Bij haar afscheid in Usselo hebben we een gedicht van Marinus van den Berg gelezen, het
laatste couplet is veelzeggend:

“Ouder worden is soms kracht vragen van engelen
Engelen van bescheiden hulpvaardigheid

Engelen die luisterruimte hebben voor de ander
Engelen van houvast in tijden van mist en storm”.

Bescheiden hulpvaardig, een luisterend oor.... Fien...

Fien vertelde eens over wat haar houvast gaf: De tekst geschreven op de gevel van de (toen
nog) Vredeskerk. Aan de Dr. Wagenaarstraat, waar ze vroeger woonde. Die tekst luidt: “En zie, ik
ben met U, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld". Die belofte is gestand gedaan.
Fien is thuisgekomen. Met Hem meegegaan, samen naar de overkant.

Aan het eind van de vrijdagochtendviering, twee dagen na de crematie, hebben we samen bij
de Pieta gebeden voor Fien en het kruisje daar een plaats gegeven.

Lieve Fien, rust in vrede.

Namens alle vrijwilligers van de Jacobuskerk, Hetty Mulder - pastoraatgroep

‘?13



Klokjesviering

Voor deze klokjesviering waren speciaal de ouders van dopelingen van het afgelopen jaar
uitgenodigd. Om kennis te maken met deze vieringen én om de doopschelp van hun kind
mee te nemen: een schelpjesviering.

We kwamen met een grote rugzak, hoorden het verhaal van God, luisterden naar
de muziek van All Together en zongen volop mee.

We tekenden, speelden, we hebben gebeden en

liepenop....... blote voeten .......

Achteraf hoorden wij van de aanwezige mensen :
"Wat een prachtige viering, perfect voor de kleintjes.
En fijn dat het koor er altijd enthousiast bij is."

Een half uurtje is voor de kleintjes goed vol te houden. | klokjesvieringen jankerk
Daarna mogen ze spelen. WhatsApp Gruppe

Maar veel belangrijker dan dit alles is dat we veel blije
gezichtjes zien en dat kinderen in de kerk durven
praten.

Kinderen die lekker met elkaar spelen en die heel
aandachtig luisteren. Daar doen we het voor.

Kom je de volgende keer ook naar de klokjesviering?
Op 23 juli om 10.00 uur in de Sint Jankerk

14?



St. Jozefkerk
06-06-2023
11-06-2023

St. Jankerk
08-06-2023
23-06-2023

H. Jacobus
14-06-2023

Anders

09-06-2023
12-06-2023
16-06-2023
20-06-2023
25-06-2023

KRONIEK
OVERLEDENEN

Marijke Oonk, 88 jaar
Tonny Weustink-Bruns, 88 jaar, e/v J.J.H. Weustink

Henk Bisschop, 88 jaar, w/v Leni Bisschop-den Balvert
Jan Heck, 87 jaar, w/v J.C.M. Heck-Effink

Fien Eitink-Krikhaar, 87 jaar, w/v Wim Eitink

Gerhardus J. Steghuis, 82 jaar, e/v Annie Steghuis-Pots
Sophia Drosten-Kiel, 58 jaar, e/v Dhr. Drosten

Truus Raats-Dunhoft, 89 jaar, w/v C. Raats

Josje Philippa - van der Toorn, 93 jaar.

Paul W. Smit, 80 jaar, e/v A. Smit — ter Meulen




vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering koor

Zaterdag 15 en zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar

St. Jankerk geen viering

H.Jacobuskerk zo  11.00uur F deHeus Woord-Communie-  Kinderkoor JM
(doop-)viering

St. Jozefkerk zo  11.00uur W.Rekveld Eucharistie+kwd Samenzang

Zaterdag 22 en zondag 23 juli - 16e zondag door het jaar

St. Jankerk za  19.00 uur W.Rekveld Eucharistieviering Gem.Koor St. Jan-
H. Michaél
St. Jankerk zo  10.00 uur Werkgroep Klokjesviering Samenzang
Kinderviering Gebedsviering

H. Jacobuskerk geen viering

St. Jozefkerk zo 11.00uur W.Rekveld Eucharistie Vocal Moments

Zaterdag 29 en zondag 30 juli- 17e zondag door het jaar

St. Jankerk geen viering

H.Jacobuskerk zo  11.00uur J.Kortstee Eucharistie Angeluskoor
Jacobusviering

St. Jozefkerk zo 11.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie Schola

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus - Gedaanteverandering van de Heer
St. Jankerk geen viering

H. Jacobuskerk zo  11.00uur P Daggenvoorde Eucharistie Samenzang
St. Jozefkerk zo  11.00 uur B.Visschedijk Eucharistie Samenzang

Zaterdag 12 en zondag 13 augustus - 19e zondag door het jaar
St. Jankerk za 19.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie Ariénskoor

H. Jacobuskerk geen viering
St. Jozefkerk zo  11.00 uur W.Rekveld Eucharistie Mariakoor
Dinsdag 15 augustus - Maria ten Hemelopneming

H.Jacobuskerk di  19.00 uur P. Daggenvoorde Eucharistie Ariénskoor

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus - 20e zondag door het jaar

St. Jankerk geen viering
H.Jacobuskerk zo  11.00uur J. Kortstee Eucharistie Samenzang
St. Jozefkerk zo 11.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie Ariénskoor

x
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vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering

Zaterdag 26 en zondag 27 augustus - 21e Zondag door het jaar
St. Jankerk za 19.00uur W.Rekveld Eucharistie

H. Jacobuskerk geen viering

St. Jozefkerk zo  11.00 uur W.Rekveld Eucharistie

Zaterdag 2 en zondag 3 september - 22e Zondag door het jaar

St. Jankerk zo 10.00uur F deHeus Woord-Communie-
viering

H. Jacobuskerk zo  11.00uur P.Daggenvoorde Eucharistieviering
Internat.viering

St. Jozefkerk zo  11.00uur J.Kortstee Eucharistie+kwd

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Vrijdag 14 juli 15.30 uur parochiezaal Kids Time
Zondag 23 juli 10.00 uur Klokjesviering in de kerk
Zondag 24 september 10.00 uur Klokjesviering in de kerk

St. Jozefkerk:

Zondag 16 juli 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk
Zondag 16 juli 12.30 uur Picknick in Ledeboerpark

Zondag 2 septembner 11.00 uur Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

koor

Samenzang

Samenzang

Gem.Koor St. Jan-
H. Michaél
BJK

Schola
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Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl
Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede

-



SANNEUX 1.

Bisdom Roermond

We gaan dit najaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux.
Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan
Mariette Beco.

Om het u zo aangenaam mogelijk te maken zijn er verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers
aanwezig.

Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij
het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan.

We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee
om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirtje.

In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma.

Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met
handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria.
Er is een bisschop ( mgr. Woorts ) aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn
in het Nederlands.

Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning.

En dit alles voor een prijs van € 365,= alles inbegrepen. Toeslag 1 pers. Kamer € 50,-



klokjesvieringen jankerk m0i|

WhatsApp Gruppe

Zondag 23 juli om 10.00 uur

(elke 4e zondag van de maand)

(niet in augustus)

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor
kinderen en hun ouders en grootouders.
Op een speelse manier betrekken we de
kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Op 16 juli sluiten we het schooljaar af.

Tijdens de mis van 11 uur kun je in de Jozefkerk naar de kinderwoorddienst met als thema:
Draagt Gods woord vrucht bij jou?

We lezen samen het evangelie over de gelijkenis van de zaaier. Jouw hart is als grond, waarin
het woord van God wordt gezaaid. Wanneer is jouw hart als goede grond?

Daarna gaan we picknicken in het Ledeboerpark. We verzamelen om 12.30 u op de
parkeerplaats aan de Hengelosestraat. De werkgroep zorgt voor koffie, thee en natuurlijk
limonade. Eten, een goed humeur en een deken of stoel om op te zitten mag je zelf
meenemen.

Doe je mee? Aanmelden kan via kwdjozef@katholiekenschede.nl
Groetjes,

Louise, Leonie, Linda,
Christiaan en Marijke.

Picknick
bij speeltuin




Kids Time St. Jankerk

Zit je in groep 4,5,6 of 77 Ben je nieuwsgierig naar geloven, bidden, de bijbel en
feesten in het Katholieke kerk? Vind je knutselen, spelletjes en gezelligheid ook
Ao leuk?

Kom dan naar de Kids Time, daar gaan we op een speelse en creatieve
& 11w manier aan de slag met feesten die we samen vieren in de kerk. We gaan
S — samen op ontdekkingstocht naar de weg van geloven.

Op vrijdag 14 Juli 2023 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jankerk
(Haaksbergerstraat 251 in Enschede) komen wij voor de laatste keer (voor de zomervakantie)
weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is:

Christoffel

Christoffel komt van Christophorus, en dat betekent
Christusdrager. Hij droeg Christus in zijn hart en volgens de :
legende ook op zijn schouders. Het zal je niet verbazen dat o
Sint Christoffel de beschermbheilige is van alle reizigers. Hij o
wordt vaak afgebeeld op bruggen. Heel wat mensen hebben

ook een afbeelding van Christoffel aan hun sleutelhanger

hangen.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal van:
De Heilige Christoffel

Volgende datums op vrijdag: Na de zomervakantie worden de nieuwe datums bekendgemaakt
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl

Begeleiders: Engelien, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wij wensen jullie allen alvast een fijne, mooie en gezegende zomervakantie toe! Tot volgend schooljaar

Groetjes, Werkgroep Kids Time e
A




Ans te Lintelo met pensioen. Ze heeft het toch maar mooi gedaan!

door Frank de Heus, collega

30 Juni nam Ans te Lintelo afscheid. Per 1 september gaat zij met pensioen. Tijd om samen even

terug te kijken met een interview.

- Beste Ans, hoe ben je ooit begonnen?

Ik ben in Losser komen wonen in 1986. Ik heb kort
in het onderwijs gewerkt, vier jaar. Maar ik werkte
niet meer. De kinderen waren nog klein. Zo ging
dat vroeger, als je kinderen kreeg. lk had in het
parochiebestuur gezeten in Groenlo. Daar kwam de
vraag op: 'Wat moeten we toch met de jeugd? We
hebben een plan gemaakt, en met dat plan in mijn
achterzak ben ik zo naar Losser gegaan. Toevallig
woonde daar Cor van Raaij tegenover mij. Die
draaide een keer de oprit op met zijn auto. Mijn
zoon, Gerben, werd bijna ondersteboven gereden.
Zo kwamen we met elkaar in contact en aan de
praat. Er was nog een slapende werkgroep voor
jongeren, die ik toen mede met Ina van de Bunt
nieuw leven heb ingeblazen. Het was ook de tijd
van pastor Jacobs en zuster Astrid. De parochie
wilde het initiatief wel ondersteunen. Het liep als
een tierelier. We hadden heel grote groepen. Soms
wel 60 jongeren in één keer. Na 10 jaar werd ik in
staat gesteld van dat vrijwilligerswerk mijn werk te
maken.

- Wat was de inzet van het JP (Jongerenpastoraat)?
We wilden jongeren iets bieden op hun eigen
niveau. Op alle profielen werd ik ingeviogen:
diaconie, liturgie, catechese, kerkopbouw. Om in
die profielen voor jongeren iets te doen. Het had
altijd met hun zingevingsvragen te maken. Het
ging op het randje van catechese: kennis vergaren,
ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor het
verdere leven. Ze zijn aan het ontdekken wie ze
zijn, waar ze naartoe gaan, wat ze belangrijk
vinden. Het mocht best leuk zijn, als het maar iets
zinnigs was. Mijn collega Paul noemde het laatst
‘précatechese’. |k heb er zelf nooit een titel
aangegeven.

- Wat heb je zien gebeuren?

We gingen bijvoorbeeld ooit naar de Losserhof.
Daar wonen mensen met een beperking. Er was
een moeder die zei: ‘Dat kan mijn kind niet aan!
Moeder ging zelf wel mee. De Losserhof was toen
veel geslotener dan nu. Wat er met die moeder
gebeurde was van wezenlijk belang. Wij hebben de
bewoners van de Losserhof uit hun huisjes gehaald
en samen gevierd. Toen wilde die moeder zelf, dat
jongeren dit meemaakten. Zo indrukwekkend was
dat.

Een ander voorbeeld. Een meisje is meegeweest
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naar Losserhof als zwarte Piet. Dat had gevolgen:
‘Ik wil zelf verzorgende worden Uiteindelijk is zij de
verpleging ingegaan in de gehandicaptenzorg.

Of onlangs nog. Afgelopen zondag heb ik nog met
drie jongeren in Haaksbergen om de tafel gezeten.
Ze hebben zich aangemeld als vrijwilliger van de
Noaberpoort. Da’s toch mooi! Ze hebben bij de
activiteiten van M25 ervaren hoe het is om iets
diaconaals te doen. Voor hun was het even koken
voor de Wonne een topervaring. Dat heeft hen
geinspireerd.

« 37 Jaar heb je in het jongerenpastoraat gezeten!
Heb je de jeugd zien veranderen en hoe dan?

De sociale media veranderen de jeugd. De
saamhorigheid is minder geworden. De groepjes
die ik nu bij elkaar heb zijn veel meer los zand. Jan
Riesewijk uit Losser nam destijds als jongere
bijvoorbeeld nog de hele klas mee. Dat werkte
weer aanstekelijk voor anderen. Heel veel
verenigingen en JP hebben daar tegenwoordig
mee te maken. Dat de samenhang anders is
geworden. Je geeft je nu als individu op voor
activiteiten. Niet meer met de hele klas. Het is wel
een bewuste keuze. Dat is winst. Maar de
groepsdynamiek die er vroeger was, is minder
geworden. De kerk heeft door de tijd heen een
negatief imago gekregen. Dat vind ik heel moeilijk.
Daar heb ik mee moeten vechten. Als ik
paraochianen vroeg vrijwilliger te worden, kreeg ik
soms terug: ‘Hoe durf je het mij te vragen, want de
kerk is in gebreke gebleven...!" Ik antwoordde dan:
‘Maar we hebben toch een goed verhaal? Ben je
zelf beschadigd? Dan kunnen we het erover
hebben! Maar mensen baseren zich op wat ze lezen
in de krant. Dat is voor hen reden om af te haken.

« Wat heeft de kerk in deze tijd jongeren nog te
bieden?

Onlangs heeft koningin Maxima ‘Mind us’
opgericht. lk las daarover. Aan de zijkant van het
artikel stond, dat jongeren nu zelf zin moeten
geven aan hun leven. Toen dacht ik: ‘Wij kunnen als
kerk helpen bij zingeving! Wij zijn daar toch goed
inl We kunnen luisteren, meedenken, een spiegel
voorhouden!” Die rol zou ik veel meer willen
terugzien. Dat is ook de rol van het
jongerenpastoraat geweest. Vaak gebeurde er op
de stoep van de disco nog meer dan in de disco
zelf!



Maar we lopen er tegenaan, dat we de mensen niet
meer hebben... We zien wat we te bieden hebben,
maar we kunnen het niet meer omdat we de
mensen niet meer hebben, die daarvoor geschoold
zijn.

« Je moet je werk, jouw mensen nu loslaten... Wat
zou je ons mee willen geven..?

ledereen zegt: ‘We zitten in een golfbeweging. Het
wordt ook weer anders. Ik weet het niet. Wat ik wel
weet: Omzien naar elkaar is de basis van alles. Je
echt inleven in de ander. Let goed op elkaar. Kijk,
waar je iets kunt doen voor de ander. Dat betaalt
zich op een gegeven moment uit. Daar komt iets
voor terug. Empathie is belangrijk! Stel jezelf de
vraag: ‘Hoe is dat voor die persoon?. Toon
solidariteit!

« Als je het jongerenpastoraat in Bijbelse termen
beschrijft. Bij welk verhaal kom je dan uit?

Het verhaal van de Emmausgangers (Lucas 24).
Pastoraat is samen optrekken en er later

achterkomen: ‘Was dat niet...?" Je bent op weg
met elkaar. En er schuift iemand aan, die iets
zinnigs zegt, waar je mee verder kunt...

Pinksteren idem dito (Handelingen 2). De
begeestering! lemand die goed kan voetballen en
dat uitstraalt. Het is ook theater, dat
enthousiasmeert! Als je zelf de drive voelt om iets
uit te dragen en uit te spreken en je durft dat! Die
mensen van Pinksteren hebben het allemaal
aangedurfd om de wereld in te gaan. Sommigen
zijn er zelfs om gemarteld en vermoord. Maar ze
hebben het wel gedaan!

Alle activiteiten, alle jaren dat het JP heeft bestaan,
is dankzij al die mensen, die met mij meegewerkt
hebben,  programma’s  hebben  gemaakt,
democratisch hebben besloten wat we gingen
doen. Het was een grote groep mensen op al die
plekken, waar ik gewerkt heb. We hebben samen
wat willen doen voor jongeren in de kerk. Dankzij
die groep, heb ik kunnen doen, wat ik heb gedaan.
Dankjewel daarvoor! Het is bijzonder als ik aan al
die mensen terugdenk. ‘Die heeft nog meegedaan.
‘Daar heb ik de kinderen nog van gezien. Mensen
hebben hun kinderen aan het JP toevertrouwd.
Dat is ook bijzonder! Dat kan mij ontroeren.

! hebben op vrijdagavond 30 juni in
. Losser afscheid genomen van Ans te
. Lintelo als hun jongerenwerker. In
aanwezigheid van haar familie, en van
bestuurders, pastores, collega's, de
dominee, afgevaardigden van het
Twentse Jeugdwerk, en tal van
vrijwilligers en parochianen, ook uit de
buurparochie Lumen  Christi. Het
s jongerenwerk van Ans werd voor het
voetlicht gebracht. Letterlijk.
Theatergroep 'sTOF, opgericht door
Ans, speelde een gedeelte uit hun

nieuwste voorstelling. Dat ging over het gebruik van de sociale media en hoe dat jongeren heel
kwetsbaar kan maken als je op internet te veel van jezelf blootgeeft. Spannend om te zien. Ans hield
een toespraak waarin ze een indrukwekkend overzicht gaf van haar werk. En hoe dat in de loop van de
jaren veranderd is. Omdat de leefwereld van jongeren en van de kerk uit elkaar zijn geraakt. En omdat
jongeren digitaal en elders in de samenleving zelf snel allerlei aanbod vinden. Maar wat als jongeren het
moeilijk hebben, en kwetsbaar zijn? Wie zoekt hen dan? Wie ziet met respect naar ze om? Dat is taak en
roeping van jongerenwerk dat uit de kerk komt. Ans gaat het loslaten. En dat kan ook. Ze gaf een
overzicht van hoe veel van haar taken en programma's worden overgedragen aan werkgroepen en
anderen. En onder supervisie van het pastoresteam deels centraal voor Zuidoost Twente worden
gecoordineerd. Tot verrassing én vermaak hebben oud-leden van de theatergroep een medley
gezongen. En samen met de huidige leden een lied met een wens en een fijne knuffel. Ook de collega's
en de besturen danken Ans voor veel meer dan alleen haar werk voor jongeren. In Maria Vlucht had ze
warme aandacht voor parochianen in de locatieraden, op de locatiesecretariaten, en in de
pastoraatsgroepen. En vanuit haar netwerk heeft Ans helpen zoeken naar nieuwe mensen in
werkgroepen en het bestuur. Bedankt Ans, alle goeds, namens ons allemaal,

Paul Daggenvoorde /93
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Turbo bijen I"!

In de vorige nieuwsbrief hadden we U al verteld dat er
weer bijen in de broeikast zitten.

Binnen de kortste keren moest er een honingkamer op de broedkamer worden geplaatst.
De bijen vermenigvuldigden zich zo snel dat er met spoed een tweede broedkamer moest
worden geplaatst.

De vele koninginnen-doppen aan de zijkanten van het honingraat maakten de imker nogal
ongerust. En, ja hoor, zaterdagmiddag 20 mei zwermden ze uit en streken neer in het
struikgewas van de naastgelegen basisschool.

Gelukkig op zaterdag, zodat we in alle rust het bijenvolk weer bij elkaar konden vegen.

Het onderkomen van de bijenkasten is nu ook klaar. Het is met haar rode dakje weer een
mooie aanvulling.

Komt U zelf maar eens het resultaat bekijken.

n\@\e

Honing te koop

Onze bijtjes zijn behoorlijk productief geweest.

Daarom is er nu ook heerlijke honing te koop in de Pathmos Oase.
Een pot van 250 gram voor slechts € 3,50 en.....

een grote pot van maar liefst 450 gram voor maar € 6,00.

Alleen verkrijgbaar tijdens onze openingstijden op de dinsdag- en donderdagmiddag.
Wees er snel bij, want op=op




Penningmeester gezocht

Omdat onze huidige penningmeester na 4 jaar afscheid neemt, zijn wij op zoek
naar een nieuwe penningmeester per 1 september 2023.

Wie zoeken wij?

- lemand met een goede financiéle bagage.
- lemand die tijd beschikbaar heeft ten behoeve van onze parochie.
- lemand die in teamverband wil werken.

Wat bieden wij?

= De secretaresses op het Dienstencentrum verrichten veel ondersteunende taken.

« Er is veel expertise bij twee zittende bestuursleden, die aanblijven. De afgelopen 5
jaar is door hen hard gewerkt om de parochie administratief/financieel op orde te
brengen.
Ook ter verlichting van hun werkdruk zou een aanvulling zeer welkom zijn.

« Een bestuur dat als team optreedt.

Nanvullende eisen van het bisdom

Uiteindelijk gaat het bisdom over de benoeming van bestuursleden. Daarbij kijken zij
naar o.a. katholieke identiteit, vorm van partnerschappen en motivatie.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze vicevoorzitter:
Joop Hassink,
0617308158. Vicevoorzitter@katholiekenschede.nl|

Kent u potentiéle kandidaten,
dan worden wij daar graag op geattendeerd.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere.
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Ben je op zoek naar (meer) zingeving in je persoonlijk leven?
Heb je interesse voor theologie?
Meld je dan nu snel aan voor de cursus Theologische Vorming voor Geinteresseerden!

Deze driejarige cursus wordt door de meeste cursisten als heel waardevol ervaren.
Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak
leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het vakkenaanbod is breed en biedt veel mogelijkheden voor verbreding en
verdieping van de eigen kennis.

In de cursus komen onder meer aan bod: geloofsleer, filosofie, ethiek,
kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast
meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

In september starten we weer met een nieuwe groep als er
minimaal 10 cursisten zich hebben aangemeld.

De wekelijkse cursusavond is op dinsdag. Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan deze cursus, maar '
de maximale groepsgrootte is 15. Voorkom teleurstellingen en
wacht niet langer met je aan te melden!

Neem ook eens een kijkje op de website van de cursus TVG:
https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/

Startdatum cursus: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 220,- per seizoen.
Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06 510 79 396, carla.borgers@gmail.com of
Dick van der Meijden, cursuscodrdinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.




Pelgrimeren

Uithuizen @
Groningen @
Loon @
@ Roide
Ruinen @
@ Hasselt

Wij zijn de eersten
niet die de schepping
bewonen

HET JACOBSPAD

Tijdreizen door Groningen en Drenthe

it is Drenthe zoals je je Drenthe voorstelt. Door
ruim opgezette dorpjes kom ik, vol rietge-
dekte huizen. Ze zijn groot genoeg om er een
comfortabele woonboerderij aan te hebben,
voor een boerenbedrijfje waren ze vast wat
klein. Ze doen vermoeden dat het vroeger sappelen was op
de hei en in het veen. De dorpen worden afgewisseld door
heide, bos en grasland. In het gloociende landschap volgen
de landschapstypen elkaar snel op.
Bij Loon wandel ik over de zogeheten Werdenseweg. Het is
de eeuwenoude verbindingsweg tussen de stad Groningen
en het klooster Werden, bij Essen in Duitsland. Jaarlijks zou-
den monniken deze route gebruikt hebben om voor hun
klooster de tienden te innen. Bommen Berend zou in 1672
de weg, hoog en droog op de Hondsrug gelegen, gebruikt
hebben om Groningen te belegeren. Later vond ook Napo-
leon de weg van strategisch belang.
Nadat ik het Loonerdiepje overgestoken ben, de bovenloop
van de Drentsche Aa, passeer ik een hunebed. Meer dan
5000 jaar geleden al begroeven de bewoners hier hun ge-
liefden in bouwsels van tonnenzware stenen, die de ijstijd
eerder achtergelaten had. Er werd aandacht aan besteed:
ze werden netjes oost-west georiénteerd. Dat het gebied
ten oosten van Assen in ieder geval sinds die tijd bewoond
werd, blijkt ook uit de wat jongere grafheuvels daar. De
grote begraafplaats bij de Jacobuskerk in Rolde, nog wat
verderop, komt in dat licht verrassend jong over. Wij zijn de
eersten niet die de schepping bewonen.

Het Jacobspad is een van de noordelijke aanlooproutes
richting de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela.
Het liefst langs oude 'kerkpaden’ verbindt het pad diverse
Jacobuskerken in Groningen en Drenthe. De Jacobus de
Meerderekerk in Uithuizen is het beginpunt, de Stepha-
nuskerk in Hasselt het eindpunt. De route is prima beweg-
wijzerd, even oppassen is het waar de wandelroute en de
fietsroute uiteenlopen. Een routegids, die de 220 km in
korte etappes opdeelt, is onder meer te bestellen via

b

Tekst en foto: Dick Vos
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Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 3081 58

vicevoorzitter@
katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl
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De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



www.fritswinter.nl
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Uit de Greep van de Angsi

Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

Varvik

UITVAARTIORG




AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW onderwijs

met liefde

VERBOUW
en aandacht

RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 3G ENSCHEDE Alle informatie over de scholen
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79 vindtuop:
WWW.SIERS.NL www.koe-enschede.nl

‘%’% Leidekkersbedrijf D. Koenders
/ \m

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.
Lid: Ned. Ver. von Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17
info@leidekkershedrijf-koenders.nl
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De //’(WW tgd voor Mellink SchiAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

-
™
Mellink Schilders

Sinds 1937




Scan de QR-code om te betalen voor Collecte. ~ Scan de QR-code om te betalen voor
Gebruik de Camera App op je telefoon. Kerkbijdrage 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 30 mei 2025.
De QR-code is geldig tot 12 november 2024,

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K2R0Ak https:/betaalverzoek rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493h
AITYChcl3Yi23kMQ oJTCqOwySMQBZtig

“Een uitvaart
IS meer dan
begraven of

cremeren.”

h Uitvaartieider
gy -

vredehof

UITVAARTVERZORCGING

Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehofnl
E 31



Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die
gaat zaaien, vertelt de pastoor. Sommige korrels
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels
vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien.
Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren
met hieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”
zegt de pastoor. “Sommigen willen Jezus volgen, maar
het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun
hoofd en groeien niet. Maar sémmigen pakken Jezus’
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat
graankorrels uit de voorraadpot.

)
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Jij hebt een handje graankarrels om te zaaien. Wat is
nu;het beste tuintie om ze in te zadien? Op de zeven
bordjes staat te lezen wat er‘in elk intje i de grond

zit. Maar er Staah alleen Klinkers! 7

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrilk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad in goede grond. bat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertiy graankorrels.
Vit €8n graankorrel! Denk daar maar eehs over Nal’

(Naar Mattetis 13:8-9) S

’_\'
= (@

KiK

“Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo. “Dan
worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
“Er gebéurt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Florans kijkt somber. “Ik heb het zeker fout gedaan,”
zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,”” zegt hij, “De korrels
moeten heel lang rusten in de aarde. Anders
ontkiemen ze niet.” “Daar heb ik het te druk voor...”
zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar
de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het
over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.
“Maar gieteren ook.”

Vul de lege bordjes in met de letters die eronder Staah.
Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken
met het verhaal dat de muizen hebben gehoord.

Je moat RUST nemen om het op te lossen!

. Teksten: Marjet de Jong
Y. =50 Tekeningen: M. Jurrigns



