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In de geest van Alphons Ariéns
“Er zijn voor de
familie op gepaste
wijze, daar gaat
het om.”

Bij een overlijden sta ik
graag voor u klaar met

zorg en advies. Wilt u
meer weten over mijn

persooni IH’\E manier

. van werken, bel dan
o 074 291 3231
Marlon Noordhuis ™' Gk
Uitvaartverzorger

Wilt u een overlijden
melden?
Bel dan 0OBDO 8192

Yarden

Uitvaartzorg De activiteiten van het Ariéns Comité
Enschede kunt u volgen op www.arienscomite.nl
yarden.nl Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

Hier is
advertentieruimte
vrijgekomen

INNERBALANCE-ENSCHEDE

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

U kunt mailen naar:
> redactie

@katholiekenschede.nl
voor informatie.




Pelgrim

Parochieel Dienstencentrum Enschede Juni 2023 /05
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306 Inhoud
secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend: maandag t/m donderdag van 5 Voorwoord van pastoor
09.00 - 12.00 uur Paul Daggenvoorde

www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65 6  St.Jozef
H. Jacobus

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g. 10 St.Jan

06-20874866.

12 Verslag van de 1e Communie
Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl 16 Vieringenrooster mét agenda
voor kinderen

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider

Tel. 06-39 17 04 07 20-21 Voor en met de kinderen

p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

Vrije dag: maandag 22-23 Landelijke "dankjewel"dag voor

misdienaars en acolieten
Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66 26 Redenen tot dankbaarheid
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 -30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo

Coordinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl

06 30958689




Beste mensen,

U mag best een beetje trots zijn op uzelf.
Kijk toch eens hoe vrolijk deze Pelgrim er weer uitziet.

Al die aktiviteiten en vieringen waar zulke mooie verslagen
en foto's voor zijn ingeleverd!

Dat maakt het voor ons ook elke keer weer een "feestje" om
met veel plezier aan de slag te gaan.

Dank hiervoor en blijf graag uw enthousiasme delen met ons!

- letje, Clara, Annelies en Ine-

Een gezond iy

Er hoeft geen

Geniet van het n
-

~ inspirerend

& M




In juli ga ik op retraite in een abdij.

Wat doe je dan?

Vragen mensen.

En of ik niet liever op vakantie ga.

Nee.

Niet dat ik dat niet leuk vind.

Het is altijd heel plezierig

met collega's zomervakantie te houden.

En samen uit te zoeken

wat we vanuit het huisje kunnen ondernemen.

Maar sinds de corona-tijd wil ik ook wat anders.

En dat geef ik dit jaar voorrang.

Opnieuw leren bidden.

En de Bijbel zodanig leren lezen

dat ik de tekst niet alleen begrijp,

en toepasselijk kan bespreken,

maar ook, dat ik echt in gesprek raak met God.
Ik wil eens zien of het me lukt.

Meer mét God te spreken
dan over God, en over geloof en kerk.

Ik ken daarvoor al sinds mijn studententijd een
plek die helemaal niet bij me lijkt te passen,
omdat ze zo afgelegen is:

de Willibrordsabdij bij Doetinchem.

Het programma is eeuwenoud.

Een stoere benedictijner dagindeling
van gebed en lezing in stilte

en van sober vieren in een kale kapel.
Het is me meer en meer gaan fascineren.
Het vraagt een onthaasting

die ook al niet bij me lijkt te passen.
Entoch,

wat heb ik erzinin,

om voor wat langere, onafgebroken, tijd

het verstilde leven van de monniken te ervaren.
Hun programma op deze enorm prikkelarme plek
mee te maken.

En het werk van God in me te laten gebeuren.

Ik ben benieuwd.

Het kan ook tegenvallen.

Deo Vacare. Vrij zijn voor God is het motto.

Maar dat is een mens zo maar niet.

Ik niet in ieder geval.

Misschien eerst elke verwachting alvast loslaten.

Paul Daggenvoorde, pastoor



St. Jozefkerk

Colofon
Geloofsgemeenschap Noord

Openingstijd locatiesecretariaat:

Lokale Pastoraatgroep:

Lokale Beheergroep:

Redactie Pelgrim: =

Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage o rme
Vieringen: zie pagina's 16-17-18
Bijbel leesgroep:

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Open Kerkendag

Op tweede Pinksterdag, 29 mei, werd de
Open Kerkendag georganiseerd.

Dit jaar deden de St. Jozefkerk en de

St. Jankerk ook mee. Lees daarover meer op
pagina 19.

Vredelievend

Heiligen, wie of wat zijn ze voor ons? Ze
gaan eeuwenlang met ons mee. Ze kijken
van alzo hoge op ons neer, verlost van alle
kommer en kwel in dit tranendal.

Heiligen hebben in de geschiedenis van de
kerken een ontwikkeling doorgemaakt.
Paulus noemde iedere gelovige een
heilige, bijvoorbeeld in de aanhef van zijn
brief aan de Korintiérs.

In de eerste eeuwen werden martelaren
heiligen genoemd. Zij leden en stierven
voor het geloof.

We kennen de heilige Stefanus die als
eerste martelaar gestenigd werd en ten
gevolge daarvan de dood vond,
(Handelingen 7,54). Prachtige verhalen
werden en worden verteld om ze opnieuw
tot leven te wekken als voorbeeld voor ons.
Of het historisch juist is, is een punt van
aandacht voor geschiedkundigen.

lees verder op pagina 7.



Vervolg van pagina 6.

De waarde van een heiligenverhaal is de
kracht die ervan uitgaat. Niet voor niets
hebben kerken en steden, beroepsgroepen
en ambachten hun eigen heilige. Doopnamen
worden in families gekoesterd. Zelden
ontbreekt Maria, als troosteres in alle nood. In
kleine stille schietgebeden wordt ze
aangeroepen. Om moed te vinden door te
kunnen gaan, om dankbaarheid te tonen, een
kaars op te steken. Kapelletjes in het
landschap doen ons daarbij stilstaan.

Franciscus, een middeleeuwse en tegelijkertijd
moderne heilige doorbrak de spiraal van
geweld in de tijd van de 5e kruistocht. Hij
ging blootsvoets en ongewapend naar het
kamp van de vijand. Recht ging hij op zijn
doel af, zo hevig verlangde hij naar vrede in
een verscheurde wereld. Het lukte hem sultan
Malek Al-Kami te ontmoeten. Als een ander
mens keerde hij terug. Nog meer dan
voorheen zag hij ieder mens als schepsel van
God. Hij riep op om instrument van vrede te
worden. Hij bad:

Heer maak mij tot een instrument van uw vrede
laat mij waar haat is, liefde brengen

laat mij waar wroR is, vergeving brengen

laat mij waar tweedracht is, eendracht brengen
laat mij waar dwaling is, waarheid brengen
laat mij waar twijfel is, geloof brengen

laat mij waar wanhoop is, hoop brengen

laat mij waar duisternis is, licht brengen

laat mij waar verdriet is, ureugde brengen.

Heer maak dat ik er meer op uit ben

te troosten dan getroost te worden

te begrijpen dan begrepen te worden

te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geuen, Rrijgen we

door ons te vergeten, vinden we

door te vergeuen, wordt ons vergeven

door te steruen, verrijzen we tot het eeuwig leven.

Amen

Lies van Veldhoven,
pastoraatgroep Noord.




H. Jacobus Langestraat 51,7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt
u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Duizenden rozen voor Maria uit
Enschede

Al sinds de late middeleeuwen wordt de
rozenkrans gebeden tot Maria. In Middeleeuwse
legendes verscheen Maria en nam de
Weesgegroetjes die de gelovigen baden, uit hun
mond aan om ze als rozen aan een snoer te rijgen.
Zij omkranst zichzelf met dit snoer als een krans,
kroon of hoed. Een rozenkrans was toen het
symbool voor een bruid en paste dus in Maria’s
zinnebeeld als bruid van Christus.

Als we dan bedenken, dat er deze maand in
Enschede in alle kerken wel een Weesgegroet
werd gebeden op zondag door alle gelovigen
(ca 250 x4 =1000) en er per rozenkransavond in
het parochiehuis aan de Walstraat ook 53
Weesgegroetjes per mens werden gebeden (53 x
12x5=3180)... en we tellen dit allemaal op. ..
dan zien we aan het eind van deze prachtige
meimaand dat de Heilige Maria door ons uit
Enschede wordt omringd door wel duizenden
hemelse rozen!




Bezinningsavonden parochiehuis in de maand juli

Op woensdag 5 en 12 juli organiseert de pastoraatgroep van de Jacobuskerk bezinningsavonden
in het parochiehuis over:

‘Bidden, hoe dan?’

We bespreken vormen van bidden, er is bezinning, gebed en
gesprek.

Start om 19.30 uur: u bent van harte welkom!

Aanmelden graag via
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Noteer ‘m alvast in je agenda: de derde
van Jacobus naar Jacobuswandeling
gaat plaatsvinden op woensdag 16
augustus a.s. Na een korte
startviering om 09.30 uur 's ochtends
in de Jacobuskerk Enschede wandelen
we via Roombeek naar de
Jacobuskapel op het erf van de familie
Ten Vergert in Lonneker, waar koffie/thee en lekkers wachten.

Vandaar lopen we naar de Jacobuskerk in Lonneker voor korte

bezinning en slotgebed. Loop je weer mee? Fijn! Meld je dan aan
via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl of bij
Juliette of Hetty na afloop van vieringen.

In vuur en vlam na viering op Tweede Pinksterdag

Op maandag 29 mei, tweede Pinksterdag, vierden we in de Jacobuskerk
om 10 uur Eucharistie. Ter ere van Maria, Moeder van de Kerk. We zonge
haar toe. Staken kaarsen aan. Vuur en vlam voor haar. In het kader van de
Pinkstergedachte, het ontvangen van de Heilige Geest en hoe die ons in
vuur en vlam zet, trakteerde de pastoraatgroep na de viering bij de koffie
op vlammetjes. Die werden in dank ontvangen. En gegeten. Waarna alle
ook letterlijk in vuur en vlam konden nagloeien van een mooie viering e
een inspirerend en zonnig Pinksterweekend !




St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09
Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

‘Streamen St.Jankerk

Wist u dat de vieringen in de St.Jankerk nu
bijna allemaal gestreamd (=rechtstreeks
uitgezonden) worden? U kunt een viering

ook achteraf terugkijken.

We zijn numet 3 mensen die kunnen en willen
streamen, het zou fijn zijn als we nog 1 of 2
mensen erbij zouden hebben die ook in het
rooster mee willen draaien.

U kunt zich hiervoor opgeven bij
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Wij zijn graag bereid om het u te leren.
Het streamingskanaal waarop u kunt
meekijken of later terug kunt kijken is:
Sint Jankerk Enschede:

https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQ
KzzbczFyCCrBkhyA

of
https://www.youtube.com/@st.jankerkensche
de/streams

en dan klikt u op live, daar staan

de laatste vieringen op.

In de wekelijkse nieuwsbrief worden de
youtube kanalen ook genoemd.

Lisette Janssen




LAUDATO SI' WEEK 2023

— 21 ot 28 mei 2023

De Akelei - een echte Pinksterbloem

Ter gelegenheid van Pinksteren konden kerkgangers na de
viering in de St. Jan op zaterdagavond 27 mei kleine zaailingen
van de wilde blauwe Akelei mee naar huis nemen. Deze waren
opgekweekt door Alice Snijders van de werkgroep Laudato Si’
en werden in het kader van de internationale Laudato Si Week uitgedeeld door

Bert, Joke en Alice.

Omdat de bloemblaadjes van de wilde akelei op duifjes lijken staat de Akelei symbool
voor de heilige Geest. Daarnaast heeft de bloem drievoudige bladeren en verwijst ze dus
ook naar de Heilige Drie-eenheid. Door de blauwe kleur tenslotte staat ze voor zowel de
Hemel (Hemelvaartsdag) als voor Maria en haar feesten in mei. De bloem past dus in deze
tijd van Maria en Pinksteren, maar de zaailingen zullen pas volgend jaar bloeien.

Het blijft dus nog even spannend, zoals wel vaker met de heilige Geest.

Alice Snijders

Vieringen in de Oasetuin

Het was een prachtige viering Hemelvaartsdag
Het was koud, maar toen de zon erdoor kwam, werd het toch nog aangenaam.
Het Ariénskoor zong en Willy Rekveld ging voor. De lezingen gingen over
hemelvaart natuurlijk, maar wat mij bij bleef is wat Willy Rekveld zei over het
debat van het kabinet over het klimaat. Na 24 uur vergaderen waren ze er niet
uitgekomen. Het probleem is groot. Maar zijn advies was: "Verbeter de wereld,
maar begin bij jezelf" Min of meer opgelucht dacht ik, inderdaad, op het grote
geheel heb ik niet zoveel invloed, maar ik kan klein beginnen.

Ook een prachtige viering op "Heilige Drie-Eenheid" zondag
De temperatuur was een stuk aangenamer deze zondag. Het was een woord- en
communieviering voorgegaan door Tiny en Valery. Het Heilige Drie-Eenheid-
teken werd bespoken: Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie maar toch Eén. En het
verhaal van Augustinus die op het strand een jongetje ziet die de zee in een kuil
wil scheppen. Het was een sfeervolle viering begeleid door Jolanda Beijerink op
de fluit, wat erg mooi klonk in de oasetuin. Na beide vieringen was er koffie en
thee. Ik dacht nog wel, wat zijn ook deze vieringen weer goed geregeld. Alle
lijntjes van de werkgroepen komen hier mooi blj elkaar.
T letje Koiter



Eerste Heilige Communie Enschede Noord

Op 14 mei hebben 11 kinderen uit Enschede Noord de Eerste Heilige Communie gedaan in de
St. Jozefkerk. Pastor Willy Rekveld ging voor in de viering samen met pastoraal werker Frank de
Heus en de zang werd verzorgd door het kinderkoor JM o.Lv. Juliétte Kemp.

Het was een mooie, goed bezochte viering op een stralende dag.

Terwijl de kinderen in een rij de kerk binnenkwamen, werden ze door hun ouders verwelkomd
met het mooie lied ‘Hier is een kind’ Altijd een emotioneel moment.

De kinderen zijn optimaal bij de viering betrokken en deden heel goed mee.

In november zijn we begonnen met de voorbereiding en hebben de kinderen kennis gemaakt
met elkaar tijdens de Adventsbijeenkomst. We hebben gewerkt met het project ‘Over de
drempel, op weg met Jezus' Tijdens iedere bijeenkomst gingen de kinderen door een poort,
prachtig beschilderd door Nanna de Hullu. Ze gingen over de drempel en kwamen in het land
van God, telkens met een ander thema.

Op zondag 8 januari was de presentatieviering in de St Jankerk voor de communicanten van
Enschede Noord en Zuid. In totaal zijn dat 23 communicanten.

Als onderdeel van de voorbereiding hebben de kinderen en ouders samen met pastor Willy
Rekveld de kerk bekeken en met koster Remco ter Brugge de 92 treden beklommen om in de
toren te komen. Het grote uurwerk maakte veel indruk en de kinderen mochten aan het touw
trekken om de klok te laten slaan.

Na deze mooie ervaring hebben we gekeken naar beelden van Arusha in Tanzania,
gepresenteerd door Jan Morsink. Hij ondersteunt stichting Watoto, die zich inzet voor
straatkinderen, voor onderwijs en het leren van een ambacht.

Hierna hebben we samen een broodmaaltijd gedeeld: als je samen deelt, is er voor iedereen
genoeg. De communicanten hebben ook hun spaargeld gedeeld voor Tanzania. Ze hebben
samen € 250,- gespaard en dat is een prachtig bedrag voor dit mooie doel.

Deze kinderen hebben op 14 mei de Eerste Heilige Communie gedaan:

Kasper ter Braak, Floris ten Cate, Julian ten Cate, Olivia Harperink, Julia Hassink, Joshua Rietman,
Liam Rietman, Ida Ruttkay, lvan Smit, Eliore van der Tol en Bernardo Wissink.

We hopen hen nog vaak terug te zien.

Namens de werkgroep: Jacqueline ter Brugge, Bernadette Eaglen en Berlinda Haak,

Ria Everink
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Eerste Heilige Communie Enschede Zuid

Op 21 mei hebben 12 kinderen in Enschede Zuid hun 1e Communie gedaan, pastor Jan Kortstee
ging voor, samen met pastor Frank de Heus. Kinderkoor JM heeft gezongen. De voorbereidingen
lopen gelijk op met Noord. Alleen hebben wij in de St. Jankerk niet zo'n mooie toren om te
beklimmen, en onze poort is nog niet geschilderd. Maar ook in Zuid hebben de communicanten
geld gespaard voor Tanzania, in totaal € 365,- Dat is een heel hoog bedrag.

Deze kinderen hebben op 21 mei hun Eerste Heilige Communie gedaan:

Abeesha Anthonypillai, Marcelino Chamoun, Eva Del Duca, Paulus Kheryakus, Sergio Maksod,
Sophie van der Meer, Feline Pikula, Lucas Poles, Lorita Poles, Leonardo Poles, Ravig Servania,
Riguelle Servania.

Namens de werkgroep: Caroline Goossens, Karin Ogink,

Annelies Tenbergen

Na de Eerste heilige Communie kan uw dochter of zoon, maar kunt u ook zelf op veel manieren mee
blijven doen in onze parochie. Mail, app of bel bij belangstelling met pastor Frank de Heus,
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 06 300 988 33.

Misdienaar worden of  Sluit je aan bij ons kinderkoor JM! Ze oefenen elke dinsdagmiddag van
14.30 tot 15.15 uur in de Bomansschool. Vanaf 14.00 uur is er inloop met limonade! Opgave per
telefoon of whatsapp 06 269 77 002 of mail kinderkoorjm@katholiekenschede.nl.

Meedoen aan activiteiten van de Kids Time.
Meld je daarvoor aan bij Saskia Baldewsing: 06 223 79 624.

De parochie heeft altijd vrijwilligers nodig voor allerlei verschillende taken, klein of groter. Wilt u wat
doen, meld u zich dan. Dan wordt bekeken wat bij u past. Zonder vrijwilligers loopt er niets in de
parochie.

Heeft u ideeén, waar de parochie aan vernieuwende activiteiten aan zou kunnen denken, laat dat
weten. We zoeken voortdurend naar wat bij kinderen en volwassenen van deze tijd aansluit, maar
hebben daar natuurlijk ook de steun van parochianen bij nodig.
g
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Opgave Vormselproject Zuidoost Twente
2023-2024

Zaterdagmiddag 8 juli zal er van 16.00 tot 17.30 uur in Losser
een begin gemaakt worden met de voorbereiding van tieners
en ouders uit Zuidoost Twente op het ontvangen van het heilig
Vormsel. Er is een korte viering met Vivace. Daarna doen we
een spel o.l.v. Ans te Lintelo, onze jongerenwerker.

Tieners en ouders uit Enschede kunnen komend schooljaar
meedoen in Losser of Haaksbergen. In het schooljaar
2024-2025 wordt het weer aangeboden in Enschede. Het
Vormselproject loopt van september t/m januari. Het Vormsel
wordt waarschijnlijk op zaterdag 3 februari 2024 toegediend in Haaksbergen en op zondag 4
februari in Losser. Het tweejaarlijkse project wordt aangeboden aan kinderen die komend
schooljaar in groep 8, de brugklas of hoger zitten.

« Vormselproject Losser: Voor meer informatie en opgaveformulier zie:
https://www.mariavliucht.nl/h-vormsel

« Vormselproject Haaksbergen: Voor meer informatie en opgaveformulier zie:
https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/80-vormsel

Opgave graag voor 3 juli a.s. Neem bij vragen desgewenst contact op met pastoraal werker
Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Terugkom-bijeenkomst Vormelingen 2023

Op Tweede Pinksterdag hebben we de Vormelingen van dit jaar uitgenodigd in de parochiezaal
van de St. Jankerk, om contact te blijven houden. Onder het genot van een taartje en frisdrank
hebben we bijgepraat. Het was deze dag ook Open Kerkendag, in de uitnodiging werd daar
melding van gemaakt, zodat ouders en andere familie mee konden komen.

Na het taartje was het ook goed om nog even serieus bezig te zijn. Onder leiding van Alice
Snijders werd gesproken over de betekenis van Pinksteren en de Heilige Geest. Op een werkblad
konden de kinderen een paar vragen invullen, daarover werd gesproken en meningen gegeven,
ook met de ouders die iets verderop aan tafel zaten. En uiteraard werd nog aandacht besteed aan
de schepping, het was het einde van de Laudato Si week, zie ook verderop in deze Pelgrim.

Tot slot hebben de kinderen zaadjes van de Akelei geplant in een bekertje. We hopen dat ze er
goed voor zullen zorgen en misschien een fotootje sturen van de mooie plant die het geworden
is. Deze 'terugkom'-bijeenkomsten zijn voor herhaling vatbaar.

Annelies Tenbergen, pastoraatgroep St. Jankerk
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'\ Antonio Muscu, 86 jaar, w/v Enkr_?t

KRONIEK

OVERLEDENEN

Johan Leferink, 82 jaar, e/v G.H.J. Leferink-Tiggeler

Diny Monnink-Klappe, 79 jaar, e/v A.M. Monnink

Berendina van Almsick-Waosting, 88 jaar, w/v Van Almsick
Antonio Gimenez Miras, 57 jaar, e/v F. Garcia Quifiones §
Siegfried Schiltkamp, 79 jaar, e/v Adelheid W.P. Schiltkamp-Pa
Tonnie Klaver-Beld, 87 jaar, w/v D.A. Klaver )

?

DOPELING

Lobi Adonis Ganeshi, geboren op 23 november 5
Lucas Oosterhof en Ursela Ganeshi, ¥ ‘

’

'\ HUWELLK

. Op zaterdag 13 mei om 11.00 uur jl. heeft pastoor Paul
Daggenvoorde in de St Jan kerk het huwelijk gesloten van




vieringenrooster

waar dag tijd voorganger soort viering

Zaterdag 17 en zondag 18 juni - 11e zondag door het jaar

St. Jankerk zo 10.00uur T.Hannink, V. Maduro Woord-Communie-
Th. Kolman viering

H. Jacobuskerk zo  11.00uur J. Kortstee Eucharistieviering

St. Jozefkerk zo 11.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie+kwd

koor

Gem.Koor St. Jan-
H. Michaél
Arienskoor

Schola

Zaterdag 24 en zondag 25 juni - H. Johannes de Doper - 12e zondag door het jaar

St. Jankerk za 19.00 uur P.Daggenvoorde Eucharistieviering
St. Jankerk zo 10.00 uur Werkgroep Kinder-  Klokjesviering
viering (gebedsviering)
H.Jacobuskerk zo  11.00ur R.Kenter Woord-Communie-
viering
St. Jozefkerk zo  11.00uur W.Rekveld Eucharistie

Samenzang
Vocal Moments

BJK

Samenzang

Donderdag 29 juni - Petrus en Paulus - Vieringen in De Roef en Verrijzeniskerk

De Roef do 09.30uur FdeHeus Woord-Communie-
viering

Verrijzeniskerk do  09.30 uur G.Korten Woord-Communie-
viering

Zaterdag 1 en zondag 2 juli - 13e zondag door het jaar

St. Jankerk geen viering

H.Jacobuskerk zo  11.00uur P.Daggenvoorde Eucharistie
Internationale viering

St. Jozefkerk zo 11.00uur J.Kortstee Eucharistie+kwd

Zaterdag 8 en zondag 9 juli - 14e zondag door het jaar

St. Jankerk za 19.00uur B.Visschedijk Eucharistieviering
H. Jacobuskerk geen viering

St. Jozefkerk zo  11.00 uur

W. Rekveld Eucharistie

Zaterdag 15 en zondag 16 juli - 15e zondag door het jaar

St. Jankerk geen viering

H.Jacobuskerk zo 11.00uur F deHeus Woord-Communie-
viering

St. Jozefkerk zo 11.00uur W.Rekveld Eucharistie+kwd

x

Samenzang

Samenzang

Arienskoor

BIK

Gem. Koor St. Jan-
H. Michaél

Mariakoor

Kinderkoor JM

Samenzang



Ans te Lintelo gaat met pensioen

Nog genoeg plannen.

Meer dan genoeg ideeén

Jonge mensen die haar interesse houden.

Een breed vertakt netwerk van mensen en organisaties
... en toch gaat Ans te Lintelo met pensioen.

Ans heeft gewerkt vanuit Losser, ging mee op de golven van de
opgerichte Parochie Maria Vlucht, later ook in Parochie Lumen Christi en
de laatste jaren in heel Zuidoost Twente, ook binnen de Franciscusparochie en Parochie st
Jacobus de Meerdere. Maar steeds is haar aandacht gericht op jongeren. Daar ligt haar
hart.

Ans heeft veel tot stand gebracht en veel mensen bereikt. Vanuit pastoresteam en
besturen zijn we daar heel dankbaar voor. Dus het bereiken van haar pensioen is een
bijzonder feest waard.

ONUITWISBAAR

Wij nemen afscheid van Ans op vrijdag 30 juni in Losser met een bij haar passend
programma: een theateroptreden, een presentatie en een receptie. De ruimte die avond is
beperkt. Als U daarbij aanwezig wilt zijn moet u contact opnemen met: Secretariaat
Parochie Maria Vlucht:

Secretariaat@mariaviucht.nl 053-5361675 (maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur)

Pastoresteam en besturen van de Parochies van Zuidoost Twente, st Jacobus de Meerdere,
Franciscus van Assisi, Maria Vliucht

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer informatie op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Zondag 25 juni 10.00 uur Klokjesviering
Vrijdag 14juli  15.30 uur parochiezaal Kids Time

St. Jozefkerk:

Zondag 18 juni 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 02 juli 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 16 juli 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 16 juli 12.30 uur Picknick in Ledeboerpark




Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl
Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede

-



Verdiepte kennismaking met Coveniry

Sinds 22 maart 2019 - precies 74 jaar na het bombardement dat het deel van Enschede
wegvaagde waar na de oorlog de Boulevard 1945 aangelegd kon worden - houden we ook in
deze stad elke vrijdag het Coventrygebed. Dit is in verbondenheid met honderden steden
wereldwijddie ook door oorlogsgeweld zijn getroffen en waarvan velen ook het Coventrygebed
bidden.

Aanvankelijk was dat in De Wonne; sinds het begin van de corona-pandemie (precies een jaar
later) in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel. Maar nog wel altijd in oecumenische setting
(samen met leden van de RK. parochie) en altijd in verbondenheid met De Wonne.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraine - waar het door ons herdachte oorlogsleed nog
dagelijkse praktijk is - wordt dit gebed voor vrede en verzoening in Enschede voorafgegaan
door het luiden van de klok van de kerk en wordt het gebed ook elke week in onze
buurgemeenten Haaksbergen en Hengelo gehouden.

De wereldwijde beweging voor vrede en verzoening vanuit de verwoesting door oorlog en
geweld is begonnen in de Engelse stad Coventry dat op 14 november 1940 door de Duitse
luchtmacht werd platgebombardeerd, zoals Rotterdam precies een halfjaar eerder. De
middeleeuwse kathedraal van Coventry werd toen volledig verwoest en zowel de ruines ervan
als de na de oorlog ernaast gebouwde kathedraal vormen een indrukwekkend centrum van
herinnering én inspiratie.

Kort geleden hebben enkele actieve leden van de Ontmoetingskerk, Coventry bezocht en
hebben hierover verteld in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk.

17-20 oktober a.s. Pelgrimage naar Coventry

Verschillende Coventrygroepen in Nederland organiseren dit najaar een gezamenlijke
pelgrimage naar Coventry. Anders dan bijvoorbeeld de pelgrimage naar Santiago de
Compostella gaat het in dit geval niet om een voetreis ernaartoe (we gaan gewoon met de
trein) maar om een vierdaagse pelgrimstocht langs de plaatsen van herinnering en inspiratie in
Coventry zelf. De pelgrimage vindt plaats van 17 tot 20 oktober a.s.

Belangstellenden (regelmatige deelname aan het wekelijkse Coventry-gebed is geen
vereiste!) kunnen voor meer informatie contact opnemen via het email-adres
coventry@pgenschede.nl Tiny Hannink

Open kerkendag 2e Pinksterdag
Op 2e Pinksterdag namen diverse kerken in het hele land deel aan de open kerkendag.
De St.Jankerk en de St. Jozefkerk in Enschede hebben hier ook aan mee gedaan. De St. Jozefkerk
was van 10.00 — 16.00 open en de St.Jan van 12.00 - 16.00. Vooraf kregen we informatie, posters
en een vlag van de organiserende stichting, die we goed konden gebruiken. We hadden ons
lekker in het zonnetje gezet aan een tafel met koffie voor de ingang van de St.Jankerk en de
Qase was ook open. Helaas hadden we niet veel bezoekers, wel iemand van Stichting Cultureel
Erfgoed. Hij was erg geinteresseerd in onze mooie doopvont en heeft nog om nadere
informatie gevraagd. We hadden informatie klaar gelegd over hoe en waarom de indeling van
de ronde kerk zo is ontstaan en we hebben een rondleiding gegeven aan de belangstellenden
in de kerk en in de Oase. Ondertussen was er in het zaaltje een bijeenkomst van de
vormelingengroep, waarbij Alice Snijders ook aanwezig was. Zij vertelde o.a. over Laudato Si.
Ik begreep van Remco Ter Brugge van de St. Jozefkerk, dat de belangstelling daar groter was,
waarschijnlijk ook door de ligging in de stad en dat de kerk een traditionelere kerk is. Voor de
bezoekers van de St.Jozefkerk lag er een rondleiding klaar, zodat de bezoekers deze zelfstandig
konden volgen. Hier werd dan ook gebruik van gemaakt. Verder werden er ook bij de
Mariakapel kaarsjes aangestoken. De dag was voor herhaling vatbaar.
Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid
Lisette Janssen en Remco ter Brugge lokale beheergroep Noord

Ew



klokjesvieringen jankerk m0i|

WhatsApp Gruppe

Zondag 28 mei om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand)

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor
kinderen en hun ouders en grootouders.

: ~. Op een speelse manier betrekken we de
i kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.
: ;'v.-‘. ;.'{;:K ) .
R Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de vieringvan11.00 uur
18 juni

Thema: Jezus zendt de leerlingen uit.
Jezus vroeg twaalf apostelen om Hem te helpen met de verkondiging van het Rijk Gods. Ken jij
de namen van de apostelen en weet jij wie zij waren?

2= "4 2 juli
—  Thema: Jezus op de eerste plaats?
. Jezus roept ons op om hem met heel ons hart en wezen lief te hebben en op de eerste plek te
zetten.
Begrijp jij wat Jezus daarmee bedoelt?

16 juli

Thema: Draagt Gods woord vrucht bij jou?

Deze zondag lezen we het evangelie over de gelijkenis van de zaaier. Jouw hart is als grond,
waarin het woord van God wordt gezaaid. Wanneer is jouw hart als goede grond?

Picknick op 16 juli
Op zondag 16 juli is de laatste
£ - == kinderwoorddienst van dit schooljaar in de
Picknick : \ . Jozefkerk.
bij speeltuin [ '

~ Eerst gaan we samen een kinderwoorddienst
vieren in de Jozefkerk. Om 12.30 u gaan we
picknicken in het Ledeboerpark. De
werkgroep zorgt voor koffie, thee en natuurlijk
limonade. Eten, een goed humeur en een
deken of stoel om op te zitten mag je zelf
meenemen.

Doe je mee? Aanmelden kan via
kwdjozef@katholiekenschede.nl.




Kids Time St. Jankerk

Op Vrijdag 12 Mei 2023 kwamen wij weer bij elkaar tijdens de Kids Time
bijeenkomst in de parochiezaal van de St. Jan kerk.
o2 €e Thema van deze bijeenkomst was:  Zondag Rustdag

Wij praten met God als we tot Hem bidden. We doen
& Onze ogen dicht. Zo denken we aan God en praten we
tegen hem. We doen dat thuis maar ook op zondag in
de kerk. We weten dat God ons hoort, ook al zien we
Hem niet. Maar horen we God wel eens praten tegen
ons? In de bijbel staat een mooi verhaal over een kleine
jongen die op een dag Gods stem hoorde. Het verhaal
van Samuel.

De kinderen vonden het een bijzonder verhaal om te horen. Gods stem herkennen of luisteren
naar God. Tijd van drukte en tijd van uitrusten. Tijd van dagelijkse bezigheden en tijd voor God,
tijd door de week en tijd op zondag. We hebben ook naar onze Tabernakel in de kerk gekeken.
Na een korte drink/snack pauze zijn de kids daarna aan de slag gegaan met het maken van een
mobiel, op de plaatjes schreven de kinderen hun wensen. De kids hadden het zo gezellig dat ze
de mobiel niet af hebben gekregen en namen de materialen mee naar huis om af te maken.
Zoals wij begonnen met een kort gebed zo zijn wij ook geéindigd met een kort gebed.

Op vrijdag 14 Juli 2023 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jan kerk
(Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij voor de laatste keer (voor de
zomervakantie) weer bij elkaar met de Kids Time!

Het thema voor deze bijeenkomst is: Christoffel

Christoffel komt van Christophorus, en dat betekent Christusdrager. Hij droeg Christus
in zijn hart en volgens de legende ook op zijn schouders. Het zal je niet verbazen dat
Sint Christoffel de beschermheilige is van alle reizigers. Hij wordt vaak afgebeeld op
bruggen. Heel wat mensen hebben ook een afbeelding van Christoffel aan hun
sleutelhanger hangen.

Volgende datums op vrijdag: Na de zomervakantie worden de nieuwe datums bekendgemaakt
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl

Begeleiders: Engelien, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wij wensen jullie allen alvast een fijne, mooie en gezegende zomervakantie toe! Tot volgend schooljaar

Groetjes, Werkgroep Kids Time e
A




Landelijke "Dankjewel"dag voor misdienaars en acolieten in Kevelaer

“Is er iets bijzonders te doen vandaag?”

Bezoekers in Kevelaer staan deze
zaterdag 13 mei, vol verbazing te
kijken naar de lange, lange stoet van
voornamelijk jonge mensen, die in
liturgische kleding twee aan twee in
processie op weg gaat van het Forum
Pax Christi naar de basiliek van
Kevelaer.

Klokken luiden, de grote
toegangsdeur wijd open, aan de voet
van de trappen ontvangst door de
gastheren: priesters, diakens, deken
en bisschoppen...

Wij vertellen wat er is vandaag.

Een “dankjewel” dag voor misdienaars en acolieten uit heel Nederland. Met velen gekomen.

180 uit het aartsbisdom Utrecht, maar ook uit de bisdommen Roermond, Breda, Groningen en Den
Bosch zijn er zo'n 120 aanwezig. Ruim 300 voornamelijk jongeren, die vandaag onder een stralende
zon en een blauwe hemel samen zijn gekomen. Enschede reist samen met deelnemers uit Almelo
en Deventer per luxe touringcar naar Kevelaer. Heel gezellig!

22?



Na aankomst een inspirerend programma. Hoogtepunt van de dag: de Eucharistieviering,
waarin Mgr. Woorts in zijn overweging vertelt, hoe hij zelf als misdienaar gediend heeft. En hoe
fijn het is, dat ook nu zoveel jongeren in de Mis dienen, geloof delen. En vooral dat ze er
vandaag allemaal zijn. De toekomst van de kerk!

Na de H. Mis volgens goed Duits gebruik, broodjes met “Wurst’, in de zonovergoten tuin van de
basiliek.

Na lunch een fotopuzzeltocht door Kevelaer, tot slot opnieuw processie, nu voor Pelgrim kaars,
die Mgr. Woorts bij de Gnadenkapelle zegent en
aansluitend plaatst in de Kerzenkapelle.

Met een fraaie sleutelhanger van Maria
Kevelaer“opgewekt” terug naar huis, dankbaar voor
en blij met deze mooie, gezegende dag, waar in de
Heilige Geest voelbaar aanwezig was.

Voor wie het gemist heeft: je hebt iets gemist.
Volgende keer erbij zijn!

Met dank aan het Bisdom voor de organisatie en dank
aan allen die mee gingen.

Juliette Kemp en Hetty Mulder namens
parochie St. Jacobus de Meerdere




Te Lourd’ op de bergen....

Lourdes? Wat heb je daar nou te zoeken? Een veelgehoorde vraag als we vertellen waar
de reis naartoe gaat.

Donderdagochtend 27 april met reisgenoten
uit de parochies Haaksbergen, Losser en
Enschede op weg naar Lourdes. Geen idee
wat ons te wachten staat. Wel hebben we
twee mooie informatieavonden gehad maar
de werkelijke ervaring moet natuurlijk nog
komen!

Annigje Jannink, onze reisleidster heeft mij gevraagd een stukje voor de Pelgrim te
schrijven over onze bedevaart en dat doe ik graag. Vanaf het begin van de reis worden
mijn man André en ik een soort van “ondergedompeld” in een fijne, warme, serene
sfeer. De mooie informatieve verhalen in de bus van Annigje en pastoor Paul
Daggenvoorde (ook reisleider) versterken dat gevoel. Op de heenweg een bezoek aan
Rheims en Vézelay: prachtig maar het echte beleven van deze bedevaart begint toch als
we het Heiligdom in Lourdes betreden. De rust en vredigheid die daar heerst,
ongekend als er zoveel mensen, ouderen, jongeren, gezinnen, samen zijn! Het is de
Nederlandse week en ook kardinaal Eijk is er maar er zijn vele nationaliteiten aanwezig
en het samen zingen in verschillende talen van bijvoorbeeld “U zij de glorie”, dat
bezorgt ons kippenvel. We verstaan elkaar door het geloof en de melodie! Pinksteren!

Wij hebben alle vieringen en riten meegemaakt, echt heel fijn. Op mij heeft het lopen
van de grote Kruisweg de meeste indruk gemaakt, zo levensecht, heel anders dan het
langs de 14 staties wandelen in een kerk.

Het programma zit goed in elkaar want de dagtocht naar de Pyreneeén is een fijne
manier om alle opgedane indrukken van de eerste paar dagen een plekje te geven.

Wat hebben wij in Lourdes te zoeken én gevonden? Een schatkist vol positieve
ervaringen, bezinning, bemoediging en ontmoeting. Gdan zou ik zeggen!

Veel dank aan Annigje Jannink, pastoor Daggenvoorde, Alice ten Vergert
(verpleegkundige), Fred Muurman (buschauffeur), Christoffelreizen én onze
medepelgrims!

Laudate, laudate, laudate Dominum!

Trudy Amelink
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EXCURSIE NAOAR HET ABRAHAM LEDEBOERPARK

Zaterdag 27 mei verzamelde zich een groep van ca 17 mensen bij de ingang van het
prachtige Abraham Ledeboerpark voor een excursie onder begeleiding van deskundige
gidsen: Boomexpert Maarten Windemiiller leidde ons langs drie bijzondere bomen, Trix
en Janneke onthaalden ons op koffie, thee en een verhaal over de Lammerinkswonner en
Hanneke van Dorp leidde ons door de wilde Heemtuin met een pleidooi voor
biodiversiteit. We maakten er een fotoverslag van, dat u hieronder aantreft. Als dank
kregen alle gidsen een bijbel cadeau: een mooi linnen tasje met lekkers uit het land van
Melk en Honing.

De werkgroep Laudato Si’ is geinspireerd door de Encycliek ‘Laudato Si’ van Paus
Franciscus en stelt zich tot doel het gedachtegoed van Laudato Si’ te delen met de
parochianen en andere geinteresseerden. We zijn actief op social media en organiseren
het hele jaar door verschillende activiteiten, o.a. in de Schepplngsperlode (de hele
maand September) en de Laudato Si week.

‘l
LAUDATOSB I

24 tO

FILMAVOND THE LETTER

Zo was op dinsdag 23 mei een filmavond rond ‘The Letter’ Deze film gaat over de
rondzendbrief van paus Franciscus, de encycliek Laudato Si;, waarin hij zijn zorgen uit over het
klimaat, onze aarde en haar bewoners. In de film worden vijf mensen gevolgd, die de vier
groepen vertegenwoordigen die het meest getroffen zijn door de klimaatverandering: een
vluchteling uit Senegal (stem van de armen), een stamhoofd uit de Amazone (stem van de
inheemse volken), een jonge klimaatactiviste uit India (stem van de jongeren) en het
wetenschappers echtpaar dat koraalriffen rond Hawai onderzoekt. Op uitnodiging van

paus Franciscus vertellen zij wat zij zien en ondervinden van de klimaatveranderingen: van
overstromingen, ontbossing en koraalsterfte tot een vliucht op leven en dood.

Het is een buitengewoon aangrijpend verhaal, verteld door mensen die dagelijks met de
gevolgen van klimaatverandering geconfronteerd worden. Het was mooi om te zien hoe deze
kleurrijke groep mensen hechter werd naarmate ze langer met elkaar optrokken. Hun oproep
aan ons allemaal is om samen verantwoordelijkheid te nemen en zuiniger om te gaan met onze
Moeder Aarde en met elkaar.Na afloop van de film bespraken we wat ons geraakt had, hoe we
gehoor kunnen geven aan hun oproep en welk Bijbelverhaal ons daarbij inspireert. Deze
bijeenkomst gaf ons hoop om verder te gaan.

Tijdens de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober, willen we de film nogmaals
aanbieden.Meer weten over de encycliek Laudato Si’ en/of de film thuis al bekijken? Kijk dan
eens op onze website

https://www.mariavlucht.nl/laudato-si of wordt lid van onze facebookgroep Laudato Si’

Twente.
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Vanmorgen weer een viering gehad in De Posten. Maandelijks melden zich
nieuwe mensen aan om de vieringen bij te wonen. Zowel mensen die elkaar
uitnodigen/meenemen, als ook mensen van de zorg/personeel die bij mij
nieuwe bewoners/belangstellenden aandragen. Elke maand bezoek ik hen, om
te zien hoe de vlag ervoor staat, of ze misschien meer hulp nodig hebben om
naar de vieringen te kunnen gaan; overleg ik met de zorg om hen vroeg te
helpen bij de dagelijkse zorg, zodat ze op tijd naar de vieringen kunnen.

In de afgelopen week maakte ik me een beetje zorgen: zou ik het redden met
het aantal vrijwilligers dat ik heb? Het zijn er weliswaar tien, maar vier waren —
door ziekte/ongeval - verhinderd. En dat met vier nieuwe mogelijke
deelnemers, veelal rolstoelers. Ik meldde het aan de coordinator van de clubs
(die ook de contactpersoon is voor de katholieke bijeenkomsten) en spontaan
kwam ze meehelpen. Met nog iemand vanuit de Verrijzenisclub die al net zo
spontaan kwam opdagen, om te bekijken of hij het vrijwilligersteam in de
toekomst zou kunnen komen versterken. Gewoon maar vertrouwen op God,
op Zijn voorzienigheid, en dat werd beloond, o.a. door die coordinator van de
clubs, die zelf insprong om de club completer te maken. En het lukte allemaal!
Goddank!

Wat ben ik trots op onze - kleine maar zeer bij elkaar betrokken — gemeenschap
van de Verrijzeniskerk. Op hoe zij allemaal in woord EN daad hun geloof
beleven, en meebouwen aan de gemeenschap in De Posten, zorg dragen voor
de ouderen, die anders nooit meer een kerk van binnen zouden kunnen zien,
of zelfs maar de communie ontvangen.

Een nieuwe dame, 99 jaren jong, nog lopend achter een rollator, maar een
rolstoel afwijzend, want ‘als ik eenmaal ga zitten, dan gaat het lopen snel
achteruit’. Nog maar kort woont ze in De Posten, ze komt uit het westen van
het land De meeste familie woont hier. Toen ik van de week bij haar kwam om
te vertellen over de vieringen en de vrijwilligers die haar zouden komen halen,
werd ze al blij. Hoe ze er tegenop gezien had om ‘als oude boom verplant te
gaan worden’ Nu krijgt ze meer bezoek... en door nu ook naar de vieringen te
kunnen gaan, kwam ze - ook hier - terug bij haar katholieke roots. Ze straalde
toen ze werd opgehaald, ze straalde tijdens de viering.. nog meer tijdens de
koffie erna, tijdens een praatje met de vrijwilligers. Later, toen ze terug werd
begeleid naar haar kamer, en ik haar op de gang tegenkwam met die ene
vrijwilliger, bleek er al een band te zijn ontstaan: “Ik kom volgende keer weer!
Wat fijn, dat dat hier allemaal zo geregeld kan worden.” Een stralende
glimlach... Daar doe je het allemaal voor!!

Lees verder op pagina 27

26?



De ‘oudgedienden’ in de viering, iemand die gebracht en gehaald wordt door
een mantelzorger, die ook de nog thuiswonende partner meebrengt naar de
vieringen: jarenlang konden ze niet samen naar een viering, en nu zit het
echtpaar weer vol dankbaarheid en vreugde naast elkaar
in de zaal, samen met dochterlief...

Een viering met maar liefst 22 mensen aldaar.

Wat ben ik dankbaar voor zoveel moois, voor al die lieve
mensen, voor al die lieve vrijwilligers, voor de ruimte
(zowel figuurlijk als ook letterlijk, inclusief de koffie met
een versnapering ernaast) die De Posten ons biedt, en hoe organiseren,
omarmt en voorziet van waardering in de vorm van een fijn vrijwilligersklimaat:
ze zijn allemaal verzekerd, voorzien van een VOG, krijgen een kerstpakket,
mogen meedoen aan feestavonden/evt.vorming voor vrijwilligers, en in de
dure tijd met alle hoge inflatie mochten ook zij (als ze dat wensten) eenmaal
per week tot vier warme maaltijden voor een zeer gereduceerd tarief
(anderhalve euro per maaltijd) komen afhalen voor hun gezin. Ze mogen
allemaal ervaren, dat ze daar werkelijk het verschil maken!

Wat ben ik dankbaar voor de samenwerking met de geestelijk verzorgers in De
Posten!

Nee... gratis is dat dus allemaal niet voor De Posten... zeker niet. Er wordt
geinvesteerd in de mensen die willen bijdragen aan het leefklimaat voor de
bewoners. En de collectegelden: die worden gewoon netjes afgedragen aan de
kerk. Het is niet zoveel. Veel bewoners hebben geen beschikking meer over
hun eigen geld, dat wordt door naastbestaanden geregeld. Maar DAT ze het
geven, dat komt allemaal - zoals bij die weduwe met haar twee penningen -
uit een goed hart.

Gerrie Korten

Gezocht: vrijwilligers bij vieringen op de Cromhoff

Sinds jaar en dag komen bewoners van de Cromhoff op de eerste, derde en soms vijfde donderdag
van de maand om 16:00 bijeen om te vieren. Op de eerste en de vijfde donderdag van de maand
vindt een RK viering plaats en op de derde een Protestantse.

Met hulp van vrijwilligers kunnen ook degenen die niet mobiel zijn naar de kerkdiensten komen.
Om dit mogelijk te blijven maken zijn we op zoek naar enkele nieuwe mensen, met name om te
helpen bij de RK vieringen. We zoeken mensen die bewoners willen en kunnen begeleiden. Hiervoor
is een redelijk goede conditie van belang omdat er onder meer enkele meubels verschoven en
rolstoelen geduwd moeten worden.

De vrijwilligers arriveren tegen 15.30. Na afloop van de viering, zo rond 17:00, en nadat de mensen
zijn begeleid naar hun woongroep kan er samen koffie gedronken en nagepraat worden.

Denkt u dat dit werk als vrijwilliger misschien iets voor u is? Neemt u dan contact op met

Jovan Bilbija, geestelijk begeleider bij Livio: j.bilbija@livio.nl E
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De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



www.fritswinter.nl
Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen
noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10
biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid
van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.
‘ De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder

andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter
I kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes,
stemmingswisselingen: weg ermee!
Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in
handen krijgt.
Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een ‘must’ maken voor iedereen. Het kan leiden tot een
rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Dr. Frits Winter Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl
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Varvik

UITVAARTIORG

Uw herinnering is onze zorg.

053 432 19 55 * www.varvikuitvaartzorg.nl
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AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW onderwijs

met liefde

VERBOUW
en aandacht

RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 3G ENSCHEDE Alle informatie over de scholen
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79 vindtuop:
WWW.SIERS.NL www.koe-enschede.nl

‘%’% Leidekkersbedrijf D. Koenders
/ \m

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.
Lid: Ned. Ver. von Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17
info@leidekkershedrijf-koenders.nl
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

De //’(WW tgd voor Mellink SchiAers!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.

-
™
Mellink Schilders

Sinds 1937




Scan de QR-code om te betalen voor Collecte. ~ Scan de QR-code om te betalen voor
Gebruik de Camera App op je telefoon. Kerkbijdrage 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 30 mei 2025.
De QR-code is geldig tot 12 november 2024,

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K2R0Ak https:/betaalverzoek rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493h
AITYChcl3Yi23kMQ oJTCqOwySMQBZtig

“Een uitvaart
IS meer dan
begraven of

cremeren.”

h Uitvaartieider
gy -

vredehof

UITVAARTVERZORCGING

Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehofnl
E 31



Bidden

‘Sssst!” doen de muisjes tegen elkaar. ‘Ssst! Kik slaapt!’
Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn
ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe.
‘Als je slaapt, moet je toch liggen?” fluistert er één,
‘Misschien kunnen we Kik even neerleggen’. ‘En een
kussentje maken voor onder zijn hoofd!’ roept een
ander. Ze slepen van overal pluis en spinrag bij elkaar,
waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen
ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! “Wat ...
doen jullie?’ zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert
te bewaren. ‘We helpenje met slapen!’ roepen de
muisjes. ‘Ik sliep niet, zegt Kik, ‘Ik zat te mediteren

Dat betekent dat je stll bent, niet kwaakt
of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.

‘Oooohh,” knikken de muisjes, ‘Mogen wij meedoen??’
Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw
springt hij weer rond. ‘Nee! Het lukt niet, metineren’
Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit
moeten. ‘Geeft niet,’ zegt Kik. ‘Je kunt ook bidden. Dan
doe je 66k je ogen dicht en geeft geen piep, maar ...
je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt.
God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je
anders!’ Dat proberen de muizen meteen. Ze hebben
hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht.
Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt
zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten.
Dat heeft hij nou altijd willen hebben.

Lieve God, doe ik het goed
als ik tot U wil gaan bidden?
Met mijn handen in het midden,
z0 mijn hoofd en z6 mijn voet?

God, wat vindt U mooie taal?
Mag ik kinderwoorden spreken
of deftige, zoals in preken
waar ik haast in slaap bij val?

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Gebruik bij het bidden geen massa woorden
zoals sommige mensen. bie denken dat ze vanwege
hun overvioed aah woorden verhoord zullen worden.
Doe ze hiet ha. Je Vader in de hemel weet wat Je hodig
hebt voordat Je het Hem vraqgt!  Naar Mattelis 6:7

Noem ik U lief, of goed, of groot?
Hoe moet ik uw aandacht vragen,
moet ik blij zijn, mag ik klagen?

'k Heb nu al last van ademnood!

God, heel wat heb ik gezegd.
Was het bidden? Het zal wel wennen
als U mij béter leert kennen.
Morgen probeer ik het dan echt!
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