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In de geest van Alphons Ariéns
“Er zijn voor de
familie op gepaste
wijze, daar gaat
het om.”

Bij een overlijden sta ik
graag voor u klaar met

zorg en advies. Wilt u
meer weten over mijn

persooni IH’\E manier

. van werken, bel dan
o 074 291 3231
Marlon Noordhuis ™' Gk
Uitvaartverzorger

Wilt u een overlijden
melden?
Bel dan 0OBDO 8192

Yarden

Uitvaartzorg De activiteiten van het Ariéns Comité
Enschede kunt u volgen op www.arienscomite.nl
yarden.nl Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

Hier is
advertentieruimte
vrijgekomen

INNERBALANCE-ENSCHEDE

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

U kunt mailen naar:
> redactie

@katholiekenschede.nl
voor informatie.




Pelgrim

Parochieel Dienstencentrum Enschede Mei 2023 / 04
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306 Inhoud
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van 5 Voorwoord pastor Willy Rekveld
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl 6  St.Jozef
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65 8 H.Jacobus
10 St.Jan
In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866. 12 Jaarverslag Parochiéle Caritas
Instelling

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl 16 Vieringenrooster mét agenda

voor kinderen
Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider

Tel. 06-39 17 04 07 20-21 Voor en met de kinderen
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

Vrije dag: maandag 24-25 Verslag Missa in Mysterium
Pastor W. Rekveld, parochievicaris 27 De brug naar Damascus;

Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

0)

keszg Mej js heg
Pastoraal werker F. de Heus St @ndagu ODEn
Tel. 06 - 30 09 88 33 i Jozefkery
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl ebb@n Zich N St. Jank
Vrij doorgaans op vrijdag aa”gem lol1 fervoo, Gk

Ans te Lintelo

Coordinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl

06 30958689



We moesten lang op de lente wachten........., maar de eerste
mooie dagen zijn nu een feit.

Onderstaande tekst (kikker) klopt als een bus.
Deze kom ik altijd tegen in het trappenhuis van het

verzorgingstehuis van mijn ouders en gelukkig kan ik er altijd om
lachen!

We hopen dat u ook weer blij wordt van deze Pelgrim

- letje, Clara, Annelies en Ine-




Kom mee naar buiten

Deze vier woorden van een liedje dat ik zong
samen met klasgenootjes op de toen nog zo
genoemde lagere school. Daaraan dacht ik
toen ik nadacht over wat te schrijven voor het
mei-nummer van Pelgrim.

De meimaand, de maand waarin alles tot
leven komt en tot bloei. Een maand om naar
buiten te gaan. Persoonlijk vind ik het de
mooiste maand van het jaar.

Pasen gevierd, op weg naar Pinksteren dat we
mogen vieren op zondag 28 mei.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen is
een uitdrukking, wat betekent dat iets nooit
zal gebeuren. Van Pasen tot Pinksteren
worden wij uitgenodigd naar buiten te gaan.
Om aan de hand van de getuigenissen van de
opstanding van Jezus, dat wél te laten
gebeuren.
Waarvoor
worden.
In wat wij horen, in wat Jezus zegt met de
woorden: “Vrede zij u, zoals de Vader mij
gezonden heeft zo zend ik u” Wij, u, jullie, ik
uitgenodigden gezonden, in kracht van die
Geest die hij ook aan ons schenkt: “Ontvangt
de heilige Geest.”

Zij die zich gezonden weten worden
uitgenodigd om naar buiten te gaan in het
leven van alle dag. Toen en Nu. Om te
getuigen en te leven met toekomst-
perspectief.

In wat we bidden in de Pinksternoveen: dat
het aanschijn van de aarde vernieuwd mag
worden. Vernieuwing in ons persoonlijk leven,
vernieuwing in de wereld en kerk.
Vernieuwing in zorg en aandacht voor al wat
geschapen is.

Kom mee naar buiten. Laat het maar zien. Er
wordt veel gesproken over vernieuwing.

Pasen en Pinksteren gevierd

Laten wij het niet alleen bij woorden laten,
maar teruggaan zoals de eerste getuigen van
de verrijzenis hoorden. Teruggaan naar

het begin.

Naar buiten gaan en getuigen van dat vuur
van het begin, wij ademen het in.

Gods Woord dat antwoord vraagt.
antwoord begint bij mijzelf, bij u, bij jullie.

Dat

Alle goeds en inspiratie op weg naar
Pinksteren. Dat Pasen en Pinksteren wel iets
laat gebeuren in ons persoonlijk.

Willy Rekveld, parochievicaris.

Gebed tot de Heilige Geest
(pinksternoveen = gebed gedurende 9
dagen)

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw
gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van
Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden
herschapen. En Gij zult het aanschijn der
aarde vernieuwen.

Laat ons bidden,

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest
onderwezen. Geef dat wij door dezelfde

Heilige Geest de ware wijsheid mogen
bezitten, en ons altijd over Zijn vertroosting
mogen verblijden.

Door Christus, onze Heer.

Amen.
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Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:
secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Email: Schilderij
pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven Onlangs is dit schilderij aan de parochie geschonken.
Mevr. Ria Everink Het is in 1963 geschilderd door kapelaan Metternich
Mevr. Elly Vije van de Jozefparochie.

Het toont de Jozefkerk vanaf de spoorwegovergang.
Het huis met het bloemenstalletje links stond tussen
de Molenstraat en het spoor.

Het huis naast de pastorie werd bewoond door de

Hr. Jan van den Noort

Email: familie Siegmund (de ouders van Leo en Theo)
beheergroep.noord@katholiekenschede.nl De kapelaan schonk het indertijd aan kleermaker van
Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk) Os aan de Oldenzaalsestraat. Zijn zoon heeft het nu
Hr. Remco ter Brugge aan de parochie geschonken.

Hr. Sander Harperink Het krijgt een mooie plaats in het parochiecentrum.

Vacatiee Rien Tiehatten
Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

of een andere reden vermelden wij
graag het volgende banknummer
NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.
Par. St. Jacobus de Meerdere

Elke donderdagmorgen

Elke woensdagmorgen geopend tussen
9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

. #




Omazien naar elkaar

Door de smalle zijdeur van de Jozefkerk
gingen we na de Paaswake op paaszaterdag
naar buiten. We wensten elkaar Zalig Pasen.

Soms werd er een gesprekje aan vastgeknoopt.

Bij de uitgang stonden twee leden van de
Caritaswerkgroep met een mandje.
Traditiegetrouw vroegen ze om een gulle gave
om het werk van Caritas voort te kunnen
zetten. Meer dan ooit hard nodig. Het is al
moeilijk genoeg om hulp te vragen als je de
eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen. We
lezen over kinderen die zonder ontbijt naar
school gaan, we horen over kinderen die
verjaardagen mijden omdat er geen geld is
voor een cadeautje, schoolreisjes worden
overgeslagen. Zo zijn kinderen letterlijk het
kind van de rekening. De voedselbank kreeg
een goed gevulde mand. Bij de offerande naar
voren gebracht. In de jaarlijkse vastenactie
kregen mensen wereldwijd hulp en aandacht.

Naast de gave van het Licht van Pasen het
omzien naar elkaar. Om handen en voeten te
geven aan ons geloven. Het een kan niet
zonder het ander. Lucas schreef dit in
Handelingen 4 : "De menigte was één van hart
en één van ziel, zij bezaten alles
gemeenschappelijk. Er was geen enkele
noodlijdende onder hen". Een ideaal dat nog
steeds als een echo in ons klinkt.

In de tweede brief van Paulus aan de Korintiérs
wordt over een collectereis naar Jeruzalem
verteld. Er is veel geld opgehaald en Paulus wil
zijn vriend Titus niet alleen laten gaan. Maar er
is veel meer aan de hand. Er wordt gewag
gemaakt van een tranenbrief. Een brief die
verloren is gegaan. Paulus durfde niet alleen
naar de Korintiérs. Wat er precies is
voorgevallen, blijft ongewis. Er is sprake van
roddel en achterklap. Hij blijft lange tijd weg
en gaat liever naar de Macedoniérs. Gelukkig
krijgt hij steun van Titus. Dan volgt de
collectereis naar Jeruzalem. Er is zoveel geld
opgehaald dat Paulus het veiliger vindt om
mee te reizen, zijn vrienden niet alleen te

laten. Het is inspirerend om te lezen dat de
eerste  christengemeenschappen  elkaar
steunden, niet alleen materieel gezien, maar
ook als je het gevoel had alleen te staan, je
niet goed begrepen voelde. Soms werden
verhalen verschillend uitgelegd, gemeenten
vielen uit elkaar. Paulus vertrouwde er op dat
de tranenbrief, eerlijk je gevoelens tonen, de
gemeenschap  zouden versterken. Dat hij
terug kon komen.

Durven we in zijn schoenen te gaan staan? Te
elkaars

luisteren naar verhalen en te

vertrouwen?

Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt
u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Jacobuskerk op zaterdagen weer open
voor publiek

Met ingang van Paaszaterdag is de Jacobuskerk
weer iedere zaterdag geopend voor publiek.
Onze kerkgidsen zijn er klaar voor, er is een
mooie informatiemap gemaakt. Kom op adem in
een oase van rust in de binnenstad. Loop langs
de kruiswegstaties van Charles Eyck, word stil bij
de Pieta van Mari Andriessen. Steek een kaarsje
op bij Maria.

Vraag de kerkgidsen wat
de betekenis is van dit
kruisje en tel eens
hoeveel er te vinden zijn
in de kerk..

Tot oktober zal de kerk
iedere zaterdag

van 12 tot 16.30 uur
geopend zijn. Welkom!




Rozenkrans gebed in de maand mei g\

In de Mariamaand mei bidden we iedere dinsdag vanaf 19.30 uur de <
Rozenkrans in het parochiehuis aan de Walstraat. Van harte welkom! f{

Vieringen op vrijdagochtend weer in de kerk

In de winter hebben we voor de doordeweekse vieringen dankbaar gebruik gemaakt van het
Parochiehuis, omdat het in de kerk te koud was. Sinds Pasen zijn we op vrijdagochtend weer terug
in de kerk. Welkom op vrijdag om 09.30 uur! Aansluitend koffie in het parochiehuis.

Geslaagde Soepmiddag in parochiehuis Jacobuskerk op 1 april
Rond 10 uur ‘s morgens was het al een drukte van belang in het
parochiehuis. Koffie maken, tafels slepen, kratten klaarzetten.
Kleurplaten en spelletjes voor de kinderen. En vooral: kratten voor
de blikken maaltijdsoep voor de voedselbank. Er was door
parochianen al een kleine voorraad aangeleverd, de mensen die
meededen met de workshop gregoriaans zingen droegen ook hun
steentje bij. Het resultaat aan het eind van de middag mocht er zijn:
maar liefst 185 blikken maaltijdsoep verzameld. Naar het
parochiehuis gebracht in ruil voor een bekertje soep. Waarvoor de
Ariens jongeren zorgden. Bruno blijkt specialist in het maken van
gepeperde soep. Lennard Swaders, voorzitter van de Voedselbank
kwam een kijkje nemen, vertelde over het werk van de voedselbank.
In deze tijd voor zoveel mensen een vangnet. Afgelopen maandag
zijn de meer dan gevulde kratten afgeleverd bij de Voedselbank. En
kijken wij heel tevreden terug op een geslaagd evenement. Met
dank aan alle soepbrengers en vrijwilligers die geholpen hebben en
Juliette Kemp en Albert Gebeh voor de organisatie. Voor herhaling
vatbaar. En dat gaan we zeker doen!

Bedevaart naar Eggerode op zaterdag 10 juni

Op zaterdag 10 juni gaan we weer op bedevaart naar Eggerode. Deze bedevaart wordt begeleid
door parochievicaris Willy Rekveld. We reizen met eigen vervoer. We vertrekken rond 8.15 vanaf
parkeerplaats Jacobuskerk en verwachten rond 16.00 uur weer in Enschede te zijn.

Aan de bedevaart zelf zijn geen kosten verbonden, de kosten voor de maaltijd bij hotel Winter
bedragen Euro 26,- per persoon. Dit dient vooraf te worden voldaan.

Aanmelden kan via mail bij m.g.franke1@kpnmail.nl

Vermeld hierbij het aantal personen, of u eigen vervoer heeft en ook of u ruimte heeft om
anderen mee te nemen.



St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail: !
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede. nI
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen De titel verraadt het al:

Carina Meijer is contactpersoon voor de

voormalige Ariénsgedachteniskerk Zondagmorgen 14 mei om 10.00 u. organiseert

het Sint Jan-Heilige Michaélkoor weer een

. . mooie Mariaviering.

Lokale Beheergroep Zuid E-mail: De meimaand is van oudsher dg Mariamaand

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl en omdat Maria de Moeder-aller-moeders

Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis) genoemd wordt, maken we juist op moederdag

06-10131112 een feestviering rondom Maria.

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88 We willen u allemaal van harte uitnodigen om
mee te komen vieren, zingen en bidden.

We zullen allerlei bekende Marialiederen zingen
uit onze Mariabundel waarbij u natuurlijk

uitgenodigd wordt om mee te zingen!

MARIAVIERING, MOEDERDAG 14 MEI,
SINT JANKERK, 10.00 Uur

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl Vooraf aan de start van de viering zingen we
Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv alvast 2 liederen, dus wees op tijd als u mee
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede wilt zingen! Bij de ingang ontvangt u de
Vieringen: zie pagina 16-17-18 Mariabundel EN een kaarsje om bij het
Mariabeeld, dat speciaal voor het altaar staat,
De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17 aorite steker.
Contactpersonen: KOMT U MET VELEN?
Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen DON WORDT HET EEN ECHT MORIAFEEST!!!
en informatie) Namens het koor,
Bijbelleesgroep: Jolande, dirigente en Jet, organiste
1e woensdag van de maand om 9.30 uur
Hemelvaartviering

Verrijzeniskerk Ook al zijn de weergoden ons niet
Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur altijd welgezind, toch blijven we het
Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor donderdag :IB.l'm?l st 1-0 DT Gen
vragen en informatie) — Eucharistieviering in de

& .' ; Pathmos-Oase (Dat is de tuin achter

de pastorie). Pastor Willy Rekveld
gaat voor en het Arienskoor zal
zingen. Bij regen is de dienst binnen.




| pets
Nieuws van de Pathmos Oase (o) {1

Onlmaeelingaplek voon iedeneen
Haakabergewluaal 253

Nieuw bijenvolk in een nieuwe kas 7545 GH Enachede

Sinds kort is er een nieuw bijenvolk in een nieuwe kas in Pathmos Oase. Wij vertrouwen
erop dat zij zich bij ons thuis zullen voelen en bijdragen aan de kringloop van de natuur.
Wilt u de verhuizing zien? Kijk dan op onze site naar het filmpje.

Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) en op zaterdag
20 en zondag 21 mei houden wij een kunstmarkt in
de Pathmos-Oase

Donderdag van 12 tot 17 uur en in het weekend van 14 tot 17 uur. Behalve kunst langs de
muren en op extra gemaakte sokkels, staan er ook stalletjes met kunst om te kijken of te
kopen. Voor liefhebbers zijn er ook stalletjes met andere spulletjes. Geen algemeen
gangbare genres, maar gesorteerde boeken over Twente of Amsterdam, klassieke vinyl
grammofoonplaten en CD's waarvan de opbrengst ten goede komt voor de
Pathmos-Oase. Er staat ook een stalletje met goederen van de Wonne. Al met al een leuk
uitstapje. Op die dagen vragen we voor de koffie, thee, drankjes en koeken een kleine
bijdrage.

Ons hoofddoel blijft om een ontmoetingsplaats te zijn voor iedereen.

We houden het bij de Pathmos Oase graag simpel en eenvoudig, zodat het voor
iedereen toegankelijk is. Genieten zonder poespas. Dus schroom niet en bezoek
ons om een praatje te maken of te genieten van onze prachtige tuin. Misschien
bevalt de fijne sfeer u zo goed dat u besluit ons te helpen in onze vrijwillersgroep.

Een (moes)tuin onderhouden gaat niet voor niets. Daarom zijn giften van harte welkom.

Hartelijke groet en tot ziens,
namens de vrijwillers, Henk Thiiss




Bestemensen,

Zoals u van de PCl Enschede mag verwachten, geef ik u graag een overzicht
van wat wij als Caritas in Enschede voor anderen vorig jaar hebben kunnen
betekenen,

(soms in samenwerking met andere stichtingen, zoals Katholiek Steunfonds,
Diaconie, Caritas MariaVlucht etc.):

- Via de Hulptelefoon is er, samen met de hulpbehoevende, ongeveer 70 keer
boodschappen gedaan.

- Vloerbedekking voor een hele woning geregeld.

- Behang voor een hele woning geregeld. & ?/

- Er is huur betaald.

- Nachtopvang en treinkaartjes. @ S

- Busabonnement.

- Verhuiskosten. Cantas

- Fietsen.

- Zakgeld voor 3 gezinnen, die via Odd Fellows een vakantieweek
aangeboden kregen.

- Kleding.

- Meubels.

- Witgoed.

- Kinderwagen.

- Er zijn 540 kerstpakketten bij gezinnen afgeleverd.

Dit alles heeft uiteraard veel geld gekost, maar was mede mogelijk door uw
gedane giften, waarvoor onze hartelijke dank.

Een deel van het vermogen van Caritas Enschede is belegd via een
vermogensfonds van het Bisdom en hierop hebben wij, net als bijna iedereen
in de beleggingswereld, verlies geleden.

Ook dit jaar gaan wij in december weer gezinnen gelukkig maken met
kerstpakketten. Waar het vorig jaar nog om 540 gezinnen ging, willen we dit
jaar 750 gezinnen blij maken.

Om dit waar te maken, zullen wij rond die tijd ook weer een beroep op u gaan
doen, om te helpen met het bezorgen van deze pakketten.

Hopelijk wilt u zich hier voor vrij maken op 16 december.

Nogmaals dank voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook, aan de PCl
Enschede.
Ik wens u een goed, gezond en gezegend jaar toe.

Edwin Seinen (voorzitter PCl Enschede)

12‘?@?



Als werkgroep Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente zijn we
met dit thema aan de slag gegaan.

In het Paasweekend hebben we bij het uitgaan van de
Paasochtendvieringen in zo'n 10 kerken bijna 900 zakjes met zaad
voor wilde en gifvrije bloemen uitgedeeld.

We konden dat doen dankzij de zaadjes die we kregen van de
Groene Loper /Gemeente Enschede, van de Hofte Oldenzaal en van
een aantal supergulle gevers uit de Facebookgroep Tuinieren met
Wilde Planten van hier.

Het was een breed maatschappelijk

samenwerkingsproject waaraan zich in de tijd van een paar dagen
een heleboel vrijwilligers uit onze parochies hebben verbonden.
Dank aan alle gulle gevers, uitdelers en bezorgers!

Rol weg die steen! Wip die tegel!

Tegels gewipt? Zaaien maar! Zijn je tegels gewipt? Dan kan het zaaien beginnen.

Met de zaadjes van Bloemenlint Enschede die we op Paasochtend hebben uitgereikt.
Bloemenlint Enschede is een project van de Groene Loper Enschede. Het doel is om zoveel
mogelijk aaneengeschakelde tuintjes met wilde bloemen te creéren die als voedsellint voor
bijen en andere bestuivers dienen. Want zij hebben het moeilijk en de afstand tussen de
beschikbare bloemenvelden wordt steeds groter. Om de bijen en andere bestuivers te helpen
zijn deze geschakelde kleine voedseleilandjes met gifvrije bloemen nodig.

De Groene Loper Enschede gebruikt een éénjarig bloemenmengsel bestaande uit het
Honingplantenmengsel en het Tiibingermengsel in gelijke delen. Hieraan is toegevoegd: zoete
Lupine, zonnebloemen (laag), bleke klaproos, grote klaproos, incarnaatklaver.

In het Parochieverband Zuidoost Twente is sinds anderhalf jaar de werkgroep Laudato Si’ actief.
Geinspireerd door de Encycliek Laudato Si’ (2015) van paus Franciscus zetten wij ons in voor
het betrekken van parochianen bij de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, onze mooie en
unieke aarde.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via https://www.mariaviucht.nl/laudato-si en onze
facebookpagina https://www.facebook.com/groups/laudatositwente/

De werkgroep Laudato Si’ wenst u een fleurige lente toe.

Alice Snijders, Rietie Kenter, Johan Hofhuis en Bert Bats
¢ 05y
¥ v
e’

Opbrengst deurcollecte Caritas met Pasen

Sint Jozefkerk €771,04
Heilige Jacobuskerk € 144,21
Sint Jankerk € 218,60

Dank aan alle gulle gevers en collectanten.




Kom eens tot rust in een klooster!
Voor 55-minners

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord
Brabant).

Hier woont een kleine kloostergemeenschap van
broeders.

Samen met hen maak je een weekend mee in het
prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster.

Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen
de kamers van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun
gebedstijden.

Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen.

Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk
langs de rivier.

Dit keer zoomen we in op ‘Franciscaans leiderschap! ledereen geeft leiding, als niet aan je
kinderen, dan op je werk of elders. Of je aanvaardt leiding. Hoe doe je dat? Wat kun je hierin
van Franciscus leren? Het franciscaans gedachtegoed vormt een bron van inspiratie voor wie
leidinggeeft en leiding ontvangt.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.
Data: vrijdagmiddag 23 tot en met zondagmiddag 25 juni.

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 40,--. Het weekend geldt als twee dagen.

Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

BREAKING NEWS !!

GEZOCHT

CGGZ Crescendo is op zoek naar jou, jong en ouder zangtalent.
Zing je graag en misschien ook veel?
Wil jij leren zingen of je er nog verder in bekwamen?
Dan ben je bij ons welkom!

Ons repertoire: zeer toegankelijke christelijke muziek.

Wij zien je graag op onze open repetitie avond van 24 mei a.s.
We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
Er is koffie of thee in de pauze met wat lekkers.
Kom jij, komen jullie ons koor versterken!
Locatie: Renatakerk | Brinkstraat 70 Enschede

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief! Mail naar: webmaster@crescendo-enschede.nl

CGGZ CRESCENDO ENSCHEDE

<



Anders

11-04-2023
17-04-2023

23-04-2023

16-04-2023

KRONIEK
OVERLEDENEN

Gerhardus A. Kolner, 86 jaar, e/v C.A. Kolner-Wekking
H. Schildkamp, 83 jaar, e/v M. Schildkamp-Sprakel

DOPELINGEN

In de St. Jozefkerk

Rafaél Demirdag, geboren op 1 september 2022, zoon van Babil
Demirdag en Dora Demirdag-Jedlicska.

Jozua Isai' Draaibas, geboren op 27 februari 2019, zoon van Marvin
Draaibas en Barbra Kroon

TOEGETREDEN TOT DE RK- KERK

In de St. Jozefkerk

Ruben Jan Gerhardus, geboren op 30 januari 1999 te Doetinchem



vieringenrooster

waar dag tijd voorganger

Zaterdag 13 en zondag 14 mei - 6e zondag van Pasen

St. Jankerk zo 10.00uur H.vdHulst
H. Jacobuskerk zo 11.00uur B.Dieben+N.Jansen
St. Jozefkerk zo 11.00uur W.Rekveld+F.de Heus

Donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag
St. Jankerk do 10.00 uur W.Rekveld

Zaterdag 20 en zondag 21 mei - 7e zondag van Pasen

St. Jankerk zo 10.00uur J. Kortstee+F. de Heus
H.Jacobuskerk zo 11.00ur G.Korten
St. Jozefkerk zo 11.00uur P.Daggenvoorde

Zaterdag 27 en zondag 28 mei - Pinksteren
St. Jankerk za 19.00 uur W.Rekveld
St. Jankerk

zo  10.00 uur Werkgroep

H.Jacobuskerk zo 11.00uur R.Kenter

St. Jozefkerk zo 11.00uur W.Rekveld
Maandag 29 mei - H. Maria, moeder van de kerk

H. Jacobuskerk ma 10.00 uur P. Daggenvoorde

Zaterdag 3 en zondag 4 juni - Drieéenheid

St. Jankerk zo  10.00 uur T.Hannink+T.Kolman
V. Maduro

H.Jacobuskerk zo 11.00uur P. Daggenvoorde

St. Jozefkerk zo 11.00uur J. Kortstee

Zaterdag 10 en zondag 11 juni - Sacramentsdag

St. Jankerk zo 10.00uur F deHeus
H.Jacobuskerk zo 11.00uur B.Dieben+N. Jansen
St. Jozefkerk zo 11.00uur J. Kortstee

16‘?

soort viering

Woord-Communie-
(Maria)viering
Woord-Communie-
viering
Eucharistieviering
1e H. Communie

Tuinviering Oase

Eucharistieviering
1e H. Communie
Woord-Communie-
viering
Eucharistie+kwd

Eucharistieviering

Klokjesviering
Gebedsviering
Woord-Communie-
viering
Eucharistieviering

Eucharistieviering

Woord-Communie-
viering
Eucharistieviering
internat. viering
Eucharistie+kwd

Woord-Communie-
viering
Woord-Communie-
viering
Eucharistieviering

koor

Gem.Koor St. Jan-
H. Michaél
Vocal Moments

Kinderkoor JM

Ariénskoor

Kinderkoor JM
Schola

BJK

Gem.Koor St. Jan-
H. Michaél
Samenzang

Vocal Moments

Mariakoor

Ariénskoor

Samenzang

Ariéns Music Ministry

Ariénskoor

Gem. Koor St. Jan-
H. Michaél
Vocal Moments

Mariakoor



De jaarlijkse Ariéns Lezing wordt dit jaar gehouden op donderdagmiddag 15 juni a.s. in de
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.

Ton Crijnen zal spreken over ‘Herman
Schaepman en Alphons Ariéns als
voortrekkers van de katholieke emancipatie:

Plaats: Universiteitsbibliotheek, Instructiezaal
01.05d, Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen
Tijd: aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30
uur.

Toegang: gratis.

Aanmelden kan met opgave van het aantal
personen en met de vermelding of u fysiek of
via Zoom deelneemt door een mail te sturen
naar

info@kdc.ru.nl met een cc. naar secretaris@arienscomite.nl

Voor verdere informatie: www.arienscomite.nl

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

, St. Jankerk:

~ Vrijdag 12mei 15.30 uur parochiezaal - Kids Time

Zondag 28 mei 10.00 uur Klokjesviering

Zondag 29 mei 15.00 uur "Een taartje met een praatje"met de Vormelingen 2023
Zondag 25 juni  10.00 uur Klokjesviering .
Vrijdag 14juli 15.30 uur parochiezaal Kids Time S,

St. Jozefkerk:

Zondag 21 mei 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 4 juni 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 18 juni 11.00 uur Kinderwoorddienst

:?n



Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
Arienshuis  zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl
Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede

-



Dauwtrappersviering te Hermte
Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Op 18 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het

Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om
half zeven.

De voorganger in deze viering is pastoor Jurgen
Jansen van de H.H. Jacobus en Johannesparochie te
Borne, met ondersteuning van zang door het
parochiekoor van Hertme.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan
deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege
het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's
ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in
de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een
kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme
kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes.
Daar kunt u nog even na- en bijpraten met elkaar.
Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,
Namens deze,

H. Harink, Zenderen,

telf. 06-17113843

e-mail: h.harink@live.nl

davwirappersmi
ﬂpenluchﬂheuler
ertme

"




klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe

Zondag 28 mei om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand)

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor
kinderen en hun ouders en grootouders.
Op een speelse manier betrekken we de
kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de vieringvan 11.00 uur

Tijdens de veertigdagentijd namen de kinderen iedere week iets
mee voor de voedselbank. Daarbij kregen zij ook hulp van enkele
kerkgangers. Dit is het eindresultaat:

Op 1 april maakten dertig kinderen
een palmpasenstok in het
parochiecentrum bij de Jozefkerk. Op
| 2 april liepen de kinderen, hun ouders
@ en pastor Kortstee in een mooie lange
processie de kerk in. Wat leuk dat we
zo bij elkaar konden zijn.

21 mei: 7e zondag van Pasen

Thema: Jezus bidt voor ons allemaal.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader in de Hemel. Vlak voor zijn
dood heeft Jezus gebeden voor zijn leerlingen en voor ons. Nu zit Jezus aan de rechterhand
van God en is hij de Middelaar tussen jou en zijn Vader.

4 juni: Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

Thema: Drie-eenheid van liefde.

Je hebt vast weleens een kruisteken gemaakt. Waarom zeggen wij Vader, Zoon en Heilige
Geest? Weet jij wat deze drie namen betekenen waarom ze bij elkaar horen?

18 juni

Thema: Jezus zendt de leerlingen uit.

Jezus vroeg twaalf apostelen om Hem te helpen met de verkondiging van het Rijk Gods. Ken jij
de namen van de apostelen en weet jij wie zij waren?




St. Jankerk Zondag Rustdag

Kids Time St. Jankerk

Op vrijdag 12 mei 2023 van 15.30u tot 17.00u in de parochiezaal van de St.Jan
kerk (Haaksbergerstraat 253 in Enschede) komen wij weer bij elkaar met de Kids
ot G Time!

s Tiiwre Hetthema voor deze bijeenkomst is:

Zondag is een van de zeven dagen van de week. Het is de dag
die op de zaterdag volgt. De dag na de zondag is maandag.
Zondag wordt als de eerste, dan wel als de laatste dag van de
week gezien.

De zondag is met name belangrijk in het christendom, omdat de
verrijzenis van Jezus Christus volgend de Bijbel plaatsvond op
de eerste dag van de week, namelijk daags na de sjabbat, die in
het jodendom de laatste dag van de week is. Binnen veel
christelijke stromingen is de zondag traditioneel de wekelijkse
rustdag.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij het verhaal: %
Van Samuel - een stem in de nacht

Geef je zoon of dochter op bij Saskia of kom gewoon binnen. Als
je als ouder mee wilt helpen, ben je van harte welkom om er
ook bij te zijn.

Kun je dit keer niet meedoen, maar vind je het wel leuk om een keer mee te doen met de Kids
Time, dan kan dat zeker! Neem een vriendje of vriendinnetje mee! Wie weet tot dan!!!

Wij hopen jullie te zien @

Volgende datum op de vrijdag: 14 juli 2023 (Laatste keer voor de zomervakantie)
Thema: Christoffel

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede
Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl
Begeleiders: Engelien, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time e
A




Door een poort van licht

In het parochiecentrum naast de Jozefkerk staat een houten poort. Dit is het ankerpunt in de
voorbereiding van de communicanten. Vorig jaar is Nanna de Hullu begonnen met het beschilderen
van deze poort. In de vorige Pelgrim heeft zij zichzelf voorgesteld. In deze Pelgrim kunt u meer lezen over
de schildering.

Nanna ziet de 1e communie als een belangrijke stap, die het kind zélf zet. Zij ziet de communie als
een moment waarop het kind zich aansluit bij Christus. Omdat Christus zelf het licht is, wilde zij dat
deze poort licht uit zou stralen. Daarom koos zij voor lichte, vrolijke kleuren. In de schilderingen zijn
de verhalen uit het werkboek van de communicanten zichtbaar. Daarnaast hebben de voorwerpen
en personen een vaak diepere, symbolische betekenis. Ook kunnen de communicanten zichzelf als
het ware terugvinden in de verschillende personen.

- In de voorbereiding is de poort de grens tussen onze wereld en de
wereld van God. Deze grens is ook te zien op de poort zelf. Links is meer
'aards) naar rechts toe loopt het aardse over in het hemelse. Hemel en
aarde komen samen in de voorstelling van de vrienden die het brood
delen.

Toen Nanna begon met deze schildering was het lente. Zij hoorde in de
preek hoe een mens die vertrouwt op God, is als een boom die met zijn
wortels in de rivier staat. Daarom is zij begonnen met het begin, de lente:
een boom vol bloesems. Op de achtergrond staan de kerk en een schaap
met haar lam. Onder deze boom is de jongen met de broden en de
vissen afgebeeld.

Rechtsboven is een voorstelling van de geboorte van Christus. Zowel de
engel als de moeder dragen het kindje Jezus. Ook staat hier een
vlammende figuur: de verrijzenis van Christus. Het schilderen van de
geboorte van Christus en de engel ontroerde Nanna. Zij voelde zich, alsof de engel haar aanraakte.
Later zag zij dat de engel en het kind een hart vormen.

Bij de invulling van het paneel rechtsonder hebben Nanna’s moeder en het dochtertje van haar
broer samen met Nanna gefilosofeerd over de invulling. In deze voorstelling delen vrienden samen
het brood. Als vrienden samen zijn, is Christus is hun midden. Ziet u het ook? Alleen de figuur die
met zijn rug naar de kijker zit, kan Christus zien.

In het midden van de poort staan een man en een vrouw. Dit zijn Jezus en Maria, mannelijk en
vrouwelijk. Zij staan aan weerszijden van de zon. In de zon ziet u een spiraal. Deze staat symbool
voor de eeuwigheid en oneindigheid. Christus legt zijn hand op de schouder van een kind, de
communicant.

De poort staat midden in het gras. Hier bloeien madeliefjes. Deze
staan symbool voor vriendelijkheid, trouwe liefde, Maria en de
lente.

De achterzijde is nog niet helemaal klaar. Precies op de plek van de
zon staat een zonnebloem. Links staat een witte lelie, het symbool
voor Maria. Rechts komt nog een rode roos. Dat is het symbool
voor Christus. In Nanna's eigen werk overwoekeren planten en
mossen het landschap. Deze planten staan voor zuurstof,
adembhalen en kunnen worden gezien als haar signatuur. Dit zal
ook terugkomen op de achterkant van deze poort.

- §

Marijke van der Tol




Een geslaagde oecumenische Sobere
Maaltijd in de Ontmoetingskerk

Op dinsdag 4 april in de Stille of Goede Week kwamen zo’'n 45 mensen van
verschillende kerken bijeen om met elkaar een Sobere Maaltijd te gebruiken.

Uit solidariteit werden drie kaarsen aangestoken: voor de mensen in
Oekraine, voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrié en
voor de mensen van het Vastenactie-project in Zuid-Soedan.

Na de kennismaking met elkaar, het openingsgebed en een lied gebruikten we een

eenvoudige maaltijd van rijst en bonen. We aten samen wat voor heel veel mensen

elders in de wereld het enige voedsel is dat ze zich dagelijks kunnen veroorloven, of
soms zelfs dat niet eens.

Tijdens de maaltijd stonden we er ook even bij stil dat de aarde eigenlijk genoeg kan
produceren voor de gehele wereldbevolking, als we maar bereid zouden zijn om alles
eerlijk te delen. Dat is helaas nog niet zo. We zijn ons hier wel meer van bewust
geworden. Na de maaltijd werd er een verhaal verteld en was er een muzikaal
intermezzo met piano en viool.

En verder was er aandacht voor het Vastenactie-project voor hulp en
begeleiding voor de vrouwen in Zuid-Soedan.

Zij zijn op de vlucht voor het geweld van de burgeroorlog in hun land en voor de
vreselijke gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering. De Vastenactie helpt
deze vrouwen om een nieuw bestaan op te bouwen. Voor dit project hebben we na
de maaltijd 279,25 euro ingezameld. Dat is al naar de Vastenactie gestuurd.

We bedanken iedereen die heeft meegegeten, meegeholpen en bijgedragen.
Graag weer tot volgend jaar in de Veertigdagentijd!

Namens de Sobere Maaltijd groep
Rina van der Hulst




Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo Gratias, alleldia, alleluia....

Missa in Mysterium loopt ten einde. Pater Marc zingt
het: Ite, missa est. Op dat moment breken bundels
zonnestralen door de ronde ramen in de koepels van
de Jacobuskerk. Zegen van boven. Over een hele
bijzondere, inspirerende, intens doorleefde
Gregoriaanse hoogmis, met zo'n 900 kerkgangers.....
Hoe is het zo gekomen?

In september ‘22 zijn de eerste contacten gelegd, in februari en
maart werden de puntjes op de “i” gezet en is het daarvoor

gevormde projectteam echt begonnen met de < Jr— “{ﬁ
voorbereidingen. “Mooi voor de parochie, mooi voor Enschede, - '

mooi voor Twente’, aldus pastoor Paul Daggenvoorde. “Er is
ons veel aan gelegen dat het katholicisme hier op zijn best
beleefd kan worden”.

Draaiboeken werden gemaakt, er was regelmatig overleg, dankbaar gebruik gemaakt van Teams.

Korte lijnen, het liep als een trein. De datum 23 april kwam snel dichterbij. Vooral in de laatste

week veel activiteit. Voorbereiding in en om het gebouw, interview op radio, catering, kentekens,

taken verdelen, duidelijke afspraken maken. Bij zo'n grote viering komt het er echt op aan, dat

degenen die ingezet worden weten wat ze moeten doen en vooral ook wat ze niet moeten doen.
Dat is meer dan goedgekomen.

D-day -1: op zaterdag rond 4 uur: videoteam meldt zich om opnames te maken.
Last minute verzoek van Herman Finkers. Geen probleem. Geeft ons de tijd de
boekjes in de banken te leggen. Al zingend gedaan. Paul, Remco en Hetty
weten nu precies hoeveel zitplaatsen de kerk heeft. Remco maakt voor de

orde en de kosters zetten alles wat zondag

nodig is alvast klaar.

23 april: Ontspannen dag. Alles is klaar. 10.30: Koffie met
krentenwegge bij ontvangst. Waar Herman Finkers
natuurlijk de opmerking bij plaatst: “Er is maar een weg,
dat is de krentenweg". Volgens goede Twentse traditie.
Wishful Singing en pater Marc Loriaux arriveren,
repetitie start.

12.30: De leden van de parochiéle koren arriveren. Zij gaan als eerste de kerk in om de samenzang
te ondersteunen. 10 jongeren krijgen bij ingang de taak tijdens de viering te collecteren, zij
nemen de mandjes alvast mee. Enkele kerkgidsen die gevraagd zijn mee te helpen nemen hun
posities in bij alle deuren van de kerk. Om 13.05 openen we de deuren. Drie ingangen met zes
controleurs. Het scannen kost veel tijd, na 5 minuten besluiten we op blauwe ogen en visuele
controle de toegangsbewijzen te checken. Want de viering start echt om 14.00 uur. Dan moeten
de deuren dicht en 880 bezoekers binnen zijn. Spannend. Maar alles verloopt volgens plan. Zodat
we met een zucht van verlichting om 13.59 uur de deuren kunnen sluiten,

waarna de viering begint.

. ¥



Aandacht en devotie

Bijna 900 mensen in de kerk. Het is stil. Via de zijdeur komt Wishful Singing samen met
celebrant Pater Marc Loriaux, pastoor Paul Daggenvoorde, acolieten en de dames van Wishful
Singing de kerk binnen, de intocht start vanaf de ingang.

Herman Finkers is hen voorgegaan met een schaal wierook, die op het altaar is geplaatst.

Missa in Mysterium is begonnen. De mensen laten het over zich komen. Zingen de
Gregoriaanse gezangen mee.

In het boekje staat: “Het zoemt in de tijd en het hangt in de lucht”. In stille eenvoud. Zo was het.
Eucharistie vieren op zijn allermooist. Niet in woorden te beschrijven.

Eucharistie, afgeleid van het Griekse woord efcharistd. Dat betekent dank! Wij danken. Voor ons
geloof, dat we zo intens samen konden vieren.

Voor Wishful Singing en Herman Finkers, die met deze onvergetelijke Gregoriaanse hoogmis
zoveel mensen wisten te raken.

Voor alle koorleden, die door workshop en voorbereiding de samenzang ondersteunden.

Voor het koffieteam in het parochiehuis.

Voor alle mensen, die hebben meegeholpen om alles goed en rustig te laten verlopen.

Voor de samenwerking in het projectteam, die niet alleen voor deze dag maar ook voor de
toekomst veel goeds zal brengen.

Projectteam Missa in Mysterium
Paul Daggenvoorde, Joop Hassink, Andre Amelink, Jos van Rooij, Joop van der Woning en
Hetty Mulder

Ezs



Ter inspiratie - column

TOEKOMST VAN
GELOOF

oe kun je de geest van Pinksteren delen met
zoveel mogelijk mensen? Dat is de vraag van
elke katholieke parochie en iedere protes-
tantse gemeente. In de missionaire beweging
van de Canadese priester James Mallon wordt
die vraag net weer even anders geformuleerd: hoe kun je
nieuwe leerlingen van Christus werven? Dat is van beslis-
send belang voor de toekomst van de lokale kerk. Vaak
worden daar mooie powerpoints voor gemaakt, nog vaker
komen de profeten van onze tijd met een tienpunten-
plan. Ik geloof daar steeds minder in. En ik zal uitleggen
waarom ik dat denk. Met enige regelmaat mag ik kleine
groepen vrijwilligers of bestuurders van lokale geloofsge-
meenschappen begeleiden in de Abdij van Egmond. Daar
maak ik iedere keer weer mee dat het ten diepste om iets
anders gaat: zijn we bereid onze grootste kwetsbaarheid
te laten zien aan elkaar en durven we het aan om in die
gebrokenheid de Geest van God ter sprake te brengen? Zo
was er een groep met een vrouw die worstelde met haar
depressiviteit en daar twee jaar lang tegen moest vechten.
De andere leden van de groep vroegen haar toen: “Hoe
heb je dat volgehouden?” De vrouw hoefde niet lang na te
denken en antwoordde: “Door de stilte te zoeken op zolder,
mijn lege handen te tonen aan God en fysiek te ervaren
geheeld te worden.” Korte tijd later was er een andere groep
met een onbetwiste leider in hun midden, geslaagd in het
zakenleven en aanjager van de lokale kerk. Hij begon te
midden van de andere vrijwilligers te huilen en snikte voor
iedereen hoorbaar:“Hier heb ik twee jaar op gewacht, om
mijn tranen aan jullie te tonen, de tranen van mijn worste-
ling met de terminale ziekte."Waar iedereen bij was vertelde
hij daarna dat hij in die tranen gedragen werd door God
zelf. De tranen van God hadden hem rust gegeven. ledere
vrijwilliger was diep geroerd. Want hier vertelden tranen het
verhaal van de toekomst van onze lokale kerken. We kun-
nen pas missionair zijn als we de aanwezigheid van God in
onze gebrokenheid delen met elkaar. m




De brug naar Damascus

Een reis, een maaltijd en financiéle steun.

Eind februari was Yasmin Haider, samen met man en jongste zoon, in de Syrische hoofdstad
Damascus. De reis was al gepland voor de vreselijke aardbeving in Turkije en
Noord-Syrié.

Yasmin: "We willen er regelmatig zijn voor onze familie en andere dierbaren die sinds
het begin van de corlog ervaren dat ze zich in een onveilige gevangenis bevinden en
niet in een land. Na de aardbeving werd de situatie daar nog veel slechter en onze
motivatie om daar naar toe te gaan nog veel groter. Vooral als we ervaren dat ons
bezoek voor afleiding en troost zorgt en weer een glimlach laat ontstaan bij onze
familie en andere contacten.”

Ramp op ramp

Ondanks het feit dat het leven daar op alle terreinen zo dramatisch is, sta je aan de
andere kant ook stil van ver- en bewondering. Mensen die heel erg weinig
hebben, delen toch hun eigen spullen. Veel werd er in de verschillende kerken en
andere locaties ingezameld en vanuit Damascus naar het getroffen noorden van
Syrié vervoerd.

Voorbereiding benefietmaaltijd

Een tweede reden om Damascus juist nu te bezoeken, was de voorbereiding van de
benefietmaaltijd voor Syrié op 10 maart jl. Daardoor kreeg ik de gelegenheid om zuster Joseph
Marie te interviewen over het diaconale werk van de kerken in Damascus. Het interview vond
plaats tegen de achtergrond van de mij altijd weer inspirerende muur in de slaapkamer van mijn
moeder.

Door de jaren heen hebben de bombardementen scheuren in die muur veroorzaakt. Elke scheur
wordt door mijn moeder met een penseel tot een takje van hoop gemaakt.

Na een zeer emotioneel afscheid overspoelde mij deze keer een extra sterk gevoel van
medelijden en medeleven.

De avond zelf
In Enschede gingen we gelijk aan de slag. De avond werd een groot succes met ruim tachtig
aanwezigen en de geweldige opbrengst van € 2437,-

Het vertaalde interview met zuster Joseph Marie werd vertoond na een
| heerlijke Syrische maaltijd, gekruid met de oriéntaalse kruiden die we
uit Damascus hadden meegenomen.

Terugkoppeling naar Damascus

Zuster Joseph Marie en haar groep vrijwilligers reageerden met grote
bewondering en waardering op de grote belangstelling in Enschede.
Samen met hen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de hulp,
deelname, steun en gift.

Speciale dank aan de diaconie, die de kosten van de avond voor haar
rekening nam en de
opbrengst verdubbelde.
Geweldig!

Yasmin Haidar
april 2023
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katholiekenschede.nl

28@?

De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



www.fritswinter.nl

¢ Erits Winter dr Frits Winter
de Piin de Angst Bl
de Baas de Baas

Uit de Greep van de Angst

Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

Varvik
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Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, V(A gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk

Lid: Zinkmeesters, gecerfificeerd.
Lid: Ned. Ver. van Leidekkers
Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 1

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

gf;&é\ Leidekkershedrijf D. Koenders

Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

onderwijs
met liefde
en aandacht

7 Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De éw&rﬁz a‘W voor Melliuk SchiAers!

Op zoek naar kwaliteit in schildar- en behangwork?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomearde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk,

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of kel direct 033 - 4350779,

[
g |
Mellink Schilders

Sinds 1937

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.STERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie....

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochieel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra Scan de QR-code om te betalen voor

collecte. Kerkbijdrage 2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon. Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 28 juni 2023. De QR-code is geldig tot 12 november 2024,

https://betaalverzoek rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH httpsy/betaalverzoek rabobank nl/betaalverzoek/7id=gB493h
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Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehofnl
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Missie m KAK

I.’l.
Ria muis heeft een mand vol zonnepittenen 52 N2 ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!’ < ¥ VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben " é 06k om uit te delen aan andere dieren!’ ‘En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? "‘" kunnen er a6k weer eentje planten!’ juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!” 7/ muizen. ‘Klaar voor de start? Af!’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?!’ rillen de muizen. Ria legt uit stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen! ‘Welnee, \{| kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ... ' Ria houdt graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN!' roept hij
lekkerbek?’ ‘Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!’ || tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant
roept een zusje enthousiast, ‘Wij mogen haar HELPENY". een koekjeshoom. Wat zal mama blij zijn!".
Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht =
om die te planten op een zonnige plek. O A 1 @ & - Q)

e o a‘

Zaalen, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
Hieronder zie je een lijst met

18 woordeh. De puzzelvraag is:
Wat groeit er wél aan een plant?”
Werk van boven Naar beneden.
Alleen de goede woorden schriif i
de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
Wat hfet aan een plant groeit sl je over
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes? &
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PLNDA BOTER AARDBEL KOekJeS KASTANJE KATOEN LIEFDE B0OSBES THEE
LEGO GELD MELOEN ELEREN WORTEL BONBONS AARDApPEL VLSSTICKS GRAAN

Uit de Bijbel ?w

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, ;
een zuiver geweten en een oprecht geloof. Ykt Dheiitce Joh
Eerste brief van Paulus aan Timotelis 115 Tekeningen: b, Jurriéns
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