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In de geest van Alphons Ariéns

“Er zijn voor de
familie op gepaste
wijze, daar gaat
het om.”

Bij een overlijden sta ik

graag voor u klaar met

zorg en advies. Wilt u

meer weten over mijn .
Z)EHSOD']!I}HE manier

van werken, bel dan
074 28] 3231

Wilt u een overlijden
melden?
Bel dan 0800 8192

De activiteiten van het Ariéns Comité
kunt u volgen op www.arienscomite.nl

Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38

t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of
buikkrampen,
of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid

en daarmee de kwaliteit van je leven Massa g e
te verbeteren.

06-83181995 - info@innerbalance-enschede.nl - www.innerbalance-enschede.nl

| NNERBALANTCE

ENSCHEDE-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig

Spiritual Life Coaching Nihabiseng
Colonhydrotherapie
PAwareness is the key to Health
Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede - The Netherlands




Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 -30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo

Coordinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl

06 30958689

Pelgrim
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Van de redactie

Allereerst willen wij iedereen een Zalig Nieuwjaar wensen.

De kerstboom zal misschien inmiddels zijn afgebroken, de oliebollen en
appelflappen opgegeten en wij hebben kunnen genieten van veel en
mooi siervuurwerk.

Onze eerste redactievergadering was een beetje onwennig.

We hadden een lege stoel, want net voor de Kerstdagen is onze
gewaardeerde Conny onverwacht snel overleden (zie blz. 14).

We hadden een kaars midden op tafel tussen onze spulletjes laten branden.
Zo was zij dan wel niet aanwezig, maar toch in ons midden.

QOok dit jaar zetten wij onze schouders er weer onder om een mooie en
inspirerende "Pelgrim" te laten verschijnen.

Wij kunnen uw hulp hierbij wel gebruiken, door uw ideeén en artikelen
naar ons in te sturen. Dus kom maar op!!!

Een goed begin van 2023!

- letje, Clara, Annelies en Ine -




Een luisterend oor

U kunt me kennen van de columns, van de
activiteiten die ik organiseer met en voor
jongeren.

Nu wil ik u graag een inkijkje geven in een
ander deel van werk.

Met veel jeugd gaat het goed.

Met steeds meer jongeren gaat het niet goed.

Dat komt dichterbij als je gesprekken voert
met hen en met hun ouders.

Een moeder vertelde me dat het met haar
dochter niet goed gaat. Ze wacht al sinds
oktober ‘22 op psychologische hulp. Ze heeft
veel meegemaakt: een verlies dichtbij, een
scheiding, een mislukte opleiding.

Het is te veel om alleen te verwerken. Maar ze
is sterk, veerkrachtig, en toch zou ze graag
met iemand praten.

Het grijpt me aan. En ik bied aan om te
luisteren.

Een andere jongere heeft zich in de arm
gesneden. Automutilatie, een schreeuw om
aandacht. De ouder vertelt me dit omdat ik
haar wel zou missen in de jp-activiteiten. Dat
is ook zo. Ze is al twee keer niet geweest.
Gelukkig is er wel professionele hulp
gekomen.

Een derde jongere kan het in haar werk niet
vinden. Ze wordt overvraagd. Ze mist de
ervaring, dat speelt haar parten.

Het valt me op dat jongeren ook in vakanties
geen tijd hebben voor jp-activiteiten:
ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Ze
hebben alle tijd nodig om proefwerken,
projecten, onderzoeken uit te werken.

Het baantje in de supermarkt is nodig om het
mobieltje te kunnen betalen.

Luisteren is het minste wat ik kan doen.

Wat me verder nog opvalt is dat ouders hun
kinderen in veel mindere mate (willen of
durven) stimuleren om zich bij een groep als
het jongerenpastoraat aan te sluiten.

Onze activiteiten kunnen voor jongeren echt
iets toevoegen.

Helpen bij hun kijk op de wereld, deuren
openen die anders gesloten zouden blijven.
Het contact met anderen en ‘De Ander en Zijn
bedoelingen met ons’ boort een bijzondere
bron aan.

Ik daag u uit om eens goed om u heen te
luisteren.

Een heel goed 2023.
-Ans te Lintelo-

Codrdinator jongeren activiteiten
Parochies Zuidoost Twente



St. Jozefkerk

Colofon
Geloofsgemeenschap Noord

Openingstijd locatiesecretariaat:

Lokale Pastoraatgroep:

Lokale Beheergroep:

Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage

Vieringen: zie pagina's 16-17-18
Bijbel leesgroep:

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Zalig nieuwjaar

Het is onder katholieken een oude
traditie om elkaar een “zalig
kerstmis” en een “zalig nieuwjaar” te
wensen.

De laatste jaren hoorde je dit steeds
minder en werd het een “gelukkig of
een gezond nieuwjaar” en vele
variaties hierop.

In de afgelopen weken viel het mij op
dat op de radio, maar ook tijdens
televisieprogramma’s toch weer een
aantal keren het woord "zalig" werd
gebruikt door presentatoren bij hun
goede wensen.

Is dit toeval of komt de oude traditie
soms weer enigszins terug?

Ik hoop het zeer.

TR




Toekomst

Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand:
moedig slaik dus de ogen

naar het onbekende land.

Jacqueline E. van der Waals

Een nieuw jaar ligt voor ons. Nog helemaal
open, ongewis. We hebben gelukkig
nieuwjaar gewenst. Het oude achter ons
latend. Niet helemaal, dat is onmogelijk, het
zit in je. Verweven met wie je bent, met wat je
hebt meegemaakt. We kunnen dankbaar zijn,
maar er is ook pijn en verdriet, vertwijfeling en
uitzichtloosheid. Zowel persoonlijk als in de
parochiegemeenschap, als wereldwijd.

Elk jaar, in januari, is er een Week van Gebed
voor alle christenen wereldwijd. Om
oecumene zichtbaar en voelbaar te maken.
Een traditie die al 175 jaar bestaat. Het thema
in 2023 is ontleend aan de profeet Jesaja 1,17:
Leer goed te doen, zoek het recht, helpt de
verdrukten, kom op voor weduwen en wezen.

Dit thema wordt ons aangereikt door de
christenen in Minesota, Amerika. Goed doen
komt ons kennelijk niet aanwaaien, we
hebben daarin te leren. Gelukkig zijn er
mensen die voorop lopen, de mensen van de
caritas en de diaconie. Bij de kerkdeur collecte
na de kerstviering is er gul gegeven om dit
werk mogelijk te maken. Vaak in stilte,

onopvallend maar doeltreffend. Voor zoveel
gulheid en medeleven kunnen we alleen maar

dankbaar zijn. Meer dan nodig!

Jesaja in zijn tijd (midden 8e eeuw v. Chr. )
hekelt de mensen die mooie liturgie willen
vieren, maar de arme, de onderdrukte, de
weduwe, de wees vergeten. Hij noemt het een
schande, een leugen. Hij roept op tot herstel
van gerechtigheid, tot het beoefenen van
recht en gerechtigheid, paden van eenvoud te
bewandelen. In de week van het gebed 2023
wordt  aandacht gevraagd voor het
slavernijverleden. Onrecht te bestrijden dat
voortkomt uit racisme en onderdrukking.

De vraag is: Kunnen we met nieuwe ogen leren
kijken? De ander werkelijk zien? Open staan
voor Gods aanwezigheid in elke ontmoeting?
De geschiedenis met elkaar herschrijven naar
een nieuwe toekomst. De Week van Gebed
nodigt ons uit tot gebed en bezinning. Jesaja
roept op tot gerechtigheid, onrechtvaardige
structuren te ontmantelen, te werken aan een
eerlijke gelijkwaardige bejegening van elkaar.

Een van de gebeden uit de gebedsweek:

God, Schepper en Verlosser
vanallesenallen

leerons

naar binnen te keren

om gegrond te blijven

in uw liefdevolle Geest.

Zo kunnen wij

naar buiten gaan

met wijsheid en moed

om telkens weer

het pad van liefde

en gerechtigheid te kiezen.

een gezegend 2023

Lies van Veldhoven,
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord/
St. Jozefkerk



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053-431 59 04

Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten
poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk.
Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt
u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl
Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding

Van 22 naar 23....

We sluiten een veelbewogen jaar af. Een jaar
van lockdown, van reserveringen voor
vieringen, van digitaal vergaderen ...

werd gaandeweg gelukkig weer een jaar van
samen in de kerk, elkaar ontmoeten, overleg
“aan tafel”.

Een jaar met zorgen, maar ook een jaar van
nieuw elan, nieuwe activiteiten, nieuwe
energie, waar we met veel plezier op
terugkijken.

Wat staat er op dit moment in de planning
voor 20237 Kijkt u op de volgende pagina.

Natuurlijk komen er nog activiteiten bij, dus
houd Pelgrim en de Nieuwsbrief in de gaten.
Zelf ideeén? Laat het ons weten! Altijd welkom
op vrijdagochtend en in het weekend na de
viering. Of mail ons op
pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Wij wensen iedereen een goed, gezond en
gezegend 2023!

Pastoraatgroep Jacobus kerk,
Eric, Juliette en Hetty



Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 aanmelden gewenst:

- Gebedsgroep Oremus, iedere eerste maandag van
de maand

- Rozenkransgebed op iedere eerste dinsdag van de
maand

- Meditatieve bijeenkomsten in de Veertig dagen tijd
Thema dit jaar: Getuige van de Verrijzenis
ledere woensdagavond vanaf 19.30 uur vanaf
1 maart tot aan Pasen

- Lezingen over diverse thema's

Samen op pad:

&4 -Bedevaart naar Eggerode in de maand mei

- Wandeling “Van Jacobus naar Jacobus” in
augustus

Bijzondere vieringen:

- Angelus gebedsviering iedere eerste zaterdag van de maand om 12 uur

- Missa in Mysterium (H. Finkers, Wishful Singing) op zondag 23 april (14.00
nadere info volgt

- Maria ten Hemelopneming op 15 augustus

- Ariens gedachtenisviering op 19 november

Warme donatie aan Jacobuskerk door Stichting stadsgidsen

Enschede!
Op vrijdag 23 december ontving pastoor Paul Daggenvoorde, namens de
Jacobuskerk, in aanwezigheid van Joop Hassink (bestuur), Jos van Rooy en
Joop van der Woning (beheer Jacobuskerk) en Hetty Mulder (pastoraat
Jacobuskerk), een mooie cheque uit handen van Hans Lunter en Ton
Volker, beiden actief voor de Stichting Stadsgidsen Enschede en in die
functie zeer frequente bezoekers van de kerk.

De Jacobuskerk is in bijna alle rondleidingen die de Stichting organiseert
een vaste waarde, tijdens de koffie bleek ook weer hoe enthousiast de
gidsen zijn over de sfeer die de kerk uitstraalt en de bezienswaardigheden
in de kerk. Al eerder mocht de Jacobuskerk een gift van de Stadsgidsen
ontvangen, hiervan is indertijd o.a., de aanlichting van de kruiswegstaties bekostigd. Dit jaar is
het doel duidelijk: een donatie voor de zojuist geinstalleerde nieuwe verwarming! Daar wordt
niet alleen de kerk, maar ook wij als geloofsgemeenschap warm van.

Namens allen heel hartelijk dank!




St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22
Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@kathcliekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

EEN KERST EN NIEUWJAARSGROET

Aan allen die met Mill Hill op weg zijn
naar een toekomst van vrede en
gerechtigheid,

een wereld van waarheid en gelijkheid,
een aarde van leefbaarheid voor eenieder.

Deze weg kan lang en kronkelig zijn,
hoog en laag,

Maar toch zijn we met zijn allen in staat
om de wegen te effenen...toch!

We geloven erin,
Geen wanhoop verstrikt ons.

We laten los wat losgelaten moet worden,
Kijken uit naar het nieuwe,
toekomst aan de horizon.

Jij en ik en hij en zij, samen wij.

Fr. Ben Engelbertink

Regionaal Overste

Mill Hill Nederland
benengelbertink@hotmail.com




Nieuwjaarsviering 7 januari

Na een mooie nieuwjaarsviering met medewerking van het St.Jan-Michaélkoor, en voorgegaan
door Paul Daggenvoorde, was er gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Eerst in de hal tussen de kerk en het zaaltje, koffie met wat lekkers en daarna in de parochiezaal
met drankjes en hapjes.

Na 3 jaar mocht het weer doorgaan en ondanks dat er minder parochianen waren dan vooraf
ingeschat, werd het met de aanwezigen een hele gezellige avond. We hadden mooie prijsjes
voor de goed verkochte lootjes en genoeg hapjes van DSR foods (altijd erg goed verzorgd).

De volgende morgen was de presentatie van de 1e H. Communicanten van de hele parochie,
misschien dat er daarom ook wat minder mensen waren.

Vanaf hier wensen wij u allen een heel gelukkig en vooral gezond 2023.

Lisette Janssen, namens lokale beheergroep en pastoraatgroep geloofsgemeenschap Zuid

Op zondag 8 januari hebben de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie zich
gepresenteerd in de St. Jankerk.

Het was ook het feest van Driekoningen, de kinderen hebben allemaal een geschenk
meegebracht, niet voor het kindje Jezus, maar voor de Voedselbank.

Het kinderkoor JM heeft
enthousiast gezongen en Eliore
speelde een lied op haar
klarinet. Het was een leuke
viering.

Namens de Werkgroep Eerste
Communie,

Annelies Tenbergen




Het rijke roomse leven

Onlangs ontving ik van een verzamelaar uit Assen een kopie van een vijftal
78 toerenplaten met daarop een kerkdienst in de Jozefkerk op woensdag
4 februari 1948, met het verzoek om te proberen er achter te komen bij
welke gelegenheid deze opnames zouden zijn gemaakt.

Het zijn unieke opnames, gemaakt door “radiobureau Twenthe’, toen
gevestigd in de Beltstraat. De verzamelaar heeft ze gevonden bij een
kringloopwinkel in Enschede.

Omdat het een woensdag was heb ik gekeken in de huwelijksboeken, de
uitvaartboeken, de notulen van het zangkoor en de notulen van het
kerkbestuur. Nergens is iets te vinden.

Op de opnames zijn diverse gezangen te horen, zoals een gloria, een
sanctus en een buitengewoon mooi slotlied dat ik niet ken en tot nu toe
bij iedereen die het heeft gehoord onbekend is.

Misschien dat een (oudere) parochiaan mij en de verzamelaar kan helpen.

Ik laat deze opnames graag horen op
donderdagmorgen tijdens de
openingstijden van het
locatiesecretariaat.

Rien Tiehatten,
Beheerder RK Archief

- b



leder jaar stapt Honoré op de fiets om statiegeld in te zamelen bij
verschillende supermarkten.

Met hulp van enkele grote en een aantal kleine donaties heeft de PCl dit jaar
500 kerstpakketten aangeschaft.

Deze pakketten zijn voor mensen, veelal gezinnen, die het financieel moeilijk

hebben.
Op 17 december was het zover. Meer dan 50 grote en kleine bezorgers gingen
op pad om deze 500 kerstpakketten te bezorgen in Enschede.

Bezorgers BEDANKT !

Marijke van der Tol

Mijn kinderen en ik waren er super
blij mee!

Dus namens ons heel erg bedankt
voor dit prachtige pakket, het komt
zeker van pas!

(Vooral de snoepjes, moest ik van de
kinderen zeggen )

We gaan hier van genieten met de
feestdagen!

Heel erg bedankt voor de geweldige
Kerst doos. Hij is gekomen in een
donkere tijd.

Hij maakt mijn dagen lichter, en blij.

Ik kan hem enorm waarderen!

A




Tn Memoriam:
Conny Oostdam-Vredeveld

Zaterdag 17 december, telefoon: Conny is overleden. Onverwacht, toch..
De boodschap moet landen, Conny ging voor “de verlenging” en die hadden we haar
zo gegund. Het mocht niet zo zijn.

Na een operatie, op zich goed verlopen, complicaties, waardoor het leven van Conny
hier op aarde eindigde. Conny verbleef sinds twee weken in het MST. De laatste keer
dat ik haar daar bezocht was ze heel enthousiast. Toch opereren, perspectief aan de
haorizon gloorde. “Want’, zo zei Conny, “ik wil nog heel graag een tijdje blijven’”.

En die wens deelden wij van harte. Conny was een vaste waarde in de Jacobuskerk en
de parochie. Vele jaren actief als vrijwilliger: redactie Pelgrim, mede organisator van de
ziekenzalving, lid van de bezoekersgroep, lid van de Bijbelgroep. Haar plek in een van
de banken achterin, zal nu leeg blijven. De mailtjes van “oostdam” zullen niet meer
komen...

Annelies van redactie Pelgrim:

“Conny was een stille kracht, ze had ‘haar’ pagina’s vaak al klaar als de redactie
samenkwam. Ze was altijd bereid om zaken na te vragen of mensen te benaderen
voor extra informatie. En een rubriek uit het verleden

‘wat is mij dierbaar’ was haar idee. Daarvoor legde zij ook contact met mensen om
hierover te schrijven”.

Steekwoorden: rustig, accuraat, verbindend, diplomatiek. Een krachtvrouw was ze!

Haar Pelgrimstocht is ge€indigd, bestemming bereikt.

Tijdens ons laatste gesprek vertelde Conny dat, mocht het toch haar tijd zijn, ze
terugkijkt op een mooi en gelukkig leven.......

De laatste regels van een gedicht over de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella geven dit treffend weer:

“Dit alles zie ik in het voorbijgaan
Het is een vreugde dit te zien’
Maar de stem die mij roept

Voel ik veel dieper....

De kracht die mij voortstuwt

De kracht die mij trekt

Laat zich niet verklaren, noch ik kan dat
Alleen Hij van hierboven weet het.....

Moge God, de kracht die haar Thuis gehaald heeft,
Conny bewaren in de palm van Zijn hand....
Wij zullen haar enorm missen. Rust in vrede Conny.

Namens allen, Hetty Mulder - pastoraatgroep Jacobuskerk
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St. Jozefkerk
30-11-2022
11-12-2022
17-12-2022

St. Jankerk
13-12-2022

Anders

29-11-2022
21-12-2022
13-12-2022
14-12-2022
17-12-2022

KRONIEK

OVERLEDENEN

Nel Spaaij-Poker, 90 jr, w/v B.EW. Spaaij
Herman Gollenbeek, 83 jr, e/v Mieke Gollenbeek
Cor Ticheloven, 94 jr

Herman Flinkers, 68 jr

Makke H. Nijhuis, 97 jr, e/v Martina J.M. Nijhuis-Stuijts
Gerard J. Weerkamp, 69 jr, e/v Wijntje A.A. Weerkamp-Rliger
Ben Meenhuis, 72 jr

A.M.van Engelen, 92 jr, e/v J.T. van Engelen-van Dam
Conny Oostdam-Vredeveld, 86 jr

DOPELINGEN

04-12-2022 in de H. Jacobuskerk

Joshua Darius Jahvensley Bosnie, geboren op 8 juli 2019, z/v Demi Bosnie en
Emina Kleinmeijer

Sharmeilyn Viora Emilia Bosnie, geboren op 21 mei 2020, d/v Demi Bosnie en
Emina Kleinmeijer

Aurora Penalver y Abellan, geboren op 2 mei 2022, d/v Juan Penalver y Abellan
en Aliz Kranicz



weekeindevieringen

: : St Jan
Vrijdag 20 januari Gebedsviering

Vrijdag 19.30 uur
Werkgroep
Samenzang/In parochiezaal

Viering in kader Vredesweek
Weskend T2 e | curwieveing |

3e Zondag door het jaar Zaterdag 19.00 uur
W. Rekveld

Samenzang

Euch eviering Gebedsviering
Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur
W. Rekveld P. Daggenvoorde Werkgroep
Klokjesviering
Samenzang

Schola Ariénskoor

Weekend 28/29 januari Jcl vie Eucharistieviering
4e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

P. Daggenvoorde R. Kenter J. Kortstee
BJK All Together Gem. koor St. Jan-H. Michaél
r—i‘ : fI‘\«

,:_ e

Agenda Voor en Met de Kinderen

Zondag 22 januari 10.00 uur St. Jankerk - Klokjesviering

Zondag 05 februari 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst -
Zondag 19 februari 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst b

e

¥

Woensdag 22 februari 18.30 uur St. Jankerk - Aswoensdagviering, voor
communicanten en alle andere kinderen

Zondag 26 februari 11.00 uur St. Jozefkerk - Kinderwoorddienst

Vrijdag 10 maart 15.30 uur St. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time
Vrijdag 12 mei 15.30 uur 5t. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time
Vrijdag 14 juli 15.30 uur St. Jankerk (parochiezaal) - Kids Time




Weekeindevieringen

St. Jan
Weekend 4/5 februari _ ar il Woord- en communieviering
5e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur
W. Rekveld P. Daggenvoorde B. Dieben + N. Jansen
Kinderwoorddienst Internationale mis

Kinderkoor JM Ariéns Music Minist Vocal Moments

Weekend 11/12 febuari | Eucharistieviering
6e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

Mgr. Eijk + F. de Heus G. Korten B. Visschedijk
Vormselviering

Pablo-koor Mariakoor Gem, koor St. Jan-H. Michaé|

Weekend 18/19 februari

Woord- en communieviering
7e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

P. Daggenvoorde J. Kortstee F.de Heus
Kinderwoorddienst
Ariénskoor BJK Vocal Moments
Woensdag 22 februari Gebedsviering
Aswoensdag Woensdag 09.30 uur Woensdag 19.00 uur
J. Kortstee F.de Heus
Askruisje EHC Aswoensdag
_ Ariénskoor Kinderkoor JM
Weekend 25/26 februari
1e Zondag Veertigdagentijd Zaterdag 19.00 uur

P. Daggenvoorde+Mar.priester
Met Maronitische gemeenschap
Gem. koor St. Jan-H. Michaél

Gebedsviering
Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur
W. Rekveld R. Kenter Werkgroep
Kinderwoorddienst Klokjesviering
Mariakoor Ariénskoor Samenzang

Voor wijzigingen in het voorgangersrooster kunt u de website en de nieuwsbrief raadplegen.




Vieringen door de week
Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk
Donderdag 09.30 uur De Roef
Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk
Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk
Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen
Ariensstaete vrijdag 19.00 uur
De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering
De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)
Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur
In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25
Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: ledere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.

Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511

EK Enschede

maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede

-



Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het
onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog _
wel graag deel uitmaken van de parochie. ﬂ

Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. ‘/9 '
goede mogelijkheden. Ook gestreamde vieringen

bieden mogelijkheden. Maar, ter communie gaan, is er

dan niet bij.

De werkgroep ‘communie thuis’ en ‘verlies verwerken nabestaanden’ heeft zich
gebogen over dit probleem.

Na een gedegen voorbereiding brengen de leden van de werkgroep nu de
communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben.

Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt
er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse
dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand
gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en
sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.

Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte.
Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen,
(of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten.

Wij zijn te bereiken via pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl of tel. 053
4340559.

(U mag ook iemand van ons gewoon aanspreken.) Wij nemen dan contact met u

op.

José Hoveling, Marianne Oosterveld, Engelien Nijhof, Els Huizinga, Gerrie Korten,
Mieke van de Berg en Tiny Hannink.

?&419



Zondag 22 januari om 10.00 uur

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor
kinderen en hun ouders en grootouders.
Op een speelse manier betrekken we de
kinderen bij de viering.

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk

Tijdens de viering van 11.00 uur Bt

WE WENSEN IEDEREEN VEEL GELUK EN VREDE VOOR 2023

Zondag 5 februari: 5e zondag door het jaar. %
Thema: Laat je licht stralen. b )
Laat ook jouw licht stralen! Durf in het dagelijks leven een verschil te maken \\"&"

door voor je geloof in Jezus uit te komen!

Zondag 19 februari: 7e zondag door het jaar.
Thema: Je vijand liethebben?

Jezus vraagt van ons: Wees goed voor iedereen, ook
voor mensen die jij niet zo aardig vindt.

Durf zonder onderscheid liefde te geven.

Zondag 26 februari: 1e zondag van de

veertigdagentijd.

Thema: Trouw zijn aan God.

Blijf trouw aan God en laat je door niets of niemand op de verkeerde weg brengen.




Kids Time St. Jankerk

Op Vrijdag 16 December was alweer de laatste Kids Time bijeenkomst
van het jaar 2022, in de parochiezaal van de St. Jankerk.

We hebben het gehad over: Driekoningen

Driekoningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie
koningen Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen
uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de
toekomst voorspellen. In de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de R
nieuwe koning van het Joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar S
- het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje

s T1 Wwe Jezus. Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Het

= Py lin 2 ;Sis; ;?n de drie koningen wordt nog steeds gevierd, op de 1e zondag in

Thema van deze bijeenkomst, Waarvoor komen jullie?

We hebben o.a. een verhaal over driekoningen verteld, kinderen die langs de deuren gaan om te

zingen en dan krijgen ze er wat voor terug zoals een cadeautje, geld of snoep. Naar aanleiding van R
dit verhaal moesten de kinderen nadenken wat hun mooiste cadeau is, dat je kunt krijgen. ‘»Q}n}h
.
¥

Ondanks winter, sneeuw en ijs was het heerlijk warm in
de Sint Jan. Lody en haar moeder hebben de kou
getrotseerd en zijn naar de Sint Jan gekomen, lopend
en hier en daar glijdend om het verhaal van de drie
koningen te horen. We hebben kaarsen aangestoken
naar verhalen geluisterd, gebeden en een mooie
kroontje geknutseld.

Vlnd Je het ook leuk om een keer mee te doen met de

Volgende datums op de vrijdagen: 10 maart, 12 mei en 14 juli 2023
Thema: Vastentijd, Zondag en Christoffel

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede
Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl
Begeleiders: Engelien, Valerie, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time

"
A




Van placemat naar KLETSPOT

(Vooraankondiging van een nieuwe gespreksronde)

Het synodale proces is nog steeds gaande.
Binnen Zuidoost Twente zijn veel gesprekken
gevoerd. Mensen gaven ons terug dat het fijn
was om met elkaar in gesprek te zijn, eens te
kunnen zeggen wat je voelt bij verschillende
zaken. We deden dat meestal aan de hand van onze eigengemaakte
placemats.

or gen synedale Nerk

Daarom bieden we u in februari — maart 2023
een nieuwe gespreksronde aan. Aan de hand

van een KLETSPOT met vragen met als centraal % 2.3
thema ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ kun je zeggen el '
wat je kwijt wilt. We doen het dit keer voor onszelf, voor elkaar, voor
een vitale geloofsgemeenschap. We hopen dat u mee zult doen, dat
we ons weer bijzondere ontmoetingsmomenten zullen herinneren.

In januari willen we gespreksleiders bekend maken met de methode
KLETSPQOT. Dan kunnen in februari en maart 2023, zoals gezegd, de
groepsgesprekken plaatsvinden.

i Namens de stuurgroep Synode
[ & gezamenlijke parochies Zuidoost Twente,
| - Hartelijke groet van Ans te Lintelo, Carla
¢ Berbée en Monique Lubbers
P ot P P L=

A mdus de Meerder M Vi e . Pl v AdS
Borbrd s s ir Mt e
Ermchurde e 0
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Pathmos-Oase ’)Y\'
Nieuwsbrief Januari 2023 ZEi & OAS€

Haakabergenatraal 253

. . 79545 GH Emacheds
De tuin heeft in december de sneeuwdoop gehad. -l o

Ondanks dat we dinsdags en donderdags gesloten zijn voor publiek, hebben we toch
alweer veel plannen. Er heeft zich al iemand gemeld voor een stukje moestuin. Het is
dan ook een mooi bod om je eigen onbespoten groente en fruit te mogen planten op
een stukje grond naar wens.

Meld je bij Henk. h.thss@kpnplanet.nl Of telefonisch 053-4330322.

U kunt ons ook op andere manieren helpen er valt heel wat te klussen. De tuinstoelen
moet weer in de beits. Er moeten wat consoles komen om (keramische) kunstwerkjes
op te zetten. Ook om de Dot-Painting schilderijen die Pater Ben Engelbertink ons
schonk moeten nog een lijstje. Goede voornemens?

Elke tweede zaterdag van de maand komen de vrijwilligers bij elkaar voor een
werkbespreking. We beginnen altijd om 10 uur met koffie en verdelen dan het
werk.

Kijk op onze website: www.pathmosoase.nl. Als U ons uw E-mailadres toestuurt,
houden we U maandelijks op de hoogte.

U kunt ons ook financieel steunen via banknummer: NL52 SNSB 0913 2153 25
t.n.v. H.G.Thuss met vermelding Pathmos-Oase.

Bij voorbaat dank en misschien tot ziens op zaterdag 14 januari.

Werkgroep Pathmos-Oase




Wist u dat.......

.. wij goed kerst hebben gevierd?

.. wij heel blij zijn met de belangstelling?

.. het vooral op de kerstavond als vanouds was?

.. het een volle kerk was, voor 't eerst na Corona?

.. het lekker warm was?

.. we ook blij waren met het weer, want geen vorst?

.. we daardoor niet al te veel stookkosten hoefden te maken?

.. we het energieverbruik inmiddels goed kunnen monitoren?

.. dit kan dankzij slimme meters en thermostaten?

.. de onrust over afschaffen van de woord en communieviering ook in onze
parochie herkend wordt?

.. Wij nog geen redenen tot directe zorg zien?

.. wij daarover direct hebben gecommuniceerd?

.. We nog steeds parochiéle voorgangers opleiden?

.. er nu wel acht in opleiding zijn bij pastor de Heus?

.. we hen waarderen?

.. we de onrust over beleid van de bisschop zeer wel herkennen?

.. ieder die wil de petitie kan ondertekenen waarmee kardinaal gevraagd
wordt zijn beleid te wijzigen?

.. wij veel waarde hechten aan lokale gemeenschappen?

.. ook daar communie moet kunnen worden ontvangen?

.. met het verschijnen van deze Pelgrim ook de actie Kerkbalans start?

.. wij in 2022 rond de €158.000,-- ontvingen?

.. dat dit bedrag voor het eerst in vier jaar lager is dan de voorgaande
jaren?

.. ook wij de inflatie voelen?

.. Wij hopen dat de parochianen bereid zijn hun bijdragen aan te passen?

.. wij gelukkig zien dat per 1 januari een aantal parochianen dat al gedaan
hebben?

.. er echter veel mensen zijn die al jaren het bedrag niet verhoogd hebben?

.. wij hopen dat meer parochianen mee gaan doen?

.. veel parochianen het niet lukt de aanpassing zelf uit te voeren?

.. het daarom echt handiger is als u ons machtigt tot incasseren?

.. betaling van uw kerkbijdrage per kwartaal/jaar ons kosten bespaart?

.. €r nog weinig parochianen gebruik maken van de mogelijke
belastingaftrek?

.. Wij u graag informeren hierover?

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere

24?



fOctie Kerkbalans

Met deze Pelgrim krijgt u weer een oproep om mee te doen met de actie Kerkbalans.
Voor het voortbestaan van onze kerken bevelen wij deze van harte aan. Wij gaan een cruciale
fase in. Gaan we voor een kerk zoals WIJ die willen of voor een kerk zoals bisschop Eijk die wil?
Kardinaal Eijk gaat voor één kerkgebouw, voor mensen die bereid zijn iedere zondag de
eucharistie bij te wonen. Een kerk waar mensen vooral naar boven (verticaal) gericht zijn en
waar het horizontale aspect, betrokkenheid op elkaar en voor elkaar, ontbreekt.

Dat laatste is de kerk waarin wij groot zijn geworden en naar mijn mening de kerk waar de
meesten zich in thuis voelen: in godsvertrouwen gemeenschap zijn met elkaar en er zijn voor
elkaar. Help ons hier mee verder te gaan doormiddel van uw financiéle bijdrage:-

GEEF NU VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE KERK.

Overigens blijven daarnaast nog altijd de andere bedreigingen: te weinig priesters/pastoraal
medewerkers en te weinig vrijwilligers.

Bijdragen voor de actie Kerkbalans kunnen worden overgemaakt naar:

Par. St. Jacobus de Meerdere, NL15 RABO 0153 1666 65 onder vermelding kerkbijdrage
Advies: per maand € 11,25/ per kwartaal € 33,75 / per jaar €135,--

Naar draagkracht meer of minder.

Wij stellen een machtiging voor incasso op prijs: bel hiervoor met secretariaat 053-478 53 06
Of mail met secretariaat@katholiekenschede.nl

Voor vragen over e.e.a. kunt u mij mailen of bellen vicevoorzitter@katholiekenschede.nl
0617 308 158. Ook kunt u vragen over kerkbijdrage stellen aan het parochie secretariaat:
053-478 53 06 secretariaat@katholiekenschede.nl

Stoppen met toezenden van Pelgrim

Met ingang van deze Pelgrim stoppen wij met het toezenden van Pelgrim aan adressen die
voor bezorgers onbereikbaar waren. De kosten lopen hoog op (€2000,00 per jaar). Naar het
buitenland rond de €6,00 en binnenlands tussen de €4,00 en €5,00 per keer, al naar gelang waar
in Nederland. U kunt Pelgrim wel per post blijven ontvangen als u ons de kosten wilt
vergoeden.

Wij wijzen iedereen erop dat de Pelgrim ook te lezen is op de site van
www.katholiekenschede.nl Daar kunt u ook aangeven of u een digitale versie van

Pelgrim (en een wekelijkse nieuwsbrief) per e-mail wilt ontvangen. Dit is gratis.

Omgaan met elkaar.

In deze tijd vinden veel mensen dat zo ongeveer alles tegen iedereen gezegd mag worden wat
men vindt. Op zich niets verkeerd mee. Ik zie echter in toenemende mate dat dit gebeurt met
nauwelijks enig respect. Zowel onze betaalde krachten als vele vrijwilligers die zich dag in dag
uit uitsloven voor onze kerk krijgen nogal wat te slikken van mensen die toch echt even iets
kwijt moeten. Dit gebeurt overigens vaak door mensen die minder vrijwilligerswerk doen,
maar ook door vrijwilligers onderling. lets vaker een compliment en iets minder fel zijn zal
wonderen doen.
Overigens: wist u dat het bestuur (naast de pastoor) ook uit puur vrijwilligers bestaat, die
gewoon hun kerkbijdragen betalen en geen enkele vergoeding krijgen of vragen? Zij maken
overigens wel, net zoals veel van onze vrijwilligers, veel uren en wel kosten, voortkomend uit
hun vrijwilligerswerk.Zowel onze betaalde krachten als alle vrijwilligers: bedankt voor jullie
enorme inzet in 2022 en hopelijk ook weer in 2023. Zonder jullie zouden we allang hebben
moeten stoppen.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere

EZS



Informatieavond Lourdesbedevaart Zuidoost Twente

De parochies van Zuidoost Twente gaan weer samen op reis naar Lourdes,
en wel met de bus van 27 april - 5 mei 2023.

Na een (te) lange periode van het kan niet, het mag niet, het is beter om het nog niet te doen,
willen we weer met veel enthousiasme een busreis naar Lourdes organiseren met pastorale
begeleiding, Pastoor Daggenvoorde, en ervaren bus - reisleidster Annigje Jannink.

In 2019 zijn we ook vanuit onze drie parochies op pad geweest
en alle betrokkenen hebben daar mooie en kostbare
herinneringen aan over gehouden.

Ter voorbereiding op de reis van 27/4 -5/5 2023 houden we voor
geinteresseerden een informatieavond op
dinsdag 24 januari 2023.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Locatie: Parochie Centrum

Nieuwe Schoolweg 2 CG7514 Enschede
Aanvang:19.30 uur

Dit is achter de Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat in Enschede
Waar ook parkeergelegenheid is.

Maria

Stil en rustig staat zij daar

Haar lief'lijk gezichtje kijkt mij aan
Haar handen zijn geopend

‘Kom maar bij mij; zo voelt het.

Stil en rustig staat zij daar

Dienares van onze God en Vader
Uitverkoren tot moeder van Zijn Zoon
Maar altijd maagd gebleven

Stil en rustig staat zij daar

Zij heeft haar Zoon zien sterven
Alles heeft zij moedig gedragen
Als voorbeeld voor ons allen

Stil en rustig staat zij daar
Moeder van alle moeders
Ik begin met ‘Wees gegroet’
En zij ontfermt zich over mij.
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As de moed oe in de
kloompe zakt, dan

maoj 'n moal op oe'n
kop goan stoan

Tot eind juni exposeert de olieverf-
schildersgroep ‘Kleurrijk Enschede’ in de
Parochiezaal van de St. Jankerk.

De groep is onderdeel van de Stichting 55
plus en bestaat uit 10 personen.

Naast olieverfschilderijen werken ze ook
met acryl en Oost Indische inkt.

leder jaar doen ze mee aan de week van de
Amateurkunst en exposeren dan in
'De Wonne.

We hopen dat de mensen die de
parochiezaal en hal bezoeken het werk
zullen waarderen.

Er hangt een lijst in de hal waarop de
werken en deelnemers zijn vermeld.

Sommige van de werken zijn te koop.

Henk Thiiss
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Joop Hassink, vice-voorzitter
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De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



De Pijn de Baas

Heeft de medische wetenschap geen afdoende antwoord op je pijn? Biedt het alternatieve

circuit geen soelaas? Ben je in dat geval veroordeeld tot een leven van lijden, inactiviteit en
= uitzichtloosheid? Meer dan 60.000 mensen hebben inmiddels (meestal via mond op mond

de Pi N reclame) toch een uitweg gevonden met de ‘Pijn de Baas’ methode.
de Baas Zij zijn op een nieuwe manier met de pijn aan de slag gegaan. De pijn had hen vaak volledig
in de greep, maar zij zijn teruggekomen en hebben uiteindelijk de pijn op de knieén gekregen.
Zij zijn hun eigen therapeut geworden. Het is belangrijk te weten wat je daarvoor moet doen
en vooral wat je daarvoor moet laten.
Kennis van je pijn en je omstandigheden is noodzakelijk voor de juiste aanpak. De enige die
deze kennis heeft ben jij. Daarom kunnen anderen vaak niet helpen. Een behandelplan moet
namelijk naatloos aansluiten bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Het boek helpt bij dit
plan. Je wordt je eigen therapeut. In veel pijnpoli’s, fysio- en oefentherapie praktijken
pijnbehandelcentra wordt met ‘de Pijn de Baas gewerkt

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com
Meer info? Zie www.fritswinter.nl
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Varvik

UITVAARTIORG

Uw herinnering is onze zorg.

053 432 19 55 * www.varvikuitvaartzorg.nl
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Cfég\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

bijzonder
Lid: Zinkmeesters, gecerfificeerd. oede scholen
Lid: Ned. Ver. van Leidekkers in Enschede
Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 A-"Z itnformatie over de scholen
. . ag vindt u op:
info@leidekkershedrijf-koenders.nl |

www.leidekkershedrijf-koenders.nl

De éovy\i‘/é’, fy’&r’ voor Melliuk SchiAers!

Op zoek naar kwalitell in schildes- en behangwerk?

AANNEMERSBEDRIJF

Mellink Schilders staat mat oon vast team
gediplomeerde medewerkars al meer dan
5 jaar voor absoluul vakwerk,

Meer weten?
Ga naat www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - £35077%

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

|I. OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. 053 432 30 34, FAX (053 432 68 79
Mellink Schilders (8542 etk
Sinas 1937 WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochieel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra Scan de QR-code om te betalen voor

collecte. Kerkbijdrage.
Gebruik de Camera App op je telefoon. Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 28 juni 2023. De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BrrB__A
SYURLSFcOMMw_GBZw iRsC2HcGuolgN3Q

=

| |

“Een uitvaart
IS meer dan
begraven of

cremeren.”

“ Uitvaartieider
‘ " 4

“w» vredehof

UITVAARTVERZORGING

Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehof.nl
E 31




De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door
de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder,
kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden

in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand.

‘Wat doen jullie?’ vraagt hij. ‘Uuuuhm ... we ...
verstoppen ons!’ “Voor onze moeder!!’ gilt de jongste.
‘Ssst!” sist een ander. Kik tikt nadenkend met zijn poot:
“Vloor je moeder??’ De jongste gilt: ‘Ik wil NIET
opruimen!!’ Dan legt de oudste uit: ‘Mama zegt dat
we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen.

Het begint vandaag.’ De kleintjes drukken hun oren plat.

‘Neeee! Opruimen is STOMY’ Kik zucht: ‘Dus jullie willen
niet BEGINNEN?’ ‘Beginnen is 6ok STOM!'
: - "/,"-'.——v

Versje

Soms moet je iets gaan déen, gaan durven of gaah starten
uit plicht, voor je fatsoen, of vroliik en van harte.
Soms moet je iets aaqn wagen en riskeren om te winnen,
de eerste Stop gaah zetten, niet zeuren maar beginnen.

Starten start met stérten, en gaan begint met g44n.
Als je niet bewegen wilt, begin er dan niet aan.
Beginnen is iets moeilijks, waaraah je hooit echt went,
maar meestal merk je achtersf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier
en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier.

Zijn scheppingskunst is zonder eind, z{jn wijsheid die is top.

Maar als wij rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op. .

EN hoe je in beweging komt, dat leer je ol als kind,
beginnen is niet moeilijk . .. als je maar begint!

Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte,

en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God: ‘&r moet licht z{jn! En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.” (Genesis 1i-ta)

Beginnen&kg KiK

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. ‘Kijk,’ zegt
hij, ‘Hier is het gezellig, toch?’ Dat is waar. Ze zien de
koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan
bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de
gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de
doos om, boem. Alles rolt over de vlcer. ‘Ocgh!’
roepen de muisjes. ‘Kik, nu moet JII opruimen!!’

‘Ja hoor, dat wil ik wel', zegt Kik. ‘Maar ik wil niet
BEGINNEN." En hij verstopt zich zogenaamd onder de
tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug
te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het
opruimen. ‘Gezellig he! roept de jongste als alles klaar
is, ‘kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!

En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.




