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In de geest van Alphons Ariéns

‘Er zijn voor de
familie op gepaste
wijze, daar gaat
het om.

Bij een overlijden sta ik

graag voor u klaar met

zorg en advies. Wilt u

meer weten over mijn .
persoonlijke manier

¥ van werken, bel dan

- P -
g
Marlon Noordhuis 074 291 3231

Uitvaartverzorger

Wilt u een overlijden
melden?
Bel dan 0800 8192

Yarden ’\

Uitvaartzorg YA FQE/ De activiteiten van het Ariéns Comité
Enschede kunt u volgen op www.arienscomite.nl
yarden.nl Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen

kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariéns-Comité te Enschede

| NNERBALANCE

ENSCHEDE-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of
buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig
of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid

en daarmee de kwaliteit van je leven ) t
te verbeteren. -
Spiritual Life Coaching Nihabiseng
Colonhydrotherapie

PAwareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede - The Netherlands
06-83 181995 - info@innerbalance-enschede.nl - www.innerbalance-enschede.nl

.



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven

7514 CG Enschede

Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58

Pelgrim

september 2021 /7

Inhoud

5 Voorwoord
pastor Willy Rekveld

6 St. Jozef
8 H. Jacobus

10 St.Jan

12 Teleurstellende reactie
Aartsbisschop Eijk

14 Maria-avonden in de Jacobuskerk

16 Vieringenrooster

22 Deviering vande
scheppingsperiode

24 Van de vice-voorzitter

27 Goed om te weten

c.berbee@rkzuidoosttwente.nl NieuwS van L; ,
Vrij op vrijdag A iber ein Florapaf"' K
P dinsg rK:
g 4

Pastoraal werker F. de Heus dir?s\ger 'ngen Wee':t::)n bero 304
Tel. 06 - 30 09 88 33 06 drozz van de ma'andozopig alleen p‘g beginnep
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl €n. Zie ook g in: 3 eer Ze’ Ste
Vrij doorgaans op vrijdag 7 nje kggﬁe

Qar oo i .
Ans te Lintelo N eUchay; ge I.In.ens ¢
Coordinator jongerenactiviteiten €rvoor eteVle.r Ing da dt eerg vVierd
Parochies Zuidoost Twente YZich we| agz‘r/r?n[d oM 19 yyr

eld

Ans.telintelo@mariaviucht.nl
06 30958689



\\\\\\\\

VAN DE REDACTIE

Ondanks dat het weer ons een beetje teleurstelt is
het nog steeds zomer !
Alles neemt zo zoetjesaan zijn gewone loop en er
wacht ons vast nog een prachtige herfst.

Groetjes,
Conny, letje, Annelies, Ine, Clara



Nabijheid door verbondenheid.

Al meer dan ruim 100 jaar wordt in Overdinkel ter ere van de H. Gerardus
een bedevaart gehouden. Pelgrims zochten troost, bemoediging in en
voor het leven van alle dag. Zij zochten nabijheid in verbondenheid in het
geraakt zijn door vreugde en verdriet.

Ook dit jaar zal er op 17 oktober weer een bedevaart plaats vinden. Hoe en
in welke vorm is nog niet bekend i.v.m. de geldende regels, wat mensen nu
ten diepste treft.

In de 109de bedevaart willen wij hier aandacht aan geven in het thema:
nabijheid door verbondenheid.

Ook in ons werkgebied Enschede, Losser e.o. en Haaksbergen e.o. zijn
mensen ziek geworden, overleden aan het caronavirus. Zijn mensen nog
herstellende en zijn verdrietig om het verlies van dierbare mensen. Meer
dan ooit hebben we die nabijheid door verbondenheid nodig.

In het Evangelie, de blijde Boodschap spreekt Jezus over nabijheid in die
momenten van het leven waarin we gebrokenheid en kwetsbaarheid
ervaren. |k zal er zijn zo zegt Hij. Gerardus wilde in Jezus' voetspoor gaan
om nabijheid, verbondenheid in het leven van mensen te brengen.

Het was voor hem geen gemakkelijke weg. Soms was er in zijn leven ook
tegenwind, zoals wij dat ook wel eens ervaren in ons leven, zeker in deze
tijd van vele vragen.

Laten we in verbondenheid elkaar nabij zijn. Vertrouwen blijven houden in
ons gebed om op voorspraak van de H. Gerardus de weg te gaan in geloof,
hoop en liefde. De Weg die Jezus ons gegeven heeft. Een weg van
Nabijheid in Verbondenheid.

Willy Rekveld, parochievicaris.




St. Jozefkerk

Colofon
Geloofsgemeenschap Noord

Openingstijd locatiesecretariaat:

Lokale Pastoraatgroep:

Lokale Beheergroep:

Voor misintenties, stipendia, kerk-
bijdrage v

Vieringen: zie pagina's 16-17-18
Bijbel leesgroep:

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Vieringen in de St. Jozefkerk met
meer personen

Vanaf heden zijn de vieringen in de
Jozefkerk weer toegankelijk voor meer
personen. Dat betekent dat wij maximaal
100 bezoekers kunnen hebben.

Met de nieuwste versoepelingen hoeft u
niet meer te reserveren, u kunt zich
registreren bij binnenkomst.

Wij wijzen u er nog wel op dat de vieringen ook
via de live stream van You Tube te volgen zijn.
(zie hiervoor ook de website van de parochie)

Met vriendelijke groet,

Namens de Pastoraatgroep/beheergroep Noord.
Rien Tiehatten



De schepping heel

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Hebt u
er zin in? Elkaar ontmoeten, een praatje na
afloop van de viering op het kerkplein. Of
meer nog, een kopje koffie in het
parochiecentrum. Op een woensdagmorgen,
de viering was afgelopen, waren we aan het
werk in de tuin: klimop verwijderen en de
haag knippen. Opa, met zijn kleinzoon kwam
naar ons toe en vroeg of de Jozefkerk open
was. Nee, de viering was afgelopen. De
kosters, de schoonmakers, de voorganger en
de bezoekers waren al naar huis. Zijn
kleinzoon hield vol. Hij bleef maar naar de
gesloten deur wijzen. Want daar was hij
geweest toen zijn papa en mama getrouwd
waren en hij nog heel klein was. Hij wilde naar
binnen, samen met opa om een kaarsje op te
steken bij Maria. Hij keek zo verwachtingsvol.
Dat kan niemand weerstaan. Paul legde zijn
tuingereedschap neer en deed de deur open.
Opa ging met zijn kleinzoon naar binnen. Zo
verwachtingsvol in het leven te kunnen staan.
Opa die hem helpt. Prachtig. Tegelijkertijd
hoop je dat hij samen met zoveel andere
kinderen op de wereld daadwerkelijk
toekomst heeft. Deze zomer schrik je steeds
opnieuw op, door de grilligheid van het virus,
wereldwijde onflicten, vluchtelingenstromen,
aanhoudende branden, stormen, overstro-
mingen, aardverschuivingen, het smelten van
de poolkappen. Het houdt maar niet op. Kan
onze kleine kwetsbare aarde ons nog dragen

en voeden? Welke stappen zijn er wereldwijd
nodig? Welke stappen zetten wij persoonlijk,
in het klein? Dan denk ik terug hoe dat bij ons
thuis ging. ledereen moest helpen. Er was
altijd wel wat te doen. Kleding, die niet meer
doorgegeven kon worden, werd uit elkaar
gehaald. De een moest vasthouden, de ander
had het tornmesje. Knopen en ritsen werden
bewaard. Elk huis had een knopendoos,
waarmee je ook nog kon leren tellen.
Hergebruik was vanzelfsprekend. Zr. Angela
Holleboom, claris te Megen, schrijft: God
maak de schepping heel! De schepping heel is
iets om van te dromen, om naar te verlangen
en voor te bidden. Het is een aanlokkelijk
visioen in een wereld die veelal wordt
geplunderd, vervuild en uitgebuit. Wij zelf zijn
ook een stukje schepping, we dragen
veelkleurig lijJden met ons mee. Laten we onze
ogen gericht houden op God, voor wie niets
onmogelijk is. Bidden wij dat Hij ons
herschept, dat Hij heel zijn schepping
herschept in zijn alles omvattende en alles
omvormende liefde. Hij is onze God, onze
Schepper en Redder.

Een goed nieuw seizoen.
Lies van Veldhoven
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord




H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB

tel: 053431 59 04

Email:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en de
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De
brievenbus vindt u in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@
katholiekenschede.nl

Eric Sanders

Hetty Mulder

Juliétte Jonker

Lokale Beheergroep:

Email

beheergroep.jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij, evenementen/activiteiten

Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Adrie Bakker, financién/contactpersoon

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. StJacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
Donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur

in de maanden april t/m oktober ook elke
zaterdag van 12.00-16.00 uur met rondleiding

Ziekenzalving in de Jacobuskerk

Op dinsdag 14 september is er om 14.30 uur
een ziekenzalving in het parochiehuis achter de
Jacobuskerk aan de Walstraat.

De voorgangers hierbij zullen zijn de pastores
Paul Daggenvoorde en Frank de Heus.

Het sacrament van de ziekenzalving kan
vertroosting bieden en versterkt, maar biedt
tevens rust en perspectief. En op moeilijke
momenten een veilige structuur, waarbinnen
gevoelens opgeroepen en geuit kunnen worden.

Na de H. Mis is er nog een gezellig samenzijn
onder het genot van koffie met wat lekkers.

U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon
053-4762910 (na 18.00 uur)

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij
aanmelding gelijk opgeven, zodat hierover een
afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan
opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst.

De Bezoekersgroep.




Samen op pad... Van Jacobus naar Jacobus

Het idee ontstond in een van de vergaderingen van de pastoraatgroep van de Jacobus in
Enschede. Zomaar, al pratende: wordt het niet eens tijd om verbinding te leggen met onze
naamgenoot in Lonneker? En kunnen we daar een activiteit aan verbinden? Een pelgrimstocht
van Jacobus naar Jacobus? Nog diezelfde dag hebben we de eerste contacten gelegd en een
opzet gemaakt voor een wandeling op dinsdag 3 augustus. Doordeweekse dag, midden in de
vakantietijd, waardoor het op paden en wegen minder druk is.

Van Siny Wolters, fervent wandelaar en
Caminoganger en trouwe bezoekster van onze
vieringen, kregen we de tip om het
® Hilgenhuuske op het erf van de familie Ten
¥ Vergert bij Lonneker mee te nemen in de
wandeling.

Begin juli zaten we aan tafel bij Berend, Jozef en
Giny van de Jacobuskerk in Lonneker en werden
de puntjes op de i gezet: start met korte
gebedsviering in Enschede, samen via een mooie
wandelroute eerst naar het Hilgenhuuske en
h! vervolgens naar de Jacobuskerk in Lonneker,
% daar afsluiten met overdenking en gebed.

Nog diezelfde avond bezochten we Alice ten
Vergert, die ons van harte welkom heette op haar
erf en met veel plezier toestemming gaf voor een
koffiepauze op haar terrein bij het Hilgenhuuske, een kleine kapel in het groen gewijd aan
Jacobus. De Lonneker Jacobus kerk organiseert hier jaarlijks in de maand juni een viering. Alice
bood zelfs aan de koffie te zetten, ons eigen koffieteam Frits en Wies zorgde voor de bekers,
krentenbollen en andere attributen. Alles geregeld, nu nog de route bepalen. Op een warme
woensdagavond hebben we die uitgezet: Oude markt, door Roombeek en via het Vaneker naar
Lonneker. Een mooie route, prima te lopen en verrassend veel groen en koeien onderweg.

We kijken terug op een geslaagde activiteit. Mooie gesprekken onderweg. Kennis gemaakt met
nieuwe parochianen. Bijgepraat met de trouwe bezoekers. Samen het Jacobuslied gezongen bij
het Hilgenhuuske. Verbinding gemaakt met medeparochianen Lonneker. Kortom: missie
geslaagd, een traditie geboren. Volgend jaar weer!

Juliétte Jonker en Hetty Mulder



St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel.053-43244 87
E-mail:
secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:
maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en

donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:
pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariénsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:
beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl
Henny Pahlplatz (Ariénsgedachtenis)
06-10131112

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88
Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede
Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17
Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen
en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur
Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)

We nodigen u uit

Zondag 5 september openen we het pastoraal
seizoen met een viering om 10.00 uur in de St Jan.
Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor.
Meerdere koorgroepen verzorgen de zang. In de
viering wordt meegenomen, dat september de
maand van de Schepping is (zie ook pagina 22 en
23 in deze Pelgrim). Hier wordt de komende
maand in onze parochie onder meer met een
vesper en een bijeenkomst in de oase aandacht
aan gegeven. Hoe kunnen wij als parochie en
parochianen meehelpen de aarde zo goed
mogelijk door te geven aan volgende generaties?
Daar moeten en kunnen we vanuit ons geloof
toch iets mee? We hopen met deze viering een
goede en hoopvolle start te kunnen maken voor
een jaar, waarin we de meeste beperkingen achter
ons laten.

We willen dat u nog steeds reserveert:
reserveren.zuid@katholiekenschede.nl

U krijgt altijd bericht terug of er plaats is voor u of
niet...

Geen bericht ontvangen? Dan is uw mail niet naar
het juiste adres gestuurd.

Geen e-mail? U mag dan tussen 11.00 en 12.00 uur
bellen met José Heitbrink, op de vrijdag voor de
betreffende viering: 053 - 431 62 09.

Staat u niet op de lijst van aangemelde personen,
dan kan het zijn dat er voor u geen plaats is.

Pastoraat- en Lokale Beheergroep
Geloofsgemeenschap Zuid



Op zondagmorgen 11 juli was er weer een viering in de Pathmos - Oase

De dienst werd voorgegaan door Pater Ben Engelbertink

Het St Jan-H. Michaélkoor zong die dag.

Jolande Beijerink zong een door haarzelf gecomponeerd lied.
Na de dienst, die druk bezocht werd, werden er iconen gewijd.
Na afloop was er koffiedrinken.

Mensen konden in de kerk een film bekijken.

Deze ging over het maken van een icoon.

Velen waren verbaasd over de lange weg die daarvoor nodig is.
Het was een prachtige viering met... droog weer.

Henk Thiiss

Nfscheid vrijwilligers

Begin juli hebben we afscheid genomen van 2 vrijwilligsters, Diny Besseler en Riky Landewé.
Beide dames zijn al vele jaren lang actief voor de kerk, eerst in de H.Michaélkerk en daarna in de
St.Jankerk. Wie zich wel eens afvroeg wie al die mooie wenskaarten maakte bij verjaardagen,
dat was Diny Besseler. Heel veel kaarten hebben wij kunnen bezorgen in de afgelopen jaren.
Mocht iemand het leuk vinden om kaarten te maken, dan kunt u zich melden bij het
secretariaat. Riky Landewé werkte op het secretariaat, zij was in 2020 vrijwilliger van het jaar.
Daarover had ik in een vorige Pelgrim al geschreven.

Ook zijn Stevani en Sharbel gestopt als misdienaar. Zij hebben een bioscoopbon ontvangen.
We hebben nu nog maar 2 misdienaars, Fleur en Daniél. Als je het leuk lijkt om misdienaar te
worden dan mag je je ook aanmelden bij het secretariaat. Verder zijn Wendy Bathoorn,
Miranda van Alstede en Jos Vaneker gestopt bij de lokale beheergroep. Wij gaan van hen nog
afscheid nemen. Wij willen allen heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor onze
gemeenschap.

Lisette Janssen
Namens pastoraat- en lokale beheergroep Zuid




Teleurstellende reactie Aartsbisschop Eijk
De afgelopen jaren nam ik u mee in de drie hoofdbedreigingen voor het
voortbestaan van onze parochie. Ter herinnering noem ik ze nog eens.

1. Onvoldoende inkomsten
2. Tekort aan een voldoende groot pastoraal team
3. Te weinig vrijwilligers

Wat betreft de inkomsten hebben de parochianen geweldig gereageerd door ook als
parochiaan te tonen zich bewust te zijn van het feit dat men medeverantwoordelijk is
voor het instandhouden van onze kerken. Daar wordt een ongekende prestatie
geleverd, die ook het bisdom met verbazing aanschouwt.

Wat betreft de toekomstige invulling van het pastoraal team heb ik grote zorgen.
Ten eerste is de enige, niet gepensioneerde priester, die beschikbaar is voor het
gebied van Haaksbergen t/m Losser, onze pastoor Paul Daggenvoorde. De andere
priesters, die vrijwillig assisteren, zijn op leeftijd. Daarnaast hebben we een geweldige
groep pastoraal werkers, die onmisbaar zijn. Ook daar zullen medewerkers de
komende jaren afscheid nemen. Vervanging is niet mogelijk omdat het bisdom dit
niet toestaat. Eigenlijk hebben we nu al een tekort en zouden we moeten uitbreiden.
Met dit voor ogen hebben wij aartsbisschop Eijk namens de parochies uit
Haaksbergen, Losser en Enschede een brief geschreven met de volgende teneur. De
kerk heeft herders nodig. Die zijn er nu en zeker in de toekomst te weinig. Ook onze
pastoraal werkers beschouwen wij als onze herders. Alleen zo kunnen wij onze
parochianen op een goede manier bedienen en bij de kerk houden. Verander uw
beleid en sta benoeming van meer pastoraal werkers toe.

De vergelijking is ingegeven door het verwijt vanuit het bisdom dat het slechter met
de kerk gaat omdat gelovigen bij de kerk weglopen. Maar dan hebben we juist nu
toch herders nodig. Immers herders houden de schapen bij elkaar. Wij hebben
gevraagd om een gesprek. De reactie namens de Kardinaal was de volgende:

“Ons beleid staat al jaren vast en wij staan geen benoeming van pastoraal werkers
toe, met name om financiéle redenen” Het vreemde aan deze reactie is dat dit geen
landelijk beleid is. Vervolgens werd ons verweten dat wij geen vrijwilligers hadden
geleverd die opgeleid konden worden om het werk van de pastoraal werkers over te
menen. Wat ons betreft een totale ontkenning van de professionaliteit van de
pastoraal werkers. Alsof hun professionaliteit, verkregen in een jarenlange
theologische studie, vervangen kan worden door een cursus aan vrijwilligers. Wij
zeggen toch ook niet huisartsen worden te duur, die kunnen we wel vervangen door
onbetaalde EHBO-ers! Overigens niets ten nadele van vrijwilligers, zij zijn ook
onmisbaar, maar ook zij hebben recht op steun van professionals.

De kardinaal laat weten niet in te gaan op ons verzoek om een gesprek.

In mijn drie jaren als vicevoorzitter heb ik de groei van een groot elan in de parochie
mogen ervaren. We zetten er echt samen de schouders onder en groeien. Vanuit de
leiding van het bisdom heb ik nog nooit een uitgestoken hand gezien. Vooral
corrigerende opmerkingen. Nooit eens positief. Nooit eens luisterend. Altijd de schuld
bij de brenger van het bericht leggen. Wat mij betreft zo in contrast met het
voorbeeld dat Jezus Christus ons heeft gegeven. Juist dat voorbeeld doet mij geloven
in de kracht van het geloof. Dat maakt dat ik nog niet afhaak.

Dit schrijvende denk ik aan twee andere bedreigingen die we kunnen toevoegen.

4. Het overlijden van parochianen zonder aanvulling door jongeren.

5. Misschien is wel onze grootste bedreiging: de leiding van het aartsbisdom.
Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere

" #



Ouderen en Kerk

High Tea voor alle (oudere) parochianen

Nu meer mogelijk is, is het de hoogste tijd dat we weer eens wat organiseren via Ouderen en
Kerk. Wij hebben het plan opgevat een High Tea te organiseren.
De Oase, de tuin bij de St. Jan, lijkt daar een uitgelezen plek voor.

De uitnodiging geldt voor alle parochianen uit heel Enschede.

U bent uitgenodigd voor woensdag 22 september.

Plaats De Oase/parochietuin bij de St. Jan aan de Haaksbergerstraat.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur.

Tijdens het gezellig samenzijn zal o.a. pater Ben Engelbertink toelichting geven op de opzet van
de tuin en op de aanwezige kunst. Zorg ervoor dat u NIET met een goed gevulde maag komt
anders kunt u niet genieten van hetgeen aangeboden wordt.

Voor de gezellige vormgeving zijn wij nog op zoek naar een aantal etagéres.

Graag even een berichtje als u die voor ons te leen heeft.

* Deelname is alleen mogelijk bij voorafgaande aanmelding via één van de onderstaande
personen.

* Deelnamekosten zijn € 5,--. Daarvoor krijgt u de high tea inclusief koffie of thee.

* Gelden worden vooraf bij u geind.

* Bij slecht weer zoeken wij, afhankelijk van de grootte van de groep, een alternatieve plek.

U kunt zich voor zaterdag 18 september opgeven bij:
José Heitbrink  053-4316209 heitbrink1@home.nl

Jan Kosters 053-47668 24 jw.kosters@kpnmail.nl
Hermine Leppink 053-431 2138 hermineleppink@gmail.com
Carina Meijer 06-27381693 carina.jm.meijer@gmail.com
Henk Thiiss 053-4330322 h.thss@kpnplanet.nl

Bij opgave graag telefoonnummer en adres vermelden.

Ziekenzondag

12 september is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de St. Jankerk. Tijdens deze
viering kunt u de ziekenzalving ontvangen. Wel graag van tevoren aanmelden bij:
José Heitbrink 053-4316209  heitbrink1@home.nl

Kerstviering Ouderen en Kerk

Op maandag 20 december is er een kerstviering in de St. Jankerk
Na de eucharistieviering zal er een gezellig samenzijn zijn. Dit keer niet met een
broodmaaltijd, maar met hapjes en een drankje. Voor opgave te zijner tijd kunt u zich
melden bij de personen die ook bij de High Tea staan.
Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere




Maria avonden in de maand oktober in parochiehuis Jacobuskerk
aan de Walstraat

Oktober is, net zoals de maand mei, een periode met speciale aandacht en devotie voor Maria.
Daarom organiseren wij op de woensdagavonden in oktober bijeenkomsten waarin Maria
centraal staat. Indien de corona situatie het toelaat, vinden de bijeenkomsten plaats in het
parochiehuis aan de Walstraat van 19.30 tot 21.30 uur.

Het programma is als volgt:

6 oktober Wat betekent Maria voor jou? (Carla Berbée)

13 oktober Maria: kerkhistorische en theologische achtergronden (Frank de Heus)
20 oktober Maria: iconografie (Rietie Kenter)

27 oktober Mariameditatie met muziek in de kerk (nog nader in te vullen)

Deelname na aanmelding via mail of intekenlijst in de kerk. Voor koffie en thee wordt gezorgd,
er zijn geen kosten aan verbonden.

Namens de pastoraatgroep Jacobus Enschede:
Juliétte Jonker en Hetty Mulder




KRONIEK *

OVERLEDENEN o
/
i
Jozefkerk /5
25-06-2021 Annie Wolbert-Nijland, 88 jaar, w/v Willy Wolbert

04-07-2021 Riet Collet-Wiersma, 86 jaar, w/v Bertus Collet
08-07-2021 Riet Platvoet-Heimeriks, 96 jaar, w/v A.G.W. PIatvoeL ?
05-08-2021 Gerard Jonkman, 68 jaar, e/v Dian Jonkman-TJahj / g

Jacobuskerk

St. Jankerk | | = 4
19-08-2021 Ben Helle, 85 jaar, e/v H.A. Helle- GanZeboom &

HUWELIJKEN (i ce st sosetiers

03-08-2021 Kai Hogt en Leonie Lubbers.
Voorganger was parochievicaris Willy Rekveld.

DOPELINGEN

22-08-2021 Lena Blicharz, geboren op 20 januari 2021, dochter van Mariola Blicharz
(In de St. Jozefkerk)

TOEGETREDEN TOT DE RK‘KERK(in de H. Jacobuskerk)

10-07-2021 Kim Muni-Bosman, geboren op 17 januari 1986
10-07-2021 Sarah Muni, geboren te Enschede op 26 november 2004
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weekeindevieringen

St. Jan

ng

Weekend 4/5 september

Eucharistieviering Woord- en communieviering
23e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

P. Daggenvoorde J. Kortstee F. de Heus
Kinderwoorddienst Internationale mis Opening seizoen
BJK Ariéns Music Ministry Afvaardiging koren

Weekend 11/12 september

HaMEVIDS Eucharistieviering
24e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

W. Rekveld F. de Heus B. Engelbertink
Ziekenzondag
Mariakoor Ariénskoor Gem. koor St. Jan-H. Michaél

Weekend 18/19 september

Woord- en communieviering
25e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

P. Daggenvoorde J. Kortstee T.Hannink+T.Kolman+V.Maduro
Kinderwoorddienst Vredesviering
Kinderkoor Ariénskoor Gem. koor St. Jan-H. Michaél

Weekend 25/26 september & Euchar _ 2ring Eucharistieviering
26e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zaterdag 19.00 uur

W. Rekveld P. Daggenvoorde W. Rekveld
Schola Vocal Moments BJK

De kerken in Enschede hanteren verschillende regels voor reserveren en registreren mbt het
bijwonen van de vieringen. Kijk op de pagina's van de verschillende kerken voor informatie.

Genoemde koren nemen de muzikale begeleiding van de viering op zich. Naar gelang de
mogelijkheden zingt een cantor of een (kleine) groep.

Heilige mis met 6 heren

In de vorige Pelgrim was de foto iets te
veel bijgesneden aan de rechterkant,
waardoor pater Veldhuis slechts half
op de foto stond.

Hierbij een verbeterde versie. Herkent
u hem nu?

De opmerking over de huishoudster
was ook niet helemaal juist. Het was
als volgt: Jo was destijds de
huishoudster van deken Nico van Dijk.
Mien was de huishoudster van
ouddeken dr. Bernard Eysink die
deken werd van Twente Zuid na de
pensionering van Nico Van Dijk.

(Zie ook Pelgrim nr 6/2021, pagina 13)




Weekeindevieringen

St. Jan

Weekend 2/3 oktober
27e Zondag door het jaar

Woord- en communieviering
Zondag 10.00 uur
C. Berbée

Zondag 11.00 uur
P. Daggenvoorde
Kinderwoorddienst
Samenzang

Zondag 11.00 uur
J. Kortstee

Internationale viering
Ariéns Music Ministry

Gem. koor St. Jan-H. Michaél
Eucharistieviering
Zondag 10.00 uur

B. Engelbertink

Weekend 9/10 oktober .
28e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur

W. Rekveld

Zondag 11.00 uur
F. de Heus

Mariakoor J. Vonk + Gaudete Ariénskoor

29e Zondag door het jaar Zondag 11.00 uur Zondag 11.00 uur Zondag 10.00 uur

B. Visschedijk J. Kortstee G. Korten
Kinderwoorddienst
Ariénskoor Kinderkoor Samenzang
VREDESWEEK

De vredesweek is dit jaar van 18 tot 26
september, met als thema: Wat doe jij in
vredesnaam?

Op de 1e zondag, 19 september. vieren we
in de St. Jankerk om 10.00 uur de
vredesviering.

Vele jaren hebben we de vredesviering,
evenals de viering in de week van de eenheid
in oecumenisch verband gevierd. Helaas is
het dit jaar niet gelukt om weer met vele
kerken gezamenlijk te vieren. Wel vieren we
samen met De Kerk van Maria Koningin van
het Oosten, de groep die ook in de St. Jan
kerkt. De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
werkgroep heeft aan de voorbereiding
meegewerkt.

In de voorbereiding kwam al naar voren, dat
VREDE meer is, dan de afwezigheid van
oorlog.

Vrede in je directe omgeving, daar kan
iedereen aan werken. Ook de vredesgroet, die
we elkaar in iedere viering toewensen, is geen
loos gebaar, maar daar moeten we zelf
inhoud aan geven.

V6or de vredesgroet zal Raymonda vertellen
hoe de Maronitische kerk en haar gelovigen
invulling geven aan de Oecumene.

In deze viering zal het Onze Vader in het
Aramees gezongen worden en deze zanger
zal ook het ‘vrede voor jou, meezingen.

Voor de kinderen is er een Kinder Woord
Dienst (KWD). De kinderen kunnen meteen

naar het zaaltje, om hun eigen viering te
beleven.

Voor deze viering kan ieder een voorbede
insturen, die voorgelezen zal worden door de
lector.

Het is te verwachten dat men zich voor deze
viering nog moet aanmelden. Dat kan op:
reserveren.zuid@katholiekenschede.nl
Hierbij kan men dan meteen de voorbede
inleveren of deze kan opgeschreven worden
bij de ingang van de kerk.

De collecte is wvoor stichting COME.
(Communication Middle East)

Stichting COME organiseert al meer dan
veertig jaar dialoogseminars voor jongeren
uit Israél en Palestina, met als doel om jonge
mensen uit conflicterende gebieden de
gelegenheid te geven elkaar in een neutrale
omgeving te ontmoeten. Een intensieve
ervaring zoals het dialoogseminar draagt bij
aan het verbreden van perspectieven en het
humaniseren van ‘de vijand.

In Glane wordt op de 2e zondag van de
vredesweek, op 26 september. een
vredesviering gevierd, in het Syrisch-
Orthodoxe klooster.

Daar vieren de katholiecke kerk, de
protestantse kerk en het Syrisch Orthodoxe
klooster samen.

Deze viering begint om 10.30 uur.
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Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk  Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk, voorportaal geopend van 10-17 uur

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur (wel aanmelden!)
Florapark le dinsdag van de maand  09.30 uur
In de andere verzorgingshuizen wordt tot nader bericht niet gevierd.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek
Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25
Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur
1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering




Beste mensen,

Gebruikelijk is het dat de Caritas Enschede elk jaar rond april even in de Pelgrim een verslag
geeft over het afgelopen jaar.
Dit jaar komt het wat later, waarvoor mijn excuses.

In principe kunnen wij kort zijn over 2020: "het was rustig".
Dit klinkt wellicht in de eerste instantie prettig in de oren, maar eigenlijk geldt voor ons het
omgekeerde.

Er is in Enschede "achter de deur" veel behoefte aan hulp en veel verborgen armoede. Vanwege
de Corona-tijd lijkt het of de mensen steeds verder terug kruipen in hun schulp en steeds
moeilijker een beroep op een ander willen doen.

Dat is jammer, want juist voor deze (incidentele) hulp is er de Caritas.

Wij staan graag voor u klaar. Wees dan ook niet beschaamd om een beroep op ons te doen. Dit
kan via onze website (www.caritasenschede.nl) of via de hulptelefoon (06-38765054). Deze
hulptelefoon wordt bemand door vrijwilligers van de Katholieke geloofsgemeenschap en de
Protestantse Diaconie.

Hierbij wordt niet gekeken naar geloof, kleur, geaardheid of op welke wijze dan ook geoordeeld.

Zoals u in een eerdere Pelgrim reeds hebt kunnen lezen, hebben wij, in samenwerking met vele
vrijwilligers, afgelopen jaar rond de kerst 231 kerstpakketten bij mensen in Enschede mogen
afgeven. Dankbaar werk en mede mogelijk gemaakt door de giften van mensen en bedrijven.
We hopen dat dit een jaarlijks terugkerende actie mag zijn, maar dat is uiteraard (helaas)
afhankelijk van geld en dus van uw gift. Mocht u wat kunnen en willen missen, dan kan u uw
gift over maken op het banknummer NL45ABNA0592332675 van de Caritas o.v.v. "Kerstpakket”,
maar ook zal er de komende tijd bij verschillende supermarkten in Enschede de mogelijkheid
zijn om uw statiegeldbonnetje hieraan te doneren.

Alvast bedankt, ook namens de vele gezinnen die we hopelijk met kerst weer blij mogen maken.

Vanwege de geringe hulpvraag en de door u gedane giften, hebben we 2020 financieel met een
positief resultaat kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet,
Edwin Seinen namens Caritas Enschede
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KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Hallo jongens en meisjes,

Op 4 juli konden we voor het eerst weer Kinderwoorddienst vieren in de
Jozefkerk. Niet online, maar samen bij elkaar.
Wat was het leuk om jullie weer te zien!

Na de mis zijn we naar het Ledeboerpark gegaan om te picknicken.
We begonnen met een klein beetje regen, maar snel werd het heel mooi weer.
Het was erg gezellig.

Zoals pastor Rekveld later heel mooi zei: picknicken. Samen brood eten en
samen zijn.

Groetjes,
Louise, Leonie, Linda en Christiaan.




KidsTime St Jankerk

De KidsTime is een club voor kinderen van groep 5-6-7. We gaan op
een speelse en creatieve manier aan de slag met feesten die we
samen vieren in de kerk. Aan de hand van de grotere feesten maken
we zo de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een
spannend en voor kinderen geschikt themaverhaal uit de Bijbel of uit
_ de traditie of een eigentijds verhaal. We praten met de kinderen over
wat dit nu eigenlijk betekent. We doen een spel of activiteit dat goed
past bij het thema en wij maken wat creatiefs. We beginnen en
eindigen met een kort gebed. Spelenderwijs vliegt de tijd voorbij!

Wij zullen voor het eerst een Welkombijeenkomst
organiseren:
op vrijdag 10 September van 15.30u-16.30u.
Zo leren de kinderen en de begeleiders
elkaar kennen.
ledereen is welkom, het is een vrije inloop.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker
en neem een vriendje of vriendinnetje mee!

Je bent altijd welkom in het nieuwe schooljaar op de volgende datums:
Volgende datums: 10-9-2021 29-10-2021 17-12-2021 4-2-2022
8-4-2022 en 3-6- 2022

Thema’s: Welkombijeenkomst — Allerzielen — Oud &Nieuw — Maria Lichtmis —
Goede vrijdag - Pinksteren — Er zal nog een aparte jaar afsluiting komen.
Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur op de vrijdagen

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergenstraat 253, Enschede
Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal) a2

Opgave: 06 223 79 624 of saskiabal1900@hotmail.com P
Begeleiders: Saskia, Laura, Engelien en Rim




DE VIERING VAN DE SCHEPPINGSPERIODE IN ONZE PAROCHIE

Van 1 september tot 4 oktober vieren we in onze parochie, samen met vele
kerken wereldwijd, de Scheppingsperiode. In de zondagse vieringen, met een
gebedsviering op of rond 1 september en met een gezellige instuif in de Oase
van de St Jan kerk op zondag 3 oktober. Rode draad bij alle activiteiten is de
visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’: onze
mooie, unieke en onvervangbare aarde, Gods schepping.

De encycliek Laudato si van Paus Franciscus uit 2015 is
relevanter dan ooit. De smeltende ijskappen van de

Noordpool, de vernietigende branden in de Amazone, het We hopen dat het komende decennium

extreme weer in Rusland, Canada en Alaska, de een tijd van genade zal zijn... ... een tijd
klimaatvluchtelingen, de overstromingen van rivieren in die als een jubeljaar is voor de Aarde en
Europa, de toename van armoede wereldwijd, het verlies voor de mensheid en voor al Gods
van de biodiversiteit: we kunnen en mogen het niet langer schepselen. We nodigen iedereen uit
negeren. Want "welke wereld willen we nalaten aan wie om mee te doen. We hebben nood aan
na ons komt, de kinderen die nu opgroeien?" (LS 160) een volksbeweging van onderuit, een
alliantie van alle mensen van goede
3 X 7: het Laudato Si' Actieplatform wil. ‘Als Gods Instrumenten kunnen we

allen samenwerken aan de zorg voor de
Daarom is in 2020 vanuit het Vaticaan de oproep gedaan schepping, ieder met zijn eigen cultuur,
aan ‘alle mensen van goede wil” om daadwerkelijk aan de ervaring, initiatieven en
slag te gaan en in alles duurzaam te worden in de geest mogelijkheden.' (Laudato si 14)"
van de Integrale Ecologie van Laudato Si'. Om ons daarbij
te helpen is een programma opgesteld dat zeven jaar
duurt. Elk jaar kunnen nieuwe groepen starten met hun
eigen periode van zeven jaar. De periode van 7 jaar
verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de
aarde rust werd gegund. Dat is bevrijdend en helend voor
de planeet en voor al wat erop leeft. De encycliek Laudato si’ kan daarbij het moreel en spiritueel
kompas zijn bij het scheppen van een meer zorgende, vredevolle en duurzame wereld.

(uit de Vaticaanse oproep bij de
aankondiging van het Laudato Si’
Actieplatform 2020)

Wat betekent dat nu concreet, om duurzaam te
worden in de geest van de Integrale Ecologie van
Laudato Si' ?

Er zijn 7 grote doelen:

1. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Aarde"
2. Antwoord geven op de "Schreeuw van de Armen"
3. Ecologische economie

4. Een eenvoudige levensstijl

5. Ecologische opvoeding

6. Eco-spiritualiteit/Groene theologie

7. Nadruk op betrokkenheid van de gemeenschap en
op deelname aan acties voor de schepping op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal viak.




Jullie,

kinderen,
jongeren,
vaders en moeders,
singles,
lokale groepen en gemeenschappen,
ondernemingen etc.,
== jullie zijn allen uitgenodigd
om mee te doen!

# IKTMEE

Waag de 7-sprong
en kijk wat jij kunt doen om die doelen
te bereiken. Hoe?

*  Dat kan door bijvoorbeeld deze checklist in te vullen en als leidraad te gebruiken voor het
komende jaar. Bespreek met elkaar wat je voornemens zijn. Doe wat haalbaar is.

*  Je engagement kun je ook delen via de module op Ecokerk.be. https://netrv.be/deel-je-
eigen-7-sprong Vertel wat je al deed, en wat de plannen zijn voor de komende 7 jaar. Zo
wordt #ik7mee een groot, inspirerend trefpunt, met hartverwarmende verhalen over de
zorg voor Gods schepping.

Of verdiep je in de komende wereldwijde klimaatconferenties. 2021 is namelijk een cruciaal
jaar. In Europa moet de Europese Green Deal vertaald worden in een bindende klimaatwet
en tal van afspraken op zowat alle beleidsdomeinen. En in eigen land moeten onze politici de
Green Deal vertalen in een nieuw en samenhangend energie-en klimaatplan. Op mondiaal
vlak is er in oktober de VN-top over biodiversiteit en in november de VN-Klimaattop in
Glasgow, waar landen de eerste keer hun vijfjaarlijkse nieuwe klimaatplannen moeten
indienen. Ecokerk sluit zich alvast aan bij de mobilisatie voor de top in Glasgow, en roept
mee op voor de klimaatmars op 10 oktober 2021.

Wil je meewerken aan acties en doelen in onze St Jacobus parochie? Neem dan contact op met Alice
Snijders aster.snijders2 @gmail.com of stuur een WhatsApp berichtje naar 0636589469 .

Natuurlijk vind je al deze activiteiten binnenkort op de parochie website, op onze Facebook pagina,

op Instagram en in de Parochie Nieuwsbrief. Volg ons en wees welkom om mee te doen.
Voor meer informatie kijk op:

https://laudato-si.nl/

https://netrv.be/ecokerk

https://laudatosiactionplatform.org/

23



Van de vicevoorzitter.....

Geldvragen

U ontvangt nog wel eens een herinnering wat betreft financiéle bijdragen.

Gelukkig reageren veel mensen, die het zich kunnen veroorloven, hier positief op. Zoals
altijd zijn er ook mensen die, die vragen minder prettig vinden. Omdat de kerk niet van de
wind of het geloof alleen kan leven, stellen wij deze vragen. Gelukkig hebben de
afgelopen jaren veel mensen laten blijken te begrijpen dat er ook van parochianen in deze
iets verwacht mag worden. Juist daardoor gaat het steeds beter met ons.

Graag maak ik u deelgenoot van een mail die ik ontving en de reactie die ik daar op
gegeven heb.

Dag Joop,

Ik heb een donatie overgemaakt, maar ik moet wél even iets opmerken. Goed dat jij je
druk maakt om voldoende geld voor de kerk binnen te halen, de enige mogelijkheid om
de 3 gebouwen open te houden.

Maar dit keer; én in de Pelgrim, én nog apart een briefje erbij, is dat niet een beetje veel?
Ik stond zondag met het (collecte)mandje in de hand, het woei en er lagen veel briefjes
van € 5,- in. Dat is meer dan er lang door kerkmensen gegeven is.

Allicht nog niet genoeg, gezien je vraag. Maar van sommige mensen moest ik nu toch
horen, dat er wel erg vaak gevraagd werd.

Bij deze laat ik je dat weten, zoals ik mensen beloofd heb.

Groet en toch een fijne dag.
Antwoord op bovenstaande mail
Hallo .....,

Graag reageer ik op je mail. Allereerst dank voor je bericht. Ik kan immers alleen
reageren op wat ik hoor. Daarom is het goed dat je dit geluid tot mij laat komen.

Wat is nu het geval:

1. Het bisdom heeft ons de suggestie gedaan om samen met alle andere parochies (en
overige kerkgenootschappen) de parochianen om een extra kerkbijdrage te vragen in
verband met Corona. Wij hebben gemeend dit NIET te moeten doen omdat wij geen
inkomsten derven wat betreft de kerkbijdragen. Deze worden goed overgemaakt.

2. Wel zien wij dat de inkomsten uit collectes sterk achterblijven vanwege het feit dat
men de kerk niet kan bezoeken. De vraag is geweest om de inkomsten die wij hierdoor
missen en waarvan het geld dus bij de parochiaan is gebleven, zo mogelijk, alsnog aan
de parochie over te maken. Een aantal leden doen dat overigens al spontaan. WE
VRAGEN DUS NIET OM EEN EXTRA BIJDRAGE, maar om te overwegen datgenen wat

men niet aan de kerk kwijt kon, en dus daardoor in kas hield, alsnog naar de kerk over te
maken.

.



3. Dat laatste is niet zo raar. (Sport)verenigingen in het land hebben massaal wel
contributies of entree gelden (Museumpas, entree gelden sportwedstrijden, etc..)
ontvangen, terwijl de leden daar geen tegenprestatie voor kregen. Dat deden die leden
om hun vereniging of goed doel overeind te houden. Ons verzoek moet je dan ook in het
verlengde hiervan zien.

Ik zou het op prijs stellen dat je deze mail ook doorstuurt naar de mensen die je sprak en in
voorkomende gevallen ons verzoek aan de parochianen uitlegt conform het door mij
ingebrachte.

Nogmaals dank voor je bericht. Het gaf mij de gelegenheid e.e.a. te verduidelijken.
Naschrift voor de parochianen.

In de vorige Pelgrim vroegen wij u om te overwegen collectegelden die u niet kwijt kon
vanwege het feit dat er geen kerkdiensten waren, alsnog aan ons over te maken. Het is immers
geld dat u anders ook aan ons had afgedragen. Veel parochianen hebben hier gehoor aan
gegeven. Mogelijk dat u door vakantie de oproep hebt gemist. Uw bijdrage is nog altijd
welkom op rekening

NL15RABO 0153 1666 65 tnv van Par. St. Jacobus de Meerdere.
Vermeld daarbij: extra collecte

Nog meer suggesties voor geldbestedingen

Het bestuur denkt voortdurend na over nieuwe impulsen die ons samen kerkzijn aangenamer
kunnen maken. Zo zijn we door corona overgeschakeld naar het digitaal uitzenden van
kerkdiensten. Dit gebeurde met groot enthousiasme door, met name, een vrijwilliger die dat
met eigen apparatuur doet. Wij overwegen ook dat te professionaliseren met betere
apparatuur, die door de parochie wordt bekostigd. Het zou ten goede komen aan een betere
en gevarieerdere beeld- en geluidsweergave. Hiermee faciliteren we ook in niet-coronatijd
parochianen die niet in staat zijn naar de kerk te komen. Echter in deze tijd is er steeds meer
behoefte aan opnames van huwelijken, begrafenissen, speciale vieringen als E.H. Communie
etc.. Niet alleen om vast te leggen, maar ook om familie en kennissen die niet in staat zijn
dergelijke vieringen fysiek bij te wonen toch de mogelijkheid te geven de viering bij te wonen.

Via schermen in de kerk kunnen overigens ook bij andere vieringen extra’s in beeld gebracht
worden die een speciale dimensie aan de viering geven.

Het kerkbestuur overweegt een aanschaf van dergelijke apparatuur voor alle drie de
kerklocaties. (U ziet wij zijn helemaal niet bezig met afscheid nemen van een locatie, maar
proberen juist impulsen toe te voegen) Als we dit uitvoeren zijn wij per locatie tussen de
€6000,-- a €7000,— kwijt. Zouden hier sponsoren voor te vinden zijn?, vragen wij ons af. U kunt
ons een signaal afgeven door een bijdrage op onze rekening te storten voor dit doel. Ik beloof
u dat als het niet door gaat wij het geld terugstorten.

Rekening NL15RABO 0153 1666 65 t.n.v. par. Jacobus de Meerdere onder vermelding
MEDIA.

Joop Hassink, Vicevoorzitter pastorie St. Jacobus de Meerere
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In memoriam Ferdinand (Ferry) Fransen

Op 11-07-jl. is een Vriend van het eerste uur overleden, de heer
Ferdinand (Ferry) Fransen. Vanaf de jaren 1970 was hij betrokken
als vriend van de Stichting Behoud Josephkerk.

Op 06-09-2014 bevestigde de heer Fransen bij de feestelijke
afsluiting ven de restauratieperiode het rijksmonumentenbordje
aan de voorgevel van de Joszefkerk.

Tot onze grote vreugde
heeft het Vaticaan het jaar 2021 aangewezen als het Jozefjaar.

De Jozef waarnaar de Jozefkerk is genoemd.

Maar in de geschiedenis kennen we nog een Jozef,
de andere Joszef. Joszef, hij moge vermeerderen,
de zoon van Jacob en Rachel.

Nu heeft de grote Duitse schrijver Thomas Mann T H O /\/\AS

(Nobelprijs) een kolossaal boek geschreven onder

de titel Jonef und seine Bruder. ’ /\/\A N N
Hij is in 1933 begonnen en in exil 1943 voltooid. Hij

was een grote tegenstanders van de nazi’s en JOZEF EN
leefde van 1875 Liibeck tot 1955 Zirich. In de ZIJN BROERS

vijftiger jaren van de vorige eeuw stond deze
Joszef op het lesprogramma van de RK
basisscholen.

Altijd spannende verhalen, zou nu het katholieke
onderwijs aandacht aan besteden? Het boek telt in
het Nederlands 1343 pag., eigenlijk zijn het vier
banden ineen. Deze Joszef is binnen het
Jodendom zeer geliefd maar ook binnen de Islam.
Hij is bekend van de ‘zeven vette jaren en zeven
magere jaren’ Foto's Cecil Arda

Open Monumentendag 2021

Op zaterdag 11 september is de Joszefkerk

als een van de monumenten in Enschede open
voor publiek van 10.00 uur tot 16.00 uur in het
kader van Open Monumentendag.

John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk




goed om te weten

Liberein - Het Florapark

Op dinsdag 7 september om 09:30 uur
beginnen we weer met de vieringen op de
eerste dinsdag van de maand. Na afloop
wordt er koffie gedronken.

Er kwamen vragen vanuit de bewoners van
Het Florapark voor herstart van de vieringen
en Liberein heeft ons toestemming gegeven
voor het gebruik van de zaal.

De stoelindeling in de zaal zullen we ruim op
zetten zodat we ook 1,5 mtr. uit elkaar
kunnen zitten. Als u zich echter niet goed
voelt verzoeken wij u nog even niet te
komen.

Wel hebben we ook besloten een
afwachtende houding aan te nemen en de
vieringen op de derde dinsdag van de
maand nog even niet op te starten. Als er
daaromtrent vragen komen vanuit de
bewoners en naar gelang de opkomst en
behoefte zullen we dat later wel weer in
overweging gaan nemen.

Komt u ook? Werkgroep RK vieringen Het
Florapark

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2022

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door
Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de
achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en

informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te
kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant

en de moppen, puzzels en informatie op de
achterkant geven aan het begin van de dag

Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) is
voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u ons
vinden via het contactformulier op de website
van DPE (www.dp-enschede.nl)

Tevens zijn zij van plan een cursus aan te bieden
‘Sensitieve dienstverlening’ Deze cursus gaat
over wat armoede met mensen doet, zowel
geestelijk lichamelijk maar ook
maatschappelijk.

Cursisten leren wat een goede luisterhouding is
en hoe zij de mensen op een correcte en juiste
wijze kunnen helpen. Ook is er een slimme
verwijzer digitaal om in de veelheid van sociale
verwijzingen de weg te kunnen vinden.
Belangstellenden uit diaconieén en caritas
worden hierbij uitgenodigd zich te melden voo
deelname.

een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en
plezier samengesteld door een uitgebreide
redactie van personeel en vrijwilligers
rondom Klooster Wittem. De opbrengst van
de kalender komt ten goede aan alle
activiteiten die vanuit Klooster Wittem
worden georganiseerd (zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 8.50
De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis,

De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede,
tel. 053-4358337.
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De Maristen
Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165¢, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek
Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne
Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensoor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle

eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De Parochiéle Caritas Instelling Enschede (PCl) staat van oudsher
voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit
betekent, dat de PCl financiéle hulp geeft, of doorverwijst naar
andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u
iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via
onderstaand e-mailadres.

De PCl kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkings-
verband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die
tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCl is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom
vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte
plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de
PCl de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte
is de vermelding “RK PCl St. Jacobus de Meerdere Enschede”
voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCl Caritas
Enschede



www.fritswinter.nl

‘e Vermoeidheid
d e P' | n de Baas

de Baas

Bevrijd jezelf van pijn, angst en vermoeidheid
Oplossingsgericht, praktisch- en bewezen effectief

4
‘.‘

Uw herinnering
is onze zorg.

053 432 19 55 = www.varvikuitvaartzorg.nl
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/ﬁg/\ Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.
Natuurleien - Torenwerk
Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

bijzonder
oede scholen

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.
in Enschede

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17 | Alle informatie over de scholen
vindt u op:

info@leidekkershedrijf-koenders.nl e
www.leidekkershedrijf-koenders.nl

De hovgste tgd voor Mellink SchilAers!
Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk? AANNEMERSBEDRIJF
Mellink Schilders staat met oen vast team NIEUWBOUW

gediplomeerde medewerkers al meer dan

75 jaar voor absoluut vakwerk
VERBOUW

Meer weten?
= Ga naar www.mellinkschilders.nl RENOVATIE
~ of bel direct 053 - 4350779
=~ ONDERHOUD
’L OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.STERS.NL

Mellink Schilders

Sinds 1937

Seinen

geld(t) als de beste

Ir.M. Schefferlaan 49

Erkend 7556 CP Hengelo (ov)
LUl 074-2424862
Adviseur . :
www.seinen-assurantien.nl
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Zaterdag 16 oktober 2021

10.00-12.00 uur
SINT JAN KERK

HAAKSBERGERSTRAAT 251

ONTMOETINGSKERK
HOEK VARVIKSINGEL/DOKTER WAGENAARSTRAAT

Ook dit najaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood
Dankzi) uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Oeganda
kinderen, na Covid-19, weer terug naar school laten gaan

U kunt uw kleding In gesloten plastic zakken Inleveren op de bovenstaande locatie(s)

1) e pime o

] “Een uitvaart
IS meer dan
begraven of

cremeren.”

Uitvaartieider

fottover W2 VIEdehof

UITVAARTVERZORCGING

Vredehof/Flokstra en De Leeuw Bel (053) 538 84 11 www.vredehof.nl
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“Gezondheid!” roepen de muizen in koor, als Kikker ©
op een zonnige dag heel hard niest. Dan piept Martje
muis: “O neee! Je hebt toch niet de kikkerkoorts?” o
Ineens springen alle muizen zenuwachtig door elkaar. °
De kikkerkoorts is besmettelijk. Je gaat ervan niezen

en je wilt maar één ding: de koele vijver inplonzen. ©
De muizen willen niet ziek worden - want zwemmen,
brrr! “Voel je je wel goed, Kik?” vragen ze bezorgd.
“J-jawel,” zegt Kik “Ik-ik-kwatsjoe! Voel me prima.
Een beetje warm. Ik neem even een duik in de vijver,
doei!” De muizen blijven achter. “Zie je wel. Hij hééft
het. En wij krijgen het ook.” Ineens vraagt Marius muis
plechtig het woord. “Vrinden, er is een OPLOSSING!”

o

De kerk is een plek voor gezonden én zieken,

een plek waar je bij een gemeenschap hoort,

waar ieder de anderen ziet als vrienden,
dat is het genezende van Gods woord! P
Want Jezus ging rond om de mense

niet enkel hun kwalen, maar ook hart

Zo leer jij met iedereen te spelen,

niet enkel met knap, rijk en blakend gezond.

Dat is het bijzondere van dokter Jezus f.

Hij kijkt door je heen ... je lichaam, je geest,

en weet wat de oplossing van je probleem is.

Zijn geloof inspireert ons en prikt ons nog steeds!

Uit de Bijbel

Een vriendelijke uitspraak
is een korf vol hohing,
zoet voor de ziel en
gezond voor het lichaan.

-y ‘,

QU2

Spreuken 16,24

o

De muizen gaan in een kring om Marius heen staan.

“Ik heb het op televisie gezien. We moeten allemaal een
PRIK. Of twee! Daarna word je niet meer ziek.” Dat is
topnieuws! “Waar kunnen we de PRIK halen?”, “Mag ik
er ook twee??”, klinkt het door elkaar. Marius wijst vier
muizen aan om alles te organiseren. Zij snellen weg naar
de keuken en even later klinkt een klotsend geluid.
Twee vrienden rollen een fles sinas voor zich uit, de
derde draagt een teiltje, de vierde een heleboel rietjes.
Samen gieten ze de fles leeg en dan mag elke muis naar
hartenlust prik nemen. “Heerlijk!” roepen ze “lk voel me
stukken gezonder!!” Als Kik terugkomt, is er geen prik
meer over. Maar ach, hij voelt zich alweer Kiklekker.

P
T5=i® Toksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



