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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing 
woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Contact Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB Haaksbergen
secretariaat@franciscusparochie.nl
053-5743929
Bank: NL87RABO 0118098802
Di t/m do open van 9.30-11.00
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
• Pastoor: P. Kuipers 06-81274995
 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
• Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866
 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
•  Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833
 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
• Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os
 06-13646717
 j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
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Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Wij zijn op zoek naar mensen die zich willen inzetten op een manier die bij hen past.

Zien en gezien worden 

Uitnodiging om 
mee te praten

Uitnodiging 
Religieus Erfgoed 
Haaksbergen
Op 16 april (10.30–12.00) organiseert 
de Historische Kring Haaksbergen een 
bijeenkomst over de toekomst van religieus 
erfgoed in Haaksbergen. 
Door ontkerkelijking verliezen 
kerkgebouwen hun functie. Hoe kunnen we 
deze gebouwen met hun cultuurhistorische 
waarde behouden en herbestemmen?
Erfgoedadviseur Mireille Dosker verzorgt 
een presentatie over kansen, knelpunten en 
praktijkvoorbeelden.
Aanmelden via: info@
historischekringhaaksbergen.nl

Jesus Christ Superstar 
Muzikale 
bezinningsavond

Oecumenische stiltevieringen 
Franciscusparochie

Retraite in de 
Goede Week 
Ontmoeten en Verdiepen
In de Goede Week ontmoeten mannen 
elkaar al jarenlang in het klooster van de 
Zusters Franciscanessen in Denekamp voor 
vier dagen van bezinning, stilte en gesprek. 
We nemen deel aan de liturgische vieringen 
van de Goede Week en wisselen ervaringen 
uit rond spiritualiteit, medemenselijkheid en 
persoonlijke levensvragen.

Datum: woensdag 1 april (17.00 uur) t/m 
zaterdag 4 april 2026 (na het ontbijt)
Thema’s 2026:
•  Bidden als spirituele activiteit (inleider: 

pastor Zegveld)
•  Medemenselijkheid in een 

individualiserende wereld
Kosten: ca. € 375 (vol pension)
Informatie en aanmelding 
(vóór 15 maart 2026):
Aad van der Lugt – 06-20416953 – 
aadvanderlugt@gmail.com
Bob Niers – 06-24457475 – 
niersb@gmail.com 

Beide zijn niet 
vanzelfsprekend 

voor de man in 
het evangelie 
van komende 
zondag (Johannes 
9, 1-41), die 

blind vanaf zijn 
geboorte zijn dagen 

in de marge van de samenleving bedelend 
doorbrengt. Wat kan hij anders?

Tot hij gezien wordt: het oog dat zijn hart 
ziet doet zijn ogen openen! Het is Jezus 
die hem in het voorbijgaan ziet, die hem het 
levenslicht in de ogen geeft.
Dit verhaal wil ons uitnodigen om ons tot 
Jezus te keren, tot Hem die zichzelf ‘het 

Licht van de wereld’ noemt. Het geloof, 
zo laat Jezus met zijn genezing van de 
blinde man zien,  kan ons tot een helder 
zien leiden, het kan ons tot inzicht brengen 
in de vragen die ons dagelijks leven aan 
ons stelt. Want zijn wij in zekere zin niet 
allemaal ‘blind vanaf onze geboorte’? We 
zien onze blinde vlekken niet, we zijn blind 
voor onze schaduwkanten. Het evangelie 
van komende zondag roept ons op om met 
nieuwe ogen naar ons leven en ons bestaan 
te kijken. Soms hebben we daarvoor 
Iemand nodig die je ziet in het voorbijgaan, 
iemand die je liefdevol aankijkt en je helpt 
je weg naar het licht te (her)vinden. Dat wij 
zo iemand mogen ontmoeten, dat wij zo 
iemand mogen zijn.

José van den Bosch-van Os, 
pastoraal werkster

Zaterdag 14 maart
16.15 Saalmerink
Communieviering
E. Veltkamp

Zaterdag 14 maart
18.30 Bonifatius
Woord- en Communie viering
F. Asbroek 
Bonifatiuskoor

Zondag 15 maart
9.30 Pancratius
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratiuskoor

Woensdag 18 maart
9.30 Pancratius
Eucharistieviering “Marktmis”
W. Rekveld 

Donderdag 19 maart
9.00 Bonifatius
Eucharistieviering “Lauden”
W. Rekveld 

Vrijdag 13 maart 
12.00-12.10 Protestantse kerk
Coventrygebed
Vrede & verzoening

Dinsdag 24 maart
20.00 uur Bonifatius
Jesus Christ Superstar
Door Studio 65

Uitgebreide informatie over alle 
activiteiten-lezingen en vieringen 

op  www.rkzuidoosttwente.nl

Samen in gesprek over nieuwe ideeën en de 
toekomst van de dorpsgemeenschap. 
We horen graag wat er speelt, welke kansen 
jullie zien en welke aandachtspunten er zijn.
Iedereen is welkom om mee te denken.
Planning
Locatie: Pancratius 
• 17-03-2025
• 19.30 uur
Locatie: Boekelo
• 31-03-2025
• 19.30 uur
Locatie: Bonifatius
• 21-04-2025
• 19.30 uur

Op dinsdag 24 maart 2026 om 20.00 
uur brengt Studio 65 in de Heilige 
Bonifatiuskerk in Haaksbergen 
verschillende liederen uit de rockopera 
Jesus Christ Superstar.
Tussen de muziek door worden 
teksten ter bezinning gedeeld rond het 
lijdensverhaal van Jezus.
•  Bonifatiuskerk, Veldmaterstraat 

Laten we ons in deze onrustige tijd regeren 
door de angst of kunnen, willen, moeten, 
zullen we onverschrokken zijn? 
We overwegen deze vragen in de viering aan 
de hand van teksten uit de Bijbel en werken 
uit de kunst. 

Elke woensdagavond t/m 1 april van 19.00 
tot 19.30 uur
•  18 maart in de Pancratiuskerk 

Haaksbergen
•  25 maart in het Johanneskerkje Twekkelo
•  1 april in de Protestantse Kerk 

Haaksbergen

1. Tuin- en kerkhofonderhoud ��
  Heb jij groene vingers? En lijkt het jou mooi om tuin en kerkhof netjes te houden?

Neem dan contact op met Chris Deursen 06-30934200

2. Bloemen &  bloemschikken ��
  Ben je creatief? En lijkt het je leuk om door het hele jaar heen de kerk te voorzien 

van mooie bloemstukken?
Neem dan contact op met Jos Wetzelaer 06-36298990
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.

Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

POSTKAMER HET SAALMERINK

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO

4e zondag Veertigdagentijd
1Samuel 16,1b. 6-7.10-13a Ps.23 Efeziers 5,8-14 Johannes 9,1-41 of 9,1.6-9.13-17.34-38

Weekend: 4e Zondag van de Veertigdagentijd

Zondag 15 maart 9.30 uur: 
Eucharistieviering
mmv Spirit
Voorganger pastor C.Pikkemaat

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Alfons Lansink: Jan Ottink.

Intenties weekend:
Marie en Johan Lansink.

Vieringen door de week:
Dinsdag 17 maart 9.00 uur: geen viering

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is geopend op 
dinsdag en zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur en tijdens de weekendviering.

De parochiewebsite is: 
www.rktwentecentraal.nl
Hierop kunt u informatie vinden over 
onze parochie. Ons emailadres is: 
st.isidorushoeve1@gmail.com
Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder 
telefoonnummer: 074-3492212.
Email: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:
Daarvoor kunt u bellen naar:
pastoor J. Jansen 06 46907233 
(maandag niet bereikbaar) of
pastor J.Keuben 06 37087087 
(maandagavond en zaterdag overdag 
niet bereikbaar).

ZONDAG 15 MAART 9.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
PANCRATIUSKOOR
Celebrant: Willy Rekveld. Lectrice: Elles 
Veltkamp. 
Acoliet: Jeroen Hofhuis. Koster: Stef te 
Bogt. Camera: Henk Abbink.
JAARGEDACHTENIS: Herman Belshof
MISINTENTIES: Marietje TerHürne-
Wegdam. Els Kleijsen-Kamphuis. 
Siny Heerink-Steggink. Ouders Somhorst-

Geesink en overleden kinderen 
en kleinkinderen, ouders Belshof-
Bossewinkel. Overleden kinderen en 
Kleinkinderen.
  
WOENSDAG 18 MAART 9:30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING “MARKTMIS” 
Voorganger: Pastor Willy Rekveld. Na 
afloop van de viering hebt u in de kerk de 
gelegenheid om een kopje koffie of thee 
te gebruiken.

ZONDAG 15 MAART: GEEN VIERING
U bent van harte welkom in een van onze 
andere kerken
Eerstvolgende viering is Zondag 5 April – 
Eerste Paasdag 

MEDEDELINGEN
• �Gebedsintenties kunt u opgeven bij 

Herman Vossebeld, of via een briefje in 
de brievenbus van de Pastorie.

 
ZATERDAG 14 MAART 16.15 UUR: COMMUNIEVIERING
VOORGANGER: ELLES VELTKAMP 

ZATERDAG 14 MAART EN ZONDAG 15 
MAART: GEEN VIERING IN DE KERK IN 
BUURSE.
U bent van harte welkom in één van onze 
andere kerken.

GOEDE VRIJDAG 3 APRIL 2026 OM 19.00 
UUR TWENTSE PASSION IN BUURSE
Met medewerking van het Pablokoor 

Haaksbergen, Allegro-koor Buurse en het 
orkest van Crescendo Buurse.

MEDEDELINGEN:  
• �Intenties kunt u opgeven via de 

telefoon 06-30973913, e-mail buurse@
franciscusparochie.nl of via een briefje 
in de brievenbus van de Pastorie. 

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Veertigdagentijd 
Achter in de kerk staan in de Veertigdagentijd de groene bussen in verband met de 
jaarlijkse Vastenactie.
Mariakapellen 
Dagelijks open van 9.00–17.00 uur voor gebed of het aansteken van een kaarsje.
Voedselbank 
Houdbare levensmiddelen kunt u afgeven in de Mariakapel of achter in de kerk.
Zeg het met bloemen 
Iemand verrassen met een bloemetje? Laat naam, adres en reden achter in de bus 
in de kerk.
Weggeefkast 
In de Mariakapel van de Pancratiuskerk staat een Caritas-weggeefkast met 
hygiëneproducten, gratis voor wie het nodig heeft.
Ziekenbezoek 
Regelmatig horen wij: “Ik was ziek en niemand wist het.” Door privacywetgeving 
krijgt de parochie dit niet automatisch door. Wilt u bezoek, meld dit dan bij het 
parochiesecretariaat
Secretariaat Franciscus Parochie -Veldmaterstraat 61
Dinsdag tot en met donderdag van 10.00-12.00 
053-5743929 of 06-26712444 
secretariaat@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 14 MAART 18.30 UUR: 
WOORD- EN COMMUNNIEVIERING 
M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR
Voorganger: Fred Asbroek. Lector: Gerrit 
de Munnik. Processiekruisdrager Jos 
Westendorp.
Kosters: Nico van Rooijen en Jeanette 
Canterburg; Camera: Gerard Vaanhold 
JAARGEDACHTENIS: Hennie Westendorp 
(Veldmaterstraat); Henk ten Hoopen 
(Hengelosestraat)  GEBEDSINTENTIES: 
Fortunato di Franco; Martin van der Kuil 
(i.v./m. geboortedag 14 maart)

DONDERDAG 19 MAART 9.00 UUR: 
FEESTDAG VAN DE HEILIGE JOZEF 
EUCHARISTIEVIERING OP DE DERDE 
DONDERDAG VAN DE MAAND
Celebrant: pastor Willy Rekveld. Koster: 
Tine Westendorp; Camera: Gerrit 
Menkehorst. De intenties van afgelopen 
zondag worden ook in deze H. Mis 
gelezen. 
Na afloop koffie of thee in de grote zaal 

van de pastorie. 
In deze viering zal het icoon van de 
Heilige Lioba, gemaakt door Tine 
Westendorp, ingezegend worden

PELGRIMS VAN HOOP
Ook dit jaar zijn er verschillende 
pelgrimages en bedevaarten vanuit 
onze parochie en het bisdom.

Amsterdam – Stille Omgang
21 maart 
Eucharistieviering in de Co-kathedraal 
/ Basiliek St. Nicolaas (tegenover 
Centraal Station), gevolgd door de 
Stille Omgang – “Het Mirakel van 
Amsterdam”. 
Vervoer op eigen gelegenheid.

Lourdes
24 april – 2 mei 
Ongeveer 35 pelgrims uit de parochies 
van Zuid-Oost Twente gaan per bus 
naar Lourdes.

Dokkum – Bonifatiusbron 100 jaar
31 mei – 14.00 uur 
Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel 
met kardinaal Eijk. 
Vooraf processie met de relieken van 

Bonifatius en Titus Brandsma.

Zwillbrock
6 september 
Fietstocht vanaf de Bonifatiuskerk. 
Om 15.00 uur plechtig Lof in het 
Franciscuskerkje.

Kevelaer
12 september – Haaksbergse 
processie 
Fietsers vertrekken 11 september. 
Vanaf de Bonifatiuskerk vertrekt ook 
een bus.

10 oktober – Regionaal Kevelaarslof 
In de Bonifatiuskerk.
Nadere informatie volgt.

Vragen of informatie over 
bovenstaande?
Jos Westendorp 
joswestendorp@home.nl
06-15439308 

PAROCHIE MEDEDELINGEN
DRINGENDE OPROEP – 
PALMZONDAG 
Voor Palmzondag (29 maart) zoeken 
wij buxustakjes (palmtakken). 
Heeft u takjes beschikbaar? 
Contact: Jos Westendorp
BELANGRIJK – PAROCHIEKERKHOF 
Nabestaanden wordt dringend 
verzocht de kerststukken van de 
graven op te halen.
GEZOCHT 
Misdienaars-acolieten (ook oud-

acolieten zijn welkom)
PASEN 2026 
Paaszaterdag – 4 april, 19.00 uur 
Eerste Paasdag (Hoogmis) – 5 april, 
11.00 uur
ACTIVITEITEN 
24 maart 20.00 
Jesus Christ Superstar–Studio ’65
12 april 9.30 
Familie-Eucharistieviering
14 april 19.30 
Vrijwilligersavond

Zondag Laetare 
(verheugt u, weest blij)
Naam van de vierde zondag van 
de veertigdagentijd (vastentijd). 
Vroeger bekend als midvasten. Het 
woord komt van het Gregoriaanse 
openingsgezang van deze zondag. 
De Introitus van deze mis begint met 
het woord “Laetare”. De liturgische 
kleur van de gewaden van de priester 
die voorgaat in de Eucharistie 
op deze zondag is officieel roze. 
Echter de meester parochies en/of 
priesters beschikken niet over een 

roze cazuivel, derhalve wordt evenals 
tijdens de hele veertigdagentijd de 
paarse kleur gebruikt. Op deze dag 
wijdt de paus de Gouden Roos. Deze 
roos van goud is het zinnebeeld van 
Christus. Deze roos wordt door de 
paus aan personen, corporaties, 
landen of steden geschonken en 
symboliseert de deugden die de 
overheid dient te bezitten.
Ten tijde van de Golfoorlog (1991) 
werden de Carnavalsoptochten veelal 
afgelast. In veel plaatsen werden ze 
alsnog gehouden op deze zondag, 
zondag Laetare.H. MARCELLINUS BOEKELO


