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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing 
woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Contact Franciscusparochie
Veldmaterstraat 61
7481 AB Haaksbergen
secretariaat@franciscusparochie.nl
053-5743929
Bank: NL87RABO 0118098802
Di t/m do open van 9.30-11.00
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
• Pastoor: P. Kuipers 06-81274995
 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
• Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866
 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
•  Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833
 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
• Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os
 06-13646717
 j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
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Smaakmakers zijn

Zondag 8 februari
10.30 Bonifatius
Eucharistieviering-Familieviering 
en Vormselviering 
P. Kuipers
Pablokoor

Zondag 8 februari
10.30 Bonifatius
Kinderkerk in de Pastorie
L. Wolferink en E. Diepenmaat 

Woensdag 11 februari 
9.30 Pancratius
Communieviering “Marktmis”
E. Veltkamp

Donderdag 12 februari
9.00 Bonifatius
Lauden
B. Broekhuis 

Vrijdag 6 februari
16.15 Saalmerink
PKN

Vrijdag 6 februari 
12.00-12.10 Protestantse kerk
Coventrygebed
Vrede & verzoening

Dinsdag 24 maart
20.00 uur Bonifatius
Jesus Christ Superstar
Door Studio 65

Uitgebreide informatie over alle 
activiteiten-lezingen en vieringen 

op  www.rkzuidoosttwente.nl

Dank aan Marjan, welkom aan Johan Kinderkerk
Kinderen van de 

lage, en midden/
bovenbouw van 
de basisschool 
beginnen 
samen aan de 
kinderviering, 

we gaan later uit 
elkaar voor een eigen 

programma. 
Op hun eigen niveau gaan de kinderen met 
het Bijbelverhaal bezig.
Locatie Bonifatiuskerk in de Veldmaat
Aanvang 9.30

Overzicht data 
8 februari (vormselviering-tevens 
kinderkerk)
8 maart
29 maart (Palmpasen) 
10 mei (viering Eerste heilige Communie)
14 juni (terugkomviering Eerste Communie)

Zondagmiddag-
groep Haaksbergen

Retraite in de Goede 
Week – Ontmoeten 
en Verdiepen

De afgelopen maand hebben we kunnen zien hoe snel de 
situatie in de wereld kan veranderen. De inval van de Verenigde 
Staten in Venezuela, de aanspraak van president Trump 
op Groenland, zijn laatdunkende houding ten opzichte van 
Europa en de oplopende spanning in het Midden-Oosten 
zorgen voor wereldwijde instabiliteit en onzekerheid. Gelukkig 
zijn er ook mensen die zich niet bij de feiten neerleggen en 
die hun stem verheffen tegen onrecht. Denk maar eens aan 
de vele demonstranten in Iran die protesteren tegen het 
regime of de mensen die in Amerika de straat opgaan en zich 
uitspreken tegen het gewelddadige en dodelijke optreden van 
de immigratiepolitie. Je vraagt je soms af waar ze de moed 
vandaan halen. 
Maar die kracht en moed hebben we zelf ook in huis. We hoeven 

helemaal niet zo ver te zoeken. We moeten 
het misschien alleen weer even voor de 
dag halen en ons er bewust van worden. 
In het evangelie van komende zondag zegt 
Jezus: Jullie zijn het zout der aarde. Jullie 
zijn het licht der wereld (Mt. 5, 13-14). In 
deze woorden ligt een diepe boodschap 
voor ons vandaag: we zijn geroepen om het 
leven te bewaren, hoop te brengen en Gods 
liefde zichtbaar te maken in een wereld vol 
onzekerheid. 

Te midden van alle onrust in de wereld roept 
Jezus ons niet terug naar passiviteit, maar 
juist tot actieve betrokkenheid: zout dat 
bederf tegenhoudt en smaak geeft, licht 
dat duisternis doorbreekt. In een wereld 
die verscheurd wordt door haat, conflict en 
angst moeten we als kerk een plaats zijn 
waar vrede, verzoening en hoop concreet 
worden. 
Zo kunnen wij – als mensen van goede wil – 
getuigen van Gods liefde in woord én daad. 
Want waar zout en licht samenkomen, 
groeit de hoop op toekomst en leven. 

Na vele jaren inzet heeft Marjan Lentink 
afscheid genomen als voorzitster van het 
Pancratiuskoor. Marjan begon in 2011 
als secretaresse en werd in 2018 onze 
voorzitster. Deze taak vervulde zij tot 2026 
met grote betrokkenheid en inzet. “In al 
die jaren was zij betrokken en toegewijd, 
een vertrouwd gezicht van en voor het 
Pancratiuskoor.” Gelukkig blijft Marjan 
wel lid van het koor. We nemen dus geen 
afscheid van haar, maar alleen van haar 
voorzittersrol. Het voorzitterschap is 
inmiddels in goede handen bij Johan 
Brunink. Johan is sinds 2016 bij het koor 
betrokken en neemt na tien jaar enthousiast 
de hamer over. 

Marjan, dank je wel voor alles wat je voor 
ons hebt betekend. Johan, veel succes en 
plezier! (JB)

Een partner verliezen verandert 
je leven ingrijpend. Dingen die je 
samendeed, vallen weg en het 
dagelijkse ritme verandert. Op zulke 
momenten kan het lastig zijn om 
activiteiten alleen te ondernemen.

De zondagmiddaggroep voor 
alleenstaanden biedt steun, contact 
en herkenning. Je ontmoet mensen 
met vergelijkbare ervaringen. 
Samen praten, luisteren, iets 
ondernemen en nieuwe plannen 
maken geeft houvast en kan nieuwe 
vriendschappen opleveren. 

De bijeenkomsten zijn meestal op 
de laatste zondag van de maand 
om 14.00 uur in het Ariënshuis, 
in de gemeenschapsruimte van 
de Bonifatiusparochie aan de 
Veldstraat.
25-01-2026 Nieuwjaarsborrel
22-02-2026  Gerard Vaanhold, we 

laten ons verrassen
29-03-2026 Paasbakje Maken
26-04-2026  Borreltje op 

Koningsdag
14-05-2026 Hemelvaartsdag
28-06-2026 Spelletjes
30-08-2026  Marry Verhagen en 

Anja Bosman vertellen 
over Rome

27-09-2026 Broodje René
25-10-2026 Bingo
13-12-2026 Dobbelspel

Inlichting kunt u vragen bij: 
Joke Poodt 06-42583891
Bernadie Broekhuis 06-12438154

In de Goede Week ontmoeten mannen el-
kaar al jarenlang in het klooster van de Zus-
ters Franciscanessen in Denekamp voor vier 
dagen van bezinning, stilte en gesprek. We 
nemen deel aan de liturgische vieringen van 
de Goede Week en wisselen ervaringen uit 
rond spiritualiteit, medemenselijkheid en 
persoonlijke levensvragen.

Datum: woensdag 1 april (17.00 uur) t/m za-
terdag 4 april 2026 (na het ontbijt)
Thema’s 2026:
•  Bidden als spirituele activiteit (inleider: 

pastor Zegveld)
•  Medemenselijkheid in een individualiseren-

de wereld
Kosten: ca. € 375 (vol pension)
Informatie en aanmelding 
(vóór 15 maart 2026):
Aad van der Lugt – 06-20416953 – 
aadvanderlugt@gmail.com
Bob Niers – 06-24457475 – 
niersb@gmail.com
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.

Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

POSTKAMER HET SAALMERINK

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
5e zondag door het jaar

H. MARCELLINUS BOEKELO

Weekend: 5e Zondag door het jaar

Zaterdag 7 februari 19.00 uur 
Eucharistieviering mmv Dames en 
Herenkoor
Voorganger pastoor J.Jansen

Intentie weekend:
Harrie Wielens

Vieringen door de week:
Dinsdag 10 februari 9.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger pastoor J.Jansen

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is geopend op 
dinsdag en zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur en tijdens de weekendviering.

De parochiewebsite is: 
www.dedrieeenheid.nl. Hierop kunt u 
informatie vinden over onze parochie. 
Ons emailadres is: 
st.isidorushoeve1@gmail.com
Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder 
telefoonnummer 074-3492212.
Email: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is:
Daarvoor kunt u bellen naar:

Pastoor J.Jansen 06-46907233 
(maandag niet bereikbaar) of
Pastor J.Keuben 06-37087087 
(maandagavond en zaterdag overdag 
niet bereikbaar).

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Mariakapellen
Dagelijks open van 9.00–17.00 voor gebed of het aansteken van een kaarsje.
Voedselbank
Breng houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Enschede–Haaksbergen 
naar de Mariakapel of achter in de kerk tijdens vieringen.
Zeg het met bloemen
Iemand een bloemetje gunnen? Laat naam, adres en reden achter in de bus achter 
in de kerk.
Weggeefkast
In de Mariakapel van de Pancratius kerk vindt u een Caritas-weggeefkast met 
hygiëneproducten. Wie het nodig heeft, mag gratis wat meenemen.
Ziekenbezoek
Regelmatig horen wij: “Ik was ziek en niemand wist het.” Door privacywetgeving 
krijgt de parochie dit niet automatisch door. Wilt u bezoek, meld dit dan bij het 
parochiesecretariaat
Secretariaat Franciscus Parochie -Veldmaterstraat 61
Maandag tot en met donderdag van 10.00-12.00 uur. 
053-5743929 of 06-26712444. secretariaat@franciscusparochie.nl

ZONDAG 8 FEBRUARI: GEEN VIERING 

  WOENSDAG 11 FEBRUARI 9:30 UUR 
COMMUNIEVIERING ‘MARKTMIS’
Voorganger: Elles Veltkamp. Na afloop 
GEZELLIG SAMEN KOFFIEDRINKEN IN DE 
KERK! 

MEDEDELINGEN 
•  Na zondagmorgenviering is er 

gelegenheid om gezellig te blijven 
koffi edrinken en na te praten. Voor de 
kinderen is er ranja en wat lekkers. 

•  Misintenties doorgeven kan per 
mail, maar u kunt ook bij de pastorie 
langskomen, de koffi e staat klaar 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 18.30 UUR: GEEN 
VIERING

ZONDAG 8 FEBRUARI 10.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING, TEVENS 
FAMILIEVIERING EN VORMSELVIERING 
M.M.V. HET PABLOKOOR
Celebrant en vormheer pastoor Patrick 
Kuipers. Lector Bernardie Broekhuis. 
Acolieten Marieke Wildenborg en Miriam 
Geisbach
Processiekruisdrager: Theo de Vries; 
Ceremoniarus Jos Westendorp
Kosters: Nico van Rooijen en Jeanette 
Canterburg; Cameraman Rudie Dwar
Fotograaf Gerard Vaanhold 
JAARGEDACHTENIS: Gerrit en Graddy 
Hendriks-Hannink; Aloys Aellerinck; 
Hennie Broekhuis GEBEDSINTENTIES: 
Dine Witbreuk; Overleden familie 
Broekhuis-Drietelaar; Marie Hollink-
Wielens (i.v.m. geboortedag 3 februari); 
Gerda, Annelies, Marianne en Niels; en 
we bidden voor een zieke opa Fortunato 
di Franco, opa van vormeling Rosella 
Klumper;

ER IS TEVENS KINDERKERK IN DE GROTE 
ZAAL VAN DE PASTORIE 
O.l.v. Lieke Wolferink en Eva Diepenmaat.

DONDERDAG 12 FEBRUARI OM 9.00 UUR: 
LAUDEN
Voorganger: Bernardie Broekhuis; 
Koster: Tine Westendorp; Camera: Gerrit 
Menkehorst. 
De intenties van afgelopen zondag 
worden ook in deze Lauden gelezen.
Na afloop koffi edrinken in de pastorie. 

MEDEDELINGEN:
•  Wij zoeken dringend misdienaars 

/ acolieten (ook oud acolieten zijn 
welkom) info Jos Westendorp 06 154 39 
308 e: joswestendorp@home.nl;

•  De eerst volgende Familieviering/ 
Eucharistieviering is op zondag 8 maart 
om 09.30 uur.  

•  De maand januari stond in het teken 
van de aktie Kerkbalans. Mocht de 
retourenvelop niet bij u zijn opgehaald, 
wilt u deze dan deponeren in de 
brievenbus van de pastorie. 

Voor vragen à Gerrit de Munnik – 06-
22469622 anneengerrit@gmail.com 

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61
7481 AB  Haaksbergen
Secretariaat: tel 053-5721419 
bonifatius@franciscusparochie.nl
Banknummer Bonifatius: NL60RABO 
0118001027. 

Een spotlicht op de icoon van Franciscus in Bonifatiuskerk

EERSTVOLGENDE VIERING IS OP ZONDAG 1 MAART OM 10.00 UUR

•  Gebedsintenties kunt u opgeven bij Herman Vossebeld, of via een briefje in de 
brievenbus van de Pastorie. 

ZATERDAG 14 FEBRUARI 16.15 UUR WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Voorganger: Laurens Lenderink

 ZATERDAG 7 FEBRUARI EN ZONDAG 8 
FEBRUARI: GEEN VIERING IN DE KERK IN 
BUURSE.
U bent van harte welkom in één van onze 
andere kerken.

MEDEDELINGEN:  
•  Intenties kunt u opgeven via de 

telefoon 06-30973913 - buurse@
franciscusparochie.nl of via een briefje 
in de brievenbus van de Pastorie. 

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Wij zijn op zoek naar mensen die zich 
willen inzetten op een manier die bij hen 
past.
Er zijn twee beschikbare functie vrij

1. Tuin- en kerkhofonderhoud
Vind je het fi jn om buiten bezig te zijn? 
Help mee met het onderhouden van de 
tuin en het kerkhof: snoeien, verzorgen 
en netjes houden van een plek van rust 
en respect.

2. Bloemen & bloemschikken
Ben je creatief met bloemen? Dan 
kun je bloemstukken en schikkingen 
maken voor in de kerk en bij bijzondere 
momenten door het jaar heen.

Of je nu graag praktisch bezig bent of 
juist creatief:

Jouw inzet maakt verschil.
• Je kiest zelf wat bij je past
• Eén keer of regelmatig, alles in overleg
•  Ervaring is welkom, enthousiasme nog 

belangrijker

Lijkt het je mooi om mee te doen? Je 
bent van harte welkom!

Meer informatie of aanmelden: via
Jos Wetzelaer 06-36298990 of mail: 
jgwetzelaer54@gmail.com (bloemen)
Chris Deursen 06-30934200 of mail 
c.deursen@live.nl (tuinonderhoud)

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Paus Leo XIV heeft 10 januari jl. een 
speciaal jubileumjaar geopend ter 
gelegenheid van de achthonderdste 
verjaardag van het overlijden van 
de H. Franciscus van Assisi. Deze 
herdenking, die tot 10 januari 2027 
zal duren, wordt door de Heilige Stoel 
voorgesteld als een tijd van genade 
en spirituele vernieuwing voor de 
universele Kerk.

Franciscus van Assisi is de naamgever 
sinds 2009 van de fusieparochie in 
Haaksbergen-Buurse-Boekelo en 
Veldmaat. Vandaar dat we op de icoon 
in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk 
extra in de spot zetten. De icoon is 
gemaakt door oud parochiaan Thea 
Borkes.

De paus stelt ook een gebed voor 
waarin Franciscus wordt aangeroepen 
als voorspreker opdat christenen 
“vredestichters” en “getuigen” mogen 
worden.

Het gebed vraagt om de moed om 
bruggen te bouwen waar de wereld 
grenzen opwerpt en herinnert eraan dat 
ware verzoening alle muren neerhaalt. 

Laten we ons, in deze tijd van 
toenemende onzekerheid op het 
wereldtoneel, van harte aansluiten 

bij dit gebed van paus Leo XIV en op 
voorspraak van de heilige Franciscus 
bidden:

Sint Franciscus, onze broeder,
jij die achthonderd jaar geleden
in vrede zuster Dood tegemoet ging,
bid voor ons bij de Heer.

Je herkende ware vrede
in het kruisbeeld van San Damiano,
leer ons de bron van alle 
verzoening te zoeken
in Hem die elke muur afbreekt.

Jij die, ongewapend,
de grenzen van oorlog en 
misverstanden
bent overgegaan,
geef ons de moed om 
bruggen te bouwen,
daar waar de wereld grenzen opwerpt.

In deze tijd,
geteisterd door 
confl icten en verdeeldheid,
spreek voor ons ten beste
opdat wij vredestichters 
kunnen worden:
ongewapende en 
ontwapenende getuigen
van de vrede die van Christus komt.

Amen


