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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing 
woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen, 
telefoon: 053-574 39 29.
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 
uur. Buiten openingstijden kunt u luisteren naar 
een antwoordband. 
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
•  Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)
•  Parochievicaris Willy Rekveld

t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os
t:  06 136 64 717
e: j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
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Bij Jesaja 66,10–14c (eerste lezing zondag 6 juli)

God als Moeder?

Zaterdag 5 juli
18.30 Bonifatius
Woord- en Communieviering  
B. Broekhuis
Bonifatiuskoor

Zondag 6 juli
10.00 Marcellinus
Gebedsviering
Annie Bellers en Marion Reinderink 
Marcellinuskoor 

Zondag 6 juli
9.30 Pancratius 
Eucharistieviering  
W. Rekveld
Pancratiuskoor

Woensdag 9 juli
9.30 Pancratius
Marktmis
Elles Veltkamp
Donderdag 10 juli 
9.00 Bonifatius
Lauden
G. de Munnik

Vrijdag 11 juli
12.00-12.10 Protestantse kerk
Coventrygebed
Vrede & verzoening

Zaterdag 12 juli
16.15 Saalmerink
Woord- en Communieviering
Voorganger: PKN

Zaterdag 6 september
19.00 Installatieviering 
H. Maria Geboortekerk Losser

Zondag 21 september
11.00 Feestelijke viering 25-jarig 
priesterjubileum 
H. Jacobuskerk Enschede

Toekomst voor katholiek leven in Buurse

Zeg het met kleur

Aanmelding
vormselproject 
2025-2026

Je wilt je zoon of 
dochter wat mee-

geven? Het ver-
haal van Jezus 
als inspiratie-
bron voor het 
leven? Nor-
men en waar-

den? Goed 
zijn voor jezelf, 

maar ook voor een 
ander? Gevoel voor 

rechtvaardigheid? Openheid, eerlijkheid, ge-
voel voor wat heilig is? Een gemeenschap, 
waarin je je geloof kunt beleven en uiten en 
onderzoeken? Samen met andere tieners, 
ouders, vrijwilligers en pastores… Dan kun 
jij je zoon of dochter mee laten doen met 
het Vormselproject.

In een wereld 
waar we vaak 

gewend zijn 
om over 
God te spre-
ken als Va-
der, klinkt 
de eerste 

lezing van 
zondag 6 juli uit 

Jesaja 66 verrassend anders. Daar wordt 
God namelijk in vrouwelijke termen voorge-
steld: als een moeder die haar kind voedt, 
troost en op schoot neemt. “Jullie zullen 
drinken, gedragen worden op de heup, ver-
troeteld op haar schoot” – het zijn beelden 
van diepe zorg en nabijheid.
Voor wie vertrouwd is met het geloof, is dit 
een uitnodiging om onze beelden van God 
te verbreden. God is niet alleen de vaderfi -

guur uit onze gebeden, maar ook een bron 
van tederheid en troost, die we mogen ver-
gelijken met een moeder. Dat beeld kan 
bijzonder troostrijk zijn, zeker in tijden van 
verlies, onzekerheid of verwarring.

Voor mensen die niet (meer) vertrouwd zijn 
met geloofstaal, biedt deze tekst iets uni-
verseels: het verlangen naar geborgenheid. 
Iedereen kent momenten waarop je zou 
willen dat iemand je vasthoudt, je verdriet 
ziet, je weer tot rust brengt. Jesaja schildert 
precies zo’n ervaring – in het groot. Hij zegt: 
zo is het als je je verbonden weet met iets 
dat groter is dan jijzelf, iets wat je draagt, 
voedt en bij je blijft, zoals een moeder bij 
haar kind.

Of je nu gelooft of zoekt, of beide, deze 
oude woorden blijven spreken. Ze zeggen: 
er is een liefde in de wereld die lijkt op moe-
derliefde – zacht, sterk en dichtbij. En daar 
mag je je aan toevertrouwen.

Frank de Heus, pastoraal werker

Misschien heeft u er nooit bij stilgestaan: 
kleuren hebben in onze kerk een beteke-
nis. Vaak worden kleuren gekozen volgens 
een herkenbaar patroon, maar soms ook 
aan ‘mode onderhevig’. Enkele jaren gele-
den organiseerde het Museum Bussema-
kershuis in Borne een tentoonstelling over 
liturgische kleding. ‘Geloven in mode’ was 
de uitdagende titel. In onze Bonifatiuskerk 
verzorgde koster Jos Westendorp in het 
afgelopen jubileumjaar een tentoonstelling 
met lokaal materiaal. 

De liturgische kleding in de katholieke kerk 
was tot de jaren zestig vaak kleurrijk. Rijk 
versierd. Vanaf het Tweede Vaticaans Con-
cilie (1962-1965) zochten we in onze kerk 
naar mogelijkheden om de liturgie te ver-
nieuwen. Aan te passen aan de moderne 
tijd. Naast de kleding die in alle parochies 
vaak ruimschoots aanwezig was, koos men 
vaker voor een sobere gebedsmantel met 
een kleurrijke stola.

 In de Protestantse kerken zagen we even-
eens de traditionele kleding, de zwarte toga, 
plaats maken voor een gebedsmantel met 
stola in een liturgische kleur; groen, rood, 
paars of wit. Kleuren met een symbolische 

betekenis. Ze worden gedragen op specifi e-
ke momenten van het kerkelijk jaar. Groen 
staat voor hoop. Rood, de kleur van in-vuur-
en-vlam staan, wordt gedragen op Pinkste-
ren. Het feest van de heilige Geest. Paars, 
de kleur van boete en bezinning en wordt 
in de advent en in de vastentijd gedragen. 
Wit kleurt de feestdagen zoals Kerstmis en 
Pasen. 
Naast deze vier, meest voorkomende kleu-
ren, zien we ook liturgische kleding in roze 
of zwart. Ze geven kleur aan bijzondere 
dagen. Soms zien we meerkleurige stola’s 
zoals de kleuren van de regenboog. Kleuren 
willen, zonder woorden, een verhaal vertel-
len en zeggen soms meer dan een lange 
preek. 

TW

Hoewel de opkomst bij bijeenkomsten en 
vieringen soms beperkt is en de groep vrij-
willigers kleiner wordt, is er onlangs door 
een kerngroepje van vrijwilligers, pastoraal 
team en parochiebestuur gekeken naar een 
toekomstgerichte en haalbare manier om 
katholiek leven in Buurse voort te zetten. Er 
is besloten om te kiezen voor kwaliteit bo-
ven kwantiteit: vanaf juli 2025 wordt er één 
maandelijkse viering op de eerste zondag 
van de maand georganiseerd, met inzet van 
het koor of deelkoor van Allegro en parochi-
ele voorgangers en pastoraal werkers. De 
zaterdagavondvieringen vervallen, wat orga-
nisatorisch rust geeft. Bijzondere vieringen 
zoals Kerst, Pasen, Zomerfeest, Maria- en 

MOV-vieringen blijven doorgaan, evenals 
het koffi edrinken na de vieringen en het 
maken van eigen boekjes. Net zo goed als 
er gedacht wordt aan een bloemetje van de 
maand, het brengen van communie thuis, 
het in stand houden van de begraafplaats. 
Een enkele keer zal er eucharistie gevierd 
worden. Tot de zomer van 2026 gaan we op 
deze vernieuwde manier verder. Volgend 
voorjaar 2026 zullen we opnieuw de vinger 
aan de pols houden. Deze stap biedt ruimte 
voor ontmoeting, verbinding en bezieling, 
passend bij de draagkracht van de gemeen-
schap. We willen werken aan een beschei-
den, maar stabiele en warme toekomst voor 
de geloofsgemeenschap in Buurse. 

Frank de Heus, pastoraal werker; Arnoud Riese-
wijk, voorzitter locatie Buurse 
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.

Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

 

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

Weekend: 14e Zondag door het jaar 

De parochiewebsite is:  
www.heiligegeestparochie.nl. 
Hierop kunt u informatie vinden over 
onze parochie. Ons emailadres is: 
st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder 
telefoonnummer: 074-3492212.
Email: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is: 
Daarvoor kunt u bellen naar: 
pastoor J. Jansen 06 46907233 
(maandag niet bereikbaar), 
pastor J.Keuben 06 
37087087(maandagavond en zaterdag 
overdag niet bereikbaar) of 
pastoraal werker A. Zoet 06 27124695 
(vrijdag niet bereikbaar).  

POSTKAMER IN HET SAALMERINK

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Mariakapellen
De Mariakapellen in onze kerken zijn alle dagen van 9.00 tot 17.00  geopend voor 
een persoonlijk gebed en/óf voor het opsteken van een kaarsje.

Voedselbank
Houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunt u 
brengen naar het verzamelpunt in de Mariakapel van uw kerk, of tijdens vieringen 
achter in de kerk. Vergeet u hen alstublieft niet. Gelieve alleen houdbare producten

Zeg het met bloemen
Gunt u iemand uit onze geloofsgemeenschap een bloemetje, laat het ons weten. 
Achter in de kerk staat een bus waarin u een briefje kunt achterlaten. Graag naam, 
adres en de reden hierop noteren. Centraal Secretariaat gesloten van 28 juli t/m 
8 augustus. Wij wensen jullie een fijne zomerperiode toe! Namens de vrijwilligers 
van het centraal secretariaat Franciscusparochie

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
week 27 -2025. C/O; JUBELJAAR 2025 - ‘PELGRIMS van de HOOP’

14e zondag door het jaar Jes.66,10-14c ps.66 Gal.6,14-18 Lc. 10,1-12.17-20 of10,1-9

Zaterdag 5 juli 19.00 uur: Eucharistievie-
ring, Schoolverlatersviering mmv Spirit-
koor. Voorganger pastor J.Keuben

Intentie Weekend:
Gerrit Jan Barink

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Maria Gerharda Barink-Laarveld

Viering door de week:
Dinsdag 8 juli geen viering

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

H. MARCELLINUS BOEKELO

In Memoriam
Op 28 mei jongstleden is mevr. Gerda Roerink-Kuiper

 in de leeftijd van 78 jaar overleden. Ze was vanaf 2006 altijd zeer actief als vrij-
willigster o.a. bij de bloemengroep en het bezoeken van de zieken uit onze paro-
chie en daarnaast verzorgde ze de koffie na afloop van de wekelijkse vieringen. 

We zijn haar dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid bij de parochie.
We wensen de familie heel veel sterkte nu en in de toekomst.

ZONDAG 6 JULI 9.30: EUCHARISTIEVIE-
RING, m.m.v. Vakantiekoor 
Voorganger Willy Rekveld. Lectrice Ans 
van de Laan. Koster Johan Hofhuis. 
Acoliet Jeroen Hofhuis. Camera Henk 
Abbink.
JAARGEDACHTENIS:
Hendrik Wielens, Agnes te Koppele 
– Brus.
MISINTENTIES:
Overleden ouders Hennie ter Huurne en 
Adele ter Huurne – Termathe, Riek Wie-
lens en familie.

WOENSDAG 9 JULI 9.30 ‘MARKTMIS’
Voorganger: Elles Veltkamp.
Na afloop hebt u in de kerk de gele-
genheid om een kopje koffie of thee te 
gebruiken.

MEDEDELINGEN
•  De schoonmaakploeg zoekt ver-

sterking, heb je interesse, neem dan 
contact op met Alphons Luttikholt 
06-42881101-alphons@luttikholt.nl

•  Gezocht, mensen met groene vingers 
voor bij de Kerkhofboys. Heb je interes-
se, met Chris Deursen 06-30934200 
c.deursen@live.nl

 
Contact & bezoek
Markt 20 
7481 HT  Haaksbergen
Di. en wo. van 9.00 tot 10.00 
053-572 13 53
pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 5 JULI 18.30: WOORD- 
EN COMMUNIEVIERING m.m.v. 
BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger Bernardie Broekhuis; Lector: 
Marian Nieuwenhuis; Kosters: Nico van 
Rooijen en Jeanette Canterburg; Camera: 
Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Marie Onland; An-
nie Hilderink-ter Huurne; Annie Michori-
us-Wildenborg; Louis Teurlinckx 
GEBEDSINTENTIES: Dine Witbreuk; Alf-
ons te Lintelo

WEEKDIENST 
DONDERDAG 10 JULI 9.00: LAUDEN, 
THEMA Zomertijd. 
Voorganger Gerrit de Munnik. Kos-
ter: Tine Westendorp. Camera: Gerrit 
Menkehorst. 
De intenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze viering gelezen. Na af-
loop koffie of thee in de grote zaal van de 
pastorie en bij mooi weer buiten op het 
pastoor Jetze Brandsmaplein. 

DAGKAPEL
De nieuwe dagkapel in onze kerk zal op 
donderdag 17 juli tijdens de Eucharistie-
viering om 9.00 worden ingezegend als 
Lioba kapel door pastor Willy Rekveld. 
Deze kapel is d.m.v.. glas afgescheiden 
van de kerk. Hierdoor is het in de winter-
maanden gemakkelijker en goedkoper 
te verwarmen. De glas afscheiding doet 
geen afbreuk aan onze monumentale 
kerk, als je het niet weet zie je het bijna 
niet. Iedere donderdagochtend is hier de 
viering. Ook andere kleinere vieringen zo-

als dopen, kleine uitvaarten kunnen hier 
plaats vinden. Ook u bent welkom om bij 
deze viering aanwezig te zijn of op een ge-
wone donderdagochtend te komen. Veel 
vragen krijgen we over: waar wordt de 
kerststal de komende Kerst opgebouwd? 
Deze wordt opgebouwd boven op de ban-
ken in de zijbeuk aan de Geukerdijkzijde. 
We hebben daar al banken verplaatst en 
een kinderhoek gecreëerd. Aan alles is 
dus gedacht.

MEDEDELINGEN:
•  Zowel de onderhoudsploeg van het kerk-

hof als van de tuin zijn dringend op zoek 
naar versterking. Eén keer in de maand 
een donderdagochtend. Interesse?  
Neem dan contact op met Jos Westen-
dorp.joswestendorp@home.nl of 06 186 
00 463.

•  De eerstvolgende Eucharistieviering/Fa-
milieviering/Kinderkerk is op zondag 13 
juli 9.30 m.m.v. PABLO en als celebrant 
pastor Bertus Visschedijk. 

•  De Haaksbergse Bedevaart naar Keve-
laar is op zaterdag 13 september. Opga-
ve bij Bernardie Broekhuis bernardie@
live.nl - 06 12438154. De fietsbedevaart 
is op vrijdag 12 september, opgave bij 
Jos Westendorp.

•  Het secretariaat is in de zomer gesloten 
van 28 juli t/m 8 augustus. 

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63
7481 AB Haaksbergen
053-57 21419
bonifatius@franciscusparochie.nl

ZONDAG 6 juli 10.00: GEBEDSVIERING 
m.m.v. MARCELLINUSKOOR
Voorgangers: Annie Bellers en Marion 
Reinderink
JAARGEDACHTENIS: geen opgave
GEBEDSINTENTIES: Lucie Wijdemans, 
Pastoor Kees van Breemen
Na afloop koffiedrinken in het zaaltje.

MEDEDELINGEN 
•  De eerstvolgende gebedsdienst is 3 

augustus, na afloop koffiedrinken in 
zaaltje. 

•  Gebedsintenties kunt u opgeven bij Her-
man Vossebeld, of via een briefje in de 
brievenbus van de Pastorie. 

ZATERDAG 12 JULI 16.15 WOORD- EN COMMUNIEVIERING  
Voorganger: PKN

ZONDAG 6 JULI 10.00: WOORD- EN COM-
MUNIEVIERING m.m.v. ALLEGROKOOR
Voorganger: Elles Veltkamp; Lectrice: 
Jolanda Kattelaar
JAARGEDACHTENIS: Geen
GEBEDSINTENTIES: Wim Wilmink en 
Hendrik Scholten

MEDEDELINGEN:
•  Intenties kunt u opgeven via 06-

30973913 - buurse@franciscusparochie.
nl of via een briefje in de brievenbus van 
de Pastorie. 

Bedevaart naar Kevelaer
Op zaterdag 13 september is de jaar-
lijkse bedevaart naar Kevelaer. Vanuit 
diverse plaatsen komen we samen om 
Maria als Troosteres van de Bedroef-
den te eren en om daar kracht en steun 
te vinden voor ons dagelijkse leven. We 
hopen dat velen uit onze parochie weer 
meegaan. Het is echt voor jong en oud, 
kinderen, jonge gezinnen, ook voor jul-
lie is dit een hele mooie ervaring.  De 
vertrektijden van de bussen en de op-
stapplaatsen worden nog nader bekend 
gemaakt. 

Kosten
De kosten; € 30,- p.p. Dit is inclusief 
busvervoer en de bijdrage aan het hei-
ligdom. Kinderen die mee gaan in over-
leg met broedermeester.  Het is moge-
lijk om tegen een bijdrage van €5,- een 
gebedsintentie op te geven waarvoor in 

de bus en tijdens de H. Mis in de basi-
liek zal worden gebeden.

Fietsend
Ook dit jaar gaan er weer pelgrims op 
de fiets naar Kevelaer. De groep vertrekt 
al op vrijdag 12 september en voegt 
zich op zaterdag bij de buspelgrims. 
Opgave: Jos Westendorp: joswesten-
dorp@home.nl - 06 186 00 463

OPGAVE VOOR 2 SEPTEMBER
Bernardie Broekhuis 
bernardie@live.nl
06-12438154

Bij opgave graag naam, adres, telefoon, 
mailadres en eventuele intenties ver-
melden en de kosten overmaken op 
bankrekening nummer NL 89 RABO 
0320 3370 73 t.n.v. Broederschap 
Haaksbergse Processie Kevelaer, te 
Haaksbergen.


