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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing 
woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

De Op Weg 
digitaal ontvangen?
Het kan zijn dat u de Op Weg niet in uw 
brievenbus ontvangt. Daarom bieden wij 
u de mogelijkheid aan om de 
Op Weg digitaal te ontvangen. 
U kunt een mail sturen naar 
redactieopweg@franciscusparochie.nl
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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen, 
telefoon: 053-574 39 29.
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 
uur. Buiten openingstijden kunt u luisteren naar 
een antwoordband. 
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
•  Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)
•  Parochievicaris Willy Rekveld

t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os
t:  06 136 64 717
e: j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
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Pinksteren

De zeven gaven 

Woensdag 4 juni
9.30 Pancratius
Marktmis
W. Rekveld

Donderdag 5 juni
9.00 Bonifatius
Gebedsviering
G. de Munnik

Zondag 8 juni 1ste Pinksterdag 
9.30 Bonifatius
Eucharistieviering/kinderviering
P. Kuipers 

Zondag 8 juni
9.30 Bonifatius
Kinderviering

Woensdag 11 juni 
9.30 Pancratius
Woord en communieviering 
B. Broekhuis 

Donderdag 12 juni
9.00 Bonifatius 
Gebedsviering 
Bernardie Broekhuis

Vrijdag 6 juni
12.00-12.10 uur Protestantse kerk
Coventrygebed, 
gebed voor vrede & verzoening

Zondag 8 juni, 9.30 uur

Kinderviering naast eucharistieviering 
Bonifatiuskerk Haaksbergen

Zeven woorden, 
verschillend 
uitgespro-
ken. Ver-
schillend in 
kleurklank 
en toch een 

in de geest. 
Pasen – Pink-

steren. Vijftig da-
gen. In het begin van de paastijd 
mochten we horen dat Jezus 

door dichte deuren kwam. Ze hadden zich 
op en afgesloten en daarmee ook hun hart. 
Vrede zij u, jullie zei Jezus en zoals de Va-
der mij gezonden heeft zo zend ik u. Ont-
vang de heilige Geest. Die Geest mogen wij 
ontvangen en vieren met Pinksteren. Op de 
vijftigste dag, de afsluiting van de paastijd. 
Zeven Gaven. Wijsheid-Inzicht-Raad-Sterk-
te-Kennis-Vroomheid en Eerbied voor God. 
Ik hoop dat ik ze zo mag benoemen in mijn 
beleving. In de ruimte die de heilige Geest 
mij geeft. Liefde, want wie in de liefde is 

woont in God en God is met hem, haar met 
ons allen. Ik ben de ware liefde zegt Jezus 
en naar die ware liefde verlangt onze onze-
kere wereld. Vriendschap, waar vriendschap 
heerst en liefde daar is God. Jezus wil onze 
vriendschap want Hij geeft zichzelf aan ons 
in de Eucharistie. Vreugde en Vrede. Vrede 
zij u. jullie omdat Mijn vreugde in U, jullie 
mag komen, mag zijn. Goedheid en Geduld. 
God heeft geduld met ons. Waar wij geduld 
hebben met elkaar komt goedheid naar 
boven. Gods goedheid en daarin de onze. 
Zachtmoedigheid en Ontzag. Waar mensen 
ontzag hebben voor elkaar komt de zacht-
heid in ons naar boven. Ontzag voor God, 
ontzag voor kleine en grote mensen. Ont-
zag voor de gehele Schepping. Dan wordt 
het een waarheid waarvoor we hebben ge-
beden in de `pinksternoveen. Dat gebed 
eindigt met: en Gij zult het aanschijn van de 
aarde vernieuwen. Dat wij in kracht van die 
Heilige Geest vernieuwers zijn in gebed en 
in ons doen en laten. Dat wij vervuld worden 
van liefde en vrede in de gaven van de Heili-
ge Geest. Zalig Pinksteren, mooie dagen. 

Willy Rekveld, parochievicaris. 

Uitnodiging ouderenmiddag 

Een middag voor 
ouderen van Haaksbergen

De Pastoraatsgroep van de Franciscusparo-
chie houdt op vrijdag 6 Juni 2025 een ouder-

middag van 14.00 tot 17.00 uur voor de ou-
deren van Haaksbergen in de kantine van de 
Bon Boys aan de Kolenbranderweg 11. 

Een middag met zang en muziek.
U bent welkom vanaf 13.30 uur. De koffi e 
staat klaar.
In de pauze is er een verloting met zeer veel 
leuke prijzen.

Namens de organisatie: Bernardie, Brigitte, 
Hermien, Marion en Gerard.

Aanmelden bij: Brigitte Damveld 
Tel. 06 135 704 85
Gerard Vaanhold Tel. 06 300 800 21 of mail 
naar; gerardvaanhold45@gmail.com 

We vieren Pinksteren! Ouders en kinderen kunnen plaatsnemen in de grote kerk. De kinderen 
zullen aan het begin van de viering met Lieke, Eva en de andere werkgroepsleden meegaan 
naar de parochiezaal voor hun eigen kinderviering. De communicanten van dit jaar zijn in het 
bijzonder uitgenodigd en zullen op tijd terug zijn in de kerk om van pastor Patrick Kuipers 
hun 2e (!) communie te ontvangen. Neem een houdbaar product mee voor de voedselbank!
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.

Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

H. MARCELLINUS BOEKELO

Weekend: Pinksteren

De parochiewebsite is:  
www.heiligegeestparochie.nl. 
Hierop kunt u informatie vinden over 
onze parochie. Ons emailadres is: 
st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder 
telefoonnummer: 074-3492212.
Email: contact@pastoraalteam.nl

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is: 
Daarvoor kunt u bellen naar: 
pastoor J. Jansen 06 46907233 
(maandag niet bereikbaar), 
pastor J.Keuben 06 
37087087(maandagavond en zaterdag 
overdag niet bereikbaar) of 
pastoraal werker A. Zoet 06 27124695 
(vrijdag niet bereikbaar).  

POSTKAMER IN HET SAALMERINK

ALGEMENE MEDEDELINGEN

Mariakapellen
De Mariakapellen in onze kerken zijn alle dagen van 9.00 tot 17.00  geopend voor 
een persoonlijk gebed en/óf voor het opsteken van een kaarsje.

Voedselbank
Houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Enschede – Haaksbergen kunt u 
brengen naar het verzamelpunt in de Mariakapel van uw kerk, of tijdens vieringen 
achter in de kerk. Vergeet u hen alstublieft niet

Zeg het met bloemen
Gunt u iemand uit onze geloofsgemeenschap een bloemetje, laat het ons we-
ten. Achter in de kerk staat een bus waarin u een briefje kunt achterlaten. Graag 
naam, adres en de reden hierop noteren. 

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
Pinksteren

Zondag 8 juni 9.30 uur: Eucharistievie-
ring mmv Dames en Herenkoor. Voor-
ganger pastor C.Pikkemaat

Intenties Pinksterweekend: 
Karel Groothuis: Johan en Joep Westen-
dorp: Overl.fam. Bleumink-Rupert: Uit 
dankbaarheid: Overl.ouders Hag-Hoitink 
en familie: Uit dankbaarheid.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Tonnie Assink

Mededelingen:
•  Aan de kerkdeur wordt gecollecteerd 

voor de Nederlandse Missionaris.

•  Op maandag 9 juni, tweede Pinksterdag 
doet onze kerk mee aan de landelijke 
Open Kerkendag. De kerk wordt deze 
dag speciaal voor iedereen open ge-
steld om het prachtige interieur te be-
zichtigen, zoals de unieke muurschilde-
ringen en de mooie glas in loodramen. 
Van harte welkom 2e  Pinksterdag tus-
sen 13.00 uur en 16.00 uur.

 
Viering door de week:
Dinsdag 10 juni geen viering

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is dagelijks geo-
pend van 10.00 uur tot 17.00 uur.                                            

Zondag 8 juni: Geen viering
Maandag 9 juni: Geen viering
WOENSDAG 4 juni 9.30 ‘MARKTMIS’
Voorganger: Willy Rekveld .
Na afloop hebt u in de kerk de gele-
genheid om een kopje koffie of thee te 
gebruiken.

MEDEDELINGEN
•  De schoonmaakploeg zoekt verster-

king, heb je interesse, meldt je aan bij 
Alphons Luttikholt Tel:06-42881101, of 
mail:alphons@luttikholt.nl

 
Contact & bezoek
Tel. 053-572 13 53,
Markt 20
7481 HT Haaksbergen
Di. en wo. van 9 tot 10 uur,
pancratius@franciscusparochie.nl

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

ZATERDAG 7 JUNI 18.30: GEEN VIERING

ZONDAG 8 JUNI 9.30: PLECHTIGE 
HOOGMIS OP EERSTE PINKSTERDAG  
Celebrant rector Patrick Kuipers mmv het 
Pancratiuskoor. Lector: Herman ten Have; 
Acolieten: Tristan Damveld en Edwin 
Noordink Processiekruisdrager Linda Bei-
mer. Cermoniarus Jos Westendorp;  Kos-
ters: Nico van Rooijen en Jeanette Can-
terburg. Camera: Gerard Vaanhold. 
Na afloop koffie / thee / limonade op het 
pastoor Jetze Brandsmaplein.
TEVENS KINDERKERK IN DE GROTE 
ZAAL VAN DE PASTORIE, olv Lieke Wolfe-
rink en Eva Diepenmaat.
JAARGEDACHTENIS: Geen opgave 
GEBEDSINTENTIES: Pastoor Anton Hul-
leman (i.v.m. geboortedag 6 juni); Dick 
Kohlweij; Hans Segerink; Leonie Rutte 
– Oldenkortte; Jan Bossink; Anneke Bou-
man – Lansink; Johan ten Voorde; Annie 
ten Hagen – Komman; Willie Wantia; Tes-
sa Stein Nijhuis; Jan ten Hag; Tiny Hofste-
de – Rupert; Herman Diepemaat; Bennie 
ter Braak; Catrien Hofmeijer – Leusink; 
Aloysette Leusink – Knikkink; Jan en Ma-
rie Westendorp – Hollink; Bibi Westen-
dorp; Gerrit en Graddy Hendriks – Han-
nink; Henk Westendorp; Riek van Rooyen 
– Waanders (i.v.m. geboortedag 30 mei); 
Dine Witbreuk; Johan Kroeze (i.v.m. ge-

boortedag 4 juni)

WEEKDIENST 
DONDERDAG 12 JUNI 9.00: LAUDEN, 
THEMA PINKSTERTIJD Voorganger Ber-
nardie Broekhuis; Koster: Tine Westen-
dorp. Camera: Gerrit Menkehorst. De 
intenties van afgelopen zaterdag worden 
ook in deze H. Mis gelezen. Na afloop 
koffie of thee in de grote zaal van de pas-
torie en bij mooi weer buiten op het pas-
toor Jetze Brandsmaplein. 

MEDEDELINGEN:
•  Op Tweede Pinksterdag maandag 9 juni 

wordt de jaarlijkse landelijk Open Ker-
kendag gehouden. Ook onze HH. Boni-
fatius en Gezellenkerk is dan open van 
9.00 tot 18.00 voor bezichtiging, gebed 
en het aansteken van een kaarsje. Ge-
niet van de mooie ruimte met ondermeer 
de prachtige gebrandschilderde ramen 
van Diego Semprun Nicolas. Waaronder 
het Pinksterenraam (zie foto).

•  De Mariakapel is dagelijks geopend van 
9.00 tot 18.00, tevens gelegenheid voor 
het brengen van houdbare producten 
voor de Voedselbank.

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63
7481 AB Haaksbergen
Tel 053-57 21419 bonifatius@francis-
cusparochie.nl

ZONDAG 8 juni: GEEN VIERING
U bent van harte welkom in een van onze andere kerken. 

MEDEDELINGEN
•  Gebedsintenties kunt u opgeven bij Herman Vossebeld, of via een briefje in de brie-

venbus van de Pastorie.

Zaterdag 7 juni: Geen viering.

ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 JUNI: GEEN 
VIERING IN DE KERK IN BUURSE.

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende weekendviering in 

Buurse is op zaterdag 14 juni om 19.00 
uur, een Communieviering. 

H. van der Hulst de Heus zal dan 
voorgaan.

•  Intenties kunt u opgeven via de telefoon 
06-30973913, e-mail buurse@francis-
cusparochie.nl of via een briefje in de 
brievenbus van de Pastorie. .

Pinksterenraam HH. Bonifatius 
en Gezellen (2004) 
Bovenaan in het raam in de zogenoem-
de vlieger, daalt de heilige Geest neer. 
Links achter, het lege open graf van 
Christus (zie ook het Verrijzenisraam). 
Daar begint ook de zon op te komen. 
“Hij zal verrijzen en als de zon een baan 
door de hemel trekken”. De aureool 
van Christus op de troon in de hemel 
is waar de baan van de zon eindigt. 
Christus zit op de troon op de top van 
de berg, dit symboliseert “Jezus in de 
Hemel”. Vanaf zijn handen gaan stralen 
naar beneden, naar alle volkeren. Om-
dat We allen Gods kinderen zijn en nu 
we in een multiculturele samenleving 
leven is “het verspreiden over de volke-
ren” uitgebeeld met etnische groepen 
zoals een Balinese vrouw, een Vietna-
mees, een Sri Lankaanse priester enz. 
Het raam verbeeld eigenlijk zowel de 
“Hemelvaart van de Heer”, als ook de 
“Nederdaling van de Heilige Geest”, of 
te wel Pinksteren. Visueel is de berg 
en de rest van de compositie zo inge-
deeld dat het duidelijk verwant is aan 
het “Verrijzenis raam”. De lucht is zo af-
gebeeld dat het doorloopt van het ene 
raam naar het andere raam.
Het raam is te vinden in de zijbeuk links 
in de kerk (gezien vanaf binnenkomst).
Glazenier Diego Semprun Nicola

Pinksteren
Pinksteren is de Christelijke feest-
dag waarop de nederdaling van de H. 
Geest over de apostelen wordt her-
dacht. Pinksteren  gevierd op de vijftig-
ste dag na Pasen wordt beschouwd als 
de stichtingsdag van de Kerk, die zich 
over de wereld zou gaan uitbreiden. 
Eenvoudig gezegd de verjaardag van 
de kerk. Het woord Pinksteren komt uit 
het Grieks “Pentekoste” en betekend 
50. Voor de oosterse mens is dat ge-
tal het symbool van volheid, van over-
vloed. Pinksteren is een hoogtepunt: de 

afronding van de vijftig paasdagen. Na 
het evangelie wordt ook de Paaskaars 
gedoofd. Nog steeds viert de kerk ie-
der jaar opnieuw op de vijftigste dag 
na Pasen de voltooiing en bevestiging 
van Jezus’ verrijzenis, zijn verheerlij-
king van de Vader en zijn voortdurende 
tegenwoordigheid door het werken van 
de Heilige Geest. Tot de tijden vol zul-
len zijn. Bijzonder voor Pinksteren is de 
zogenoemde pinkstersequentie Veni 
Sancte Spiritus, (= Kom Heilige Geest) 
die gezongen wordt voor het Evange-
lie en die van een grote schoonheid en 
diepte is. De liturgische kleur is rood. 
Rood, kleur van liefde.

Pinksteren, de 50e Paasdag zoals ge-
zegd is eigenlijk een vrolijk feest, van 
geestdrift en in beweging komen. Het 
evangelie, de goede boodschap, van 
recht en vrede en toekomst voor de 
aarde en de mensen, is in onze handen 
gelegd, en het is die geest van recht en 
vrede en hoop waarin wij mogen leven 
en werken in deze wereld.  Het feest 
van Missie en Zending. Vandaar ook dat 
de week voor Pinksteren in het teken 
staat van het werk van de Nederlandse 
Missionarissen.


