Jakobsschelp Centraal secr. Maria Viucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75
parochie.lonneker@mariaviucht.nl secretariaat@mariavlucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

WOORDELIJK Uit: Red@ctieservice

God, genees mij, en ik zal gezond zijn,
red mij, en ik zal veilig zijn,

want U komt alle eer toe.

Hoor wat ze tegen mij zeggen:

"Waar blijf je met het woord van God?
Laat het maar in vervulling gaan."

Ik heb niet aangedrongen op rampen,
een onheilsdag heb ik niet gewild.

Gij weet alles wat over mijn lippen kwam,
al mijn woorden zijn U bekend.

Ik smeek U, word dan mijn ondergang niet,
Gij, mijn toevlucht in tijden van nood.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 28 JUNI T/M 4 JULI 2025

H. Jacobus Lonneker zo: 10.00 uur Woord- en communieviering
met doop
wo: 09.00 uur Doordeweekse viering
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur Eucharistieviering met doop
Ger. Majella Overdinkel geen viering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERINGEN IN DE H. JACOBUS H.H. Petrus en Paulus

Z0: 10.00 uur Woord- en communieviering met doop
mmv. het gemengd koor
Voorganger pastoraal werker De Heus

Wo: 09.00 uur Doordeweekse viering met aansluitend koffiedrinken
Voorganger parochievicaris Rekveld

MEDEWERKENDEN

Coll:  zo:10.00 uur: E
Acol:  zo: 10.00 uur: geen
Lect: zo:10.00 uur: Lidy Veger

IN DE WEEK VAN 28 JUNI T/M 4 JULI GEDENKEN WIJ:

Ouders Gerbert-Hobbelink; ouders Poorthuis-Graave; Past. W. Pas.

PASTORPRAAT

Volgen in vrijheid.
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De vakanties naderen weer. Een tijd van vrij zijn, geslaagd of niet. De wereld draait door. Onrecht en
recht. Een rode lijn trekken als protest tegen zoveel geweld. Vacare vrij zijn, los komen van. Van wat?
Hij laat mij niet los. In deze periode van even afstand nemen gaat alles toch ook ‘gewoon’ door. Jezus
zijn vragen ook. Vragen aan u, jullie en mij. ‘Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de
Mensenzoon. Wie ben Ik of wat ben Ik. Ik bedoel hierbij niet het bekende tv spelletje. Op het
Hoogfeest van de HH Apostelen Petrus en Paulus staan wij hierbij stil. Wie was Hij voor hun? Maar
deze vraag wordt ook aan ons persoonlijk gesteld. Wie is Jezus voor ons? In en met al onze vragen
bij de wereld van nu. Dichtbij en veraf. Petrus en Paulus niet perfect. Beiden geroepen. Petrus die
Hem niet kende omdat hij bang was dat ook hij vervolgd zou worden. Paulus die Hem vervolgde in de
vervolging van hen die geloofden in zijn Boodschap. Petrus die antwoord geeft op de vraag die Hij
stelt. Gij zijt de Christus. En op Petrus bouwt Jezus zijn Kerk. Paulus ziet op weg naar Damascus een
verblindend stralend licht. Hij denkt dat hij blind wordt. Een vraag klinkt. Saulus waarom vervolg je mij.
Hij komt tot inkeer. Wordt van Saulus Paulus. Jezus heeft zo deze twee Petrus en Paulus met liefde
bekleed en ook ons allen. In die liefde mogen wij onze wegen gaan. Ook in deze tijd van vrij zijn
mogen wij Hem volgen. De vraag die blijft. Wie ben ik, Wat ben ik? Wij zelf zijn het antwoord voor
Hem. Hij geeft ons die vrijheid. De keuze is aan u, jullie en mij. Maar weet, Hij is ons liefdevol nabij,

Willy Rekveld, parochievicaris,




