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PASTORAAL  TEAM  PAROCHIE  MARIA  VLUCHT 
- Pastoor Patrick Kuipers  
 06-81274995  p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 

- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie) 
  06 - 20874866   w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
    - Pastoraal werker Frank de Heus (op donderdag vrij) 
  06 - 30098833   f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

- Pastoraal werker José van den Bosch-van Os 
 06 - 13646717     j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl 

 

Bestuur Maria Vlucht 
Voorzitter: Pastoor Patrick Kuipers 
 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 
 06-81274995  

Vice voorzitter: Jozef Evering 
 vice-voorzitter@mariavlucht.nl              
 06-51846791 

Secretaris: Sander Severt    
 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard   
 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: Gerard ten Vergert   
 info@tenvergert.com                                  
 06-53934001 

  
OPENINGSTIJDEN   CENTRAAL   SECRETARIAAT 
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht: 
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur  
en zijn Annette Kerver en/of Irene Ridder aanwezig,  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.  
 053-5361675.  

 secretariaat@Mariavlucht.nl 
 
UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 
 06-22950931 

 
PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen          
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum. 
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 
 053-5381304    overdinkel@mariavlucht.nl 
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LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  06-26518335  
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
  benniehaamberg@kpnmail.nl   06-10230719. 
 

 
 

Redactie parochieblad H.Gerardus Majella 
Henriët Poorthuis   06-53117229 
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het parochieblaadje komt in 2026 uit op: 

26 maart   
14 mei  
13 aug. 
8 okt.  
10 dec. 
 

Kopij kunt u tot 19 maart 2026 
mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Bezorging parochieblad; 
A. Fleer  053-5381031  
C. Postma-Fleer  06-23029375 (mag ook via app) 

 claudia.postma70@gmail.com  
 
 
 

Opgeven intenties  

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de 
dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar  
 overdinkel@mariavlucht.nl de kosten van de intentie of 
jaargedachtenis (€ 10,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 26 maart tot 14 mei 2026 

moeten zijn doorgegeven vóór 19 maart 2026 als u deze in het 
volgende parochieblad vermeld wilt zien.  
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u 
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en 
met de donderdag vóór het weekend.  
Tijdens de vieringen wordt er nu één collecte gehouden. 
 

 

mailto:benniehaamberg@kpnmail.nl
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Stand kerkbijdrage 
De eindstand van de kerkbijdrage per 31 december 2025 
bedraagt € 13.797,4.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage in 2025. 
Helaas betekent dit wel mindere opbrengst dan 2024.  
Het verschil bedraagt bijna € 750,00. 
Eind januari start Kerkbalans 2026.  
U ontvangt hiervoor de gebruikelijke enveloppe in de bus.  
Wij zouden het erg op prijs stellen dat u ook in 2026 de Gerardus 
Majella kerk blijft steunen.   
 
Met vriendelijke groeten, 

John Huitink 
Penningmeester Kerkbijdrage. 
  jhuitink@outlook.com 

 

 

*We feliciteren de volgende kroonjarigen * 
 

  7 febr.  wordt Mevr. Küpers 80 jaar 
19 febr.  wordt Mevr. Lakerink 80 jaar 
25 febr.  wordt Dhr. Engeman 85 jaar 
 

22 maart.  wordt Dhr. Hassing 80 jaar  
29 maart.  wordt Mevr.Huuskes 85 jaar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We feliciteren U hartelijk  

met uw verjaardag en wensen u  

een hele fijne dag! 
Actie Kerkbalans 2026 

mailto:jhuitink@outlook.com
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Van de locatieraad 
 
Het afgelopen jaar 2025 was een jaar waarin in onze 
geloofsgemeenschap weer het nodige is gebeurd. Op 7 
september 2025 is de nieuwe pastoor Patrick Kuipers 
geïnstalleerd tijdens een mooie viering in de H. Maria 
Geboortekerk in Losser. 
Mede door de inzet van vele vrijwilligers uit onze 
geloofsgemeenschap heeft op zondag 19 oktober 2025 de 113e 
Gerardus Bedevaart plaatsgevonden.  
Op 2 november 2025 zijn tijdens de viering van Allerzielen de 
overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht. 

In het afgelopen jaar zijn de nodige onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd.  
Rondom het kerkgebouw is de verlichting hersteld.  
In de Pastorie en De Overkant worden binnenkort de CV-ketels 
vervangen.  
In De Overkant en het woonhuis daarboven is de waterschade 
gerepareerd, een andere keuken geplaatst en ook het nodige 
onderhoud verricht.   
Ook aan de daken en regenwaterafvoeren van onze gebouwen 
zal in het komende jaar het nodige onderhoud worden verricht. 
Dit alles kost natuurlijk geld en mede dankzij de opbrengst van 
de actie Kerkbalans kunnen wij dit doen.   
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken! 
De kosten voor het komende jaar zullen stijgen doordat er 
diverse hoognodige onderhoudswerkzaamheden moeten 
plaatsvinden.  
De opbrengst van de collectes tijdens de vieringen is hiervoor 
niet voldoende.  
Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans is daarvoor een goede 
besteding. Wij bevelen deze van harte bij u aan.  
De opbrengsten komen volledig ten goede aan onze eigen 
Gerardus Majella geloofsgemeenschap in Overdinkel. 

 
 
Alvast erg bedankt voor uw bijdrage! 
Met vriendelijke groet, 
Locatieraad van de H. Gerardus Majella geloofsgemeenschap. 
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Pastorale zorg 
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen met: 06-20874866 
(parochievicaris Willy Rekveld), bij geen gehoor: 06-81274995 
(pastoor Patrick Kuipers) 
 Voor het melden van uitvaarten, bel uw uitvaartleider. 
 

 

 

De Heilige Communie, of bezoek bij u thuis  
Kunt u niet meer naar de kerk komen 
vanwege uw gezondheid, leeftijd of andere 
omstandigheden?  

Dan is het mogelijk de Heilige Communie 
ook bij u thuis te ontvangen.  
Wilt u graag dat iemand u de Communie komt brengen?  
Of kent u iemand die behoefte aan een gesprek heeft?  
Neem dan gerust contact met het parochiesecretariaat.  
 

Bel of mail ons:  
Parochiesecretariaat Maria Vlucht: 
secretariaat@mariavlucht.nl,  053 536 16 75  

   

   <<<<<<<<<<<<< 

 

 
 

Van uitbundigheid naar bezinning 
De eerste maand van het nieuwe jaar ligt inmiddels bijna achter 
ons. Een maand waarin veel gebeurd is, zowel op het wereldtoneel 
alsook in ons eigen leven.  
In de kerk gaat het leven ook door en bereiden we ons voor op het 
begin van de veertigdagentijd. Maar voordat het zover is vieren 
we eerst carnaval.  
Het zijn dagen van kleur, muziek en vrolijkheid waarin het 
alledaagse even op zijn kop mag staan.  
Carnaval is van oudsher een volksfeest waarin mensen elkaar 
ontmoeten, lachen en samen genieten.  
Achter deze uitbundigheid schuilt echter een diepere betekenis, 
die nauw verbonden is met het kerkelijk jaar. 
Het woord “carnaval” wordt vaak uitgelegd als “carne vale”: 
vaarwel aan het vlees.  

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
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Het verwijst naar de periode vóór de veertigdagentijd, waarin men 

zich voorbereidde op veertig dagen van eenvoud en onthouding.  
Carnaval was – en is – een moment om nog één keer volop te 
vieren voordat een tijd van bezinning aanbreekt.  
Zo bezien staan feest en vasten niet tegenover elkaar, maar horen 
zij bij elkaar.  
Dat is ook de reden waarom in veel katholieke kerken een 
Carnavalsviering plaatsvindt, zoals in Losser op zaterdag 7 
februari.  
Zelf zal ik dit jaar voor de 13e keer voorgaan in de Carnavalsmis 
in de St. Nicolaasbasiliek in IJsselstein.  
Meer dan 700, vaak verklede, mensen komen samen om te vieren 
en te bezinnen.  
Want na carnaval begint op Aswoensdag de veertigdagentijd.  
In de viering ontvangen wij het askruisje met de woorden: 
Gedenk, mens, dat gij stof zijt of Bekeer u en geloof in het 
evangelie.  
Deze woorden nodigen ons uit om stil te staan bij ons leven, onze 
keuzes en onze relatie met God en met elkaar.  
De veertigdagentijd is geen sombere periode, maar een kans om 
ruimte te maken: ruimte voor gebed, voor solidariteit en voor 
aandacht voor wie het moeilijk heeft. 
De overgang van carnaval naar de veertigdagentijd laat ons zien 

dat het leven meerdere ritmes kent.  
Er is een tijd om te feesten en een tijd om stil te worden. Als 
geloofsgemeenschap mogen wij beide momenten bewust beleven. 
Laten we genieten van het samen vieren, maar ons ook laten raken 
door de oproep tot bekering en naastenliefde.  
Moge de komende veertigdagentijd ons helpen om met een open 
hart toe te leven naar Pasen: het feest van nieuw leven, hoop en 
verrijzenis. 
 
 
Pastoor Patrick Kuipers 
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In memorium 
 

*9-9-1929  Dinie Smoors- Visser  †  06-12 2025 

 
    *27-05-1941       Frans Hassink    † 10-12 2025 
Frans Hassink groeit op aan de Pastoor van Laakstraat in 

Overdinkel. Zijn vader is de welbekende schillen-en kolenboer. 

De jonge jaren van Frans zijn niet bepaald zorgeloos, temeer 

omdat zijn moeder ziek wordt. Frans is nog maar 15 jaar als zijn 

moeder komt te overlijden. Na de basisschool volgt Frans de 

ambachtsschool, zijn passie ligt in de metaalbewerking. Zijn 

werkzame leven begint bij van Heek in de technische dienst. De 

WBO, later Groenbouw wordt zijn volgende werkgever.  

Bij” De Klomp” in Losser treft hij Annie Warger. Het contact 

wordt veelvuldiger, de liefde bloeit op en dan komt de tijd dat 

het “aan” is. Op 5 juli 1968 breekt de grote dag aan want dan 

trouwt Frans met zijn Annie en hun liefdesnestje staat aan de 

Ververstraat in Overdinkel waar ze altijd blijven wonen. 

In 1969 wordt hun eerste grote trots geboren, dochter Miranda, 

en met de komst van zoon Remco, een kleine twee jaar later is 

het geluk en het gezin compleet.  

Op een dag gaat alles anders dan gedacht. Annie wordt ziek, een 

jonge moeder, maar ondanks alles heeft ze vertrouwen in de 

toekomst. Later vragen deze ziektes veel van haar maar ook van 

haar gezin. Frans is er voor zijn Annie, in voor-en tegenspoed, in 

gezondheid en ziekte. 

Het gezin wordt uitgebreid met Marcel en Esther. 

Samen met Annie reist Frans twee keer naar Lourdes, deze 

plaats raakt hen diep. Na het overlijden van Annie verdwijnt de 

glans van het leven maar wanneer hij hoort dat hij opa wordt 

komt voor hem de glans weer terug. Zijn enige kleindochter Noa 

geeft hem weer iets om voor te leven. Wanneer Noa begint te 

praten en hem “opa pet” noemt geniet hij daarvan. 
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Verdriet blijft het gezin Hassink niet bespaard. Frans moet 

afscheid nemen van zijn schoondochter op veel te jonge leeftijd. 

Als er zorgen komen over zijn gezondheid laat hij weten: “Ik wil 

wa, mar ik kan nie meer.” Frans zegt nog “ik zie het Paradijs, het 

is prachtig, ik wil naar mijn vrouw. In die hoop, in die 

verwachting, in het weerzien met zijn zo geliefde Annie glijdt hij 

toch sneller dan verwacht rustig uit het leven weg.  

 

 
 

   *1937   Annie Groeneveld-Borggreve.   † 2026 
 

Annie werd in 1937 geboren in Hasselo als tweede kind in een 
eenvoudig boerengezin. Al op jonge leeftijd werd haar leven 
getekend door verlies: toen ze twee jaar was, overleed haar 
vader na een noodlottig ongeval. Het gemis van een vader, 
samen met armoede en de moeilijke oorlogsjaren, vormden haar 
karakter en maakten haar sterk en zelfstandig. 
Haar intelligentie viel al vroeg op. Ze sloeg een klas over, 
behaalde uitstekende cijfers en kreeg de kans om naar de Mulo 
te gaan, wat in die tijd bijzonder was. Daar leerde ze Engels, 
Frans en Duits, vaardigheden die ze haar hele leven is blijven 
gebruiken. Dat ze door geldgebrek niet verder kon studeren, 

bleef haar altijd een beetje pijn doen; ze wist dat ze meer had 
gekund en had dat ook graag gewild. 
Annie ontmoette Gerard op dansles en trouwden na acht jaar 
verkering. Annie werkte als administratief medewerkster en 
secretaresse bij de HEMAF en later bij de NAM. De verhuizing 
naar Overdinkel was een grote stap, maar ze vond er snel haar 
plek. Hun gezin groeide met de geboorte van Jeannette, Anita en 
Marianne. Creativiteit liep als een rode draad door haar leven. Ze 
maakte haar eigen kleding en leerde ons al vroeg hetzelfde te 
doen. Ook bij schoolwerk stond ze altijd klaar, met een geduld 
dat geen grenzen kende. Na de verhuizing naar Het Welpelo 

ontdekte ze haar liefde voor tuinieren. Ze zette zich belangeloos 
in voor kerk, school en KBO, was gastdame in de pastorie en 
ondersteunde pa bij zijn werk voor het herenkoor. 
Ze genoot intens van haar rol als moeder, schoonmoeder en 
oma. Het overlijden van pa kwam als een harde klap, maar ma 
pakte het leven moedig weer op. Ze leerde omgaan met de 
computer, haalde haar rijbewijs en vond plezier in de 
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zelfstandigheid die dat haar gaf. Ze bleef een vaste en liefdevolle 

aanwezigheid voor haar kleinkinderen. 
Toen haar huis te groot werd, verhuisde ze naar de Willem 
Gamestraat, een beslissing die haar rust en geluk bracht. Na 
corona ging haar gezondheid achteruit. In haar laatste maanden 
ging het snel; na een korte ziekenhuisopname is ze rustig en 
vredig ingeslapen. We nemen afscheid met groot verdriet, maar 
ook met dankbaarheid dat onze moeder, schoonmoeder en oma 
zo lang in ons midden heeft mogen zijn. 
 
 

*1938        Bennie Schouten            † 2026. 
Aan de Goormatenweg op een boerderij in Overdinkel ziet Bennie 
het eerste levenslicht op 12 juli 1938. 
Hij is de oudste van het gezin van 5 kinderen, hij heeft 1 zus en 
3 broers. 
Bennie is een technische jongen en wordt bankwerker en lasser 
van beroep. 
In Truus Eulderink vindt hij zijn grote liefde; op 8 nov.1963 zijn 
ze getrouwd. 
Gelukkig zijn ze met 3 dochters, de tweeling Karin en Marion,en 
Ria. 
Aan de kerkhofweg is altijd wat te doen: terwijl Bennie werkt in 
de grote groententuin zorgt zijn vrouw er later voor dat alles in 
de weckfles komt of de vriezer. 
Bennie is een verzamelaar, vooral met postzegels. Dit is niet 
altijd gemakkelijk omdat hij kleurenblind is en ook nog een paar 
vingertopjes mist. Maar hij brengt vele uren door in zijn hut 
achter zijn huis aan de kerkhofweg. 
Ook in het repair-cafe is hij een technische duizendpoot. 
Hij is een man met humor een verenigingsman. Hij leeft mee en 
is aanwezig bij concoursen van de drumband van Excelsior. 
Menige vereniging maakte gebruik van zijn bestuurlijke 
kwaliteiten 

Zo is hij bij de schuttersvereniging en is een van de oprichters 
van de schietclub hij is er voorzitter en later penningmeester. 
Ook is hij trouw bezoeker bij de optredens van de 
grenslandkapel. 
De Duitse schlagers en Tirolermuziek klinken bij hem zo luid dat 
de buurvrouw meegeniet. 
Niet gek dat zijn favoriete vakantieland Oostenrijk is.  
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Als je in de buurt van Kaltenbach in het Zillertal een man ziet in 

korte broek met bretels, noorse sokken in de sandalen en een 
strooien hoedje op dan heb je grote kans dat het Bennie is 
Jarenlang brachten ze daar samen de vakantie door en maakten 
lange wandelingen van hut naar hut. 
Als zijn vrouw Truus overlijdt in 2015 breekt er een moeilijke tijd 
aan. 
Door een hersenbloeding in 2023 kan hij niet meer thuis wonen. 
Lichamelijk maar ook geestelijk is het minder. De laatste jaren 
woont hij in St.Maartenstede, en al zit hij in een rolstoel hij is er 
tevreden en blij met de goede verzorging. 
Bennie is trots op zijn kinderen en 7 kleinkinderen als er 
achterkleinkinderen komen zei hij vaak:”Doo hem nog êêm 
hier!”. Dat zijn lichtpuntjes maar het verlies van dochter Marion 
is moeilijk. Het valt hem extra zwaar door zijn beperkte 
geheugen. 
Na een longontsteking geeft zijn lichaam het uiteindelijk op, 
zaterdag 17 jan. heeft Bennie heel rustig deze aarde verlaten. 
Op 22 jan. was de uitvaartdienst en is hij bij zijn vrouw Truus ter 
ruste gelegd op het kerkhof. 
 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
 

 

VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK  
 
 

Zon. 1 februari.  9.30 uur  WOCO-viering in de overkant 
       m.m.v. dames en herenkoor 
    Voorgangers Alfred Westenbroek & 
       Liane Grothues 

Jaargedacht. Herman en Annie Luijerink 
Ouders Aveskamp – Ulenkate 

 
Na afloop van de viering is er koffie en thee  
 
 
 
In het weekend van 7 en 8 februari  is er geen viering.  
 
 

Do. 12 februari 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant    
Voorganger Pastor W. Rekveld  
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Za. 14 februari  19.00 uur  WOCO-viering in de overkant 
       m.m.v. dames/herenkoor 
  Voorganger Pastor van de Bosch 
    Lector  Anita Olde Bolhaar  
 
Za. 21 februari  19.00 uur  WOCO-viering in de overkant 
       m.m.v. dames/herenkoor 
    Voorgangers Alfred Westenbroek en  

Helma Kraesgenberg 
 
 
Do. 26 februari  9.30 uur  WOCO-viering in de overkant 

Voorganger Pastor W. Rekveld 
 
 
Zon. 1 maart   9.30 uur  WOCO-viering in de overkant 
       m.m.v. dames en herenkoor 
    voorganger Pastor van de Bosch 
    Lector  Liane Grotheus 
    Jaarged.    Marie Klink 
MOV viering 
   

Na afloop van de viering is er koffie en thee 
 
 
 In het weekend van 7 en 8 maart is er geen viering. 
 
 
Do. 12 maart 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant    

Voorganger Pastor W. Rekveld  
    

 
 
Za. 14 maart 19.00 uur  Eucharistieviering in de overkant 

       m.m.v. dames/herenkoor 
  Voorganger Pastoor P. Kuipers 
    Lector  Helma Kraesgenberg 
 

    Intentie  Gerard Herkink 
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In het weekend van 21 en 22 maart is er geen viering. 

    
 
Do. 26 maart. 9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant    

Voorganger Pastor W. Rekveld  
 
 

In het weekend van 28 en 29 maart is er geen viering. 

 
 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
 
 

 
 
 

  Maria Vlucht 
 

Wanneer de vieringen in de andere parochies van Maria 

Vlucht zijn, kunt u makkelijk vinden op de site van Maria 

Vlucht / vieringen of www.rkzuidoosttwente.nl 

Daar staat ook vermeld wat het thema is en welk koor er 

zingt. 
 

0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 

contactgroep alleenstaanden 
22 februari: Quiz-middag 
parochiecentrum Losser 
De contactgroep alleenstaanden van Katholiek Losser organiseert 
al jaren elke laatste zondag van de maand een gezellige 
activiteit. De middagen beginnen om 14.00 uur in het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. De data van het 
eerste halfjaar zijn al bekend: 

• 29 maart: Spelletjesmiddag 
• 26 april: Bingo spelen 
• 31 mei: K.W.W. “kieken wat wordt…” 
• 28 juni: Afsluiting eerste helft van 2026 met een maaltijd. 

Voor verdere informatie kan men bellen met:  

 

Marietje Haarman 06 223 876 08 of Truus Röring 053 538 47 38. 

http://www.rkzuidoosttwente.nl/
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Retraite 

 in de Goede Week                                                                                                                                                   

                                                                                                                                      

“Ontmoeten en Verdiepen “            
Al vele jaren ontmoeten mannen elkaar in de Goede Week voor 
Pasen in Denekamp. De schitterende omgeving van het klooster 
en de hartelijke ontvangst van de Zusters Franciscanessen van 
Denekamp vormen de basis voor vier dagen van bezinning en 

goede gesprekken. Zij organiseren de kerkelijke rituelen van de 
Goede Week waaraan we mogen deelnemen. Tijdens de 
groepsgesprekken komen onderwerpen als spiritualiteit, religie 
en kunst voorbij maar ook sociaal – maatschappelijke thema’s en 
worden algemene en persoonlijke ervaringen uitgewisseld. 
Persoonlijke zorgen, vreugde en wensen worden gedeeld en 
blijven in Denekamp achter. 
 
De retraite in 2026 is van woensdag 1 april 17:00 uur tot 
zaterdag 4 april na het ontbijt. 
De thema’s van 2026: 

Bidden als spirituele activiteit: Is bidden smeken, wensen, 
verzoeken of benoemt het angsten, twijfels, zorgen en helpt bij 
het loslaten ervan? Inleider pastor Zegveld. 
Medemenselijkheid: verdwijnt deze eigenschap in een wereld met 
steeds meer “Ik”, of zijn er wegen naar – en hoop op handelen 
vanuit respect en empathie?   
 
Mannen die deelname overwegen en meer informatie wensen, 
kunnen daarvoor terecht bij de volgende deelnemers: 
Bob Niers: 0624457475;  niersb@gmail.com.. 
Aad van der Lugt: 0620416953 ; aadvanderlugt@gmail.com. 

Aanmelden voor 15 maart 2026 met naam, adres en telnr., evt. 
met WhatsApp bij: 
Aad van der Lugt  
 
Zusters van Denekamp:www.zustersvandenekamp.nl. 
Kosten vol pension +/- € 375. 
 

mailto:niersb@gmail.com
mailto:aadvanderlugt@gmail.com
http://www.zustersvandenekamp.nl/
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Lezing door  

Marinus van den Berg 

donderdag 5 maart 2026 
Marinus van den Berg (1947) is 
geestelijk verzorger, schrijver en 
veelgevraagd spreker. In zijn 
werk staat aandacht voor 
kwetsbaarheid, sterfelijkheid en 
zingeving centraal. Met zijn 

boeken heeft hij velen geraakt door zijn open en invoelende 
benadering van levensvragen. 
Van Den Berg bezocht het kleinseminarie te Zenderen en 

studeerde aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en 
aan de Yale-universiteit in New Haven (Verenigde Staten).  
Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in 
Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal 
vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie 
die hij vijftien jaar uitoefende.  
Sinds 1998 was hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde 
te Rotterdam en sinds 2008 geestelijk verzorger bij het regionaal 
palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. In 2015 ging Marinus 
met emeritaat (pensioen). 
Tijdens deze lezing spreekt Marinus over het thema VERDER 

MET EEN STOK. Wat gebeurt er met je wanneer ziekte of een 
ongeval tot fysieke beperkingen leidt? Hoe verandert dat de 
manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe reageert de wereld 
daarop?  
Maar ook: welke nieuwe inzichten, kansen of mogelijkheden 
kunnen hieruit voortkomen? En wie of wat kan in zo’n periode 
onze “stok” zijn, de steun waarop wij mogen leunen om verder te 
gaan? 
Marinus van den Berg zal over deze vragen spreken vanuit zijn 
eigen ervaringen. Het belooft een bezinnende en bemoedigende 
avond te worden, waarin menselijkheid en mededogen centraal 

staan. 

📅 Datum: donderdag 5 maart 2026 

📍 Locatie: Parochiezaal Losser, Gronausestraat 2 

🕒 Tijd: 19.30 tot 21.00 uur 

💬 Aanmelden vóór 26 februari 2026 bij f.beuger@home.nl of 

06-23090356 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinseminarie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieke_Theologische_Universiteit_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yale-universiteit
mailto:f.beuger@home.nl
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📍 Entrée: € 5,-- (te voldoen bij ingang zaal) 

Kinderkerk en Familieviering in 

Maria Vlucht 
Al een aantal jaren is er voor de 
allerkleinsten Kinderkerk in de 
Martinuskapel in Losser. In het begin was 
dit maandelijks op de zaterdagmiddag. 
Gaandeweg niet meer maandelijks, maar 
op een aantal bijzondere momenten door het jaar, zoals Sint 
Maarten en Palmpasen.  
Naast Kinderkerk zijn er familievieringen in het liturgisch rooster 
opgenomen. Een familieviering is een ‘gewone’ zondagse 
eucharistieviering, waarin op een paar momenten speciale 
aandacht is voor kinderen.  
De eerste familieviering was op de eerste zondag van de Advent 
in de Maria Geboortekerk in Losser. De kinderen die zich 
voorbereiden op hun eerste heilige communie – uit heel Maria 
Vlucht - waren daar in het bijzonder voor uitgenodigd. De 
adventskransen die zij hadden gemaakt, zijn in de viering 
gezegend. Zo hebben zij een begin gemaakt op weg naar hun 
eerste communie.  
Om gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden de kans te 
geven om samen naar de kerk te gaan, zal er in het voorjaar van 

2026 een aantal keren een kinderkerk zijn parallel aan een 
familieviering op de zondagmorgen in de Maria Geboortekerk in 
Losser. We beginnen de viering samen. Na de opening kunnen de 
kinderen tot ongeveer 6 jaar naar de Kinderkerk gaan in de 
Martinuskapel, samen met een ouder. Daar wordt een 
Bijbelverhaal verteld, er wordt een gebedje geleerd, een liedje 
gezongen. Voor de communie uitreiking gaan de kinderen terug 
naar de kerk, waar ze bij de communie uitreiking de zegen 
kunnen ontvangen.  
Kinderen vanaf een jaar of zes, in ieder geval de kinderen die 
zich voorbereiden op de eerste heilige communie, blijven in de 

kerk om daar de viering mee te maken. 
De vieringen zijn bedoeld voor alle parochianen uit heel Maria 
Vlucht, in het bijzonder de gezinnen met jonge kinderen. We 
hopen dat iedereen zich er thuis zal voelen.  
De eerstvolgende viering waarbij Kinderkerk wordt aangeboden 
is tijdens de vormselviering op zondag 1 februari om 10.30u.  
Van harte welkom! 
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Werkgroep Kinderkerk en Pastoraal Team 

 


