
10e jaargang                              no: 2 

 26 maart tot en met 14 mei  2026 
 

 

Hoofdstraat 78  

7586 BV  Overdinkel.  

 



 
 

Gerardus Majella   
2  

PASTORAAL  TEAM  PAROCHIE  MARIA  VLUCHT 
- Pastoor Patrick Kuipers  
 06-81274995  p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 

- Priester-assistent Willy Rekveld (Liturgie) 
  06 - 20874866   w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
    - Pastoraal werker Frank de Heus (op donderdag vrij) 
  06 - 30098833   f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

- Pastoraal werker José van den Bosch-van Os 
 06 - 13646717     j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl 

 

Bestuur Maria Vlucht 
Voorzitter: Pastoor Patrick Kuipers 
 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 
 06-81274995  

Vice voorzitter: Jozef Evering 
 vice-voorzitter@mariavlucht.nl              
 06-51846791 

Secretaris: Sander Severt    
 secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard   
 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: Gerard ten Vergert   
 info@tenvergert.com                                  
 06-53934001 

  
OPENINGSTIJDEN   CENTRAAL   SECRETARIAAT 
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht: 
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur  
en zijn Annette Kerver en/of Irene Ridder aanwezig,  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.  
 053-5361675.  

 secretariaat@Mariavlucht.nl 
 
UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 
 06-22950931 

 
PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen          
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum. 
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 
 053-5381304    overdinkel@mariavlucht.nl 

mailto:p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
mailto:p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl
mailto:vice-voorzitter@mariavlucht.nl
mailto:penningmeester@mariavlucht.nl
mailto:info@tenvergert.com
mailto:secretariaat@Mariavlucht.nl
mailto:overdinkel@mariavlucht.nl
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LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  06-26518335  
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
  benniehaamberg@kpnmail.nl   06-10230719. 
 

 

Begraafplaats Overdinkel 
Gerard Kienhuis  06.13065251 

 begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 

 
 

Redactie parochieblad H.Gerardus Majella 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

 
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het parochieblaadje komt in 2026 uit op:  
14 mei  
13 aug. 
8 okt.  
10 dec. 
 

Kopij kunt u tot 8 mei 2026 
mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

Bezorging parochieblad; 
A. Fleer  053-5381031  
C. Postma-Fleer  06-23029375 (mag ook via app) 

 claudia.postma70@gmail.com  
 
 
 

Opgeven intenties  

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de 
dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar  

 overdinkel@mariavlucht.nl en de kosten van de intentie of 
jaargedachtenis (€ 10,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 14 mei tot 13 augustus 2026 
moeten zijn doorgegeven vóór 7 mei 2026 als u deze in het 
volgende parochieblad vermeld wilt zien.  

 

mailto:benniehaamberg@kpnmail.nl
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
mailto:claudia.postma70@gmail.com
mailto:overdinkel@mariavlucht.nl
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Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u 

hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en 
met de donderdag vóór het weekend.  
Tijdens de vieringen wordt er nu één collecte gehouden. 
 

Stand kerkbijdrage 
De eindstand van de kerkbijdrage per 31 december 2025 
bedraagt € 13.797,4.  
 
Met vriendelijke groeten, 
John Huitink 
Penningmeester Kerkbijdrage. 

  jhuitink@outlook.com 

 

*We feliciteren de volgende kroonjarigen * 
 

  5 april  wordt Dhr. B. Visser 80 jaar 
15 april  wordt Mevr. Bos–Holtrup 85 jaar 
19 april  wordt Mevr. v.d.Vegt 80 jaar 
 
  4 mei  wordt Mevr. Nijlant-Seiger 85 jaar  
  7 mei  wordt Mevr. Stegge 90 jaar 
11 mei  wordt Mevr. Berghuis 85 jaar 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

We feliciteren U hartelijk  

met uw verjaardag en wensen u  

een hele fijne dag! 

mailto:jhuitink@outlook.com
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2026 

 

Vastenactie: Stichting Loop en Werk uit Denekamp 
 
Dit jaar heeft de M.O.V. in de regio RK Zuid Oost Twente gekozen 
voor de Stichting Loop en Werk. 
 
Het doel van de Stichting is het verbeteren van de 
leefomstandigheden van kinderen met een lichamelijke beperking 
in de Filipijnen. 
 
De gezinnen wonen vaak nog in hutten op palen. De kinderen 

met een beperking kunnen nauwelijks het huis uit, zij leven 
binnenshuis, hebben weinig bewegingsvrijheid en zijn erg 
afhankelijke van hun ouders en familie. 
Ook zijn er voor hen geen goede sanitaire voorzieningen, 
waardoor de kinderen vaker ziek zijn. 
 
Wat wil men bereiken? 
Woningen worden aangepast, er komen sanitaire voorzieningen. 
Door de betere leefomstandigheden krijgen de kinderen meer 
vrijheid en worden ze zelfstandiger. 
De kinderen kunnen naar school, ze kunnen deelnemen aan het 

dagelijks leven en gaan werken aan een toekomst. 
Het hele gezin heeft er voordeel van, hun gevoel van waardigheid 
en eigenwaarde neemt toe. 
 
 Hoe werkt het? 
Samen met sociale werkers worden de gezinnen uitgezocht, die 
het meeste baat hebben bij hulp. 
Per gezin wordt er gekeken wat er gedaan moet worden. Het 
werk wordt door plaatselijke mensen uitgevoerd, materialen 
worden ter plekke gekocht. De hele omgeving heeft er dus 
voordeel van. 

 
De Stichting is opgericht als eerbetoon aan Pater Derksen, hij 
heeft lang in de Filipijnen gewerkt. 
Pater Derksen is ook veel voorgegaan in de kerken van Lumen 
Christi. 
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In dit parochieblad vindt u het bekende vastenzakje dat 

u dan, gevuld met uw gift, kunt inleveren bij de 

gastdames of kunt deponeren in de bus achter in de 

Gerardus Majella Kerk. 

 
Het is ook mogelijk uw gift direct over te maken naar de 
Vastenactie;  

NL21 INGB 0000 0058 50 

 

 
 Of scan de QR-code 
  
Vier katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel en de 
kinderen die de Eerste Heilige Communie 
doen, gaan zich inzetten voor dit project. 
  
Via de website www.vastenactie.nl leest u er meer over en vindt 
u manieren om dit project te steunen: 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
Namens de MOV Losser/Overdinkel Anja Heerink en Hermien 
Heijmer 

 

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 

 

 

Pastorale zorg 
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen met: 06-20874866 

(parochievicaris Willy Rekveld), bij geen gehoor: 06-81274995 
(pastoor Patrick Kuipers) 
 Voor het melden van uitvaarten, bel uw uitvaartleider. 
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De Heilige Communie, of bezoek bij u thuis  
Kunt u niet meer naar de kerk komen 
vanwege uw gezondheid, leeftijd of andere 
omstandigheden?  
Dan is het mogelijk de Heilige Communie 
ook bij u thuis te ontvangen.  
Wilt u graag dat iemand u de Communie komt brengen?  
Of kent u iemand die behoefte aan een gesprek heeft?  
Neem dan gerust contact met het parochiesecretariaat.  
 

Bel of mail ons:  
Parochiesecretariaat Maria Vlucht: 
secretariaat@mariavlucht.nl,  053 536 16 75  

   

   <<<<<<<<<<<<< 
 
 

Vrijwilligers gezocht kerkdiensten LosserHof 
Op de LosserHof (Losser) en ’t Bouwhuis (Enschede) gaan 
bewoners graag naar de kerkdienst. Een deel van hen kan daar 
niet zelfstandig naar toe. Zij zoeken een vrijwilliger die met hen 
mee wil gaan. Iets voor u misschien?  
De ervaring van onze huidige vrijwilligers is, dat ze het zelfs na 
heel veel jaren nog erg naar hun zin hebben. Hoe dat komt? 

Door de mooie en bijzondere contacten die ze hebben 
opgebouwd met onze bewoners en de andere vrijwilligers. En 
door de open en vriendelijke sfeer die er in de kerkdiensten is.  
De kerkdiensten op de LosserHof en ’t Bouwhuis zijn eens per 
twee weken. Losserhof op zaterdag om 10:30 uur en ’t Bouwhuis 
op zondag om 10.30 uur. Ze duren ongeveer driekwartier.  
Nadat alle vrijwilligers de bewoners hebben thuisgebracht, 
drinken we samen koffie. 

 
Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer 

donker! 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Danielle Kolner 
06-46819740 
danielle.kolner@detwentsezorgcentra.nl 
 

mailto:secretariaat@mariavlucht.nl
mailto:danielle.kolner@detwentsezorgcentra.nl
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Parochievicaris Rekveld met emeritaat 
 
Op zondag 1 maart is parochievicaris Willy Rekveld 75 jaar 
geworden. Dat betekent dat hij aan de aartsbisschop zijn ontslag 
heeft aangeboden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
kardinaal hem dat ontslag eervol heeft verleend, onder 
dankzegging voor zijn grote inzet.  
 

Pastor Rekveld gaat echter niet op zijn handen zitten, maar wil 
zich blijven inzetten zolang zijn gezondheid dat toelaat. Daarom 
wordt hij benoemd tot priester-assistent, hetgeen betekent dat hij 
zich als emeritus aan onze drie samenwerkende parochies verbindt 

en beschikbaar is voor vieringen en activiteiten waar ik hem als 
pastoor voor vraag. Voorlopig zal hij blijven wonen op de pastorie 
van Overdinkel. In de praktijk verandert er dus niet heel veel, 
maar voor hemzelf is het toch een bijzonder moment. De moeite 
waard om even bij stil te staan. 
 

Daarom zal er op tweede Paasdag, maandag 6 april, is er om 10.00 
uur een speciale eucharistieviering zijn in de H. Gerardus 
Majellakerk in Overdinkel waarin pastor Rekveld zal voorgaan. In 
de andere kerken van onze regio zal er die dag geen 
eucharistieviering zijn, zodat iedereen in de gelegenheid wordt 
gesteld bij deze viering in Overdinkel aanwezig te zijn. Het is ook 

het moment waarop wordt stilgestaan bij het feit dat hij op 1 maart 
ook 12,5 jaar in onze samenwerkende parochies werkzaam is.  
 

Mede namens mijn collega’s van het pastoraal team en de 
parochiebesturen van de parochies van Zuidoost Twente wil ik 
pastor Rekveld heel hartelijk danken voor de jaren van trouwe 
inzet voor het pastoraat, met name ook in de periode dat er geen 
pastoor was en wens ik hem veel zegen en gezondheid toe voor 
de tijd die komen gaat.  
 
 

 
Pastoor Patrick Kuipers 
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In memorium 
 

*1929           Herman Maas          † 2026 
Herman is geboren op 9 januari 1924 in Overdinkel, en groeide 
op in een gezin met 2 zussen en een broer. 
Boven het bericht van overlijden van Herman staat de tekst:  
“Zo was ‘t, zo is ‘t”. 
‘Zo was ’t’ zijn de vele herinneringen aan zijn leven.   
Toen hij nog maar amper 11 jaar oud was, kwam de oorlog in 
zijn leven. De moeilijke oorlogsjaren zijn altijd een deel van hem 
gebleven. Het was een tijd van nood en overleven en om te 
kunnen overleven moest Herman op pad, om buiten Overdinkel 
aardappels te halen. Over deze jaren heeft hij vaak verteld.  
Bij een huwelijksjubileum van zijn ouders, als er een aubade 
wordt gebracht door de muziekvereniging, wordt Herman’s 
aandacht getrokken door de trompet.  
Hij wordt lid van Concordia en speelt er vele jaren.  
Van trompetmuziek blijft hij altijd houden.  
Na de oorlog gaat Herman werken in de fabriek. Hij maakt later 
van het metselen zijn beroep. Als metselaar bij Rikhof, Bulthuis, 
te Lintelo en WBO-Losser komt hij op vele plekken, bij mensen 
thuis en vele keren in het Syrisch orthodox klooster in 
Glanerbrug.  

Hij ontmoet Trientje en zij trouwen op 17 november 1959. 
Er worden twee dochters geboren. Samen genieten ze van 
gewoon thuis zijn, van fietstochten, maar ook van vakanties naar 
Oostenrijk en later vliegreizen naar Griekenland, Canarische 
eilanden en Turkije.  
Herman is altijd een fervent visser geweest. Als lid van de vis-
vereniging waren er wedstrijden; dan kwam ook wel zijn willen 
winnen aan de orde en gooide hij zijn eigen geheime aanpak in 
de strijd.  
De kleinkinderen worden geboren, er is een verhuizing naar het 
appartement in de Hoofdstraat. Terugkijkend op zijn leven zegt 

Herman dat hij een mooi leven heeft gehad, ook al is er verdriet 
geweest en gemis van dierbare mensen.  
‘Zo was ‘t’: met een goede gezondheid tot op hoge leeftijd en 
altijd in zijn Overdinkel. Hier voelde hij zich thuis en betrokken 
bij de mensen en alles wat er gebeurde en was trots op zijn dorp.  
Van ‘zo was ‘t, kwam het ‘zo is ‘t’: zijn overlijden op 24 januari, 
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na ruim 67 jaar huwelijk, thuis in het bijzijn van Trientje die hem 

met alle zorg en aandacht heeft omringd tot het laatste toe.  
Er zijn mooie dankbare herinneringen aan Herman, nu hij niet 
meer is, waar hij altijd was, maar altijd zal zijn in liefde.  

Zo was ‘t, zo is ‘t. Mooi da’j d’r was. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
 

VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK  
 
 

Don.  2 april.    19.00 uur Gebedsviering witte donderdag 
     Voorganger Alfred Westenbroek 

      m.m.v. dames/herenkoor 
 
 
Vrij. 3 april.   15.00 uur Kruisweg in het park of kerk 
      Voorganger Pastor W.Rekveld 
 
      20.00 uur Jesus Christ Superstar 
      Door het koor Dynamique 
 
 
 

Ma. 6 april    10.00 uur Eucharistieviering, samenzang 
Voorgangers Pastoor P.Kuipers, Pastor               

W.Rekveld, Pastor J.van de Bosch 
      Lector  Anita Olde Bolhaar 

   accol.   Christine en Birgit Mollink 
   Intentie  Marie Klink, Johan en Fietje Koiter 

 
Pastor Rekveld viert zijn emeritaat 
Een speciale eucharistieviering waarin pastor Rekveld zal 
voorgaan. Het is ook het moment waarop wordt stilgestaan bij 
het feit dat hij op 1 maart ook 12,5 jaar in onze samenwerkende 
parochies werkzaam is. Er is gelegenheid pastor Rekveld te 
feliciteren met beide bijzondere jubilea.  
 

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen, 
Pastoor Patrick Kuipers. 
 

 
Na afloop van de viering is er koffie en thee  
 



 
 

Gerardus Majella   
11  

 

Do.  9 april  9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant    
Voorganger Pastor W. Rekveld  
Intentie  Herman Maas 

 
 
In het weekend van 11 en 12 april is er geen viering. 
 
 
Za. 18 april  19.00 uur  Eucharistie/Doopviering 
       m.m.v. dames/herenkoor 
  Voorganger Pastoor P.Kuipers 
    Lector  Liane Grothues 
    Acol.   Tess Wilke 
    Jaarged.    Nardie Olde Hanter 
 
 
Do. 23 april  9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant    

Voorganger Pastor W. Rekveld  
 

 
In het weekend van 25 en 26 april is er geen viering. 
 

 
Zon. 3 mei   9.30 uur  WOCO-viering  
       m.m.v. dames en herenkoor 
    Voorganger Pastor C. Berbee 
    Lector  Anita Olde Bolhaar 
 
   
Na afloop van de viering is er koffie en thee 
 
 
In het weekend van 9 en 10 mei is er geen viering. 
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         Maria Vlucht 
Wanneer de vieringen in de andere parochies van Maria Vlucht 
zijn, kunt u makkelijk vinden op de site van Maria Vlucht / 
vieringen of www.rkzuidoosttwente.nl 
Daar staat ook vermeld wat het thema is en welk koor er zingt. 

 
0-0-0-0-0-0-0-0-0 

 

Contactgroep alleenstaanden 
Parochiecentrum Losser 
De contactgroep alleenstaanden van Katholiek Losser organiseert 
al jaren elke laatste zondag van de maand een gezellige 
activiteit. De middagen beginnen om 14.00 uur in het 
parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. De data van het 
eerste halfjaar zijn al bekend: 

• 29 maart: Spelletjesmiddag 

• 26 april: Bingo spelen 
• 31 mei: K.W.W. “kieken wat wordt…” 
• 28 juni: Afsluiting eerste helft van 2026 met een maaltijd. 

Voor verdere informatie kan men bellen met:  

 

Marietje Haarman 06 223 876 08 of Truus Röring 053 538 47 38. 

 

Pasen Lentefeest? 
‘We vieren Lentefeest’. Geen Pasen meer? Nee, lentefeest. Dat is 
waar de samenleving naar neigt. Het komt je tegemoet in 
reclames van bedrijven, die winst moeten maken. Dan bepalen 
geldstromen de weg die men gaat, en wij stemmen met onze 

voeten of onze portemonnees. Het is heerlijk dat de lente er 
weer aan komt. Afgelopen week op mijn vrije dag dacht ik: ‘Deze 
dag ga ik ook echt eens een keer vrij houden’. Het was heerlijk 
weer. Ik ben de tuin in gedoken, met het laatste snoeiwerk bezig 
geweest en heb alles op orde gemaakt. Ik zie het aan alle 
knoppen, de lente komt eraan. 

http://www.rkzuidoosttwente.nl/
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Toch heeft een christen nog wat meer te vieren, dan alleen de 

komst van de lente. Want de lente roept iets bij ons op, dat 
dieper gaat dan het leven zelf. We raken aan het geheim, dat als 
we op een dood spoor zitten in ons leven, er een kracht voelbaar 
kan worden, die ons er bovenop helpt. Christenen zijn zich 
bewust, dat het met de dood niet ophoudt. Ergens, op één of 
andere manier, is er een goede God, die ons opvangt. En dat 
vieren we met Pasen. 
Natuurlijk, het graf van Jezus was leeg. In de Bijbel kun je lezen, 
hoe zelfs de eigen volgelingen van Jezus zich afvroegen, waar 
men het lichaam van Jezus had neergelegd. De gedachte ging, 
dat het gestolen was. We weten gewoonweg niet wat er gebeurd 
is. Dat is een historisch feit. Maar de betekenis en symboliek van 
het lege graf stijgen boven die geschiedenis uit. Telkens weer 
merken mensen, dat God hen zelfs in zeer moeilijke 
omstandigheden niet in de steek laat en dat ze er doorheen 
komen. 
Zo herinner ik mij, dat wij ooit Pasen vierden in Zutphen. Mijn 
collega Riekje Rijk ging voor. Onder de aanwezigen waren veel 
bewoners, een flink aantal dementerend, met hun familie. Er 
waren een man en een vrouw op leeftijd. Zij was zwaar dement. 
De communicatie was heel moeilijk. We sloten de viering af met 
het ‘U zij de Glorie’. En wat gebeurde er? Zij zong uit volle borst 

mee! Vanuit het niets! Dat was voor haar man en iedereen, die 
erbij was een emotioneel moment. Dat was Pasen, opstanding!  
 

Ik wens U een goede Paasdagen toe én vrede en alle goeds! 
Pastor Frank de Heus 
 

Voor de kinderen in Maria Vlucht in de periode 

maart-mei 
- zaterdag 28 maart, 16.00-17.00u, Palmpaasstokken 
maken, in de pastorie bij de kerk: 
vóór 20 maart aanmelden via doopwerkgroep.losser@gmail.com. 
Voor deze activiteit geld een eigen bijdrage van €3 per kind  

- zondag 29 maart, 14.00u, oecumenische Palmpasen 
kinderviering in de kerk, daarna optocht; 
- zaterdag 4 april, 18.15u: Vuur en Water, viering van 
woord en gebed op weg naar Pasen, in de kerk. 
 Van harte welkom! 
 
Werkgroep Kinderkerk, en Pastoraal Team  

mailto:doopwerkgroep.losser@gmail.com
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Op zaterdag 9 mei  

in de kerk in De Lutte 

de voorstelling Maria Magdalena. 

Het verhaal van Maria Magdalena' is een 
muzikale voorstelling waarin we 

haar leven volgen vanaf het moment dat Jezus aan het kruis 
sterft. Maria Magdalena is een Bijbelse figuur in het Nieuwe 
Testament en wordt beschreven als een volgeling van Jezus. Zij 
was getuige van de kruisiging en degene die als eerste het 
nieuws over de opstanding van Christus verspreidde. In de 
mannenwereld van toen was het moeilijk je als vrouw te doen 
gelden.  

In de afgelopen eeuwen zijn er diverse verhalen en mythen over 
haar ontstaan. In deze voorstelling is hier één verhaal van 
gemaakt. De dialogen worden afgewisseld met hedendaagse 
popmuziek. Zie ook www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl   
 

Online reserveren 
Kaarten zijn voor € 10,- (contant) te koop en kunnen vooraf 
gereserveerd worden, daarvoor kunt u mailen of bellen met:  
secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (van 09.00 tot 
11.00 bereikbaar). U kunt de kaarten op de avond van de 
voorstelling tussen 18.30 uur en 19.00 uur aan de deur van de 
kerk ophalen. 
 

Ook kunt u kaartjes kopen bij De Tourist Info De Lutte, 
Plechelmusstraat 14, De Lutte, tel: 0541-551160 
info@visitdeluttelosser.nl  
(ma- vr 9.00-16.30 uur en zaterdag 10-00-13.00 uur) 
 

Plaatsing 
Voor de voorstelling is er een vrije plaats keuze. U krijgt geen 
specifieke plek toegewezen. Er zijn een beperkt aantal 
rolstoelplaatsen beschikbaar. Maakt u gebruik van een rolstoel? 
Laat ons dit weten. 
 

Praktische informatie  
Aanvang: 19.30 uur kerk open van 18.30 uur  
Entree: €10,-  
Datum: zaterdag 9 mei  
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur (geen pauze) 
Locatie: H. Plechelmuskerk, Plechelmusstraat 7 in De Lutte 
Vanaf 18.30 uur zijn de deuren van de kerk open  

http://www.hetverhaalvanmariamagdalena.nl/
mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
mailto:info@visitdeluttelosser.nl
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Als alles duister is:  
een avond over de liturgie en spiritualiteit van het Paastriduüm 
Het Paastriduüm, hart en hoogtepunt van heel het liturgisch jaar, 
helpt ons stil te staan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van 
de Heer. In de loop van de eeuwen heeft de Kerk vaste 
gebruiken, teksten en liederen ontwikkeld om dit grote 
verhaalbvorm te geven. Maar ook om daarin haar geloof te 
belijden dat de dood en de verrijzenis van Jezus ook betekenis 
heeft voor ons, hier en nu.  
Pastoor Patrick Kuipers neemt ons mee op een reis langs de 
vieringen en momenten van het Paastriduüm. Hij zal stilstaan bij 
de historische ontwikkeling en de vormgeving van de 

verschillende dagen en ons op die manier binnenleiden in het 
mysterie van lijden, dood en verrijzenis van Christus.  
Datum: maandag 23 maart 
Tijd: 19.30u 
Plaats: Parochieel Centrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te 
Enschede. 
De avond is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de 
liturgie en spiritualiteit van Pasen: parochianen medewerkers in 
de liturgie, lectoren, acolieten, kosters en andere 
geïnteresseerden. Aanmelden is niet nodig. 
 
 

Twentse Passion in Buurse 
Op Goede Vrijdag is Buurse het toneel van een mooi Twents 
Paasverhaal omlijst met muziek van muziekvereniging Crescendo 
met zang van het Pablo Koor uit Haaksbergen en het Allegro 
Koor uit Buurse, gevolgd door een indrukwekkende stille tocht 
door het dorp. 
Datum, tijd en plaats: Goede Vrijdag 3 april, 19.00u bij de 
Heilige Maria Praesentatie Kerk in Buurse. 
 
Jesus Christ Superstar in Haaksbergen 

In de Heilige Bonifatius kerk in Haaksbergen brengt Studio 65 
verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ Superstar ten 
gehore. Daarbij worden teksten ter bezinning en ter overweging 
gedeeld om dieper in te gaan op het lijdensverhaal van Jezus. 
Datum en tijd: dinsdag 24 maart, 20.00u. Toegang is gratis. 
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Jesus Christ Superstar in Overdinkel 
In de Heilige Gerardus Majella Kerk in Overdinkel brengt 

het koor Dynamique, voor de twaalfde keer, 

verschillende liederen uit de rockopera Jesus Christ 

Superstar ten gehore. Daarbij worden teksten ter 

bezinning en ter overweging gedeeld om 

dieper in te gaan op het lijdensverhaal van 

Jezus. 

Datum en tijd: Goede Vrijdag, 3 april, 

20.00u.  

Toegang is gratis. 
 
  

Beste mede parochianen. 

 
Al jaren bezorgen wij de parochieblaadjes bij 
u in de bus.  
Dit doen we 6 keer per jaar.  

Per keer zijn dit ongeveer 800 blaadjes. 
Aangezien ook hiervan de kosten stijgen 
zullen wij misschien een aantal wijzigingen 
moeten doorvoeren. 

Om dit zo lang mogelijk te vermijden vragen 
wij U vriendelijk om aan ons door te geven 
als u verhuisd bent en of U het 

parochieblaadje nog thuis wilt ontvangen. 
Op de internet-site van de parochie Maria 
Vlucht staat het blaadje ook digitaal. 

Hopelijk kunnen we hierdoor eventuele 
wijzigingen nog even uitstellen. 
 

Namens Bezorgers Parochieblad Gerardus 
Majella Overdinkel  


