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’t Klöpke 
 
Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter: Patrick Kuipers    06-81274995 p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 
Vice-voorzitter: Jozef Evering 06-51846791 vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert 06-53934001 info@tenvergert.com 
Begraafplaatsen: vacant 
 
 
Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
Voor de openingstijden tijdens de vakantie: zie artikel in dit Klöpke 
 
Locatieraad Katholiek Losser 
Email-adres: losser@mariavlucht.nl 

 
Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 
Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Saskia Aveskamp                              Lid 
 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 
Contactpersonen Kerkradio 
Henk Wigbels   
Alphons Punte   
 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 

 
Pastoraatsgroep 
Catechese:  Alies te Riet   
Diaconie:  Ad Willems   
Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   
 
Administratie 
Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 
Voor overige informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl 

mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Omzien en vooruit kijken 
 
Het nieuwe jaar is nog pril. We zien 
om naar het jaar dat achter ons ligt 
en waarin wij als 
parochiegemeenschap onderweg 
waren met God en met elkaar.  
We kijken ook vooruit, naar alles wat ons wacht en waarvoor wij ons met 
vertrouwen en hoop mogen openstellen. 
 
We zijn dankbaar voor alles wat in het afgelopen jaar aan goeds is gegroeid 
en tot bloei is gekomen. Voor de vele vrijwilligers die zich met toewijding 
hebben ingezet: in de liturgie, de catechese, de diaconie, het onderhoud van 
onze kerk, en in het stille, vaak onzichtbare werk van zorg en aandacht voor 
elkaar. Maar ook voor de momenten van samen vieren, bidden en 
ontmoeten, waarin we mochten ervaren dat we geen losse individuen zijn, 
maar één katholieke gemeenschap in Losser. 
 
Voor mij persoonlijk was het afgelopen jaar er een van grote veranderingen: 
de verhuizing van Utrecht naar Enschede, mijn installatie tot pastoor van de 
drie samenwerkende parochies van Zuidoost Twente, het overlijden van 
mijn vader en de viering van mijn zilveren priesterjubileum.  
 
Het warme welkom, de openheid, de samenwerking met het 
parochiebestuur en het vertrouwen dat mij werd geschonken, hebben mij 
gesterkt en bemoedigd. Samen hebben we stappen gezet, elkaar leren 
kennen en gezocht naar wat het betekent om hier en nu Kerk te zijn. 
 
Een nieuw jaar nodigt uit tot nieuwe plannen en voornemens. We willen een 
parochie zijn waar Jezus Christus centraal staat: in ons bidden, ons vieren én 
in ons handelen van alledag. Dat betekent dat we ons blijven inzetten voor 
verdiepende en aansprekende vieringen, waarin God tot ons kan spreken en 
ons kan raken.  
Het betekent ook ruimte maken voor verdieping van ons geloof én voor 
ontmoeting: jong en oud, vertrouwd en nieuw, zoekend en gelovig.  
Een bloeiende parochie is een gemeenschap waarin mensen zich welkom 
weten en waar verschillen geen bedreiging zijn, maar een rijkdom. 
 
Daarnaast willen we oog houden voor onze roeping naar buiten toe.  
Het Evangelie vraagt ons niet alleen om te geloven, maar ook om te doen.  
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Om aandacht te hebben voor wie het moeilijk heeft, om solidair te zijn, om 
barmhartigheid concreet te maken in onze omgeving. Kleine stappen kunnen 
daarbij al veel betekenen. We mogen daarbij vertrouwen op Gods nabijheid 
en de hulp van zijn Geest, die ons steeds opnieuw inspireert en moed geeft. 
Laten we daarom dit nieuwe jaar beginnen met open harten, bereid om ons 
te laten verrassen en om samen verantwoordelijkheid te dragen voor onze 
parochie. 
 
Moge het komende jaar een jaar worden van groei in geloof, hoop en liefde. 
Een jaar waarin wij, als parochie, steeds meer mogen worden wat we ten 
diepste zijn: een gemeenschap rond Jezus Christus, tot zegen voor elkaar en 
voor de wereld om ons heen. 
 
                                                                                               Pastoor Patrick Kuipers 
______________________________________________________________ 
 
Voedselbank bedankt donateurs 
 
Op initiatief van de diaconale 
werkgroepen van onze 
geloofsgemeenschap vond 
gedurende de Adventstijd 
een inzamelingsactie voor 
Voedselbank Losser plaats.  
 
Tijdens deze vier weken konden o.a. houdbare levensmiddelen, 
wasmiddelen en verzorgingsproducten bij de kerk en het parochiecentrum 
worden afgegeven. Zo geschiedde: het resulteerde in 6 gevulde kratten, die 
daags na Kerstmis aan de Voedselbank werden overhandigd.  
 
Guido Geeraert, secretaris van de Voedselbank, was er blij mee en toonde 
zich dankbaar:  “De producten komen altijd van pas!  
Momenteel maken circa 30 adressen in de gemeente Losser gebruik van de 
Voedselbank: vandaag de dag steunen we vooral alleenstaande moeders 
met kinderen en senioren die alleen van een AOW moeten zien rond te 
komen”.  
Op de website https://voedselbanklosser.nl/ vindt u informatie over het 
werk en de doelen van de Voedselbank. En ook: hoe u het werk van deze 
vrijwilligersorganisatie kunt steunen. 
Namens de gezamenlijke diaconale werkgroepen: dank aan iedereen die aan 
deze inzamelingsactie een bijdrage heeft geleverd! 
 
                                                                                                                    Ad Willems 

https://voedselbanklosser.nl/
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Vrijwilligers gevraagd voor het streamen. 
 
Sinds 30 maart jl. zorgt een drietal vrijwilligers 
(Hans, Robin en Frans) ervoor dat belangstellenden 
op computer, hun smartphone of iPad -via ‘t 
YouTubekanaal- de zondagse eucharistieviering in de 
H. Maria Geboortekerk met beeld en geluid kunnen 
volgen.  
 
Niet alleen op zondag is er een uitzending: een enkele keer wordt gevraagd 
of een bijzondere viering, hierbij denkend aan een uitvaartviering, gestreamd 
kan worden. Soms is dit mogelijk, soms ook niet. Het niet kunnen uitzenden 
heeft te maken met het kleine -en dus beperkte- aantal vrijwilligers.  
Zo konden met Kerst niet alle vieringen uitgezonden worden.  
 
We zoeken nieuwe vrijwilligers, wie wil helpen? Om zo te voorkomen dat 
een zondagsviering niet uitgezonden wordt. Of dat niet aan een verzoek -om 
een uitvaartviering van een beeldverbinding te voorzien- kan worden 
voldaan.  
Wie is bereid, bijv. eens in de maand, een uitzending te verzorgen?  
Dat je daarbij enige kennis hebt van het bedienen van een laptop hebt, is 
meegenomen.  
Wilt u informatie over dit onderwerp? Heeft u belangstelling?  
Hans Effing is graag bereid informatie te verschaffen en wie weet kan hij zijn 
enthousiasme aan u overbrengen.  
Zijn telefoonnummer is 06 29459407. 
                                                                                                              De Locatieraad 
_______________________________________________________________ 
 
Opbrengst Adventsactie 

 
De speciale collecte voor de Adventsactie 
werd door u als parochiaan ook dit jaar 
weer omarmd.  
 

 
Voor de kinderen in Nicaragua werd het mooie bedrag van  
€ 397,45 gedoneerd. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
Namens de MOV-groep                                                                      Anja Heerink 
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Kinderkerk en Familieviering in Maria Vlucht 
 
Al een aantal jaren is er voor de allerkleinsten Kinderkerk in de 
Martinuskapel in Losser.  
In het begin was dit maandelijks op de zaterdagmiddag. Gaandeweg niet 
meer maandelijks, maar op een aantal bijzondere momenten door het jaar, 
zoals Sint Maarten en Palmpasen.  
Naast Kinderkerk zijn er familievieringen in het liturgisch rooster 
opgenomen. Een familieviering is een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering, 
waarin op een paar momenten speciale aandacht is voor kinderen.  
De eerste familieviering was op de eerste zondag van de Advent in de Maria 
Geboortekerk in Losser. De kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste 
Heilige Communie – uit heel Maria Vlucht - waren daar in het bijzonder voor 
uitgenodigd. De adventskransen die zij hadden gemaakt, zijn in de viering 
gezegend.  
Zo hebben zij een begin gemaakt op weg naar hun Eerste Communie.  
 
Om gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden de kans te geven om 
samen naar de kerk te gaan, zal er in het voorjaar van 2026 een aantal keren 
een kinderkerk zijn parallel aan een familieviering op de zondagmorgen in de 
Maria Geboortekerk in Losser.  
We beginnen de viering samen.  
Na de opening kunnen de kinderen tot ongeveer 6 jaar naar de Kinderkerk 
gaan in de Martinuskapel, samen met een ouder. Daar wordt een 
Bijbelverhaal verteld, er wordt een gebedje geleerd, een liedje gezongen.  
 
Voor de Communie uitreiking gaan de kinderen terug naar de kerk, waar ze 
bij de Communie uitreiking de zegen kunnen ontvangen. Kinderen vanaf een 
jaar of zes, in ieder geval de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie, blijven in de kerk om daar de viering mee te maken. 
 
De vieringen zijn bedoeld voor alle parochianen uit heel Maria Vlucht, in het 
bijzonder de gezinnen met jonge kinderen. We hopen dat iedereen zich er 
thuis zal voelen.  
De eerstvolgende viering waarbij Kinderkerk wordt aangeboden is tijdens de 
vormselviering op zondag 1 februari om 10.30 uur. Van harte welkom! 

 
                                                            
Werkgroep Kinderkerk en 
Pastoraal Team  



8 

 

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 11 maart: 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 
OV=Oecumenische viering, pv=parochievicaris, pw=pastoraal werker 
 
H. Maria Geboortekerk Losser 
Wo 14 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Zo 18 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 
Wo 21 jan 09.30 CV pw de Heus 
Zo 25 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Wo 28 jan 09.30 CV R. Kenter 
Vormselviering : (Tijdens deze viering is er ook Kinderkerk) 
Zo 1 feb 10.30 EV Mgr.Eijk en pw de Heus  Vivace 
Wo 4 feb 09.30 CV werkgroep 
Carnavalsviering: 
Za 7 feb 19.00 GV Miranda Beene 
Zo 8 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Caeciliakoor 
Wo 11 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 15 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 
Aswoensdag: Askruisje 
Wo 18 feb 09.30 EV pastoor Kuipers  Dameskoor 
  15.00 GV pastoor Kuipers  Dameskoor 
    EHC: Askruisje 
Zo 22 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 
Wo 25 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 1 mrt 09.00 EV pastoor Kuipers  Caeciliakoor 
    MOV Vastenactie 
Wo 4 mrt 09.30 CV werkgroep 
Zo 8 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 
Wo 11 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
 
Gerardus Majella Overdinkel 
Za 17 jan 19.00 EV pastoor Kuipers  Gemengd koor 
Do 22 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 1 feb 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 
Do 12 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Za 14 feb 19.00 CV pw van den Bosch  Gemengd koor 
Do 26 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 1 mrt 09.30 CV pw van den Bosch  Gemengd koor 
    MOV Vastenactie 
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O.L.Vrouw Glanerbrug ( vieringen zijn in het parochiehuis) 
Vrij 23 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 8 feb 10.30 CV R. Kenter  Herenkoor 
Vrij 27 feb 10.00 EV pastoor Kuipers   
Za 7 mrt 19.00 EV pastoor Kuipers  Herenkoor 
 
Jacobus Lonneker 
Zo 18 jan 10.00 CV pw de Heus   
Za 24 jan 19.00 EV pastoor Kuipers  Op Toon 
Za 31 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 
Wo 4 feb 09.00 EV pastoor Kuipers 
Zo 8 feb 10.00 CV pw van den Bosch   
Zo 15 feb 10.00 CV pw de Heus 
Aswoensdag: 
Wo 18 feb 19.00 GV pw van den Bosch 
  Ophangen Hongerdoek en Askruisje 
Za 21 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Op Toon 
Za 28 feb 19.00 EV pastoor Kuipers  Gemengd koor 
    MOV Vastenactie 
Wo 4 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld 
Zo 8 mrt 10.00 CV pastor vd Hulst  Gemengd koor 
_______________________________________________________________ 
 
Programma St. Caeciliakoor 
 
25 januari: herenkoor, Mis XII Gregoriaans 
08 februari: gemengd koor, Mis Bruckner, Gregoriaans 
22 februari: herenkoor, Mis XVII, Attende Domine 
01 maart: gemengd koor, Gregoriaans 
Missa in Tempore Quadragesimae Michael Haydn 
15 maart: herenkoor, MisXVIII, Gregoriaans, Attende Domine 
 
Voor als u het nog niet wist: De vertaling van de Gregoriaanse gezangen kunt 
u vinden achterin het missaaltje. 
Kijk en luister ook eens naar ons You Tube kanaal:  

 
www.youtube.com/@caeciliakoor 
Indien u wenst kunt u zich gratis abonneren! 
Hier zijn ook prachtige opnames gemaakt 
van het interieur van onze kerk.  
 
Voor verdere info zie op voornoemde link. 
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Kroniek Katholiek Losser 
 
Vermeldingen van namen in de necrologieën 
Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam  
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.       De redactie 
 
Dopen: 
Op zondag, 14 december is Ayden Veerkamp gedoopt. 
De hartelijke gelukwensen voor Ayden en familie. 
 
Overleden: 
Mini de Jong-Smit   *  15-01-1938   †  26-11-2025 
 
Truus Damhuis-Wegman     1934—2025 
Truus wordt geboren in 1934 als enig kind in het gezin Wegman. Ze groeit op 
in Overdinkel en bezoekt daar de lagere school. Op 18-jarige leeftijd leert ze 
Jan Damhuis kennen en na een lange verkeringstijd trouwen ze in 1960. 
Truus geniet van de grote familie Damhuis. Samen krijgen ze twee dochters. 
Het zijn fijne jaren aan de Smalmaatstraat. Gelukkig is ze als haar gezin zich 
uitbreidt met twee schoonzoons, en later de kleinkinderen. Hoe meer 
mensen aan tafel, hoe liever het Truus is. Na het overlijden van Jan in 2020 
verlaat ze haar vertrouwde buurt. Truus is een lieve vrouw, zorgzame 
moeder en oma die het een ander graag naar de zin maakt en vindt haar 
draai in de nieuwe woonomgeving. Ze ervaart de liefdevolle aandacht en 
zorg van haar kinderen, kleinkinderen maar ook familie en vriendinnen 
weten haar te vinden. Ze geniet van haar beide achterkleinkinderen en kijkt 
uit naar de geboorte van de volgende. De dood overvalt haar en ondanks 
haar hoge leeftijd is ze nog niet klaar om te gaan. In de vroege ochtend 
overlijdt ze in aanwezigheid van haar beide dochters.  
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Top 2000 kerkdienst op zondag 1 februari 
 
Ook dit jaar organiseren de Protestantse Gemeenten 
van Borne, Enschede, Glanerbrug en Losser een 
Top2000 Viering in de Protestantse kerk in Glanerbrug 
(Gronausestraat 1200).  
 
Het is een viering/dienst waar we samen komen met 
gelovigen en niet-gelovigen en luisteren naar inspirerende muziek uit de 
Top2000 live gespeeld door onze Top2000Band. Voorgangers deze dienst 
zijn ds. Hans Kroeskop en ds. Johan Meijer, die samen met verschillende 
collega-predikanten uit de regio toelichtingen geven bij de bekende hits uit 
de Top2000.  
 
Ieder jaar worden de liederen zorgvuldig uitgekozen rondom een thema 
door een actieve commissie die zich inzet voor deze muzikale viering.  
Het thema van dit jaar is:  
 

‘Hoop en Licht’ 
 
Diverse nummers zullen te horen zijn, 
zoals: “Lichtje branden” van Suzan en 
Freek, “Fix you” van Coldplay, “This 
world is our home” van Douwe Bob 
en nog veel meer... 
 
Tijdens de dienst is er de gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken rondom 
de wereldbol die tijdens elke 
Top2000viering centraal staat. 
 
Het belooft een muzikale en 
inspirerende dienst te worden, 
waarbij we jullie van harte willen 
uitnodigen om dit met ons mee te 
komen vieren.  
 
We hopen jullie te zien in ons 
Top2000-cafe  
op zondag 1 februari  
om 15:30 (inloop vanaf 15:00). 
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De Actie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 
In januari van elk jaar houden vrijwilligers van 
onze geloofsgemeenschap een grote 
inzamelingsactie, waarbij parochianen wordt 
gevraagd om een financiële bijdrage.  
Voor onze geloofsgemeenschap kan dit worden 
gezien als de levensader. 

Wij ontvangen geen overheidssteun van welke instantie dan ook. Er wordt 
van ons verwacht dat wij de geldzaken zonder steun van de overheid 
rondkrijgen. Dat heeft in Nederland te maken met de scheiding van kerk en 
staat. 
 
De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser wil graag een vitale 
geloofsgemeenschap blijven waar jong en oud – en iedereen die daartussen 
zit – zich thuis voelt. De kerk is ook een plek met geschiedenis en waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij willen de in het verleden verworven 
kostbaarheden op onze beurt graag doorgeven aan de komende generaties. 
 
Om onze rol te kunnen blijven vervullen is uw financiële steun onmisbaar. 
Bijvoorbeeld voor het verwarmen van het kerkgebouw, de loonstijgingen en 
de onderhoudskosten die alsmaar blijven oplopen. Het zijn groeiende zorgen 
van onze geloofsgemeenschap. De opbrengsten uit donaties (kerkbijdragen, 
collectes e.d.) blijven stabiel, maar dat is niet genoeg om de inflatie bij te 
benen. Wij moeten er niet aan denken dat wij over enkele jaren de financiële 
touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen wegens gebrek aan 
geldmiddelen. 
Meestal als een kerk dreigt te sluiten, komt dat echt over bij de mensen. 
Mensen staan er vaak niet bij stil hoeveel het kost om een kerk draaiende te 
houden. 
 
Wij vragen ons af hoe wij hier verandering in zouden kunnen brengen.  
Bij de Actie Kerkbalans richt onze geloofsgemeenschap zich op verschillende 
groepen zoals nieuwe en trouwe parochianen, ouderen en jongeren.  
Bij deze doen wij een oproep aan de jongere generatie om zich meer 
betrokken te voelen bij de toekomst van de kerk. Jongeren zijn gewend om 
b.v. maandelijks te betalen voor Netflix, Spotify en de sportvereniging.  
En waarom dan niet voor de kerk? 
Voor jongeren is een kostenpost als de kerk geen vanzelfsprekendheid.  
 
Vanaf achttien jaar worden ook zij geacht om een financiële bijdrage te doen. 
Het kan lastig zijn om als ouders geld te vragen aan jongeren die een weg 
moeten vinden in het toch al zo dure leven.  



13 

 

Het vraagt om een gesprek met deze jongeren. Kunnen ze al bijdragen?  
En hoeveel kunnen ze dan bijdragen? Door als ouders hierover met de 
jongeren te praten, help je ze om na te denken wat de kerk voor hen 
betekent en wat daar tegenover mag staan. 
 
In januari gaan de vrijwilligers langs de deuren om brieven en folders te 
bezorgen. 
Ongeveer een week later worden de toezeggingskaarten weer opgehaald. 
 
Ook hier geldt het motto:                 Geef vandaag voor de kerk van morgen ! 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 

_______________________________________________________________ 
 
Contactgroep alleenstaanden 
 
Elke laatste zondag van de maand is er iets te 
beleven. 
 
Op 25 januari is er een Nieuwjaarsborrel 
 
Op 22 februari houden we een quiz-middag 
Op 29 maart is er een spelletjesmiddag 
Op 26 april gaan we samen bingo spelen 
Op 31 mei is er K.W.W. “kieken wat wordt…” 
Op 28 juni sluiten we de eerste helft van 2026 af met een maaltijd. 
 
We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de  
Heilige Maria Geboortekerk.  
Samen gaan we het gezellig maken en iedereen is van harte welkom. 
 
Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738. 
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Verhuizen?  
 
Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag 
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 

 
2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 
3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 

 
4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 
bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 23 februari kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat 11 maart 2026 verschijnt.  
 
Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 
 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 
Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 
U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 

klopkelosser@gmail.com 

 

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met 

een van de volgende personen via: klopkelosser@gmail.com 

Truus Röring, José Wijering en Gerard Munsterman  

 

Inleverdata kopij in 2026: 
Uiterlijk: 23 februari, 20 april en 15 juni  
 
Bezorging van ’t Klöpke in 2026: 
11 maart, 6 mei en 1 juli 
 
In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 
Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 
Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 
Voorzitter pastoor Patrick Kuipers 06-81274995  p.kuipers@rkzuidoosttwente.nl 
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.n 
  op donderdag niet bereikbaar, vrije dag!l 
Pastoraal werkster José v.d. Bosch 06-13646171 j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

 
Een nieuw jaar 

 
Een nieuw jaar kun je beginnen 

met je mooiste kleren aan, 
dat is wel erg gezellig 

maar je hebt er niet veel aan. 
 

Een nieuw jaar kun je beginnen 
met een grote zak vol goud, 

maar dat heeft weinig waarde 
als niemand van je houdt. 

 
Een nieuw jaar kun je beginnen 

met een lekker glaasje wijn, 
maar als dat op is, wat dan nog? 

Er moet iets beters zijn. 
 

Een nieuw jaar kun je beginnen 
met 'n heel erg mooi gedicht, 
maar het beste is altijd nog: 
Begin met een blij gezicht! 


