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PASTORAAL  TEAM  PAROCHIE  MARIA  VLUCHT 
- Vicaris R.Cornelissen (waarnemend) 
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie) 

  06 - 20874866  

  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
    - Pastoraal werker Frank de Heus ( op donderdag vrij) 
  06 - 30098833  

  f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
 
 

Bestuur Maria Vlucht 
Voorzitter: Vicaris R.Cornelissen (waarnemend) 

Vice voorzitter: Jozef Evering 
vice-voorzitter@mariavlucht.nl              
06-51846791 
 

Secretaris: Sander Severt    
secretaris@mariavlucht.nl 
 

Penningmeester: Jeroen Renard   
penningmeester@mariavlucht.nl 
 

Gebouwen: Gerard ten Vergert  
info@tenvergert.com                                  
06-53934001 

  
OPENINGSTIJDEN   CENTRAAL   SECRETARIAAT 
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht: 
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur  
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,  
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.  
 5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl 

 
UITVAARTCOÖRDINATOR  MARIA  VLUCHT 
 06-22950931 

 

PAROCHIECENTRUM   H. GERARDUS  MAJELLA 
De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen          
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum. 
Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten. 
 053-5381304    
 overdinkel@mariavlucht.nl 

mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:vice-voorzitter@mariavlucht.nl
mailto:penningmeester@mariavlucht.nl
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LOCATIERAAD   OVERDINKEL 
- Alfred Westenbroek (Voorzitter)  06-26518335  

- Evelien Beuting (Secretariaat)  5387238 
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester)  5383608 
- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen) 
 benniehaamberg@kpnmail.nl   06-10230719. 

 
 

BEGRAAFPLAATS 
Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en 
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl. 
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de 

Begraafplaats commissie. 
 

Leden commissie:  
Vaccant  - beheerder      
Vaccant  - penningmeester       

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl 
 
 

Opgeven intenties  

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de 
dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar 
overdinkel@mariavlucht.nl de kosten van de intentie of 

jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar 
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam. 
Intenties voor de vieringen van 6 maart tot 8 mei 2025 moeten 
zijn doorgegeven vóór 28 februari 2025 als u deze in het 
volgende parochieblad vermeld wilt zien.  
Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u 
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en 
met de donderdag vóór het weekend.  
Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd 
tijdens de viering. 
 

Kopij voor het parochieblad:  
Het parochieblaadje komt in 2025 uit op: 
6 maart, 8 mei, 26 juni, 21 aug, 9 oktober, 4 dec. 
 

Kopij kunt u tot 28 februari 2025 
mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com 

 

 

mailto:benniehaamberg@kpnmail.nl
http://www.mariavlucht.nl/
mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl
mailto:overdinkel@mariavlucht.nl
mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com
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REDACTIE  PAROCHIEBLAD  H. GERARDUS  MAJELLA 
Henriët Poorthuis   06-53117229 

 

 

Bezorging parochieblad; 
A Fleer 053-5381031( mag ook via app) 
C. Postma-Fleer 06-23029375 
claudia.postma70@gmail.com  
 
 

Pastorale zorg 
Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866  

Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider. 
 
 

Communie thuis 
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen om te 
communie te gaan, kunt u de H. Communie thuis ontvangen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de gastdames op dinsdag 
of vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 053-5381304 of bellen 
met Pastor Rekveld  06-20874866 

 
 

 

Stand kerkbijdrage 
Allereerst de beste wensen voor 2025. 
  
De eindstand van de kerkbijdrage over 
2024  bedraagt €  14.547,06. 
Dit bedrag is vergelijkbaar met de opbrengst over 2023 met dien 
verstande dat het aantal betalende parochieleden is terug-
gelopen. Desondanks is de opbrengst gelijk gebleven. 
  
Alle parochianen die hebben bijgedragen wil ik hartelijk danken 

en ik hoop ook in 2025 weer op u te mogen rekenen.    
Met vriendelijke groeten, John Huitink  
Penningmeester Kerkbijdrage.  

jhuitink@outlook.com 
 
 

mailto:claudia.postma70@gmail.com
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*WE FELICITEREN DE VOLGENDE KROONJARIGEN* 
 
 

 28 februari  wordt Mevr. Koller 85 jaar 
   6 maart  wordt Dhr. Geerdink 80 jaar 
 29 maart  wordt Mevr. Maas 90 jaar 
 
 
 

We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag en 

wensen u een hele fijne dag! 
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Een openbaring. 

‘Water wordt wijn’ 

Zijn geboorte gevierd. In een Kind openbaarde God dat Hij een 
God met ons is. Het drieluik van die openbaring is een bruiloft 
Een antifoon uit de Lofzang uit het Evangelie zegt: Drie 
wonderen verlenen luister aan de heilige die wij vieren: heden 
leidde een ster de Wijzen naar de kribbe: heden werd water in 
wijn veranderd op een bruiloftsfeest; heden wilde Christus door 
Johannes in de Jordaan gedoopt worden om ons te redden. 
Hierna volgt de lofzang van Maria, het Magnificat. Kerst, drie 
koningen, zijn doop we hebben het gevierd. Het Licht dat kwam 

in de duisternis. Licht dat mensen zoeken voor hun leven. We 
horen over jezus die zijn openbaar leven begint met een bruiloft. 
Water wordt wijn. Hij brengt door zijn aanwezigheid hoop. Jezus 
boodschap doordat hij water tot wijn maakt is de liefde. Liefde 
tussen God en ons mensen. De liefde tussen mensen. Dat kan 
water tot wijn maken. Wat dood lijkt te lopen, levenskracht 
geven. Het verhaal van deze bruiloft wil ons zeggen wie liefde in 
zijn leven niet laat verwateren mag weten dat er steeds opnieuw 
hoe dan ook leven is. Maria zag het en zei doe maar wat Hij, 
Jezus, u zeggen zal. Wij mogen daarin geloven en vertrouwen 
hebben net als Maria. Dat wij net als haar in ons leven niet 

verwateren maar ons hart openstellen voor Hem, Jezus Hij die 
redt. Wijn staat voor blijheid en vreugde. Dat wij als wijn zijn 
voor elkaar in ons leven. Zeker als het leven lijkt te verwateren. 
Dood lijkt te lopen. Water wordt wijn. Dood wordt Leven. Vrede 
en alle goeds voor dat leven. 

Willy Rekveld, parochievicaris. 
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Kerkbalans 2025 

Zoals U wellicht gehoord hebt is het weer de tijd voor actie 
Kerkbalans, in de folder bij dit parochieblaadje kunt u lezen hoe 
belangrijk uw bijdrage voor onze kerk is.  

Willen we het gebouw behouden zal het financieel te behappen 
moeten zijn. Het gebouw om samen te komen, te vieren, zingen, 
trouwen, rouwen en geloven willen we toch in ons dorp 
behouden.  

Laten we daarbij niet op de laatste plaats denken aan de 
Gerardus bedevaart. Om deze traditie voort te laten leven is er 

geld nodig. Doordat het aantal bezoekers in de vieringen afneemt 
is ook de collecte opbrengst minder dan voorgaande jaren. 
Vandaar de oproep van actie kerkbalans die geheel ten goede 
komt voor onze mooie geloofsgemeenschap in Overdinkel. 

 

In memoriam 
 

  *1941   Mevr. Sjeel-Stoevenbeld     2024     
 

Erica Anna Sjeel-Stoevenbeld geboren 1 oktober 1941 in 
overdinkel. Vaak heeft ze verteld dat ze als jong kind onder de 
keukentafel moest schuilen voor bombardementen. En dat haar 
vader ziek was door zijn ervaringen in de oorlogsjaren.  
In 1965 trouwde ze en samen kregen ze 3 dochters en een zoon. 
Ondanks veel werk en weinig vrije tijd had ze altijd tijd voor de 
kinderen om leuke dingen met hen te doen.  
En kwam er zelfs een bonus kind bij hen thuis.  
Ze was erg creatief aangelegd en menig kunstwerk van papier of 
een zelfgemaakt schilderij versieren menig kamer.  
Met dansen kon ze helemaal losgaan op de rock en roll muziek.  

Door haar pijnlijke rug moest ze met 60 jaar stoppen met werken. 
Trots was ze op haar kinderen en kleinkinderen en sinds een half 
jaar ook haar achterkleinkind.  
15 december is ze overleden en we hebben haar, na de 
afscheidsdienst te ruste gelegd op het kerkhof naast de kerk.  
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VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK  

 

Do.23 jan.  9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant    
Voorganger Pastor W. Rekveld  

 
    
In het weekend van 25 en 26 januari is er geen viering. 
 
 
Do.30 jan.  9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant    

Voorganger Pastor W. Rekveld  
 
 

Zo. 2 febr.  9.30 uur  WOCO-viering  in de overkant 
m.m.v. dames en herenkoor 

Voorgangers Alfred Westenbroek & 
      Liane Grothues 
   Jaarged.  Ouders Aveskamp- Ulenkamp 
 
Na afloop van de viering is er koffie en thee   
 
  
Za. 8 febr.  19.00 uur Gebedsviering in de kerk 

Door Dynamique 

Voorgangers Martine Grothues &  
Henriët Poorthuis 

        intentie  Marietje Egberink-Bossink,  
Nardi Olde Hanter 

 
 
Do. 13 febr. 9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant   

Voorganger Pastor W. Rekveld  
 
  
 

Za. 15 febr.  19.00 uur Eucharistieviering in de overkant 
m.m.v. dames en herenkoor 

Voorganger Pastor W.Rekveld 
Lector Anita Olde Bolhaar 

        intentie  Marietje Egberink- Bossink,  
Hennie Westenbroek 
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In het weekend van 22 en 23 februari is er geen viering.  
 

 
Do. 27 febr. 9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant   
     Voorganger Pastor W. Rekveld  
 
 
Zon. 2 maart.     9.30 uur WOCO viering in de overkant 
   Voorganger Past. Frank de Heus 
   Lector  Helma Kraesgenberg 
(als er dopelingen zijn, is de viering in de kerk) 
 
Na afloop van de viering is er koffie en thee 

 
 
In het weekend van 8 en 9 maart is er geen viering.  
 
Do. 13 maart. 9.30 uur  Eucharistieviering in de Overkant   

Voorganger Pastor W. Rekveld   
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Wanneer de vieringen in de andere parochies 

van Maria Vlucht zijn, kunt u makkelijk vinden op 

de site van Maria Vlucht / vieringen of 

www.rkzuidoosttwente.nl 

Daar staat ook vermeld wat het thema is en welk 

koor er zingt. 
 
 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
 

Jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht 
Gedurende het Heilig Jaar 2025 
De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
heeft voor het Aartsbisdom Utrecht dertien jubileumkerken 
aangewezen waarheen gedurende het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 
2025 gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen 
gaan, gezamenlijk of individueel. 
Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een 
jubileumaflaat verbonden. Een aflaat is de volledige 

kwijtschelding van straffen in het vagevuur die door de zonde 
zijn opgelopen, voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk 
nog een loutering nodig hebben, voordat zij het hemelse leven 
kunnen binnengaan. 
Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek 
aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van 
boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te 
ontvangen en ook door te bidden voor paus Franciscus en zijn 
intenties. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de jubileumkerken 
en ook voor de tijden van de HH. Missen en de 

biechtgelegenheid, al of niet in combinatie met de aanbidding 
van onze Heer Jezus in het Allerheiligst Sacrament. 
Het is raadzaam om tevoren via de websites van de betreffende 
kerken na te gaan of genoemde tijden gedurende het Heilig Jaar 
al of niet veranderd zijn of dat een H. Mis, een biechtgelegenheid 

http://www.rkzuidoosttwente.nl/
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of de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament onverhoopt is 
komen te vervallen. 

Almelo – Basiliek Sint Georgius 
Apeldoorn – Onze Lieve Vrouwekerk 
Arnhem - H. Martinus 
Deventer – Broederenkerk 
Doetinchem - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
Groenlo – Basiliek H. Calixtus 
Hengelo (Ov.) – Basiliek Sint Lambertus 
Raalte – Basiliek H. Kruisverheffing 
IJsselstein – Basiliek H. Nicolaas 
Utrecht – Kathedraal Sint Catharina 
Utrecht - Sint Augustinus 

Zwolle – Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 

 

 

 

José van den Bosch-van Os lid van het pastorale 

team 
De gezamenlijke besturen van de parochies Zuidoost Twente en 
het pastorale team zijn verheugd u mede te kunnen delen, dat 
per 15 januari 2025 de in Enschede geboren mevrouw José van 
den Bosch-Van Os in dienst is getreden als pastoraal werker en 
daarmee deel uitmaakt van het pastorale team. 
 
José van den Bosch is sinds 2019 lid van het pastorale team van 
de parochie Lumen Christi In Denekamp. Daarvoor werkte zij 
o.a. in Almelo en Rijssen.   
Welke taken zij op zich zal gaan nemen wordt nog nader 
uitgewerkt.  
Wij wensen haar veel zegen en succes in haar nieuwe 
werkomgeving! 
 
Wij kijken uit naar haar komst.  

Zij stelt zich hier persoonlijk aan u voor: 
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Mijn naam is José van den Bosch-van Os.  Mijn man Jos en ik 
hebben drie zonen en een schoondochter. Onze kinderen zijn 

twintigers, ze wonen, werken en studeren elders in het land. 
 
Zesenvijftig jaar geleden ben ik geboren in Enschede waar ik ook 
ben opgegroeid. Na een aantal jaren voor studie en werk in 
verschillende plaatsen in Nederland gewoond te hebben, zijn wij 
alweer ruim vijfentwintig jaar geleden teruggekeerd naar Twente, 
waar wij zijn gaan wonen in Hengelo. Ik kreeg toen de kans om 
theologie te gaan studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie 
in Utrecht. Mooie, rijke jaren waarin ik mij heb mogen verdiepen 
in ons geloof. 
 

Na mijn studie ben ik als pastoraal werker in het 
parochiepastoraat aangesteld. Eerst in de Sint Jorisparochie in 
Almelo, later door de pastorale samenwerking ook in de 
Marcellinus parochie (Rijssen en omliggende 
geloofsgemeenschappen). En ruim vijf jaar geleden in mijn 
huidige parochie, Lumen Christi (Denekamp en omliggende 
geloofsgemeenschappen). Hoe wonderlijk dat ik na deze mooie 
jaren nu gevraagd ben om naar de parochies van Zuidoost 
Twente te komen, waar lang geleden het zaadje van het geloof in 
mij geplant is. 
 

Het parochiepastoraat is voor mij een ‘plek’ waar wij onze 
levensweg kunnen verbinden met ons geloof. Om gaande die 
weg te ontdekken wat het leven ons geeft en wat het leven van 
ons vraagt. Dat is, wat mij betreft, vaak een zoeken, omwegen 
maken, niet zeker weten, twijfelen... En toch, wij gaan onze weg 
en die gaan wij niet alleen en niet zomaar. Ik geloof dat God met 
ons op weg gaat in ons leven en dat wij dit al gaande mogen 
leren zien en ontdekken. Daar hebben wij de 
geloofsgemeenschap en elkaar voor nodig. 
 
Van harte hoop ik u te ontmoeten en met u op weg te gaan – en 

u hopelijk met mij – om zo al gaande God te mogen leren 
kennen in ons leven van alledag. 
Met hartelijke groet,  
 
José 


