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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter:  

Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert  info@tenvergert.com 

Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Saskia Aveskamp                              Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn van maandag t/m donderdag aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 
 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
 

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl


3 

 

 

’t Klöpke 
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Inhoudsopgave: 
 

Pag  2    Adressen 

Pag  3 Inhoud + pastorale zorg 

Pag  4 Pastorpraat: Vrij en bevrijd worden 

Pag  5 MOV Vastenactie 

 Sam’s kledingactie 
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 Contactgroep alleenstaanden 
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 Zwanenhoflezing 
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Pag  9 Kleuter– en familieviering 

 Prijsverhoging misintenties 

Pag 10 Kroniek 
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Pag 12 Actie kerkbalans 

 Tekst uit mediapastoraat 
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Pastorale zorg: 
 

Voor dringende pastorale zorg bel:  
06-20874866 

 

Voor het melden van uitvaarten bel 
uw uitvaartleider. 
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Vrij en bevrijd worden  
 

In de periode dat dit blad bij u, jullie wordt bezorgd vieren we carnaval als 
voorbereiding op de periode welke daarna komt.  
 

De Veertigdagentijd, een tijd van omkeer en inkeer. Je hebt er wat mee of 
niet. Voor beiden is dit het geval.  
Je hebt wat met Carnaval of je vindt het maar een rare bedoeling. Ook voor 
de Veertigdagentijd is dit het geval je hebt er wat mee of niet. In de traditie 
van beiden heeft wat we vieren een diepere betekenis. Carnaval als teken 
dat je even los wil komen van alle beslommeringen.  
En de Veertigdagentijd, vroeger de Vastentijd is ook een periode van los 
komen van. Voor carnaval zet je een masker op om vrij te zijn, om los te 
komen, om even je zinnen te verzetten. Voor de periode daarna wordt 
gevraagd je masker af te doen om vrij te worden van de veelheid en 
overdaad in ons leven.  
Op de avond voor Aswoensdag, Vastenavond genoemd gingen wij in mijn 
kinderjaren langs de huizen in de buurt met de zogenoemde foekepot.  
 

Een liedje werd gezongen. Een regel uit dat liedje wil ik aanhalen: Ik heb 
geen geld om brood te kopen en geef mij een centje dan ga ik weer voorbij.  
 

Hoezeer duidt dit aan, misschien ongewild waarvoor de Veertigdagentijd 
bedoeld is. Delen van wat je gegeven is, delen van je overvloed. De liederen 
in ons geloof gaan vaak over brood en delen. Over een omkeer in ons leven. 
Je masker af te doen en te laten zien wie je in werkelijkheid bent.  
Met Aswoensdag, de dag na Vastenavond, willen we daarmee een begin 
maken. In alle vrijheid om ons te bezinnen op ons persoonlijk leven en het 
leven van onze naaste. Het teken van het Askruisje duidt op de 
betrekkelijkheid van het leven. Het roept ons op om dat leven te delen.  
Te delen met hen die geen centje hebben en daardoor geen brood.  
 

Hoe gaan wij in ons leven hiermee om? Hoe gaan wij om met het kruis in ons 
leven en met het kruis van hen die lijden door de omstandigheden van het 
leven van alle dag. De verhalen van Jezus, het Evangelie wil voor ons een 
weg zijn op weg naar Pasen. Jezus, het Brood van het Leven deelt zichzelf.  

 

Delen wij met Hem en elkaar dat leven?  
 

Een goede Veertigdagentijd gewenst.  
 

Parochievicaris Willy Rekveld 
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Vanuit de MOV: Vastenactie 2025 

 

Vooraankondiging voor de Vastenactie 2025: Het project: Oeganda. 
 

Voor schoner koken en beter leven in 2025 vraagt Vastenactie voor de  
65ste keer aandacht voor mensen in het Zuiden van deze wereld.  
Ditmaal met het thema "Schoner koken, beter leven".  
 

We zien hoe in onze wereld de rijken steeds rijker worden en waarin 
tegelijkertijd mensen in extreme armoede leven en vandaag niet weten of 
ze morgen te eten hebben.  
Met gereedschappen als vergruizers en persen om briketten te maken 
kunnen vrouwen in Oeganda gezonder koken, én economisch zelfstandiger 
worden. Hout is schaars en duur en daardoor loont het maken van briketten. 

 

In onze kerken wordt tijdens vieringen in de 
Veertigdagentijd hiervoor aandacht gevraagd door de 
MOV, dit gebeurt vooral op 15 en 16 maart. 
 

In het volgende Klöpke vindt u het bekende vastenzakje 
dat u dan, gevuld met uw gift, in het parochiecentrum 
kunt inleveren. 
 

Vier katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel en de kinderen die de 
Eerste Heilige Communie doen, gaan zich inzetten voor dit project. 
Ook via onze website leest u er meer over en vindt u manieren om dit 
project te steunen:  
https://www.rkzuidoosttwente.nl/nieuwsdetail/vastenactie-2025  
______________________________________________________________ 
 

Aankondiging Sam’s kledingactie 

 

Zoals het zich nu laat aanzien vindt op 
zaterdagochtend 10 mei aanstaande de 
kledinginzamelingsactie plaats.  
In de volgende editie(s) van dit parochieblad 
kunt u t.z.t. meer informatie lezen. 
                                                                                                                   Ad Willems 

U kunt t/m 24 maart kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 9 april verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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De Begraafplaatscommissie vraagt aandacht voor het volgende… 

 

De commissie, de beheerder van de R.K. 
begraafplaats, wil met het oog op de naderende 
lentedagen de nabestaanden vragen, wanneer dat 
nog niet gebeurd is, de komende weken  
-graag voor 21 maart, het begin van de lente-  
de kersttakken/kerststukken van graven te 
verwijderen.  
 

Daarbij tevens het verzoek het afval te sorteren in 
groen- en restafval en te deponeren in de groene 
en grijze afvalcontainers.  
Op deze wijze wordt de schoffelploeg geholpen 
met het onderhoud van de begraafplaats.  
Met het sorteren van het afval worden extra kosten bespaard. 
 

Waardering en dank voor ieders medewerking, ook namens de vrijwilligers 
van de schoffelploeg! 

 

                                                                                     De Begraafplaatscommissie  
______________________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 

 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 

Het programma voor de eerste helft van 2025: 
 

30 maart   : spelletjesmiddag 

27 april      : Bingo 

25 mei       : K.W.W. Kieken wat wordt 

29 juni       : Afsluiting eerste helft 2025 
 
 

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de  
Heilige Maria Geboortekerk.  
Samen worden het gezellige middagen en iedereen is van harte welkom. 
 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 
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40 jarig jubileum Henry Elsjan 

 

Zondag 19 januari werd Henry Elsjan in het 
zonnetje gezet omdat hij 40 jaar lid is van het 
koor Vivace. 
Henry zingt al jaren als tenor en heeft door 
de jaren heen veel voor het koor betekend, 
hij was jarenlang voorzitter en heeft deze 
functie vorig jaar weer op zich genomen. 
Na de viering werd het koor verrast met een 
heerlijke brunch in de Martinuskapel. 
_____________________________________________________________ 

 

Zwanenhoflezing: “Geloven, in de beste helft” 

 

De volgende Zwanenhoflezing wordt gehouden door 
Arjan Broers. Hij is auteur, coach en pastor van de 
Dominicus geloofsgemeenschap in Amsterdam.  
Hij vertelt over zijn boek “De beste helft” dat 
inmiddels al een vijfde druk kreeg.  
Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om 
zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te 
doen hebt.  
Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in 
een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo 
gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd 
waarin we zien dat onze manier van leven niet 
duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de 

mensen die na ons komen. 
Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo’n nood aan wijsheid. Hoe inspireert 
ons geloof ons in de zoektocht naar wijsheid?  
U bent van harte uitgenodigd om van deze lezing ‘samen wijzer te worden’.  
 

Dinsdag 8 april 2025 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19 uur) 
Tuinzaal van Landgoed de Zwanenhof,  
Retraitehuisweg 6,   7625 SL Zenderen.  
Kosten: 10 euro per persoon, t/m 25 jaar gratis  
 

In verband met een beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk.  
Dat kan bij receptie@zwanenhof.com  
Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.  

mailto:receptie@zwanenhof.com
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 13 april 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 
OV=Oecumenische viering 
 

H. Maria Geboortekerk Losser 
 

Wo 26 feb 09.30 CV werkgroep 

Zo 2 mrt 09.00 EV pater Visschedijk  Caeciliakoor 

Aswoensdag: 
Wo 5 mrt 09.30 EV pater Visschedijk  Dameskoor 

Kinderviering EHC: 
Wo 5 mrt 16.15 GV pw de Heus 

Kinderviering: 
Za 8 mrt 16.00 GV pw van den Bosch en werkgroep 

Zo 9 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Wo 12 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld   

Zo 16 mrt 09.00 EV mgr. Hoogenboom  Herenkoor 

   Aandacht voor MOV Vastenactie 

Wo 19 mrt 09.30 CV pw de Heus 

Zo 23 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Wo 26 mrt 09.30 EV  

Zo 30 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

Wo 2 apr 09.30 CV werkgroep 

Zo 6 apr 09.00 EV rector Kuipers  Caeciliakoor 

Wo 9 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Mis met uitleg betreft EHC: 
Wo 9 apr 16.15 EV pw de Heus en pv Rekveld 

Kinderviering: 
Za 12 apr 16.00 GV pw van den Bosch en werkgroep 

Palmzondag: 
Zo 13 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Vivace 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Do 27 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 2 mrt 09.30 CV pw de Heus  Gemengd koor 

Do 13 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Askruisje 

Za 15 mrt 19.00 CV Carla Berbée  Gemengd koor 

   Aandacht voor MOV Vastenactie 

Do 27 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 6 apr 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Do 10 apr 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
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O.L.Vrouw Glanerbrug 

 

Vrij 28 feb 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 9 mrt 10.30 CV werkgroep  Herenkoor 

Vrij 28 mrt 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Palmzondag: 
Zo 13 apr 10.30 CV pw van den Bosch  Herenkoor 

 

Jacobus Lonneker 

 

Za 1 mrt 19.00 CV pater Visschedijk  Op Toon 

Aswoensdag Hongerdoek: 
Wo 5 mrt 19.00 GV pw van den Bosch  Gemengd koor 

Doopviering: 
Zo 9 mrt 10.00 CV pw van den Bosch  Gemengd koor 

Zo 16 mrt 10.00 CV Carla Berbée  Gemengd koor 

   Aandacht voor MOV Vastenactie 

Za 22 mrt 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Zo 30 mrt 10.00 CV pw de Heus 

Wo 2 apr 09.00 CV werkgroep 

Za 5 apr 19.00 EV pater Visschedijk  Op Toon 

Palmzondag: 
Zo 13 apr 10.00 OV dominee 

____________________________________________________________ 

 

Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 
 

Er vind elk 2e weekend van de maand op de zaterdag om 
16.00 uur een kleuter- of familieviering plaats in de  
H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel.  
 

De volgende vieringen zijn op 8 maart en 12 april. 

______________________________________________________________ 

 

Prijsverhoging voor misintenties 
 

Alles wordt duurder…., helaas ook de prijs voor 
misintenties. 
De prijs was € 8,— en het wordt € 10,—. 
We hopen op uw begrip. 
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Kroniek Katholiek Losser 

 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam  
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 

Dopen 

 

Op zaterdag 8 februari zijn de volgende kinderen gedoopt, 
Gina de Jong en Geert Stegehuis uit Glanerbrug en  
Ties Loskamp uit Losser. 
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders. 
 

Overleden  
 

Sinie Maseland-Groener     * 1932 — † 2025 

Sinie wordt geboren aan de Kennebroeksweg in Losser.  
Dagelijks loopt ze naar de Mariaschool, een flinke wandeling.  
Bij Van Heek leert ze haar man Frans Maseland kennen.  
Na het huwelijk in 1963 gaan ze wonen aan de Irisstraat, daar worden drie 
kinderen geboren. Sinie is duidelijk en oprecht, stelt de regels, Frans steunt 
haar daarin. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de opvoeding en de 
financiële zaken. 
Ze geniet van buitenlandse reisjes met de bus naar Oostenrijk of het maken 
van quilts. Tot hoge leeftijd blijft ze sportief en een vaste bezoeker van de 
sportschool. Na haar knieoperatie wordt ze overvallen door een 
herseninfarct. Ze wordt opgenomen in het verpleeghuis terwijl Frans zijn 
intrek neemt in Maartenstede, echter voor korte tijd, hij overlijdt in 2016.  
De laatste jaren in het verpleeghuis geniet ze ondanks de problemen met 
haar gezondheid van lekker eten, mooie tv-programma's en intens van de zon 
op haar balkon.  
De goede verzorging en de bezoekjes van haar kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen maken het leven draagbaar. Een 
onschuldige infectie zorgt ervoor dat het nieuwe jaar 
2025 begint met het verlies van een lieve, dappere en 
zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder.   
 

 

Chris Wijnberg    * 1959 — † 2025 
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Annie Morssinkhof-Luttikhuis     * 1933—† 2025 

Annie werd geboren in Losser, als oudste in een gezin van vier kinderen.  
Ze was nog jong toen haar vader overleed en vanaf dat moment was zij  
kostwinner. Zij kreeg een kantoorbaan in Losser en later in Enschede.  
Annie trouwde met Theo Morssinkhof en ze begonnen een 
handelsonderneming: gieterij Techniek Holland, waarbij Annie 
verantwoordelijk was voor kantoor en personeel.  
Samen kregen ze een zoon en inmiddels twee kleinkinderen. 
Helaas overleed Theo in 1980 en Annie zette de zaak voort met een 
zakenpartner. Zij was een echt familiemens en onderhield vele contacten. 
Haar hobby’s waren veel reizen, puzzelen, handwerken en golfen.  
In 2021 ging haar lichamelijke gezondheid achteruit en in het najaar van 2024 
moest ze worden opgenomen in Maartens-Stede.  
Geestelijk bleef ze tot de laatste dag gezond. Op 7 februari is ze overleden en 
op 12 februari namen we afscheid in een herdenkingsdienst.  

 

Programma St. Caeciliakoor 

 

2 maart: Gemengd koor St. Caecilia.  
Mis Griesbacher. Gregoriaans. 
Alleluia van Peters - Ave Verum van Mozart – 
O Salutaris Hostia. 
16 maart: Herenkoor St. Caecilia. 2de zondag Veertigdagentijd.  
Mis XVII. Gregoriaans. Attende Domine. 
30 maart: Herenkoor St. Caecilia. 4de zondag Veertigdagentijd.  
Mis XVIII. Gregoriaans. Attende domine. 
6 april:  Gemengd koor St. Caecilia. 5de zondag Veertigdagentijd 

Mis M. Haydn.Gregoriaans. Qius est Homo - Attende Domine - Stabat Mater. 
 

Voor als u het nog niet wist: De vertaling van de Gregoriaanse gezangen kunt 
u vinden achterin het missaaltje. 
Kijk en luister ook eens naar ons You Tube kanaal: 
www.youtube.com/@caeciliakoor 

Indien u wenst kunt u zich gratis abonneren!  
Hier zijn ook prachtige opnames gemaakt van het interieur van onze kerk. 
Voor verdere info zie op voornoemde link. 
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Actie Kerkbalans 

 

Beste parochianen, 
 

Zoals u weet heeft in de maand 
januari de Actie Kerkbalans 
plaatsgevonden. 
Op dit moment zijn wij bezig om de 
toezeggingen en de opmerkingen in onze administratie te verwerken. 
 

Graag willen wij iedereen danken die hier een steentje aan heeft bijgedragen 
om dit wederom tot een succes te maken.  
Vanzelfsprekend willen wij ook de parochianen danken voor hun bijdrage. 
Met uw bijdrage stelt u onze geloofsgemeenschap in staat om ook in de 
toekomst een Baken van Geloof, Hoop en Liefde te zijn. 
 

Ondertussen hebben wij geconstateerd dat er wat parochianen zijn die de 
gele toezeggingskaart nog niet hebben ingeleverd.  
Graag zouden wij zien dat dit binnenkort plaatsvindt. 
Het eenvoudigste is om deze in de brievenbus van ons parochiecentrum te 
deponeren. 
 

Wij danken u voor uw medewerking. 
 

                                                                                                De Ledenadministratie 

______________________________________________________________ 

 

WOORDELIJK 

 

Het individualisme neemt toe:  
“ieder voor zich”. Over “God voor ons allen” hoor je minder.  
Als dat maar niet minder te zien en ervaren is:  
het is immers aan ons Gods goedheid zichtbaar te maken.  
Van u, God, wordt immers gezegd dat wij, uw mensen, u een zorg zijn. 

 

Bron: mediapastoraat RKK/KRO 
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Op de goede weg 

 

In de evangelielezing van 15/16 februari (Lucas 6, 17 en 20-26) spreekt Jezus 
de mensen toe. Zoals eens Mozes de berg – plaats van Godsontmoeting - 
afdaalde om de mensen tien God geïnspireerde Woorden van leven te 
geven, zo daalt Jezus de berg af om de mensen in het open veld – in de 
maatschappij van het leven van alledag – toe te spreken met woorden die 
mensen gelukkig zullen maken. Het zijn de Woorden van Mozes, die Jezus 
verder uitwerkt in, onder meer, de Zaligsprekingen:  
“Zalig wie arm is, wie honger lijdt, wie weent, wie gehaat wordt………….” 

 

Hoezo? Gelukkig? Zo ervaren we armoede, verdriet, rechteloosheid niet.  
We ervaren deze dingen allesbehalve zaligmakend. 
 

Maar het is wel de werkelijkheid. Die werkelijkheid, het open veld, komt 
Jezus onder ogen en Hij laat zijn hart erdoor raken. Hij ziet de mens in zijn 
lijden en verdriet, maar niet als doodlopende weg, dit alles is niet het einde. 
Door alles heen ziet Hij de mens en wat deze mens nodig heeft om 
menswaardig te kunnen leven; troost, 
verzadiging, gerechtigheid.  
Hij ziet Licht voor de mensen.  
 

Dat is waartoe Hij ook zijn toehoorders, ons, wil 
overhalen. Dat wij zo leren kijken naar anderen 
en naar onszelf als ons iets overkomt.  
Dat wij blijven uitzien naar licht en toekomst en 
vanuit die hoop proberen te leven.  
 

Zoals zo mooi verwoord in een lied van Huub Oosterhuis:  
“want van U is de toekomst, kome wat komt…..”.  
 

Als wij in dat vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, zijn wij  
op de goede weg. 
 

                                                                   Pastoraal werkster José van den Bosch 

U kunt t/m 24 maart kopij inleveren voor het 
volgende nummer dat op 9 april verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag 
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 24 maart kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 9 april verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

 

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2025: 
Uiterlijk: 24 maart, 5 mei, 23 juni en 18 augustus 

 

Bezorging van ’t Klöpke in 2025: 
9 april, 21 mei, 9 juli en 3 september 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Parochie-administrator Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)  
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.n 

  op donderdag niet bereikbaar, vrije dag!l 
Pastoraal werkster José v.d. Bosch 06-13664171 j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

 

Carnaval 
 

Carnaval het groot festijn 
waar vele mensen gelukkig zijn. 
Dagen feesten, zwaaien zwieren 
moppen tappen, lachen en gieren. 

 
Carnaval o wat een feest 
vier dagen zonder geest. 

De meesten verstoppen in dit land 
hun narigheden en hun verstand. 

 
Er bestaat geen arm of rijk, 

want voor een week is iedereen gelijk. 
Het maakt niet uit wie je bent 

je wordt door iedereen gekend. 
Maar dan, na vier dolle dagen 

kijkt Victor niet naar Jan. 
Dan is er het verschil weer 

tussen rijk en de gewone man. 
 

R. Wolters 


