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’t Klöpke 
 

Bestuur Maria Vlucht     
Voorzitter:  

Vice-voorzitter: Jozef Evering  vice-voorzitter@mariavlucht.nl 
Secretaris Sander Severt  secretaris@mariavlucht.nl 
Penningmeester: Jeroen Renard  penningmeester@mariavlucht.nl 
Gebouwen: G. ten Vergert  info@tenvergert.com 

Begraafplaatsen: vacant 
 

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht 
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

Locatieraad Katholiek Losser 

Email-adres: losser@mariavlucht.nl 
 

Lies Kerseborn                                   Voorzitter 
Hermien Heijmer                                Secretaris 

Gerard Rödel                                     Penningmeester 
Saskia Aveskamp                              Lid 

 

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser 
Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl 
 

Contactpersonen Kerkradio 

Henk Wigbels   

Alphons Punte   
 

 

Parochiecentrum     
Gronausestraat 4, 7581 CG  Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl 
De gastdames zijn van maandag t/m donderdag aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur 
 

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van: 
R.K. Parochie Maria Vlucht.  
Op de overboeking s.v.p. vermelden:  Kerkbijdrage GG Katholiek Losser 

 

Pastoraatsgroep 

Catechese:  Alies te Riet   

Diaconie:  Ad Willems   

Liturgie:  vacant 
Secretaris:  vacant 
Lid:  Gert Veger   

 

Administratie 

Ledenadministratie:  ledenadministratie@mariavlucht.nl 
 

Kerkbijdrage:  kerkbijdrage@mariavlucht.nl 
 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 
 

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl 

mailto:Henk.Fischer@mariavlucht.nl
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Zet deuren open! 

 

‘Zalig Nieuwjaar!’ Dat wens ik jou toe, als je blij en vol goede 
moed het nieuwe jaar bent binnengegaan, maar nog meer 
als je vol zorg en onzeker de drempel overging. Heel ons 
menselijk leven is immers onzeker.  
‘Wat zal dit jaar ons brengen?’ Misschien heb je zoiets wel 
gezegd bij de jaarwisseling, of minstens gedacht? Want ook de grootste 
optimist onder ons voelt, dat ons leven kwetsbaar is.  
Er kan van alles gebeuren:  
Mooie dingen, maar even goed kun je ziek worden of andere tegenslagen 
tegenkomen. 
 

Voor de parochie geldt, dat we het ook de komende maanden nog zonder 
eigen pastoor moeten doen. Qua invulling van weekendvieringen en 
vieringen op bijzondere feestdagen, blijft het dus spannend in hoeverre dat 
allemaal gaat lukken.  
Wel zijn we blij met de komst van José van den Bosch-van Os, als pastoraal 
werkster. Per 15 januari gaat zij bij ons aan het werk. Zij zal wat Losser 
betreft de begeleiding van kindervieringen op zich nemen en zien, hoe dat 
verder door ontwikkeld kan worden. Zij is in ieder geval ook beschikbaar 
voor persoonlijk pastoraat. Verder zullen we nog gaan uitvinden, hoe we 
taken gaan verdelen.  
José en ik zullen samen optrekken en ons samen inzetten voor heel  
Zuidoost Twente. Natuurlijk met pastor Willy Rekveld, als parochie-vicaris. 
 

Dit alles gebeurt in een heilig jaar, dat door onze paus Franciscus is 
uitgeroepen. In Rome, maar ook in kerken in ons bisdom, worden ‘heilige’ 
deuren opengezet. Ik hoop, dat dat beeld ook voor ons gaat werken.  
Dat wij deuren voor elkaar openzetten. Dat deuren van onze kerkgebouwen, 
of het nu voor de weekendviering of voor de kerk door-de-week is, open 
zullen staan voor alle mensen van goede wil.  
Hoe je ook in het leven staat. Dat we inschikken voor elkaar; bereid zijn 
veranderingen te accepteren; elkaar welkom heten; geïnteresseerd zijn in 
elkaar; vooral heel goed luisteren naar de wensen en noden van elkaar.  
Dat het heilig jaar voor ons in onze parochie zo geen leeg begrip blijft, maar 
Jezus Christus steeds meer vlees en bloed wordt in onze 
geloofsgemeenschap. Dat de menselijkheid voorop staat. Dat is en blijft een 
mooie droom, die we met Kerstmis vierden, en die het waard is om voor te 
blijven gaan. Hoe moeilijk soms ook. 
 

Ik wens u een zalig Nieuwjaar en wens u vrede en alle goeds voor 2025! 

 

                                                                              Frank de Heus, pastoraal werker 
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Actie Kerkbalans 2025 

 

Beste parochianen, 
 

Op dit moment is onze geloofsgemeenschap druk bezig 
met de activiteiten rond de Actie Kerkbalans 2025.  
Deze vindt dit jaar plaats in de periode van 11 januari t/m 25 januari. 
Hierbij wordt de parochianen gevraagd om een financiële bijdrage te leveren 
aan onze geloofsgemeenschap opdat zij haar taken kan blijven vervullen.  
Op zaterdag 11 januari 2025 werd de Actie Kerkbalans volgens traditie 
gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Losser ingeluid in de 
Martinustoren.  
Vervolgens was er dit jaar een bijeenkomst in de H. Maria Geboortekerk 
voor een toespraak met een muzikale omlijsting. 
Na afloop hiervan was er een bijeenkomst in ons parochiecentrum voor een 
hapje en een drankje. 
 

In de laatste jaren zien wij bij onze geloofsgemeenschap een trend dat de 
inkomsten nagenoeg op hetzelfde niveau blijven, terwijl er nogal wat kosten 
extreem zijn gestegen waardoor er een fors begrotingstekort is ontstaan. 
Om dit enigszins te corrigeren vragen wij de parochianen vriendelijk om de 
kerkbijdrage 2025 wat te willen verhogen. 
 

Om op de kosten te kunnen besparen doen wij een vriendelijke oproep aan 
de parochianen om de documenten van de Actie Kerkbalans voortaan 
digitaal toegezonden te krijgen voor zover dit nog niet plaatsvindt.  
 

Het enige wat u hoeft te doen is een korte email aan onze ledenadministratie 
te zenden onder vermelding van uw naam, voorletters en adres.  

Het emailadres is: ledenadministratie@mariavlucht.nl 
 

Daarna zorgen wij ervoor dat u alle documenten voortaan digitaal ontvangt. 
Wij hopen op een zo groot mogelijke deelname aan deze oproep. 
 

Verder hebben wij geconstateerd dat er een aantal parochianen zijn die de 
toegezegde kerkbijdrage 2024 nog niet hebben voldaan. 
Graag zouden wij zien dat het toegezegde bedrag deze maand wordt 
overgeboekt op:  

IBAN NL24 RABO 0337 3217 79 

ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht. 
Ook hier geldt het parool: Belofte maakt schuld 
 

Wij danken u voor uw medewerking . 
 

                                                                                                 De ledenadministratie 
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Beste mensen, 
 

Bij de start van het nieuwe jaar, zijn we 
erg blij dat we mevrouw  
José van den Bosch-van Osch, als 
pastoraal werkster binnen het  
pastorale team van de parochies 
Zuidoost Twente mogen verwelkomen.  
 

Op woensdag 15 januari zal zij in een 
vesperviering in de Pancratiuskerk in Haaksbergen worden voorgesteld en 
kunt u met haar kennismaken.  
De viering begint om 19.00 uur. 
 

Vicaris Ronald Cornelissen en het pastorale team nodigen u van harte uit 
hierbij aanwezig te zijn! 

______________________________________________________________ 

 

Vrijwillig(st)ers gevraagd 

 

Vanuit de Heilige Maria Geboortekerk wordt binnenkort een (hernieuwde) 
start gemaakt met het live-streamen van de kerkdiensten. 
 

Op deze wijze kunnen deze in woord én beeld gevolgd worden. 
 

Om dit mogelijk te maken is de locatieraad op zoek naar personen, naar 
vrijwilligers, die bekend zijn met het gebruik van een laptop en het leuk 
vinden om daarmee de betreffende uitzending te regisseren. 
 

Heeft iemand interesse of is meer informatie gewenst? 

 

Neem dan contact op met Lies Kerseborn, voorzitter van de locatieraad:  
tel. 06 57334140 of stuur een bericht naar glen.kerseborn@hetnet.nl 
 

Het zou mooi zijn wanneer zich enkele vrijwilligers aanmelden,  
zodat zij - op basis van een rooster - ingezet kunnen worden. 
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Jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht gedurende het Heilig Jaar 2025 

 

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus 
kardinaal Eijk, heeft voor het Aartsbisdom Utrecht 
dertien jubileumkerken aangewezen waarheen 
gedurende het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 
gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen 
gaan, gezamenlijk of individueel.  
Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een 
jubileumaflaat verbonden. Een aflaat is de volledige 
kwijtschelding van straffen in het vagevuur die door de zonde zijn opgelopen, 
voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk nog een loutering nodig 
hebben, voordat zij het hemelse leven kunnen binnengaan.  
Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een 
jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening 
(de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden 
voor paus Franciscus en zijn intenties.  
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de jubileumkerken alsmede voor 
de tijden van de HH. Missen en de biechtgelegenheid, al of niet in combinatie 
met de aanbidding van onze Heer Jezus in het Allerheiligst Sacrament. 
Het is raadzaam om tevoren via de websites van de betreffende kerken na te 
gaan of genoemde tijden gedurende het Heilig Jaar al of niet veranderd zijn 
of dat een H. Mis, een biechtgelegenheid of de aanbidding van het 
Allerheiligst Sacrament onverhoopt is komen te vervallen. 
 

Almelo – Basiliek Sint Georgius, Boddenstraat 78 

Zondag: H. Mis 11.00 uur – Biechtgelegenheid 12.00 –13.00 uur 
Maandag: H. Mis 19.00 uur – Biechtgelegenheid 19.30 – 20.00 uur 

Woensdag, donderdag en vrijdag H. Mis 9.00 uur –  
Biechtgelegenheid 9.30 – 10.00 uur 

Tevens kunt u in onderstaande kerken terecht voor een jubileumaflaat. 
Apeldoorn – Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18  
Arnhem - H. Martinus, Steenstraat 7 

Baarn - H. Nicolaas, Kerkstraat 17  
Deventer – Broederenkerk, Broederenstraat 18  
Doetinchem - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Prins Hendrikstraat 36 

Groenlo – Basiliek H. Calixtus, Kerkstraat 8  
Hengelo (Ov.) – Basiliek Sint Lambertus, Enschedesestraat 1 

Raalte—Basiliek H. Kruisverheffing, Kerkstraat 8 

IJsselstein – Basiliek H. Nicolaas, Sint Nicolaasstraat 12 

Utrecht – Kathedraal Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36  
Utrecht - Sint Augustinus Oudegracht 69 

Zwolle – Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Ossenmarkt 40  
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Oecumenische viering Week van Gebed voor de Eenheid 

 

Zondag 19 januari:  
Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor eenheid 
van christenen. Dit jaar bidden we aan de hand van Johannes 
11:17-27 met het thema “Ja, ik geloof”.  
Met dat thema willen we ons laten inspireren door het 
voorbeeld van de vroege kerk en samenwerken aan een 
toekomst waarin alle christenen elkaar als broeders en zusters erkennen. 
In Glanerbrug vieren we dit op zondag 19 januari om 10.30 uur in de 
Protestantse kerk aan de Gronausestraat.  
De viering wordt weer verzorgd door voorgangers uit onze Katholieke kerk,  
de Protestantse gemeente en de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. 
 

Kom ook! Iedereen uit Maria Vlucht is van harte welkom.  
 

Het is altijd weer bijzonder om met elkaar onze diversiteit én 
gemeenschappelijkheid te bidden en te vieren.  
Natuurlijk staat aan het einde van de viering een kopje koffie of thee  
voor u klaar! 

                                                                                                                Rietie Kenter 

______________________________________________________________ 

 

Vanuit de MOV: opvolgers gezocht 

 

De MOV-groep Losser/Overdinkel bestaat al 
een aantal jaren uit een persoon. Dat ben ik, 
Anja Heerink. Het is heel fijn en goed werk, je bent bezig met het ietsje 
eerlijker maken van de wereld. Ik doe dit al ruim 20 jaar, eerst met lieve 
collega’s die me ondertussen door leeftijd of overlijden ontvallen zijn. 
Graag wil ik het MOV-werk voor mij afsluiten. Het zou alleen jammer zijn als 
er in Losser en Overdinkel geen MOV-groep meer zou zijn. Als zich mensen 
geroepen voelen zich hiervoor in te zetten, dan ben ik met alle liefde bereid 
om deze mensen in te werken en te begeleiden. 
Het MOV-werk houd de organisatie van de Vastenactie, de Vredesweek en de 
Adventsactie in. We werken samen met heel Zuidoost Twente. Drie keer per 
jaar komen we samen om zo veel mogelijk dezelfde kant op te gaan. Dit gaat 
ontzettend goed. 
Het zou fijn zijn, als er opvolgers zijn.  
Mijn mailadres is anjaheerink@gmail.com. 
Stuur een mail of geef het door aan de gastvrouwen van de  
H. Maria Geboortekerk, dan meld ik me bij u/jou. 
 

Hartelijk dank                                                                                      Anja Heerink  

mailto:anjaheerink@gmail.com
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Schriftinstuif in Losser 

 

Ook dit seizoen kunt u weer aanschuiven in Losser voor de Schriftinstuif!  
Er zijn net als voorgaande jaren twee avonden in najaar 2024 geweest en er 
komen nog twee begin 2025. 
Deze woensdagavonden kunt u afwisselend in het 
parochiecentrum van de Maria Geboortekerk en het 
Aleida Leurinkhuis samen in gesprek over de 
eerstvolgende schriftlezingen.  
U bent welkom op: 
Woensdag 22 januari in het parochiecentrum van de  
H. Maria Geboortekerk 

Woensdag 26 februari in het Aleida Leurinkhuis in Losser 
(Raadhuisplein 4) 
 

De avonden zijn van 19.15-20.45 uur.  
U hoeft zich niet van te voren op te geven. De avonden worden verzorgd 
door Rietie Kenter. 
______________________________________________________________ 

 

Contactgroep alleenstaanden 

 

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven. 
 
 

Het programma voor de eerste helft van 2025: 
 

26 januari  : Nieuwjaarsborrel 
23 februari: quiz 

30 maart   : spelletjesmiddag 

27 april      : Bingo 

25 mei       : K.W.W. Kieken wat wordt 

29 juni       : Afsluiting eerste helft 2025 
 
 
 

 
 

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de  
Heilige Maria Geboortekerk.  
Samen worden het gezellige middagen en iedereen is van harte welkom. 
 

Voor verdere informatie kan men bellen met: 
Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738 
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Alle vieringen Maria Vlucht t/m 28 februari 
CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering 
OV=Oecumenische viering 

 

H. Maria Geboortekerk Losser 

 

Zo 19 jan 09.00 EV rector Kuipers  Vivace 

Wo 22 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 26 jan 09.00 EV parochievicaris Rekveld  Herenkoor 

Wo 29 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld   

Maria lichtmis: 
Zo 2 feb 09.00 EV rector Kuipers  Caeciliakoor 

Wo 5 feb 09.30 CV werkgroep 

Doop– en kinderviering: 
Za 8 feb 16.00 GV pw van den Bosch en werkgroep 

Zo 9 feb 09.00 EV pater Visschedijk  Vivace 

Wo 12 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld  Dameskoor 

Zo 16 feb 09.00 EV kardinaal Eijk  Herenkoor 

Wo 19 feb 09.30  CV pw Berbée 

Zo 23 feb 09.00 EV rector Kuipers  Dameskoor 

Wo 26 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 
 

Gerardus Majella Overdinkel 
 

Za 18 jan 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

Do 23 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Do 30 jan 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Maria Lichtmis: 
Zo 2 feb 09.30 CV werkgroep  Gemengd koor 

Za 8 feb 19.00 GV werkgroep  Dynamique 

Do 13 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

Za 15 feb 19.00 EV   Gemengd koor 

Do 27 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld 

 

O.L.Vrouw Glanerbrug 

 

Zo 19 jan 10.30 Oecumenische viering in de Protestantse kerk 

Vrij 24 jan 10.00 EV parochievicaris Rekveld 

Zo 9 feb 10.30 CV pw van den Bosch  Herenkoor 

Vrij 28 feb 10.00 EV parochievicaris Rekveld 
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Jacobus Lonneker 

 

Zo 19 jan 10.00 CV past. werker de Heus  Gemengd koor 

Za 25 jan 19.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Maria Lichtmis: 
Za 1 feb 19.00 EV rector Kuipers  Op Toon 

Wo 5 feb 09.00 CV werkgroep 

Zo 9 feb 10.00 CV werkgroep  Gemengd koor 

Zo 16 feb 10.00 CV pastor vd Hulst 

Za 22 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld  Gemengd koor 

____________________________________________________________ 

 

Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser 

 

Er vind elk 2e weekend van de maand op de zaterdag om 16.00 
uur een kleuter- of familieviering plaats in de  
H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel.  
 

De volgende viering is op zaterdag 8 februari om 16. 00 uur 

______________________________________________________________ 

 

Prijsverhoging voor misintenties 
 

Alles wordt duurder…., helaas ook de prijs voor misintenties. 
De prijs was € 8,— en het wordt € 10,—. 
We hopen op uw begrip. 

_______________________________________________________________ 

 

Er zijn nog 4 plaatsen vrij voor de reis naar Turkije 
 

Na goede ervaringen in Turkije van afgelopen jaar leiden Frank de Heus en 
Frank Beuger van 22 april tot en met 2 mei 2025 opnieuw een reis naar 
Turkije. Nu naar Istanbul en Noordoost Turkije.  
 

Frank de Heus is sociaal geograaf, theoloog en werkzaam als pastoraal werker. 
Frank Beuger is theoloog en werkzaam als docent maatschappijleer aan het 
C.T. Stork College te Hengelo.  
Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis.  
 

Voor meer informatie en aanmelding zie:  
https://www.rkzuidoosttwente.nl/activiteitdetail/11-daagse-rondreis-istanbul
-en-noordoostturkije-meivakantie-2025-22-04-2025.  
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Kroniek Katholiek Losser 

 

Vermeldingen van namen in de necrologieën 

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam  
wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail  
te sturen: klopkelosser@gmail.com. 
Op de website worden de namen niet vermeld.                 De redactie 

 

Overleden  
 

Jos Munsterman     * 1955 — † 2024 

 

Ciska Augustijn-Slot     * 11-12-1940 — † 05-12-2024 

 

Mien Olde Heuvel-Kok     * 12-11-1933 — † 13-12-3024 

 

In memoriam door Pater Gerard Albert Maria Hubert Bruns  
 

Geboren in Losser op 17 augustus 1932, gedoopt en gezalfd op 18 augustus 
1932, geprofest in de orde van Maria op 24 september 1953 en tot priester 
gewijd op 28 september 1958. 
Als Missionaris vertrokken naar de Solomon eilanden op 5 mei 1960. 
Overleden op 27 december 2024 in het ziekenhuis van Honiara, omringt door 
zijn vrienden Vincent, Mary en hun zoon Joseph Sangatu.  
Begraven op 31 december 2024 op de begraafplaats van de Maristen,  
St. Martin, Solomon Islands.  
Ik dank mijn familie, mijn medebroeders, mijn oude parochianen, mijn 
vrienden van andere kerken en geloven en allen die mijn poging tot ware 
liefde hebben geaccepteerd, mijn zwakheden 
begrepen en mij hebben vergeven.  
Geboren, onschuldig en onbevlekt, in een 
zondige wereld werd ik een Christen. Door te 
sterven ontsnapte ik op vleugels van hoop een 
tweede keer weg uit de duisternis naar het 
Onbekende Licht vol vertrouwen, oneindige, 
grenzeloze verrassing:  
Zijn Gezicht herkennen, onbevangen liefde. 
Liefde zonder einde in het Licht gericht op de 
aarde. Met tedere, liefdevolle zorg voor jou. 
Het was een lange reis Door goede en slechte 
tijden. Ik groeide. Ik kreeg inzicht en door 
ervaringen werd ik wijs.  
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Woorden van Sylvia Westenbroek: 
Pater Gerard Bruns, mijn Heeroom. Al zo lang als ik mij kan herinneren 
kwam oom Gerard elke vier jaar naar Nederland op vakantie, ook voor het 
EK voetballen. En als hij dan bij oma Bruns logeerde ging hij ’s middags etsen 
en kwam op de terugweg bij ons theedrinken. Zo gauw wij, mijn zussen, mijn 
broer en ik, doorhadden dat hij er was, hielden we op met waar wij mee  
bezig waren en hingen aan zijn lippen om al zijn verhalen over de Solomon 
eilanden te horen. De Solomon eilanden waren zo’n andere wereld dat wij 
er ons maar moeilijk een voorstelling van konden maken. Oom Gerard ver-
telde over de verschillende eilanden, over de bergen, waar hij dan te voet 
rondtrok om het Katholieke geloof te belijden, over de bijzondere mensen 
die hij tegenkwam en over hoe ze leefden. Hij had zoveel verhalen.  
Bijvoorbeeld het verhaal over een dorp waar hij 20 jaar gewoond heeft, 
Wainoni Bay.  
Een klein dorpje met huizen gemaakt van bladeren, maar wel met een grote 
kerk en een grote pastorie. Niet alleen had hij deze kerk en pastorie  
opgezet; hij heeft er ook voor gezorgd dat het dorp een waterleiding kreeg 
dat schoon water uit de bergen naar de huizen brengt en een koe voor de 
melk en ook een school en zelfs een meubelmakerij. Het is duidelijk dat wij 
enorm tegen oom Gerard opkeken. Ik voelde mij dan ook zeer vereerd dat 
hij in 1984 Ron en mij wilde trouwen.  
De avond ervoor was hij mee met de mannen naar het café. Ik denk dat het 
één van de weinige vrijgezellenfeesten is geweest waarbij de priester al  
aanwezig was. En toen Ron in 2008 overleed was hij er ook voor mij en heeft 
hij de uitvaartmis geleid.  
Hoe geliefd oom Gerard was blijkt ook uit het feit dat veel familieleden de 
wereld over zijn gevlogen om hem te bezoeken. Ikzelf ben in 2009 afgereisd 
naar de Solomon eilanden. Een fantastische ervaring waarin ik met eigen 
ogen zag waar hij woonde en werkte. Ik was diep onder de indruk van de 
nauwe relaties die hij met zijn Solomonese gemeenschap had en figuurlijk 
maar ook letterlijk hun taal, het Kahua sprak.  
Hij heeft voor hen de bijbel vertaald in het Kahua. We hebben verschillende 
eilanden en dorpen bezocht, en overal waar wij kwamen, werd hij warm 
verwelkomd met zang en dans en gevraagd een mis op te dragen.  
We waren getuige van een ruzie in het dorp tussen 2 mensen die hij door 
met allebei in gesprek te gaan heeft kunnen beslechten. De mensen  
vertrouwden hem. Eén van de mooie dingen van die reis waren de goede  
gesprekken iedere avond met oom Gerard, die zoveel te vertellen had.  
Dit laatste blijkt ook wel uit alles wat hij geschreven heeft, zoals het boek  
“De Tegenvoeter”, die hij op zijn oude typemachine heeft uitgetypt en later 
in familiekring is uitgegeven. Dat hij een tegenvoeter was heeft hij zelf goed 
samengevat. Zo goed als hij met zijn parochianen overweg kon, zo moeilijk 
kon hij uit de voeten met hiërarchie in de kerk.  
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Een klokkenluider, zo beschrijft hij zichzelf. Hij stond voor 
waarheid en gerechtigheid. In respons werden hem zijn 
priesterlijke taken ontnomen in februari 2019. Hij voelde 
zich een verschoppeling en betreurde dat er geen ruimte 
meer was voor dialoog.  
 

Tot het einde van zijn leven heeft Pater Gerard Bruns, zich 
ingezet voor gelijkheid en gerechtigheid.  
 

Wij zijn trots op hem, op wat hij heeft betekend voor zijn 
eilanden in de zon. Wij herdenken hem met veel 

genegenheid en liefde, en met warme herinneringen aan zijn logeerzomers 
en gezamenlijke vakanties.  
 

Op 2 januari was er een gedenkdienst voor hem in de H. Maria Geboortekerk. 
 

                                                                                                     Silvia Westenbroek 

_______________________________________________________________ 

 

Programma St. Caeciliakoor 

 

26 januari 09.00 uur: Mis van B. Bruinink + 
Gregoriaans., Ave Maria van B. Bruinink. 
2 februari: Maria Lichtmis. Mis Mozart in C. + 
Gregoriaans. 
Jubilate Deo van Mozart - Ave Maria van Arcadelt – Ave Regina Coelorum. 
16 februari: Mis XI + Gregoriaans. Alma Redemptoris Mater - Rorate Caeli. 
2 maart: Mis Griesbacher. Greg. blz. 281 e.v. 
Alleluia van Peters - Ave Verum van Mozart – O Salutaris Hostia. 
Voor de vertaling teksten van de Gregoriaanse gezangen zie achterin 
missaaltje. 
Kijk en luister ook eens naar ons You Tube kanaal www.youtube.com/
@caeciliakoor 

Indien u wenst kunt u zich abonneren, dit is gratis. 
______________________________________________________________ 

U kunt t/m 10 februari kopij inleveren voor het vol-
gende nummer dat op 21 februari verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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‘Doop des Heren’  
 

‘Zalig Nieuwjaar!’ Dat wens ik jou toe, als je blij 
en vol goede moed het nieuwe jaar bent 
binnengegaan, maar nog meer als je vol zorg en 
onzeker de drempel overging. Heel ons 
menselijk leven is immers onzeker.  
‘Wat zal dit jaar ons brengen?’ Misschien heb je 
zoiets wel gezegd bij de jaarwisseling, of 
minstens gedacht? Want ook de grootste 
optimist onder ons voelt, dat ons leven 
kwetsbaar is. Er kan van alles gebeuren: Mooie dingen, maar even goed kun 
je ziek worden of andere tegenslagen tegenkomen. En diep in ons hart 
weten we, dat we eens zullen sterven. Elke dag staan er rouwadvertenties 
in de krant. Vaak van heel oude mensen, maar soms ook van jonge mensen. 
We gooien die onzekerheid liefst een heel eind van ons af. ‘Niet aan denken. 
Gewoon doorleven’, zeggen we dan. 
Toch kan de onzekerheid van ons leven ons verder helpen. We zien immers 
allemaal uit naar iets of iemand bij wie je veilig bent en bij wie je niets kan 
overkomen. Zulke mensen ontmoet ik vaak genoeg. Ik ontmoet zelfs 
mensen die zich in alle onzekerheid toch rustig en geborgen voelen. Soms 
tot hun eigen verbazing. Ze kunnen je niet uitleggen, wat dat is. Woorden 
zijn er niet voor. Alsof iets van een onzichtbare wereld je van binnen rust 
geeft.  
Het kan voelen als een warm bad van heerlijk levend water, dat je helemaal 
omgeeft. En soms is het opeens weer weg. Zomaar verdwenen.  
Als we in de kerk iemand dopen, dan drukken we met het water van de 
doop precies dát uit. Dat God je als water wil omgeven; altijd bij je is en jou 
altijd wil dragen. Jezus zelf heeft dat zo ervaren, toen Hij gedoopt werd in de 
rivier de Jordaan. 

 

 

Frank de Heus, 
pastoraal werker 
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Ingezonden stuk: 
 

Weet u nog van die talenten? 

Een druivenkweker ging op reis en gaf een dienaar 10 talenten en een ander 
2 talenten om te bewaren. 
Bij terugkomst had de man van de  
10 talenten er 10 bijverdiend en de 
ander had er goed op gepast. 
 

Jezus zei: “Die van 10 ging 
gerechtvaardigd naar huis en de 
ander werd in het gevang gezet”.  
 

Wat doen wij met onze geestelijke talenten? 

                                                                                                            een parochiaan 

______________________________________________________________ 

 

Gewone gift, Periodieke gift in geld, Nalatenschap 

 

Beste parochianen, 
 

Een dezer dagen ontvangt u de documenten van 
de Actie Kerkbalans 2025. 
Hierbij wordt gevraagd om onze 
geloofsgemeenschap ook in 2025 te steunen met 
uw financiële bijdrage. De Kerkbijdragen zijn voor 
ons verreweg de belangrijkste bron van 
inkomsten. 
In dit verband willen wij u graag opmerkzaam 
maken op de volgende voor u mogelijk 
interessante opties: 
 

Gewone gift 

Wanneer u een gift doet aan een goed doel dat door de Belastingdienst is 
aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) – zoals onze 
parochie – mag u onder bepaalde voorwaarden een bedrag aftrekken bij uw 
aangifte inkomstenbelasting. 
Voor Gewone Giften geldt dat het bedrag boven 1% van het 
drempelinkomen aftrekbaar is. 
Hierbij geldt een minimumbedrag van € 60 en een maximumbedrag van 10% 
van het drempelinkomen. 
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Voorbeeld 

Stel uw drempelinkomen bedraagt € 27.000 

Als u in dat jaar € 450 aan Gewone Giften hebt is aftrekbaar:  
€ 450 minus € 270 = € 180 

 

Periodieke gift in geld 

Een andere en mogelijk meer interessante mogelijkheid is om gedurende 5 
jaar elk jaar een vast bedrag aan onze geloofsgemeenschap te schenken. 
Bij Periodieke Giften bestaat geen drempel en kan het volledige bedrag in 
mindering worden gebracht bij de aangifte inkomstenbelasting. 
Een en ander moet worden vastgelegd in de “Overeenkomst Periodieke Gift 
in geld’. 
Dit formulier moet zowel door u als uw fiscale partner worden ondertekend. 
Doordat het gehele bedrag in mindering kan worden gebracht bij  uw 
aangifte inkomstenbelasting  is het voordeel voor u dat u minder 
inkomstenbelasting betaalt. Dit kan al snel oplopen tot  minimaal 30% van 
het geschonken bedrag. Het zou mooi zijn als u dit voordeel vervolgens ten 
goede zou laten komen aan onze geloofsgemeenschap. 
 

Wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kunt u contact 
opnemen met Jan Bulter voor het invullen van de formulieren e.d.  Zijn email 
adres is: jan.bulter@hetnet.nl 
 

Nalatenschap 

De geloofsgemeenschap Katholiek Losser wil graag een vitale 
geloofsgemeenschap blijven waar jong en oud – en iedereen die daartussen 
zit – zich thuis voelt. Op onze beurt willen wij de in het verleden verworven 
kostbaarheden doorgeven aan de komende generaties. 
Een mooie manier om dit te doen zou kunnen zijn om bij de verdeling van 
uw nalatenschap ook de kerk op te nemen in uw testament. Een gift via het 
testament is een bijzonder geschenk, waarmee ook volgende generaties de 
kans krijgen om in de kerk verdieping te vinden en medegelovigen te 
ontmoeten. Door dit testamentair vast te leggen steunt u onze 
geloofsgemeenschap ook na uw overlijden. Het bedrag dat u in uw 
testament aan ons nalaat wordt ook wel legaat genoemd. 
Een testament dient door een notaris te worden opgemaakt. Als deskundige 
op dit gebied kan hij u ook aanvullende informatie verstrekken. 
Onze parochie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
Voor een nalatenschap aan onze parochie rekent de Belastingdienst geen 
erfbelasting. 
 

                                               Geloofsgemeenschap Katholiek Losser, Jan Bulter 
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Verhuizen?  
 

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan: 
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser 
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser  
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag 
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224 

Pastorale wenken 

1. Ziekenbezoek. 
Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of 
elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat  
geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur. 
 

2. Ziekencommunie. 
Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen 
kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl  
of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur 
aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224. 

 

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken). 
Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als 
voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn 
ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een 
afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het 
niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor 
opgeroepen moet worden. 
 

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden) 
Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de 
nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te 
bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. 
Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen 

bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488. 

5. Uitvaarten  
Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële 
uitvaartvoorgangers.  
Uitvaartcoördinator: 06–22950931 

U kunt t/m 10 februari kopij inleveren voor het volgende 
nummer dat op 21 februari verschijnt.  
 

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:  
klopkelosser@gmail.com.  
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 ’t Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane 

 

Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek 
Losser van de parochie Maria Vlucht 
 

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u 
vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: 
klopkelosser@gmail.com 

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden. 
 

Redactieadres: 
Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar 
klopkelosser@gmail.com 

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman  
via klopkelosser@gmail.com 

 

Inleverdata kopij in 2025: 
Uiterlijk:10 februari, 24 maart, 5 mei 
 

Bezorging van ’t Klöpke in 2025: 
26 februari, 9 april, 21 mei 
 

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf 
voor een vervang(st)er te zorgen. 
 

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het 
bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te 
geven aan hun contactpersoon. 
U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u 
een mogelijke kandidaat of kandidate weet. 
 

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht     
 

Pastoor Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)  
Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl 
Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833  f.deheus@rkzuidoosttwente.n 

  op donderdag niet bereikbaar, vrije dag!l 
Pastoraal werkster José van den Bosch 

 

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer 
alle telefoonnummers en email-adressen vermeld. 

Colofon 



  

 

 

Nieuw Land 
 

Er is een weg naar een Nieuw Land 

 

waar iedereen kan komen. 
 

Je vindt het nergens in de krant 

 

alleen maar in je dromen. 
 

Maar op de eerste dag van ‘t jaar 

 

worden al je dromen waar. 
 

Paul Arnauts 


