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PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT
- Vicaris R.Cornelissen (waarnemend)
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
06 - 20874866
=7 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
- Pastoraal werker Frank de Heus ( op donderdag vrij)
06 - 30098833
7 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Bestuur Maria Viucht
Voorzitter: Vicaris R.Cornelissen (waarnemend)
Vice voorzitter: Jozef Evering
vice-voorzitter@mariaviucht.nl
06-51846791

Secretaris: Sander Severt
secretaris@mariaviucht.nl

Penningmeester: Jeroen Renard
penningmeester@mariaviucht.nl

Gebouwen: Gerard ten Vergert
info@tenvergert.com
06-53934001

OPENINGSTIIDEN CENTRAAL SECRETARIAAT
Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:
van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt ‘bemand’ door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.

5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl

UITVAARTCOORDINATOR MARIA VLUCHT
06-22950931

PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA

De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.

Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.
053-5381304

overdinkel@mariavlucht.nl

Gerardus Majella


mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
mailto:vice-voorzitter@mariavlucht.nl
mailto:penningmeester@mariavlucht.nl
mailto:info@tenvergert.com
mailto:secretariaat@Mariavlucht.nl
mailto:overdinkel@mariavlucht.nl

LOCATIERAAD OVERDINKEL

- Alfred Westenbroek (Voorzitter) 7 06-26518335

- Evelien Beuting (Secretariaat) 5387238

- Mariét olde Beverborg (Penningmeester) 5383608

- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)
benniehaamberg@kpnmail.nl 06-102307109.

BEGRAAFPLAATS

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en
verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl.
Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de
Begraafplaats commissie.

Leden commissie:

Tonnie Breuker - beheerder 053-5383309
Johan Abbink - penningmeester 06 -53522751
E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl

Opgeven intenties
Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de

dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar
overdinkel@mariavlucht.nl de kosten van de intentie of
jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar
NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.

Intenties voor de vieringen van 23 januari tot 6 maart 2025
moeten zijn doorgegeven voor 16 januari 2025 als u deze in het
volgende parochieblad vermeld wilt zien.

Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u
hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en
met de donderdag véér het weekend.

Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd
tijdens de viering.

Kopij voor het parochieblad:

Het parochieblaadje komt in 2025 uit op:
23 januari, 6 maart, 8 mei, 26 juni, 21 aug,
9 oktober, 4 dec.

Kopij kunt u tot 17 januari 2025
mailen naar: parochiebladgerardus@hotmail.com

Gerardus Majella
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REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA
Henriét Poorthuis 06-53117229

Bezorging parochieblad;
RESERVE BEZORGERS GEZOCHT.

Wij hebben een geweldig team met bezorgers voor het
parochieblad.

Helaas vallen er door omstandigheden soms mensen uit.
Hiervoor zoeken wij nog steeds mensen die deze gaten dan
kunnen opvullen.

Het is ongeveer een half uurtje.

Aanmelden kan bij:

A Fleer 053-5381031(mag ook via app)

C. Postma-Fleer 06-23029375
claudia.postmaZ70@gmail.com

Pastorale zorg
Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866

Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

Communie thuis

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen om te
communie te gaan, kunt u de H. Communie thuis ontvangen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de gastdames op dinsdag
of vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 @053-5381304 of bellen
met Pastor Rekveld @ 06.20874866

Stand kerkbijdrage
De stand van de kerkbijdrage;

4 december 2024 bedraagt €12.416,77.

Alle parochianen die hebben meegeholpen willen wij hartelijk
danken voor hun bijdrage.

Met vriendelijke groeten, John Huitink

Penningmeester Kerkbijdrage.

Gerardus Majella
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*WE FELICITEREN DE VOLGENDE KROONJARIGEN*

8 december wordt Mevr. Gevers 80 jaar.

24 december wordt Mevr. Kuipers 85 jaar.

28 december wordt Mevr. Fleer 80 jaar.

31 december wordt Mevr. Op de Weegh-Hassing 90 jaar.

3 januari wordt Mevr. Scheffer 85 jaar.
12 januari wordt Mevr. Kroeze 80 jaar.
16 januari wordt Mevr. Pieters 95 jaar.

We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag en
wensen u een hele fijne daq!
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112 BEDEVAART ZEER GESLAAGD.

Zondag 20 oktober stond in het teken van de 112¢ Gerardus
Bedevaart. Veel pelgrims hebben dit jaar de weg naar Overdinkel
weer gevonden, om samen het feest van onze patroonheilige te
vieren. Wij willen alle pelgrims bedanken voor hun komst en zien
u graag volgend jaar terug.

Niet alleen op zondag 19 oktober 2025, tijdens de 113¢

bedevaart. Maar ook op zaterdag 18 oktober 2025, tijdens het
Oktoberfest, waar Dynamique u weer laat genieten van Duitse-
en Oostenrijkse liederen. Zet u deze data alvast in uw agenda?

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bedevaart. Onze grote
dank gaat dan ook uit naar de pastores, broedermeesters en de
vele vrijwilligers, die voor, tijdens en na de bedevaart de handen
uit de mouwen hebben gestoken. Zonder u is het onmogelijk om
de bedevaart te organiseren. Wij hopen u allen volgend jaar weer
te zien.

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep
Locatieraad H. Gerardus Majella

Copyright__
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Midwinterlicht
Zondag 22 december vanaf 16.30
uur is er weer midwinterlicht in
het kerkebos in Overdinkel.
Traditiegetrouw is er ook dit jaar
weer een midwinterlicht
georganiseerd door “de
Heideploeg.”

Om 16.30 uur start het met een lampionnentocht door ons mooie
verlichte park.

De kerstman op de arreslee zal niet ontbreken, en alle kinderen
mogen een ritje met hem mee!

Er is van alles te beleven in het park; een gratis lampion, ritje
met de arreslee, een loterij met fantastische prijzen, of gezellig
bijpraten onder genot van een gluhwijn, warme choco of biertje
bij verschillende vuurkorven.
Zelfs de inwendige mens
wordt niet vergeten.

Dit wil je toch niet missen?!
De opbrengst komt geheel
ten goede aan het
onderhoud van dit prachtige
kerkebos van Overdinkel.

Kerstgroet

De dames van de ouderen werkgroep van onze
geloofsgemeenschap wensen U allen fijne kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2025.

Zalig rerstfeest ‘

& RS

Gelukkis Nieuudjaar;

Kerstmis 2024

Gerardus Majella



“"Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren

en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,

radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.

De mensen zullen het besterven van schrik,

in spanning om wat de wereld gaat overkomen.

Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,

met macht en grote heerlijkheid.

Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw
hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij.” (Lucas 21, 25-28)

Met deze woorden van de evangelist Lucas hebben we dit jaar de
Advent ingezet. Voor mij zijn het geen woorden uit een ver verleden.
De oorlog in Oekraine, de stuurloze politiek, de verruwing van onze
omgangsvormen, het opwarmen van de aarde, jonge mensen in mijn
omgeving die kampen met een burnout of de gevolgen van Covid,
parochianen die verdrietig en boos zijn om het verlies van hun kerk...
Moeten, kunnen we nog wel Kerst vieren?

Ik denk van wel, want als wij het feest van de vrede niet meer vieren,
de hoop levend houden, wat blijft er dan nog van en voor ons over?
Van een pastor in Warnsveld leerde ik ooit, dat je angst altijd bij je
hebt, maar dat vertrouwen gewekt moet worden. Dat spreekt voor mij
ook uit deze tekst van Lucas. Er is genoeg om bang van te worden in
deze wereld. Genoeg om je zorgen om te maken. Maar weet dat als
de nood het hoogst is, de redding nabij kan zijn. Dat zie je niet als jij
je hoofd buigt, je schouders laat zakken. Dat zie je pas, als jij je
opricht en je hoofd omhoog heft. Wat mij betreft naar de hemel. Daar
komt onze redding vandaan. Daar haal je de kracht en de hoop
vandaan om het ondraaglijke te dragen, om voorbij je littekens en
kwetsuren verder te kunnen gaan, zin en plezier in het leven te
vinden. In de voetsporen van Jezus te gaan.

Uitzien naar de verlosser is niet als uitzien naar autocratische
heersers, die alles wel even voor ons zullen regelen. Dan maak jij je
afhankelijk van de grillen van een ander. Uitzien naar de verlosser is
het heft in eigen hand nemen. In woorden van Johannes: ‘de bergen
slechten, de dalen vullen’.

Alles wat de komst van de liefde in jouw leven in de weg staat uit de
weg ruimen om daar de rode loper voor uit te leggen.

En als je dat doet, zul je zien, dat het wonder gebeurt. Dat de vrede
geboren wordt. In jouzelf. Tussen jou en de ander.

Ik wens je zalig Kerstmis met al degenen die je dierbaar zijn!

Frank de Heus, pastoraal werker.

Gerardus Majella



In memoriam

*1937 Marietje Egberink - Bossink i 2024

Marietje is geboren op 29 mei 1937 in Losser.

Ze groeide op als jongste kind in een gezin van zeven kinderen.
Na de lagere school ging zij naar de huishoudschool.

Ze ging daarna werken thuis op de ouderlijke boerderij.
Daarnaast ook buitenhuis in de huishouding en later ook in de
textielfabriek.

Op 19 mei 1960 trad zij in het huwelijk met Bernard Egberink.
Ze gingen wonen in het ouderlijk huis van Marietje.

Haar moeder die jong weduwe was geworden bleef daar ook
wonen. Zo kreeg zij ook de zorg voor haar moeder.

Drie kinderen werden geboren, een dochter en twee zoons.
Naast de zorg voor de boerderij, het geven van rijlessen bij de
autorijschool die haar man was begonnen, mocht Marietje ook
zelf graag autorijden.

Ook de zorg voor de grote moes- en siertuin gaf haar veel
voldoening. Ze deelde van de opbrengst graag met anderen.
Marietje had vooral zorg en aandacht voor haar kinderen.

Ze was thuis voor hen als ze thuiskwamen van school of van het
werk. Met de nodige humor en een luisterend oor voor haar
kinderen en later ook voor de kleinkinderen.

Ze was trots op haar kleinkinderen als oma.

Bij haar voelde je thuis en kon iedereen mee eten.

Ze genoot hiervan, het samen eten en het contact met kinderen
en kleinkinderen.

De deur stond altijd open en daarmee ook haar hart.

Toen haar man in 2015 overleed bleef zij wonen waar zij samen
met hem lief en leed hadden gedeeld. Waaronder het overlijden
van haar schoonzoon Jan en schoondochter Suzanne.
Zelfstandigheid was voor haar belangrijk, na een val van haar
bleek het ernstiger dan eerst werd aangenomen.

Ze wou graag uit het ziekenhuis, terug naar huis.

Ze was echter zo verzwakt dat dit niet kon. Op 4 november is zij
overleden.

Op maandagavond 11 november was voor haar de uitvaartmis en
dinsdagmorgen 12 november is ze in besloten kring naar het
crematorium gebracht.

Gerardus Majella



* 1937 Hennie Westenbroek + 2024

Hennie groeit op in Losser, aan de Hannekerveldweg, in een
groot gezin met tien kinderen.

In 1963 ontmoet hij Frieda Welpelo op een dansavond bij de
Vereniging. In 1969 trouwen ze en gaan ze wonen aan de
Pastoor van Laakstraat in Overdinkel, waar zij drie kinderen
krijgen, Marlinda, Silvia en Roy.

Het gezin breidt zich later uit met twee schoonzoons, een
schoondochter en vijf kleinkinderen: vier jongens en één meisje.
Hennie is een trotse vader en opa en geniet altijd van hun
bezoek.

Naast zijn familie is Hennie ook actief betrokken bij de jaarlijkse
bedevaart van Gerhardus Majella. Hij staat altijd klaar om te
helpen bij de opbouw van het park waar de bedevaart plaatsvindt
en ook bij het verkopen van kaarsen in de kerk. Deze bedevaart
is voor hem van groot belang en hij is er trots op een bijdrage te
kunnen leveren aan deze mooie traditie.

Hennie heeft ook een grote passie voor voetbal, met F.C. Twente
als favoriete club. Hij is een trouwe supporter en volgt elke
wedstrijd op de t.v.

Zelfs wanneer hij steeds meer moet inleveren van zijn
levenskracht, blijft hij alle wedstrijden volgen.

Zijn tuin blijft hij met plezier onderhouden, zelfs vanuit zijn
rolstoel gaat hij door met harken, bladblazen en alles wat erbij
komt kijken. Het buitenleven en werken in de tuin geven hem
rust en vreugde.

Hennie wordt herinnerd als een betrokken en liefdevolle man die
altijd klaarstaat voor zijn familie en zijn gemeenschap. Zijn
zorgzaamheid, humor en liefdevolle aard zullen altijd in onze
harten blijven.

Gerardus Majella
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VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK

Za.l4 dec. 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger  Pastor W.Rekveld

Lector Helma Kraesgenberg
Acol. Cas Elferink & Gijs Luijerink
Intentie ouders Hannink - Termathe

Marietje Egberink-Bossink

In het weekend van 21 en 22 december is er geen viering.

Do. 19 dec. 16.45 uur Kerstviering Pax Christischool

Voorganger  werkgroep school \7Z (\/f
L | Ny {‘\; e
Di. 24 dec. 17.00 uur Kerstviering Dynamique //\)//*/ ( (
Lectoren Martine Grothues & \Y ;/ /A y‘“’ |
\{ &) /
Henriét Poorthuis ’%ﬁ\? L ,\ﬁ
WO g 2
Intenties: Nardi Olde Hanter, Wilfried Haamberg, ) \ = TL

Ouders Wolters Hirlander, Joppy Rohrink,

Fam.Rohrink-Bonter en Coby,

Marietje Egberink-Bossink, Overleden ouders Gerard en

Alie Nijland, Ouders Gevers-ter Denge.
Jaargedachtenis: Ouders Damhuis-olde Benneker.

Woe. 25 dec. 9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger  Rector P.Kuipers

Lector Alfred Westenbroek
Accol. Christine en Birgit Mollink
Intenties: Johan Gervink, Ouders Hannink Termathe 2 /<)

Harrie Visser en overleden familie, Ouders Kok-Wilke en?f/\ WAVAY
overleden familie, Ouders Morshuis- Elfrink, ’ SQ \
Ouders Olde Hanter -Effing, Johan Olde Hanter junior

Jaarged. Bert Aveskamp, Bas de Vries.

Gerardus Majella
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Zon. 5 jan. 9.30 uur WOCO viering in de overkant

Na afloop van de viering is er koffie en thee Q

Do. 9 jan. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger  Pastor W. Rekveld

In het weekend van 11 en 12 januari is er geen viering.

Za. 18 jan. 19.00 uur Eucharistieviering in de overkant
m.m.v. dames en herenkoor
Voorganger  Pastor W.Rekveld

lector
intentie Marietje Egberink-Bossink
Do.23 jan. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant

Voorganger  Pastor W. Rekveld
In het weekend van 25 en 26 januari is er geen viering.

Do.30 jan. 9.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger  Pastor W. Rekveld

In januari zijn alle vieringen in de Overkant!

Gerardus Majella
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Driekoningenwandeling met de Oase

Op zondag 12 januari 2025 wordt de jaarlijkse Driekoningen
wandeltocht georganiseerd. Het vertrekpunt, tevens het eindpunt
van de wandeling is Scoutinggebouw ‘t Zaandhoes aan de
Grensweg 1 in Losser (Zandbergen).

In het mooie omliggende natuurgebied zullen sterren en een
routebeschrijving u de weg wijzen. U kunt de wandeling
beginnen tussen 14.00 en 14.30 uur. De wandeling duurt
ongeveer een uur. Stevige schoenen zijn een aanrader!

Bij terugkomst staat er warme chocolademelk en iets lekkers
klaar. De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een korte
Vesper.

“"Weet dat je welkom bent”

Attentie: Als u de wandeling bv omdat u slecht ter been bent niet
aan kunt, maar wel de bijeenkomst wilt bijwonen, bent u
uiteraard ook van harte welkom!

Zondagq 19 januari:

Oecumenische viering Week van Gebed voor de
Eenheid

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor eenheid van
christenen. Dit jaar bidden we van aan de hand van Johannes
11:17-27 met het thema “Ja, ik geloof”.

Met dat thema willen we ons laten inspireren door het voorbeeld
van de vroege kerk en samenwerken aan een toekomst waarin
alle christenen elkaar als broeders en zusters erkennen.

In Glanerbrug vieren we dit op zondag 19 januari om 10.30 uur
in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat.

De viering wordt weer verzorgd door voorgangers uit onze
Katholieke kerk, de Protestantse gemeente en de Syrisch-
Orthodoxe gemeenschap.

Kom ook! Iedereen uit Maria Vlucht is van harte welkom.

Het is altijd weer bijzonder om met elkaar onze diversiteit én
gemeenschappelijkheid te bidden en te vieren. Natuurlijk staat
aan het einde van de viering een kopje koffie of thee voor u
klaar!

Gerardus Majella
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f_t?__ Parochie Maria Viucht

Wanneer de vieringen in de andere parochies
van Maria Vlucht zijn, kunt u makkelijk vinden op
de site van Maria Vlucht / vieringen of
www.rkzuidoosttwente.nl

Daar staat ook vermeld wat het thema is en welk
koor er zingt.

X=X=X=-X=-X=-X=-X=-X=-X-X=-X-X-X-X-X-X-X

Kleuterkerstviering Martinuskapel
Losser

Dinsdag 24 december is er om 16.00 uur een
Kleuterkerstviering in de Martinuskapel van de H.
Maria Geboortekerk in Losser.

De viering duurt een half uur en is bedoeld voor
kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor het Kerstspel doen we een beroep
op kinderen uit de kerk. Kom daarvoor een half uurtje eerder om
15.30 uur. We hebben kleding voor Jozef en Maria, engelen,
herders, en koningen. Dan kunnen we de kinderen alvast
aankleden.

Het kerstspel wordt begeleid door parochianen en pastoraal
werker Frank de Heus.

Kinderen kunnen als hiernaast een Kerstengel uitknippen en
meenemen. Deze is te vinden op www.rkzuidoosttwente.nl. Zorg
voor een goede lus eraan. Op de achterkant kun je een
Kerstwens voor iemand opschrijven.

Wie wens je een Kerstengel toe? Tijdens de viering zullen we de
engelen in de Kerstboom hangen.

Verder wordt er natuurlijk veel gezongen.

Elly speelt op de piano en een koorgroep van Vivace zingt. We
maken er een vrolijke viering van.

Gerardus Majella
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Rust vinden in een klooster!

Dit kan januari en juni 2025:

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-
Brabant). Hier woont een kleine kloostergemeenschap
van broeders. Samen met hen maak je een weekend
mee in het prachtige zeventiende-eeuwse
Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer
(kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van
de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt
deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we
ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Megen is
een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er
prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

Dit keer zoomen we in op ‘Worden of zijn?’. De
bestuurssocioloog Mark van Ostaijen stelt dat iedereen
tegenwoordig vooral bezig lijkt iets te willen worden.
Terwijl niemand nog iets wil zijn. Velen willen namelijk,
liefst zo lang mogelijk, ‘zichzelf kunnen blijven
ontwikkelen’, ‘groeien’ of ‘leren’. Of zelfs ‘een leven lang
leren” om ‘te blijven werken aan jezelf’. ‘Stilstand is
achteruitgang’. Als je dat een prikkelend thema vindt?
Van harte welkom om dit samen met anderen te
onderzoeken.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.

Data: vrijdagmiddag 10 tot en met zondagmiddag 12
januari 2025 (alle leeftijden)
vrijdagmiddag 13 tot en met zondagm|ddag 15 Jun| (55-
minners) N b A [l
Kosten: De broeders vragen een
dagvergoeding van € 45,--. Het
weekend geldt als twee dagen.
Opgave: pastor Frank de

Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Gerardus Majella
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ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG 2025!

Gerardus Majella



