Jakobsschelp Centraal secr. Maria Vlucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75
parochie.lonneker@mariaviucht.nl secretariaat@mariaviucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

In het

licht van
Pasen
krijgt veel
een andere
uitstraling

ZALIG PASEN

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 19 T/M 25 APRIL 2025

H. Jacobus Lonneker

Paaszaterdag za: 18.30 uur  Gebedsviering met vuur en water
voorbereiding 15 H. communie
1s* Paasdag z0: 10.00 uur Woord- en communieviering

met aansluitend koffiedrinken
H. Maria Geb. Losser

Paaszaterdag za: 20.30 uur  Eucharistieviering/Paaswake
1s* Paasdag z0: 09.00 uur  Eucharistieviering

Ger. Majella Overdinkel

2¢ Paasdag ma: 09.30 uur Eucharistieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug

1st Paasdag z0:10.30 uur  Woord- en communieviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERINGEN IN DE H. JACOBUS Pasen
VANAF GOEDE VRIJDAG ZIJN DE VIERINGEN WEER IN DE KERK

Paaszaterdag

za: 18.30 uur  Gebedsviering met vuur en water speciaal voor de
kinderen ter voorbereiding op de eerste H. communie
mmv. de Liedwientjes
voorganger Aletta Bombeld

15 Paasdag

z0:10.00 uur  Woord- en communieviering mmv. Op Toon
voorganger pastoraalwerker de Heus
met aansluitend gezellig koffiedrinken
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MEDEWERKENDEN

Coll:  za:18.30uur: E
zo: 10.00 uur: A
Acol:  za:18.30 uur: geen
z0: 10.00 uur: geen
Lect: za:18.30 uur: geen
z0: 10.00 uur: Elise Meijerink

IN DE WEEK VAN 19 T/M 25 APRIL GEDENKEN WIJ:

Johan en Betsie ten Vergert-Braakhuis; ouders Morsink-Hevink en Tonnie; Herman en Rikie
Aalderink; familie Graave; Sandra Schrijver-Krabbe en Herman en Mien Veger; ouders Gerbert-
Hobbelink; ouders Slot-Hevink; Betsie Welman -Braakhuis; Gerhard Punte; ouders Hulst-Hevink,
Bennie en Wim; Past. W. Pas; Bennie Hogt; ouders Zwaferink-Scholte op Reimer; Ben Perik; Gerrit
Hasselerharm; Herman en Catharina Wigger; Hendrik en Anny Veger; Harry Keujer; Addy Bult-Oude
Reimer; ouders Oude Hendrikman en Bennie en Riekie.

VANAF GOEDE VRIJDAG ZIJN DE VIERINGEN WEER IN DE KERK

WIJWATER HALEN OP PAASZATERDAG

’s Morgens kan men tussen 10.00 en 12.00 uur wijwater halen achter in het kerkportaal.

PASTORPRAAT

Als Pelgrims van hoop op weg haar Pasen

In de Goede Week (van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag) die uitloopt op Pasen gaan we met
Jezus mee op het laatste gedeelte van zijn weg. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn leven.
We gaan mee op een reis die ons door het donker naar het licht brengt. We worden uitgenodigd om
dit te doen als Pelgrims van hoop.

Dat is, om het met woorden van deze tijd te zeggen, een uitdaging. Want er is veel aan de hand in de
wereld, veel dat ons angstig en onzeker maakt. En ook in ons persoonlijke leven kan zich van alles
voordoen, waardoor wij eerder somber en pessimistisch gestemd zijn dan hoopvol.

Toch heeft paus Franciscus aan dit Heilig Jaar 2025 het thema “Pelgrims van hoop” meegegeven en
worden wij opgeroepen om ons te richten op plekken van hoop en hoopvolle gebeurtenissen in de
samenleving en op mensen die hoop uitstralen. Om zelf Pelgrims van hoop te zijn.

Want: “De hoop stelt niet teleur”. Dat is de titel die paus Franciscus heeft gegeven aan het document
waarmee hij het Heilig Jaar 2025 heeft afgekondigd. Het is de hoop die verbonden is met de Goede
Week en met de boodschap van Pasen.

“Hoop” is een heel oud religieus thema. “Hoop” leeft in het hart van iedere mens, als een verlangen
naar het goede en naar toekomst. Religieuze hoop is meer dan “ik hoop het”, dat een zekere mate
van verwachting oproept, maar ook onzeker klinkt. Bijbelse, christelijke hoop is niet het “ik hoop maar
dat het goed komt”, het is een zekere hoop omdat het gegrond is in God. Deze hoop is als een vlam
die nooit dooft.

Maar mensen kunnen wel moedeloos zijn, wanhopig zelfs. Als Jezus die op zijn lijdensweg de
eeuwenoude psalmwoorden ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (psalm 22, 2) riep. De
dichter van deze psalm klaagt zijn nood, zijn boosheid, zijn pijn, zijn verdriet. Maar in zijn klagen
verandert zijn stemming. Blijkbaar is er al iets van troost als je bidt of je je beklag doet bij God. En er is
meer. De psalmdichter voelt ook hoop en vertrouwen. Hij is ervan overtuigd: het zal anders worden,
het zal weer goed komen, God maakt zijn naam waar. ‘Want het koningschap is aan de Heer, Hij
heerst over de volken’ (psalm 22, 29). Er is lijden en nood, maar deze hebben niet het laatste woord.
Onze hoop moet soms gevoed en gesterkt worden, moet nieuw leven ingeblazen krijgen. Ik wens ons
allen dat de Goede Week en Pasen ons die hoop schenken. Dat die fundamentele hoop ons nooit
verlaat en altijd in ons is.

Mede namens mijn collega’s wens ik u van harte een zalig Pasen.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

Eerste Paasdag, ‘er was geen kerk’



In deze weken gedenken we de bevrijding van onze streek 80 jaar geleden. Op 1 april 1945 zijn
Boekelo, Beckum, Haaksbergen en Enschede als eerste plaatsen in Twente bevrijd. Het was eerste
Paasdag. Mijn vader, die heel zijn leven in Enschede heeft gewoond, was op die dag op weg naar de
kerk. Maar ‘er was geen kerk’, zo werd hem duidelijk toen hij op de Oude Markt aankwam. Had ik
hem maar gevraagd hoe het toen was in de stad. Waren er veel mensen, waren er soldaten, was de
sfeer bedrukt, gespannen of heerste er een jubelstemming......... Maar ik denk eigenlijk, dat hij geen
antwoord op mijn vraag had kunnen geven. Want bij de herinnering aan die morgen overviel mijn
vader iedere keer weer een gevoel van totale verwarring. Dat kon je aan hem zien en dat kon je horen
aan zijn stem: ‘er was geen kerk’. Het is de enige keer in zijn leven — tot corona kwam - dat hij met
Pasen niet naar de kerk is geweest. Hij kon het niet bevatten. Maar misschien, zo denk ik nu, heeft hij
het Paasgeloof op die Paasmorgen wel meer aangevoeld dan ooit. Staande daar op het kerkplein als
Maria Magdalena in de tuin bij dat lege graf, niet wetend wat te denken, wat te doen, wat te geloven.
Zou het dan toch echt waar zijn? Zou met deze dag de verandering van de wereld begonnen zijn? De
schepping hersteld, geheeld, vernieuwd? Zou het zo zijn? Omdat Pasen het feest van de hoop is.
Hoop, ondanks alles.

Van harte een zalig Pasen gewenst.

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

MEDEDELINGEN

Het centraal secretariaat van Maria Vlucht (Losser) is gesloten op:

\ « dinsdag 22 april
« dinsdag 29 april

f - - donderdag 1 mei

Video van de Paus: Voor het gebruik van nieuwe technologieén

"Wat zou ik graag willen dat we minder naar schermen keken en meer in elkaars ogen!" roept paus
Franciscus ons op in zijn video voor april. Paus Franciscus nodigt ons uit om technologie te gebruiken
om te verenigen, niet om te verdelen en waarschuwt ons voor het risico dat technologie face-to-face-
interactie kan vervangen. Dit kan de kwaliteit van onze menselijke relaties verminderen. Hij nodigt ons
uit om een balans te vinden door technologie te gebruiken om authentieke menselijke verbindingen te
bevorderen, in plaats van ze te vervangen door virtuele interacties. De gebedsintentie voor deze
maand is daarom: "Laten we bidden dat het gebruik van de nieuwe technologieén de menselijke
relaties niet zal vervangen, de waardigheid van de persoon zal respecteren, en ons zal helpen de
crises van onze tijd het hoofd te bieden."

Bloemenlint in de Gemeente Enschede

De Groene loper heeft als missie: mensen betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.
Biodiversiteit of soortenrijkdom zorgt voor een evenwicht in de wereld waarin wij leven.

Ook dit jaar heeft de gemeente Enschede zakjes met bloemenzaad beschikbaar gesteld aan de
Kerngroep Laudato Si Twente. In het herderlijk schrijven Laudato Si wijst onze Paus er nadrukkelijk op
dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen en samen moeten zorgen voor ons
gemeenschappelijke huis. De bewustwording en de zakjes met bloemenzaad helpen ons daarbij.
Deze zakjes worden na de viering op eerste Paasdag uitgedeeld.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 26 APRIL T/M 2 MEI 2025

H. Jacobus Lonneker geen viering i.v.m. koningsdag
H. Maria Geb. Losser zo0: 09.00 uur Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel geen viering

O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl



http://www.rkzuidoosttwente.nl/

VIERING IN DE H. JACOBUS 29 zondag van Pasen

geen viering i.v.m. koningsdag

MEDEWERKENDEN

geen viering i.v.m. koningsdag

IN DE WEEK VAN 26 APRIL T/M 2 MEI GEDENKEN WIJ:

Jgt. Annie en jgt. Marietje Graave.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 3 T/M 9 MEI 2025

H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur Eucharistieviering
z0: 19.30 uur Dodenherdenking, i.s.m. VKL en
Excelsior, op de begraafplaats
wo: 09.30 uur Seniorenochtend
H. Maria Geb. Losser zo0: 09.00 uur Eucharistieviering
z0: 19.00 uur  Gebedsviering/Dodenherdenking
Ger. Majella Overdinkel zo: 09.30 uur  Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERINGEN IN DE H. JACOBUS 3% zondag van Pasen

Za: 19.00 uur Eucharistieviering mmv. het gemengd koor
voorganger pater Visschedijk

Z0: 19.30 uur Dodenherdenking op de begraafplaats
i.s.m. VKL en Excelsior

Wo: 09.30 uur Seniorenochtend met eucharistieviering en
ziekenzalving/zegening mmv. het gemengd koor
voorganger parochievicaris Rekveld
om 12.30 uur sluiten we af met een lunch

MEDEWERKENDEN

Coll:  za:19.00uur: B
Acol:  za: 19.00 uur: Daniél Roelink
Lect: za: 19.00 uur: Alice ten Vergert

IN DE WEEK VAN 3 T/M 9 MEI GEDENKEN WIJ:

Namens de parochie:
Ad Heijne; Truus Bosch-Remerink; Henk Engbers; Kor Sikkema; Joke Punte-Nijmeijer.
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