Jakobsschelp Centraal secr. Maria Vlucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75
parochie.lonneker@mariaviucht.nl secretariaat@mariaviucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

ZEGEN IN DONKERE DAGEN uit: red@ctieservice

Zegen ons

in donkere dagen

Zegen ons

in sombere dagen

als de luchten grijs zijn

als de zon verborgen blijft
als alles hetzelfde lijkt
Zegen ons dan met het licht
van nabije mensen

Zegen ons dan met het licht
van een hartelijk gebaar
Zegen ons dan met het licht
van een vriendelijke groet
Zo vragen wij op deze dag

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 5 T/M 11 APRIL 2025

H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur Eucharistieviering

H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur Eucharistieviering

Ger. Majella Overdinkel zo: 09.30 uur  Woord- en communieviering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS 5¢ zondag van de Vasten

Za: 19.00 uur Eucharistieviering mmv Op Toon
Voorganger pater Visschedijk

MEDEWERKENDEN

Coll:  za:19.00 uur: C
Acol:  za: 19.00 uur: Pim Bombeld
Lect: za:19.00 uur: Truus Engbers

IN DE WEEK VAN 5 T/M 11 APRIL GEDENKEN WIJ:
Familie Graave; Miets en Linda Kaandorp; Els Swart-Sprakel; ouders Gerbert-Hobbelink.
Namens de parochie:

Annie Wentholt-Hilgeholt; Bennie Hogt; Ben Perik; Ad Heijne; Truus Bosch-Remerink; Henk Engbers;
Kor Sikkema; Joke Punte-Nijmeijer.

COLLECTE


mailto:parochie.lonneker@mariavlucht.nl
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Voor de vastenaktie kunt U nog geven via de rode kist bij de ingang van de parochiezaal.

PASTORPRAAT
Oordelen, veroordelen of ...?

Wat schreef Jezus op de grond met zijn vinger? Tot twee keer toe doe Hij dat. De eerste keer nadat
ze Hem een vraag hadden gesteld. De tweede keer nadat Hij had geantwoord. Wat Jezus schrijft
wordt niet verteld. Wordt daarin ruimte gegeven? Jezus geeft onderricht. Hij wil de mensen een
boodschap meegeven. Een boodschap van nabije liefde en vrede. Het is ook een boodschap van
jezelf een spiegel voorhouden. Geen boodschap van niet oordelen of veroordelen. Een vrouw wordt
bij Jezus gebracht. Zij had gezondigd zo zeiden zij die haar bij Jezus brachten. Voor dat wat ze
gedaan had moest ze gestraft worden zo had Mozes bij de wet bevolen. Maar u Jezus zeggen zij, wat
zegt u. Jezus zwijgt en schrijft met zijn vinger op de grond. Maar ze houden niet op met vragen. Wat
Jezus ook zeggen zal in hun ogen zal elk antwoord fout zijn. Maar Jezus legt het antwoord bij de
vraagstellers zelf. Wie van u zonder zonde is laat die de eerste steen maar werpen. Hij schrijft verder
op de grond. Zij die deze vrouw bij Jezus brachten druipen af. Jezus had hen een spiegel voor
gehouden. Het was goed aangekomen. Jezus blijft alleen met haar en zegt: Ik veroordeel u niet ga
maar en probeer je leven een andere richting te geven omdat je er gelukkiger door mag worden.
Tekorten en fouten, zonde we kennen en hebben ze allemaal zo mag de boodschap zijn. Wat jezus
schrijft weten we niet. Misschien dit wel: Wat je bij een ander ziet aan tekorten, loop je vaak zelf mank
aan. In het oordelen en veroordelen, eerst goed naar jezelf durven te kijken. Probeer het zo zelf beter
te doen en hopelijk maakt ons dat gelukkig.

Willy Rekveld, parochievicaris.

LONNEKER PASSION
Loop mee door het dorp en maak mee wat de Lonneker verenigingen verbeelden
over de lijJdensweg van Jezus. ledereen is welkom.

Op vrijdagavond 11 april vindt vanaf 19.00 uur de Lonneker Passie plaats.

Startpunt is de Lonnekermolen. De muziekvereniging Excelsior, het koor “Op Toon”,
het koor ArtePax Vocale, kinderkoor de Liedwientjes, toneelvereniging Kameleon,
Streetdance, LSV en de Stichting Lonneker Veldfeest hebben hun medewerking
toegezegd. Er is een tocht uitgezet, die om 19.00 uur begint bij de molen en eindigt
in de H. Jacobuskerk. Uitgangspunt is het lijdensverhaal van Jezus Christus.

Voorafgegaan door een groot verlicht kruis, gemaakt door de leden van de stichting Lonneker Veldfeest en
gedragen door leden van LSV, volgt de groep, onder aanvoering van een verteller de route door het dorp.
Op diverse plaatsen wordt stilgestaan om te kijken en te luisteren naar de verschillende presentaties.

Na afloop is er koffie en drinken voor de kinderen in de kerk.

Zie ook Face nder Passie Lo de websi

van e beide kerken in Lonneker

Nieuw seizoen Oase start met Pasen

Paasochtenddienst op zondag 20 april op de Oase aan de Dinkelstralie

Zoals elk jaar begint het Oaseseizoen met Pasen.

Dit jaar begint de Duits-Nederlandse Paasdienst op zondag 20 april in de vroege ochtend om 5.30 uur
in het donker.



ledereen die het viert, kan meemaken hoe het langzaam licht wordt en de vogeltjes gaan zingen. Dit
geeft de Paasboodschap een bijzondere intensiteit.

Er wordt een tent opgezet en verwarmd. Zo vroeg op de ochtend is het goed een dekentje mee te
nemen.

Na de dienst is iedereen uitgenodigd voor koffie en thee en een kleine snack in de Oase. Een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Kaffee und Kuchen op zondagmiddag vanaf tweede Paasdag

Vanaf maandag 21 april (tweede Paasdag) is de Oase weer op zondag geopend. Op zon- en
feestdagen schenkt een team van vrijwilligers aandacht en koffie of thee en zelfgebakken lekkers voor
alle bezoekers die langskomen. U bent welkom van 13.00 tot 17.00 uur.

Oase Feuer vanaf vrijdag 2 mei

Vanaf mei zal er elke twee weken op de vrijdagavond weer een zgn. Oase Feuer zijn; een
inspirerende lezing in de openlucht, met koffie, thee en wat lekkers. Deze avonden beginnen om
19.00 uur in de even weken, dit jaar dus vanaf vrijdag 2 mei. Via de website van de Oase, de
parochiéle website en nieuwsbrief van rkzuidoosttwente.nl en via de website van Hallo Losser wordt u
op de hoogte gehouden!

Zo vindt u de Oase: DinkelstralRe 24, 48599 Gronau (helemaal aan het einde van de straat links bij de
Dinkel).

BEDANKT
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich regelmatig inzetten.
Maandag 24 maart heeft onze kerk,

door het bezoek van de poetsengelen,
weer een grote schoonmaakbeurt gehad.

En op en rond de begraafplaats
is onze kerkhofgroep regelmatig aan het werk.

Hierdoor ziet de kerk en het kerkhof er altijd opgeruimd en netjes uit.
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