Jakobsschelp Centraal secr. Maria Viucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75 \
parochie.lonneker@mariaviucht.nl secretariaat@mariavlucht.nl (

open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl \ ‘l‘l

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-2087 4866 b.g.g. 06-8127 4995
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

TOT AAN DE POORT Uit: Red@ctieservice
Tot aan de poort heb ik je vergezeld,

jij ging naar binnen; ik bleef buiten staan.

Ik keek je na, verbijsterd en ontsteld,

en tastend ben ik hier mijn weg gegaan.

De wereld was te groot voor mij alleen,
en alles wankelde, elk woord deed pijn.
En daar waar gisteren de zon nog scheen
hing nu een ondoordringbaar mistgordijn.

Een golf van wanhoop stormde op mij aan,
maar willoos ging ik verder moe en mat;
en in een zee van leed was ik vergaan

als God mijn handen niet gegrepen had.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 11 T/M 17 APRIL 2026

H. Jacobus Lonneker za: 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Schola E’de
aansluitend koffiedrinken

H. Maria Geb. Losser zo0: 09.00 uur Eucharistieviering

Ger. Majella Overdinkel geen viering

O.L.Vrouw Glanerbrug zo: 10.30 uur Woord- en communieviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS 2¢ zondag van Pasen
DE VIERINGEN ZIJN WEER IN DE KERK
za: 19.00 uur  Eucharistieviering mmv. Schola uit Enschede

Voorganger past. Kuipers
aansluitend gezellig samen koffiedrinken

MEDEWERKENDEN

Coll:  za:19.00 uur: E
Acol: za: 19.00 uur: Daniél Roelink
Lect: za:19.00 uur: Lidy Veger

IN DE WEEK VAN 11 T/M 17 APRIL GEDENKEN WIJ:

Past. W. Pas; Rikie Aalderink-Vollenbroek.

PASTORPRAAT

Pasen Lentefeest?
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‘We vieren Lentefeest’. Geen Pasen meer? Nee, lentefeest. Dat is waar de
samenleving naar neigt. Het komt je tegemoet in reclames van bedrijven, die winst
moeten maken. Dan bepalen geldstromen de weg die men gaat, en wij stemmen met
onze voeten of onze portemonnees. En natuurlijk, het is heerlijk dat de lente er weer
aan komt. Afgelopen week op mijn vrije dag dacht ik: ‘Deze dag ga ik ook echt eens
een keer vrij houden’. Het was heerlijk weer. |k ben de hele dag de tuin in gedoken,
met het laatste snoeiwerk bezig geweest en heb alles op orde gemaakt. Ik zie het
aan alle knoppen van bomen en struiken. Ze staan op springen of komen al uit.

Toch heeft een christen nog wat meer te vieren, dan alleen de komst van de lente. Want de lente
roept iets bij ons op, dat dieper gaat dan het leven zelf. We raken aan het geheim, dat als we op een
dood spoor zitten in ons leven, er een kracht voelbaar kan worden, die ons er bovenop helpt.
Christenen zijn zich bewust, dat het met de dood niet ophoudt. Ergens, op één of andere manier, is er
een goede God, die ons opvangt. En dat vieren we met Pasen.

Natuurlijk, het graf van Jezus was leeg. In de Bijbel kun je lezen, hoe zelfs de eigen volgelingen van
Jezus zich afvroegen, waar men het lichaam van Jezus had neergelegd. De gedachte ging, dat het
gestolen was. We weten gewoonweg niet wat er gebeurd is. Dat is een historisch feit. Maar de
betekenis en symboliek van het lege graf stijgen boven die geschiedenis uit. Telkens weer merken
mensen, dat God hen zelfs in zeer moeilijke omstandigheden niet in de steek laat en dat ze er
doorheen komen.

Zo herinner ik mij, dat wij ooit Pasen vierden in Zuytvenne, een zorgcentrum in Zutphen. Mijn collega
Riekje Rijk ging voor. Onder de aanwezigen waren veel bewoners, een flink aantal dementerend, met
hun familie. Er waren een man en een vrouw op leeftijd. Zij was zwaar dement. Zij sprak niet meer. De
communicatie was heel moeilijk. We sloten de viering af met het ‘U zij de Glorie’. En wat gebeurde er?
Zij zong uit volle borst mee! Vanuit het niets! Dat was voor haar man en iedereen, die erbij was een
emotioneel moment. Dat was Pasen, opstanding!

Ik wens U goede Paasdagen toe én vrede en alle goeds!

Frank de Heus, pastoraal werker

1™ voEDSELBANKEN.NL

Enschede - Haaksbergen

Producten voor de voedselbank kunt u alle dagen inleveren
in de krat achter in het kerkportaal.

Hieronder vindt u een lijstie met wat er per maand bij voorkeur wordt ingezameld.
April: Rijst
Mei: Ontbijtspullen (bv beschuit/muesli/jam etc.)

WOENSDAG 6 MEI SENIORENOCHTEND
Beste senioren,

Graag willen we u uitnodigen voor de seniorenochtend op woensdag 6 mei! Het thema waarvoor we
gekozen hebben dit jaar is “Dankbaar leven: God in elke levensfase”.

Voor 2026 hopen wij wederom op een mooie ochtend en een goede opkomst.

We beginnen de ochtend om 09.30 uur in de Jakobsschelp, we drinken eerst een kop koffie met iets
lekkers erbij, leden van het koor zijn natuurlijk hierbij van harte welkom. Daarna gaan we tegen 10.00
uur samen naar de kerk voor de eucharistieviering.

Het thema voor dit jaar: “Dankbaar leven: God in elke levensfase”. Een van de pastors zal hierin
voorgaan, het gemengde koor zal de liederen verzorgen. Na de viering zetten we de ochtend voort in
de parochiezaal met een drankje en een hapje, zo hopen we er samen weer een gezellige ochtend
van te maken.

De pastor is aanwezig om met u in gesprek te gaan, om even te horen hoe het gaat.

Rond de klok van 12.30 uur sluiten we de ochtend af met een lunch, een kop soep met broodjes.

DE SENIORENOCHTEND ZAL PLAATS VINDEN OP WOENSDAG 6 MEI 09.30 UUR.



U BENT VAN HARTE WELKOM.

U kunt zich opgeven met onderstaande opgavestrook en deze bij het secretariaat inleveren of u kunt
zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat op vrijdag tussen 09.00-11.00 uur tel. 4359377.
Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meld u aan voor deze ochtend.

Aan het einde van de viering kunt u, als u dit wenst, de ziekenzalving ontvangen.

Het sacrament van de ziekenzalving wordt vaak in gezamenlijke vieringen gegeven. Dan wordt het
niet gegeven aan parochianen die ernstig ziek zijn of stervende zijn. Het wordt gegeven als kracht op
weg in het leven van oudere parochianen. U kunt ook de ziekenzegen ontvangen in de vorm van
handoplegging. U bent vrij om hier gebruik van te maken, véér de viering kunt u dit aangeven.
Koorleden kunnen hier ook gebruik van maken.

De ziekenbezoekgroep.

Naam: ..o

AdreS: oo

Tel. Nummer: ...

LEZING STIJN FENS

Donderdag 28 mei: Lezing Stijn Fens over het conclaaf en eerste jaar van Paus Leo XIV.
een initiatief in het kader van ‘Geloven in Zuidoost Twente’

Op donderdag 28 mei komt Stijn Fens voor een lezing naar
Haaksbergen.
Stijn Fens is een Nederlandse journalist, schrijver en religie-deskundige,
vooral bekend om zijn werk rond het katholicisme en het Vaticaan. Hij
studeerde geschiedenis en ontwikkelde al vroeg een sterke interesse in
religie, cultuur en kerkgeschiedenis.

~ i In zijn artikelen en analyses legt Stijn Fens vaak de relatie tussen
reI|g|e samenlevmg en polltlek Hij schrijft ook essays en boeken over religie, cultuur en de rol van
geloof in de moderne samenleving.
Stijn Fens is veel in Rome. Zeker als er iets te doen is rond de paus. Als dé kenner van het Vaticaan
in Nederland was dat zeker het geval in het voorjaar van 2025. Vanaf het moment dat paus
Franciscus ziek werd, stond Stijn Fens paraat. Op de ochtend dat Franciscus overleed, was hij net
weer terug uit Rome en had zijn telefoon even weggelegd. Toen hij hem niet veel later oppakte was
het ding ontploft: Franciscus was overleden. Hij moest linea recta terug naar Rome om verslag te
doen van de gebeurtenissen die de hele wereld in zijn greep hielden: het afscheid van Franciscus en
de keuze van de nieuwe paus Leo XIV.
Stijn Fens komt naar Haaksbergen om te vertellen over die ene maand, nu een jaar geleden, waarin
ook in Nederland iedereen naar Rome keek. Hij laat zien wat er achter de schermen gebeurde bij de
uitvaart van de Argentijnse paus. Hoe kwam de Amerikaanse paus kardinaal Robert Prevost op de
stoel van Petrus terecht? En hoe heeft Leo XIV het in zijn eerste jaar gedaan? Waar liggen zijn
prioriteiten en wat doet hij anders dan zijn voorganger?

% Datum: donderdag 28 mei 2026
© | ocatie: Bonifatiuskerk, Veldmaterstraat 61 in Haaksbergen
O Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Aanmelden v66r 14 mei 2026 bij f.beuger@home.nl of 06-23090356
© Entrée: € 5,-- (te voldoen bij ingang zaal)
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KLOOSTERWEEKEND VOOR JONGEREN

JONGEREN: NU AL AANMELDEN
Vrijdag 12 t/m zondag 14 juni: Kloosterweekend voor oudere tieners en twintigers.
Kennis maken met Franciscus van Assisi en de minderbroeders

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-
Brabant). Hier woont een kleine (relatief) jonge
kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen
maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-
eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer
(kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van
de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt
deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we
ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Megen
is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er
prima uitwaaien op de dijk langs de rivier. De broeders
ontvangen gasten, tegenwoordig alleen nog gasten
jonger dan 30 jaar.

Dit keer zoomen we in op de persoon van Franciscus van Assisi. 4 Oktober vieren we dit jaar zijn 800¢
sterfdag. Je leert meer over wie hij was, over zijn leven en hoe broeders en zusters door hem
geinspireerd zijn. Op de zaterdagavond wonen we de vespers bij de zusters Clarissen bij, die ook in
Megen een klooster hebben.

Begeleiders: Frank de Heus (theoloog en pastor) en Frank Beuger (theoloog en docent).
Data: vrijdagmiddag 12 tot en met zondagmiddag 14 juni
Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 30,--. Het weekend geldt als twee dagen.

Aanmelding mogelijk tot 4 mei (max. 8 deelnemers):
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.
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