Jakobsschelp Centraal secr. Maria Vlucht

Scholten Reimerstraat 42 Gronausestraat 4

7524 CS Lonneker 7581 CG Losser

telefoon: 053 435 93 77 tel: 053 536 16 75
parochie.lonneker@mariaviucht.nl secretariaat@mariaviucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur website: www.rkzuidoosttwente.nl

open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

PELGRIMS VAN HOOP

Het gaat niet om het doel

en zelfs niet om de weg.

Het gaat om dat onuitsprekelijke
onvergankelijke ogenblik

waarin ik versteld sta

van wat ik hoor en zie:

een lichtval, zingende vogels,
de oogopslag van een kind,

de oude hand van een bedelaar,
het silhouet van een stadje,

de samenhang van dit alles.
Onvoorstelbaar is alles wat bestaat.
Ik doorgrond het niet.

maar buig mij voor de Heilige.

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 8 T/M 14 MAART 2025

H. Jacobus Lonneker zo: 10.00 uur Woord- en communieviering
met doop mmv het gemengd koor
aansluitend vrijwilligersochtend
H. Maria Geb. Losser za: 16.00 uur Kinderviering
z0: 09.00 uur  Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel geen viering
O.L.Vrouw Glanerbrug zo: 10.30 uur Woord- en communieviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS 1st¢ zondag van de vasten
Viering in de kerk i.v.m. doop

Z0: 10.00 uur Woord- en communieviering mmv. het gemengd koor
Tijdens de viering is er een doop
Voorganger past. J. v.d. Bosch
aansluitend vrijwilligersochtend in het dorpshuis

MEDEWERKENDEN

Coll:  z0:10.00 uur: D
Acol:  z0:10.00 uur: geen
Lect: zo:10.00 uur: Elise Meijerink

IN DE WEEK VAN 8 T/M 14 MAART GEDENKEN WIJ:

Familie Graave; Sandra Schrijver-Krabbe.
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HERINNERING UITNODIGING VRIJWILLIGERSOCHTEND

Hierbij willen we alle vrijwilligers, van onze geloofsgemeenschap, samen met hun partner uitnodigen
voor de vrijwilligersochtend in ons dorpshuis.

Er wordt u een kop koffie of thee aangeboden en een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje.

Deze is op 9 maart a.s. na de viering van 10.00 uur.

PASTORPRAAT

Lucas 4

Jezus begint met zijn werk

De duivel wil Jezus laten zondigen

De heilige Geest was in Jezus gekomen. Hij liet Jezus naar de woestijn gaan, weg van de Jordaan. In
de woestijn probeerde de duivel om Jezus te laten zondigen.

Veertig dagen lang at Jezus niets. Toen de veertig dagen voorbij waren, had hij erge honger. Toen zei
de duivel: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan tegen deze steen dat hij in een brood moet
veranderen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens
niet leven.»’

Toen bracht de duivel Jezus naar een berg. En in één tel liet hij hem alle koninkrijken van de wereld
zien. De duivel zei: ‘Ik geef deze landen en al hun rijikdom aan jou. Want ik ben er de baas over, en ik
kan ze geven aan wie ik wil. Je hoeft alleen maar te knielen en mij te eren, dan is alles van jou.” Maar
Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen
hem.»’

Daarna nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij bracht hem naar het dak van de tempel, en zei:
‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God
geeft zijn engelen de opdracht om je te beschermen.» En er staat: «De engelen zullen je opvangen.
Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat ook:
«Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’

Op al die manieren probeerde de duivel om Jezus te laten zondigen. Maar het lukte hem niet. Daarna
liet hij Jezus een tijd met rust. (Bijbel in Gewone Taal)

Teruggeworpen op jezelf

Wie maakt dat niet mee? Je voelt je verlaten, alleen en aan jezelf overgelaten, je leven voelt dor en
droog aan. Ons leven is als een woestijn, waarin je moet zien vol te houden en te overleven. Waar
haal je dan de kracht vandaan om door te gaan en opnieuw je weg te vinden?

In de veertig dagen die Jezus in de woestijn verblijft haalt Hij kracht uit woorden van geloof en wijsheid
die Hij uit de Schrift (de heilige boeken) heeft leren kennen: “de mens leeft niet van brood alleen” en
“de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”. Deze woorden geven Hem moed en
vertrouwen om zich te blijven oriénteren op wat Hij in zijn leven wil uitdragen, wie Hij wil zijn.

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om (op)nieuw doordrongen te raken van wat ons leven grond en
oriéntatie geeft. Wat geeft u kracht, wat geeft jou moed en vertrouwen in dorre tijden of misschien juist
wel in tijden van overspoeld worden door alles wat er in de wereld gebeurt? Is er een al dan niet
Bijbelse wijsheid, een tekst of gedachte die je met je meedraagt of een bepaalde waarde die je in je
leven wil uitdragen? Om je in dorre tijden of juist in tijden van overstroming op de goede weg te
houden.................

José van den Bosch-van Os, pastoraal werkster

VASTENAPP



Lancering Vastenapp ter inspiratie in Vastentijd

De afgelopen jaren hebben we speciaal voor de Vastentijd een Vastengroepsapp in het
leven geroepen. Dat doen we dit jaar op veler verzoek weer. Als jij je aanmeldt, ontvang je
elke woensdag en zondag in de vastentijd een appje met een korte bezinning ter
inspiratie. Na Pasen heffen we de groepsapp op.

De teksten zullen het evangelie van de dag of een paar verzen daarvan zijn, met een
korte reflectie daarop - uit het leven gegrepen - geschreven door pastor of parochiaan. Je kunt je
opgeven via een appje naar 06 300 988 33 (pastor Frank de Heus). Meedoen kan helpen om net iets
bewuster naar Pasen toe te leven en de Vastentijd tot een zinvolle tijd voor jezelf te maken.

Frank de Heus, pastoraal werker

TR

Website vier.nu is een uitnodiging om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer
en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen
en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie
over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen
parochie.

De site is in 2022 van start gegaan met Vier.nu Kerstmis. Net als met Kerstmis is ook nu het doel om
mensen op te roepen zo veel mogelijk naar de vieringen in de eigen parochie te gaan. Een belangrijke
link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele
gegevens in te vullen vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de
parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er in de
Veertigdagentijd en met Pasen wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de
kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit
hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te
beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten
en boete doen.

De site www.vier.nu biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen,
informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. De site
wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van
het jaar een plek. Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen.
Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.



http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/03/PR05_RKK-Viernu-Promo-Paasvariant.mp4

