
 

De begroting van uw geloofsgemeenschap wordt dit keer niet weergegeven in 

deze folder maar ligt ter inzage op het locatiesecretariaat. 

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bankrekeningnummer:  

NL86 RABO 0130 3749 46, t.n.v. RK Parochie Maria Vlucht Glanerbrug.  

Belastingaftrek -  Geef slim 

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor 

de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het 

volledige bedrag aftrekken.  

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de 

belasting, zonder drempel of maximum.  

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 

vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie 

schenkt.  

U hoeft daarvoor niet naar een notaris. U kunt een 

periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. 

Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.  

Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de parochie? 

Dan kunt u uw bijdrage aan de parochie verhogen zonder dat het u meer kost.  

Meer informatie vindt u op de website: www.belastingdienst.nl.  

Quote: “Ik vind het belangrijk dat de kerk een plek is waar we mogen delen in 

geloof, hoop en liefde. Het is een plek waar we tot rust kunnen komen, maar ook 

elkaar kunnen ontmoeten. Dat vind ik waardevol en daar wil graag aan bijdragen. 

Daarom geef ik ook dit jaar weer aan Actie Kerkbalans.” 

GELOOFSGEMEENSCHAP  

Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans, Glanerbrug 



 

Wat betekent kerk-zijn voor u? 

Voor de één is dit samen de liturgie vieren 

en luisteren naar Gods Woord. Voor de 

ander is dit dienstbaar zijn en naar elkaar 
omzien. Voor iedereen is het dus anders, 

maar over één ding zijn we het allemaal 

eens: de kerk doet ertoe. 

De toekomst in als pelgrims van hoop 

Het jaar 2025 ligt inmiddels weer achter ons.  

In de wereldwijde katholieke kerk vierden we een 

heilig jaar. We werden opgeroepen om pelgrims van 

hoop te zijn in een wereld waarin vaak zoveel 

wanhoop is. Als kerk hebben we een mooie 

boodschap te verkondigen, een boodschap van geloof, 

hoop en liefde. Een boodschap van verbondenheid met 

God en mensen. Velen zetten zich er op allerlei 

manieren voor in om het kerk-zijn in onze parochie en 

geloofsgemeenschappen mogelijk te maken. Dat doen ze door inspirerende 

vieringen te verzorgen op zon- en feestdagen en door de week. Door 

nieuwe mensen te begeleiden naar hun opname in de kerk. Door kinderen 

en jongeren een thuis te bieden. Door er te zijn voor wie een luisterend 
oor nodig heeft. Maar vooral door de liefde van Jezus Christus handen en 

voeten te geven in het leven van alledag.  

Maar dat kost geld. Als kerk ontvangen we geen subsidies en moeten we 

zelf zorgen dat we financieel rondkomen. Daarom vragen we u bij te dragen 

aan de Actie Kerkbalans en het daarmee mogelijk te maken dat onze 

parochie en geloofsgemeenschap deze bijzondere opdracht ook in de 

toekomst waar kan maken.  

Geef nu voor de kerk van morgen! 

Patrick Kuipers, pastoor 

 

Steun onze geloofsgemeenschap 

Een nieuw hoofdstuk na het sluiten van de kerk. 

Op Tweede Kerstdag is onze O.L.V. van de H. 

Rozenkranskerk officieel aan de eredienst onttrokken. 
Hiermee is een belangrijk tijdperk in onze gemeenschap 

afgesloten. Toch betekent de verkoop van het 

kerkgebouw niet het einde van onze geloofsgemeenschap; 

we blijven samen verbonden! 
 

Het Parochiehuis: het kloppend hart van onze gemeenschap 

Het Parochiehuis heeft inmiddels een centrale rol gekregen. Het fungeert als 

een warme huiskamer waar lief en leed met elkaar kan worden gedeeld. 

Daarnaast biedt het onderdak aan het secretariaat, vergaderingen van de 

locatieraad en de pastoraatgroep, en vinden hier de maandelijkse 

vrijdagochtendviering en ouderenvieringen plaats. Ook onze koren 

repeteren in het Parochiehuis, de parochiekrant wordt hier gemaakt, de 

koffieclub komt samen, en het Vrouwengilde KVG organiseert er activiteiten. 

Zelfs de Historische Kring heeft er een plek gevonden. 
 

Zondagvieringen en onderlinge ontmoeting 

Voortaan worden ook de zondagvieringen in het Parochiehuis gehouden.  

We hebben hier een prachtig altaar en een indrukwekkend Christusbeeld, 

waardoor de vieringen in een vertrouwde sfeer kunnen plaatsvinden. Net als 

voorheen drinken we samen koffie en praten we na de viering gezellig bij. Dit 

zorgt ervoor dat onze gemeenschap, ondanks de veranderingen, een 

bruisende en vertrouwde plek behoudt. 
 

Uw steun blijft onmisbaar! 

Om dit in stand te kunnen houden 

blijft het belangrijk om onze 

geloofsgemeenschap in Glanerbrug 

te ondersteunen, bijvoorbeeld met 

uw jaarlijkse bijdrage aan de Aktie 

Kerkbalans. Met uw gift helpt u het 

Parochiehuis toekomstbestendig te 

maken en zorgen we ervoor dat 
niemand uit het oog wordt 

verloren. Samen geven we onze 

gemeenschap een mooie en 

hoopvolle toekomst! 


